
Laten we in de geest een hand reiken

“Laten wij in de geest een hand reiken
aan allen die wij kennen

aan allen die wij nog niet kennen
aan allen die wij liefhebben

maar juist ook aan allen die wij nog níet kunnen liefhebben.

Dat wij met deze handreiking al die kloven
willen overbruggen

die onze geschillen en verschillen uitmaken
van volk tot volk
van kleur tot kleur

van religie tot religie.

Dat er dan zal komen
door onze handreiking in de geest

over de hele wereld
een zo grote energie van liefde en acceptatie

van ieders eigen unieke zijn
van hart tot hart
van ziel tot ziel

van geest tot Geest.”
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Een liturgie van verbinding
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