
        
            
                
            
        

    
























Dialoog 

met de 

Innerlijke Engel 



Zohra Noach

 

Tweede, herziene druk 2006 

Deze uitgave is eerder verschenen onder de titel ‘Epigrammen van Meester Morya’ 

©  Zohra Noach 

ISBN-10: 90-78748-01-X 

ISBN-13: 978-90-78748-01-4 

Uit deze uitgave mogen teksten met bronvermelding worden overgenomen



Dank! 

Aan deze publicatie is door verschillende mensen gewerkt. 

Graag wil ik hen bedanken voor hun toewijding bij al het computerwerk, uittypen, corrigeren, enzovoort. 

Zohra Noach 

           

  

  



        Dialoog met de  

Innerlijke Engel 

  

Zohra Noach  

 





  

  

   

  

    











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Hoe zal ik de trillingen van mijn hogere zelf herkennen? 

 Ontbreekt mij niet iedere kennis hiertoe? 

  

 Niet de kennis is het zaad, 

 waarvan uw hogere zelf  

 de vruchten zal oogsten. 

  

 Bent u niet zelf de boom des levens? 

 Uw takken reiken tot de hemel, 

 uw wortels zoeken de duisternis  

 diep in de aarde. 

  







  

  

  

  

    











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tussen de hemel en de aarde sta ik. 

 Zal de boom sterk genoeg zijn om de zware takken te dragen? 

  

 Uw stam is de verbinding  

 tussen uw wortels en uw takken. 

  

 U zelf hebt deze stam verkozen, 

 opdat hij uw takken  

 zal kunnen dragen. 







  

  

  

  

  

  













  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Hoe zullen mijn takken groeien? 

 Zullen de wortels de takken genoeg kracht kunnen geven? 

  

 Iedere boom heeft juist die wortels, 

 die stam en die takken, 

 die bij deze boom horen. 

  

 Zo zal ieder mens  

 alleen die vruchten krijgen, 

 die bij hem of haar behoren. 







  

  

  

  

    











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Wanneer zullen de vruchten rijpen? 

  

 De groeiperiode  

 is een lange en zeer moeilijke tijd. 

  

 De dagen voleinden. 

 Groeien en rijpen de vruchten 

 niet in zon en regen? 

  

 Ook de storm heeft haar eigen taak. 







  

  

     













  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 Wie zal mij, kleine mens, de lafenis geven, die mij de kracht zal geven verder te groeien? 

  

 Ziet, het leven zelf reikt u de schaal  

 met het bitterzoete water. 

  

 Drink hem leeg, 

 opdat u op de bodem  

 het verborgen juweel zult vinden. 

  

 Het stralende juweel  

 van het totale bewustzijn, 

 dat u zelf het goddelijke bent in uzelf. 

  

 Wanneer laat u uw licht schijnen  

 in de duisternis? 







  

  

  

     











  

  

  

 Wat is het bitterzoete water in de schaal? 

 Wie zegt mij, 

 dat deze schaal de juiste is? 

 Zij reikt mij tot de lippen. 

 Wie zal mij geleiden? 

  

 Het is de keten van levens, 

 die u de schaal aanreikt. 

  

 Het bitterzoete water in de schaal  

 is de som van uw levens  

 van strijd en lijden. 

  

 Het verborgen juweel is de herrijzenis 

 uit alle strijd en lijden, 

 de ene waarheid  

 die de mens alleen kan beërven  

 na onnoemelijk veel strijd en lijden. 

  

 Want ik zeg u, 

 alles is alleen gegeven in Zijn dienst. 

  

 Al wat u is geschonken, 

 al wat u hebt verworven  

 aan geestelijk goed, 

 dient alleen  

 om de onverbrekelijke eenheid te tonen  

 tussen u  

 en het goddelijke licht in u zelf. 

  





  

  

  

  

  

    











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Huiverend zie ik omhoog, de draak van de angst wil mij verslinden. 

 Zijn vlammen omringen mij, wie zal mij geleiden? 

  

 Niets anders dan uw diepste zelf  

 is uw innerlijke geleider. 

  

 Als u zich hebt bevrijd van uw 

 emotionele gebondenheden, 

 als u kunt uitstijgen boven uw eigen 

 emotionele reacties, 

 zult u uw innerlijke geleider  

 kunnen verstaan. 

  





  

  

  

  

  

  

   











  

  

  

  

  

  

  

  

   

 Wie wijst mij de weg  

 naar mijn innerlijke geleider? 

 Hoe kan ik hem verstaan, als ik mij zelf nog niet ken? 

 Hoe zal ik weten, wat de waarheid is? 

  

 Vanwaar deze angst? 

  

 De weg die u naar  

 uw innerlijke geleider zal voeren, 

 is de keten van ervaringen uit de strijd 

 en het lijden, 

 leven na leven. 

  

 Het leven dat u nu leeft, 

 is de som van uw voorgaande levens. 

  

 U werd meester over uw eigen lot  

 toen u incarneerde. 

  

 Overwin uw demon, 

 opdat uw engel  

 u naar het licht zal voeren. 

  

  

  

  

  

  





  

  

  

  

  

  

   











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 De weg is te steil, 

 demonen zullen mij grijpen. 

 Emoties, angsten, aarzelingen en twijfels zullen mij tegenhouden. 

 Toon mij de weg, die ik moet gaan. 

  

 Er zijn geen demonen. 

  

 U bent uw eigen demon, 

 maar zeker ook uw eigen engel, 

 stralend van licht. 





  

  

  

  

  

  

    











  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Waar vind ik de liefde die mijn eigen demon in overeenstemming zal brengen met mijn eigen engel? 

 Zal ik dan mijn demon, maar ook mijn engel kunnen herkennen in al wat leeft? 

  

 Als u in al wat leeft  

 uzelf hebt herkend  

 en in de stof hebt gerealiseerd, 

 hebt u uw hogere zelf, 

 uw engel, herkend. 

  

 U bent als persoon alleen een acteur. 

  

 In het kosmische gebeuren  

 van de levenscyclus  

 speelt u alleen uw eigen rol; 

 maar uw hogere zelf is uw regisseur, 

 uw engel. 

  

 Als u tracht in overeenstemming  

 te komen met uw regisseur, 

 uw hogere zelf, 

 zult u de weg van de liefde, 

 het koninkrijk Gods vinden. 

  

  





  

  

  

  

  

  

  











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Waar vind ik de liefde, 

 die in mij de zon zal doen schijnen? 

 Waar vind ik de schoonheid waar mijn geest naar verlangt? 

 De sterren verduisteren, angst maar vooral twijfel, houdt mij vast. 

  

 Herken uw hogere geest in uzelf, 

 herken de hogere geest  

 in uw broeders en zusters. 

  

 Zuiver uw innerlijk, 

 laat niet toe  

 dat uw zielespiegel wordt besmeurd. 

  

 Heb uzelf lief, 

 Opdat u uzelf  

 in uw medemens kunt herkennen. 

  

 Herken de eenheid van geest  

 in al wat leeft  

 opdat de geest  

 de stof zal overwinnen. 

  

  

  

  





  

  

  

  

  

  

   











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Hoe kan ik mijzelf liefhebben? 

 Zal ik mij dan niet verliezen in eigenliefde en zo tot hoogmoed vervallen? 

  

 Eigenliefde is alleen een emotie, 

 die op de materie is gericht. 

  

 Want ik zeg u, 

 door geest realiseert u de materie. 

  

 Evenzo kunt u door geestkracht  

 de materie doen evolueren  

 tot hogere geest. 

  

  

  

  

  





  

  

  

  

  

  

  

  











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Ik kan mijn negatieve aspecten, mijn demon, niet onderkennen noch hen herkennen in mijn naaste. 

 Waar vind ik het licht? 

  

 Zo de liefde niet is  

 de drijfveer aller dingen, 

 zou geen licht kunnen zijn. 

  

 Leven kan alleen zijn door licht. 

  

 Zo is leven licht. 

  

 Doch het licht  

 is ontstaan door liefde, 

 de basis van het heelal, 

 eeuwig en onvergankelijk. 

  

  

  

  

  





  

  

  

  

  

    











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Hoe kan ik deze liefde ervaren? 

 Mijn hart is te klein, 

 het licht is omfloerst, 

 het vlees is te zwak. 

  

 Het kleinste hart  

 kan de grootste poort zijn  

 tot de liefde. 

  

 Wanneer de vrije wil ontwaakt  

 vanuit uw hogere zelf, 

 zal het licht helder stralen. 





  

  

  

  

  

  

   











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Heeft niet juist mijn vrije wil mij tot zoveel verkeerde begrippen geleid. 

 Hoe kan ik haar vertrouwen? 

  

 U hebt de vrije wil  

 vanuit uw hogere zelf  

 en de vrije wil  

 vanuit uw lagere zelf  

 nog niet kunnen onderscheiden. 





  

  

  

  

  

  

   











  

  

  

  

  

   

  

 Welke boeken kunnen mij onderrichten, opdat ik het onderscheid zal kunnen begrijpen? 

  

 Geen boek zal u kunnen onderrichten, 

 indien u niet eerst  

 de poort van uw hart wilt ontsluiten. 

  

 De weg achter deze poort  

 is de weg van de overwinning  

 van zintuiglijke prikkels, 

 uw emotietrillingen. 

  

 De kracht van de geest  

 in uw vrije wil, 

 door het verstand geleid, 

 is de meester van zintuiglijke prikkels, 

 uw emotietrillingen. 





  

  

  

  

  

  

   











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Hoe kan ik leven zonder zintuiglijke prikkels, zelfs zonder emoties? 

 Ik zou levend dood zijn. 

  

 Onderken in begeerte van uw illusies  

 uw ware zelf. 

  

 Strijd, ontworstel u aan Maya, 

 de sfeer van begoocheling. 

  

 Want ik zeg u:  

 als u slaaf van uw hartstochten bent, 

 zullen uw ogen verblind zijn, 

 zullen uw oren niet kunnen horen  

 en uw tong zal u onware taal  

 doen spreken. 

  

 U zult in de koorts van uw emoties  

 het licht der gerechtigheid  

 niet zien schijnen. 





  

  

  

  

  

  

   











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Waarin schuilt de begeerte, wat is de sfeer van begoocheling? 

 Wie zal mij bevrijden van mijzelf? 

  

 Begrijp dat slechts door de liefde, 

 die in ieder levend wezen  

 de goddelijke oorsprong  

 en bestemming manifesteert, 

 u het koninkrijk Gods  

 kunt binnentreden. 





  

  

  

  

  

  

   











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Waar vind ik in mijzelf de liefde waardoor ik mijn goddelijke oorsprong kan manifesteren? 

  

 Ontwaak uit uw verstarring. 

 Als u niet bent als de engelen Gods, 

 in zuiverheid en onschuld  

 van het hart, 

 zult u het koninkrijk Gods  

 niet binnentreden. 





  

  

  

  

  

  

   











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Zal ik ooit de onschuld en zuiverheid van het hart vinden, 

 wanneer ik mijn hogere zelf niet kan herkennen? 

  

 Wie bent u? 

  

 De zon is uw bloedstroom, 

 de maan uw adem, 

 de sterren zijn uw ogen, 

 de hemel is uw aangezicht; 

 in de eenheid is uw naaste u gelijk. 

  

 De Heer van het Licht  

 zaaide de gerechtigheid  

 in iedere levenstrilling. 

  

 Niet aan de mens is de vergelding. 

  

 Want ik zeg u:  

 de vergelding voor iedere negatieve 

 gedachte, woord of daad  

 neemt u mee vanuit de sferen. 





  

  

  

  

  

    











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Hoe zal ik gerechtigheid onderkennen en begrijpen? 

  

 Zie, ik geef u het zaad, 

 opdat u het kunt planten. 

  

 Het zaad zal rijpen in zon en regen, 

 maar hoe zult u het oogsten? 

  

 Bent u wakker genoeg  

 het kaf van het koren te onderscheiden? 

  

 Laat u niet verleiden  

 het kaf voor de korrel aan te zien. 





  

  

  

  

  

  

   











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Kan mijn liefde zo groot zijn, dat ik hem kan vergeven, die mij wil doden? 

  

 Als u de lange weg van levens  

 bent gegaan, 

 dorstend naar het zaad  

 van gerechtigheid, 

 niet wanhopend  

 aan uw kleine menselijkheid, 

 zullen uw oren niet horen  

 de fluisteringen van uw emotie, 

 maar uw tong  

 zal de bode van uw hart zijn, 

 opdat u woorden van liefde 

 zult kunnen spreken. 





  

  

  

  

  

  

  

  











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Waar vind ik deze liefde, zodat ik kan werken vanuit de zuiverheid van het hart? 

  

 Slechts in Hem, 

 wiens oorsprong zonder zonde is, 

 zonder hartstocht, 

 zonder verlangen. 

  

 Het Zijn is zijn enige wezen, 

 want Hij is die Hij is, 

 eeuwig en onvergankelijk. 





  

  

  

  

  

  

   











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Wie is dan mijn innerlijke Meester, die mij naar deze liefde zal leiden? 

  

 Uw innerlijke Meester  

 is uw goddelijke oorsprong, 

 het Zijn  

 waar u uw hogere zelf zult vinden. 

  

 Voorwaar ik zeg u:  

 in ieder mens is het Zijn, 

 zijn eigen wezen. 

  

 Alleen hij, 

 die in alle waarachtigheid  

 zijn eigen wezen erkent, 

 zal zich toegang verschaffen 

 tot het Zijn. 





  

  

  

  

  

  

   











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Wanneer zal ik toegang hebben tot het Zijn? 

 De weg heeft al te lang geduurd. 

 Zijn mijn tranen niet een eindeloos parelsnoer? 

  

 Is niet iedere parel van uw snoer  

 een moeizaam verworven bezit, 

 de vrucht van uw levens? 

  

 U bent gelijk een hovenier, 

 die de vruchten  

 van zijn arbeid oogst. 





  

  

  

  

  

  

   











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Hoe kan een mens deze vruchten van al zijn levens verwerken in zijn huidige leven? 

  

 Als hij vanuit zijn hoger zelf, 

 met zijn vrije wil, 

 geleid door het verstand, 

 meester wordt over zijn emoties  

 die het karma veroorzaken. 





  

  

  

  

  

  

   











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Wat is het karma en 

 hoe kan een mens weten  

 wat zijn karma is? 

  

 Ik zeg u, 

 het karma ligt als trillingen verborgen  

 in het onderbewustzijn  

 van de mens. 

  

 Deze trillingen zijn de oorzaken  

 van frustraties en blokkades  

 in het bewustzijn. 

  

 Indien deze frustraties en blokkades  

 in het huidige leven  

 niet worden opgelost, 

 zullen zij zich verdichten in de stof  

 zodat dezelfde frustraties  

 en blokkades zich  

 in het volgende leven  

 als kwalen en ziekten 

 zullen manifesteren. 





  

  

  

  

  

  

   











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Is dit het begrip dat men in de christelijke kerken de erfzonde noemt? 

  

 Er bestaat geen erfzonde  

 als zodanig. 

  

 Wel is ieder mens behept  

 met zijn eigen erfenis, 

 leven na leven. 

  

 Zo zeg ik u, 

 dat ieder mens die trillingen  

 bij zijn medemens oproept, 

 die hij zelf in zich meedraagt. 

  

 Dit is een kosmisch, 

 oorzakelijk gevolg  

 van de wet van oorzaak en gevolg, 

 het karma. 





  

  

  

  

  

  

   











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Maar wanneer zal de mens dan eindelijk het volmaakte Zijn bereiken op deze eindeloze levensweg? 

  

 In ieder leven moet de mens  

 vanuit zijn hoger zelf, 

 zijn goddelijke oorsprong, 

 iedere gedachte, 

 woord en handeling  

 door de liefde realiseren. 

  

 Alleen zo  

 zal hij het karma kunnen oplossen. 

  

 In ieder leven zal de mens  

 de volle prijs moeten betalen  

 voor iedere vrucht  

 die hij zich in strijd en ongemak  

 zal verwerven. 





   

  

  

  

   











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Ik bid u, 

laat ieders kleine licht 

opgaan in de straling van liefde. 

 Moge dit stralende licht van het bewustzijn van de eenheid door de liefde  

ook de donkerste gebieden van de menselijke geest verlichten, opdat eens  

ieder mens  

zichzelf kan verlossen. 

  





     

  

  

  











  

  

  

  

  

  

  

  

  Zo hoor dan Mijn stem: 

 ‘Ik ben de bron, 

Mijn stralen zullen verlichten. 

 Ik ben het vuur, 

zie de vlammen der gerechtigheid zullen oplaaien. 

 Ik ben het water  

dat de sterkste muren  

zal omver werpen. 

 Zij zal beschermen en herleiden de vlammen der gerechtigheid. 

 Ik ben de alpha en de omega. 

Ik ben de hemel en de aarde, de zon en de maan. 

 Ik ben uw geest en uw stof. 

Ik ben in u, 

eeuwig en onvergankelijk. 

 Want door Mij  

zal gerechtigheid geschieden, van nu tot in eeuwigheid’. 





 Binnen de bewustwording van Nederland wordt er een geheel eigen bijdrage geleverd door Zohra Noach. 

Sinds 1974 krijgt zij boodschappen van de geestelijke begeleiding van de mensheid, de Meesters van Liefde en Wijsheid. 

Het is een boodschap van acceptatie en vertrouwen in eigen geestkracht, komend tot transformatie van schaduwkanten in verzoening door de liefde van het eigen zelf. 

De ontstane ruimte leidt tot innerlijke verzoening, in verbinding met anderen. 

In honderden lezingen, cursussen en studiegroepen is deze boodschap tot uitdrukking gekomen. 
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