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Lezing door Zohra Noach: Ieper, 14 november 1981 

 

HET NIEUWE SPIRITUELE BESEF 

 

Spiritueel besef, het nieuwe spirituele besef van de nieuwe mens, omvat de 

duizenden jaren van begrip in de mens, dat er meer is dan de wereld van de stof 

alleen. In de duizenden jaren die achter ons liggen heeft de mensheid geprobeerd 

om dit besef in hemzelf en in zijn uiterlijke omstandigheden te realiseren.  

In de donkere tijden van het begin is dit uitgemond in wat wij afgoderij noemen. 

Toch was in deze afgoderij heel veel waarachtige esoterische, werkelijke 

wetenschap van de geest verborgen. 

 

De mens maakt zijn eigen vormgevingen. Zo werd ook duizenden jaren geleden 

de vormgeving gemaakt door de mens van het begrip dat hij meer is dan stof 

alleen. Vele avatars hebben ons geleid in deze duizenden jaren. Enkele grote 

avatars wil ik u noemen: Zoroaster, de Heer Boeddha, de profeet Mohammed, 

de Meester Jezus. 

 

In deze nieuwe tijd nu de mens zoekt naar nieuwe vormgevingen, naar een 

nieuw kleed waarin de oude waarheid gekleed kan worden, staan vele mensen 

op die geleid worden vanuit de geest. Vele mediums, vele sensitieven, vele 

goeroes in het oosten, hebben in het eigen innerlijk contact met de wereld  

van de geest. 

 

De oudste kosmische waarheid is dat niets is voor de mens alleen.  

Dat hij heeft te delen van zijn overvloed. Het contact in het eigen innerlijk met 

de wereld van de geest is niet alleen beschoren voor deze helderzienden, 

goeroes, en sensitieven. Het is bereikbaar voor ieder van u, zoals u hier zit en 

naar mij luistert. Sommigen van deze helderzienden, sensitieven, goeroes, 

hebben een wat langere weg afgelegd door de duizenden levens, die zij hebben 

gehad, dan misschien één van u. De duizenden levens, leven na leven geven de 

mens de kans, het uiterlijke middel, de uiterlijke vormgeving, om zichzelf te 

vervolmaken, opdat hij God kan realiseren in hemzelf. 

 

Ik spreek tot u vanuit mijn innerlijk weten, dat de reïncarnatie geen fictie is, 

geen modegril, geen zwevende, irreële tot werkelijkheid gebrachte wijze van 

denken. Neen, ik spreek tot u vanuit het innerlijk weten, dat mij is gegeven door 

het contact met de wereld van de geest, dat de mens niet leeft bij zijn éne leven 

alleen. Dat hij is voorbestemd om Gods Zoon te worden, de volmaakte mens en 

dat hij dit niet kan bereiken in één leven.  
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Dat de vele levens die hem ten dienste staan, door de ervaringen van het lijden 

in ieder leven, hem brengen op de weg van volmaaktheid. Een lange soms 

duistere weg, verlicht door de boodschappen en de wegwijzers die door de 

Meesters van liefde en wijsheid, geleid door God, ons worden gegeven. 

 

Het woord spiritueel betekent geest. Dus spiritueel besef is het besef van de 

geest; de geest van de mens. Want alleen de zelfwerkzaamheid van de geest van 

de mens kan hem tot volmaaktheid brengen, tot de verlossing, waardoor hij de 

realiteit van het goddelijke in hemzelf, van zijn eigen oorsprong kan realiseren. 

 

Eén van de Meesters van Liefde en Wijsheid, begeleidt mij. Door zijn liefde, 

zijn geduld met mij, heeft hij mij in deze jaren tot op dit podium gebracht.  

Deze Meesters van Liefde en Wijsheid staan in ons kerk missaal beschreven als 

de machten en de krachten, de tronen en de heerschappijen. Zij hebben de 

geestelijke leiding van de planeet aarde op zich genomen. 

 

In onze christelijke godsdienst wordt ons geleerd dat onze ziel onsterfelijk is, 

maar er is ons nooit geleerd hoe deze ziel onsterfelijk is. En hoe wij contact 

kunnen hebben met deze ziel in onszelf. Het onsterfelijk zijn is altijd een vaag 

abstract gegeven gebleven. Er is ons geleerd, dat wij opstijgen ten hemel zo wij 

goed hebben geleefd, dat wij ter helle zullen varen zo wij slecht hebben geleefd 

en dat wij als tussenfase in het voorgeborchte van de hel zullen moeten wachten. 

 

Er is mij gezegd dat deze drie gegevens waarheid bevatten, doch niet helemaal 

juist zijn geïnterpreteerd door hen die geïnspireerd het woord Gods verder 

hebben gebracht. De onjuistheid zit niet in het onjuiste overbrengen, doch ligt 

hierin dat de dimensie die nu aan het spirituele besef van de geëvolueerde mens 

is toegevoegd, niet aanwezig was. Ook dit is geschied vanuit de liefde.  

Want tweeduizend jaar geleden was de mens er niet aan toe om dit besef op zijn 

juiste waarde te kunnen interpreteren. 

 

Het besef dat de hemel bestaat uit verschillende sferen, van verschillende 

niveaus, waar de mens toe behoort naar gelang zijn eigen niveau, zoals zijn 

geestelijk bewustzijn hem dat toestaat. De onsterfelijke ziel van de mens die niet 

sterft bij de stoffelijke dood, daar hij energie is en energie niet kan verdwijnen, 

niet kan sterven. Deze onsterfelijke ziel gaat naar de sferen en is daar waar zijn 

niveau hem geleidt. In het Huis mijns Vader zijn vele woningen, zo staat in de 

bijbel. En elk van deze woningen staat klaar, staat open, voor hem of haar die 

daartoe behoren. 
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Het spiritueel besef van de moderne mens kan hem nu vanuit zijn diepste geloof, 

zijn diepste verbondenheid met de Christus, brengen tot een diepere dimensie 

van dit geloof. Tot een nieuwe vormgeving van de oude waarden. Er zijn geen 

nieuwe waarden. De waarheid is en blijft eeuwig. Soms ondergaat zij 

veranderingen, uiterlijke veranderingen, doch zij blijft onveranderd en eeuwig 

en ligt in onszelf verankerd. 

 

De nieuwe mens die zoekt naar een andere vormgeving, naar een andere 

beleving van zijn geloof, van zijn eigen spiritualiteit, staat nu op de drempel  

van een nieuw tijdperk, van een nieuwe bewustwording, van een 

bewustzijnsverruiming. Op deze drempel waar hij nu staat met zijn handen 

omhoog, begrijpt hij dat de God die hij heeft gezien als de man met de baard op 

de troon, in hem woont. 

 

De nieuwe mens kan door het geëvolueerde bewustzijn dat hij zich nu eigen 

heeft gemaakt, komen tot het begrip dat de eigen zelfwerkzaamheid van zijn 

eigen geest de wereld maakt tot wat zij is en kan maken tot wat eens de Christus 

heeft gezegd: “Zo zal dan zijn de nieuwe aarde, de nieuwe mens, opdat zij de 

nieuwe hemel zullen beërven." 

 

Deze zelfwerkzaamheid in de mens, dit begrip van wat nu in ons allen ontwaakt, 

is, dat niet God in de hemel uitmaakt wat er met ons gebeurt en de erfzonde is 

overgedragen van Adam en Eva op ons, maar dat wij in onze voorbije levens 

zelf, in onszelf, deze erfzonde op onze eigen kerfstok hebben geënt. 

 

Dat in ieder mens de som verborgen ligt van al zijn levens. Dat hij de som is van 

al die levens en de toekomst van zijn volgende levens. Dat hij in zich heeft alle 

mogelijkheden en beperkingen van dien. 

 

Dit nieuwe bewustzijn kan een totale ommekeer brengen in de wereld. Kan de 

mens tot een zo diep besef brengen, dat alleen hij deze wereld tot een leefbare 

menselijke wereld kan maken. 

 

Oog om oog, tand om tand, staat in de bijbel. Wat is de diepere mystieke zin 

hiervan? Dat is, dat wanneer u in dit leven uw medemens slecht hebt behandeld, 

u hem in een volgend leven tegenkomt en hij u slecht zal behandelen. Waarna u 

hem in een derde leven wederom slecht zult behandelen en zo draait de cirkel 

rond en waar eindigt dan het kwaad? 
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Hetgeen gij de minste der mijnen hebt gedaan, dat hebt gij mij gedaan. Wat is de 

mystieke zin hiervan. Wat wij de ander aan doen komt steeds weer terug. Dat is 

het karma van de mens en het karma van deze planeet. Hoelang nog draaien wij 

in deze cirkel mee. Hoelang nog zal deze planeet bestand zijn tegen dit karma? 

Kunnen wij zolang verder gaan tot dat wij deze planeet hebben vernietigd met al 

het leven wat daarop is. Of kunnen wij door ons verruimd bewustzijn, door de 

diepere zin en begrip van ons geloof, tot zelfwerkzaamheid van de eigen geest 

komen. 

 

Hoe is het mogelijk om met deze reïncarnatiewetenschap, filosofie zou ik het 

niet eens willen noemen, want het is een zo reële wetenschap, te werken aan een 

menswaardig bestaan van ieder mens op deze planeet, deze heilige planeet.  

Dan moeten wij beginnen bij het begrip, dat in ons onderbewustzijn de trillingen 

verborgen liggen van de emotionele ervaringen die wij hebben gehad in vorige 

levens. Dat niets wat gebeurt, weggevaagd kan worden. Alles blijft bestaan.  

In ieder mens ligt in zijn onderbewustzijn zijn ervaringstrillingen van vele 

honderden levens die hij gehad heeft, verborgen. 

 

Indien deze ervaringstrillingen zodanig zijn, dat deze hem obsederen, frustreren, 

dan zal hij fysiek daar de last ook van ondervinden. En zo hij er niet in slaagt 

zich in zijn leven, in zijn huidige leven, bewust te bevrijden van deze erfzonde - 

erfenis, zal hij in zijn volgend leven wederom de draad moeten oppakken die 

hem tot verlossing, tot bevrijding van deze gebondenheid aan deze trillingen  

die in hem verborgen liggen, brengt. 

 

Deze verborgen trillingen zijn de oorzaak van de emoties van de mens. Zijn de 

oorzaak van zijn handelen, van zijn zijn. Het zou misschien te ver voeren als ik 

u vanuit het weten, vanuit de geest, dieper zou uitleggen hoe deze reïncarnatie 

opgevat zou moeten worden; deze incarnatie-wetenschap. Het enige wat van 

werkelijk belang is voor ons mensen, is, dat wij beseffen dat de wet van oorzaak 

en gevolg de meest logische kosmische wet is die er in de hele kosmos bestaat. 

 

Na dit begrip hierover zal de vraag bij u rijzen, hoe moet ik hier dan mee 

werken, hoe moet ik hiermee leven. Het werken hiermee is, het tot in de diepste 

diepten van uw bewustzijn tot het hoogste besef te komen dat alleen de liefde 

deze erfenis, deze erfzonde, kan opheffen. De liefde waarover wordt gesproken 

in de bijbel wanneer Jezus zegt:  

“Zo iemand u slaat op de rechter wang, zo keert hem de linkerwang toe.”  
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Dit betekent non-agressie. Maar het gaat verder dan een non-agressie.  

Het gaat zover, is van zo hoge mystieke betekenis, dat het het karma, die wet 

van oorzaak en gevolg, die eeuwige draaiing van deze erfenis, kan doorbreken. 

 

Wanneer een ander u kwaad doet zonder dat u hem iets heeft aangedaan, dan 

zult u die tot dit besef bent gekomen, dit karma, deze cirkel, kunnen doorbreken 

door diegene die u kwaad deed, niet met kwaad te vergelden. Dat is passief, dat 

is non-agressie. Het is een stap vooruit. 

 

Het karma keren, de wet van oorzaak en gevolg doorbreken, is niet alleen de 

passieve non-agressie, doch de actieve liefdes-reactie, door die ander met begrip 

tegemoet te kunnen komen. Dit is een heel groot begrip. Dit is een heel groot 

gegeven. En ik ben mij heel goed bewust, dat het gemakkelijker gezegd is dan 

gedaan. Ik weet dat in de praktijk dit haast niet is te realiseren. Maar ik weet ook 

dat hoe meer mensen zich hiervan bewust gaan worden, hoe meer, hoe schuchter 

ook, hoe moeizaam ook er met dit gegeven gewerkt kan worden. 

 

Het karma doorbreken die eeuwig draaiende spiraal in de positieve zin te laten 

draaien. In de wereld van vandaag, waarin de agressie, waarin het egoïsme, het 

begeren en de macht ons omringen, is er bijna geen mogelijkheid om ons hieruit 

te bevrijden. Iedere actie roept reactie op. Protesten roepen reacties op. Toch 

zijn protesten nodig om de mens wakker te maken. Wat kunnen wij als kleine 

mensen, als volk doen om de wereld, om onszelf, van de ondergang, van de 

vernietiging te weerhouden. 

 

Het enige wat mogelijk is om de mens van deze zelfvernietiging te weerhouden, 

is, dat de mens in zichzelf, van hoog tot laag, tot het besef komt dat hij een 

eenheid is met zijn broeder. Dat hij de materialisering van het goddelijke is,  

van God in hemzelf, maar dat zijn broeder, zijn zuster, dat net zo goed is.  

Dat deze eenheid een onverbrekelijke eenheid is, doch niet gerealiseerd is. 

 

In deze eenheid kan geen verschil bestaan, hoewel er uiterlijke verschillen zijn 

in rassen, in cultuur, in volkeren, in talen, is de eenheid van de geest een 

onverbrekelijk geheel. En pas wanneer de mens tot het begrip komt dat hij deze 

eenheid moet continueren in deze wereld, zal hij tot een stilstand kunnen komen 

van de haat, van de agressie, van de vernietiging. 

 

Dit is een wijder perspectief om ons heen. Het is de buitenste kring. Ik breng u 

nu naar een kleinere kring, dichter om u heen. Ik breng u terug naar uzelf.  
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In uzelf aanwezig is uw hogere geest, is uw hogere wezen, die zoon Gods, die 

dochter Gods die wij zijn. Door de verdichting van de stof, de verdichting van 

de materie, waaruit wij mensen zijn opgebouwd, hebben wij het contact, hetzij 

verloren, hetzij moeizaam, zeer moeizaam gemaakt, met ons hogere wezen. 

 

Deze verdichting van de stof, deze materie, hebben wij menselijke 

persoonlijkheden nodig om ons via deze menselijke persoonlijkheid te brengen 

tot de eenheid met ons hogere wezen. Het vuur van Lucifer, de kracht van de 

menselijke persoonlijkheid, brengt ons door de ervaring van het lijden en het 

kwaad, naar de hoogste ziel, Michaël, de behouder en behoeder. 

 

In de harmonie van de persoonlijkheid met de hogere geest van de mens kan hij 

komen tot de Christus in hemzelf. De Christusenergie die in ieder mens ligt 

verborgen, ligt te wachten om tot leven te worden geroepen, kan slechts levend 

worden, kan slechts gerealiseerd worden, wanneer wij door de ervaringen van de 

honderden levens achter ons, zijn gekomen tot het besef dat wij geest en stof 

zijn en niet stof alleen. Dit is het nieuwe spirituele besef van de mens van het 

Aquariustijdperk. 

 

Wat zijn de consequenties van dit besef? Waar voert het ons naar toe?  

Het besef het hogere wezen te zijn, van goddelijke oorsprong, vanuit die 

eeuwigheid, die de weg, de gang van de mensheid heeft verkozen om tot hoger 

begrip, tot hoger leven te kunnen komen. Als men zich dit bewust wordt, is het 

niet meer mogelijk om in het dagelijks leven te leven zonder liefde, zonder 

begrip voor die ander naast ons. Dit besef heeft een zo grote een zo diepe 

consequentie, dat wij ons daar niet meer van af kunnen keren. En hoe kunnen 

wij deze consequentie in ons dagelijks leven inzetten, invoegen.  

Verbeter de wereld en begin bij jezelf, dat is een veel gehoorde slogan.  

Maar het is wel de waarheid. 

 

De maatschappij, de wereld, kan niet veranderen, kan geen nieuwe liefdevolle 

mentaliteit krijgen, zo wij niet beginnen, ieder van ons persoonlijk in onze eigen 

kleine omgeving. Er is geen andere weg. Het kan niet van bovenaf opgelegd 

worden. Het moet van onder beginnen bij de gewone daagse kleine mens.  

En waar brengt deze consequentie ons dan naar toe?  

Moeten wij de hele dag met een hemelse glimlach iedereen tegemoet komen. 

Moeten wij, wat men noemt zweverig, zoeterig, met elkaar omgaan?  

Moeten wij oneerlijk onze gevoelens verbergen.  

Moeten wij de ander hypocriet, zogenaamd uit liefde, maar in het hart en in het 

hoofd verwensend, tegemoet komen? 
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De geest werkt ongezien in de sferen om u heen. U zendt het uit. Al treedt u een 

ander uiterlijk glimlachend tegemoet en in uzelf is haat, weerzin aanwezig, dan 

zal die gedachte, die energie, want het is een geestelijke energie, die emotie die 

u innerlijk voelt is een geestelijke energie, die zult u uitzenden en die zal door 

die ander worden opgevangen. 

 

Gedachten, energieën hebben een grote macht. Zij trekken gelijksoortige 

energieën aan en vormen dan een veld van haat, van agressie, van 

liefdeloosheid. Omgekeerd evenredig, zo u gedachten uitzendt van 

vriendelijkheid, van vriendschap, van liefde, van begrip, van medelijden, van 

mededogen, zij worden opgevangen door gelijksoortige energievelden en 

hebben een positieve uitwerking op de omgeving. 

 

Hoe bewust moeten wij leven met onze geestelijke energieën, met onze 

gedachten, met onze gevoelens, met ons hele zijn. Het tijdperk van het 

devotionele geloof is voorbij, het tijdperk van het actieve werkzame geloof 

daardoor de hoop uitgaand van de liefde, is aangebroken. 

 

Niemand kan deze wereld verbeteren dan wij alleen.  

En wat is verbeteren? Eerst zullen wij beginnen met non-agressie en daarna,  

dan pas, is het klimaat geschapen voor acties van liefde.  

Dit bewustzijn kan ons hele leven doen veranderen in onze eigen daagse 

omgeving.  

Dit bewustzijn kan een huwelijk waar de sleur alle schoonheid heeft 

weggehaald, waar de bloemen van tederheid, van samenhorigheid en van 

eenheid zijn verdord, tot nieuw leven roepen.  

Dit bewustzijn kan van onszelf een bloem van schoonheid maken. 

 

En nu pas is door het geëvolueerde bewustzijn van de mens, nu pas is hij zover, 

dat hij dit aan kan. Dat hij in zichzelf dit aan kan. Of hij het wil is een tweede. 

Als u, als ik, in mijn naaste werkelijk mijn broeder en zuster zou herkennen, 

herken ik dan niet de Christus? Herken ik dan niet in mij zelf de Christuskracht. 

Erken ik dan niet in mij zelf, dat ik een hoger wezen ben. En hoe, hoe zien wij 

vaak die ander, die naaste. Wij zien zijn uiterlijke littekens, die hij heeft 

opgelopen in honderden levens die hij heeft doorstaan in dit huidige leven.  

En wij zien niet waarom hij zo is. Waarom hij deze littekens heeft.  

Wat hij heeft moeten doorstaan om zo getekend te worden. 

 

Wij zien alleen zijn uiterlijke negativiteit, zijn lelijkheid, omdat wij niet dieper 

kunnen zien, omdat wij het oog van de liefde missen.  
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Omdat wij het begrip missen dat onder die lelijkheid, onder die negativiteit een 

bang, een eenzaam, een verloren wezen is verscholen. Als wij ons zouden willen 

realiseren, hoe eenzaam, hoe verloren, hoe wanhopig die ander, maar ook 

wijzelf zijn. En als wij dan bidden, bidden vanuit de grond van ons hart en niet 

alleen bidden, God geef mij dit, God help mij daarmee, maar als wij dan bidden, 

God hoe is het mogelijk dat wij zover zijn gekomen, hoe is het mogelijk, dat wij 

u niet in onszelf hebben erkend. Dan komen wij in een totaal ander spiritueel 

bewustzijn. Dan krijgen wij contact met de eeuwigheid. Dan is het of wij in 

onszelf de golven van de eeuwigheid horen.  

De eeuwigheid waar wij vandaan komen en waar wij naar teruggaan. 

 

Vraag: Toen u die energie doorzond, heb ik een enorme druk op het hoofd 

gevoeld. 

 

Zohra: Die energie gaat dan door u heen. Een mens is meestal geblokkeerd door 

zijn stoffelijke omstandigheden, door zijn gedachten, door zijn inspanningen. 

Het moet als het ware er doorheen dringen. Dat voelt u heel duidelijk. 

 

Vraag: Ik vind in uw lezing niets nieuws, maar u probeert wel om een cirkel te 

doorbreken. 

 

Zohra: Er is natuurlijk niets nieuws onder de zon. Ik breng niet iets wat nooit te 

voren op de wereld is geweest, want dat kan natuurlijk niet. Het zijn wel steeds 

andere vormgevingen die gebracht worden, omdat het bewustzijn van de mens 

ook steeds verandert. 

 

Die cirkel doorbreken is inderdaad de opgave van de mens van nu, omdat hij 

door dat bewustzijn wat hij nu heeft die mogelijkheden ook in zich heeft, en 

daar gaat het om. Hij heeft nu die mogelijkheid die een mens een eeuw geleden 

niet had, hoewel er toen al voorlopers waren. Er waren toen al vele zieners, maar 

het was alsof het toen nog niet kon doorbreken, Het ging erg stroef en het waren 

maar enkelingen en nu is het over de hele wereld. 

 

In Amerika zijn heel veel groeperingen en heel veel mensen die in zich contact 

hebben met de wereld van de geest en daar de boodschappen horen van: mensen 

bedenk toch wat je doet, redt die wereld van de ondergang. Ieder kanaal, ieder 

medium, ieder sensitief mens heeft zijn eigen kanaal en ook zijn eigen slib. En 

dat slib, dat is de persoonlijkheid. Dat is die stof waaruit hij is opgebouwd. 

Benjamin Creme, b.v., is ook zo’n medium, zo'n kanaal en heeft zijn eigen slib.  
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Ik heb mijn eigen slib. En dat slib is dus het niveau van bewustzijn waarop dat 

medium verkeert. Maar de waarheid ligt in de veelheid van al deze vormen 

verborgen. 

 

Vraag: Wat is paranormale genezing? 

 

Zohra: Psychische genezing, spirituele genezing, paranormale genezing, behelst 

het heel maken, het genezen van de mens in zijn aura, in zijn geestelijke 

gebieden om hem heen, die dus bij hem horen. 

 

Er zijn spirituele genezers en iedere genezer heeft zijn eigen niveau. De genezer 

kan dieper gaan dan alleen het genezen van het fysieke lichaam van de patiënt, 

ook wel genoemd het magnetisch veld om hem heen, het etherisch dubbel of het 

levenslichaam. Dan is er nog een gebied verder dat is het emotionele lichaam en 

dan volgt het mentale lichaam. Dat zijn de drie lagere gebieden van de geest. 

Daar boven is het hogere astrale gebied. Dan komt het spirituele gebied. En dan 

het hoogste kosmische gebied. Dat is heel hoog, dat haalt bijna geen mens. 

 

Welk gebied raakt de spirituele genezer? De magnetiseur, de gewone 

magnetiseur, die denkt dat hij werkt vanuit zijn eigen kracht en die niet begrijpt 

dat hij een instrument is van het goddelijke in hemzelf, deze magnetiseur zal, 

door het geestelijk bewustzijn wat hij dan op dat moment heeft, zijn patiënt 

alleen raken in dat etherisch dubbel, in dat levenslichaam van die patiënt en 

daardoor ook in het fysieke lichaam. 

 

Maar zijn heel maken van die mens omvat dan maar een heel beperkt gebied.  

De mens bestaat uit die zeven sferen, uit die zeven gebieden, maar hij raakt dan 

alleen maar een heel klein gebiedje. Hoe dieper het bewustzijn van die genezer 

is, dat hij een instrument Gods is, hoe dieper hij dat in zichzelf ervaart, hoe 

dieper hij die mens ook raakt, geneest, heel maakt. 

 

In de aura van de mens liggen de trillingen van oude angsten, schuldgevoelens, 

miskenning, bitterheid, eenzaamheid, enz., verborgen. In het leven wat die mens 

zich kiest, zullen deze trillingen geaccentueerd worden, juist gestimuleerd 

worden, om juist door de ervaringen van het lijden die mens de kans te geven 

zich te kunnen bevrijden van de gebondenheid aan die oude trillingen in zijn 

aura. Ik zal het nogmaals zeggen. 

 

In de aura van de mens, dat is dus in zijn onderbewustzijn, zijn de herinneringen 

aan de emotionele ervaringen uit de levens die hij heeft gehad, aanwezig.  
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Deze herinneringen die bestaan uit trillingen, bepalen het zijn van die mens in 

zijn huidige leven. 

 

Indien deze trillingen, deze emotionele herinneringen, dus zodanig in zijn 

bewustzijn zijn, dat zij geaccentueerd en gestimuleerd kunnen worden in zijn 

huidige leven, zal hij zich kunnen bevrijden van zijn gebondenheid, zijn 

gevangenschap, zijn ketens aan die oude trillingen. 

 

Elk mens kiest als hij incarneert, juist dat leven uit, waardoor hij zich kan 

bevrijden van die gebondenheid aan die oude trillingen. Maar daardoor heeft hij 

dan nodig, dat hij in dat huidige leven precies alles krijgt, waardoor dat eruit kan 

komen. Dus als hij trillingen in zich heeft van een hele grote schuld die hij 

misschien al heeft uitgeboet in een ander leven, maar waarvan de herinnering 

nog in hem is, dan zal hij in het huidige leven de situatie krijgen, waardoor dat 

schuldgevoel heel sterk wordt geaccentueerd, zodanig dat het hem als het ware 

inkapselt, blokkeert. Maar dat is in wezen al de eerste stap tot zijn genezing. 

Want daardoor kan hij begrijpen, hè wat moet ik daarmee, waarom heb ik dat; ik 

moet mij daarvan bevrijden. En soms heeft een mens dan een ander nodig om 

hem tot dat begrip te brengen. 

 

Maar soms is het zo duidelijk dat ieder mens in zichzelf kan begrijpen, dat hij 

zich daar moet van losmaken. Ten eerste door te accepteren dat het er is.  

De situatie die er ligt is vaak zodanig dat die niet is te veranderen.  

De eerste stap tot healing is het accepteren van een situatie.  

Want daardoor ontstaat er rust en harmonie in de geest van de mens  

en dus ook in zijn fysieke lichaam. 

 

Na deze acceptatie kan hij gaan werken met dat begrip; ik moet mij daar dus 

toch van losmaken, ik moet mij daar emotioneel, innerlijk van distantiëren. Hoe 

moet ik mij daarvan distantiëren, bevrijden? Ten eerste door die acceptatie, 

waardoor die rust komt en die harmonie. Ten tweede door het besef dat dat niet 

zomaar is, dat je dat in je hebt, nee, dat is om je te leren. Je moet daarvan leren. 

Je moet daardoor ervaring opdoen. 

 

En dat is nu wat ik zei, wanneer men de wet van oorzaak en gevolg accepteert, 

de wet van reïncarnatie, dan kun je dat ook. Want dan begrijp je dat dat is 

ontstaan in een vorig leven en dat dat is blijven zitten als herinnering en dat je in 

dit leven de gewone plicht hebt om jezelf daarvan los te maken, want het 

blokkeert je. Het maakt dat je daardoor niet helemaal jezelf kunt zijn.  
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Niet helemaal het contact met je hogere wezen kunt hebben, wat je zou moeten 

hebben. 

 

Nou, hoe bevrijd ik mij daarvan.  

Dus ik heb eerst de acceptatie gedaan, daarna ben ik tot het besef gekomen,  

dat het er niet zomaar zit, dat de situaties die ertoe geleid hebben in dit leven mij 

eigenlijk aangeboden zijn door de geest van liefde om mij ervan te kunnen 

bevrijden. En dan komt de derde stap; hoe bevrijd ik mij er dan van. Wat moet 

ik daarmee doen. Er negatief, dus steeds piekerend, steeds in een cirkeltje 

ronddraaiend, oh, wat erg, ik heb dat en wat moet ik daar nu mee en wat 

verschrikkelijk en waarom doet God dit, dat is negatief. Is dus zodanig ontdaan 

van ook maar enige liefdesenergie, dat het u steeds dieper in die draaikolk trekt. 

 

De weg naar transformatie daarvan is, om daar positief tegenover te gaan staan. 

Dus als u ziet dat u een enorm schuldgevoel heeft, u weet dat u dat heeft, uw 

omgeving heeft u dat opgelegd, maar het had niet zo in uw bewustzijn naar 

voren kunnen komen als u dat niet al had, omdat het uw oude trilling is, dan 

moet u dus begrijpen dat u daar positief op moet reageren. Dus u heel rationeel 

uzelf moet nagaan, wat is nu de reden van dat schuldgevoel.  

De positieve gedachten in jezelf omhoog laat komen. Je dus positief richt op dat 

schuldgevoel, op die situatie en op die mensen die dat geven.  

En in wezen kan ieder mens dat zelf. 

 

In wezen heeft een mens die genezer eigenlijk niet meer nodig, als hij maar tot 

dit besef kan komen. En dat is nu wat ik doe middels die voordrachten die ik 

houd, om de mensen hiertoe te brengen, zodat in wezen ieder mens zichzelf kan 

gaan genezen. Zodat je niet meer op een ander aan gewezen bent. Genees jezelf. 

Het is ook weer een groei van de mens en de mensheid naar die spirituele 

genezing toe. En dat is de verandering in de wereld. Dat is die transmutatie en 

zo gaan we steeds verder. 

 

Vraag: Hebben wij contact met die energieën? 

 

Zohra: Natuurlijk hebben wij contact met die energieën. Er zijn hele 

legerscharen van energiepersoonlijkheden die wij geesten of zielen van 

afgestorvenen noemen, die door de Meesters van Liefde en Wijsheid, door de 

liefde Gods naar de aarde worden gestuurd om de mensheid te helpen. 

 

Maar weet u dat er geen inspiratie in u kan komen als u niet zelf die oproepende 

kracht voor die inspiratie in uzelf de vrijheid geeft. Dat er niets in u kan komen 
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wat niet in aanleg in u aanwezig is. Dus de mens moet zelf vanuit zichzelf willen 

veranderen, willen transformeren, in liefde willen leven.  

Dan kan hij die inspiratie ontvangen en ermee werken. 

 

Als ik hier zo in die zaal kijk, dan zie ik dus al die gezichten, al die hoofden. 

Weet u dat daar een haag van zielen, van energieën om u heen is. Dat u allen uw 

geliefden om u heen hebt. Van uw overleden familieleden. Verbindingen uit 

vorige levens die u niet eens kent. En dat deze geesten, dat deze intelligenties 

zoals zij worden genoemd, worden aangetrokken door die trillingen die wij nu 

met ons allen hier uitzenden. 

 

Dat zij dus hier zijn om hun kracht, hun liefde, hun energie aan ons mee te 

delen. Dat staat zo mooi in de bijbel: waar meerderen verenigd zijn in mij, daar 

zal ik bij u zijn. Dat is die Christuskracht. Het idee dat God alleen daar is in de 

hemel en wij hier verloren op aarde, dat heeft ons eeuwen lang gevangen 

gehouden. Dat heeft ons eeuwenlang een zondebesef, een schuldgevoel gegeven. 

En dat nieuwe begrip dat juist God in ons is en dat alles van God is. 

 

Dat geesten geen griezels zijn, maar doodgewoon. Zij huilen, ik zie tranen om u 

heen. Zo verguisd zijn zij. Zij de zielen van onze afgestorvenen. De geesten, de 

intelligenties dat zijn geen griezels. Dat is niet iets waar je bang voor hoeft te 

zijn. Zij helpen ons. Zij beschermen ons voor zover zij kunnen. En met elkaar 

zijn wij het Koninkrijk Gods. Zij daar en wij hier, maar wat is daar en wat is 

hier. Het vloeit in elkaar over, maar wij maken die scheiding. Want dood is de 

stap tot leven en leven is de overgang naar de dood. Er is geen verschil.  

Dat is wat ik tracht te zeggen. 

 

De mens die dus steeds tracht te zeggen: God doe dit voor mij, God help mij; 

God waarom laat u het toe. Dat is hetzelfde niveau, als wanneer men tegen zijn 

overleden geliefden zegt: mamma, kom bij me, help mij. Mamma, ga niet weg, 

wees hier, ik heb je zo nodig. Dat is hetzelfde niveau. En de mens van nu moet 

dat niveau ontgroeien. Want zijn bewustzijn is nu zo groot, dat hij moet 

begrijpen dat het zo niet meer moet. 

 

Het is net als toen ik op mijn spreekuur een dame kreeg die in een huilbui 

uitbarstte en zei: ziet God dan niet hoe moeilijk ik het heb. Waarom doet hij dan 

niets. Begrijpt u hoe absurd dat is. Dat is toch absurd. God doet dat toch niet. Zij 

doet dat zelf. Zij heeft in haarzelf het zijn zoals zij is. En zij moet zichzelf 

daarvan bevrijden, met Gods hulp. Met Zijn geestkracht, Zijn liefde, haar hoger 

wezen, wat van Hem komt.  
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En de energieën, de geesten, de intelligenties, onze geliefden die ons zijn 

voorgegaan in de dood die komen wel als zij zien dat wij het nodig hebben en zij 

helpen ons met hun positieve liefdesenergie. Die hoeven wij niet te roepen, want 

dan verstoren wij hen. 

 

Om het nog maar eens heel duidelijk te zeggen. Als uw zoon of mijn zoon de 

volgende week zou sterven, dan zullen wij heel veel droefheid hebben, maar wij 

zullen hem de vrijheid gunnen om zijn lichtweg te gaan en hem de vrijheid 

geven om wanneer hij dat in de sferen voelt, dat hij bij u moet zijn om u zijn 

liefde te geven, dat hij daarin vrijgelaten moet worden. Maar niet dat wij door 

ons verdriet hem vastbinden aan die stof die hij nu juist net ontstegen is. 

 

Men wil in de sferen dat de mensheid begrijpt dat er geen scheiding is en dat wij 

een geheel vormen. De geesten en de stof. En zij die leven in de geest in de 

sferen, zijn alleen gescheiden door de stof, het vlees van ons die wonen in de 

stof. 

 

Ik geloof dat wij dan zullen eindigen, want ik zie ook weer moeheid opkomen 

en ik denk dat u naar huis gaat, zo vol van zo veel vormen van bewustzijn, dat u 

daar voor maanden werk aan hebt. En ik kan u alleen de wens mee geven: werk 

in en met uzelf. Want u bent een uniek hoger wezen. En uw licht en uw 

grootheid is het baken waarop deze wereld moet drijven, waarop deze wereld 

verlicht kan worden. Dat er licht en kracht in u moge komen.  

Ik dank u. 

 

 

 


