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	Uit deze publicatie mogen uitsluitend de originele teksten in ongewijzigde vorm 

	worden overgenomen met vermelding van de bron en de naam van de auteur

	 

	 

	Mystiek 

	 

	Herkenning en integratie in ons dagelijkse leven 

	 

	Over het algemeen denkt men dat mystiek iets is wat boven of buiten het leven staat. Mystiek, het ervaren van Geest, kan slechts door de mens in het gewone leven ervaren worden. 

	 

	Er zijn twee wijzen van ervaren van mystiek: 

	- Bewuste herkenning en ervaring 

	- Onbewuste beleving 

	 

	Onbewuste beleving van mystiek ervaren wij o.a. in de natuur. 

	De verstilling die de schoonheid van de natuur teweeg kan brengen, 

	is de onbewuste beleving van de rudimentaire manifestatiekracht, 

	die wij geest kunnen noemen. 

	 

	In de seksualiteit beleven wij deze rudimentaire manifestatiekracht onbewust 

	in het orgasme. Het orgasme geeft de mens door de totale fysieke en mentale ontspanning een flits van mystiek beleven. 

	Ontkrachting van de mystieke beleving in de seksualiteit, geschiedt wanneer zij slechts als een fysiek genotsmiddel wordt gebruikt. 

	 

	De dieper liggende gevoelens van de vereniging hebben scheppende energieën. Iedere gedachte, woord of daad bevat in gradaties van niveau scheppende energieën. Hoe meer een gedachte woord of daad is gericht op helende aspecten, hoe groter de lichtuitstraling van de scheppende energieën is. 

	 

	Meditatie, innerlijke ruimte creëren door het leren loslaten van de zwaarten 

	van het lijden, denken en emotie, geeft innerlijke rust. 

	We beleven dan een zodanige geestelijke ontspanning dat de rudimentaire geestkracht in onszelf positief vernieuwend en helend kan werken. 

	 

	Bewuste herkenning en beleving van mystiek in het leven, behelst het inzicht te behoren tot één groot geheel waar alles met alles te maken heeft. 

	 

	'Bovenaardse' geestkracht, kosmische energie kan door inzicht en integratie tot 'aardse' realisatie gebracht worden. 

	 

	Wat is 'bovenaardse' geestkracht of kosmische energie? 

	Het is datgene wat in de vier natuurrijken, het mineralenrijk, het plantenrijk, 

	het dierenrijk en het mensenrijk als subtiele en intuïtieve manifestatie kracht aanwezig is. In de mens kan zij bewust geïntegreerd zijn. 

	 

	Waar komt manifestatiekracht vandaan? 

	De wetenschap zegt dat alles is ontstaan uit splitsing en fusie van atomen. 

	Spirituele wetenschap kan in deze atomische krachten een voortstuwende rudimentaire energie herkennen die wij geest kunnen noemen. 

	 

	De menselijke verbeeldingskracht schiet tekort om het totaal te kunnen omvatten. Noodgedwongen schiep de mens zich een vermenselijkte persoonlijke God of godin in grote verscheidenheid van vormgevingen. 

	 

	In de vernieuwde spiritualiteit die tot ons komt, kunnen wij wel of niet vanuit de eigen vormgeving, de diepste rudimentaire manifestatiekracht die wij Geest noemen in alle natuurrijken herkennen en erkennen. 

	Grenzen vanuit menselijke vormgeving van geest zullen de mensheid dan niet meer hoeven te scheiden. 

	 

	De mensheid kan dan in liefdevolle verbondenheid met alle natuurrijken in broederschap in werkelijke gelijkwaardigheid Geest realiseren 

	in de mystiek van het leven. 

	 

	Zohra Noach

	 

	 

	In den beginne was het Woord

	23-05-1980      Meester Morya

	 

	Luister.

	In den beginne was het Woord.

	Het Woord is vlees geworden.

	Doch het Woord was niet uit zich zelve, doch bestond vanuit de Geest.

	Nu zal wederom het Woord komen, doch vanuit de Geest.

	Door de Geest gedragen zal het Woord tot materie komen,

	waardoor de materie wederom de Geest zal vertegenwoordigen.

	Ik zeg: vertegenwoordigen, niet: zijn.

	Dit is het fundamentele verschil met die heel grote Boodschapper

	die tweeduizend jaar geleden is gekomen.

	Doch over ongeveer tweehonderd jaar zal diegene

	die het Woord zal doen verstoffelijken,

	nu, in dit huidige, ook uw leven,

	diegene zijn die het Woord in de stof zal brengen, 

	doch het wederom niet is.

	Dat kan pas wederom gebeuren over nog eens tweeduizend jaar.

	 

	 

	Stralend, verheerlijkt Gelaat

	15-02-1981      Haaren

	 

	Stralend, verheerlijkt Gelaat.

	Ziet hoe Ik de duisternis zal doen verlichten.

	Golven van licht zullen de aarde bestralen

	en de mens, hij zal verlicht worden.

	Gij mens begrijpt dat gij zijt Mijn tempel.

	Niets zal u geschieden dat Ik niet heb gericht.

	Wie zijt gij mens? Zijt gij niet de engelen Gods?

	Hebt gij de gang der mensheid niet verkozen

	om uzelve te verheerlijken

	en deswege Mijn Goddelijkheid tot bewustzijn te brengen?

	Waartoe zijt gij geroepen?

	Zijt gij niet de dienaar der mensheid?

	 

	Zo verheft u boven uw kleine menselijkheid,

	opdat gij zult worden die grote mens, die Mij in zich draagt.

	Zijt gij niet geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis?

	Zo draagt Mij in uzelve,

	opdat gij uw broeder kunt beschermen en liefhebben.

	 

	 

	In dit project

	25-3-1982     Enschede, gesprek

	 

	In het project komen vele lijnen samen, gebundeld onder één straling.

	Deze straling omvat u allen, 

	hij is doorgegeven aan de discipel Zohra.

	Zij is de punt van de driehoek.

	Gij allen vormt de beide andere punten, de verbindingslijnen.

	Gij zult uit u midden een raad kiezen, die u terzijde zal staan

	om het concrete werken in de stof met de u gegeven scholing,

	esoterische leringen, met de opdracht die u is gegeven.

	De weg is lang.

	De discipel die haar zal volgen is niet gemachtigd alleen te werken.

	Zij zal om zich heen hebben een kring van medediscipelen

	die haar zullen steunen, waardoor dit project zal groeien en bloeien.

	Doch ik zeg u dat de punt reikt tot in de sferen

	en dat de straling zal komen vanuit deze punt.

	 

	Zo weest trouw aan uw eigen innerlijke opdracht,

	aan het gegeven waartoe gij zijt gekomen

	en werk vanuit deze straling.

	Uw eigen licht zal opgaan in het geheel,

	doch zij zal niet afzonderlijk flakkeren. 

	Het flakkerende vlammetje is zwak. 

	Het geheel zal een ring van licht vormen.

	Richt u naar de punt opdat de straling u zal opheffen.

	Zo gij u bevind buiten deze driehoek zult gij vallen in de astrale

	werelden. Hier zal de persoonlijkheid u geleiden.

	 

	Open uw hart opdat de straling in u zal doordringen

	want zij is geladen met de energie die tot dit project behoort.

	Deze energie zal zich uitbreiden,

	dit project ook, doch dat is van u.

	Deze energie zal verheerlijken Mijn naam,

	Mijn naam die is gelegd in de harten der mensen.

	Wie zijt gij?

	Hebt gij niet vele eeuwen reeds de discipel gevolgd

	opdat Mijn naam verheerlijkt zal worden?

	In uw wereld van techniek, in uw wereld van de verafgoding van het brein

	brengen Wij u een eiland, een oase.

	Weest bereid. Laat groeien en bloeien wat Wij hebben gegeven,

	in liefde en in broederschap.

	Vormt een kring van licht

	en dekt elkander met de blauwe mantel der liefde.

	 

	 

	Van over de hemelen zal komen

	3-4-1982      Rekken, bijeenkomst. Vormingsweekend

	 

	Van over de hemelen zal komen een grote koning.

	In de stralen van de vijfpuntige ster zult gij Hem herkennen.

	De materie zal deze grote en hoogste geestkracht geleiden,

	daar de geest via de materie

	uit hogere geest getransformeerd zal worden.

	 

	In u mensen zal deze hoogste geestkracht zodanig ontwaken

	dat gij van deze heilige planeet

	een van de tronen van de Heer zult maken.

	In uw handen ligt uw mate van overleving.

	Zo bundelt u tezamen

	opdat de boodschappers die Wij u sturen

	in eenheid tot heil van de mensheid kunnen werken.

	 

	Waartoe zijt gij geroepen, gij wezens van licht?

	Ligt uw verantwoordelijkheid niet in de mate van belichting

	van uw bewustwording van hetgeen gij zijt?

	Het bewustzijn dat gij in de materie zijt gebracht

	opdat gij door deze materie, - de verdichting van geest -

	zult kunnen komen tot de straling van uw geest.

	 

	Geen twee werelden,

	doch de enige en ene wereld van de geest.

	 

	In ieder mens ligt de mogelijkheid,

	juist door hetgeen over u zal komen,

	op de materie te transformeren tot hogere geest.

	Inderdaad ligt de heling geheel in uzelf.

	Doch Wij zenden u Onze boodschappers

	opdat gij tot groter inzicht zult komen.

	 

	Angst is de emotie

	van het niet kunnen transformeren van de materie tot hogere geest.

	Angst is het stoffelijk omhulsel van het eigen hoger wezen,

	daar de totale transformatie leidt tot God

	en totale overgave aan het hoger wezen,

	het enig werkelijke in uzelf,

	Hem die gij God noemt.

	 

	 

	Zo zeg Ik u, keer u in tot uw hogere geest

	30-07-1982      Hengelo, lezing medewerkers

	 

	Zohra: Waar de Hiërarchie, de Meesters van Liefde en Wijsheid de grootste, 

	de dringendste behoefte aan hebben is dat de mensheid wil komen tot deze transformatie, 

	niet via die lange weg van het lijden, 

	maar via de weg van het bewustzijn vanuit de hogere geest. 

	Want dit kan voorkomen dat deze planeet en zijn bewoners 

	vernietigd wordt. De vernietiging ligt in uzelf. 

	De regulatie hiervan ligt verborgen in de kracht van uw geest.

	 

	Zo zeg Ik u, keer u in tot uw hogere geest.

	Herken Mij in uzelf.

	Weet dat gij zijt ontsproten aan Mijn vuur.

	 

	Want Ik zeg u,

	zo gij niet zult werken vanuit uw hogere geest,

	zal de weg van het lijden deze planeet en haar bewoners verbranden.

	Dit is geen onheilsboodschap, dit is een waarschuwing.

	Een waarschuwing u gegeven door de Meesters van Liefde en Wijsheid,

	uit erbarmen, uit mededogen met uw arme geplaagde aarde en zijn bewoners.

	 

	De nieuwe wereldreligie die nu door de Open Lotus verspreid zal worden 

	over de wereld is het besef dat u zelf, gij mens,

	uw totale redding en genezing in handen hebt.

	En dat gij niet die lange weg van lijden, van emoties behoeft te gaan,

	wanneer gij slechts wilt beseffen

	dat gij de begeerte van het zijn moet ontstijgen.

	De begeerte van het zijn is de begeerte tot volmaking in de stof.

	Het begeren van het hogere zijn is volmaking in de geest.

	De drang van ieder mens om van leven tot leven zichzelf te vervolmaken,

	zijn schulden af te lossen en tot harmonie in zichzelf te komen,

	heeft als gegeven en als bron de drang van ieder levend bewust wezen

	om te komen tot het volmaakte zijn.

	 

	In de stof werd deze drang zodanig verdicht

	dat zij zich manifesteerde in de begeerte van het te willen zijn.

	Het is de begeerte, ontstaan vanuit de hoge moed,

	zoals de hoge geest Lucifer deze heeft gerealiseerd in de hemelen,

	wat heeft geleid tot de val der engelen;

	deze hoge moed die zich verdiept (verdicht?) in de stof tot de hoogmoed.

	De hoogmoed van het willen zijn, het willen zijn gelijk aan God.

	De weg van de vervolmaking van de geest

	te willen zijn zo bewust van God in zichzelf,

	hetwelk hem zal leiden tot het zijn in God,

	hoeft zich niet te verdichten in de stof

	door de begeerte van de macht van het willen zijn,

	van hoogmoed te willen heersen, te willen zijn,

	de macht aan zich te willen trekken.

	Deze begeerte is de oorzaak van alle lijden, van alle kwaad.

	 

	Het is niet noodzakelijk dat de mensheid verder gaat op deze spiraal,

	van leven tot leven door lijden gebracht wordend naar nog meer lijden,

	totdat er bewustzijn zal komen dagen.

	De mensheid staat nu op een kruispunt van wegen.

	Welke weg zal hij kiezen?

	De weg der geest, de kracht van de geest

	doorwerkend in de stof,

	regulerend het lichamelijk lijden,

	of kiest hij de weg van de stof,

	omhoog klimmend naar de geest?

	 

	 

	Het zielevuur, in gradaties van niveaus

	06-08-1982      Hengelo, lezing medewerkers

	 

	Vraag: Is het zielevuur hetzelfde als het vuur van de Zoon? Zoon en zon zijn verwant. 

	Vader, Zoon en heilige Geest. Is de Zoon dan de Christusenergie?

	Zohra: Het zielevuur is het vuur van de zon, gereguleerd door de kracht, 

	het mededogen, de zilveren glans van de moeder Gods, van Isis, van de maan, 

	van de yin kracht in de mens. Brengend hem zo in evenwicht, 

	houdend tot het hogere niveau van het zielevuur, wat is de Zoon, 

	ontstegen aan de stof, door de beleving, door de vleugelslag van de heilige Geest.

	 

	Het zielevuur, 

	in gradaties van niveaus het zonnevuur,

	de Zoon, gegeven aan de mens, zal hem,

	indien niet omarmd door de liefde, het mededogen, de zuivering,

	de wassende maan, het water, de yin kracht,

	zal voeren tot de totale vernietiging:

	één fase, één weg.

	 

	De andere weg, de andere fase,

	een niveau hoger dan de mensheid nu beleeft is:

	Dit zielevuur, de Zoon Gods, 

	het zonnevuur in hemzelf

	zodanig zuiveren door deze liefde, deze maankracht.

	 

	De zuivering van het water, de liefde Gods

	zal hem brengen, door de integratie van deze Zoon Gods,

	dit zonnevuur in zijn persoonlijkheid,

	tot de heilige Geest,

	de vleugelslag van de heilige Geest,

	die hem terugvoert tot de Vader,

	tot de Oorsprong, tot het Zijn.

	 

	De Zoon Gods, nedergedaald ter helle,

	de Zoon Gods, nedergedaald in het menselijk ego, in de persoonlijkheid,

	gevangen, eeuw na eeuw,

	door de macht, de destructieve macht

	van de menselijke persoonlijkheid,

	tot bevrediging van de eigen lusten,

	deze Zoon Gods smeekt om bevrijding.

	Deze Zoon Gods smeekt om terug te mogen naar het huis des Vaders.

	 

	En de weg u gegeven nu

	is de mogelijkheid om deze Zoon Gods in u

	de bevrijding van gevangenschap in duisternis te geven.

	 

	Die is nedergedaald ter helle

	is de derde dag verrezen uit de doden.

	En Hij zal verrijzen

	wanneer gij mens Hem zodanig in uzelve in uw persoonlijkheid herkent

	en Hem die liefde geeft,

	Hem die eer bewijst die Hem toekomt.

	Opdat Hij u mee kan voeren op de vleugelslag van de heilige Geest,

	terug naar het Vaderhuis.

	 

	 

	De laatste barrière zult gij slechten

	20-09-1982, 1      Hengelo, persoonlijk gesprek

	Gesprek over stagnatie in het centrum de Open Lotus en in de mensen zelf

	 

	Zohra hoort: "Erken je eigen meesterschap,

	zodat zij het kunnen gaan begrijpen."

	 

	De laatste barrière zult gij slechten

	opdat zal kunnen geschieden wat u is voorzegd.

	Zo werp uw laatste angsten van u af en ontvang Mij in uw schoot,

	opdat gij vrucht zult dragen in de vrede des Heren,

	opdat gij zult komen tot die totale zuivering

	die de wereld behoeft.

	Vreest niet, herken Mij.

	Ik spreek in u, Ik word u.

	Accepteer dit innerlijke, absolute feit.

	Ik ben u en zo met u allen om u heen, in gradaties van niveaus.

	Water en brood zult gij ontvangen.

	Het zwaard des onderscheids hebt gij in uw handen.

	Neem op de scepter, de wereldbol,

	en plaats uw voet op de kop van de slang.

	Het rijk der hemelen zal u geleiden en beschermen.

	Zo met u al de uwen.

	Ontken niet langer wie gij zijt.

	Ontneem niet de uwen de zekerheid, het geluk,

	de innerlijke vrijheid in henzelf.

	Ook dit is een onbewuste mate van hoogmoed.

	 

	 

	Ik manifesteer in u de Bron

	20-09-1982, 2           Hengelo, persoonlijk gesprek

	Vervolg gesprek over de taak van Zohra

	 

	Zohra: Ik zie dat als wij afhankelijk zijn van de werkelijke bevestiging 

	van Boven, wij niet die vervulling hebben gegeven die nu de basis is 

	van de nieuwe wereldreligie.

	Wat Jezus gaf, zoals Hij de Christus in zich droeg, 

	dat moeten wij vervullen.

	Opm.: Dat overstijgt het niveau van mediamieke boodschappers. 

	Die zijn op het niveau van de manifestaties.

	 

	Ik manifesteer in u de Bron.

	Drinkt allen uit deze Bron.

	Ik ben in u, Ik ben in u en de uwen,

	drinkt uit deze Bron.

	Aanschouwt Mijn werken, doch verover haar vanuit uw eigen geest.

	Verover deze, Mijn werken, vanuit uw eigen geest.

	Manifestatie is een lager niveau.

	Vervulling in uzelf, erkenning, is een hoger niveau.

	Verovering in uzelf is de terugkeer naar de Bron.

	Ik ben in u.

	 

	 

	De voorbereiding hiertoe

	23-09-1982      Hengelo, gesprek

	Gesprek o.a. over het overstijgen van de karmische gebondenheden

	 

	Vraag: Hoe kan dit over de wereld gaan? 

	Want dan moet iedereen affiniteit hebben.

	Zohra: Door het bewustzijn, want dan wordt het opgeheven. 

	Als de trillingen gebracht worden vanuit het blauwe gebied,

	dus niet meer onderhevig zijn aan je eigen karmische gebondenheden, 

	dan overstijg je dit ...

	Vraag: Wat is nu gaande met ons als voorbereiding?

	Zohra: De voorbereidingen op het werken in de hoogste gradaties van het groene gebied, het hoger astrale, om zo te reiken naar het spirituele gebied, van waaruit de bevestigingen zullen komen.

	 

	De voorbereiding hiertoe

	is het totale afstand doen van de overheersing,

	de warmte, de zonnewarmte,

	de geborgenheid en de veiligheid van het vuur van Lucifer.

	 

	En daarvoor is nodig de stap die voert tot de koele wateren van Isis,

	het voert tot het oeverloze blauwe zielemeer.

	Met dat inzicht en die inkeer

	waardoor de mens in zichzelf tot stand brengt

	de omhelzing van Michaël en Lucifer,

	opdat daaruit, daardoor

	zal zegevieren de Vader.

	 

	 

	De mens Jezus

	24-09-1982      Ieper, lezing

	 

	Vraag: Kunt u situeren welk wezen Jezus Christus was? 

	In de kerk zegt men: Hij is een God. Hij is volledig God geworden.

	Kunt u ongeveer duidelijk maken op welk niveau hij ergens stond?

	Zohra: Deze vraag stelt u aan Zohra, en zij wordt beantwoord vanuit de geest.

	 

	De mens Jezus, Meester over de elementen,

	meesterschap in de vijfde graad van inwijding.

	Het hoogste niveau van de vijfde graad:

	meesterschap over het eigen wezen.

	 

	Hoogste Geest vertegenwoordigd in de hemelen,

	afgedaald, nedergedaald ter helle, in de stof.

	Werd voor drie jaar, de laatste drie jaren van zijn leven

	zodanig door de hoogste Geest geïnspireerd

	dat Hij als mens transparant werd

	en deze hoogste Geest zodanig in zichzelf, 

	in zijn persoonlijkheid kon manifesteren

	dat Hij bewust, vanuit de liefde,

	vanuit het hoogste begrip

	het offer der liefde kon brengen

	en kon zeggen aan het kruis:

	"Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen."

	Hij wist wat ze deden,

	Hij wist waarom Hij zich moest geven.

	 

	Dit kosmisch teken, deze kosmische explosie werd Hem opgedragen 

	die het meesterschap had verworven,

	die was: Meester der vijf elementen.

	Hij was de poort die de mensheid werd getoond.

	Hij was de poort der liefde

	die de mensheid tot eenheid met God zou kunnen maken.

	Hij moest deze poort openen,

	opdat de mensheid

	na levens van lijden en strijd,

	in zichzelf tot deze verlossing zal kunnen komen.

	Een mens heeft in zich

	- door het voorbeeld hem getoond -

	de kracht van de Geest ontvangen

	om te komen tot de eigen verlossing.

	 

	 

	In het hart van de lotus

	27-09-1982, 1      Hengelo, gesprek

	Aan begin van gesprek over kindergroepen

	 

	In het hart van de lotus vormt zich het nieuwe leven,

	in de geest als wel in de stof.

	Zo opent uw kelk

	opdat u in dit leven die inwijdingen moge ondergaan

	die behoren bij dit leven.

	Versluier niet uw eigen bron.

	Open haar en de geest Gods zal u deelachtig worden in de stof,

	maar bovenal in de geest, en zodoende in de stof.

	Erken de waarheid in uzelve en doorzie de vormgevingen.

	 

	Kosmisch spel, kosmisch toneel,

	regie, rollenspel, eeuw na eeuw.

	En in den beginne was het Woord, en het Woord is vleesgeworden.

	Dit zij u als gegeven.

	 

	 

	De Vader is de scheppende energie

	27-09-1982, 2      Hengelo, gesprek

	Gesprek doorgaand op lezing in Ieper, en taak Zohra

	 

	Zohra: Lucifer is de Meester Jezus, en ik moest dat brengen. 

	Van niveau tot niveau in al die levens moest ik aldoor

	hetzelfde brengen, en door de eigen emotionele afhankelijkheid, 

	overheersing etc. waren er vernietigingen.

	Vraag: Hoe zit het met de eerste en de derde straal, die hebben toch ergens een verbinding? De scheppende energie daalt af in de stof en is dan de derde straal?

	 

	De Vader is de scheppende energie,

	de afdaling is de Zoon, de ziel,

	de integratie van de hoogste scheppende energie in de ziel,

	waardoor de integratie plaats kan vinden in de persoonlijkheid,

	in de heilige Geest.

	De kracht om deze integratie te doen plaatsvinden is Michaël,

	de linkerhelft van Gods aangezicht.

	 

	Zo zijn beiden elkaars component, Michaël en Lucifer,

	de twee hoogste Broeders, in wezen één,

	komend van de Vader, teruggaand naar de Vader.

	 

	De twee hoogste Broeders,

	vertegenwoordigd van niveau tot niveau in de Hiërarchie,

	Maria en Jezus van de mensheid,

	van de vervulling, van de terugkomst, terug naar het Vaderhuis,

	tot aan de hoogste gebieden van de geest,

	waardoor de mensheid wordt opgeheven,

	niet meer werkt alleen vanuit de gebieden van de emoties,

	de lagere astrale gebieden,

	maar zo transparant zal worden dat zij werkelijk

	de geest Gods op aarde door de stof zal kunnen realiseren.

	 

	En gij werkers van de Lotus, gij zijt hiervoor aangewezen.

	Eeuwen hebt gij gewerkt vanuit dit gegeven

	en nu, vanuit uw gegroeid bewustzijn,

	met uw bijna onafhankelijke gebondenheden, uw integratie hiervan,

	door tranen en lijden bevochten,

	nu wederom tranen en lijden brengend, doch vanuit de vreugde,

	vanuit de vervulling,

	niet meer afhankelijk van deze tranen en lijden,

	zo aarzelt niet en ontvang Mij,

	Ik, de Christus wordt herboren

	en gij zult het verbreiden.

	 

	Om mani padme hum.

	 

	 

	Zo weet dan Mijn broeders en zusters

	01-10-1982, 1      Hengelo, lezing medewerkers

	 

	Zohra: De werkelijke bedoeling van hetgeen ons uit de sferen 

	wordt gegeven, is geschonken vanuit de vroegste oudheid tot nu, 

	is alleen het gegeven de stof zodanig te veredelen, 

	te transformeren dat deze stof terug kan keren tot de geest, 

	waar zij uiteindelijk in wezen vandaan is gekomen. 

	 

	Zo weet dan Mijn broeders en zusters

	dat in hetgeen u nu zal gegeven worden

	de Geest Gods aanwezig is.

	Zo weet dan dat over de hele wereld, de gehele mensheid

	is nedergedaald deze Geest Gods.

	 

	Dat in de hele mensheid is ontstoken de vlam van de werkelijke,

	universele, allesomvattende liefde

	en dat deze vlam een schuchter kaarsvlammetje is, 

	die voeding behoeft,

	voeding van de duizenden en duizenden mensen, zoals u,

	die hieraan hun eigen licht,

	de eigen straling willen en kunnen toevoegen.

	 

	Zo weet broeders en zusters

	dat vanuit de hemelen de gehele mensheid wordt geleid,

	wordt beschermd door de Meesters van Liefde en Wijsheid,

	dat vanuit de hemelen niets kan komen

	wat gij mensen niet zelf hebt opgeroepen.

	Ik zeg u dat de verwachting in de miljoenen harten die nu bloeit,

	de schuchtere vlam

	van het verlangen naar de allesomvattende liefde,

	de hemelpoort heeft geopend.

	 

	Dat niet vereist wordt, niet gevraagd wordt het offer,

	zoals vele, vele duizenden jaren geleden de aartsvader Abraham

	moest geven met zijn enige zoon,

	doch door zijn totale overgave tot verheerlijking kwam,

	waarop God hem het Lam Gods schonk.

	Zo zou, door het opengaan van uw harten,

	door het ontsteken van deze vlam, deze schuchtere vlam,

	de Zoon niet geofferd hoeven te worden,

	de mensheid niet vernietigd hoeven te worden,

	doch dat de onschuld,

	het Lam Gods, het diepste wezen van de mens,

	de ziel, Michaël, de Behoeder

	u zal voeren tot de waarlijke integratie 

	van uw ziel in uw persoonlijkheid,

	tot de terugkeer naar het Vaderhuis.

	 

	Ik vraag u, u te concentreren op een gouden licht, 

	komend vanuit de sferen,

	een zo groot gouden licht, 

	uitstralend naar de wachtende mensheid, wachtend, verlangend.

	 

	De mensheid in een zo grote wanhoop en eenzaamheid gedompeld,

	kan nu door dit gouden licht gebracht worden

	tot werkelijke verlichting, herkenning in zichzelf 

	van hijzelf die hij is, verbonden met de Vader.

	 

	 

	Gebed tot de Heer van het Licht

	01-10-1982, 2      Hengelo, lezing medewerkers

	Aan het slot bij de meditatie

	 

	Heer van het Licht,

	wij staan klaar met open handen, met open hart

	om het Licht in ons totaal te ontvangen

	en te verbreiden in onszelf.

	Geef ons de kracht vanuit het zijn in U

	ons aan U, in onszelf, te kunnen geven.

	Deze laatste overgave is de basis

	waarop wij zo'n grote vreugde zullen ervaren,

	opdat het werk geen werk zal zijn maar spel,

	opdat de plicht alleen liefde zal zijn.

	Dat de Christus in ons moge wederkeren.

	 

	 

	Dat de geest van Jezus zich uitstrekt

	04-10-1982, 1      Hengelo, gesprek

	Gesprek over de Open Lotus, de orde en de mystiek daarvan

	 

	Vraag: Maar wat is die mystiek in zichzelf in onze 1e groep van 12?

	Dan volgt "de Bergrede"

	 

	Dat de geest van Jezus zich uitstrekt over dit project,

	en dat de geest van de Meester Jezus dit project in Zijn handen heeft,

	en dat de geest van de Meester Jezus het lichtende voorbeeld is,

	voor ons uit loopt, en wij daardoor meegetrokken worden,

	dat de geest van de Meester Jezus door Zohra zal spreken,

	dat de geest van de Meester Jezus dit plan zal behoeden.

	 

	Dat de Meester Morya en Kuthumi, 

	dat de Meester Inayat het voorbereidende werk hebben gedaan

	en dat alles gebeurt in gradaties van niveaus,

	en dat alles gebeurt in etappes, in fasen,

	opdat het bewustzijn niet geschokt zal worden.

	Dat het bewustzijn moet ontzien worden,

	dat de mens liefdevol omringd moet worden,

	dat de mens tot begrip gebracht moet worden

	opdat uiteindelijk de geest van de Meester Jezus zal herleven,

	zich tastbaar zal kunnen manifesteren.

	 

	Dat van dag tot dag de energie van de Hiërarchie hiermede bezig is,

	dat van uur tot uur de bescherming aanwezig is,

	en dat van minuut tot minuut de hele kosmos 

	zich met dit project heeft verenigd.

	 

	Dat over de wereld gaan vele projecten die de energie krijgen 

	van de Hiërarchie, dat de Meesters die op aarde zijn deze trillingen opvangen,

	dat zij dié trillingen opvangen en affiniteit mee hebben waartoe zij zelf

	behoren, dat zij vanuit deze trillingen zullen werken,

	dat zij vanuit deze trillingen zullen manifesteren,

	dat zij vanuit deze trillingen uiteindelijk tot overwinning van het licht

	zullen geleiden.

	 

	Stap voor stap zult gij gaan,

	stap voor stap zal Ik u begeleiden,

	onderken Mij, 

	herken Mij, 

	aanvaard Mij.

	 

	Indien het christendom niet wordt gered

	zal de macht van het brein gaan overheersen,

	zal de magie van het fijnstoffelijk gebied de mens gaan leiden,

	zal het licht van de Heer Boeddha juist tot duisternis leiden.

	Zo zeg Ik u: redt het christendom, gedenk de slag bij Lepanto,

	roep Haar aan, de Moeder, de Schutsengel, de Tussenpersoon,

	de beschermende, behoudende liefde, de Maangodin, Isis, Maria.

	 

	Zo zal het vuur en het water komen tot eenheid,

	waardoor de mensheid gered zal worden.

	 

	En het vuur en het water aanwezig in al deze esoterische groeperingen:

	laat niet het vuur vernietigen,

	laat niet het water overheersen,

	laat Horus geboren worden uit de vereniging van deze twee,

	Isis en Osiris.

	 

	Weeg het kind op uw linkerhand, hoed en bescherm het, voed het.

	En laat Hem u voeren door de gebieden van de geest,

	de lager astrale, de hoger astrale, de ziele gebieden,

	komend tot de Vader.

	 

	Vestig het instituut als het huis gebouwd te Mijner ere.

	Ik die zetel bij de Vader,

	Ik die uw Geleider zal zijn,

	Ik die Mij heb geofferd voor het mensdom, ter vervulling,

	opdat de mens zichzelf kan verlossen.

	Bouw het huis, steen voor steen.

	 

	Onderken uw beperkingen,

	laat niet toe dat de specie onvolwaardig is.

	Steen voor steen zult gij dit huis bouwen,

	het huis waar de mensheid lering, liefde en bescherming zal krijgen.

	Bescherming in het eigen ik,

	bescherming van het begrip van de eigen heilige onsterfelijkheid,

	waardoor hij zich beschermd weet door de Vader.

	 

	 

	Het doel van Jezus Christus

	11-10-1982      Hengelo, lezing

	Titel: Religie in de nieuwe tijd

	 

	Vraag: Zou je iets willen zeggen over Jezus Christus, 

	het doel van Jezus Christus voor ons?

	 

	Het doel van Jezus Christus, Meester der vijf elementen,

	meesterschap behaald over de persoonlijkheid,

	drager van de Vader, God in zichzelf, discipel, dienaar der mensheid,

	Lam Gods, voorbeeld voor de mensheid,

	poort der genade, poort der liefde, weg der verlossing.

	Deze mens heeft de Christus gedragen voor drie jaren,

	daarvoor was hij een mens, Meester.

	De laatste drie jaren heeft Hij gedragen de Geest Gods, de Christus.

	Het voorbeeld voor de mensheid,

	want in ieder van u ligt die mogelijkheid besloten.

	 

	Gij allen, ieder van u

	hebt de Christus in uzelf aanwezig.

	In gradaties van niveaus kunt gij uzelf verlossen

	van uw eigen demon, uw eigen fantoom.

	Werkend met het licht van het bewustzijn,

	komend tot begrip,

	gevoed vanuit de liefde, het gevoel, uw innerlijke afkomst,

	uw innerlijk weten, uw eigen hogere zelf,

	ligt de weg van verlossing voor u open.

	 

	Niet meer gebonden, overheerst door het oude karma,

	niet meer gevangen, slaaf van uw emoties,

	kunt gij mens de vrijheid in uzelf ervaren.

	Vrijheid in hoogste gebondenheid,

	vrijheid van het wezen, het hogere lichtwezen dat gij zijt.

	 

	Ga over de wereld en verkondigt deze, Mijn leer,

	dat in ieder mens is aanwezig de Christus.

	Verkondigt de leer dat gij alleen mens

	deze aarde tot een nieuwe aarde kunt transformeren.

	Een aarde zonder bloed, zonder tranen, zonder geweld,

	dat gij mens

	de liefde kunt doen zegevieren zowel in de materie, in de stof,

	vanuit de geest.

	 

	 

	In den beginne was het Woord, was het Zijn

	15-10-1982      Hengelo, lezing medewerkers

	 

	Vraag: Is er in oorsprong een wezenlijk verschil tussen man en vrouw, 

	of zijn er gewoon mannelijke en vrouwelijke energieën, die je als mens in jezelf 

	kunt verenigen, zodat er niet meer sprake is van mannelijk of vrouwelijk, 

	alleen biologisch?

	 

	In den beginne was het Woord, was het Zijn.

	Het Zijn moest van licht door duisternis heen

	om terug te kunnen keren tot licht.

	Hiervoor was nodig de splitsing van het mannelijk vuur

	en het vrouwelijk water.

	Hiervoor was nodig het vuur van de strijd,

	voerend door de duisternis,

	daardoor kunnen komend tot het licht.

	 

	Daarvoor was nodig de koelte, de nacht, de maan, de zuiverheid,

	het innerlijk bewustzijn van het vrouwelijk aspect,

	opdat het vuur niet zou overheersen en vernietigen,

	doch ook het water niet zou mogen overheersen

	en daardoor vernietigen.

	Deze dualiteit, geschapen uit het één,

	zal wederom terugkeren tot het één.

	Na eindeloos veel strijd, vuur en lijden,

	verzacht door de genade van de heilige Geest,

	verzacht door het innerlijk bewustzijn van de ziel,

	de Christus in ieder mens, is nu de tijd gekomen

	dat het vuur en het water zich beiden verenigen,

	opdat uit deze vereniging wordt herboren, wedergeboren,

	de nieuwe mens.

	Deze nieuwe mens zal opstijgen

	door de kracht van de heilige Geest,

	de weg terug,

	van de duisternis naar het licht.

	 

	 

	Welke weg zult u mens bewandelen?

	29-10-1982, 1      Hengelo, lezing medewerkers

	 

	Zohra: In de tijden die nu gaan komen, waarin de fijnstoffelijke energieën 

	- dat is de werking van het brein - tot een zeer hoge vlucht zal geraken: 

	in deze tijd zal het een erop of eronder zijn hoe de mensheid met dit begrip omgaat, 

	met de immanentie Gods zal leven. 

	Dat bepaalt het niveau van deze planeet. 

	Het bepaalt het niveau van de eenheid Gods in alle dingen op deze planeet. 

	En zo goed als er niveaus zijn van bewustzijn in de gebieden van de geest, 

	zo zijn er ook niveaus van bewustzijn in de gebieden van de stof. 

	En de vraag van Boven naar u toe is:

	 

	Welke weg zult u mens bewandelen?

	Welke weg kiest u?

	 

	De weg van de evolutie, de groeimogelijkheid van uw eigen ziel,

	gevoed door de werkelijke spiritualiteit,

	de eenheid in de geest, de eenheid Gods.

	 

	Of de verdichting hiervan, de verstoffelijking hiervan,

	het zijn, alleen vanuit het werken met het brein,

	de fijnstoffelijke energieën,

	met voorbijzien van het werkelijke diepe gevoel,

	van de regulering die de natuur in de mens heeft aangebracht,

	de yin kracht, de Michaëls kracht, Maria, Isis, de vrouwelijke aspecten.

	 

	Of zal hij verder gaan vanuit het vuur, het wilsaspect,

	alleen wil en intelligentie.

	Zal de aarde verwoest worden door het vuur

	of zal zij ten onder gaan door het water?

	En de mens alleen heeft dit lot in zijn handen.

	Dit wordt u gezegd vanuit de sferen.

	 

	 

	De energieën die nu nederdalen

	29-10-1982, 2      Hengelo, lezing medewerkers

	N.a.v. vraag over de Apocalyps, of dat boek ook profetische kwaliteiten 

	moet worden toegekend

	 

	Zohra: Johannes was een grote ziener. 

	Wat hij zag moet vanuit de mystiek herleid worden tot esoterie, 

	vanuit de esoterie herleid worden naar het rituaal, het doen, 

	het handelen van de mens.

	Johannes voorzag wat nu staat te gebeuren.

	 

	Vanuit de hemelen wordt u de helpende hand gereikt om in uzelf de transformatie te bewerkstelligen die nu kosmisch 

	in uzelf aanwezig is, aanwezig is op deze planeet.

	 

	De energieën die nu nederdalen in de mensheid, de energieën die nu deze planeet omgeven zijn zodanig dat de mens de kracht heeft om de vernietiging van het vuur te voorkomen, de overspoeling van het water te doen keren.

	 

	Hiermee wordt bedoeld:

	De vernietiging van het vuur is het zijn, het leven vanuit de yang kracht,

	vanuit het wilsaspect, vanuit de macht, vanuit het brein,

	niet in evenwicht gebracht, niet in harmonie gebracht,

	niet tot een eenheid gebracht met de kracht, de yin kracht,

	de maanfase, Michaël, de Behouder en de Behoeder,

	het geweten, de intuïtie, de liefde Gods, de inspiratie.

	Wanneer deze twee machten niet komen tot een fusie, 

	tot een werkelijke eenheid in de mens, 

	dan zal de vernietiging groter zijn dan nodig is.

	 

	En wederom, gij mens hebt dit lot in uw eigen hand.

	 

	 

	In den beginne was het Woord, en het Woord ...

	29-10-1982, 3      Hengelo, lezing medewerkers

	 

	Vraag: Kun je ook iets zeggen wat de heilige Geest is?

	 

	'In den beginne was het Woord, en het Woord is vlees geworden.'

	De Vader.

	De Zoon.

	De Zoon daalde neder in de stof.

	Hij is nedergedaald ter helle.

	Na drie dagen steeg Hij op ten hemel.

	De heilige Geest is de kracht, de innerlijke wetenschap van Michaël,

	de kracht gevoed met de kracht van Lucifer.

	Werkend in de persoonlijkheid,

	diep indalend tot in de schoot der moeder aarde.

	Daar wachtend, ontkiemend in het duister,

	opnieuw levend, tot leven komend.

	Het opstijgen, terug naar de geest.

	Deze kracht, deze inspiratie hiertoe is wederom

	een fusie van uw ziel en uw persoonlijkheid.

	 

	En deze fusie is de heilige Geest die u terugvoert tot de Vader.

	Het werkelijke totale alles loslatende begrip

	van de immanentie Gods in uzelf.

	 

	 

	Het begrip dat de mens meer is dan stof alleen

	29-10-1982, 4      Hengelo, lezing medewerkers

	 

	Vraag: Wat betekent voor de mensheid het feest van Allerzielen?

	 

	Het begrip dat de mens meer is dan stof alleen.

	Het begrip dat de mens is ziel, geest en lichaam.

	Het begrip dat de mensheid bestaat vanuit de hoogste kosmische intelligentie,

	vanuit de geest Gods.

	Zich gesplitst heeft, zich vermenigvuldigd heeft tot het rijk der zielen.

	Het rijk der zielen geïncarneerd in het rijk der stof,

	in de menselijke persoonlijkheid.

	 

	Het oude, devotie, bidden, dat dat wel mag,

	maar dat de werkelijke essentie hiervan is

	het gedenken dat de geest blijft voortbestaan

	en dat alleen de stof aan vernietiging onderhevig is,

	maar niet, nooit de geest.

	 

	 

	Zo zeg Ik u

	01-11-1982      Hengelo, volle maan meditatie

	 

	Zohra: Met eerbied openen wij ons voor die trillingen 

	die nu naar ons toe komen.

	De gemeenschap van de heiligen van de laatste dagen. 

	De laatste dagen, in gradaties van niveaus onderhevig, 

	en nu in een nieuwe spiraal terugkerend naar de mensheid, 

	opdat de keuze gemaakt kan worden te willen leven, 

	te willen zijn vanuit het contact met de eigen hogere geest.

	 

	De Hiërarchie zendt haar straling, haar begeleiding, haar liefde, haar wijsheid, 

	haar macht uit naar de mensheid, opdat de kruispunten 

	waar de mens in zijn evolutie naar toe gedreven is, 

	opdat de mens aangeland op deze innerlijke kruispunten, 

	naar eigen inzicht, naar eigen inspiratie zal kunnen handelen en leven.

	 

	Zo zeg Ik u,

	ontvang Mij in uw harten, herken Mij in uzelf.

	Want nu komt het erop aan

	uw herkenning van Mij in uzelf, in uw eigen leven

	in uw stof tot een werkelijkheid te maken.

	Laat uw oproepende kracht zo groot zijn

	dat zij de vernietiging, hetzij in de stof, hetzij in de geest,

	zal kunnen transformeren.

	Vernietig de draak,

	warm u aan het vuur, verkoel u aan het water.

	 

	Mijn legioenen zijn over de wereld, zij bereiden Mijn komst voor.

	Waartoe zijt gij geroepen?

	Volg uw eigen engel in uzelf.

	Onderken het vuur, herken het water.

	Ga door de duisternis tot het diepste punt in de aarde

	en keer terug tot het licht waar gij vandaan zijt gekomen.

	 

	Want tot stof zijt gij geschapen door de geest,

	en tot stof zult gij wederkeren,

	terug, met de geest in de totaliteit van de geest.

	Verbonden met alle zielen, levend in de stof, levend in de geest,

	één groot huis, waarin de geest gehuisvest is.

	 

	Geeft elkaar de hand over de hele wereld,

	en maak van deze blauwe planeet

	een planeet van liefde, van begrip, van harmonie.

	 

	Alles zij u gegeven,

	ontvang in eerbied, ontvang in genade,

	ontvang in begrip, ontvang in liefde.

	Laat geboren worden het kind, de Christus in uzelve.

	Weeg het op uw linkerhand,

	voed en bescherm het met uw rechterhand.

	Laat het kind u voeren tot het Rijk Gods in uzelve.

	Wees als deze kinderen, verhef u niet boven uw naaste.

	 

	Slechts hij die kan dienen

	zal zitten aan de voeten van de Meester,

	zal komen tot meesterschap in zichzelf.

	 

	Zo richt u nu in uw meditatie op een stralend licht, 

	komend van de sferen,

	omvattend uw hele planeet aarde, de hele mensheid.

	 

	Laat licht en liefde en macht, macht van de doorgloeide en doorstraalde verlichte persoonlijkheid, het plan op aarde herstellen.

	 

	Aum

	 

	 

	Er is gezegd

	08-11-1982      Hengelo, persoonlijk gesprek

	Zohra over haar taak

	 

	Er is gezegd dat hetgeen gebeurt niet in de Open Lotus gebeurt.

	Dat het centrum een werkterrein is,

	een voortvloeisel van hetgeen gebeurt.

	Dat hetgeen wat met mij gaat gebeuren universeel is.

	Dat het geënt is op, niet geënt, maar analoog is met het christendom.

	Dat de verbindingen worden gelegd,

	dat ik zal brengen de vervulling,

	niet ik als persoon, maar ik als instrument.

	De vervulling, dat is de vrijheid, de diepte en de grootsheid,

	waardoor het wereldreligie zal worden.

	Ik ben de vervulling.

	Ik ben de vervulling, als instrument, niet als persoonlijkheid.

	Dit heeft een zo diepe betekenis, 

	dat ik zelf heel lang daarvoor heb teruggedeinsd.

	(De vervulling) van hetgeen tweeduizend jaar geleden is getoond, 

	is vervuld, maar waarvan nu, vanuit de mensheid,

	opnieuw de vervulling moet plaatsvinden.

	 

	Het betekent dat hetgeen in de Bergrede is gezegd,

	dat de Meester Jezus door mij zal spreken,

	dat de Meester Jezus door mij zal manifesteren,

	dat de Meester Jezus zich zal openbaren door Zohra,

	dat hetgeen is voorzegd, u is voorzegd, zal gebeuren.

	Dat dit opgevangen moet worden door hen

	die met hun kennis, met hun mystieke achtergronden, 

	met hun esoterische kennis

	het moeten brengen naar de maatschappij, naar het christendom.

	 

	Toen heb ik gezien en gehoord

	dat door mij heen zullen spreken drie Meesters:

	de Meester Inayat Khan; ik heb het Engels gehoord, zijn stem gehoord,

	de Meester Morya, ook in het Engels, beiden ook in het Sanskriet,

	de Meester Jezus, in het Aramees en het Hebreeuws.

	 

	Dat de dingen die gaan gebeuren zullen worden geleid door de Meester Jezus,

	en de begeleiding daarbij is de Meester Morya: de organisatie hiervan,

	dat de stoffelijke begeleiding is de Meester Inayat Khan.

	Het wordt zo breed, dat daarin ondergebracht wordt,

	tot een geheel gebracht zal worden

	de Heer Boeddha,

	de Meesters van Liefde en Wijsheid,

	de Meester Jezus,

	het christendom

	en uiteindelijk de totale eenheid en verlossing.

	 

	Ik moet dus komen vanuit de breedte tot de verenging,

	en vanuit de verenging weer tot de breedte.

	Want we moeten nu de westerling benaderen.

	Later zal het weer teruggaan naar het oosten.

	 

	 

	Het voert u op de weg tot een hoger godsbegrip

	26-11-1982, 1      Hengelo, lezing medewerkers

	 

	Vraag: Je zegt, er is een aandrang op het moment die ergens toe tendeert. 

	Je zegt, er is een grote energie in dit huis domicilie komen houden. 

	Kun je ook zeggen waarheen dat tendeert? 

	Wat de grondlijn is, waaraan je dat kunt merken, 

	waarin het tot uiting komt?

	 

	Het voert u op de weg tot een hoger godsbegrip.

	Het voert u op de weg naar de eenheid aller dingen.

	Het omstraalt u

	opdat in uzelve de liefde werkelijkheid kan worden.

	De liefde in dit centrum onder u allen,

	uitstralend naar hen die uw hulp zoeken.

	 

	Deze hogere energie is de leiding van de Hiërarchie,

	gemanifesteerd in een hogere Geest die zich hier domicilie heeft verkozen.

	Doch deze hogere energie is nog niet zodanig ontvangen zoals zij behoeft.

	Zij behoeft uw volledige overgave,

	uw volledige verantwoordelijkheid,

	uw volledige respect.

	Uw werkelijk willen zijn in de Geest Gods.

	 

	Dit houdt in dat gij hier zult zijn los van de banaliteiten 

	die de persoonlijkheid nog te vaak omringen.

	Dat gij hier zult zijn, levend vanuit de consequentie, 

	het werkelijk accepteren dat gij vervult een zo hoge, vreugdevolle plicht.

	De plicht, hoe licht moet zij zijn.

	Vreugde en humor zij u gegund,

	vreugde en humor is als zuurdesem van het brood.

	Doch hoedt u voor banaliteiten, voor vervlakking.

	Veeg uw spirituele voedsel niet onder de tafel.

	Leef vanuit een zuiverheid,

	vanuit een verbondenheid met uw eigen hogere zelf

	en kijk naar uzelf vanuit uw ziel.

	Kijk hoe gij zijt, hoe gij handelt in uw persoonlijkheid.

	Ieder mens is zijn eigen rechter.

	 

	 

	De Meester Jezus heeft gegeven

	26-11-1982, 2      Hengelo, lezing medewerkers

	 

	Vraag: De Meester Jezus heeft zeven 'Ik Ben' woorden gegeven. 

	Wat betekent: 'Ik ben het brood'?

	 

	De Meester Jezus heeft gegeven

	de hoogste realiteit, 

	manifestatie van het één worden met de Vader.

	 

	De Meester Jezus heeft de drieledigheid:

	mystiek - de Vader,

	esoterie - de Zoon, de ziel,

	het rituaal - de mens, de persoonlijkheid, 

	de handeling tot een eenheid gebracht.

	Een zo grote en diepe eenheid

	dat Hij daardoor gelijk werd aan de Vader.

	En daardoor kon zeggen en moest zeggen: 

	Ik ben het brood.

	 

	 

	God is energie, is vuur

	26-11-1982, 3      Hengelo, lezing medewerkers

	N.a.v. een opmerking over God

	 

	God is energie, is vuur, is kosmisch vuur.

	God is mannelijk en vrouwelijk tezamen.

	God is Geest, is wil, is macht, is kracht.

	God is liefde, is bescherming, is tederheid.

	God is man, God is vrouw, alles in één.

	 

	In ieder mens is dat vertegenwoordigd:

	dat is de geestkracht, zijn persoonlijkheid, zijn menszijn

	en dat is zijn ziel, zijn innerlijk,

	zijn geweten op een materieel niveau, 

	op het stoffelijk niveau

	in het leven van de mens.

	Op een hoger niveau is hij het mannelijk en vrouwelijk principe in een,

	is hij de yin- en de yang kracht,

	is hij het vuur en het water,

	is hij Maria en Jezus,

	is hij Isis en Osiris.

	 

	Op een nog hoger niveau is hij weer die eenheid,

	is hij die punt, is hij de Vader, totaal,

	de totaliteit van de goddelijkheid.

	 

	 

	Jezus, de Meester Jezus

	26-11-1982, 4      Hengelo, lezing medewerkers

	N.a.v. een opmerking over Jezus

	 

	Jezus, de Meester Jezus,

	de hele hoge geest Jezus is niet God.

	Deze Meester Jezus is een lichtvonk Gods, zoals wij allen,

	een hele grote lichtvonk Gods.

	Is de drager geweest, drie jaar lang, van de Christus.

	De Christus is de functie van het goddelijk aspect,

	is dit goddelijk aspect brengend naar de mens.

	 

	Jezus heeft dit goddelijk aspect gerealiseerd, in zijn mensheid.

	Niet als hoge geest, want dan had Hij in de hemel kunnen blijven,

	nee, dat moest Hij dus als mens doen,

	om de mens te tonen dat dat in iedere mens 

	op zijn eigen niveau kan plaatsvinden,

	deze totaliteit van eenwording met het goddelijke in hemzelf,

	de totaliteit van het één zijn met de Vader in hemzelf.

	En Hij moest dit aantonen, moest dit realiseren,

	zodat iedere mens dat kon zien en begrijpen

	dat hij zichzelf kon verlossen.

	Maar in de afgelopen tweeduizend jaar heeft de mens alleen begrepen

	dat Hij de verlosser was.

	Maar niet dat ieder mens ook een verlosser van zichzelf in het klein is.

	Dat is wat de nieuwe wereldreligie brengt.

	 

	 

	Dit centrum is geplaatst

	03-01-1983      Hengelo, vergadering

	Stuurgroep voor het centrum De Open Lotus

	 

	Dit centrum is geplaatst in het energieveld van de Hiërarchie.

	Gij zult u richten op de Hiërarchie

	en Wij zullen u daarom geleiden - daarom.

	 

	Klopt en u zult worden opengedaan.

	Gij zult in uw eigen leven u richten op de geestelijke Hiërarchie.

	Gij zult in uw eigen wezen zodanig geïntegreerd raken

	in het energieveld van de geestelijke Hiërarchie.

	Gij zult uitdragen die geestelijke inspiratie, 

	die energieën van de geestelijke Hiërarchie.

	Gij zult vormen een partij der broederschap - gij zult oprichten 

	in dit land de Partij der Broederschap.

	Gij zult oprichten over het gehele werelddeel de Partij der Broederschap.

	Dit zal haar uitlopers vinden in alle hoeken der wereld, jaar na jaar.

	Nog enkele eeuwen.

	En deze Partij der Broederschap zal hand over hand toenemen.

	In uw midden heb Ik de hoogste bouwer gebracht.

	Steen voor steen zult gij bouwen Mijn huis.

	Onderzoekt de specie.

	Belicht uw ego vanuit uw hogere geest.

	Straal licht uit, doch verduister niet het licht van de ander.

	 

	Ik zal met u zijn.

	Bouwt Mijn huis steen voor steen. 

	Ik ben in uw midden.

	Ik met u.

	 

	 

	En gij zult luisteren en aanhoren

	04-01-1983      Hengelo, 1e groep van 12

	 

	En gij zult luisteren en aanhoren wat Ik u heb gericht.

	Zo ontvang met eerbied de wetsrol en openbaar haar.

	 

	In deze Orde de Open Lotus, door Ons gericht, door Ons aan u gegeven,

	zullen komen de leringen middels Zohra, uw voorganger u gegeven.

	 

	De Orde de Open Lotus is universeel,

	zal gaan als water stromend over de wereld.

	Zij zal in zich herbergen de nieuwe wereldreligie,

	zij zal worden de nieuwe levensfilosofie,

	zij zal de mens brengen tot uiteindelijke broederschap.

	 

	Niets mag boven de Orde de Open Lotus gesteld worden,

	noch het instituut, noch de vereniging, noch het centrum,

	noch enige persoon, noch enige inspiratie.

	Ook uw voorgangster zal in dienstbaarheid geven wat haar wordt geschonken,

	ook zij zal zich niet stellen boven de universaliteit

	van deze nieuwe Orde de Open Lotus.

	Geen mens zal doorbreken wat Ik heb gericht.

	Niets is van u, doch alles wordt u geschonken in genade.

	Niets is van u, geen claim zult gij of enig ander leggen 

	op de lering door Zohra u gegeven.

	Zij zullen zijn voor de hele wereld,

	opgevangen in de werkelijke open lotus van het bewustzijn

	van de dragers van deze Orde.

	Zij zal uitstijgen boven uw kleine persoonlijkheden,

	zij zal niet gebonden zijn aan hetgeen gij met haar wilt doen.

	Deze leringen zullen vrij en onafhankelijk de menselijke geest bereiken,

	niet overheersen.

	 

	Het instituut zal zijn een dienaar van deze Orde.

	In dit instituut zullen bepaalde leringen, bepaalde kennis

	verwerkelijkt worden in de stof.

	 

	Doch de Orde, gij die Ik in dit leven heb geroepen,

	gij die Ik heb geróepen,

	gij zult deze Orde dragen, gij twaalf zult deze Orde dragen.

	In deze eerste groep zal de hogere mystiek u worden gegeven

	en de kennis en de esoterie zult gij gaan brengen naar het instituut,

	naar de tweede groep, naar alle mensen om u heen.

	Maar in deze twaalf zal worden gelegd hetgeen Wij hebben gericht.

	Zo ontvang in eerbied en respect en met begrip,

	met overstijging van uw eigen persoonlijke belangen,

	hetgeen u wordt gegeven.

	 

	De kennis doorgegeven door uw voorganger

	zult gij verantwoordelijk voor zijn.

	Gij, de twaalf, zult u verantwoordelijk moeten stellen

	om deze kennis zodanig op te vangen,

	zodanig te integreren en door te geven

	dat zij zal vormen een werkelijke nieuwe geestelijke stroming,

	dat zij niet zal versplinteren,

	wees waakzaam, waakzaam.

	 

	Indien gij haar niet in zijn geheel accepteert,

	indien gij toelaat dat vanuit de persoonlijkheden hiermee gewerkt wordt,

	zal zij versplinteren en niet de wereld bereiken,

	dan zult gij niet hebben voldaan aan de innerlijke oproep

	in uw eigen wezen.

	 

	De verenigingsvorm is juridisch beter,

	maar zij zal nu niet de Orde mogen beheersen;

	de verenigingsvorm is zuiver juridisch.

	De Orde de Open Lotus zal als Orde over de wereld moeten gaan,

	vrij, open.

	Doch gij twaalf zijt de wachters op de drempel.

	Interpreteer niet de inspiratie,

	aanvaard het in zijn geheel

	en ga dan met uw inspiratie, uw kennis, uw achtergronden

	hiermee aan het werk.

	 

	Waartoe zijt gij geroepen,

	gij allen die uw eigen achtergronden hebt, uw kennis, uw weten?

	Om juist deze kennis, dit weten

	geïntegreerd door de hogere kennis,

	de mystiek, Mijn aanwezigheid in u,

	te doordringen, te brengen naar de mensheid.

	 

	Hoor Mij aan, gij twaalf,

	gij zult verbreiden het pad van de Gezondene,

	gij zult verbreiden het pad van Hem die wordt genoemd de Maitreya,

	gij twaalf zult in uw kleine mensenhanden hebben het lot, de mogelijkheden

	die de komst van deze Maitreya aan de mensheid kan bieden.

	Hoor Mij aan, gij twaalf,

	besef hoe diep uw verbinding is met de persoon,

	met de hogere geest, gehuisvest in deze persoon,

	die door Ons is gezonden.

	Gij twaalf zult een nieuwe partij in dit land stichten,

	een partij die verder gaat dan dit land,

	die zal gaan over de hele wereld.

	Men noemt het een partij, een politieke partij,

	maar dat zal verder zijn een geheimnisvolle partij,

	Mijn broederschap, broederschap over de hele wereld,

	en zij zal zijn als water, vloeiend, overal doorheen stromend,

	niet vernielend, verzachtend, verkoelend.

	Doch zij zal moeten worden gesteund door het vuur uwer persoonlijkheden,

	doch dit vuur zal zijn warm, beschermend, geleidend,

	niet vernietigend, niet verbrandend,

	want in dit vuur zal uw ego ten onder gaan,

	om er gezuiverd en gelouterd wederom uit tevoorschijn te komen.

	Deze ego's hier, gij twaalf, zullen worden

	wat zij eens in andere levens geweest zijn.

	Stap voor stap, jaar voor jaar zult gij hieraan werken.

	 

	In uw midden werd gelegd de nieuwe heilsboodschap,

	gegrond op de oude waarheid,

	de goddelijke immanentie in uzelf.

	 

	Dit begrip is van een zo duizelingwekkend hoogte en diepte

	dat dit begrip slechts langzaam, heel langzaam in u kan doordringen.

	Maar toch, al groeiende, al bloeiende zult gij verder gaan

	en zo zult gij vestigen Mijn huis.

	In het gelouterde vuur uwer persoonlijkheden

	zult gij vestigen het huis van deze broederschap.

	En niets zal haar verstoren, en waakzaamheid zij u geboden.

	En gij zult uitdragen Mijn naam,

	opdat Ik zal in liefde ontvangen worden in de harten van de mensen,

	opdat het pad geëffend zal worden

	dat Ik de mensheid zal kunnen brengen naar de Vader,

	opdat de mens verlost van zijn gebondenheden kan terugkeren

	tot het Vaderhuis.

	Opdat deze wereld behoed zal worden voor de vernietiging.

	Negatieve krachten zullen hun werk doen.

	De negativiteit is nodig

	opdat hoger en hoger zal branden de vlam van de gerechtigheid.

	De kennis die u zal worden gegeven zult gij behoeden en beschermen.

	De gestrengheid der lering zult gij behoeden en beschermen,

	gij zult niet toelaten dat hierin door mensenhanden, mensenbrein

	verandering in komt.

	De lering zal zijn hetgeen zal doorkomen.

	Hoe gij het zult gaan verwerken is van u,

	en Ik zal met u zijn, met u allen,

	en Ik zal u beschermen en u geleiden.

	 

	Zorg dat deze Orde van de Open Lotus een huis, 

	een tehuis zal worden voor eenieder die zoekt,

	eenieder die bid om contact met de Vader.

	Ik weet Mijn geliefden, dat Ik op u leg een zo grote en zo zware last,

	maar Ik zeg u dat in u is de kracht en de macht

	om deze last te dragen.

	Deze last zal in de stof soms zwaar voor u zijn,

	doch in de geest zal het u steeds verder verlichten,

	totdat ook de stof zo licht zal zijn

	dat gij haar juichend kunt dragen.

	 

	Maar Ik zeg u,

	zo gij toelaat dat hoogmoed, dat eigengereidheid, dat eigen wil,

	dat eigen macht, lust tot macht de overhand gaat krijgen,

	dan zal van u weggenomen worden de energie van Ons,

	Wij die u dit hebben geschonken.

	In u allen woedt de strijd nog uw ego te zuiveren, te louteren,

	nog is het niet klaar.

	Wij hebben gekeken, We hebben geoordeeld en beoordeeld

	vanuit de liefde, vanuit de bescherming.

	En wederom zullen u worden geschonken drie maanden

	om deze louteringen, deze zuiveringen tot in de stof te laten doordringen.

	In de stof zult gij nu vestigen

	wat in de geest reeds was geïntegreerd.

	In de stof zult gij brengen hetgeen is van de Vader,

	nederdalend door de Zoon,

	nederdalend in de mens.

	En vraag u niet af waarom.

	Weet gij waarom de bergen zo hoog zijn?

	Weet gij waarom de vogels zingen zoals zij doen?

	Dat is niet van u. Vraag niet naar het waarom.

	Indien gij u in dit geestelijk project, in deze Orde wilt stellen,

	zo stel u dan en sta dan met uw handen open, uw hart open

	en accepteer en werk met uw verstand, met uw kennis, met uw achtergrond,

	opdat hetgeen gij nog niet kunt begrijpen,

	doch werkelijkheid is in de geest,

	ook werkelijkheid kan worden in de stof.

	 

	 

	Want zie, Ik ben met u

	21-01-1983      Haaren, lezing

	Zohra: Zullen we nu in een kleine meditatie gaan? 

	Ik hoop dat u daarin uzelf tegenkomt.

	 

	Want zie, Ik ben met u.

	Open uw deur en Ik zal Mij aan u tonen. Laat Mij niet kloppen.

	Herken Mij, uw eigen Zelf, uw eigen goddelijkheid.

	Aanvaard Mij.

	Ga met Mij verder, opdat Wij tot de ware broederschap zullen komen,

	opdat eens het Woord werkelijk vlees mag worden.

	Heb uw naasten lief gelijk uzelf.

	En geen honger en geen geweld zal meer heersen,

	want Ik zal met u zijn.

	Eens zult gij mensen tot een zodanig bewustzijn komen

	dat gij zult weten

	dat wat gij de minsten der Mijnen hebt gedaan,

	gij uzelf hebt aangedaan

	en zo ook Mij.

	Open uw hart en vind Mij daar.

	 

	 

	In de tijden die nu zullen komen

	08-04-1983     Den Haag, lezing

	Titel: Vernietiging of herstel

	Vraag: In het programma staat iets over dat er boodschappers komen. 

	Kun je daar meer over vertellen en is de

	aanwezigheid afhankelijk van onze inspanningen?

	 

	In de tijden die nu zullen komen

	zullen vele boodschappers u bereiken.

	Zij zullen genoemd worden Avatars.

	Zij zullen in gradaties van niveaus van bewustzijn u brengen

	de eenheid Gods, het begrip van de Geest Gods

	in ieder levend wezen aanwezig,

	aanwezig in het mineralenrijk, in het plantenrijk, in het dierenrijk,

	in het mensenrijk.

	 

	Deze boodschappers zullen ieder, in gradatie van niveau,

	de Christuskracht in zich uitdragen.

	Zij zullen allen boodschappers zijn vanuit de sferen,

	u gezonden om u te helpen.

	 

	Wij reiken u de hand, aanvaard deze hand

	want zij zal u redden van vernietiging.

	 

	 

	Herken deze boodschappers

	en laat toe in uw eigen hart de aanwezigheid Gods

	die gij daarin zult voelen.

	Onderken in deze boodschap, in deze boodschappers

	de hulp die Wij vanuit de sferen u willen geven.

	Onderscheid het kaf van het koren,

	want velen zullen gericht zijn op eigen macht, op eigen bezit,

	velen zullen gericht zijn op eigen vergroting van de persoonlijkheid.

	Onderscheid met het zwaard des onderscheids

	dat gij in uw eigen denkvermogen,

	maar ook in uw diepste gevoel aanwezig hebt.

	 

	Zo zend Ik u Mijn boodschappers van land tot land, van volk tot volk

	en gij zult hen ontvangen en aanhoren.

	Doch onderken, onderken in uzelve

	wie brengt de liefde, de werkelijke broederliefde?

	Slechts hij of zij die brengt het bewustzijn van de werkelijke broederliefde

	zult gij mogen aanvaarden als een boodschapper des hemels.

	 

	 

	Want Ik zal komen

	14-04-1983, 1     Haaren, lezing

	Zohra: Zo moge ik u doorgeven die kosmische energieën 

	die de Meesters van Liefde en Wijsheid mij willen geven.

	 

	Want Ik zal komen en Ik zal richten,

	doch richten vanuit de liefde.

	En u, gij mensheid, richt u op Mij.

	Gij zult uitzenden die energieën die tot u zullen komen.

	Verbindt u met elkander

	en herken Mij in uzelf

	en in uw broeder en in uw zuster.

	En Ik zeg u dat wanneer gij Mij zult herkennen in uw naaste

	het leven gered zal worden.

	 

	 

	In die sferen

	14-04-1983, 2      Haaren, lezing

	 

	In die sferen, waarvan wij denken dat het de goddelijke sfeer is,

	daar was de Heer Sanat Kumara,

	daar waren Wezens, grote Lichtwezens om Hem heen.

	Dat was niet God, maar Zij hadden wel het bewustzijn van God.

	Zij hadden geen bewustzijn van goed en kwaad.

	 

	De rebellie van de engelen, Lucifer, de Lichtdrager,

	kwam in wezen hierop neer dat de Wezens uit deze sfeer

	bewustzijn wilden hebben van goed en kwaad.

	Dit moesten Zij verkrijgen in materie,

	daar Zij vanuit die sfeer waar Zij vertoefden

	dit bewustzijn niet konden verkrijgen.

	Daartoe moest komen materie.

	 

	 

	Vanuit het vroegste begin van aanwezigheid

	14-04-1983, 3      Haaren, lezing

	 

	Vanuit het vroegste begin van aanwezigheid,

	goddelijke aanwezigheid,

	ontstond het universum.

	 

	Dit universum schiep zichzelf,

	kwam door de aanwezige goddelijkheid,

	de aanwezige scheppingsenergie in dit universum aanwezig,

	tot steeds meer hernieuwde schepping.

	 

	Alles werd bewoond,

	begeesterd door deze Geest Gods,

	door dit Bewustzijn.

	 

	In alle sferen,

	de hoogste om de werkelijke goddelijkheid heen,

	zich steeds verdichtend in de fijnstoffelijke energieën,

	aangeland bij die sfeer waar heerst de Heer Sanat Kumara,

	die wij dan God noemen,

	waarin in een verdichtere vorm aanwezig waren

	de Wezens om de troon heen,

	die wij noemen de Aartsengelen,

	de Machten en Krachten achter de troon,

	de Cherubijnen, de Serafijnen;

	dit zijn allen Lichtwezens.

	 

	In deze sfeer

	kende men wel emotie, het begeren.

	Vanuit dit begeren werd geboren

	de wil om het goddelijk bewustzijn zodanig diep te ervaren,

	in de stof te doen integreren,

	dat er kwam een geleide rebellie.

	Dit is dan wat er in de bijbel staat: de val van Lucifer,

	die met Zijn engelen vanuit de hemelen,

	vanuit die sfeer werd weggestoten.

	 

	De werkelijke mystieke betekenis hiervan is,

	de kosmische waarheid hiervan is

	dat alles geleid werd,

	opdat ook de stof de goddelijkheid zou ervaren

	en ook de stof tot bewustzijn van deze goddelijkheid zou komen,

	opdat het zou kunnen terugkeren naar de geest.

	Hierdoor kwam de Lichtdrager Lucifer tot de hoge moed

	om het begeren te willen verdichten in de stof,

	waardoor het kon worden de hoogmoed.

	 

	Dit begeren heeft dus geleid tot de val der engelen.

	Maar deze val der engelen heeft geleid tot begeestering van stof,

	tot begeestering en tot leven brengend op de planeet Aarde.

	 

	Daarom is gezegd dat deze planeet Aarde heilig is.

	Deze planeet Aarde is speciaal begeesterd opdat

	het goddelijk bewustzijn in alle stof,

	en zodoende juist in de mens,

	tot volmaaktheid en tot het allerhoogste bewustzijn

	deze stof kon doen transformeren tot geest.

	 

	Duizenden, duizenden jaren liggen achter u

	waarin de mens, steeds in gradaties van niveau van bewustzijn

	deze goddelijkheid,

	deze Geest Gods in zichzelf kon herkennen.

	 

	Het kruispunt waar de mens nu voor staat

	is de totale transcendentie

	van het bewustzijn der goddelijke aanwezigheid in alles

	wat is geschapen,

	opdat nu het nieuwe wortelras zijn intrede kan gaan doen.

	 

	Het nieuwe wortelras zal bestaan uit de mensheid

	die zodanig is getransformeerd dat zij werkelijk geest in stof brengt,

	in concrete stoffelijke werkelijkheid.

	Hierdoor wordt het begeren waaruit alle stof is ontstaan

	teruggevoerd tot het werkelijke Zijn.

	 

	Dan is de weg volbracht

	die de Geest Gods zich heeft gezocht om in de materie

	deze Geest Gods tot werkelijkheid te brengen.

	Want hoe bewuster de materie is van geest

	hoe groter het universum zal worden,

	hoe meer alles zal uitdijen

	en hoe meer de hoogste goddelijke aanwezigheid alle materie

	tot geest in zich zelve zal verenigen.

	 

	 

	De kosmische evolutie heeft zich steeds herhaald

	14-04-1983, 4      Haaren, lezing

	 

	De kosmische evolutie heeft zich steeds herhaald.

	Er is geweest een groter geestelijk bewustzijn dan nu

	en dit was het aards paradijs.

	Maar het begeren werd wederom tot begeerte

	en de begeerte sloeg toe

	opdat vanuit het bewustzijn van dit aards paradijs

	een nog groter bewustzijn de mens zou doen verlichten.

	Hierdoor werd wederom herhaald die spiraal van transformatie.

	 

	En geloof Mij, dat hetgeen is gebeurd

	in de duizenden eeuwen liggend achter ons, de negativiteit daarvan,

	nodig is geweest opdat de mens zou komen tot nog groter bewustzijn

	van de eigen goddelijkheid, het eigen scheppend vermogen.

	Er zal wederom komen een aards paradijs

	en de mens zal wederom zijn Adam en Eva

	en de evolutie zal zich wederom herhalen,

	doch nu op een hoger geestelijk niveau

	de stof steeds meer transcenderen

	totdat er geen stof meer zal zijn.

	 

	 

	Verheugt u met Ons

	02-05-1983      Enschede, bijeenkomst

	Oprichting van ZBL: Zorg Bewust voor het Leven?

	 

	Verheugt u met Ons

	opdat de vlam der gerechtigheid,

	de fakkel der waarachtigheid

	doorgegeven zal worden van mens tot mens,

	van volk tot volk.

	 

	Zie, het licht zal u omringen en het licht schijnen op uw pad.

	Want Ik zeg u dat nu zal komen:

	Zain, Lamed, Beth.

	En laat deze klinkers weerklinken in uw nieuwe groepering,

	in de strijdkreet.

	De strijdkreet van de liefde

	opdat de liefde zal overwinnen.

	Het licht, het huis, het wonen, het leven.

	Laat door de belichting van het bewustzijn

	de liefde het huis der mensheid worden.

	Het zij zo.

	 

	 

	Vanuit de sferen

	06-05-1983, 1      Nijmegen, lezing

	Titel: Vernieuwing van de samenleving

	 

	Zohra: Er kan geen vernieuwing komen wanneer de mens niet in zichzelf individueel tot die vernieuwing gaat komen. 

	Deze vernieuwing in deze maatschappij zal dan, wanneer de mens tot zijn werkelijke menselijkheid zal geraken, 

	van deze aarde maken een oord waar de mens in vrede, 

	zelfs in liefde, - hoe vreemd dat misschien ook moge klinken - zelfs in liefde 

	en in werkelijke broederschap en zusterschap zal kunnen leven met zijn naaste, met zichzelf en met al het geschapene.

	 

	Vanuit de sferen worden u boodschappers gegeven van land tot land,

	van volk tot volk.

	Zij zullen u brengen stralen van licht.

	Doch gij mensheid, slechts gij kunt dit oproepen en reflecteren.

	 

	Zo zeg Ik u

	bevrijd u van uw hartstochten, bevrijd u van uw begeerten,

	laat de vernieuwing in uzelf plaatsvinden

	opdat gij Mijn straling zult kunnen ervaren.

	Hetgeen zal leiden tot vernieuwing van uw wereld,

	tot vernieuwing van al het geschapene.

	En zo zult gij komen tot de uiteindelijke verlossing,

	de uiteindelijke transformatie,

	die van u zal maken wederom de geest Gods,

	stralend in u aanwezig.

	Zo mag Ik u geven de energieën van licht en liefde,

	van mededogen en erbarmen,

	opdat gij in uzelve zult kunnen komen

	tot liefde en mededogen voor uzelf

	en voor uw naaste.

	 

	 

	Dat kan pas wanneer

	06-05-1983, 2      Nijmegen, lezing

	Titel: Vernieuwing van de samenleving

	 

	Vraag: Er is een gedeelte van de engelen geïncarneerd als mensen om ervaringen op te doen, om bewustzijn te krijgen. 

	Wat gebeurt er met die anderen die dat niet gedaan hebben? 

	Krijgen die ook bewustzijn van goed en kwaad?

	 

	Zohra: Dat deelt zich mee, want in de hoogste gebieden van de geest - is één, 

	is eenheid, dat is het eeuwige zijn. 

	De engelen die afgedaald zijn in de materie om mens te worden hebben door hun afdaling en hun individuatieproces, hun bewustwordingsproces, 

	dit meegedeeld aan zij die achterbleven. Want zij waren één. 

	Wat is afgedaald in de materie is de helft van wat daar is achtergebleven.

	 

	Opm.: Ik zat ook te denken aan de parabel van de verloren zoon. 

	Die gaat op weg door de materie en komt weer terug bij de Vader. 

	Zijn broer is dan in zekere zin jaloers dat daar feest gevierd wordt 

	voor die broer.

	Het verhaal is daar niet af. 

	Wat gaat er met die broer gebeuren als hij ziet dat die andere zoon terug is? 

	Ik vraag me af of die toch ook niet een weg gaat volgen. 

	Ook door de stof heen via een andere cyclus, 

	maar ook een nieuwe bewustzijnsweg.

	 

	Dat kan pas wanneer de kracht, de oproepende kracht

	zo groot is geworden dat zij zich meedeelt door het hele universum,

	waardoor de kosmos wordt hernieuwd,

	de schepping zich steeds wederom hernieuwt,

	zodat, wat men noemt de tweelingziel, 

	de andere helft van het engelendom,

	dezelfde gang kan maken.

	Deze helft van het engelendom heeft een hoger bewustzijn

	dan de helft die zich de stof, de weg der stof heeft gekozen.

	Zo zullen zij die de weg der stof hebben gekozen

	de weg worden van hen die zullen volgen.

	 

	 

	In het lijden

	22-06-1983     Arnhem, lezing

	Titel: Samen leven, samen delen

	 

	Vraag: Ik denk in dit verband aan het lijden van Christus. 

	Hoe denkt u daarover ... ?

	 

	In het lijden van de Christus zult gij uzelve herkennen.

	De Christus heeft de poort der verlossing getoond

	door het offer der liefde,

	door de mens niet vanuit Zijn macht en vanuit Zijn grote hemelse kracht

	tegemoet te treden,

	doch dit lijden te ondergaan in volle overgave aan Zijn Vader.

	 

	Hij heeft aangetoond dat de mens door de liefde,

	door de linkerwang toe te keren 

	wanneer hem op de rechterwang werd geslagen,

	de negativiteit kan keren.

	Door Zijn liefde offer is,

	- hoe slecht de mens dit offer ook heeft begrepen in de tweeduizend jaar

	die hierop volgden -

	toch een nieuw bewustzijn in de wereld gebracht.

	Een bewustzijn dat liefde sterker is dan al het kwaad.

	 

	Dit lijden van de Christus is geweest een voorbeeld voor ieder mens:

	dat ieder mens tot zijn eigen verlossing kan komen

	door het lijden te doorleven

	vanuit de integratie met zijn eigen hogere zelf.

	Hetgeen betekent dat de mens,

	wanneer hij is in volledige overgave aan zijn eigen hogere zelf,

	begrijpt dat hij deze incarnatie, waarin dit lijden hem wordt gegeven,

	heeft gekozen opdat hij zich zou kunnen vrijmaken.

	En in de eeuwen hierop volgend 

	heeft de mens alleen door het lijden

	dit begrip kunnen opbrengen.

	 

	Maar nu, nu in deze nieuwe tijd is de kentering gekomen dat de mens

	door het begrip, door het inzicht dit lijden kan gaan transformeren.

	Waardoor hij niet meer afhankelijk hoeft te zijn van zijn eigen lijden,

	van de emotietrillingen die hij uitzendt en die lijden oproepen,

	maar dat hij deze emotietrillingen kan omzetten in positiviteit,

	in werkelijke liefde en overgave van het eigen zijn.

	 

	Dit is de lering van de nieuwe wereldreligie, u gegeven.

	Deze nieuwe wereldreligie steunt alleen op de liefde

	en de integratie van uw hoger wezen in uzelf.

	 

	 

	In de hemelen

	29-06-1983, 1      Gouda, lezing

	Titel: Zinvol leven in deze tijd

	N.a.v. vraag over voorstelling van God

	 

	In de hemelen is de hoogste Geest van liefde en waarheid.

	Zij is als een vuur, een groot stralend vuur

	waar gij allen, eenieder, aan ontsproten zijt.

	 

	Vanuit dit vuur zijt gij de lange weg der mensheid gegaan,

	opdat in uzelf de herinnering aan dit vuur

	tot een zodanige vlam zou aanwakkeren

	dat gij de weg terug naar dit oorspronkelijk vuur

	gezuiverd, gelouterd en verlicht zult kunnen gaan.

	 

	 

	Vanuit mijn angst

	29-06-1983, 2      Gouda, lezing Zohra

	Titel: Zinvol leven in deze tijd

	Slotgebed aan het eind van de lezing

	 

	Vanuit mijn angst,

	vanuit mijn eenzaamheid,

	vanuit mijn bitterheid,

	vanuit mijn boosheid,

	vanuit mijn gekwetst-zijn roep ik:

	waarom ik, Heer?

	 

	Vanuit mijn leven,

	vanuit mijn werken,

	vanuit mijn zijn op deze wereld:

	Hoe Heer?

	 

	Vanuit mijn overgave,

	vanuit mijn laatste innerlijke verzet,

	vanuit mijn laatste angsten,

	vanuit mijn allerlaatste niet-durven,

	vanuit mijn laatste verleiding van mijn denken

	- the temptation of my mind -

	dat ik het niet heb,

	dat ik het niet ben,

	dat ik het niet kan:

	 

	God in mijzelf

	hier ben ik Heer,

	Heer van het Licht

	in mij aanwezig,

	in ieder geschapen,

	in al het geschapene aanwezig,

	hier ben ik Heer!

	 

	Amen

	 

	 

	De engel Gabriël die de boodschap brengt

	30-08-1983      Enschede, gesprek

	Naar aanleiding van 8 september, Maria geboorte

	 

	De engel Gabriël die de boodschap brengt.

	'En zij zal baren een kind, gewikkeld in doeken.'

	'Mij geschiede naar Uw Woord.' 'Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.'

	De laatste overgave alvorens het Licht zich kan manifesteren.

	 

	Hierop zal het fundament gevestigd worden en gij zult de bouwers zijn.

	En de specie die de stenen bijeen zal metselen is de droesem van uw wezen.

	Gedenk deze Mijne woorden in de tijden die komen gaan.

	 

	De doeken van het kind zijn de onvolkomenheden der mensen

	die deze pasgeborene toch zullen moeten kunnen dragen.

	In de stof zal het rijke vruchten afwerpen, doch niet tot rijkdom leiden.

	 

	Vanuit de eenvoud des harten zult gij deze rijkdom aan ooft

	de mensen aanbieden,

	doch gij zult er zelf

	noch in geestelijke, noch in fysieke rijkdom door geraken.

	Gij zijt slechts de hovenier.

	Zo gij deze hof wilt bewerken

	vanuit uw dienaarschap, in de eenvoud des harten,

	zal het ooft zich steeds meer vermenigvuldigen.

	Zo gij deze hof wilt bewerken

	vanuit uw begeerten naar macht en gewin,

	hetzij geestelijk, hetzij stoffelijk,

	zal de oogst mislukken.

	 

	Vormt met elkaar een kring van energieën

	waarin de menselijke warmte, 

	broederschap en volledig vertrouwen

	de poort zal zijn

	tot de hof van Eden.

	 

	 

	Voorwaar Ik zeg u dat al hetgeen gij zegt en doet

	22-09-1983      Hengelo, volle maanmeditatie

	 

	Zohra: Zo laten wij ons instellen op de vrede, 

	op dat kleine beetje wat wij als mensen, ieder voor zich, 

	maar zeker in de totaliteit van de Open Lotus, 

	van Zorg Bewust voor het Leven, 

	kunnen bereiken in de wereld, in ons land.

	 

	Voorwaar Ik zeg u, dat al hetgeen gij zegt en doet in Mijnen Naam,

	u aangerekend zal worden

	opdat gij uw kracht zodanig zult kunnen ontwikkelen,

	opdat gij de weg zult volgen

	die gij uzelf hebt aangereikt.

	Ik begeleid u,

	Ik volg u,

	Ik geleid u.

	Maar gij Mijn broeders en zusters,

	zult dit in uzelf tot een werkelijkheid moeten maken,

	kunnen maken, mogen maken,

	Want Ik zeg u,

	hoe zwaar uw taak ook zal zijn,

	hoe groot uw verplichtingen zullen zijn,

	hoe ver uw aandeel u zal voeren,

	in u zal ontwaken de vreugde

	van het te mogen doen, beleven, uitstralen.

	 

	In de komende weken zal het woord vrede op ieders lippen liggen.

	In de komende weken zullen zo grote energieën

	door de hele kosmos gaan,

	negatieve energieën, positieve energieën.

	Hoe zal de weegschaal uitslaan?

	Wanneer ieder mens vanuit zijn eigen werkelijke menselijkheid,

	zijn eigen hart begrijpt dat de begeerte naar macht en gewin, de hebzucht

	de mens zal brengen aan de rand van de vernietiging,

	dan kan hij of zij in het eigen leven deze begeerten reduceren,

	waardoor de golf van energie vernieuwd wordt.

	 

	En zo, wanneer duizenden gelijk u hieraan zouden willen voldoen,

	zal de positieve energie steeds meer kracht verkrijgen.

	Ik bid u, Mijn broeders en zusters,

	uw kleine steentje hieraan te willen bijdragen.

	Gij kunt niet bevroeden hoe groot al deze kleine steentjes,

	welk een groot bouwwerk, zuilen van positieve energie,

	naar de hemel zullen reiken.

	 

	Wees niet bang.

	Niets zal geschieden wat Ik u niet heb gericht.

	Alles wat u zal overkomen, goed en kwaad, is datgene

	wat gij uzelve hebt aangereikt.

	Zo accepteer dan in volle vreugde, in volle overgave

	datgene wat over de wereld zal komen.

	Zowel goed alswel kwaad hebben hun eigen aandeel en perspectieven

	in het kosmisch gebeuren.

	 

	Uw aandeel moge zijn,

	een hele kleine trilling van dieper inzicht te mogen brengen

	in uzelf en naar uw naasten.

	Verhef u niet: dan zult u vernederd worden.

	Doch loop met Mij het pad, wat Wij zullen belichten.

	 

	Zie dat pad nu voor u.

	Het is een stenig pad

	en gij loopt daar in groepjes,

	sommigen gezamenlijk, een enkele alleen.

	Toch bent u niet alleen,

	ook degene die alleen loopt

	weet zich gedragen door de broederschap der anderen.

	Zo volg uw voorgangster

	en accepteer wat komen gaat.

	En zie: het pad voert omhoog,

	kronkelig, soms lichtend, soms donker

	en heel in de verte ziet gij het Huis uws Vaders.

	 

	De witte Tempel, in uw eigen innerlijk opgebouwd

	zal zich dan stoffelijk manifesteren

	zodanig dat gij u geborgen zult voelen

	in de totale eenheid met uw eigen hogere zelf,

	uw eigen innerlijke meester.

	En twijfel nooit aan uw eigen innerlijke meester,

	deze innerlijke meester verkeert in een totale eenheid

	met Ons die u begeleiden.

	 

	 

	Zo ontvang de zegen van de Heer van het Licht

	25-10-1983      Hengelo, bijeenkomst

	N.a.v. het door Zohra brengen van vernieuwing van energie 

	in het centrum De Open Lotus.

	 

	Zohra: En nu roep ik aan de Heer van het Licht, 

	opdat het Licht zich aan ons zal mededelen, 

	over ons zal komen en beschermen.

	En in ieder van ons zal dit Licht tot een werkelijke verlichting komen.

	 

	Zo ontvang de zegen van de Heer van het Licht,

	ontvang de liefde in uw hart,

	ontvang de bescherming,

	opdat u zult zijn koning in uzelf, 

	één met het goddelijk Zijn.

	 

	Ontvang de diepste vreugde in uzelf

	dat dit in u tot werkelijkheid heeft kunnen komen.

	Ontvang vanuit deze vreugde

	de kracht om te handelen vanuit dit Zijn,

	vanuit uw kosmisch huwelijk van uw hoger Zelf met uw persoonlijkheid.

	 

	En kracht zal in u stromen

	en licht zal in u zijn

	en vreugde zal u verbinden,

	want gij zult zijn in Mijn Naam.

	 

	Twijfel niet langer,

	verzaak niet langer,

	leg af uw oude schillen die u levenslang hebben gekweld.

	Wees vrij en onafhankelijk,

	in vreugde, in vrede, in liefde verbonden.

	 

	Amen

	 

	 

	Vrees niet, Ik zal met u zijn

	18-11-1983      Hengelo, persoonlijk gesprek

	 

	Vrees niet, Ik zal met u zijn, Ik geleid uw schreden.

	Ik bescherm al hetgeen gij doet.

	Ik herleid en begeleid.

	En al hetgeen gij hebt gedaan en met u hen die met u zijn

	is geweest om die energieën tot werkelijk leven te brengen

	die in hen vertegenwoordigd waren in min of meer wakende toestand.

	En zij werden gestimuleerd en zij werden tot ontwikkeling gebracht

	en zij zijn gezegend, vrijdag in de Mozes en Aäronkerk.

	Gedenk deze dualiteit.

	Begrijp waarom juist daar,

	begrijp dat uw inwijding daar moest plaatsvinden,

	van u Zohra, en van uw medewerkers.

	En dat deze inwijding is de poort tot groter en dieper inzicht,

	tot verder gaan.

	En de aarde zal geploegd worden, doch niet meer door u.

	Gij zult nu zaaien en uiteindelijk oogsten.

	En Ik zal met u zijn.

	Begrijp dat ieders persoonlijkheid in de afgelopen tijden

	is getest en getoetst.

	En dat Wij hebben gekeken hoe de energieën werken,

	in samenwerking met u Zohra.

	En dat is gekeken waar de meest optimale harmonische trillingen 

	aanwezig zijn.

	Er is gekeken waar gij uw inspiratie, hetgeen Ik u zend,

	het meest optimaal kunt doorgeven, uitstralen.

	Het maatschappelijk bestel wat gij vanuit uw mededogen wilt veranderen

	hebben Wij goedgekeurd: Wij zullen die inspiratie zenden waardoor zij die uw werk voortzetten genoeg kracht zullen krijgen om ditgene te vertalen in het maatschappelijk bestel.

	Doch gij Zohra zult daaraan voorbij gaan, uw weg ligt anders.

	En gij weet - het is u gezegd - waarheen deze weg zal voeren.

	There is no point of return, en gij Zohra, hebt dit geaccepteerd.

	Begrijp dat alles wat is gebeurd u tot het inzicht moest brengen

	dat gij deze weg, waarvan no point of return is,

	moest gaan betreden en vervolgen.

	Zo ook uw medewerkers, die hieruit moesten begrijpen

	dat noch ZBL, noch de Open Lotus Zohra in hun bezit hebben.

	Dat alles wat is gekomen komt vanuit die hoogste sfeer

	waar de hogere geest van Zohra verkeert

	en dit langs de kanalen naar de stof toebrengt.

	 

	Het ZBL zal door de werkers die zich hiermede verbonden voelen

	zodanig gaan existeren dat zij een vertaling zullen worden

	van al hetgeen Zohra heeft gegeven.

	 

	De Open Lotus zal een huis worden waarin de mens, 

	de zoekende mens zichzelf kan vinden.

	Maar noch de Open Lotus, noch de ZBL zijn hetgeen de waarheid is.

	De waarheid is dieper, is hoger,

	is die ruimtelijke ordening waarin Wij u zullen voeren.

	En stap voor stap Zohra, zult gij deze weg beklimmen.

	 

	Wij zullen zijn met die werkers,

	met hen die vanuit dit begrip verder willen gaan

	en niet denken dat zij deze waarheid reeds in zich hebben

	of dat het facet waartoe zij behoren

	deze waarheid reeds in zich heeft.

	 

	In ieder facet is een deel van de waarheid opgenomen.

	En zij zal u voeren tot die punt

	waar de waarheid groter en stralender zal schitteren.

	 

	Gij hebt moeten leren, Zohra, in de afgelopen maanden,

	dat gij u niet los kunt maken van uw hoogste opdracht,

	dat gij u niet kunt verschuilen in een maatschappij,

	in de Open Lotus, in wie of wat dan ook.

	Gij zult oprichten datgene wat zal vertalen die waarheden,

	wat gij zult brengen,

	doch daarna zult gij u daarvan losmaken

	opdat gij uw weg zult kunnen gaan.

	En dit is uw hoogste opdracht,

	en gij zelf hebt dit zo gewild.

	Ik ben er slechts om u hiertoe te begeleiden en te beschermen.

	Alles wat u geschiedt heb Ik u gericht

	vanuit uw en Mijn gezamenlijke opdracht.

	Wanneer gij niet had geluisterd

	hadden Wij strengere maatregelen moeten nemen.

	Wij danken u dat gij hebt geluisterd,

	waardoor Wij niet verplicht waren deze maatregelen te nemen.

	Zo begrijp dan dat deze weg der eenzaamheid

	de weg naar de sterren is, en dat gij u,

	wanneer gij in volkomen acceptatie hiervan,

	trap voor trap deze weg opklimt,

	geen eenzaamheid zult gevoelen.

	Dit is slechts een verkeerd denkpatroon vanuit uw stoffelijke energieën.

	Herstel, het is onnodige krachtverspilling, 

	het kan u ziek maken, het verjaagt uw energie.

	Herstel, want Ik ben hier om u te geleiden.

	En gij kunt, want gij hebt toegezegd, en gij zult.

	En met u zij die met u werken.

	Het zij zo.

	 

	 

	En het Licht zij geboren

	08-12-1983      Hengelo, vergadering

	ZBL studiedag

	 

	En het Licht zij geboren.

	En gij, allen, zult dit Licht mededelen

	en uw vlam zal groter worden, zij zal verlichten

	en gij zult voorbereiden de komst van de ware Christus.

	En de ware Christus zal tot wedergeboorte komen in ieder mensenkind

	en gij zult uw aandeel leveren.

	 

	Blijf u bewust van uw zo hoge en verantwoordelijke taak

	en tracht dit in uw menselijkheid,

	in uw humor, in uw geest, in uw esprit,

	in uw gewone menselijkheid door te laten klinken.

	Gij zult voorbereiden de komst van de ware Christus,

	de ware Christus die zich zal gaan manifesteren

	in diegenen die Hem toelaten in het eigen innerlijk

	en op ieders niveau zal Hij zich manifesteren.

	En zo zult gij zien van trap tot trap

	hoe het Licht zal wedergeboren worden.

	 

	En Ik zeg u dat gij allen de profetie tot waarheid zult brengen.

	En gij zult beschermen en behoeden degene die zal komen.

	Maak klaar, opdat ontvangen zal worden in die vrijheid van geest,

	met dat respect en die eerbied

	die deze wedergeboorte, deze komst verschuldigd is.

	 

	Zo spreek dan uit Mijn Naam

	dat zal komen, onafwendbaar, een levende liefde,

	herkenbaar, levend in het eigen ik.

	Wanneer Ik zal komen zult gij Mij herkennen.

	Zo bereid Mijn komst dan voor

	opdat gij Mij zult kunnen herkennen.

	En vergeet niet in al uw streven, in al uw werken

	de Mens te zijn die gij zijt.

	Ik zal met u zijn.

	Gij zult herkennen degene die zal komen

	door de liefde die deze mens zal uitdragen,

	de liefde die deze mens zal leiden en begeleiden,

	de waarachtige liefde die deze mens zal geven

	aan eenieder die zich aan deze liefde wil laven.

	De tijd is nog niet gekomen

	om in concrete werkelijkheden hierover te spreken.

	Ik mag u slechts zeggen dat in deze parabels wordt aangereikt

	waarom gij verenigd zijt om de komst van deze mens aan te kondigen.

	Verkondigt hem, deze mens, in uw eigen liefde naar uw medemens toe.

	En begrijp dat alles wat van de geest is

	ook in de stof verwerkelijkt zal moeten worden.

	En ook deze mens is slechts een stoffelijke verwerkelijking

	van dat wat in u is,

	het hoogste goed, uw eigen goddelijkheid.

	 

	Aum

	 

	 

	Dat Hij kwam in de stof

	15-12-1983, 1      Eindhoven, lezing

	Titel: Geef mij een hart om mijn brood te delen

	N.a.v. een vraag over de betekenis van de woorden van Jezus: 

	"Mijn Vader is de wijngaardenier" en 

	"Ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken"

	 

	Zohra: De wijnstok kan slechts verder groeien en bloeien wanneer de ranken ook gezond zijn en ook verder groeien en bloeien.

	De Meester Jezus is de hoogste Geest in het universum, 

	is vanuit de kosmische gebieden, afdalend in functie tot aan de

	Meester Jezus: dat is dan Zijn laagste verschijningsvorm, 

	stoffelijke verschijningsvorm.

	Hij heeft ook gezegd: "Niemand komt tot de Vader dan door Mij."

	Deze uitspraak ...

	 

	Dat Hij kwam in de stof

	en gaf zichzelf zo totaal in volledige overgave,

	dat dit voorbeeld, deze hoogste kosmische energietrilling

	de mens kon brengen tot het volgen van dit voorbeeld.

	'Niemand komt tot de Vader dan door Mij' betekent

	dat men alleen tot de Vader, tot God in hemzelf kan komen

	door alleen het loslaten van de eigen gebondenheid aan de stof,

	waardoor de stof vergeestelijkt kan worden.

	Hetgeen betekent dat de mens zal komen tot de Vader

	wanneer hij innerlijk zich kan losmaken

	van de dwangmatigheid van de stof,

	opdat hij de weg terug naar de Geest kan volbrengen.

	 

	 

	Dit tijdperk, het Aquarius tijdperk

	15-12-1983, 2      Eindhoven, lezing

	Titel: Geef mij een hart om mijn brood te delen

	 

	Vraag: Je hebt eens in een tekst gegeven dat 

	'de hoogste Geest uit het universum helemaal aanwezig was in de stof'. 

	Toen werd ik mij bewust dat Hij als man aanwezig was. 

	Zou het nodig zijn of zou de tijd komen dat die hoogste Geest 

	ook als vrouw zo leeft?

	 

	Dit tijdperk, het Aquarius tijdperk,

	zal worden het tijdperk van de vrouw,

	hetgeen betekent dat het vrouwelijk aspect in de natuur 

	en in de mens tot volle wasdom zal komen.

	Tot volle wasdom zal komen betekent dat de vrouw

	in haar totale vrouw zijn tot meesterschap over zichzelf zal komen.

	Hetgeen betekent dat zij in zichzelf zal integreren

	de geestkracht, gevoed door de heilige onsterfelijke ziel,

	op de vleugelslag van de heilige Geest

	zal komen tot de totale integratie van het goddelijk bewustzijn.

	 

	Dan zullen man en vrouw beiden

	het aangezicht Gods hebben gematerialiseerd,

	tot stof gebracht,

	waarop man en vrouw tot een zodanige eenheid zullen geraken

	dat zij slechts zullen zijn

	mens, verenigd, de twee aangezichten Gods.

	 

	En dit tijdperk staat u nu te wachten.

	En gij mens, en vooral gij vrouw,

	kom tot uw eigen innerlijk wasdom

	opdat gij meesterschap over uzelf zult gaan verkrijgen.

	 

	De boodschappers die Ik u zend

	zullen over het algemeen veel vrouwen zijn

	en die mannen die in zich hebben ontwikkeld het aspect van de ziel,

	ook zij zullen mijn boodschappers zijn.

	Doch de vrouw zal verpletteren de kop van de slang

	en zal zijn de poort der genade.

	 

	Ik geef u in overweging

	u te richten op deze woorden

	want zij zullen in de vrouw brengen

	het begrip van haar hoogheid, van haar ontvangenis,

	van haar rol in het wereldgebeuren;

	niet alleen gericht op de stof

	doch gericht op de Geest door de stof heen.

	 

	En Ik zeg u dat in dit tijdperk

	de vrouw door haar liefde, haar mededogen en haar erbarmen

	in de man 'het schreiende kind van zijn ziel'

	tot wasdom zal kunnen brengen.

	 

	Wij begeleiden u, 

	Wij beschermen u en zenden u die energieën

	die u mens zullen redden van de vernietiging.

	Herken deze energieën, 

	herken deze boodschappers ín uzelf.

	Het zij zo.

	 

	 

	Ik zal spreken

	15-02-1984      gesprek Meester Morya

	Gesprek n.a.v. toekomst Open Lotus

	 

	Ik zal spreken, daar Zohra vanuit haar moederlijke gevoelens in haar

	menselijke persoonlijkheid op dit moment dit erg moeilijk vindt.

	 

	Er zal een groter geheel komen.

	Daar is Mijn boodschapper nu mee bezig.

	Zij zal dit brengen over heel Nederland,

	doch zij zal dit eerst alleen moeten vestigen.

	Zeer zeker ook door hetgeen zij in de stof zal manifesteren.

	Zo zij dit niet op deze manier zal doen,

	zou de macht die hieraan vast zit,

	de hoogheid, de belangrijkheid wat hieraan gehecht wordt

	zich gaan vestigen, zich gaan uitwerken in de groep

	die zich dan wederom om zich heen zou vormen.

	Dit nu willen Wij voorkomen. Dit mag niet worden een elitaire groep.

	Dit mag niet worden een nieuwe godsdienst

	die in structuren en dogma's verstrikt zal raken.

	Onze enige bedoeling en bescherming voor de mensheid is

	dat de mens in vrijheid van geest

	tot gemeenschap kan komen van het eigen ego met de eigen hogere geest.

	De Psychosofie zal een weg daartoe zijn,

	doch indien zij nu reeds in een groep wordt gevormd,

	door een groep wordt georganiseerd,

	zal toch de mens, de buitenstaander, aan deze groep de macht geven.

	En dit nu willen Wij niet.

	 

	Begrijp broeder, dat het zeer, zeer zwaar is geweest voor Mijn boodschapper 

	om zich vanaf februari, toen zij enigszins inzicht kreeg in het hele jaar

	wat zich daarna aan haar ging ontvouwen, begrip kreeg 

	voor wat zij moest gaan doen en zijn

	en hoe zij dit nu eerst alleen moet gaan dragen

	totdat het zodanig in de stof is gemanifesteerd dat het veilig is

	wanneer een groep dit wederom oppakt

	en zich om haar heen zal gaan vestigen.

	Tot zolang verkeert u inderdaad in een diffuse situatie.

	Wij hebben alle begrip hiervoor en willen u hierin helpen.

	De bescherming bestaat dan om te begrijpen

	dat wanneer dit groter geheel straks vorm gaat nemen

	tot een werkelijke nieuwe geestelijke stroming,

	een nieuwe levensbeschouwing in Nederland zal uitgroeien

	er natuurlijk een centrum moet zijn

	waar dit tot uiting zal komen, gemanifesteerd zal worden,

	dat er naar de wetenschap een weg gezocht zal worden

	bestaande uit de academie,

	dat er ook zal zijn de ontwikkeling van de mens

	om tot eigen onafhankelijkheid te komen.

	 

	Nu zijn er twee mogelijkheden, 

	twee punten, twee wegen hiertoe.

	 

	De Psychosofie die er alleen zal zijn

	voor een kleine groep van mensen,

	onder strakke leiding van Zohra zelf

	die de leringen zal verbreiden,

	zij zelf die manifestaties zal doen in het centrum die Wij hebben voorzegd.

	Een groep die dit in de organisatie hiervan zal moeten opvangen

	en/of een esoterische groepering de Open Lotus

	die alles wat Zohra zal doorgeven

	op haar wijze in de stof tot uitdrukking zal brengen,

	zal verwerken en zal verspreiden.

	 

	Welnu, in de Open Lotus is tot voor kort nog niet

	die juiste inzichten, begrippen, liefdestrillingen geweest

	die met deze leringen ten nauwste samenhangen.

	 

	Deze leringen zijn gebaseerd

	op het respect van de een voor de ander,

	op het respect van de ene hoge geest voor de andere hoge geest,

	het respect wat al wat leeft oproept in ieder schepsel.

	 

	En het respect houdt vooral in

	het respect voor de menselijke persoonlijkheid,

	die werd geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis,

	en van waaruit Hij, wiens Naam niet genoemd mag worden,

	zich kan manifesteren van sfeer tot sfeer,

	totdat het bereikt de hogere geest van ieder mens,

	afdaalt tot in de ziel in vormgeving

	en zich kan uiten, zich kan manifesteren in de menselijke persoonlijkheid.

	 

	Deze leringen die werden gegeven hebben u wel,

	Ik zeg u en Ik bedoel u allen, iedereen,

	de inzichten gegeven,

	doch nog niet het hart geraakt.

	En Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u

	dat slechts wanneer het hart geraakt zal zijn

	gij, zonder in een labiele emotionaliteit te komen,

	datgene aan zult kunnen wat Ik u heb voorzegd.

	Ik zeg u dat gij zeer, zeer sterk in uw schoenen zult moeten staan

	indien gij werkelijk wilt werken, wilt leven in dit energieveld

	u door de boodschapper Zohra gegeven.

	Want dit energieveld bevat meer, veel meer, duizenden keren meer

	dan gij kunt bevroeden.

	Het zal uw verstand te boven gaan, datgene wat zal komen.

	Gij zult daardoor,

	indien gij niet vanuit de laatste overgave

	in uw werkelijke integratie, het hart kunt leven,

	hier niet in kunnen meegaan.

	Ook daarom hebben Wij de wateren geschud,

	hebben Wij het kaf van het koren gescheiden.

	 

	En wat is kaf en wat is koren?

	Verhovaardig u niet, in geen enkel opzicht.

	Want zij die hebben gekozen uit de Open Lotus te gaan,

	hebben gekozen zichzelf te worden,

	de vervreemding op te heffen die hen gevangen hield.

	En zij zullen wederom terugkeren naar het energieveld van Zohra,

	doch dan in de stof bevestigd als de mens die zij zijn.

	Zij die hebben gekozen om te blijven in de Open Lotus

	verkiezen dan een andere weg van transformatie,

	verkiezen deze weg om tot de laatste overgave te kunnen komen.

	Zowel het een als het ander is goed.

	Het kaf van het koren scheiden betekent alleen

	dat in al uw mensen die behoord hebben tot de Open Lotus,

	het diepste, het meest onafhankelijke deel van uzelf

	in volle vrijheid tot het hart kan spreken.

	En tot zover heb Ik het geleid.

	En alles was voorzien en voorzegd

	en Zohra wist wat er zou gebeuren

	en heeft haar medewerking hieraan verleend.

	Doch alles kon slechts gebeuren door het bespelen, het activeren

	van die negatieve aspecten die u in levens lang

	elkaars tegenstanders hebt gemaakt,

	waardoor het schudden der wateren tot een werkelijke storm kon uitrijzen.

	Die storm heeft u naar de laatste overgave gebracht.

	En in deze laatste overgave mag ook Zohra u niet raden,

	doch zult gij vanuit uw eigen innerlijk gevoel

	tot de juiste en laatste beslissing komen.

	 

	Zij die opgenomen zijn in het energieveld van Zohra

	zullen nooit uit het energieveld kunnen gaan,

	want het is ook hun energieveld.

	Daar horen zij bij, eeuw na eeuw, dus maak u niet ongerust.

	De liefde van Ons begeleidt u en beschermt u.

	U zult tot een zo diepe innerlijke liefdesverbinding,

	vanuit het diepste van uw wezen moeten komen met Hem, 

	door Zohra vertegenwoordigd, opdat gij in uw eigen waarachtigheid

	tot uw eigen grootste kracht en zijn zult geraken.

	Want alleen zo zult u het aan kunnen.

	 

	Twijfel niet.

	Mijn oog zal op u zijn.

	Ik bescherm u.

	Ik begeleid u.

	En voel in uzelf wat en hoe gij zult moeten handelen.

	De Open Lotus als Open Lotus is een vormgeving geweest

	waarin de karmische gebondenheden,

	de afhankelijkheden van de menselijke persoonlijkheid

	verwerkt moesten worden, getransformeerd moesten worden.

	Hetgeen zal komen zal een veel hoger niveau zijn.

	Deze trillingen zijn klaar, zijn oud, zijn afgedaan.

	Voel in uzelf, mediteer met u allen op deze woorden.

	 

	Deze band mag afgedraaid worden en beluisterd worden

	en laat eenieder in zichzelf voelen, voelen:

	Waar sta ik? Hoever wil ik hierin meegaan?

	Het grote geheel wat zal komen moet voorbereid worden,

	moet in de stof voorbereid worden,

	maar mag nog niet de naam van de Psychosofie dragen,

	want dan zal zij wederom een drempel worden

	juist voor de verbreiding van deze Psychosofie.

	Deze lering, deze levensbeschouwing

	zal in volle vrijheid aan den volke gegeven worden

	en zij zal leiden tot de nog hogere fase van de nieuwe wereldreligie,

	maar daar is niemand nog aan toe.

	 

	En zo zult gij trap voor trap geleid worden, begeleid worden.

	Maar soms zult gij een wijle willen rusten,

	en ook dat is uw goede recht.

	En soms zult gij zelfs een trede terug willen maken,

	en ook dat hoort bij het leven.

	Begrijp dat geen enkele menselijke persoonlijkheid lager is dan de andere.

	Dat iedere menselijke persoonlijkheid de weg der evolutie volgt

	en dat het slechts mijlpalen zijn,

	de inwijdingen die u verkrijgt in uw levens.

	En begrijp dat gij dit moet doen

	vanuit uw eigen geestelijke onafhankelijkheid

	en aan die gebondenheden die in negatieve gedachten en emoties boven komen,

	en dat gij allen dit eerst hebt uit te werken,

	opdat gij klaar zult zijn wanneer gij de bazuinen zult horen

	en gij wederom geroepen zult worden uw hulp, 

	uw dienstbaarheid mede te doen.

	Laat los in liefde.

	Laat los in volle overgave.

	Want Ik zeg u dat binnen zeer korte tijd, zeer zeer korte tijd,

	vanuit het gevoel begeleid,

	door het begrip, door het inzicht bewustzijn over u zal nederdalen.

	 

	Wij willen wel dat er cursussen worden gegeven.

	Wij willen wel dat er hulp wordt geboden,

	dat er diensten zijn,

	dat er een holistisch centrum zal zijn in Hengelo.

	Doch Wij willen ook dat dat zal gebeuren vanuit die trillingen

	die nu passen bij hetgeen wat nu zal komen.

	Want anders veroorzaken zij scheuring, negativiteit,

	roepen zij negatieve trillingen op die nu niet mogen komen.

	 

	Ik vraag u in de komende tien dagen tot de laatste overgave te brengen.

	Heer, hier ben ik,

	en vanuit mijn volle vrije wil,

	help mij mij aan U en aan Uw werken te geven.

	Ik geef mij over aan Uw leiding.

	Ik laat los mijn gedachtenpatronen en mijn willen en mijn begeren,

	hoe goed ook bedoeld.

	Ik laat los.

	Uw wil geschiede.

	 

	Indien gij allen, mensen van de Open Lotus,

	de mystiek van de Orde de Open Lotus in uzelf had begrepen,

	nu kunt begrijpen,

	zult u komen tot de werkelijke mystiek,

	tot de werkelijke godsbeleving in uzelf.

	 

	Ik wens u toe een grote mate van eenvoud van het hart,

	liefde, licht en het erkennen

	dat slechts Zijn wil zal geschieden.

	 

	Aum

	 

	 

	Reeds donderdag had Ik u aangezegd

	06-03-1984      Hengelo, gesprek

	Bijeenkomst n.a.v. de vraag hoe het verder moet met de Orde

	 

	Reeds donderdag had Ik u aangezegd

	tijdens die inwijdingsdienst zo het een en ander te verklaren

	over de werkelijke Orde.

	In de volheid van de zaal hebt ge Mij gevraagd of dat nu werkelijk moest 

	op die avond.

	Wij hebben gemeend het niet te moeten doen op deze avond,

	zo werd het van u weggehaald.

	En zaterdag in het bos, lopend in de stilte,

	alles relativerend en loslatend in uzelf,

	heb Ik gezien dat er ruimte kwam voor hetgeen Ik u wilde zeggen.

	 

	Deze Orde, door u opgericht, 6 juni 1982,

	zal worden een universele Orde,

	een Orde die zijn basis zal vinden in de gehele wereld,

	in ieder mens van goede wil.

	Deze Orde zal een wijdere en een diepere basis krijgen

	dan zij tot nu toe had,

	want zo gaat alles mee in de evolutie van het bewustzijn.

	 

	Hetgeen is geweest, hetgeen gij allen hebt kunnen volbrengen

	was de mystiek van het bijeenbrengen,

	het gezamenlijk werken, vanuit karmische gebondenheden,

	deze mystieke uitwerking,

	en zo te kunnen komen tot de werkelijke broederschap.

	 

	De vrijdag voorafgaande aan de inwijdingsdienst hebt ge dit

	in de stof kunnen realiseren.

	Zodoende konden Wij u de hand wederom reiken en deze inwijding

	- die gij uzelf hebt veroverd -

	bevestigen in een ceremoniële dienst.

	Het meesterschap in ieders eigen gradatie van niveau werd behaald

	in dat aspect wat gij nu op uw altaar kon leggen.

	En zo gaat de weg verder.

	Hetgeen nu zal gaan gebeuren is de Orde,

	die op 6 juni 1982 werd opgericht,

	zodanig op een hoger niveau te brengen door uw bereidheid,

	door uw werken, door uw kunnen,

	- hetzij loslaten, hetzij er juist mee verder gaan -

	opdat deze Orde tot een werkelijke universele broederschap

	kan uitgroeien.

	Er zullen mensen komen die dit zullen dragen,

	doch van u allen wordt gevraagd

	het uwe eraan mee te dragen, mee te geven.

	Uw bijdrage is belangrijk voor het geheel, doch is niet alleen van u.

	 

	Want Ik zeg u,

	Ik zal u die mensen zenden die hiertoe geroepen worden.

	En zo heeft ieder zijn eigen taak,

	de eigen roep gehoord,

	en daar het eigen gevolg aan gegeven.

	En zo is alles een keten van gelijke schakels.

	En geen enkele schakel kan gemist worden,

	en iedere schakel heeft zijn eigen taak volbracht, of gaat ermee verder.

	En alles wat is geweest heeft zo moeten zijn,

	is voorzien en voorzegd.

	 

	En de spiraal gaat verder,

	voert omhoog naar die sferen, naar die gebieden

	waar u uw verdere evolutie kunt doormaken,

	geïntegreerd in uw persoonlijkheid.

	En zo zullen er nog vele treden in deze spiraal komen

	in de komende tijden.

	 

	Ik vraag u nu, samen met Zohra,

	het hoofd te willen buigen over hetgeen Ik heb gezegd,

	en nadenken, maar vooral vanuit uw hart,

	uw verbondenheid met Mij,

	uw verbondenheid met Zohra,

	hieraan mede te willen werken.

	 

	Zo richt u dan nu op het Licht, uw eigen vlam in uzelf,

	en zie hoe deze vlam stralend en helder is

	en zich verenigt met de anderen.

	En zie hoe al deze kleine vlammen worden tot een grote vlam.

	En zie hoe zij ieder ander zal warmen, zal herkennen,

	zodat er kan komen over de wereld nieuw bewustzijn,

	mensen die hun gevoel in het zijn willen integreren,

	vanuit dit gevoel, met dit nieuwe bewustzijn

	willen leven en werken

	aan de wederopbouw van deze planeet Aarde.

	En zie hoe er kan komen deze universele broederschap

	die zal leiden tot de werkelijke naastenliefde

	en delen van al wat ons tot voedsel dient

	vanuit de geest en in de stof.

	 

	En Ik zeg u dat er tijden komen

	dat gij daadwerkelijk hieraan zult medewerken.

	Over de wereld zal gaan de roep om hieraan mede te werken,

	de roep van de herkenning Gods in ieder van u,

	de herkenning van de leiding van Liefde en Wijsheid, aan u gegeven.

	 

	Keer u in in stilte, laat alles los, laat er ruimte voor vernieuwing komen.

	 

	 

	(stilte)

	 

	 

	Zo keer nu langzaam terug tot uw dagelijks zijn

	en werk hier vanuit uw innigste, innerlijke verbinding en verbondenheid

	met Ons aan deze kant

	en met u allen

	en met uw voorgangster in de stof.

	 

	Het zij zo

	 

	 

	Hebt gij begrepen

	16-03-1984      Enschede, gesprek

	N.a.v. vraag over eerste wonder van Jezus tijdens de bruiloft te Kana 

	 

	Vraag: Jezus zei tegen Maria: Wat is er tussen u en mij. 

	Dat had dus ook iets te maken met dat yin en yang samengaan.

	Zohra: Ja, dat is altijd ontzettend negatief uitgelegd. 

	Wat er bedoeld werd:

	 

	Hebt gij begrepen dat Ik in u, de ontvangenis zal zijn?

	Wat is er tussen u en Mij?

	Gij zijt Mijn ontvangenis.

	Gij zijt het vrouwelijk aspect,

	gij zijt de maan,

	gij zijt het water,

	gij zijt de ziel, de ontvangenis,

	gij zijt Mijn hoogste broeder Michaël.

	 

	En Ik, Ik ben de Lichtdrager,

	Ik ben het bewustzijn,

	Ik ben de geestkracht.

	En Ik zal ontvangen worden door de ziel.

	En zo zullen Wij komen tot dat wat gij noemt de heilige Geest,

	opdat gij zult zijn de waarachtige immanentie Gods.

	 

	Zo zeg Ik u

	dat in dit tijdperk gij vrouw de ontvangenis zult zijn

	van Mijn bewustzijn, 

	van Mijn licht.

	En gij zult zijn de toortsdrager, de ontvangenis,

	het huis der mensheid.

	Gij zult verpletteren de kop van de slang.

	Dát is tussen u en Mij.

	 

	 

	Dat is al in u, in u allen

	23-03-1984      Enschede, studiegesprek

	Vraag aan Zohra: Mogen we iets van jouw vrijwording zijn? 

	De vrijwording van jouw licht bewerken?

	 

	Dat is al in u, in u allen.

	En het is de mate waarop u zelf

	tot de integratie in uw gevoel kunt komen

	die de vormgeving zodanig vergeestelijkt, belevendigt, belicht,

	waardoor in uw bewustzijn een helderder licht zal schijnen

	- dat wederom zal afdalen naar uw vormgeving: dit is schepping -

	en het licht in u allen zo helder zal doen stralen,

	niet alleen schijnen maar zelfs stralen,

	dat zij de duistere hoekjes in het collectieve onbewuste

	zal doen verlichten.

	 

	Het zitten aan de voet van het kruis doet het kruis lichtend schijnen,

	waardoor het geen kruis meer is.

	Het willen werken op deze wijze met Zohra

	vraagt van u allen een innerlijke overgave aan uw diepste gevoel,

	daar waar gij Zohra ontmoet.

	Doch deze overgave en dit diepste gevoel, waar gij Zohra zult ontmoeten,

	kan pas gebeuren ... (einde bandje)

	 

	Deze lichtende vernieuwende vormgeving zál gebeuren

	wanneer in de fijnstoffelijke gebieden,

	daar waar de emoties resideren,

	daar waar de gedachtenpatronen hun spiralen draaien,

	vernieuwend, zichzelf vernieuwend, geïntegreerd worden.

	 

	Zo zeg Ik u,

	tracht in uzelf door de eenvoud van het kind

	tot de stilte van het zijn,

	tot de diepte van de liefde te geraken.

	Sta toe in de stilte van het zijn

	Mij in uzelf te herkennen.

	 

	Want Ik ben de schepping in uzelf,

	Ik ben uw eigen hogere geest,

	Ik ben uw eigen verbinding met dat wat gij God noemt,

	Ik ben uw totale bewustzijn, hoger en lager,

	Ik ben in uw menselijke persoonlijkheid, 

	in dimensies van bewuste vormgeving aanwezig.

	 

	 

	In de maagd Maria werd u geschonken

	13-04-1984      Eindhoven, lezing

	Titel: Wat is Psychosofie

	Vraag: Ik zou willen vragen wat de betekenis en taak is geweest 

	van de maagd Maria.

	 

	In de maagd Maria werd u geschonken

	de vormgeving van het vrouwelijk aspect.

	Zoals Isis vele eeuwen geleden dat was in andere culturen,

	koningin Maya, de moeder van de Heer Boeddha,

	zo werd in de maagd Maria

	aan de westerse wereld - voornamelijk voor de westerse wereld - geschonken

	de kracht van de ziel,

	de vormgeving van het vrouwelijk aspect.

	 

	In de vrouw van nu, het Aquarius tijdperk,

	waarin de vrouw tot volwassenheid zal komen,

	tot geestelijke volwassenheid,

	wat betekent

	dat door het vrouwelijk aspect, de herkenning van de ziel,

	het leven vanuit de liefde,

	het leven vanuit het gevoel,

	zodanig verweven met de geestkracht, in de stof verdicht tot denkvermogen,

	opheffend de mens van de dualiteit,

	brengend tot eenwording.

	 

	In de maagd Maria werd in de totale ontvangenis, de totale acceptatie,

	door de liefde gedragen,

	de ziel in de stof verdicht.

	En Ik zeg u

	dat gij vrouwen

	een taak hebt in dit Aquarius tijdperk.

	En dat zal u gegeven zijn

	om vanuit uw eigen zielekracht

	de liefde in de mensheid tot waarachtige werkelijkheid te brengen.

	 

	Zo het mannelijk aspect, de geestkracht van het denkvermogen,

	niet zodanig geremd wordt door de liefde,

	de ziel, verstoffelijkt in het gevoel van de mens,

	zal de mensheid en uw planeet

	tot vernietiging komen.

	 

	Doch Ik zeg u

	dat Wij u beschermen en begeleiden

	en dat Wij vanuit onze barmhartigheid en mededogen

	u geven nu

	de herkenning van uw vrouwelijk aspect in man en vrouw,

	de herkenning van uw ziel,

	de herkenning van uw gevoel,

	de verwerkelijking van de liefde:

	dat dit nu tot uw vermogen behoort.

	 

	En gij mens hebt, om hiertoe te kunnen geraken,

	alle boodschappen, alle leringen die u worden gegeven

	van node om tot deze eenwording in uzelf te kunnen komen.

	 

	Onderschat niet uw eigen spiritualiteit,

	herken in uzelf uw eigen licht,

	en begrijp, gij mens,

	dat gij met Mij zult komen tot de waarachtige Christuskracht in uzelve.

	 

	Dat de Christus moge wederkeren, 

	door ú,

	in u,

	voor u.

	 

	 

	In het nu, en in het verleden

	23-04-1984, 1     Persoonlijk gesprek, Meester Jezus

	 

	In het nu, en in het verleden,

	in uiterste overgave,

	zijt gij geboren, herboren,

	om te zijn diegene die gij zijt geweest.

	Deze bewustzijnsverruiming werd u geschonken in haar energieveld,

	in het energieveld 'Zohra', vanuit haar hogere geest.

	En gij zult zijn degene die haar plaats zal innemen.

	Gij zult in haar voetstappen treden,

	opdat zij tot hoger bewustzijn kan worden geroepen.

	En gij zult de macht die gij zult verkrijgen nooit misbruiken,

	maar alleen gebruiken tot herkenning van ieder mensenkind

	dat aan u zal worden toevertrouwd.

	 

	Zo ontvang nu, in ootmoed en nederigheid,

	de zegen des Allerhoogsten,

	en gij zult Mijn Naam tot bewustzijn brengen.

	Ik ben degene die gij altijd hebt gezocht.

	Ik zal met u zijn ten tijde van smart en ten tijde van vreugde.

	Uw smart zal steeds lichter zijn.

	Uw vreugde zal u dragen.

	Aan de voet van het kruis hebt gij gestaan, eeuwen geleden.

	Uw eigen kruis zult gij dragen.

	Doch zij zal u zijn een kruis van licht

	en gij zult Mijn Naam tot nieuwe herkenning brengen.

	 

	Aum

	 

	 

	Je zult contact krijgen

	23-04-1984, 2      Persoonlijk gesprek

	Toelichting op de vorige tekst

	 

	Je zult contact krijgen met de Meester Jezus.

	Je zult Hem ervaren diep in jezelf.

	Je zult Zijn naam heel adequaat gebruiken.

	Deze naam, die zo belast en beladen is dat zij mensen vaak

	in verkeerde trilling gebracht heeft.

	Toch zul je Zijn naam verbreiden,

	maar op andere wijze dan tot nog toe is gebeurd.

	Je zult veranderen,

	een heel diepe stille wijze vrouw worden.

	Uiterlijk zul je je zijn bewaren,

	blijven zoals je uiterlijk bent,

	omdat de mens moet kunnen refereren aan de mens.

	Onthoud dit.

	 

	 

	Het is niet de kroon op het werk

	25-04-1984      Oss, lezing

	Titel: Psychosofie in de praktijk van het dagelijks leven

	 

	Vraag: Wat is de wederkomst van Christus, 

	is dat a.h.w. de kroon op het werk, of is dat iets anders?

	 

	Het is niet de kroon op het werk, gij mens, 

	doch door uw eigen Christuskracht tot hernieuwde schepping te transformeren

	herschept gij mens de gehele kosmos tot vernieuwing van bewustzijn,

	waardoor gij mens de liefde in de kosmos zodanig kunt realiseren

	dat deze realisatie van de liefde

	wederom leidt tot vernieuwing van het bewustzijn.

	 

	De Christus die gij verwacht

	is die stimulatie,

	is die grote activering, begenadiging

	van hetgeen gij zult uitzenden.

	Deze begenadiging zal u mens een zodanige kracht geven

	dat gij uw eigen scheppingsenergie wederom tot grotere hoogten kunt voeren.

	 

	En zo werkt u mens en Wij hier in de sferen samen

	om te kunnen komen tot verlossing van de mensheid.

	Uiteindelijk zal de mens door de Christuskracht in hemzelf,

	de begenadiging vanuit de sferen,

	komen tot een zodanige verlossing van het mensdom

	dat zij alle dualiteit zal opheffen.

	Dan zal zijn:

	geest en stof, licht en duisternis

	terugkerend tot het licht.

	En gij mens zult dan de kroon zijn op de schepping.

	 

	 

	Van sfeer tot sfeer zijt gij gekomen

	04-05-1984      Gent, lezing

	 

	Van sfeer tot sfeer zijt gij gekomen, mens

	vanuit de hoogste sferen zijt gij nedergedaald tot in die sferen

	waar het karma de verdichting reeds vormt.

	Wanneer gij incarneert

	hebt gij in uzelf aanwezig die aspecten

	die gij in dit huidige leven zult moeten oplossen,

	tot een harmonie brengen.

	Deze aspecten hebben u in vorige levens gebonden en gedeeld.

	In ieder leven zult gij bepaalde negatieve aspecten moeten uitwerken,

	tot harmonie brengen.

	 

	Een oude esoterische waarheid is: zo boven, zo beneden.

	Wanneer gij leeft in de stof vanuit de negativiteit, zult gij,

	wanneer gij zult verscheiden, in de sferen overgaan tot die sferen

	waar gij voor het eerst hulp zult verkrijgen,

	opgevangen zult worden door de liefde,

	door die entiteiten die u zullen bijstaan en  helpen

	totdat gij zoveel kracht hebt verworven

	dat gij uw eigen leven hier op aarde in uzelf kunt verwerken.

	Dit geschiedt in de geest door de vormgeving die gij zelf,

	vanuit uw eigen bewustzijnsniveau, geeft aan de vorm om u heen.

	Wanneer gij komt tot het bewustzijn

	dat alleen de liefde de verlossing kan zijn

	zult gij hulp verkrijgen van die entiteiten

	die dit begrip reeds tot het hunne hebben gemaakt

	en vanuit dit begrip ook in de sferen hulp verlenen.

	 

	Zo zult gij hulp verkrijgen, van sfeer tot sfeer,

	totdat gij zover bent gekomen dat gij vanuit het bewustzijn

	wat gij dan hebt verkregen,

	begrijpt dat gij dit bewustzijn tot in de stof moet brengen

	opdat het de stof wederom zal verlichten,

	waardoor gij de stof tot geest zult kunnen herleiden.

	Dan zult gij besluiten te incarneren, te reïncarneren.

	Hoe bewuster gij in de sferen zijt over het bewustzijn Gods in uzelf,

	zo bewust zult gij uw incarnatie kiezen.

	 

	Zijt gij onbewust van uw eigen goddelijke aspecten

	dan zult gij kiezen een reïncarnatie

	die past bij die trillingen die gij dan bezit,

	die past, ook biologisch, bij die eigenschappen

	die gij u zult verwerven bij die ouders die gij u (onbewust) zult kiezen.

	En Ik zeg u,

	hoe bewuster gij u in de materie op aarde reeds

	een bewustzijn verkrijgt van uw eigen hogere geest,

	zo bewust zult gij in de sferen zijn.

	Het bewustzijn in de sferen verhoogt het totale bewustzijn.

	Dus elk mens heeft in zich,

	ook wanneer hij is een geest, een entiteit,

	de macht om door de evolutie van het bewustzijn Gods,

	van de liefde Gods,

	het totale bewustzijn te verhogen.

	Begrijp o mens

	hoe groot uw verantwoordelijkheid is in deze.

	En Ik zeg u dat nu, in het tijdperk dat nu komt,

	de mens steeds groter bewustzijn hierover zal verkrijgen.

	 

	 

	Vanuit het zijn

	11-05-1984      Eindhoven, lezing

	Titel: Spiritualiteit in de opvoeding

	 

	Vraag: U zei in het begin dat bij de conceptie een aantal trillingen bij elkaar komen 

	en zich vormen tot, zich materialiseren in de foetus. 

	Later is me duidelijk geworden dat via de reïncarnatie een individu zich vormt 

	en geboren wordt en met karma probeert zich verder te ontwikkelen. 

	Ik kan dat niet koppelen. Het eerste lijkt willekeurig te gebeuren, 

	het tweede heel precies en heel beschikt.

	 

	Vanuit het Zijn

	ontsproot het Licht.

	Vanuit dit Licht

	kwamen myriaden lichtvonkjes tot leven.

	Zij scheidden zich en deelden zich,

	zij gingen de gang van het licht, door duisternis heen,

	van sfeer tot sfeer zich verdichtend, die aspecten aannemend

	die hoorden bij de trillingen die zij vertegenwoordigden.

	 

	Zo kwamen deze lichtvonken van sfeer tot sfeer

	tot daar waar de Heren van Karma hen liefdevol opvingen,

	hen bekleedden met materie

	en het zodanig begeleidden

	dat zij - door de verdichting heen - zich konden vestigen

	in de stof van de mens.

	 

	Zo kwam vanuit de sferen

	díe karmische trilling juist naar díe mens, in ontvangenis

	om te kunnen komen tot een herstel, in harmonie en liefde,

	van karmische gebondenheden

	uit vorige levens, verdichtend in dit leven.

	 

	En zo zult gij mens, van leven tot leven

	uw karma doorlijden, doorworstelen,

	totdat gij mens dat bewustzijn hebt veroverd

	waardoor gij Mij in uzelve zult herkennen.

	 

	En Ik zeg u:

	Ik ben de Waarheid en het Leven in uzelf,

	doch gij hebt in de verdichting van materie

	Mij niet in uzelve kunnen herkennen.

	 

	Doch vanuit het mededogen in de sferen,

	vanuit de liefde die de Christus in u zal doen ontbranden,

	zend Ik u van over de hele wereld Mijn boodschappers

	opdat gij Mij - middels deze boodschappers -

	in uzelve zult herkennen.

	 

	En zo zult gij mens, van leven tot leven

	tot vernieuwing van bewustzijn komen

	opdat eens gij weer in de hoogste liefde en harmonie

	zult kunnen terugkeren tot uw universele oorsprong.

	 

	Herken Mij in alles om u heen,

	in alles wat leeft en is,

	doch herken Mij vooral in uzelve.

	Want Ik ben die Ik ben

	en zo zijt gij die gij zijt vanuit Mij.

	 

	 

	Ik zeg u dat over de wereld moet gaan

	25-05-1984      Enschede, lezing

	Titel: De geest, onze oorsprong

	 

	Vraag: Begin 1982 werd veel aandacht besteed aan de komst van de nieuwe Christus, 

	de Maitreya. Een zekere Benjamin Creme was zijn medium. 

	In juni 1982 zou die man komen, maar het is plotseling stil geworden. 

	Wat zit hier achter?

	Zohra: Het antwoord wordt u gegeven.

	 

	Ik zeg u

	dat over de wereld moet gaan

	een basis van liefde en vertrouwen

	waarop de Heer Maitreya zal kunnen komen.

	 

	In 1982 zijn verwachtingen gewekt,

	werd de basis gelegd,

	doch niet groot genoeg was het veld

	waarop de Heer Maitreya geplaatst kon worden.

	Want eerst zal Hij in uw eigen hart, o mens

	tot bewustzijn moeten komen.

	In uw eigen hart,

	in de uitzending van uw liefde, uw liefdestrillingen

	zal Hij kunnen komen.

	 

	En de Heer Maitreya, de Christus voor de westerling,

	is niet alleen een wezen van grote kracht,

	van hemelse macht, van grote luister

	en van de hoogste goedheid,

	doch is

	een kracht, een universele liefdesmacht

	in het hart van ieder menselijk wezen

	en zelfs in ieder levend wezen,

	dus ook de dieren in de natuur.

	 

	En Ik zeg u

	dat gij mensen

	door het evoluerende bewustzijn

	wat gij nu zult doen toenemen,

	zult geraken tot de herkenning

	van de Heer Maitreya, de Christus in uzelve

	en in de mens die Wij u zullen sturen,

	die mens die de Heer Maitreya

	in het niveau van bewustzijn wat deze mens heeft

	zal brengen.

	Gij zult Hem niet kunnen herkennen

	indien niet in uw eigen hart het licht is gaan schijnen.

	Zo bereid u voor, opdat gij Hem zult kunnen ontvangen.

	 

	 

	Ik ben in u, eeuwig en onvergankelijk

	07-06-1984      Hengelo, vuurwijding

	 

	Ain - Soph - Malchut - Elohim - Enahe

	 

	Hoc est in nomini domini

	 

	Ik ben in u, eeuwig en onvergankelijk.

	Zijt gij niet de engelen Gods?

	Zijt gij niet Mijn beeld en gelijkenis?

	Zo herken Mij dan in uzelf,

	herken Mij in uw broeder en uw zuster.

	Want Ik ben de Alpha en de Omega,

	Ik ben de Waarheid en de Gerechtigheid,

	en Ik zal u doen toekomen de vrede des Heren.

	 

	Zo ontvang Mij in uw harten

	en sta Mij toe uw woonplaats in uzelf te mogen innemen.

	 

	Heer van het Licht, ontvang onze gebeden,

	Heer van het Licht, ontvang onze liefde,

	Heer van het Licht, ontvang mijn kleine menselijke persoonlijkheid,

	opdat zij mag zijn een woning voor Uw grote Licht.

	 

	Aum

	 

	 

	Geest is de vonk Gods

	28-09-1984      Utrecht, leringavond

	Titel: Geest in de mens

	 

	Vraag: Ik heb een probleem met de woorden geest en ziel, waar ik veel over hoor en lees, maar het zijn begrippen die ver weg blijven, ik kan ze niet vatten. 

	Moet je helderziend zijn of iets dergelijks om je ziel of geest te kunnen herkennen?

	Zohra: Gelukkig niet. Je vraagt dus: wat is geest, wat is ziel, wat is persoonlijkheid. 

	En als tweede vraag: hoe herken ik dit.

	 

	 

	Geest is de vonk Gods.

	Geest is het hoogste Zijn, in ieder individu individueel aanwezig,

	doch vormend een eenheid, in verscheidenheid.

	Iedere verscheidenheid van geest zoekt zich een weg

	door de hoogste gebieden,

	steeds afdalend, meer afdalend naar de stof.

	In bepaalde gebieden, in een bepaald gebied verdicht tot de ziel,

	de energie-persoonlijkheid van de mens.

	Van leven tot leven bouwend om door de ervaring van lijden

	tot dat hoger bewustzijn te kunnen komen,

	om daar weer een eenheid mee te worden.

	 

	Vanuit de ziel gaat de weg naar de stof, de materie

	van de menselijke persoonlijkheid,

	die de laatste verdichting is van de hoogste Geest.

	In deze eenheid van verscheidenheid, aanwezig in ieder menselijk wezen

	ligt al uw kracht,

	ligt al uw hoogste Zijn,

	ligt uw totale goddelijkheid in verdichting aanwezig.

	 

	Hoe komt een mens in aanraking met zijn hoogste Zijn,

	met de verdichting daarvan, zijn ziel,

	vanuit zijn menselijke persoonlijkheid?

	Om te beginnen zeg Ik u dat gij zult zijn, vanuit uw persoonlijkheid,

	wetend vanuit uw diepste gevoel,

	dat gij zijt deze hoogste aanwezigheid in uzelf.

	 

	Dit innerlijk weten in uzelf te zijn deze hoogste manifestatie

	opent de poort tot herkenning, tot erkenning, tot inzicht

	van datgene waarom u juist in dit leven diegene moet zijn die u bent.

	 

	U heeft in uw persoonlijkheid een zo groot vermogen

	om in uzelf uw onvergankelijke, uw eeuwige ziel,

	en vanuit dit zielebewustzijn uw eigen goddelijkheid

	te aanschouwen, te herkennen, te beleven.

	Want als u het niet beleeft, dan zult u in uw persoonlijkheid

	niet tot die diepste diepten kunnen komen.

	 

	 

	Zo ge Mij erkent in uzelf

	12-10-1984      Nijmegen, leringavond

	Titel: Geest in de mens

	 

	Zohra: De wederkomst van de Christus in onszelf; 

	het kan alleen in gradaties van niveau van bewustzijn van de liefde. 

	En de liefde houdt in: zonder begeren, belangeloos, 

	jezelf lief te hebben, jezelf belangeloos lief te hebben, 

	dit in de ander te herkennen en de ander te kunnen geven. 

	Hoe meer je inziet dat de liefde pas werkelijk liefde is als je er niets

	voor terug verlangt, zo diep heb je de liefde.

	 

	Ik zeg u:

	zo ge Mij erkent in uzelf

	hebt gij de liefde ervaren.

	De liefde is universeel, zij zoekt zich zelve niet.

	Zij zoekt Mij niet, zij is.

	 

	Erken in uzelve dat Ik u slechts zal geleiden tot de liefde.

	Ik ben de Christus in u.

	Doch ook Ik ben slechts de Geleider om u terug te brengen

	naar uw eigen oorsprong,

	het Licht waaruit gij zijt gekomen.

	 

	In lijden zijt gij geboren,

	door lijden zult gij komen tot het Licht,

	doch in lijden zult gij ervaren de genade van de liefde

	die u zijn geschonken door de Heer van het Licht.

	 

	Herken in iedere broeder en zuster Mijn aanwezigheid

	en gij zult uiteindelijk komen tot een zodanige liefdevolle verbinding

	dat Ik mij met u kan verenigen,

	opdat Wij, u en Ik, 

	zullen komen tot Hem die wij noemen

	de Heer van het Licht,

	de Vader van het Zijn.

	 

	 

	Zo zeg Ik u dat Ik steeds

	26-10-1984      Utrecht, leringavond

	Titel: man - vrouw

	 

	Vraag: Als de geestkracht in de gezuiverde ziel, 

	dus vrij van de ballast van de karmatrillingen opgevangen wordt, 

	is dan de Christus geboren in de mens?

	 

	Zo zeg Ik u

	dat Ik steeds opnieuw in uzelf geboren zal worden

	indien gij toestaat

	dat Ik Mij in u herkenbaar mag maken.

	Zo gij van dag tot dag, van uur tot uur

	uzelve toestaat in uzelve

	de liefde, de waarachtige liefde, belangeloos, zonder begeerte

	in uw denken en uw handelen overwegend moge zijn,

	dan zal Ik in u geboren worden.

	 

	Eéns zal Ik in ieder mens van deze planeet Aarde

	tot werkelijkheid mogen zijn.

	En tot zolang ben Ik uw gevangene.

	Waarom bevrijd gij Mij niet?

	Bevrijd Mij en sta Mij toe in uw hart te wonen,

	opdat eens de mensheid zichzelf kan verlossen.

	 

	Zo moge Ik u geven

	de kracht van Mijn liefde,

	in uw eigen innerlijk, als een verborgen juweel aanwezig.

	Gij mens zijt de graal van dit verborgen juweel.

	Open uw hart en hef uw graal omhoog,

	opdat Ik Mij kan bevrijden in uw diepste innerlijk.

	 

	Zo ontvang dan de zegen des Allerhoogste,

	opdat in u dié kracht moge keren

	die uiteindelijk tot uw verlossing zal leiden.

	 

	 

	Heer van het Licht, in mij aanwezig

	27-10-1984      Bilthoven, bijeenkomst

	Thema: Versnelling bewustwording in Nederland

	 

	Heer van het Licht, in mij aanwezig,

	ik, vonk van het Licht, stralend in mijzelf,

	geborgen in U, in mijn liefde,

	genadevol opgenomen in U,

	in mij, punt van licht.

	 

	Dat dit punt van licht in mij mag vormen

	de basis van mijn leven.

	Dat mijn leven in vreugde, in vrijheid,

	gedragen door de liefde,

	gewijd mag worden aan het Licht van U in mij,

	door mij heen stralend,

	schijnend, verwarmend, rakend de ander.

	 

	Dat dagen als deze ons mogen verbinden

	als kralen van een ketting, een lang snoer,

	vreugdevolle momenten van herkenning.

	En dat wij, punten van licht,

	deze vreugdevolle herkenning

	steeds vaker zullen ontmoeten en herkennen.

	 

	Heer van het Licht,

	ik, Uw lichtvonk, ben bereid,

	in de volle vrijheid van mijn zijn,

	Uw Licht in mijn licht op te nemen en te zijn.

	 

	 

	Ik, vonk van licht

	09-11-1984      Nijmegen, leringavond

	Titel: man - vrouw

	 

	Zohra: Probeer in de stilte van een kleine meditatie nu met mij samen op te gaan 

	naar die kracht in uzelf die deze herkenning u zal geven. 

	 

	En bid met mij in uzelf tot de Heer van het Licht, uw mannelijk zijn, 

	vanuit uw vrouwelijke ontvangenis, 

	in de genade van de bevrijding der hereniging:

	 

	Ik, vonk van licht, bid tot de Heer van het Licht

	dat dit licht in mij die hereniging mag brengen

	waardoor ik, vonk van licht, kan terugkeren tot U, bron van Licht.

	 

	Want Ik zeg u dat Ik met u zal zijn tot in het einde der dagen

	indien gij Mij in uw hart wilt ontvangen.

	Eeuwen heb Ik gewacht,

	van dageraad tot dageraad heb Ik gewacht en ben gekomen.

	En nu, nu het bewustzijn van u mens zodanig is geëvolueerd

	dat gij Mij in uw diepste diepten kunt ontvangen,

	nu vraag Ik u:

	open uw hart en sta Mij toe in uzelve te wonen,

	in uzelve tot herkenning te komen,

	opdat Ik u mens in uw bevrijding

	tot vernieuwing van Godsbewustzijn mag leiden.

	Want Ik, ook In ben slechts uw geleider.

	 

	Zo ontvang dan nu,

	vanuit uw eigen diepste verbondenheid met uw eigen Goddelijk zijn

	die kracht, die stralende lichtende kracht

	die u zal geleiden op uw weg naar bevrijding.

	 

	 

	Vanuit het Zijn in onszelf

	23-11-1984      Utrecht, leringavond

	Titel: Seksualiteit en opvoeding

	 

	Vanuit het Zijn in onszelf, hier aanwezig,

	vanuit ons eigen Licht in onszelf,

	bieden wij aan de Heer van het Licht dit zelf, dit licht.

	 

	Wij kunnen slechts ons aanbieden

	vanuit ons eigen zijn,

	in onze gezamenlijkheid aan het hoogste Licht,

	opdat er een vereniging zal komen

	van Uw grootheid Heer en Uw Licht in mij, kleine licht,

	mijn kleine licht, zo groot van U.

	In deze vereniging vraag ik de kracht

	om zodanig in U mijzelf te mogen zijn

	dat ik alleen daardoor

	U in mijzelf tot groter licht mag brengen.

	 

	En vanuit deze oproepende kracht zal met u zijn het Licht

	dat Ik in u moge schijnen,

	het Licht dat Ik in u mag zijn,

	want gij mens hebt vanuit uw eigen straling de deur geopend,

	opdat Mijn Licht uw straling honderd duizendvoudig kan vermenigvuldigen,

	zodanig dat gij mens Mijn schepping tot groter bewustzijn zal brengen.

	 

	Zo ontvang Mij in uw hart

	opdat de liefde u zal geleiden

	waardoor uw bewustzijn en uw inzicht u de vorm zal tonen

	waarin gij deze liefde tot uitdrukking zult brengen.

	 

	Wees met Mij in alle dagen, in alle nachten, in alle tijden.

	Wees met Mij zo één dat u en Ik,

	Ik uw geleider, Ik de Christus in u,

	terug kunnen keren tot het allerhoogste Zijn,

	tot de Heer van het Licht.

	 

	Aum

	 

	 

	Laat los ...

	07-12-1984, 1      Nijmegen, leringavond

	Titel: Pedagogie, seksualiteit

	 

	Zohra (tot iemand die huilt): Pijn is pijn voor ons zolang wij dit niet accepteren. 

	Wanneer wij ons lijden niet accepteren dan is het pijn. 

	En pas wanneer wij het kunnen accepteren en daardoor 

	tot een bepaalde mate van loslating komen gaat de kracht van de pijn weg.

	Laat los ...

	 

	Laat los ...

	 

	Want Ik zal met u zijn, tot in het einde der dagen,

	want Ik zal u geleiden, naar het licht in uzelf,

	want Ik ben in u.

	 

	Ontvang Mij in u

	en laat los alles wat u beklemt, alles wat u bedroeft,

	want in u is een kracht, groter dan al het lijden,

	groter dan alles wat u heeft ondervonden en wat misschien nog zal komen.

	En deze kracht is een kracht van licht, van liefde in u.

	Laat los, 

	aanvaard Mij, 

	verbind u met Mij.

	 

	 

	Wanneer Ik ben met u

	07-12-1984, 2      Nijmegen, leringavond

	Titel: Pedagogie, seksualiteit

	 

	Wanneer Ik ben met u, ben Ik dat in de duisternis.

	Wanneer Ik ben met u, ben Ik dat in uw vreugde.

	Wanneer Ik ben met u, ben Ik dat in de stilte.

	Wanneer Ik ben met u, ben Ik dat ook

	in het hoogste en in het grootste lawaai;

	maar diep in uzelf ben Ik aanwezig.

	 

	 

	En altijd zal Ik daar zijn en zult u in Mijn bescherming zijn.

	Maar de deur naar Mij toe heeft u alleen de sleutel van,

	u alleen kunt deze deur openen.

	Ik vraag u nu, in deze tijd van ontvangenis,

	komend tot de dag van Mijn geboorte,

	keer u in in uzelf en ontvang Mij in uzelf.

	En het licht zal over u schijnen

	en het licht zal in u wonen

	en u in een vlam van licht en liefde brengen.

	Want in u mens, zal de boodschap vervuld worden:

	'En het Woord is vlees geworden'

	 

	 

	De Christus zal tot u komen

	07-12-1984, 3      Nijmegen, leringavond

	Titel: Pedagogie, seksualiteit

	 

	Vraag: Je hebt vaak gezegd dat iedere keer als een mens de liefde in zich toelaat 

	de Christus in hem geboren wordt, en ook iedere keer als we iets in onszelf aanvaarden 

	van het goddelijke in onszelf, dat er dan ook zoiets gebeurt. 

	Maar nou heb ik het gevoel van dat er iets gaat gebeuren, zodat dat met een stoot verder gaat. Dus alsof het ineens met een dreun verder in ons gaat gebeuren. Kun je daar iets van zeggen?

	 

	De Christus zal tot u komen

	in een zodanige herkenning, dat in ieder wezen

	de liefde een reële werkelijkheid zal worden.

	 

	De Christus kan komen

	omdat in ieder wezen het verlangen naar deze liefde

	nu een groot gedeelte van het zijn behelst, beheerst.

	 

	De Christus mag komen

	omdat u in uw hart daartoe de mogelijkheid hebt ontsloten.

	 

	De Christus zal herrijzen

	van eeuw tot eeuw, van generatie tot generatie,

	opdat eens vervuld zal worden de totaliteit van het Zijn.

	 

	En de Christus is uw geleider,

	opdat gij mens zult komen tot de God, onze Heer,

	tot God, onze Heer van het Licht,

	tot God, onze oorsprong en bestemming.

	 

	En Ik zeg u,

	Ik, die tot u spreek door Mijn medium Zohra,

	- hetgeen betekent: Brengster van licht -

	dat dit licht in u aanwezig is,

	en dat dit licht slechts tot herkenning gebracht moet worden.

	 

	En Ik zeg u,

	dat gij Mij zult herkennen in datgene wat over u zal komen.

	Vraag niet hoe en wanneer.

	Hetgeen zal geschieden is geschreven in de oude geschriften.

	Hetgeen zal geschieden is voorzegd eeuwen geleden.

	Hetgeen zal geschieden zal zodanig geschieden

	dat gij mensen dit zult herkennen.

	Maak u klaar om deze gebeurtenis te vieren: zuivert u,

	ontvang in liefde, in vergeving, in stilte, in overgave.

	 

	De tijd is niet ver, de tijd is nabij.

	 

	En Ik zal met u zijn.

	 

	In uw eigen harten, in de komende dagen, zult gij dit ervaren.

	Er zal in u komen een vrede, een stilte, een vreugde

	te mogen leven, te mogen zijn in dit leven, juist nu.

	 

	In uw lijden zult gij Mij herkennen,

	in uw vreugde zult gij Mij herkennen,

	in uw liefde zult gij Mij herkennen.

	En zo zal Ik met u de nieuwe geboorte kunnen vieren.

	Wees met Mij en laat los, laat alles los wat u zo bindt,

	zo vasthoudt, zo zwaar maakt.

	 

	Wees als de kinderen.

	Zalig zij wie zijn als de kinderen,

	want zij zullen het koninkrijk Gods beërven.

	Wees als een kind,

	vraag niet waarom, vraag niet geef mij dit, geef mij dat,

	accepteer, laat los en ervaar uw kracht, uw licht, uw liefde.

	 

	 

	In het diepst van uw zijn ben Ik

	11-12-1984      Hengelo, bijeenkomst

	Groep: "Innerlijke groei"

	 

	In het diepst van uw zijn ben Ik.

	In de stilte, heel diep innerlijk, ben Ik.

	Wees niet bang,

	laat uw hart groeien aan liefde.

	Vrees niet, accepteer en weet dat Ik u bescherm en geleid.

	Laat los,

	opdat Ik u tot de grazige weiden zal kunnen geleiden.

	 

	Gij zult met Mij zijn

	en Ik zal met u zijn.

	En zo zult gij in verbinding met Mij

	en in verbinding met elkaar

	datgene tot werkelijkheid brengen

	waarvoor gij in uw innerlijk hebt gekozen.

	 

	En alles zal vanzelf gaan

	- en laat het gaan

	- en pak het niet vast

	- en brand uw vingers daar niet aan.

	Laat het als water over uw handen stromen,

	verkoelend en verfrissen.

	En in het teken u gegeven zult u Mij herkennen.

	Want Ik zal met u zijn tot in het einde der dagen.

	 

	 

	De nieuwe mens

	14-12-1984, 1      Enschede

	Door Zohra geschreven tekst

	 

	En de vrouw boog voor de man en zei:

	"Wees welkom Heer in mijn ontvangenis.

	Want zie, uw gelaat reeds zolang in mij aanwezig,

	herken ik nu.

	Zo vlei uw gelaat van mijn ontvangenis

	aan mijn gelaat in uw ziel.

	Opdat wat gescheiden was en gedeeld,

	één moge zijn in de schepping van de Nieuwe Mens."

	 

	En de man stond aan het einde van een lange weg

	en keek naar de lichtende horizon.

	En hij zag de vrouw in de vlammende kleuren van de zonsopgang,

	stralend in de geheimenis van het leven.

	De man viel op zijn rechterknie en zei:

	"Hoelang werd ik niet verteerd door het zonnevuur,

	vergoot ik in het milde licht der maan niet al mijn tranen?

	In de dageraad van herkenning werd gij in mijn ziel herboren."

	 

	 

	Ik ben de Meester der vijf elementen

	14-12-198, 2      Utrecht, leringavond Meester Jezus

	Titel: Leven en dood

	 

	Vraag: Was Jezus zoals ik geleerd heb, Jezus Christus, 

	de Zoon van God, de Eerstgeborene, 

	of was Jezus Meester, overschaduwd door Christus 

	of door een andere hoge Entiteit of hoe moet ik dat zien? 

	Wie was Jezus?

	 

	Ik ben de Meester der vijf elementen.

	Ik heb mogen zijn

	de drager, de kelk van dat Bewustzijn dat gij noemt de Christus.

	Ik ben diegene die zal wederkeren

	en opnieuw de drager en de kelk van de Christus zal zijn.

	En van eeuw tot eeuw,

	van niveau tot niveau,

	van bewustzijn tot bewustzijn

	zal Ik de drager van de Christus zijn.

	 

	Doch gij mens begrijp dat hetgeen Ik heb mogen geven,

	vanuit het bewustzijn dat toen aanwezig was,

	gij mens, in al uw kleinheid en in al uw grootheid

	zijt geroepen om Mij te volgen en om Mij na te volgen,

	want ook gij zijt de drager, de kelk van de Christus in u.

	En wat Ik heb gedaan als de Meester der vijf elementen die Ik ben,

	zult gij doen, vanuit het bewustzijn dat gij hebt.

	 

	Begrijp o mens

	dat het offer dat Ik heb moeten brengen,

	heb mógen brengen, heb willen brengen,

	alleen maar moest leiden

	tot een hoger begrip van ieder mens op deze planeet.

	Opdat wij eens, u en Ik,

	in een zo groot, gezamenlijk bewustzijn

	tot die eenheid kunnen komen waardoor wij, u en Ik,

	- Ik die de Christus mocht vertegenwoordigen,

	  de Christus mocht zijn voor drie jaren -

	ons kan voeren tot de Heer van het Licht.

	 

	Want bedenk dat ook Ik slechts ben een Geleider der mensheid.

	Zo zullen na Mij en voor Mij geweest zijn en nog komen

	zovele boodschappers en geleiders.

	 

	Doch Ik, Meester der vijf elementen,

	heb de liefde tot in de stof mogen vervullen.

	En Ik zeg u

	dat dit voorbeeld u werd gegeven

	opdat in u zelf het licht van inzicht zal gaan branden.

	 

	Want juist u mens zult,

	vanuit uw eigen zijn

	de liefde tot in de stof kunnen vervullen.

	 

	Zo heb uzelf dan lief

	opdat gij uw naaste kunt liefhebben.

	Zo richt u dan tot uw naaste

	en ontsteek het vuur van liefde in uw eigen hart.

	 

	En weest met Mij, Mijn broeders en Mijn zusters,

	opdat wij zullen komen tot de eenheid van het Zijn

	in de Heer van het Licht.

	 

	Amen

	 

	 

	Zie, en Mijn licht

	20-12-1984      Hengelo, lichtwijding

	 

	Zohra: "En het Woord is waarlijk vlees geworden"

	Vanuit de roep in ons hart wachten wij op de hereniging, nu, in ons innerlijk.

	 

	Zie, en Mijn licht zal over u zijn

	en Mijn licht zal stralen over de hele wereld heen

	en zij zal in ieder mens die kracht en die liefde oproepen

	die Ik voor u heb gegeven.

	 

	Ik vraag u, broeders en zusters,

	wees met Mij in de strijd tegen het kwaad,

	in onze strijd tegen de duisternis,

	want duisternis is het ontbreken van licht

	en door u met Mij in uzelf te verenigen,

	hebt gij de kracht en de macht om de duisternis te verdrijven.

	 

	Ik ben in u,

	Ik ben tot in de eeuwen der eeuwen met u.

	 

	Ik ben uw hoop, uw liefde, uw geloof in uzelf, 

	in God in u aanwezig.

	Ik ben uw Geleider, van duisternis tot licht,

	ontvang Mij in uw hart en laat Mij blijvend

	in uw hart aanwezig zijn.

	 

	De liefde is de ster waarop gij het oog zult richten.

	In de liefde zult gij Mij herkennen.

	In de liefde zult gij gevoerd worden tot het licht

	waar gij zult staan,

	zult komen voor de troon van de Heer van het Licht.

	En Ik zal uw Geleider zijn.

	Zo weest met Mij in vreugde, in hoop en in liefde,

	opdat het licht zal zegevieren.

	 

	 

	Ik ben in u

	27-12-1984      Hengelo, wijdingsviering

	 

	Zohra: "En het Woord is vlees geworden"

	En dit Woord is een werkelijkheid, in ieder van u tot leven gekomen.

	 

	Ik ben in u.

	Ik ben in alle eeuwen met u geweest.

	Ik ben, verborgen en gevangen, altijd in u aanwezig.

	 

	Mens, nu, in dit nieuwe tijdperk,

	waarin Ik u mag geleiden,

	- Ik, de Christus in u -

	zult gij tot de hoogste herkenning van Mij, 

	in uzelf, komen.

	 

	Ik zal u geleiden totdat gij zijt gekomen

	aan de poorten van uw eigen vrijheid.

	Dan zult gij uw poort betreden met Mij, 

	de Christus in u.

	 

	En gij mens

	zult dan het licht der waarheid,

	het goddelijk zijn,

	uw eenheid der schepping

	door Mij, de Christus in u,

	tot een waarachtige werkelijkheid maken.

	 

	Zo volg Mij.

	 

	In uw hart, door de liefde, op de vleugelslag van uw vrije wil,

	begeleid door uw denkvermogen

	zult gij mens deze planeet veranderen

	tot een waarachtige woonplaats,

	u gegeven door de liefde.

	 

	In deze woonplaats zult gij zodanig verbonden zijn

	met de Heer van het Licht

	dat gij mens, ieder van u, een Christus zult zijn geworden.

	 

	Door de liefde zult gij

	het totale bewustzijn van deze planeet zodanig vervolmaken

	dat zij zal worden

	één van de tronen van de Heer van het Licht.

	 

	En gij mens zult,

	door de liefde, uw vrije wil en uw denkvermogen

	komen tot de hoogste ervaring,

	de hoogste innerlijke beleving

	van het hoogste Zijn,

	van God, in uzelf aanwezig.

	 

	En Ik zal u geleiden,

	zo gij Mij in uzelf wilt ontvangen.

	 

	 

	Vanuit ons zijn in U

	11-01-1985      Nijmegen, leringavond

	Titel: Leven en dood

	 

	Zohra: Ik zou u nu willen vragen om met mij in een concentratie te gaan 

	op al die mensen die gevangen zijn, al die mensen die om kleur, 

	ras of sociale situatie gediscrimineerd worden, 

	al die mensen die in de sferen nog niet helemaal tot eigen bevrijding zijn gekomen. 

	En dat mogen wij nu doen gezamenlijk, omdat wij zojuist in onszelf in de meditatie 

	tot herkenning van het eigen hoger zelf zijn gekomen.

	 

	Geef elkaar de hand, voel vanuit je eigen ik, vanuit je eigen basis, 

	hoe liefdevol het is om die ander een hand te geven 

	en voel dan vanuit de kracht die dit geeft hoe je ook reikwijdte hebt 

	verder dan hier, verder dan deze zaal,

	verder dan je eigen kleine ik, 

	wanneer je dit doet werkelijk vanuit de liefde.

	 

	Vanuit ons zijn in U, Heer van het Licht

	roepen wij, smeken wij om een broederschap.

	Maar wij, Heer van het Licht, ieder vanuit ons eigen kleine zijn,

	willen, kunnen, mogen datgene wat wij kunnen geven

	om tot deze broederschap te kunnen komen, nu aan U aanbieden.

	En U Heer van het Licht,

	zult in de oneindigheid van Uw liefde beslissen

	hoe datgene wat wij mogen geven

	die ander, die gekluisterd is in zijn banden,

	tot bevrijding zal brengen.

	 

	Zo mag ik u dan geven:

	Vanuit het Licht, vanuit die sferen

	waar deze grote liefdesuitstraling tastbaar aanwezig,

	nu in uzelf komend, zal reiken tot over de grenzen van dood en leven,

	zal reiken tot over de grenzen van ons eigen kleine zijn.

	 

	Ik zeg u, gij mens,

	dat zo gij dagelijks in uw eigen meditatie

	u richt tot de Heer van het Licht, in u aanwezig,

	herkent in uzelf uw goddelijk zijn,

	en u dan verbindt met allen,

	met al uw broeders en zusters over de wereld,

	juist met die negatieve machten en krachten die nu zo groot zijn,

	dat gij mens, gij kleine mens

	dan groot zult zijn in uw kleinheid

	en dat gij Mij dan zult ontvangen

	en herkenbaar maken voor uzelf en uw naaste.

	 

	Heb uzelve lief,

	opdat gij uw naaste zult kunnen liefhebben.

	Wat gij de minste der Mijnen hebt gedaan, hebt gij Mij gedaan.

	 

	Dat de zegen, de kracht, de liefde

	nu over u zal komen.

	 

	 

	In uw zoeken

	22-01-1985      Enschede, bijeenkomst Meester Morya

	Cursusleidersbijeenkomst

	 

	In uw zoeken naar het hoogste in uzelf

	zult gij niet onderschatten, niet te licht bevinden

	de verbinding met uw waarachtige gevoel.

	 

	Gij zijt nu op de weg van kennis.

	Gij allen wordt iedere nacht meegenomen naar de hal van lering,

	waar gij lering verkrijgt

	opdat gij datgene wat in de stof u wordt aangereikt

	zult kunnen verwerken.

	 

	Doch Ik zeg u dat wanneer deze lering

	slechts op het niveau van het vormende denken wordt geïntegreerd,

	gij uw hoogste verbinding zult voorbij gaan.

	 

	Wat de mensheid behoeft, nu, in het Aquarius tijdperk,

	is een zo totale verbinding van de hoogste geest in de mens

	met datgene wat hem tot het menszijn heeft doen besluiten.

	 

	En dat is de allesdoordringende liefde,

	die vanuit de hoogste geest,

	in de ontvangenis van de ziel,

	door de energie, door de verbinding,

	door het licht van de heilige Geest

	vorm wordt gegeven in de persoonlijkheid.

	 

	In dit Aquarius tijdperk,

	waarin Ik u de boodschapper zend,

	zult gij gaan werken,

	zult gij worden deze hoogste integratie,

	die de basis is van al het geschapene, de liefde.

	 

	En Ik zeg u, mens,

	indien gij niet iedere dag, ja van uur tot uur

	uzelf richt op de liefde,

	de liefde in uzelf, de liefde als verbinding,

	de liefde als de eenheid in de hele kosmos,

	al uw kennis van nul en gener waarde zal zijn.

	Want alleen door de kennis zult gij

	van hetgene wat gij noemt spiritualiteit

	maken tot magie.

	 

	Ik bid u, Ik uw Broeder in de geest,

	om met ons, Wij, de werkers in de geest,

	tezamen deze liefde tot in de kleinste details,

	tot in de kleinste energievelden, 

	trillingen, verstoffelijking,

	te realiseren.

	 

	Ik zie in u verlangen naar kennis,

	Ik zie in u weten,

	Ik zie in u dat gij wilt reiken tot die niveaus in de sferen

	waar gij oorspronkelijk vandaan zijt gekomen.

	 

	Maar Ik zeg u

	dat dit reiken, dit op uw tenen staan om datgene te verwerven

	wat gij heel diep in uzelf reeds weet,

	alleen mag gebeuren

	wanneer gij de liefde, 

	de werkelijke verbondenheid

	voorop zult stellen.

	 

	In de ashram door Zohra geleid

	zal deze liefde de basis moeten zijn

	van al hetgeen Wij met haar tot stand zullen brengen.

	En ieder van u heeft daar zijn of haar eigen plaats in.

	 

	Niet kennis leidt tot werkelijke, innerlijke, 

	totale integratie van het goddelijke in u,

	doch slechts de liefde kan voor u de basis zijn

	van deze totale integratie.

	 

	Onthoudt deze Mijne woorden,

	denk hierover na

	vanuit begeerteloosheid, zonder emoties, niet versluierd

	door de geconditioneerdheden van uw denkvermogen.

	 

	Mediteer hierover en laat dan komen

	vanuit uw verbinding met uw hogere zelf

	datgene wat u tot steun, 

	tot rust en tot vrede kan brengen

	in uzelf.

	 

	In de tijden die gaan komen

	zal er veel van u verlangd worden.

	Veel zult gij kunnen geven, doch begrijp

	dat alleen wanneer de liefde uw basis zal zijn

	u werkelijk licht zult uitstralen,

	uw broeder en uw zuster zult kunnen aanraken,

	diep in het eigen zelf.

	 

	Misschien klinken deze Mijne woorden streng,

	doch zij zijn u vanuit de liefde gegeven.

	Aanvaard ze,

	behoud en behoed het.

	 

	Ik groet u in liefde.

	 

	 

	En Ik zeg u dat vanuit de sferen

	25-01-1985      Utrecht, leringavond

	Afsluiting serie leringavonden

	 

	Zohra: Ik bid u om vanuit datgene wat u is aangereikt, 

	vanuit uw innerlijke godsbeleving, vanuit uw eenvoud, 

	vanuit uw nederigheid, vanuit uw ontvankelijkheid, 

	vanuit uw mededogen 

	met mij samen dit werk te willen doen.

	 

	En Ik zeg u

	dat vanuit de sferen die straling tot u zal komen

	waardoor gij mens zodanig met Ons verbonden zal worden

	dat gij mens het lot uwer planeet in uw eigen handen zult gaan nemen.

	 

	Dat uw zelfstandigheid,

	dat uw universele zijn

	nu het allerbelangrijkste is wat speelt.

	 

	Dat vanuit deze vrijheid,

	vanuit dit universele zijn

	u met Ons in de sferen verbonden bent

	en mede zult werken aan de redding van de mensheid.

	 

	En denk niet dat deze woorden te groot zijn,

	want zij zijn de basis van uw leven, de basis van uw bestaan.

	 

	Verhef uw harten, ontvang Mij in uw hart, herken Mij in uw ziel,

	geef Mij vorm in uw denkvermogen, materialiseer Mij in de stof,

	realiseer de liefde in uw zijn.

	Verbindt u met elkaar

	en gij zult verbonden zijn met Ons.

	 

	Vanuit de sferen zijt gij gekomen mens, opdat gij zult worden stof.

	Doch deze stof zal doorlicht worden door uw geest.

	En zo gij de stof doorlicht door uw geest

	zal het bepaalde bewustzijn van de planeet Aarde opgeheven worden,

	zal komen tot spiritualiteit, zal worden zoals reeds is gezegd:

	één van de heilige tronen van de Heer van het Licht.

	 

	Gij mens, besef uw verantwoordelijkheid,

	besef de macht en de kracht die in u aanwezig is,

	besef de kracht van de liefde die gij in uw eigen hart draagt.

	 

	Slechts de liefde zal het kwaad kunnen overwinnen.

	Slechts de liefde zal datgene wat u kan wegvoeren van de liefde,

	van uw universele zijn,

	slechts de liefde zal dat kunnen doen keren.

	 

	Zo voel Mij in u aanwezig,

	ervaar Mij in deze zaal aanwezig,

	herken Mij in uw eigen ziel.

	 

	Ik ben de Christus in u,

	Ik ben het levende water,

	Ik ben het kosmisch vuur.

	Ik ben de alfa en de omega,

	Ik ben uw oorsprong en bestemming,

	Ik ben de liefde in uzelve.

	 

	Geef elkaar de hand.

	Richt u op het stralende licht van Mijn liefde in uzelve,

	in de broeder en de zuster naast u.

	Richt u vanuit dit stralende licht,

	vanuit deze verbinding die gij met elkaar hebt op de wereld om u heen.

	Richt u op allen die verdrukt zijn,

	vervolgd zijn, gefolterd worden, soms in Mijn naam.

	Richt u op die machten en krachten die gij negatief noemt,

	doch die moeten bestaan

	om het bewustzijn van de mens op te heffen.

	Doch richt u op deze machten en krachten in liefde,

	opdat de frequentie van deze opheffing tot bewustzijn zodanig moge zijn

	dat de liefde en het mededogen daarin mede spreken.

	 

	Zie hoe vanuit dit stralende licht,

	uw verbinding met al degenen om u heen op deze planeet,

	deze aarde een prachtige kleur zal geven,

	een energietrilling zal geven,

	een zodanig energieveld zal binnenleiden

	dat het bewustzijn van al het geschapene wederom een niveau,

	een trilling verder zal komen,

	totdat zij uiteindelijk zal zijn één in het universele bewustzijn.

	 

	Zorg bewust voor het leven: Zain Beth Lamed.

	Hebt uzelve lief, opdat gij Mij in uzelve

	en deswege in uw naaste zult herkennen.

	 

	Ervaar nu in uzelf

	vreugde, warmte, vrede,

	liefde, tederheid, geborgenheid,

	verruiming, bevrijding,

	opengaan, bloeiend als een bloem.

	 

	 

	En vanuit deze verbinding

	01-02-1985      Nijmegen, leringavond

	Afsluiting serie leringavonden

	 

	Zohra: Dan vraag ik u nu om u vanuit dit licht in uzelf, 

	vanuit die liefde die u in uzelf voelt, die veiligheid, 

	die tederheid in uzelf, u te willen verbinden met die ander naast u. 

	 

	Geef elkaar de hand en voel dat juist omdat u in uzelf

	dat licht en die liefde hebt gevoeld, in uzelf, dat u u daarom, 

	alleen maar daarom, daardoor kunt verbinden met die ander. 

	Vanuit uw eigen licht, uw eigen zijn, 

	uw eigen liefde u kunt verbinden met die ander.

	 

	En richt u dan zonder te vragen, zonder begeren, zonder verlangen 

	op al degenen die liefde ontberen, die verdrukt, verraden en vervolgd worden. 

	Richt u dan zonder agressie, zonder verlangen, zonder wil, 

	alleen stralend van liefde op die machten en krachten die nu de kwade machten vertegenwoordigen op deze planeet. En verbind u met hen.

	 

	En vanuit deze verbinding

	die gij nu hebt gedaan

	vanuit uw zijn in Mij,

	zult gij u verbinden met al hetgeen in Mij is,

	met al degenen die in Mij zijn,

	soms nog in duisternis, onwetend,

	doch zij zijn in Mij

	en Ik in u.

	 

	Zo ervaar nu heel diep in uzelf

	hoe gij één zijt met Mij,

	hoe de liefde u verbindt,

	uw harten opent

	en u zal geven de vrede, de kracht, zelfs het geluk

	om uw leven en alles wat in dit leven u zal gegeven worden

	aan te kunnen.

	Want gij hebt dit leven juist gekozen

	om Mij in uzelve tot waarheid te brengen.

	 

	Zo ontvang de kracht, de liefde, de hoop

	en de glorie Gods in uzelve.

	 

	Vrede zij u.

	 

	Aum
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