
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gebeden in dit boekje zijn een oproep 

vanuit de mens geplaatst, met het antwoord 

vanuit de Geest gegeven.  

Zij zijn aangereikt tijdens de innerlijk 

religieuze belevings-bijeenkomsten met Zohra.  

Het antwoord vanuit de Geest is cursief 

afgedrukt. 

 

Anna A. Hofkamp 



INLEIDING 

 

De boeddhische energieën bewegen zich op de 

kennis van de eigen ziel, de kennis van de 

begeerten van de mens en de kracht om zich 

los te maken van de dwangmatigheid van die 

begeerten.  

Deze boeddhische energieën voegen zich nu 

samen met de Christuskracht, de 

Christusenergie en brengen dan voort een 

bloem van ongekende schoonheid, een stralend 

witte bloem met een gouden hart. 

 

Deze witte bloem met dit gouden hart  

is de liefde in de mens,  

de scheppende helende kracht van God  

in ieder mens aanwezig,  

elk mens, die kracht kan geven om zich vrij te 

maken van de dwangmatigheid  

der begeerten en schaduwbeelden.  



Zo wees dan in ons 

 

Heer van het Licht  

zie wij dragen U op ons kleine licht  

opdat in ons zal zijn  

die straling van Uw Zijn  

waartoe wij mensen gemachtigd zijn  

 

Heer van het Licht  

dat dit licht in ons  

aan U opgedragen  

moge bijdragen over de gehele wereld  

om de duisternis te verlichten  

die zoveel aanwezig is  

 

Wij willen leven  

wij willen zijn  

wij willen werken  

vanuit de straling van dit licht  

diep in ons aanwezig  

 

Zo wees dan in ons  

want wij zijn waardig dat Gij zijt in ons  



VREUGDE 

 

Hoe diep is de vreugde  

hier in de sferen  

van uw Broeders en Zusters in de Geest 

 

Hoe groot is de verbinding nu  

nu u mens  

tot de diepste erkenning komt  

van uw eigen Licht 

 

De zeeën van bloed  

de rivieren van tranen over uw wereld 

zij zullen opdrogen  

en er zal komen een wereld van Licht 

doch slechts u mens  

zal dit tot werkelijkheid kunnen maken 

 

Zo wees dan gezegend  

in uw eigen Licht  

opdat u zult zegenen  

diegenen die tot u komen  



Tempel van de Geest  

 

Heer van het Licht 

dat wij mogen zijn  

licht van Uw Licht 

dat daar in ons zal zijn  

zuiverheid van gedachten en gevoelens 

 

Dat liefde ons zodanig  

zal sturen en leiden  

dat liefde de verantwoordelijkheid zal zijn  

voor onszelf en de ander 

 

Dat eerbied en respect  

voor de eigen tempel van de Geest  

- onze persoonlijkheid -  

ook zal zijn voor de ander  

zijn of haar tempel van de Geest 

  



KOM MET MIJ 

 

Mijn geliefden  

leg nu neer  

al hetgeen  

u door uw leven heen heeft meegedragen 

 

Leg nu in het louteringsvuur  

datgene wat u tot op heden heeft gevormd  

en weet dat nu de kracht is  

de kracht van het licht  

om tot nieuwe vormgeving  

te kunnen komen in uzelf  

en uitstralend  

naar uw broeder en uw zuster 

 

Kom met Mij 

Ik die ben het Licht in uzelf 

kom met Mij 

aarzel niet  

wees niet bevreesd 

  



Warmte van ons hart 

 

In de vreugde van het Zijn  

in de warmte van ons hart  

zeggen wij tegen onszelf 

ik ben in het Licht 

 

Ik ben zodanig in het Licht  

dat dit Licht mij geheel  

zal leiden en begeleiden  

opdat ik steeds weer opnieuw  

mijn waardigheid  

als Lichtdrager en Godsvonk  

in mijn persoonlijkheid  

zal kunnen realiseren 

 

Zo helpe mij dan  

Bron van Licht in mijzelf  

dat ik degene die tot mij komt  

tot de eigen bron  

van Licht en Liefde  

mag begeleiden 

  



HART VAN MIJN HART 

 

Dan zult gij zijn  

hart van Mijn Hart  

licht van Mijn Licht 

 

Dan zult gij in uzelve  

de herboren Christus zijn 

 

Dan zult gij zijn  

de indaling van de kosmische Christus  

de zonnegod  

de Sanat Kumara 

 

Dan zult gij zijn  

in zodanige eenheid  

met dit stralende Licht  

dat in uw menselijk zijn  

tot werkelijke realisatie zal komen  

de kracht 

de macht  

en de heerlijkheid van God 

 



Bereidt u voor 

de komst hiervan is nabij 

zo nabij 

dat de herkenning hiervan  

in uzelve  

vliesdun is  

en reeds van zich doet spreken  

in al wat van u is 

 

Vreest niet 

het Licht zal u niet van uzelve halen 

er is geen enkele grond  

voor angst of onveiligheid 

 

Zijt gij niet hart van Mijn Hart 

licht van Mijn Licht?  

 

  



Laat mij die lichtstraal zijn 

 

Licht van mijn licht  

laat mij zijn  

in mijn kleinheid 

in de grootheid van Geest  

in mij vertegenwoordigd 

 

Laat mijn kleinheid  

vervuld worden  

van Uw licht  

en Uw grootheid 

 

Laat mij dan zijn  

die lichtstraal  

die mijn eigen hart 

en het hart van mijn naaste  

zal verwarmen 

  



ONTWAKEN 

 

Zo ontwaak dan werkelijk  

hart van Mijn Hart 

en keer u innerlijk tot Mijn Zijn 

Ik Die ben 

van morgenstond tot avondrood  

in uzelve aanwezig 

Ik Die ben uw oorsprong en bestemming 

 

Mijn broeder  

Mijn zuster 

zolang uw hart niet zal ontwaken  

in liefde en mededogen 

zal deze uw wereld niet  

in liefde en vrede 

zonder haat en geweld  

kunnen voortbestaan 

 

Ik roep u op  

gij mens hier aanwezig 

gij allen, overal ter wereld  

in deze energie verenigd 



Mijn geliefden  

ontwaakt  

laat uw hart ontwaken 

  

En breng het tot uitdrukking  

in de kleinigheden van uw leven 

op uw eigen plaats  

vanuit uw eigen licht  

vanuit uw eigen zijn  

uw eigen grootheid  

uw eigen kleinheid 

 

Wees die u bent  

wees in liefde en mededogen 

en gedenk deze Mijner woorden  

dat in iedere blik  

in iedere gedachte  

in ieder woord  

en in ieder gebaar 

wat gij mens vanuit liefde kunt geven 

dat daar de genezing  

en de heelwording van uw wereld  

in besloten is   



Hier ben ik dan 

 

Hier ben ik dan  

Heer van het Licht  

 

Ik vonk van licht  

klaar om met open handen  

met open hart  

in vreugde  

het licht in mijzelf  

in Uw Zijn  

te plaatsen  

opdat ik zal zijn  

in eenheid met U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOEM VAN LIEFDE 

 

Geliefden  

in al hetgeen gij nu opzendt  

vanuit uw eigen verlangen 

nog veel eenzaamheid in uzelve 

wil Ik  

uw Broeder  

u deze bloem aanreiken 

die is de bloem van liefde  

die geest, ziel en persoonlijkheid verbindt  

waardoor het licht Gods in uzelf zal stralen 

 

En ieder moment  

dat u uzelve overmand voelt  

door gevoelens van eenzaamheid  

van schaduwkanten  

die naar u toekomen  

vanuit uw wereld  

of vanuit uzelve 

zo richt u dan op Mij  

uw Broeder in de Geest 

 



Ik die tweeduizend jaar bij u mocht zijn 

die tot u kwam  

om in de mensheid  

het besef van het koninkrijk Gods  

in zichzelve tot herkenning te brengen 

 

In dit nieuwe tijdperk  

Mijn geliefden  

zo zeg Ik u 

zal datgene  

wat tweeduizend jaar lang is geweest  

tot een totale vernieuwing komen 

 

En altijd zult gij met Mij verbonden blijven  

nimmer zal Mijn liefde van u weggaan 

  

De vormgevingen zullen veranderen  

doch altijd zal Ik met u zijn 

 

 

 

 

 



Zo sta Mij dan toe  

Mijn geliefden 

dat Ik Mij in uw harten mag plaatsen  

dat gij u met Mij verbindt  

vanuit uw eigen vrijheid van geest  

- Gods Zijn in u - 

en met Mij samen  

de liefdesstrijd durft aan te gaan 

om in het bewustzijn van de nieuwe mens 

die vernieuwing  

die verandering aan te brengen 

dat dit bewustzijn zich zal verruimen  

zodanig dat zij in iedere naaste  

Gods Zijn zal kunnen herkennen 

 

Slechts zo  

zal uw wereld gered worden van het kwaad  

de liefdeloosheid 

 

En gij Mijn geliefden  

zijt daar kleine lichtvonkjes in 

die bijdragen  

en samen vormen een straal van licht 



En iedere straal van licht hebben Wij nodig  

opdat uiteindelijk de mensheid  

werkelijk door liefde verlicht zal worden 

 

En steeds weer opnieuw roep Ik u toe  

ontwaak dan hart van Mijn hart  

en wees een met Mij in deze liefdesstrijd 

zodat er uiteindelijk geen honger  

geen geweld  

geen liefdeloosheid  

meer op deze uw aarde zal zijn 

 

En niemand kan meer doen  

dan in zijn vermogen ligt 

en gij allen  

geliefden  

hebt in uzelve alle vernieuwende 

scheppingsenergieën aanwezig 

 

Zijt gij niet als goden?  

Komt gij niet uit God? 

 

 



Dag in dag uit  

zo rijgen de dagen zich aaneen  

als een snoer van kralen 

met haar eigen leed en pijn  

haar eigen vreugde  

de lach en de traan 

 

En in u zal de kracht zo groot zijn  

dat gij de traan die over uw wangen rolt  

zult kunnen transformeren  

in een milde glimlach  

van transformatie en vergeving. 

 

Wij zegenen u  

geliefden  

en groeten u in Liefde 

 



Ik, mens op aarde 

 

Hier sta ik dan 

eenzame mens 

mens op aarde 

 

Ben ik werkelijk eenzaam 

moet ik werkelijk al het leed dat ik voel 

in mijzelf steeds weer opnieuw beleven 

 

Ik mens op aarde 

ben Uw lichtdrager 

Heer van het Licht 

 

Ik mens op aarde 

ben de poort 

waardoor Uw Licht in de materie 

tot werkelijkheid kan komen 

 

 

 

 

 



Alleen door mij 

Heer van het Licht 

ik vonk van licht 

alleen ik mens op aarde 

kan Uw stralend Licht 

in mijn licht  

tot werkelijkheid maken 

 

Zo behoed mij dan 

Bron van Licht in mijzelf 

en houdt mij vast 

in Uw Straling 

 

Opdat ik  

vonk van licht 

in Uw grote Zijn van Licht 

mijzelf mag herkennen 

  



WEES GEGROET 

 

Wees gegroet  

gezegende mens 

uw oproep  

uw bede  

om herkenning  

van uw eigen licht in uw zijn 

geeft Ons  

uw Broeders in de Geest 

nu die mogelijkheid 

dat gij mens op aarde 

gij lichtdragers Gods 

nu in zo'n nieuwe spiraal  

van innerlijke kracht gaat komen 

dat gij mens 

gij vonk van licht 

nu in uw menselijk zijn 

- uw waarlijke Gods- en Lichtdrager - 

mag realiseren 

 

 

 



Wees gezegend  

gij mens op aarde 

en weet 

dat vanuit uw oproep en verlangen 

nu die krachten zullen gaan komen 

waardoor in uw wereld 

liefde kan gaan heersen 

vernieuwing kan gaan komen 

waardoor waarheid en gerechtigheid 

gerealiseerd zullen worden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zo aarzel dan niet 

gij gezegende mens 

en wees met Mij 

want Ik zeg u 

Ik uw Broeder 

Die u tweeduizend jaar lang  

mocht geleiden en begeleiden 

nu tot u zeg 

dat gij zijt 

in die waardigheid 

dat gij met Mij  

uw Broeder 

tot Gods Licht zult kunnen komen 

in deze uw wereld 

 

Wees gegroet gezegende mens 

en vertrouw op het Licht 

op de Liefde 

de kracht Gods in uzelf 

 

 

  



Vanuit mijn menselijk zijn  

 

Vanuit mijn menselijk zijn 

richt ik mij tot mijn eigen hoger zelf 

 

Kijk naar mij  

mijn hoger zelf 

en zie dat ik mij openstel 

om u, mijn hoger zelf  

te ontmoeten in mijn menselijk zijn 

 

Mijn hoger zelf 

ik kan u slechts  

in liefde en respect ontvangen 

zo ik in mijn eigen persoonlijkheid 

mij ook waardig acht 

in eenheid met u  

mijn hoger zelf  

te zijn 

 

Dat ik de kracht mag hebben 

in dit licht te willen  

en te kunnen staan  



GEZEGENDE MENS 

 

Uw oproep 

gezegende mens 

aan uw eigen hoogste Zijn 

heeft Ons 

uw Broeders en Zusters in de Geest 

ten diepste ontroerd 

 

Want Ik zeg u gezegende mens 

dat gij vanuit de eenheid  

van dit diepste besef 

dat gij zijt verbonden  

in eenheid met Gods Zijn in uzelve 

uw leven zodanig zal veranderen 

dat gij de kracht Gods in uzelve  

zult ervaren en zult uitstralen 

want gij gezegende mens 

zult dan de sterkste schakel zijn 

in dit grote kosmische geheel 

hetgeen gij noemt morfogenetisch veld 

doch in werkelijkheid is 

Gods Zijn in materie 



En gij gezegende mens 

die deze oproep in uzelve 

richt tot Gods Zijn in u 

zult altijd gehoor vinden  

in uw eigen spirituele beleving 

diep in uw hart 

dus vrees niet 

onderschat uzelve niet  

 

En weet  

dat alles wat gij hebt opgebouwd  

in dit uw leven 

gebaseerd was op datgene  

wat gij in uw menselijke persoonlijkheid 

slechts kon ervaren en integreren 

 

Ik zeg u  

gezegende mens 

dat nu in de nabije toekomst 

gij zult zijn  

in de straling 

van Gods Zijn 

 



En Ik uw Broeder 

Ik Die u voor mocht gaan  

tweeduizend jaar geleden 

zal met u zijn 

en gij zult Mij herkennen 

in al hetgeen in uzelve 

en om u heen plaats zal vinden 

 

Zo reik Mij dan de hand  

gij gezegende mens 

en sta Mij toe in uw hart te zijn 

opdat Wij  

u en Ik 

gezamenlijk de liefdesstrijd mogen aangaan 

 

Dat in uw wereld zal komen  

liefde  

respect  

vertrouwen  

en vergeving 

 

Ik groet u in liefde 

gezegende mens  



Nawoord 

 

Ga in vrede en vreugde  

en hoe moeilijk je dagen soms ook zullen zijn  

denk één of twee keer per dag  

- of misschien nog vaker - 

al was het maar even een flits 

  

 Ik ben in dat licht 

 het licht is in mij 

 altijd  

 

Het krijgt steeds grotere vormen  

Het wordt een steeds grotere energie in jezelf  

en uiteindelijk  

zal je de kracht daarvan ervaren 
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