
De	hemelse	mens

Een	jonge	hemelse	mens	dwaalde	zoekend	rond
op	aarde,	wachtend	op	een	kleine	zonnestraal

die	zijn	al	te	zware	last	verlichten	kon
Een	luisterend	hart	voor	zijn	droef	verhaal

Op	zijn	weg	zag	hij	een	jonge	vrouw	staan
die	zeer	verbaasd	naar	hem	keek

Hij	liep	naar	haar	toe	en	sprak	haar	aan	
waarop	zij	verschrikt	achteruit	week

Bekijk	de	webversie

Psychosofia	Post	13
Dag	lieve	mensen,

Deze	Psychosofia	Post	behandelt	het	thema:	
"	Wat	reikt	Psychosofia	aan"

Persoonlijke	ervaringen	over	dit	thema	kunnen	in	een	volgende	publicatie
als	inspiratie	worden	opgenomen.

De	hemelse	mens	sprak:	'Ik	ben	het,	de	mens,	doch	ontdaan	van	alle
valse	luister,	verlangend	naar	de	zuivere	liefde	van	een	mens	voor	een
mens,	als	een	lichtstraal	in	het	duister'
De	vrouw	verschrikt,	maar	begaan	met	zijn	verdriet	zei:	'Hoe	kan	dat,
Heer,	U	bent	toch	Gods	Zoon	de	Heilige	die	wij	vereren,	of	ken	ik	U	niet?'

De	hemelse	mens	sprak:	'Ik	was	slechts	zijn	woôn	voor	drie	jaren,	maar
daarna	en	daarvoor	was	ik	weer	de	mens	die	ik	ben,	steeds	zoekend	naar
een	liefdevol	hart,	een	luisterend	oor

Dolend	tussen	hemel	en	aarde,	droef	roepend:	Waar	is	een	zuivere	liefde
van	een	mens,	voor	mij	als	mens?	Die	een	brug	zal	zijn	tussen	alle
verschillen	dogma's	en	vooroordelen,	dit	is	mijn	vurige	wens	die	mijn
eeuwenlange	droefheid	zal	verstillen

Weet,	o	vrouw,	dat	de	vrouw	door	God	is	uitverkoren	diegene	te	zijn,	die
de	immer	strijdende	mensheid	kan	geven	tederheid	en	mededogen,
eeuwen	reeds	verloren
De	poort	der	genade	van	stille	liefde,	zonder	strijd
Eens	zal	zij	kunnen	verpletteren	de	kop	van	de	slang	de	hartstochten
overwinnen	door	liefde	en	tederheid

De	haat,	begeerte,	het	woekeren	reeds	eeuwen	lang	van	de	verdwaasde,
strijdende,	verblinde	mensheid

Zo	zal	dan	eens	Gods	liefde	vrijelijk	kunnen	stromen	door	de	poort	der
genade,	de	vrouwelijke	tederheid	waar	alle	hartstochten	stil	zullen	wonen
vereend	door	mededogen	en	liefde,	moe	van	alle	strijd'

Tekst	uit	het	boekje:	De	Witte	Lotus.
Klik	op	de	link:	De	Witte	Lotus.
om	het	boekje	te	downloden	en	te	lezen.

Klik	of	tik	op	onderstaande	link	om	te	luisteren	naar	een:
"Meditatie	en	Visualisatie"

Reacties	op	Psychosofia	Post

Lieve	Johannes,	Joyce,	Marlin	en	Daniëlle,

Via	deze	weg	een	dank	voor	de	12	mooie	en	zinvolle	Psychosofia	'Posten'
die	het	afgelopen	jaar	zijn	verschenen.

Joyce,	wat	heb	je	een	mooi	stuk	geschreven,	zo	vanuit	je	eigen	diepe
ervaring,	in	stilte.

Ik	wens	jullie	mooie	dagen,	in	goede	gezondheid	en	een	hoopvol	2024	in
vertrouwen.

Hartelijke	groet	en	warme	omhelzing	(in	de	geest),

Hadewych

Psychosofia	reikt	aan:
	
I	De	ene	Bron	van	waarheid	en	liefde	is	de	oorsprong	en	bestemming
van	al	het	geschapene.	

Deze	ene	Bron	van	waarheid	en	liefde	heeft	een	oneindige	uitstraling	van
lichtende	energieën.	In	de	oude	religies	werd	dit	gegeven	door	het
menselijke	bewustzijn	vertaald	als	zijnde	goden	en	godinnen.

De	monotheïstische	godsdiensten	vertaalden	hetzelfde	gegeven	van	de
oneindige	uitstraling	van	lichtende	energieën	als	aartsengelen,	engelen,
hoog	geëvolueerde	wezens	en	heiligen,	de	machten	en	krachten	rond	de
troon	van	God.
	
De	mens	is	het	hoogst	geëvolueerde	bewustzijn	op	de	planeet	Aarde.
Hij	is	de	drager	van	de	goddelijke	natuur	en	de	realisatie	daarvan	in	de
stoffelijke	menselijke	natuur.	De	hoogste	macht	van	de	mens	is	zijn	eigen
vrije	wil	in	de	verantwoordelijkheid	daarvan.

De	mens	is	in	zijn	goddelijke	natuur	onvernietigbaar.
In	zijn	stoffelijke	menselijke	realisatie	is	de	mens	gebonden	aan	de	dood.
Zo	zal	de	goddelijke	natuur	van	de	mens	zich	steeds	weer	opnieuw,	daar
zij	onvernietigbaar	is,	in	een	stoffelijke	menselijke	incarnatie	realiseren.

Het	evolutieproces	van	het	bewustzijn	der	mensheid	op	de	planeet	Aarde
zal	uiteindelijk	bekroond	worden	door	de	werkelijke	integratie	leidend	tot
eenheid	van	de	goddelijke	natuur	in	de	stoffelijke	menselijke	natuur.

Dan	zal	er	zijn	werkelijke	gelijkwaardigheid	van	alle	mensen	in	alle
volkeren,	gelijkwaardige	verdeling	van	het	voedsel	der	aarde,	zonder
overheersing	door	macht	en	gezag	van	persoonlijke	belangen.

Zo	zal	de	mensheid	door	haar	eigen	inzicht,	individuele	en	collectieve
verantwoordelijkheid,	komen	tot	waarachtige	broederschap	in	waarheid	en
liefde.
	
II	De	goddelijke	natuur	van	de	mens	is	de	onsterfelijke	ziel	van	de
stoffelijke	menselijke	persoonlijkheid.	

De	ziel	bestaat	uit	twee	componenten.
De	ene	component	van	de	ziel	is	de	eenheid	met	de	goddelijke	natuur.
De	andere	component	van	de	ziel	is	gericht	op	de	stoffelijke	lichamelijke
persoonlijkheid	van	de	mens.

In	deze	op	de	stoffelijke	lichamelijke	persoonlijkheid	van	de	mens	gerichte
component	van	de	onsterfelijke	ziel,	liggen	alle	herinneringsenergieën
opgeslagen	uit	de	ontelbare	levens	op	Aarde.

Over	het	algemeen	zijn	deze	herinneringsenergieën	onbewust	in	het
stoffelijk	denken	van	de	mens.

Nu	het	bewustzijn	van	de	wedergeboorte	of	reïncarnatie	een	grotere
verbreiding	krijgt,	opent	zich	het	bewustzijn	van	de	mens	hiervoor.

Veel	mensen	beleven	hun	eigen	ervaringen	hierin.
Iedere	emotie,	iedere	gedachte,	iedere	handeling	heeft	een	grote
energetische	kracht	in	het	bewustzijn	van	de	mens.
Zo	ook	in	de	wijze	van	realisatie	ervan.

Alle	emoties,	gedachten	en	handelingen	hebben	hun	basis	in	het
onderbewustzijn	van	de	mens.

Het	onderbewustzijn	van	de	mens	is	in	eenheid	met	die	component	van	de
ziel,	welke	is	gericht	op	de	stoffelijke	persoonlijkheid	van	de	mens.
Deze	component	van	de	ziel	is	het	reservoir	waar	de	mens	in	ieder	leven
op	Aarde	zijn	eigen	menselijke	persoonlijkheid	door	kleurt.
De	biologische	aspecten	zullen	altijd	inherent	zijn	aan	die	aspecten	van	de
ziel	die	om	transformatie	vragen.

III	Een	levensbeschouwing,	een	weg	van	lering	om	vernieuwde
inzichten	in	het	leven	te	kunnen	realiseren.	

Vrij	van	oude	afhankelijkheid	aan	een	persoonlijke	God	die	straft	of
beloont.
Eenheid	met	de	goddelijke	natuur	door	de	eigen	vrije	wil	vanuit	de	eigen
verantwoordelijkheid.
Psychosofia,	een	innerlijk	religieuze	weg,	niet	gebonden	aan	een	uiterlijke
religie	of	godsdienst,	kan	leiden	tot	een	vernieuwd	Christusbewustzijn.
Hiertoe	werden	drie	sleutels	gegeven:

1.	Innerlijke	zuivering	van	de	schaduwkanten	van	het	eigen	denken	en	de
eigen	emoties.
2.	Innerlijke	onthechting	van	de	overheersing	van	de	eigen	begeerten	en
dwangmatigheden.
3.	Innerlijke	eenheid	met	de	eigen	goddelijke	natuur.

De	avatar	(=gezondene)	Boeddha	bracht	het	bewustzijn	van	de	kringloop
van	levens.	Transformatie	van	negatieve	aspecten	van	het	karma	leidt	tot
verlossing.	Verlossing	wil	zeggen,	komen	tot	innerlijke	vrijheid	door
inschakeling	van	de	vrije	wil	vanuit	de	eenheid	met	de	eigen	goddelijke
natuur.

De	avatar	Jezus	de	Christus	bracht	de	realisatie	van	de	goddelijke	natuur
in	de	mens,	door	zijn	voorbeeld.	Hij	bracht	de	mensheid	tot	het	punt	van
verlossing	van	het	karma	door	zijn	realisatie	als	mens	vanuit	de	goddelijke
natuur,	door	zijn	acceptatie	en	overgave,	door	waarheid	en	liefde	in
werkelijke	vergeving.

El	Morya

Tekst	uit	het	boekje:	Wat	is	Psychosofia?
Klik	op	de	link:	"Wat	is	Psychosofia?"
om	het	boekje	te	downloden	en	te	lezen

Meditatie
Tijdstip	en	duur	van	elke	meditatie	is	voor	ieder	persoonlijk	en	kan	zelf
worden	gekozen.

Gezamenlijk	meditatie
Elke	zondagavond.
Aanvang	om	half	acht.
Gedurende	ongeveer	een	half	uur.

Tekst	uit:	"Lichtstraaltjes"

Heb	jezelf	lief
opdat	je	je	naaste	kunt	liefhebben.

Zo	richt	je	dan	tot	je	naaste
en	ontsteek	het	vuur	van	liefde	in	je	eigen	hart.

Mededelingen
Alle	publicaties	van	"Psychosofia	Post"	worden	geplaatst	op:
www.zohranoachpublicaties.nl/psychosofia-post/

Nieuw
Zohra	Noach:	Lichtstraaltjes
www.zohranoachpublicaties.nl/boeken-2-2/

Berichten	
Een	activiteit	zoals	een	geplande	lezing,	een	cursus,	een	bijeenkomst,	een
oproep	of	een	mededeling,	kan	in	de	eerstvolgende	publicatie	van
'Psychosofia	Post'	worden	vermeld,	als	deze	informatie	uiterlijk	op	de
éérste	dag	van	de	maand	is	aangeleverd.

Gelieve	alle	reacties	en	berichten	per	e-mail	te	sturen	naar:
psychosofiapost@psychosofia.nl

Bestuur	en	medewerkers	'Zohra	Noach	Foundation'

Websites:
www.zohranoachpublicaties.nl
www.zohranoachfoundation.nl
www.psychosofia.nl
	
Facebook:
www.facebook.com/Psychosofia

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	psychosofiapost@psychosofia.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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