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INLEIDING 





Deze studiemap is een samenstelling van: 

- een studiemap voor de deelnemers aan een studiedag over de genoemde onderwerpen met Zohra Bertrand-Noach. 

- de gespreksstof van deze dag zelf. 

- materiaal uit een gesprek met artsen over enkele van deze onderwerpen. 



Al dit studiemateriaal kan gebruikt worden door ieder die meer informatie wenst op deze gebieden voor eigen studie of anderszins. 



De informatie omvat datgene wat ons aangegeven wordt vanuit de Geestelijke Begeleiding via Zohra Bertrand-Noach. 



Alle informatie is per onderwerp gerangschikt. 



Het is aan ieder om in openheid van geest deze informatie te toetsen aan zijn of haar eigen inzichten, om zo misschien tot een grotere verdieping te kunnen komen. 

Deze verdieping is een steeds doorgaand proces samenhangend met onze bewustzijnsontwikkeling. 

Het is niet nodig te vervallen in: 'zó is het', maar openheid te bewaren naar steeds diepergaande inzichten. 

De aangegeven informatie vanuit de Geestelijke Begeleiding dient dan ook om ieders eigen inspiratie nog verder te stimuleren. 

Deze studiemap kan een middel zijn om dit proces van eigen ontwikkeling nog verder in gang te zetten. 









Bilthoven, december 1990 

Anna Hofkamp 

Magnolia Heijboer 





  INLEIDING ZOHRA 



Goede morgen lieve mensen. Ik denk dat het vandaag een heel belangrijke dag is. 

En niet alleen voor ons die hier aanwezig zijn, maar vooral voor die mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, of misschien nog worden toevertrouwd. Juist dat ene kleine deel wat wij aan die hulpzoekende mens kunnen geven. In dit gezamenlijk overleg met elkaar kan er zoveel komen wat datgene, wat misschien in onszelf een beetje versluierd was, nu ineens kan belichten. 



Waarom werkt u allen met spirituele gezondheidszorg, laat ik het zo noemen. 

Het bewustzijn van de mens gaat veranderen. Er komt een verruiming in het Godsbegrip, een oorzakelijk gevolg daarvan is een andere spiritualiteit, een nieuwe spiritualiteit, en daardoor een ruimere, nieuwere, en bewustere kijk op het leven en op de dood. Op de weg daartussen: het lijden. Op de functie van het lijden. 

Op datgene wat dood ons te zeggen heeft. Op het leven als zodanig. 

En hieraan kunnen we allen ons steentje bijdragen. Het is zo belangrijk wat ieder mens op zich daaraan kan toevoegen, daaraan kan geven! Onderschat uw eigen hoger zijn, uw eigen materieel gerealiseerde geest hierin niet. 



Wij zijn allen, de gehele mensheid is, a.h.w. opgeroepen om met een totaal en werkelijk, ik zou haast willen zeggen, revolutionair gericht, vernieuwd bewustzijn het leven, de dood, de geestelijke dimensies, aanwezig in de mens zelf, om ons heen, de rustperiode tussen de levens in, om daar nu met een ruimere, met een nieuwere blik naar te kunnen kijken. Het houdt ontzettend veel in. Het geeft ons uiteindelijk dan zoveel kracht, zoveel ruimte en vrijheid in onszelf dat wij al hetgeen er over deze planeet zal komen - en absoluut gaat komen, kijk maar om je heen wat er nu al allemaal gebeurt - aan kunnen met een nieuwere, met een diepere kracht in jezelf en met een grotere liefde naar de ander en het andere toe. Daarom is dit zo belangrijk. 



Ik weet dat de reguliere medische wetenschap toch zo hier en daar flitsen krijgt van: hoe ver gaan wij met alles wat we doen? Ik weet dat er in de gezondheidszorg zorg is over: wat geven wij deze mensen naast de gewone gezondheidszorg? 

Wat ontbreekt er nog? 

Welnu, dit is een oproepende kracht geweest die vanuit de mensheid opstijgt en waarop geantwoord wordt in een vrijheid van samenwerking met die geestelijke dimensies, waardoor deze verruiming van bewustzijn gerealiseerd kan worden. Met hun begeleiding, met onze geest, met onze eenheid daarmee in gradaties van niveau in ieders bewustzijn aanwezig, kunnen wij deze weg gaan volgen. 







In de uren die vandaag zullen komen bid ik, en ik hoop dat u met mij samen bidt, om een zodanige diepe innerlijke aanraking dat wij datgene wat wordt gegeven, wat wordt doorgegeven, werkelijk in ons eigen zijn kunnen integreren. En daaraan dan de kracht van ons eigen liefdesvermogen kunnen geven om dat weer aan de ander te kunnen geven. Begrijpt u hoe belangrijk dit is? Dit is de waarachtige integratie, de integratiebehandeling. Datgene wat in onszelf dan wordt aangeraakt en tot een diepe liefdesenergie vorm kan gaan krijgen, dat geven wij, dat stralen wij uit. En je hoeft heus niet allemaal een spiritueel genezer te zijn die de handen oplegt enzo. Het heeft te maken met die liefdeskracht in onszelf, die een bepaalde energieverandering in onszelf aanbrengt, die wij delen met de ander, waardoor in die ander ik zou zeggen een punt van genezing kan worden belicht. Een punt van genezing. Want al het leed, al het lijden, zowel fysiek als geestelijk, komt omdat in die mens het bewustzijn van die liefde is verstoord, versluierd, verduisterd soms, of nog erger. Dus iedere daad, iedere uitstraling, ieder woord van geïntegreerde liefde in onszelf brengt dit naar voren - en dan hoeven wij heus niet, ik zie dan wel eens hoe dat gebeurt, ook vaak bij spirituele mensen, zo opgelegd, zo: ik weet het zo goed of ik weet het zoveel beter, of ik heb het al, wat dat ook mag zijn. Nee, in de onschuld, in de eenvoud van het eigen zijn, dan pas werkt het naar de ander. Wanneer het gaat vanuit het ego, vanuit de persoonlijkheid, die het wil gaan doen, die het wil geven, die het wil brengen, en niet vanuit de diepste innerlijke eenvoud en onschuld, dan zal het maar een deel van dat punt, dat bewustzijnspunt van liefde doen raken. 



Dit speelt straks in alle antwoorden op al uw vragen. Want dit is nu juist dat cruciale punt waar het om gaat. Want dit betekent dat - toch wel onbewust - die mens, die de ander een liefdesflits of uitstraling of hoe dan ook geeft, dit niet doet vanuit het belang van het ego, maar vanuit de eenheid Gods, de universele eenheid die je bent met die ander, met het andere. 



Dit wilde ik dan in deze inleiding heel duidelijk naar voren brengen, omdat wat vanuit de sferen werd aangereikt, dit punt vooral als het 'dieptepunt' werd gegeven. 

En juist dat niveau van licht, van eenheid, van liefde Gods kan in ons allen in de komende jaren echt herkend en bewust beleefd, doorleefd worden en er kan mee gewerkt worden. Bewust. 

Dat is de bewuste spiritualiteit van de nieuwe tijd, van de nieuwe mens, die dus bewust vanuit dit diepste besef hiermee gaat werken. En u werkt hiermee in de gezondheidszorg, op welke manier dan ook, wat dus zeer duidelijk en direct gericht is op de lijdende mens. Dat is in wezen een voorrecht dat u daarmee mag en kunt werken, de lijdende mens. En wie lijdt niet? Ook u heeft uw momenten van lijden in uzelf. Ook ik heb die. 





Dan zult u merken, dat wanneer u werkt, wilt leven vanuit deze diepte zoals ik dat zojuist heb aangegeven, dat het lijden van de ander in wezen niets anders is dan het lijden wat je misschien op een andere manier in een andere context in jezelf hebt ervaren of misschien nog ervaart. Dit geeft dan een zodanige verbondenheid, een zodanige verbinding dat daar dan niet meer dat niveauverschil kan zijn van de hulpverlener of de hulpvrager. Want daarin zitten heel veel valkuilen. Daarin gaan wij soms met onze liefdeskracht, al onze goodwill, alles wat wij hebben en kunnen, maken wij vaak een duikeling. En ook hierin is de mens van de jaren 90 op weg naar een diepere en bewuster spiritualiteit. 



Ik moest het kort houden, want dan kunnen er erg veel vragen komen. Ik wilde hiermee besluiten en ik hoop dan dat uw vragen, die al ingeleverd zijn, dat uw eigen verlenging daarvan, uw eigen uitdieping van uw vragen, nu dieper gericht kunnen worden, met meer inzicht misschien, meer begrip. 





TRANSPLANTATIE 



--- Wat is nou het effect van transplantaties? 



I. Zohra: Ja, die trillingen accorderen heel vaak niet. Maar dat hangt ook weer van allerlei gradaties van bewustzijnsniveaus af. Als je het ook helemaal emotioneel kunt accepteren dan gaat het goed. Kun je dat niet dan is het ongewenst. 



--- In hoeverre is het voor mensen die niet bewust hun organen afstaan of ontvangen wenselijk om ze af te staan of ze te ontvangen, en wat gebeurt er dan? 



II. Zohra: Dat is hetzelfde waar ik mee ben begonnen, dat het bewustzijn van de mens verruimd, verdiept moet worden op het geestelijke, spirituele gebied. Dat daar ook het bewustzijn over de lichamelijke functies, organen van de mens een duidelijk spiritueel bewustzijn over moet gaan komen. De donor die nu een orgaan afstaat doet dat toch - tenminste dat neem ik aan, er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden - vanuit een bepaald liefdesinzicht. En daar vindt dan kosmisch, energetisch, en ook karmisch een transformatie plaats, zowel in hemzelf, als naar de mens, als naar het kosmische toe. Een donor weet niet naar wie zijn orgaan toegaat. 

Hij staat het af. Deze liefdesdaad wordt als een liefdesenergie opgenomen in het totale bewustzijn, wordt dus toegevoegd aan de liefdesenergieën, die net zo goed als de liefdeloosheidsenergieën en het kwaad, over onze wereld rondwaren. Dus voegt daar iets aan toe. Dat is het mooie, dat is het goede. Zou deze donor diepere inzichten hebben, meer weten over de spirituele achtergronden hiervan, dan heeft deze liefdesdaad een grotere invloed in de totale kosmische ordening. Heeft dus een grotere karmische transformatiekracht. 

Dan de ontvanger. Weer hetzelfde recept. Is die ontvanger spiritueel bewust ja of nee. Is hij of zij het wel, laat ik daarmee beginnen, dan heeft het een diepere genezende werking en dus invloed in zijn karmisch herstel en transformatie dan wanneer hij dat niet is. U zou zeggen: dat is eigenlijk gemeen, want als zo'n persoon er nooit mee in aanraking is gekomen dan kan hij daar toch ook niets aan doen. 

Maar - zo wordt me dan nu even getoond - dan krijgt het op een andere wijze toch een zodanige liefdesinvloed dat het wel degelijk ook genezend werkt. 



--- Je had het over iemand die al meer spiritueel bewust is. Een heel klein kind, pas geboren ofzo, kun je dat daarmee vergelijken? 



III. Zohra: Die is nog zeer spiritueel bewust, ja. 







--- Dus als die iets toegevoegd krijgt dan gebeurt er dus eigenlijk meer dan .... 



IV. Zohra: Ik hoor van alle kanten 'ja', dus ja. 

Maar daar kun je nog een heleboel aan vastknopen. Wie? 



--- Een baby is zich spiritueel sterk bewust. Dat betekent dus dat je in de loop van het leven dat spirituele bewustzijn kwijt raakt. 



V. Zohra: Kwijt raakt niet, versluierd raakt. Waardoor? Door de individuatie van die mens van dat ego. Want dat ego moet zich in de materie gaan bevestigen. Heeft dus absoluut een weg te volgen, een scholing te krijgen, waardoor - niet in de beginfase, tot aan het zevende jaar ongeveer, daarna - de geestelijke dimensies en het contact daarmee versluierd raakt. 

Maar nu is het wel zo, dat wanneer de mens op jonge leeftijd, soms zelfs op zeer jonge leeftijd, a.h.w. uit die verbinding wordt gestoten door omstandigheden buiten hem of haar om, dus buiten het kind zijn om, dat dan die mens scheef gaat groeien. 

Maar hij raakt niet zijn werkelijke geestverbinding kwijt, alleen daar komt een knik in, daar komt een kronkel in. Maar dat gebeurt niet alleen door grote omstandigheden die in een leven plaats vinden, zoals een oorlog, een internerings-kamp, of door op straat gegooid te worden door je moeder, ik noem maar iets. Dat gebeurt ook al, eigenlijk al heel jong, wanneer - dat is heel moeilijk even: deze ziel in deze baby kiest deze incarnatie, deze ouders, deze omstandigheden, alles wat daar is, opdat hij of zij in zijn hele leven bepaalde karmische aspecten kan transformeren. 

Daar is dan al een basis van een lichte scheefgroei. Omdat hij of zij deze incarnatie kiest in deze omstandigheden, met deze ouders, met alles wat er is, zal deze scheefgroei verduidelijkt worden in hem of haarzelf. Dat moet ook, want daardoor kan dat bewustzijn oplichten, duidelijk worden, dat hij of zij in dit leven zich heeft te transformeren. 

Dit moet u ook terug brengen naar ziekte en lijden. Wie doet dat? 



--- Je geeft aan dat in eerste instantie de versluiering nodig is. En ik vraag me dan af of een transplantatie op jonge leeftijd, zeg onder de zeven jaar, kan helpen juist om die ziel die daarvoor gekozen heeft, veel sneller bewust te worden dan ... 



VI. Zohra: Ja ik begrijp het. Het is niet direct met een ja of nee te beantwoorden, want er spelen zoveel factoren in mee, dat kan helemaal niet. Dat hangt van alles af wat zonet gezegd is, en ook van de wil van het kind of hij door deze transplantatie tot een directer of een vlugger of juist niet transformatie van de eigen karmische aspecten wil gaan komen. Maar dat werkt fysiek ook door. 





Daar wil ik graag vragen over, anders blijven we alleen in de geest ronddwalen, de grazige weiden noem ik dat dan, maar ik wil graag ook naar de materie. 



VII. Zohra: Als het zomaar gebeurt - na een verhaal over orgaanuitname waarin ouders snel even moesten beslissen over hun zoontje die nog aan de beademings-apparatuur lag en daar later over in gewetensnood kwamen - wanneer die jongen bewust moet gaan sterven opdat zijn organen naar een ander gaan, is het een verschrikkelijk karma, is dat ontzettend. Want die jongen wiens leven dan beëindigd wordt, die mist ook werkelijk die organen in zijn etherisch lichaam, omdat hij zich daarmee niet kan verenigen. Dus hij is in disharmonie daarmee, dus hij kan het ook niet meer aanmaken. 

Wanneer het gebeurt met een mens die al overleden is, dan is dat niet zo erg. 

Alhoewel de organen van een mens dragen het karma in zich. En het is dus een hele vraag - ik ben daar zelf ook nog niet helemaal uit, en in dialoog met de Begeleiding werd uitgelegd dat het sterk individueel gebonden is - hoe daar ethisch, en niet alleen ethisch maar vooral ook spiritueel mee om te gaan. 



--- Alle problematieken en discussies daarover leiden er wel toe dat mensen gaan nadenken wat het betekent als je iemand in leven wil houden door transplantaties enz. 



VIII. Zohra: Piet Vroon schreef onlangs in de Volkskrant: Wat is nou het bewustzijn en hoe ver gaat het? Dus zelfs hij die heel afwijzend tegenover dit alles (esoterie en spiritualiteit) staat, is al bezig met zich af te vragen: Wat doen wij en hoever gaat het bewustzijn? 

Maar dan kom je dus ook bij de ongeboren vrucht terecht. 

En altijd zal ieder mens vrijheid van keuze moeten hebben en mogen hebben. En in een land mag geen mens de macht hebben dat te verbieden. Maar het moet wel zo zijn dat ieder mens weet wat hij doet. En dan heeft hij het recht op zijn vrije keuze. 

Dus ook weet dat het bewustzijn al bij het allereerste begin aanwezig is. Alleen het functioneert niet door de hersens. En niet in een lichaam. 



--- In ziekenhuizen wordt vaak twee tot drie uur na het overlijden onderzoek verricht op het stoffelijk lichaam. Hoe zit dat in verband met het etherisch lichaam? 



IX. Zohra: Het is esoterisch gezien fout, maar dan kom je dus vaak in conflict met de transplantatie van levende organen. Iemand die net gestorven is, daarvan is het orgaan nog intact, waardoor een ander gered kan worden. 







Maar hoe verder je dit doorvoert, hoe dieper je in deze materie duikt, hoe groter die verantwoordelijkheid steeds wordt. Want wat je de één geeft ontneem je de ander. 

Ik geloof niet dat het goed is. Ik ben daar niet voor. 



--- Als het etherisch dubbel nog niet los is, maakt de mens dan nog bewust dat snijproces mee, lijdt hij daar nog van? 



X. Zohra: Ja, hij lijdt daarvan. 



--- Als iemand voor zijn sterven daar zelf toestemming voor geeft, dan is het toch ook een soort liefde voor je medemens als je zegt: ik ben dood, haal mijn hart of lever er maar uit? 



XI. Zohra: Dat is dus zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat het toch wel goed zou zijn als de mensen zich bewust worden wat er eigenlijk gebeurt, en of ze dan de verantwoordelijkheid nog willen nemen. Als ze het wel geweten hebben met hun volle bewustzijn, dan zal het geen kwelling zijn, dan transformeren ze dat dus. 



--- Is het waar dat mensen die een donorhart hebben eigenlijk van karakter veranderen? 



XII. Zohra: Dat is toch logisch, want die energie die in dat donorhart heeft gezeten, dat komt in dat andere lichaam. In het oosten verbiedt men de mensen om varkensvlees te eten.  Het kweekt parasieten aan in de lever, dat is fysiek, maar esoterisch betekent het dat de laagstaande energietrillingen van het varken ingang vinden in het energieveld van de mens. Dus als dat met een dood varken zo gebeurt, wat gebeurt er dan met een levend hart dat wordt getransplanteerd? 



--- Is het ook zo dat degene die een orgaan krijgt, ook verandert van persoonlijkheid, dus de trillingen meekrijgt van degene waar het orgaan van was. 



XIII. Zohra: Dat is ook een complex geheel. In het orgaan wat je krijgt zitten natuurlijk die karmische energieën, en dus bewustzijn in de cellen, van de donor. 

Wanneer die niet accorderen met de persoon die ze krijgt zul je ook fysiek de weerstanden ontmoeten. Alle mensen hebben dezelfde aspecten, geen enkele mens uit-gezonderd, daar gaan we van uit. Maar ieder mens heeft een bepaald pakketje wat hij in dit leven wil uitwerken. Kloppen die karmische aspecten van dat donororgaan niet met jouw pakketje, dan zullen daar weerstanden ontstaan. 







Dan is het aan de ziel van de ontvanger hoe hij deze verandering in zijn pakketje kan accepteren en transformeren. Dat heeft fysiek ook gevolgen. En pas als die ontvanger het heeft geaccepteerd en daardoor de kracht krijgt - en meestal gebeurt dat onbewust - om te transformeren, dan zal het ook fysiek goed gaan, wat wij dan goed noemen. 



--- In hoeverre help je iemand met het geven van organen als er in die mens niet aan de diepere oorzaak van de ziekte van dat orgaan gewerkt wordt? 



XIV. Zohra: Dat is wat aan het begin werd gezegd, dat het in een bepaalde gradatie van niveau tot genezing leidt. Er moet nog iets komen waardoor daar dieper op ingegaan kan worden. 



--- Ik meende dat je in het begin zei dat wanneer de donor een hoger bewustzijn heeft dat dan het getransplanteerde orgaan een grotere genezende kracht heeft bij de mens, omdat dat een grotere mate van liefde toevoegt aan het algemeen liefdesbewustzijn van de mens. 

Ik loop niet met een codicil op mijn zak. Maar als ik nu hier de menigte eens even aanzie dan denk ik dat ik moet zeggen dat in het gemiddelde van Nederland dit een tamelijk hoog niveau is. Zouden we dan niet met z'n allen een codicil moeten invul-len? Er is iets wat mij daarvan tegenhoudt en ik weet niet wat. 



XV. Zohra: Kijk, hoger of laag vind ik zo vervelend, hoe moet je het dan noemen, dieper, bewuster, meer inzicht, meer bewustzijn geeft groter verantwoordelijkheid. 

Het afstaan van een orgaan, wanneer je deze grote verantwoordelijkheid hebt, roept meer angst op. Gek hè, je zou denken nou is alles toch hemeltje enzo, helemaal niet, het roept meer angst op, het laat je dieper zien wat de consequenties hiervan zijn en dan heb je de vrijheid: wil je dat? ga je daarin mee? 

Want zolang dit bewustzijn nog niet algemeen is in dit land zal het dus heel veel consequenties hebben en weerstanden oproepen en toestanden geven. En daar werk je dan wel aan mee. En dat is toch de vrijheid die je jezelf mag geven. 



--- Wat mij persoonlijk ook tegenhoudt - misschien herkennen anderen zich daarin of niet - is: wat gebeurt er allemaal niet. Je zegt net we zijn nog niet zo bewust dat we zelf kunnen kiezen of omstaanden kunnen kiezen voor het toepassen van een levensverlengende therapie of niet. We zijn er nog niet uit wanneer werkelijk de dood zodanig ingetreden is dat een orgaan getransplanteerd kan worden. En er gebeuren daarin een heleboel onheldere dingen. In hoeverre moet ik dat maar nemen of moet ik wachten. Ik weet het allemaal niet. 





XVI. Zohra: Een man of vrouw heeft een codicil, wil dus een orgaan afstaan. 

Natuurlijk zijn de medici daar tuk op want dan kun je weer een ander leven verlengen, redden, dat is hun professie. Dat gebeurt dan, maar het uittreden van de ziel uit de materie van het lichaam heeft nog niet plaats gevonden. Kun je je voorstellen wat er gebeurt als er dan een transplantatie plaats vindt? Dit zijn de bezwaren die jij noemt. Hoe moet je dat dan veranderen? Hoe moeten de medici dan hiermee omgaan? Dat is bijzonder cruciaal. 



--- Ik heb ook die bezwaren, maar ik heb jarenlang wel een codicil bij me gehad met de gedachte: als je gestorven bent dan is het goed dat een ander nog iets aan je heeft. 

Maar ik denk dat het tegenwoordig zo is dat het medisch gezien zo veranderd is dat ik onderhand het idee heb van wat doe je ook een donor aan? Er is op de Duitse tv een film geweest van een jongen die een ongeluk had gekregen en niet eens de kans kreeg om te sterven. Je lichaam wordt gewoon in leven gehouden. Het wordt een gigantisch probleem van: kan iemand nog normaal sterven? Is die eigenlijk wel gestorven, wat is de controle daarop? En dan wordt zo iemand geopereerd na een x-aantal dagen, wanneer het dan nodig is, maar wat gebeurt er eigenlijk met de geest van een donor als dat allemaal met hem gebeurt? 



XVII. Zohra: Dat is wat ik zonet zei, maar er moet nog iets komen, want dan krijgt u een vollediger antwoord hierover. 



--- Ik krijg eigenlijk het idee dat de vraag over leven of dood zeer bepalend is voor of je wel of niet denkt aan transplantatie als donor zijnde. We hebben het erover gehad dat je in liefde de dingen aanreikt, en dat het de stap is van degene die aanneemt om dat te doen. Datzelfde geldt bij donorschap en een orgaan ontvangen. 

Maar tegenwoordig is het de medische wetenschap die bepaalt of je een orgaan krijgt of niet. 



--- Een belangrijke reden waarom ik op dit moment mijn lichaam niet beschikbaar stel als ik overga is, dat ik vind dat heel veel mensen met hun ziekten niet verantwoordelijk omgaan, dus niet de verantwoordelijkheid nemen voor hun ziekzijn. Pijn is iets wat weg moet. 



XVIII. Zohra: Stuk voor stuk hebben jullie allemaal gelijk, vanuit een bepaald gezichtspunt - de waarheid is rond - vanuit een bepaald facet van de totale waarheid. 

Nu, wat is de verbinding en eenheid hierin. 









Uiteindelijk moet het bewustzijn van de mensheid zodanig verlicht worden dat zij, wanneer in hen wordt aangegeven dat zij, ik zal maar zeggen op de nominatie van sterven staan, dit dan ook willen, moeten, kunnen accepteren. 

Dat ben ik helemaal met jullie eens. Nu is daar de inspiratie aan de medische wetenschap - en dat is een hele grote inspiratie, een technische vooruitgang gebaseerd op een inspiratie - gegeven. 

Dat is gekomen opdat er uiteindelijk een eenheid en verbroedering ook in de materie zal komen. Het betekent dat wanneer het bewustzijn zo verdiept wordt, zo vanuit geest wordt verlicht, er een zodanige eenheid in liefde kan komen dat het dan wel geoorloofd zou zijn. En wat ik zo hoor is, dat het dan ook zo helemaal zou kunnen en een karmische totale transformatie zou geven, maar dat het dan niet meer nodig zal zijn. Dat wat nu gebeurt is een handreiking vanuit de geestelijke dimensies om dit karma van de wereld ook in deze fysieke aspecten tot transformatie te brengen. Maar dat kan alleen wanneer het bewustzijn deze spirituele inzichten heeft. Dit is dus een medefactor in het totale transformatieproces van dit gehele zonnestelsel, transformatie van karma. Daar is dit een hulpstuk in. Maar zolang dat niet vanuit een dieper bewustzijn wordt gedaan heeft het maar een kleine invloed, hoewel niets is te verwaarlozen wordt mij dan gezegd. 

Begrijpt u dit? Kunt u het dan nu plaatsen in die gradaties? 



--- Het probleem is dat er een heel ziekenhuisapparaat tussen zit waar je geen vat op hebt. 



XIX. Zohra: Maar dat ziekenhuis apparaat wordt bediend door mensen waar je wel vat op kunt hebben. Wij misschien niet, maar de totaliteit wel. 



--- Er is een televisie uitzending geweest over donors, en orgaantransplantaties bij mensen waarvan zij veronderstellen dat die dood zouden zijn. De discussie ging erover, wel of geen hersenfunctie, wel of geen bloed in de hersenen. Het hart blijft namelijk kunstmatig werken omdat die organen van vers bloed voorzien moeten blijven. Op een gegeven moment wordt zo iemand dan als dood beschouwd en daar worden dus de functionele organen weg genomen. Waar is de ziel en wanneer verlaat die ziel dat lichaam en wat zijn er dan aan voorwaarden voor? 



XX. Zohra: Ik hoor dat wanneer de ziel het in haar bewustzijn krijgt zich te moeten terugtrekken, zij zich dan ook terugtrekt, hoewel het lichaam stoffelijk blijft functioneren. Natuurlijk is er in de sferen geweten dat de medische wetenschap zo ver zou komen en natuurlijk zijn daar de maatregelen voor genomen. 







Orgaantransplantatie is ten dele goed en is ten dele niet goed. Want hoewel de ziel zich terugtrekt, zijn deze organen toch zodanig vervuld van de trillingen van deze teruggetrokken ziel, dat zij, getransplanteerd in die ander, met deze trillingen in dat lichaam inwerken. In de aura van de persoon die deze transplantatie krijgt, komt het binnen. Nu is het wel zo, kosmisch, dat alleen die trillingen elkaar kunnen aantrekken die een werkelijke gemeenschap hebben, zodat dus een donor alleen bij die persoon kan komen in zijn organen die deze trillingen aankan. Gebeurt het dat die trillingen niet van gelijk trillingsniveau zijn, dan zal het het ook afstoten. Het is een geheel nieuwe versie van karma beleven. Dit kan het uitwerken van het karma versnellen, het is dus een mogelijkheid om vlugger, zelfs ook dieper, tot oplossing te kunnen komen. Dit is in wezen ook het begin van broederschap. Er zitten dus positieve en negatieve aspecten aan. En het begin van broederschap is, dat er over de hele wereld donors en ontvangers die gelijke trillingen hebben tot een eenheid komen. Dat hierdoor het bewustzijn positief wordt beïnvloed. 



--- Ik denk dat ook een afstoting plaatsvindt als je een baviaanhartje bij een baby transplanteert. Dat die trilling van die baviaan helemaal niet bij dat kind past. 

Mag je hopen dat in de toekomst die trilling dan gemeten kan worden? 



XXI. Zohra: Er komt natuurlijk een evolutie, er komt een verheffing van het bewustzijn. Nu weet ik dat het niet goed is dat een dieren-orgaan in een mens komt. 

Maar in de evolutie van het bewustzijn zal dat uiteindelijk niet meer zoveel uit-maken. Maar dat is een hele weg. Hoe vlugger het bewustzijn van de mensheid evolueert, hoe vlugger het bewustzijn van het dierenrijk meegaat. Waardoor de discrepantie van trillingen wordt opgeheven. 



--- Draagt de technische ontwikkeling van de medische wetenschap bij aan de ontwikkeling van de mensen. Dan denken wij aan zaken als transplantaties, reanimaties. En als iemand in coma ligt, mag je hem dan nog kunstmatig in leven houden? 



XXII. Zohra: Wanneer de mensheid, in het bewustzijn, samengaat met deze technische ontwikkelingen, dan wel, anders niet. Maar het bewustzijn van de mens, van de wetenschap wordt net zo goed geïnspireerd, dus ook op het astrale niveau, op het stoffelijke niveau, ook in de wetenschap, en uiteindelijk zal deze geïnspireerde wetenschap tot werkelijke geestelijke geïnspireerde wetenschap worden. Maar dat is ook weer een evolutieproces. En je moet eerst door die stof heen, door heel veel negatiefs om uiteindelijk tot dat licht te kunnen komen. 







--- Er is nog steeds in mij een niet te overbruggen kloof tussen de belangen van de donor en de ontvanger. U begon met te vertellen dat het een daad van liefde is een orgaan af te staan, maar daarmee kom ik ogenblikkelijk in conflict met de andere kant, want ik vind het ook een daad van liefde als iemand mag sterven zoals hij wil sterven, en op zijn eigen rustige manier. En gezien de huidige stand van zaken in de medische wetenschap zie ik het niet. 



XXIII. Zohra: Dit is ook weer zo'n complex geheel. 

Die ziel bepaalt toch op het moment dat hij een transplantatie krijgt, ik zal het even bij de ontvanger houden, of hij wel of niet daarop zal reageren met wel te sterven of te blijven leven. Dat is iets wat in zijn eigen innerlijk en in zijn kosmische en karmische verbinding plaats vindt. 

Die daad van liefde van de donor uit is een daad van menslievendheid en liefde. 

We hebben al besproken op welke wijze dat sterker of minder sterk zou kunnen zijn. 

Die daad van liefde geeft de ontvanger een kans om in een bepaalde transformatie van karma te kunnen komen. 

Dus hoe werkt het dan tussen een donor en een ontvanger? Datgene wat hier wordt gegeven zijn aanreikingen waarmee u kunt of niet kunt of wilt werken. Je kunt het nooit generaliseren, want alles is uniek en gaat dus van het individuele uit. 



--- In een eerder gesprek kwam de huid als orgaan aan de orde. Je zei toen: "Ik zie allemaal mondjes." Maar daar werd verder niet zo op in gegaan. Toen viel mij meteen in: Ja, dat komt omdat die huid zowel een belangrijk ademhalingsorgaan is alsook een belangrijk uitscheidingsorgaan. Als die functies via de huid geblokkeerd worden dan komen er - ook al werken de nieren goed, ook al werken de longen goed 

- toch grote problemen. 



XXIV. Zohra: Ja, dat is waar, ik zie het nou ook weer voor me. Het heeft met het prana ook te maken, en met kosmische energie, die dus vooral ook door de huid binnenkomt. Je ziet bij grote verbrandingsgevallen dat de mens over het algemeen toch sterft, hoe hij ook behandeld wordt, zelfs met transplantatie nog. Want dan heeft het prana erg veel moeite om door te dringen. Omdat in die transplantatie toch vreemde constructies zitten, karmische constructies die nog niet helemaal in een verband zijn gebracht. Dus die devaatjes (term voor cel bewustzijn) hebben dan a.h.w. een te grote herprogrammering die ze niet aankunnen. 

Ik denk dat dit ook belangrijk is voor wetenschap, hoe je daarmee kunt omgaan. 











--- Ik krijg steeds het beeld dat het ook zo belangrijk is dat de medici zelf spiritueel bewust zijn en bewust zijn van wat zij zelf doen, op welke manier zij met zo'n donor omgaan en met de ontvanger. Als ze spiritueel bewust waren dan zouden ze ook een stuk verlichten voor die mensen zelf. 



XXV. Zohra: Dit is nu het sluitstuk. Want hiermee begon ik. 



--- Het is wel belangrijk omdat er hierover een nieuwe wetgeving aan het komen is, die erop moet inspelen dat daar op een goede manier mee omgegaan kan worden. 

Het is belangrijk om dat te volgen omdat onze stem daarin heel cruciaal kan zijn dat juist al die regels die getroffen kunnen worden maken dat het niet om geld gaat en hoe de protocollen zullen zijn in de ziekenhuizen met het uitnemen en met het door-geven van organen. Daar wil ik toch wel even de aandacht op vestigen. 



XXVI. Zohra: Dit is dus de materiële basis waarop ons spirituele bewustzijn moet landen. Zonder de materiële basis begin je niets met een spiritueel vliegtuig wat rondvliegt en nergens kan landen. 



--- Persoonlijk zou ik mijn organen niet willen afstaan zolang er geen zekerheid is dat er met die organen iets goeds gaat gebeuren. Ik wil niet het risico lopen dat één van mijn organen wordt ingeplant bij iemand die een soort tweede Hitler dreigt te worden. 



XXVII. Zohra: Maar daar zit ook een valkuil in. Hier raak je aan de persoonlijke verantwoordelijkheid. Jij geeft een orgaan vanuit een hoog spiritueel bewustzijn, vanuit medemenselijkheid, dus vanuit een liefdesdaad. 

Het wordt ingeplant bij meneer X, die meneer X krijgt dan a.h.w. een liefdesinjectie in het bewustzijn van al zijn cellen. Dan is het zijn verantwoordelijkheid en niet de uwe wat hij daarmee doet. Dus u mag zich daar niet verantwoordelijk voor stellen. 

Want wanneer u zich daar verantwoordelijk voor stelt dan hebt u medekarma in datgene wat die persoon wie weet wat voor griezeligs gaat doen. Dat is heel belangrijk hoor. In de praktijk, hoe je met andere mensen omgaat en wat je daar vanuit spiritueel bewustzijn aan geeft, is dit ontzettend belangrijk. 



--- Wij zijn als baby niet echt erkend in het goddelijk wezen wat we zijn. Omdat we het hadden over het ontstaan van ziektes, heb ik het gevoel dat er daardoor juist ook ziektes kunnen ontstaan, omdat wij nooit van kindsafaan gezien zijn wie we zijn. En dat we nu, als we nu baby's hebben en baby's verzorgen, dat wij nu wel die baby's kunnen erkennen, dat zij dan ook minder kans hebben om ziek te worden. 





Ik heb gelezen dat bij een baby die in aanleg een hazelipje zou vormen dat die al genas in de baarmoeder, dus doordat die moeder daar zo bewust ook liefde aan gaf. 

Dus dat op die manier ook ziektes kunnen genezen. 



XXVIII. Zohra: Ja dat is ook de tendens geweest van alles wat ik hier gezegd heb, dat dat liefdesaspect in de cellen, het bewustzijn in de cellen kan transformeren. En dat onze voortgeschreden en nog voortschrijdende evolutie, vooral ook de spirituele evolutie van ons bewustzijn deze kansen steeds groter maakt. Maar dat is ook de tendens en de basis van het Aquarius tijdperk, het transformeren van karma. 



--- Hoe ziet men in de geesteswereld transplantatie van organen? 



XXIX. Zohra: Dat is een heet hangijzer. Transplantatie van organen redt vaak mensen het leven. Het is de vrije keus van de mensheid om dit te doen. Maar het roept als consequentie nieuwe karmische gegevens op. Dat is natuurlijk logisch. 

Maar het is de vrijheid van de mens om dat te doen. En wanneer het positief wordt beleefd dan zullen de consequenties op een andere manier tot die mens komen. 

Kijk, als je dat orgaan van een ander mens krijgt, moet je dus begrijpen, en die consequentie heel bewust durven nemen, dat je niet alleen dat materiële orgaan inge-pland krijgt, maar ook heel veel van de energieën, de trillingen die in die mens aanwezig waren en die dus ook in dat orgaan aanwezig zijn, dat je die ook in je krijgt. 

Dat heeft ook consequenties. Als je bereid bent ook die  consequenties te nemen, dan is dat de verantwoordelijkheid van die persoon. Het is dus niet zo dat er een voor of een tegen is. Alleen alles heeft consequenties, en alles heeft eigen verantwoordelijkheden daarin. 



 


BLOEDTRANSFUSIE 

--- Is het hetzelfde voor het krijgen van bloed? 



XXX. Zohra: Hetzelfde voor het krijgen van bloed. Bloed heeft prana. 

Bloed heeft esoterische zuurstof. Dat veroorzaakt dat in het bloed de kosmische en ook de karmische wetmatigheden kunnen blijven stromen. Het geeft de mens relatie, 

'relationship', met de geest. Dus bloed van een ander daar zit die mate van relatie met de geest in die de ander had. En die wordt toegevoegd aan wat jij hebt. Dat heeft consequenties. En dus weer een nieuwe spiraal van kosmische en karmische wetmatigheden. Het is maar wat je wilt, en als je dit heel bewust doet dan kun je dit dus positief ondergaan en de consequenties ook zo nemen. 







--- Dat geldt met bloedtransfusie ook, want met bloed ligt het zo mogelijk nog nauwer, als drager van eigenschappen, dan bij organen. Is dat nu een goeie zaak die bloedtransfusie? 



XXXI. Zohra: Wanneer er in het bewustzijn van de mens wordt gelegd dat hij in wezen die healing krijgt door middel van een medeschepsel, maar dat is in wezen de liefde dus, er wordt dan iets door de liefde hersteld; als het bewustzijn er is, wordt het niet meer afgestoten. 



--- Dan is het niet schadelijk en dan is het ook mogelijk dat iemand het tot zijn eigen bloed maakt. 



XXXII. Zohra: Het komt allemaal uit de geest. 



--- Het gaat dus door de hersenen heen en wordt daar tot zijn eigen bloed? 



XXXIII. Zohra: Ja, en dan wordt het daar dus getransformeerd. 



XXXIV. Zohra: Maar aan de andere kant werd me dus ook gezegd: God, ik noem het dan maar God, het hoogste zijn, onze inspiratie, heeft de mens doen evolueren, het verstand doen evolueren, steeds nieuwe inspiratie geschonken. Waardoor het leven op aarde steeds verbeterd kan worden, steeds groter bewustzijn kan komen. 

Bloedtransfusie heeft niet de dood van de ander tot gevolg. Het is een afstaan dat hij bewust doet. Waardoor het karma wat daar eventueel is voor een deel getransformeerd kan worden. Dat is dus iets heel anders. 



--- Dus de intentie waarmee ... 



XXXV. Zohra: De intentie, altijd is de intentie de enige basis. Als je dat bewust wilt dan zal dat niet een karma geven. Maar als dat onbewust gebeurt zoals bij die jongen (zie nr.7), en hij moet dan maar vlug sterven, dan is dat een verschrikkelijk karma. 

Dat is dan bijna, eigenlijk is dat moord. 



--- Wat ik zelf heb meegemaakt is dat ik vijf jaar bloed heb gegeven uit een stuk medemenselijkheid, maar dan hoor je achteraf wat daarmee gebeurt. Dat er in Duitsland behoorlijk voor betaald moet worden. Daarom doe ik het niet meer. En als ik een orgaan af zou staan voor transplantatie en een ander moet daar dik voor betalen dan zie ik daar het nut niet meer van in of dan krijgt het een vieze smaak. 







XXXVI. Zohra: Dat is inderdaad fout, dat is liefdeloos, dan gebeurt het vanuit gewin, de begeerte van gewin. Dat zit er inderdaad allemaal tussen. Dus zolang het bewustzijn van de mens niet is veranderd, niet is verlicht hierin, zijn al deze kleine hulpstukjes die wij dan doen en geven van een veel lagere waarde 



--- Mij is geleerd over bloedtransfusie dat het helemaal niet zo ideaal is omdat je inderdaad - bloed als drager van de ziel, enz. - dingen in je leven, in je lichaam binnenkrijgt. Maar tegelijkertijd, als je een bewust levend mens bent, dan kun je binnen drie maanden al die negatieve aspecten die met de bloedtransfusie binnen gekomen zijn weer transformeren. 



XXXVII. Zohra: Ja. Maar die negatieve aspecten die in dat bloed zitten zijn voor een klein deel al getransformeerd door de bewuste intentie van de donor om dat bloed af te staan. Dat is een daad van liefde. 



--- Is het ook zo dat als je een bloedtransfusie nodig hebt, je dat moet leren te ontvangen? 



XXXVIII. Zohra: Leren ontvangen, natuurlijk. In wezen leren een liefdesdaad te accepteren. Want niemand doet dat uit haat, bloed afstaan, niemand doet dat uit negatieve dingen. 



--- Ik zit nog te zoeken naar de link met het bloed op zichzelf. Persoonlijkheid en bloed, wat heeft dat voor verbinding. Ik zie dat dus wel naar de ziel toe en de geest, maar naar de persoonlijkheid? 



XXXIX. Zohra: De lever is ook de transformator en bij de mens is dat dus vanuit het gevoel, dus de ziel, met het inzicht, dus de geest, komt dan de vrije wil los, de heilige Geest eigenlijk, die de boel kan transformeren. 



--- Zou je kunnen zeggen dat het bloed, omdat het iets eigens is bij iedereen, dat het de persoonlijkheidskrachten zijn die in het bloed zitten? Dat je bloed dus daarom niet makkelijk met elkaar kunt vermengen? 



XL. Zohra: Dat klopt, maar toch nemen ze tegenwoordig bloedtransfusies gewoon van elkaar aan; maar het heeft ergens ook weer zijn goede kanten, waardoor dus de broederschap gevormd kan worden. Het heeft ook negatieve kanten natuurlijk. Je neemt elkaars 'verkeerde' dingen ook over. 







 

HET MOMENT VAN INTREDE VAN DE DOOD 





In verband vooral met orgaantransplantaties, maar ook bij coma en dementie, is het van belang het moment van de intrede van de dood op diverse wijzen in beschouwing te nemen. 

Hieronder volgen citaten van Zohra over het tijdstip van sterven. 



---Wie of wat bepaalt wanneer je dood gaat, wanneer het uur van je dood is? 



XLI. Zohra: Bij je geboorte is de tijd van je sterven bepaald. De Heren van Karma zijn die wezens die zorgen dat de trillingen van alles wat leeft, in harmonie met elkaar zijn. Maar die Heren van Karma daar hoor jezelf ook bij. Je kunt zeggen dat je in samenwerking met deze Hogere wezens een onderdeel van een Heer van Karma bent, van je eigen karma. Je beslist zelf wanneer je geboren wordt, wanneer je sterft. Dat kun je herzien, maar dat herzien heeft plaats op een hoger niveau en moet een bepaalde mate van geestelijke kracht hebben, van geestelijke belangrijkheid hebben, natuurlijk voor jezelf. 



--- Kan het doorkruist worden door een auto-ongeluk? 



XLII. Zohra: Alles is geweten en voorzegd. Het is geen predestinatie. Je hebt in jezelf die trilling aanwezig, waardoor je datgene naar je toe krijgt, wat juist voor jou van belang is, dus ook die dood, ook dat auto-ongeluk, ook je gehandicapt zijn. 

Ook je zelfdoding. 



--- Het is voor mij nog niet duidelijk hoe dat zit met het bepaald hebben van je stervensuur en je stervensdag. Het is dus niet zo dat je zelf door je eigen bewustwording je stervensuur later kunt stellen. 



XLIII. Zohra: Nog niet. Later als de mens zo stijgt in zijn bewustzijn dat hij dat sterven in de hand kan houden. Wat nu belangrijk is, is dat men weet dat het sterven al ingecalculeerd is in de geboorte. 

Dat men tussen geboorte en dood heeft te door-leven, niet dat het over je heen komt, maar dat je het door-leeft in volledige acceptatie. Waardoor je het lijden constructief maakt en waardoor je de kracht van het lijden vermindert. Waardoor het bewustzijn van de totaliteit van de hele mensheid op een hoger niveau gaat komen. 



--- Wat zet het doodsproces in gang? 





XLIV. Zohra: Het doodsproces, het aankondigen van de dood, het weten van de cellen daarvan, zet dus een losmakingsproces aan de gang, een terugtrekking van de geest. 



--- De ziel bepaalt dat moment waarop dat losmakingsproces begint? 



XLV. Zohra: Ja. En dan mag je daar eigenlijk niet tegen in gaan. 

Maar de ziel is meestal niet bewust in contact met de persoonlijkheid. Dus wat wel kan is, de persoonlijkheid erop voor te bereiden en het te laten inzien dat het een overgangsfase is naar een ander leven. Maar ik vind levensverlengende middelen helemaal niet goed. 

De ziel geeft het seintje en dan is het al gebeurd, al beslist, op een hoger gebied. 

Dat vangt de ziel op en de ziel seint het door naar de persoonlijkheid. Dan gaat in het fysieke lichaam de levensvonk zich langzaam aan terugtrekken. Waardoor alles, het klinkt wat simpel, op een zacht pitje komt. Maar wanneer de persoonlijkheid zich gaat verzetten dan krijg je zo'n verscheuring. Dat is toch strijd en lijden hoor, dan worden de pijnen zelfs erger. 



--- Wat betekent het als het bewustzijn zich terugtrekt uit een gebied? 



XLVI. Zohra: Dat daar dus minder levensenergie in komt, dat de levensenergie, dus prana, afneemt, werkelijk afneemt. Levensenergie is dus niet direct alleen maar zuurstof, maar het echte prana, de Geest Gods is dat. Dat trekt zich dan fysiek terug, het gaat zich etherisch terug trekken, dus uit het etherische lichaam. Dat wordt allemaal ijler, steeds transparanter, totdat het weer terug is waar het vandaan komt, het spirituele, waardoor het fysieke lichaam zich sluit, dus tot stof wordt, alleen maar stof is. 



--- Het feit dat de levensenergie zich terugtrekt uit de fysieke stof, maakt dan dat de fysieke stof niet meer bij elkaar wordt gehouden? 



XLVII. Zohra: Ja, dus valt het uit elkaar. Van stof zijt gij gemaakt en tot stof zult gij wederkeren. 



--- Wat kan de diepere bedoeling zijn voor een kind om dood geboren te worden of jong te sterven. 



XLVIII. Zohra: Alleen hoog ontwikkelde geesten weten precies wat er gebeurt. 







De minder hoge bewustzijns gehoorzamen aan trillingen, innerlijk, die ze niet bewust weten. 

Dus natuurlijk ook het stoffelijk lichaam gehoorzaamt aan die trillingen. 

Het is soms al een oplossing vanuit een karma. 

Er zijn duizenden mogelijkheden. 



 


HERSENDOOD

--- Als de menselijke techniek niet kan bepalen wanneer iemand dood is dan zou je moeten zeggen vanuit een hoger bewustzijn komt de vraag dan naar voren: wanneer wordt dat zilveren koord afgesneden? Wanneer is definitief de verbinding tussen die incarnerende geest en het lichaam een feit. En zou daaruit misschien een nieuw criterium kunnen komen, wat dan alleen bruikbaar is wanneer de mensheid inderdaad tot een hoger bewustzijn is of wanneer we ons daarmee moeten behelpen wanneer misschien helderzienden of mensen met werkelijk meer bewustzijn daarover iets kunnen zien. Zou je van die kant, van de kant van de geest uit misschien nu nog niet, maar straks tot een criterium kunnen komen dat ook praktisch tot handelen leidt. 



XLIX. Zohra: Ik wil hierop antwoorden met een persoonlijke gebeurtenis vorig jaar. 

Dit zijn zelfdoorleefde gebeurtenissen op alle gebieden hiervan, alle aspecten hiervan, en ik denk dat die dan nog meer spreken. Degene waarover ik dan wil spreken werd geopereerd. Er kwamen complicaties en hij heeft toen een bijna dood ervaring gehad, waar hij heel duidelijk op een bed van licht door een donkere tunnel heen ging en waarin hij zelf zei: niet mijn wil maar Uw wil geschiede, en het losliet. 

En dat hij daarna niet wist of hij nou links of rechts terecht kwam, want dat vroeg iedereen hem. Uiteindelijk overleefde hij het. 

Daar wil ik op ingaan. Dat is een heel cruciaal moment, waarin de ziel zelf bepaalt: is dit het moment of nog niet. Hoe groter de overgave aan geest, aan God zullen we het maar noemen, aan het hoogste in hemzelf, hoe minder grijpvingers van het ego daarnaar, hoe duidelijker in die ziel zal zijn ja of nee. 

Nou de andere kant van de vraag: hoe kan je dit in hemelsnaam met medici, in het ziekenhuis enzo uiteindelijk in de materie brengen. Dat zou ik eigenlijk ook niet weten. Want dit is wel erg cruciaal. 



--- Een ander criterium schiet mij nog te binnen, een dergelijk geval ben ik ook eens tegengekomen, toen werd mij innerlijk gezegd: een telkens weer herhaalde ziekte, een terugval in een dodelijke ziekte is een teken, een aanwijzing dat de ziel zich wil terugtrekken. En in dat proces moeten wij niet gewelddadig ingrijpen. 





En dat geval kwam toen ook bij het AMC terecht, we hebben toen een hele strijd ge-voerd, zowel de persoon in kwestie als de omstaanders en de familie, en ik heb toen nog een rapport gemaakt dat ze die man in godsnaam zouden laten sterven en hem er zelfs een klein beetje bij zouden helpen. En dat durfden de mensen niet. 

Daar openbaarde zich het conflict heel sterk en innerlijk hoorde ik: die herhaalde ziekten zijn een duidelijk teken. 



L. Zohra: Ja dat is waar. Maar het heeft nog een aspect erbij: doordat die persoon in de herhaling van die ziekte viel, steeds meer en dieper tot een bepaalde transformatie van zijn karmische aspecten kon komen, waardoor die ziekte was ontstaan. Maar daar zijn grenzen natuurlijk. En op een gegeven moment moet zo'n mens daarin zijn eigen grens kunnen stellen en kunnen loslaten en vertrekken. Maar er moet iets gaan komen waarop dat moment duidelijk moet gaan worden zowel voor de medici als voor de persoon in kwestie zelf. 



--- Vroeger was voor ons dat doodgaan taboe, terwijl nu door die medische tech-nieken we geweldig worden geconcentreerd op dat hele gebied tussen leven en doodzijn. Heeft dat niet iets te maken met het feit dat we eraan toezijn om te zien dat die grens eigenlijk ook heel vaag is, dat we daardoor misschien iets kunnen leren. 



LI. Zohra: Dat was waarmee ik begon. Ik had het over dood en leven en het gebied daartussen en hoe dat in het bewustzijn van de hele mensheid, de mens en zeker in de mens die zich met de andere mens bezig houdt, in de gezondheidszorg, een grotere belichting behoeft, een groter bewustzijn behoeft. 

Het is van heel groot belang, en nou wordt mij getoond, en hierop zou ik graag nog meer vragen willen hebben, waarom dat van zo groot belang is. Als er geen vragen over komen betekent dat dat het nog niet gegeven kan worden. Dus het is aan u. 



--- Er is ons altijd verteld dat het moment van doodgaan eigenlijk al voor je incarnatie bepaald is. Als nou dat moment van doodgaan overgeslagen wordt op een manier dat anderen eigenlijk in dat moment van doodgaan ingrijpen, zou je dan kunnen zeggen dat die persoon dan een transformatie krijgt, wat die persoon in een volgende incarnatie zou moeten oplossen, maar nu al oplost. Om het heel plastisch te zeggen: iemand zou bij zijn incarnatie vastgesteld hebben: 30 maart sterf ik, en hij geeft ook al die tekenen aan, bijv. uitdrogingsverschijnselen, niet meer willen eten, maar de medische wetenschap grijpt in, hij krijgt infuus en zo iemand blijft misschien nog jaren leven. Ik ken zo iemand met dementie. Kun je nu zeggen dat dat toch een transformatieproces is al in dit leven, terwijl die dat misschien in een ander leven nog door moest maken, maar hij voegt dit nu toe. 





LII. Zohra: Er zijn gegevens en er zijn mogelijkheden in de Akashakroniek. 

Dus ook ten opzichte van karma, reïncarnatie, van leven en dood. 

Hoe onbewuster de mens van zijn leven en dood is, hoe meer hij reageert - het lijkt instinctmatig - op de gegevens. Dan worden de mogelijkheden gegevens. Dit is heel moeilijk hoor, ik moet het ook heel voorzichtig zeggen. Dan worden de mogelijkheden in de Akashakroniek van zijn leven en sterven tot gegevens. Want dan zendt hij onbewust zelf die flitsen uit waardoor die mogelijkheid een gegeven wordt. 

Hoe bewuster, spiritueel bewuster een mens is - en dit klinkt even wat profaan - hoe meer hij kan spelen, dus ruimte kan geven, en transformatiekansen, in zijn mogelijkheden. 

En nu moet u gaan kijken wat u hier mee kunt doen in uw eigen werken met andere mensen of hoe dan ook. Dus maak het even los van het emotionele aspect, maar wat heeft het ons te zeggen. 



--- In de vragen wilde ik toch weer teruggaan naar die hersendood omdat het er toch ergens mee verband houdt. 



LIII. Zohra: Nee, er moet nog iets komen vanuit de mensen wat te maken heeft met die vraag of de dood vaststond enzo. Want dat is heel erg belangrijk dat dit bewustzijn gaat leven bij ons. 



--- Ik heb de laatste tijd nogal wat ervaringen met mensen die overleden zijn en waarbij er sprake was van geestelijk een gesprek beginnen met iemand die gaat sterven, maar ook met mensen die geboren gaan worden. Ik heb een paar keer ervaren dat bijv. een kind dat geboren moest worden, dat dus in moest dalen, erg in de problemen kwam. En ik heb ook ervaren dat iemand die plotseling was overleden en nog bij het lichaam was, of een autistisch kind bijv. dat helemaal in zichzelf zat, dat ik daar a.h.w. een soort gesprek mee begonnen ben op een geestelijk niveau. 

Misschien zouden we op die manier toch ons meer kunnen richten op degene die dan bijv. hersendood is. 



LIV. Zohra: Dat is heel goed, dit is voor mij een opstapje om nou eindelijk dat punt te kunnen brengen waarom gevraagd wordt, dat is inderdaad dat zielscontact en dat gesprek, dat heb ik zonet ook al belicht en dat is helemaal waar. Maar waar het werkelijk om gaat is dat daar in die mens een volledige, dus zowel geestelijke, als psychische en fysieke acceptatie en overgave kan komen. Dat gebeurde bij een bepaald familielid van mij. Waardoor hij geestelijk een zodanige vernieuwing en kracht kreeg, dat hij het psychisch, dus in zijn mentale vermogen, aankon, en waardoor het fysiek ging verbeteren. 





Niet tot een grote genezing kwam, maar ging verbeteren. Dit is nl. een ontzettend belangrijk gegeven voor wederom de tijden die gaan komen. Wie wil hierop ingaan? 



--- Ik denk dat je dan als spiritueel genezer misschien als een soort patiënten begeleider zou kunnen zijn in het ziekenhuis, met de mogelijkheden die je hebt, en dus contact krijgen, non-verbaal, met de mensen die eventueel zouden gaan sterven, en op die manier praktisch kunt gaan werken. 



LV. Zohra: Dat lijkt mij prachtig, ik hoop dat dit zou kunnen, dat is geweldig, maar dan wil ik met u samen nog weer een stukje verder gaan: wat is het dan wat je dan die patiënt aanreikt? Dus eerst die absolute totale driedimensionale overgave en acceptatie. En wat dan? Dan laat je het over aan wat die persoon, waar ik over vertelde, toen zei bij zijn bd-ervaring, 'niet mijn wil maar Uw wil geschiede', dat het of tot genezing of tot sterven leidt, wat in wezen ook leven is. En dat is iets wat, wanneer de medische wereld dit heel duidelijk en met al zijn kennen en kunnen zou belichten, daar heel veel mee gedaan kan worden. Zowel naar de ene kant, het leven, alswel de dood, wat ook het leven is. Dat is zo belangrijk! En ik moest het hier nog een keer zodanig benadrukken, goed, ik heb het u gegeven, mijn verantwoordelijkheid is hierin klaar, een nieuwe begint misschien. 



--- Voor mij blijft door alles heen, door alle onderwerpen heen nog een dringende vraag. Dan denk ik de medische wereld zou zich hiervan bewust moeten worden, er zijn wettelijke bepalingen waar we steeds afhankelijk van zijn, er zijn toch al zoveel mensen, zoals we hier zitten, mensen die meer spiritueel bewust zijn, en ik heb alsmaar: we moeten hier de boer mee op. Voor mij geldt de politiek in. Politici moeten zich hier ook bewust van worden. 



LVI. Zohra: Dit is hier toch geen politieke bijeenkomst? 



--- Dat weet ik, dat is altijd zo'n vies woord, dat merk ik overal. 



LVII. Zohra: Nee, dat is helemaal geen vies woord, nee hoor. 



--- Maar dat merk ik toch steeds weer, juist bij mensen die bezig zijn met spirituele bewustwording. 



LVIII. Zohra: Maar kijk eens, niet alleen naar de politiek. Sociaal, economisch, maatschappelijk, cultuur-historisch, religieus, kerken, alles, overal. 







 


CRITERIA VAN DOOD EN HERSENDOOD

--- Er is nu aangegeven dat er een bepaald criterium bestaat, als er geen bloedsom-loop in de hersenen is, dan is er hersendood. De vraag is dan: kan op dat moment de ziel zich al losmaken en is op dat moment ook al een breuk van dat zilveren koord? 



LIX. Zohra: Hersendood, het fysiek niet meer functioneren van de hersens, of gedeeltelijk of heel weinig, houdt helemaal niet in dat het bewustzijn weg is. 

Bewustzijn is een staat van zijn, absoluut los van het biologische aspect, van het fysieke functioneren van de hersens. 

Maar dit besef is van een zo groot revolutionair gegeven, dat wanneer medici, en niet alleen medici, de hele wereld in alle aspecten en facetten van de maatschappij, dit zouden accepteren, alles maar dan ook alles en ook totaal zou gaan veranderen. 

Dus hersendood is niet een criterium voor het wegvallen van het bewustzijn. 

Mensen die in coma liggen hebben wel degelijk het bewustzijn. 

Mensen die geopereerd worden, terwijl ze dus onder narcose zijn, hebben wel het bewustzijn. 

Bd-ervaringen gebeuren vaak zonder het functioneren, het fysieke functioneren van het bewustzijn. Hoe kan iemand die totaal onder narcose is, waarvan dus wordt aangenomen dat die hersenfunctie is stilgelegd alles weten, horen, zien wat er gebeurt tijdens die operatie? Dat heb ik zelf meegemaakt, en toen wist ik nog niets van dit alles af. 

Begrijpt u dat wanneer het bewustzijn hiervan door gaat dringen in alle geledingen van onze maatschappij een totale verandering gaat komen? Denk dan aan abortus. 

Denk dan aan het onmiddellijk, wanneer hersendood is ingetreden, verwijderen van organen. Denk aan coma. Zie je hoe groot, wijd al die perspectieven worden? 



--- Ik kom met een hele praktische vraag, want als alles draait om het bewustzijn, dan is het natuurlijk erg belangrijk dat wij in ons zelf bekend worden - hier zal dat bekend zijn - om in dat bewustzijn in te tunen. Wat is dan het allerbelangrijkste, de opening ervoor of moeten we echt eerst die groeiweg gaan. 



LX. Zohra: Elk mens moet de eigen groeiweg gaan, dat kan niet anders. Maar dat zei ik al, wanneer wij toelaten het bewustzijn dat er bewustzijn is zonder het fysieke functioneren daarvan, dan openen wij in ons bewustzijn al de deuren voor diepere inzichten, voor steeds wijdere horizonnen, steeds grotere perspectieven wat we ermee kunnen gaan doen, hoe we ermee kunnen gaan werken. 









Het werken ermee, het doen van, is natuurlijk gebaseerd op je eigen groei, dat kan niet anders. Je groei als mens in je gewone menselijke persoonlijkheid, je groei van geest in mens, je groei van bereidheid tot karmische transformatie in jouw eigen drie-eenheid. Dat zijn allemaal verschillende groeiaspecten. 



--- Persoonlijk begrijp ik dit wel, maar omdat het zo een gebeuren is wat de hele wereld omvat, dit bewustzijn, heb ik het gevoel dat er iets kan zijn waarin we allen er toe kunnen bijdragen om dit bewustzijn, om die deuren open te laten gaan, af-gezien van je eigen bijdrage. 



LXI. Zohra: Ja. Nou dat is dus dat er een golf gaat over de hele wereld heen van deze opening naar geestelijke dimensies in en buiten ons. Dat daar echt een verruiming komt van het denken, onze denkpatronen, ons denken gebaseerd op al onze achtergronden die we bezitten, opleidingen die we hebben, enz., dat daar moet gaan komen een opening om tot dit verhoogde, vergrote, verdiepte bewustzijn te kunnen komen. En dat is, dat vanuit geest nu een soort campagne, een soort 'or-ganisatie kosmisch bewustzijn' wordt gegeven, vanuit geest, om de mensheid te helpen om hiertoe te kunnen komen. Daarom zie je ook dat het paranormale heel duidelijk gaat worden, in alle mogelijke niveaus, van het zwarte gat tot het witte gat en in alles daartussenin ook. En al het alternatieve wat we hebben gehad, dat is absoluut nodig geweest. Want er moest een verandering komen, we waren a.h.w. 

vastgeroest, dat we nu in de jaren '90 niet meer - en dat is ook een dwangmatigheid van het denken - vast blijven zitten in die alternatieve aspecten, alles wat is gekomen in de jaren '70-80. Want dat verkleint en beperkt toch weer dat bewustzijn. 

Dus het enige wat wij kunnen doen - ik hoop dat dit het echte antwoord is op die vraag - is dat wij staan voor - echt, in je eigen zijn, in je eigen omgeving, op je eigen plek - datgene wat diep in jou nu jou uitmaakt. En dit dan wel zodanig doen dat het niet door de maatschappij wordt gezien als iets 'half-gaars' of iets alternatiefs, want dat wekt dan weerstand, maar dat het iets is wat juist met ons geëvolueerde verstand heel duidelijk in de maatschappij geïntegreerd kan worden. Dat moet het verstand doen. Want als het verstand het niet doet dan heeft het een deur, een gesloten deur, waardoor het gevoel al niet eens meer mee kan gaan. Zo zijn wij gebonden aan het verstand, aan het denken. Nieuw denken dus. 



--- U begon net over de vraag van hersendood. Ik voel me heel erg betrokken bij de donor. Ik wil helpen de mensen bewuster te doen worden of ze donor zouden willen zijn of niet. Daar ligt een angst bij mensen in verband met echt wel of niet dood zijn en organen uitnemen dan. Ik heb steeds een plaatje voor ogen van iemand die aan het apparaat ligt te ademen en roze ligt te zijn, en die dan wel of niet dood is. 





Kan het bewustzijn, wat waarschijnlijk heel helder is, kan dat zilveren koord verbroken worden zelf, of kan dat niet als het apparaat doorgaat? Kan het bewustzijn weg, kan het helemaal niet weg? 

Hoe is het lijden, al of niet van de donor als zijn organen eruit gehaald worden? 

Ik zie dus het bewustzijn van de donor naast het apparaat staan. 

En hij wil wel weg, het is klaar, maar kan hij weg, kan het koord door ... 



LXII. Zohra: Ja. Hij kan niet weer intreden, want daar zijn zodanige beschadigingen in zijn fysieke functioneren dat het bewustzijn niet meer a.h.w. fysiek zich kan realiseren. Dat is ook de coma. Het blijft er buiten staan. Hij is in een niemandsland, zit in een tusseniets. Dat is nou heel duidelijk, wordt me dus aangereikt, dan is het een daad van menslievendheid om met dit bewustzijn te spreken, hetzij in ziele contact telepathisch, hetzij gewoon praten want ze kunnen het wel opvangen, hij kan niet terugspreken, kan niet dingen ermee doen maar kan het wel opvangen, heel duidelijk wordt uitgelegd, hem of haar 24 uur respijt te geven, en dan zou die persoon zich mogen terugtrekken, en kunnen terugtrekken. 

Maar dat is iets wat in de medische wereld niet wordt geaccepteerd. 



--- Wat gebeurt er als het bewustzijn zich terugtrekt uit vrije wil en het apparaat gaat door? 



LXIII. Zohra: Dan kan het niet weg, want dan zit het toch nog vast, met bepaalde lagere energieën aan het lichaam. Door dat apparaat. 



--- En als er dan organen uitgehaald worden, hoeveel pijn doet dat? 



LXIV. Zohra: Dat hangt ervan af hoe dat bewustzijn van diegene die dus niet meer in het lichaam is, dan is. En dat kan opgevangen worden door verpleegkundigen of medici, want er zijn toch echt wel artsen die daar zicht op hebben en daarmee werken, of door een pastor die dat niet meer functionerende bewustzijn kan uitleggen wat er gaat gebeuren. Want dan kan er een nog diepere en grotere terugtrekking plaats vinden, waardoor ook de pijn minder is. Hoe meer dat 'losse bewustzijn' zal ik het maar noemen, dat er naast staat, hoe groter de verbinding is nog met het lichaam, emotioneel is, hoe pijnlijker, hoe zwaarder, hoe moeilijker alles wordt ervaren. Want dan speelt niet alleen het denken een rol, maar juist de gevoelens, de emoties, die komen dan nog meer aan bod. 



--- Bij de kwestie van de transplantatie speelt in de medische wetenschap vooral: tot hoelang heeft iemand er pijn aan. 





En als het bewustzijn weg is dan heeft hij dus geen pijn meer en kunnen we onze gang gaan. Dat is niet waar. Maar langzamerhand zou er moeten groeien: wat gebeurt er in het bewustzijn van de mens? Niet alleen: zit het er nog in of is het er al uit, maar: wat gebeurt daar? En dan kan ik me voorstellen - zoals jij dat beschreef - 

dat er een vrijheid groeit en een acceptatie, of nog een terugschrikken. 

Dan kan ik ook zeggen: soms is het nodig dat een ziekte nog verlengd wordt terwijl het bewustzijn er niet is, omdat er nog karmische zuiveringen moeten plaats vinden. 

Iemand valt misschien even terug omdat hij nog niet klaar is die totale overgang te maken. Of omdat er nog angsten zijn. 





COMA 



--- Coma, is dat een voorbereiding op de dood, of kun je iemand daar weer uithalen? 



LXV. Zohra: Dat is ook verschillend. Soms gaat iemand in coma om te kunnen verwerken. En soms is hij gedwongen in coma, omdat hij niet terug kan, over een drempel heen kan. En ik kan u niet het algemene antwoord geven hierop. Het is bij iedereen anders. Ik ben een maand geleden steeds bij een man geroepen die een auto ongeluk had gehad en ook in coma lag en waarvan ik wist dat hij niet terug kon, maar ook niet wilde, omdat er een drempel was in dat stoffelijk leven waar hij niet overheen kon. De eerste twee keren heb ik met hem gepraat en hem uitgelegd hoe het wel zou kunnen. En de derde keer merkte ik dat hij het toch niet zou kunnen. 

Toen heb ik andersom gepraat en heb ik dus gepraat over de sferen, over het hiernamaals. En dat hij geen angst hoefde te hebben om helemaal weg te gaan. 

Begrijpt u. Dus toen ik merkte dat hij niet terug kon, niet over die drempel heen kon, was het mijn plicht om hem de andere kant uit te helpen. 

En als je voor zo'n geval staat moet je je verstand uitschakelen en heel ver, heel ver in je innerlijk zul je wel weten wat je moet doen. En dat is je intuïtie. En dan zal je niet tegen hem gaan spreken van: kom terug of ga daar heen, maar alleen maar liefde geven, alleen maar licht visualiseren. Je kan dus, als je je ogen dicht doet, dagdromen heet dat, visualisaties, beelden krijgen. Het is dan een licht wat je naar diegene stuurt. Dat is ook licht wat hij dan krijgt. 

Het is van u, daar hoeft geen heel betoog bij. 



LXVI. Zohra: Bijvoorbeeld zo'n M. V., ik weet niet of jullie dat nog weten. Maar die moest een heel eenvoudige operatie ondergaan aan haar voet en raakte daardoor in coma, is zo'n 13 jaar in coma geweest. Maar er was in haar aanwezig een tril-lingsveld van het willen uitwerken van een bepaald gegeven. Op het moment zelf wordt er een flits afgescheiden, dat gebeurt onbewust a.h.w., waardoor er van buiten af respons op wordt gegeven. En dat uit zich in stoffelijke realisatie, in dit geval coma. Hiermee wordt niet bedoeld dat alles wordt goed gepraat. Nee, helemaal niet, het wordt een kosmische uitleg. En dat heeft toch tot gevolg, dat het onbewust in haar kon komen, er van alles kon gebeuren, uitgewerkt worden, maar ook naar haar achtergronden toe. 

Naar haar verloofde, haar familie. Ik ken toevallig iemand die familie is van haar verloofde en daardoor kwam dit nu zo naar boven. En in het verhaal dat ik daar van hoorde, werd mij ook heel duidelijk hoe de familie dit heeft verwerkt. Dan valt het weer samen met dat trillingsgetal waarmee zij incarneerde, begrijpt u. Dus niets is zonder oorzaak en gevolg. Dit zijn kosmische wetmatigheden. 





--- Onbewust dan toch. 



LXVII. Zohra: Nee, dat heb je natuurlijk niet in de gaten, maar dat is juist iets wat nu in het bewustzijn van de mensheid gaat komen, waardoor deze kosmische wetmatigheden niet als wetmatigheid veranderd worden, maar wel op een andere manier beleefd gaan worden. Op een andere manier getransformeerd gaan worden en er mee gewerkt kan worden. 



--- Door die mensen die zo lang in coma liggen komt bij de medische wetenschap de vraag naar boven: wat is dan eigenlijk dood? Wanneer is iemand dood. Ze zijn dat gaan onderverdelen in hersendood, hogere hersendood en al die verschillen. Maar iemand die hersendood is daar functioneren nog vegetatieve functies, en dat kan heel lang blijven doorgaan. Maar waar is dan de ziel? 



LXVIII. Zohra: Laat ik bij mevr. S beginnen, dat is nu het meest bekende voorbeeld. 

Zij heeft vijftien jaar in coma geleefd. Het bewustzijn blijft bestaan hè, of dat nou functioneert in de materie in het menselijk lichaam of niet, dat bewustzijn blijft bestaan. Als er nou vanaf het begin met haar gepraat was, was uitgelegd wat er gebeurd was, dan had het leven wel beëindigd mogen worden. Want dan had zij dat zelf ook zo gewild. Nu, in wat wij nu hebben meegemaakt, werd zij gehouden in een bepaald, eigenlijk is het een beetje negatief, emotioneel niveau van bewustzijn. 

Zodat zij niet wist: Moet ik nou weg of moet ik blijven? Daar bleef ze tussen hangen. 



--- Hoe komt het dat je daarin blijft hangen? 



LXIX. Zohra: Omdat ze niet bewust was. En haar omgeving ook niet. Onwetend in de menselijke persoonlijkheid. 

Begrijp je hoe verschrikkelijk belangrijk dit allemaal is? En juist nu, door al deze voorbeelden, heeft iets in haar, een flits van inspiratie in haar, haar ertoe geleid om te willen dienen voor het bewustzijn van de mensheid. Zoals alles wat gebeurt aan negativiteit in de wereld een flits van inspiratie is voor de ziel om te willen dienen voor het bewustzijn van de mensheid. 



--- Er zijn dus gradaties in dat weggaan. 

Ze gaan weg op een gegeven moment, maar blijven ergens in hangen. 

Zodat nog meer ingrepen nodig zijn om ze nog hier te houden. 









LXX. Zohra: Wanneer een mens een bepaalde tijd in coma is geweest dan kunnen de hersens niet meer functioneren in de materie, in het menselijk lichaam. Dan kan het de wil zijn van de mens, van degene die in coma ligt, om te willen toestemmen om weg te gaan. Dat kan bereikt worden door die mens tot dat bewustzijn te brengen. Hoewel hij dus niet hersenbewust is. Dus er kan met die mens gepraat worden, waardoor die mens niet hersenbewust maar wel in het hogere bewustzijn daarop kan reageren. En op een gegeven moment zal de bewuste persoon die daarmee praat voelen dat hij of zij klaar is. En dan mag het ook. 



--- Als mensen in coma zijn, dan heb ik ook wel eens gemerkt dat ze voor een soort keuze staan. Is dat altijd zo? 



LXXI. Zohra: Ja, en soms weten ze het niet en dan blijft dat ook hangen. 

Soms willen ze echt toch weg en dan sterven ze ook. Maar het niet weten, dat komt het meeste voor. 



--- Dan kan je ze in de geest wel helpen. 



LXXII. Zohra: Ja. Maar het gebeurt ook wel dat, door het te lang geen keuze kunnen maken, de keuzemogelijkheid er ook niet meer is eigenlijk. Dat hij dan nog in een tussenfase zweeft zonder bewustzijn daarover. 



--- Dan kan je hem dus wel helpen. 



LXXIII. Zohra: Ja, dat mag dan wel. Maar die grenzen zijn zo subtiel, het is eng om dat zo maar te zeggen hoor. 

Als het na, laten we zeggen zes maanden, nog zo blijft (de coma red.), dan is het toch wel zo dat de terugtrekking van de geest eigenlijk al heeft plaats gevonden. In zover dat er geen keuzemogelijkheid meer overblijft. Dan is het bewustzijn dus weg. 

Na zes maanden atrofieert alles ook al. 



--- Hoe komt iemand in zo'n comateuze staat? 



LXXIV. Zohra: Vaak uit verlangen naar rust, te lang laten doorgaan, niet meer tegen kunnen houden, waardoor het eigenlijk langzaam aan al zo dood is en waaruit je niet meer terug kunt. Soms heeft iemand die in coma gaat dat nodig om tot een totale rust en acceptatie te komen, waardoor er een totale transformatie plaats kan vinden. 

Wanneer artsen en verplegend personeel meer van dit alles zouden weten dan zouden ze heel anders kunnen werken met die mensen. 





--- Aanrakingen is wel goed? 



LXXV. Zohra: Ja, het is of ze niet de juiste interesse meer hebben. 

En als die interesse er niet is, dan reageren ze daar niet op. 

Want dan wordt die geest niet geraakt. 



--- Het zou met liefde moeten gebeuren? 



LXXVI. Zohra: Ja. 



--- Nu leven we veel bewuster en vinden dat sterven bij het leven hoort. 

Het sterven kan op verschillende manieren gebeuren en onze keuze geeft dan een vorm aan dat bewustzijn. 



LXXVII. Zohra: Ja, want die flits van angst die ieder mens heeft vlak voordat hij sterft, of je dat nu netjes in je bed hebt of onder een auto of waar dan ook, die blijft hoor, die flits, dat kan niet anders. Want elk mens, elk stoffelijk mens, hoe bewust die ook is, heeft toch een instinctief reageren van de in de stof levende cellen om naar die overgang toe te gaan, dat kan niet anders. En alleen mensen die een heel hoog bewustzijn hebben, dus een heel hoog loslatingspercentage sterven a.h.w. 

gelijkmatig. Toch zit daar nog iets van die flits in maar in gradaties van niveau van bewustzijn minder ervaarbaar. 



--- Kan iemand blijven hangen in een bepaald gebied i.p.v. op te stijgen naar dat gebied van schoonheid? 



LXXVIII. Zohra: Hij wordt altijd opgevangen, gaat door die tunnel heen en komt in een onaards gebied. Dat is meestal een overgangsplaats, een bepaalde plek van schoonheid, een rustplek, waar hij toch veel gaat verwerken. Hoe minder hij in de stof op aarde heeft verwerkt, hoe langer hij daar blijft in een steeds terugkeren naar de aardse sfeer. Dat gebied van schoonheid waar je dus terecht komt raakt dan tevens al ... 



--- een dieper weten aan. 



LXXIX. Zohra: Dat wordt al aangeraakt, daarom komt hij daar. Mensen die klinisch dood zijn geweest die hebben dat gezien. Toch merken ze dat er een scheidingslijn is geweest, een rivier of zo, met hun gestorven geliefden die ze herkennen. 







Omdat ze in coma liggen en hun levenstrillingen, de prana, zich stoffelijk al wat heeft teruggetrokken kunnen ze in dat onaardse gebied komen. 



--- Hoe lang ze daar blijven hangt af van hun geestelijke bewustwording of ze snel los kunnen laten en door kunnen gaan. 



LXXX. Zohra: Of ze nog verder gaan, ja. 





DEMENTIE 



--- Wat is dementie? 



LXXXI. Zohra: Dementie is terugtrekking van de geest, waardoor de stof vervalt. 

Dus wanneer de geest zich terugtrekt wordt de stof niet meer vergeestelijkt, niet meer in stand gehouden. Want geest houdt stof in stand. Stof valt uiteen als geest zich terugtrekt. 



--- Kun je het doel van dementie omschrijven als een ondergaan van een grote loutering door een stuk onbewust lijden? 



LXXXII. Zohra: Nee. Is dat de vraag? 



--- Nog niet. Hier staat: Zo ja, heeft dat lijden dan te maken met pijn waar iemand niet bewust doorheen durfde te gaan. Bijv. door angst voor de dood, door angst voor andere mensen of wat voor angst dan ook. 



LXXXIII. Zohra: Het is veel fleuriger dan hier wordt voorgesteld. Dementie heeft natuurlijk een medische oorzaak, dus een fysieke oorzaak, maar het heeft ook te maken met het gegeven dat de ziel van deze persoonlijkheid in een bepaalde rustperiode intreedt. Ik zie vaak dat dementie als iets heel akeligs en zwaarmoedigs wordt voorgesteld, met lijden enzo, maar een dement mens keert terug, is bezig zijn hele leven te verwerken. En dat hoeft helemaal niet altijd in pijn te zijn. Dat gebeurt natuurlijk ook wel eens, je kunt nooit alles generaliseren, maar het is heel vaak zo dat deze dementie a.h.w. een toevlucht is voor een ziel die meer en dieper wil verwerken. En dan zie je ook dat demente mensen teruggaan naar hun eigen jeugd, daar helemaal in leven. Onderwijl verwerken zij hele grote aspecten van hun leven. 

Wat ik er zo van gehoord heb is dat in dementie een zodanige karmische verwerking en soms zelfs transformatie plaats vindt, onbewust, waardoor na de overgang er een andere weg van evolutie is. 



--- Hoe moeten hulpverleners met dit proces omgaan omdat dat proces leidt tot de dood, waarbij vaak kenmerkend is dat het contact met degene die de- ment is, vrijwel verloren gaat? Hoe gaat de hulpverlener hiermee om, en misschien ook na de dood? 



LXXXIV. Zohra: Innerlijk. De hulpverlener zou innerlijk met die persoon moeten spreken, want het bewustzijn van die mens neemt het niet meer op, zijn hersenen 





nemen het niet meer op. Maar wanneer men van ziel tot ziel spreekt, wordt dat wel in het onderbewustzijn opgenomen. 



--- Hoe bedoel je dat? 



LXXXV. Zohra: Ik heb dat meegemaakt met iemand die bezeten was, zoals men dat dan noemt. Je kunt dan van alles tegen hem zeggen, maar dat hoort hij niet, dat ervaart hij niet eens. Daarom zweeg ik en maakte van binnen contact. Op die manier kon ik de ziel van die persoon bereiken, zijn onderbewustzijn bereiken. Want dat bewustzijn is dan gesloten. Bij demente mensen ook. 



--- Hoe doe je dat precies, van ziel tot ziel praten? 



LXXXVI. Zohra: Je moet in jezelf bidden, in jezelf tot stilte komen, in jezelf je eigen verbinding met dat Goddelijke leggen. Hoe je dat Goddelijke dan ook ziet, dat hogere Zelf in jezelf. Vanuit die verbinding moet je contact maken met dat hogere Zelf van die persoon, waar hijzelf geen contact meer mee kan hebben. 



--- Ik heb nog een aansluitende vraag. Waar blijft die ziel dan? Zweeft hij ergens tussen hemel en aarde? Want hij is nog niet helemaal uit die mens, die mens is nog niet dood. 



LXXXVII. Zohra: Die ziel is aanwezig in die mens, maar die mens heeft er in zijn ego, in de stof, in zijn persoonlijkheid geen aansluiting meer mee. Je kunt hem wel bereiken ... 



--- Omdat u het over terugtrekken had van die geest. 



LXXXVIII. Zohra: Daarom kan de stof die geest niet meer manifesteren, want geest- kracht, geest, gaat zich via denkkracht, via de hersenen in het lichaam, het centrale zenuwstelsel enz., manifesteren. Wanneer geest zich dus terug trekt, dan trekt de belevendiging van de stof zich terug. Geleidelijk aan trekt het zich dus terug, maar je kunt die ziel wel bereiken. 



--- Betekent dat, dat het juist heel belangrijk is dat mensen in die bepaalde levensfase, die dementie, een menswaardig bestaan hebben en juist een bepaalde opvang en begeleiding nodig hebben? 









LXXXIX. Zohra: Natuurlijk. Deze mensen moeten juist met respect behandeld worden. Men denkt al heel gauw dat je iemand die dement is als een onmondig kind kunt behandelen. Dat is niet zo. Dat doet in de sferen zo ontzettend veel pijn. 

Dat mag niet! Alhoewel zij dit niet meer in hun bewustzijn kunnen begrijpen, kunnen absorberen, kunnen zij dat wel vanuit hun geestelijke vermogens, die zich dus niet meer kunnen conformeren met die denkkracht. 

Dat doet ontzettend veel pijn. Ik heb ook wel eens zulke mensen gezien. 

Het is of ze schreeuwen om hulp. Als je ze dan behandelt als een onmondig kind van drie jaar of een lastig kind dan is dat heel erg. 

Dat is absoluut tegen de menselijke waardigheid! 



--- Je krijgt op het laatst zelfs, ik denk even aan dementie, een soort gevangen houden van die ziel in de schaal. 



XC. Zohra: Ja, Maar hij kan die ziel dus helemaal bevrijden door steeds meer het Godsbewustzijn, de liefde in zich toe te laten en daardoor zich te bevrijden van alles wat dit Godsbewustzijn tegenhoudt. Dus ook de liefde. Dat is een immens proces. 



--- De ziekte van Altzheimer, is dat een vorm van dementie? Ik ken iemand die dat heeft en die is daar heel verdrietig over, die wordt heel depressief omdat hij zelf ervaart dat hij dingen niet meer kan. Hij verdwaalt bijv. en haalt dingen door elkaar. 

Dat vind ik helemaal niet positief. 



XCI. Zohra: Op die manier niet, omdat hij nog in zijn aardse, materiële bewustzijn is. Daarin ervaart hij het emotioneel als een falen van hemzelf. Kijk, en daar gaan we weer, wanneer iemand in zijn omgeving dan dit spirituele bewustzijn heeft, kan hem een heleboel aangereikt worden waardoor hij verlichting krijgt in zijn emotionele stress hierover. 



--- Maar dat is ontzettend moeilijk, hij is christelijk gereformeerd en wil er absoluut niets van weten, dit is allemaal vanuit den boze. 



XCII. Zohra: Misschien kun je dan andere woorden vinden dan de woorden die wij hier gebruiken. Er werd mij eens gezegd: spreek Russisch met de russen en chinees met de chinezen, ik denk dat dat hierop slaat. Want je zou hem totaal in verwarring brengen als je met deze begrippen zou aankomen, maar je zou met je eigen inspiratie deze begrippen, zodanig door de liefde gedragen, kunnen aanpassen aan datgene wat hij kan bevatten. 







--- Het probleem is dat, omdat zijn vrouw weet dat ik hiermee bezig ben, ik helemaal afgewezen word, dus is er nauwelijks contact mogelijk. 



XCIII. Zohra: Dan weet ik het ook niet. Dan is dat toch een manier van hem, om door de ervaring van dit lijden tot een verandering te kunnen komen en een acceptatie in hemzelf. 



--- Mijn ervaring met mijn moeder die pas dementerend is geworden is, dat zij door te dementeren alles kan loslaten wat haar materieel zo bond. En daardoor is zij zo mild geworden, wat zij in haar hele leven niet heeft kunnen zijn. Eigenlijk ervaar ik dat als heel ontroerend. 



XCIV. Zohra: Ja. En het geeft haar ook heel veel ontspanning. En dat is een manier om nu al in het bewustzijn, want haar bewustzijn is niet dement, alleen de functie daarvan, in het bewustzijn nu al tot een karmische transformatie te kunnen komen van heel veel aspecten uit dit leven. 



--- Hier wordt dan gesproken over een goede ervaring, maar ik heb vaak ook meegemaakt dat je bijna niet bij demente bejaarden durft te komen omdat ze agres-sief zijn etc. Is dat dan omdat ze eigenlijk nu pas dingen in hun leven verwerken, agressie, waar ze in hun leven heel netjes geweest zijn en dat op dat moment niet hebben laten opkomen, verdrongen agressie die nu boven komt? 



XCV. Zohra: Ze verwerken dus fysiek onbewust, wel geestelijk bewust datgene wat ze in dit leven niet hebben verwerkt en dat kan zijn agressie wat er nu uitkomt, boosheid over ondergaan onrecht, maar het is goed dat dit nu kan. 



--- Ik heb vaak bij demente mensen het idee gehad, dat als je denkt dat ze zomaar een poosje zitten te dutten in een stoel of dat alles langs hen heen gaat, dat vaak het tegendeel waar is, maar ook dat mensen na een poosje dutten of als ze heel wazig voor ze uitgekeken hebben, dat je het idee hebt dat ze een uittreding hebben gehad en dat ze daarover vertellen. 



XCVI. Zohra: Nou, een uittreding hoeft het niet te zijn, maar in dat bewustzijn, wat dus los staat van dat fysiek functioneren, is dan een hele diepe verwerking gekomen en een ontspanning. En dat zie je dan fysiek alsof ze uit een dutje wakker worden of zich plotseling prettiger voelen of hoe dan ook. 

Uittreding in zoverre, dat zij onbewust in dat bewustzijn heel duidelijk meegaan, heel duidelijk ervaring ondergaan van dit leven. 





En daar op een bepaalde manier iets in hebben kunnen veranderen of transformeren of klaar zijn daarin. 



--- Ik werk in een verzorgingshuis en daar is een vrouw in een beginnende dementie. 

Die zit in angst alleen gelaten te worden, je voelt echt dat ze op de een of andere manier terugtrekt. Op een avond dat ze incontinent was was ze heel verlegen, zo van: Ik ga naar huis, blijf bij me. O God zend me toch iemand die mij kan helpen, want ik ga naar huis. 

Ik vraag me af: Wat is dat naar huis? Huis in de zin van vroeger, kindertjes en zo, of ik ga terug naar de bron, ik overlijd. Ik heb zelf het idee dat ze weet dat ze het contact verliest met zichzelf. 



XCVII. Zohra: Het is het verlangen naar geluk. Eigenlijk is dementie - dat is natuurlijk niet een medische uitleg, maar spiritueel - verlangen naar geluk. En wat is geluk? In een innig contact te zijn met het diepste innerlijk in jezelf. En dat kan zich op alle mogelijke manieren uitdrukken, en mensen zijn zich dat helemaal niet bewust. 



Ik heb op de tv een bejaardenhuis gezien waar oudere mensen a.h.w. begeleid werden door kinderen. En hoe gelukkig die mensen waren. Het is alsof zij terug kwamen in een wereld waarin zij niet gedwongen waren te moeten voldoen aan de verwachtingen, de eisen van de maatschappij. Waarin zij nog zichzelf konden zijn. 

Waar zij nog in een bepaald kind-zijn mochten verblijven. "Zo gij niet zijt als de kinderen ..." enz. Waar dus het rationele vermogen niet meer de overhand heeft, of nog niet. 



--- Maar als ik mij voorstel dat mensen helemaal als een plant kunnen worden, is dat iets wat ik niet kan begrijpen. Dat is natuurlijk ook mijn eigen angst. 



XCVIII. Zohra: Ik denk dat je demente mensen niet steeds moet proberen terug te halen en ze een of ander schuldgevoel aan moet praten en ze bang moet maken. Dat is niet goed. En de overgang tussen nog net niet dement zijn en al bijna wel is een heel duister gebied voor die mensen. Daar moet je hen met liefde a.h.w. doorheen brengen. En als je hen steeds wil terugtrekken, terughalen, dan raken ze helemaal van hun stuk. Het is weer: gun hun dat, heb respect daarvoor. 



--- Maar ik weet van iemand die heel lang met dementen gewerkt heeft, dat door die mensen actief te maken en te houden met creativiteit - ik weet niet of jij dat bedoelt met terughalen. 





XCIX. Zohra: Nee, dat bedoel ik niet. Nee, creatief werk is geweldig goed voor een mens. Ik bedoel wat ik wel heb meegemaakt: Hé oma, dat is toch niet meer zo, u bent nu hier. Op die manier, dat is niet goed. Maar creatief bezig zijn dat is geweldig, dat hebben ze juist nodig, dat moet. 



--- Ik werk ook sinds kort met demente bejaarden, maar ik vind het ontzettend moeilijk om te accepteren dat ze in zo'n fantasie of in een vroegere tijd leven. Kun je iets zeggen waarom deze mensen uit hun verlangen naar wat je net zei kiezen voor deze vorm? Waarom niet in een bewustere manier? 



C. Zohra: Elk mens maakt natuurlijk negatieve dingen mee in zijn leven. En dat negatieve is dan in de herinnering vaak zwaar. En zij kiezen er dan voor - en waarom dat zo is dat weet ik niet, daar hoor ik ook niks van, dat is het unieke zijn van de mens - zij kiezen er dan voor, om dat los te laten en zich alleen te verplaatsen in datgene wat hen in hun leven goed en mooi en warm en leuk voorkwam. Maar dat is de absolute unieke en eigen wens van zo'n mens. Dat moet je respecteren. 

En wat gezegd werd over al die therapieën dat is heel goed, maar op een zodanige liefdevolle manier dat ze daar genoegen aan beleven en het leuk vinden. En ze niet alsmaar wakker geschud worden: O ja ik moet weer nadenken. Dat is niet goed. 

Maar waarom heb je daar moeite mee? Is het omdat je dan het gevoel hebt daar niet helemaal te kunnen geven wat je zou moeten geven, of te kunnen zijn? 



--- Als wij ons bewust op de dood moeten voorbereiden, dan vraag ik mij af hoe demente bejaarden dat kunnen doen, en waar hun bewustzijn is. Of is dat vergelijkbaar met mensen die een ongeval krijgen en bij de overgang met problemen te maken krijgen? 



CI. Zohra: Demente mensen, en vaak ook geestelijk minder begaafde mensen, zwakzinnigen, kunnen wij meestal niet in het bewustzijn bereiken. We kunnen hen dus niet voorbereiden op sterven. Het enige wat je dan kunt doen is in je uitzending een onpersoonlijke liefde te brengen, die zij wel degelijk voelen - en ik bedoel met onpersoonlijke liefde dus innerlijk niet vastzittend aan 'het zo graag willen doen', die ander zo graag willen dwingen tot inzicht of begrip of hoe dan ook. Eigenlijk innerlijk los daarvan, in menselijke warmte en liefde naar deze mens uitstralen, en dan op het hogere niveau, dus op het ziele niveau, zich daar verbinden met het hoger zijn van 

die mens. Maar die klim naar dat hogere kan alleen als de begeerten worden losgelaten. Dan pas krijg je in je menszijn verbinding met dit hoger zijn en daardoor kun je verbinding leggen met het hoger zijn van die ander. En dat helpt ook. 





--- Hoe is het met het uitvoeren door derden in verband met onvermogen van de patiënt, bijv. een diep dement of een diep zwakzinnige persoon: dat de ouders, familieleden of deskundigen tot bepaalde beslissingen komen? 



CII. Zohra:  

"U zult hen die Ik u heb toevertrouwd, 

wanneer zij zelf niet meer in staat zijn  

in het bewustzijn met Mij te verkeren in het dagelijks bewustzijn, zeer goed in uzelve nagaan, 

juist vanuit hetgeen vanuit Mij in u is, het geweten, hoe u hierin u zult verhouden. 



Elk lijden heeft naast de menselijke negatieve aspecten, waarin zeer grote positieve waarden liggen, een inwijdingspoort om te kunnen komen tot verlichting en tot hogere bewustwording. 



U mens van deze nieuwe tijd, 

ga niet alleen af op de beperking van uw denken  

of de insnoering door uw emoties, 

doch richt u in uzelve op uw verbinding met dit goddelijk zijn in uzelf. 

En alleen zo, vanuit deze diepe verbinding, 

waarin u de plicht hebt uw gebondenheden, 

uw angst, uw hartepijn om het lijden van hen die u lief is, los te laten  

opdat u werkelijk leeg, en daardoor vrij  

en in uw universele zijn verlicht, 

uw beslissingen kunt nemen. 

Wij, uw Broeders in de geest, 

Wij, de krachten van Liefde en Wijsheid die u, mensheid, begeleiden, mogen hierin niet u de wet stellen, 

daar u mens, vanuit uw goddelijk zijn 

de beschikking heeft over uw vrije wil. 



Doch bedenk wat u op u laadt aan kosmisch, wereld, en individueel karma wanneer u handelt vanuit de beperking van het denken en de insnoering vanuit uw emotionele gebondenheden. 

En zo reik Ik u het zwaard des onderscheids. 



Aum." 





 


EUTHANASIE

--- Leven wordt tegenwoordig met zoveel technische middelen in stand gehouden en aan de andere kant wordt zo ontzettend veel leven genomen in allerlei geweldsituaties. Dat is toch wel een dilemma. 



CIII. Zohra: Dat is de dualiteit, de discrepantie in het bewustzijn van de mens, in zijn machtsfactoren, in zijn onevenwicht -in het kort gezegd- in de liefde. Vanuit de gezondheidszorg het leven op alle mogelijke technische wijzen in stand houden is, vanuit het hoger bewustzijn gezien, niet altijd juist. Het nemen van leven, en al het kwaad, ik denk niet dat ik daar nog wat over hoef te zeggen, dat zult u ook wel weten. Misschien wil hier iemand op ingaan? Ik wil vandaag graag zoveel mogelijk, als me dat is toegestaan, duidelijkheid geven in werkelijke brandende kwesties en niet in een algemeen gezellig gesprek of lezing. 



--- Voor mij speelt de vraag: het moment dat iemand op een natuurlijke wijze wil doodgaan en het ingrijpen dan op kunstmatige wijze. Dat vraagt van de omgeving maar ook van de patiënt denk ik, zo'n hoog innerlijk gevoel van keuze moeten maken. Vroeger was die keuze er niet. 



CIV. Zohra: Dat er nu die keuze is, dat komt omdat ons bewustzijn zodanig is geëvolueerd. Nu het kernpunt van de vraag: Mogen wij dat? Wanneer het bewustzijn van de mens, vooral van de reguliere gezondheidszorg, dieper wordt belicht, tot diepere inspiratie en inzichten gaat komen vanuit meer en hoger en dieper begrip van wat is dood? - en waarom moeten wij het leven op alle mogelijke manieren vasthouden en verlengen? - waarom mogen wij niet sterven als wij dat hebben aangegeven? Want de zieke geeft aan dat er een punt is gekomen dat hij in wezen tot rust wil komen en zich terug wil trekken in geest. En hoe groot is dan de verantwoordelijkheid van de gezondheidszorg of die gezondheidszorg dit mag en kan toe-staan - wanneer wel en wanneer niet. Ik denk dat hier pas een werkelijk uitsluitsel over kan komen wanneer in deze hele reguliere gezondheidszorg een dieper inzicht gaat komen over wat dood inhoudt en wat leven is. En hoe geest zich verhoudt tussen deze twee polen in. En dan pas kan er bewust gewerkt worden met deze inzichten. 

Daarom is het zo belangrijk dat wij een dag als deze hebben, en ik hoop met steeds meer mensen die hiertoe aangeraakt worden en hiermee willen werken: wat het bewustzijn van dood, van leven en van geest, die zich verhoudt tussen leven en dood in, wat dat inhoudt en wat wij daarmee kunnen doen. 







En waar onze verantwoordelijkheden dan liggen. Ik kan hier niet zeggen dat de reguliere gezondheidszorg dat niet mag doen, want daar zal nooit iemand naar luisteren, dus daar hebben we niets aan. We kunnen niet ingaan tegen, we kunnen wel aanreiken, een nieuw bewustzijn, nieuwe inzichten, een dieper begrip van dood. 

In onze materiële maatschappij is dood afschuwelijk. Dan houdt de materie op. Dat is het nou juist, daar gaat het om. Wij zijn te gericht op die materie, dus op dat leven. 



CV. Zohra: Vanuit een innerlijk zielscontact kan je te weten komen wat de wil van de ander is. Dat moet je dan nog fysiek, in de materie tot stand kunnen brengen. En dat is ontzettend moeilijk. En ik denk dat hierover al die vragen liggen: hoe kan dat dan. Dat kan alleen wanneer het bewustzijn van de reguliere gezondheidszorg verruimd wordt, verdiept wordt met deze spirituele inzichten. 



CVI. Zohra: En wanneer dat spirituele bewustzijn van de hele mensheid, nou dat is erg veel, laten we het klein houden, van de mens in Nederland verlicht zou worden, op een bepaalde wijze andere dimensies kan accepteren, van geest weet, dan kan die beslissing dus in vrijheid worden genomen door een echtgenote, of wie dan ook. 

Wanneer iedereen steeds bewuster wordt van geest, dan is het voor iedereen, voor elk mens. 

Dat is nu nog niet voor iedereen omdat dat bewustzijn daar niet voor open is, zich daarvoor afsluit. Dus dan kan dat ook niet indalen. Wanneer het bewustzijn daarvoor open gaat dan is het wel voor iedereen: dat je in een zielscontact kunt treden met die mens die fysiek niet meer functioneert. 



--- U zei: laat degene die wil sterven vrij, hij moet eigenlijk de keuze hebben, iemand heeft genoeg geleden, laat hem gaan. Maar hoe zit dat met vaak jonge mensen die suïcide willen plegen of gedaan hebben. Die je dan eigenlijk toch vaak wilt redden. 



CVII. Zohra: Daar zijn allerlei gradaties van niveau in aanwezig natuurlijk. Een mens die suïcide pleegt die doet dat vanuit de uiterste wanhoop. Die uiterste wanhoop zou verlicht kunnen worden door mensen die een bredere visie, diepere geestelijke inzichten hebben, daarmee zou je zo'n mens in uiterste wanhoop kunnen helpen. Maar ook dan nog is het alleen een aanreiking die je mag doen en de beslissing moet laten, moét laten - ik heb niet zo graag het woord moet - maar toch moet laten bij diegene die die stap zou willen doen. Want het is zijn of haar leven, daar is alleen hij of zij verantwoordelijk voor, niet de ander. 









--- Ik vind het heel moeilijk zoals u dat zegt, want soms heeft iemand een suïcidepoging gedaan, is dan nog net op tijd naar een ziekenhuis gebracht, en na een x-tijd is hij toch heel blij dat hij nog in leven is gebleven. 



CVIII. Zohra: Dat zeg ik, wanneer je een - dat is weer dat bewustzijn, ik heb het steeds maar over Nederland, wat in Nederland kan komen - een dieper geestelijk bewustzijn hebt, een bredere visie hebt, diepere inzichten hebt, dan kun je zo'n wanhopig mens veel meer hulp geven dan er nu nog geboden wordt vanuit reguliere zorg en bijstand. Altijd heb je toch de menselijke plicht om vanuit de liefde deze mens een zodanige liefdesaanreiking te geven dat die mens kan gaan weifelen. 

Wanneer die mens een liefdesaanreiking krijgt kan er nl. in hem- of haarzelf een verandering optreden. En dan, dan kan hij of zij tot een dusdanige beslissing komen, wel of niet. Maar dan moet je het ook kunnen loslaten. Want het is toch de eigen verantwoordelijkheid. 



--- Is het niet zo dat er tegenwoordig te gemakkelijk overgegaan wordt op euthanasie? Ik denk vaak uit angst voor pijn of angst voor lijden. 

Toch weet ik niet goed hoe ik daar mee om moet gaan. Ik zou mensen wel willen helpen om dat niet te doen, maar ik weet niet precies hoe ik moet zeggen:  

"Doe het niet." Of: "Wacht ermee." 

Misschien dat het ook niet juist is, misschien dat zoals jullie nu zeggen van:  

"je kunt dat zelf kiezen", maar dan toch niet met een infuus zou ik zeggen. 

Ik zou graag jullie mening daarover weten. 



CIX. Zohra: Ik denk dat je niet "jullie" moet zeggen, want ik wil nu spreken vanuit hetgeen zoals ik het heb doorgekregen:  

dat actieve euthanasie nu nog niet - Hij (de Begeleiding) zegt niet 'geoorloofd' maar wel - nog niet klaar is voor de mens. 

Omdat de mens nog niet weet, nog niet bewust is wat hij daarmee doet. 

En ook niet wat voor karma hij daardoor op zichzelf en op degene laadt die deze euthanasie laat plegen. Passieve euthanasie wordt toegestaan, althans toegestaan, zoals ik het hoor uit de Begeleiding, kan, mag, wanneer de mens die dat wil laten gebeuren met zich, dit ook werkelijk bewust wil. In de onderscheiding of dit gebeurt vanuit angst voor pijn, de pijn an sich, en of die pijn. En dat de angst daarvoor op een andere wijze is te overwinnen, dan eigenlijk lichtvaardig het leven te beëindigen. Maar dit bewustzijn, waar we het nu over hebben, is iets wat nu heel langzaam gaat groeien in de mens. Dus dat moet nog helemaal uitgebouwd worden, uitgediept worden. Dit is dus een hele nieuwe benadering, ik denk ook voor de medici, hoe hiermee om te gaan. 





--- Wat wordt vanuit de sferen gezegd over een arts, en eventueel verplegend personeel, die actieve euthanasie pleegt? 



CX. Zohra:  

"Mijn broeder, zo heb Ik alreeds gezegd 

dat in het actief beëindigen van het leven, u gegeven, de verantwoordelijkheid, en daardoor de consequenties daarvan, voor een groot deel liggen bij uzelf. 

Degene die de actieve euthanasie zal plegen, 

en voor een minder groot deel bij degene  

die door de uitstraling van het lijden, 

in de begeleiding van de arts of de verpleegkundige, daardoor aanraakt juist die energieën 

waardoor deze arts, verpleegkundige tot actieve euthanasie zal overgaan. 



Hiermede geef Ik u in handen 

een duidelijk onderscheid, een duidelijk inzicht in hoe individueel, collectief, wereld en kosmisch karma zich voortplant van niveau tot niveau. 



Bezint u  

op de waarden die het stervensproces en het lijden hebben voor de mens. 

Bezint u, diep in uw geweten, 

of de wens om tot euthanasie over te gaan 

in uzelve niet is gebaseerd op  

uw eigen angsten, twijfels, schuldgevoelens, plichtsgevoelens en onmacht. 

En besef dan, Mijn broeder, 

dat de verantwoordelijkheid zo groot is  

dat u uw handelingen niet moogt baseren  

op deze in uzelve onderliggende stromen, 

die uw hoger bewustzijn in uw menselijk bewustzijn versluieren. 



Amen." 

















--- Vraag over hoe euthanasie goed gehanteerd kan worden. 



CXI. Zohra: Euthanasie vanuit een bepaalde geestelijke harmonie schept geen nieuw karma. Hetzelfde vanuit pijn, angst en dergelijke, wel. Dan pak je niet op wat doorleefd, verwerkt moest worden en dat komt weer terug in een ander leven. Het is wel je eigen keuze natuurlijk of je dit wil doormaken of dat je het uitstelt. Maar als je het wilt vanuit een harmonieuze intentie is het al anders. Hierover moet dan gepraat worden met de mensen. Het blijft altijd eigen keuze, en naarmate het niveau van inzicht en overgave zal het herhaald moeten worden. Hoe meer het in harmonie gebeurt, hoe minder pijn en wanhoop er achter zit. Gewoon in jezelf zeggen: in dit leven voel ik mij nu hier niet meer capabel voor, dat geeft een heel ander karma in het volgende leven, dat zijn emotietrillingen; die angst-trillingen bepalen het, die emotietrillingen bepalen ook het volgende leven. 



--- Hoe schat u de functie van pijn en hoe staat u tegenover de functie van euthanasie? 



CXII. Zohra: Ik vind pijn een heel goede ervaring. Pijn en lijden, dat klinkt bijna net als vijftig jaar geleden in de christelijke kerken. Je moet maar zoveel mogelijk lijden en zo berustend mogelijk zijn en dan kom je wel in de hemel. 

Daar zit een esoterische lering in verborgen die verkeerd is geïnterpreteerd door het Christendom. De werkelijke esoterische betekenis van pijn en lijden is dat de mens door de ervaring van het lijden zichzelf een stuk verder brengt in zijn evolutieproces. 

Want die ervaring van het lijden doet hem begrijpen, ook bewust weten, dat het zo niet moet. Een heel eenvoudig voorbeeld. Een klein kind dat bij de kachel speelt en even heel voorzichtig zijn handje bij de kachel doet; dan zal hij daar nooit meer bewust tegenaan komen. Zo is pijn voor de mens hetzelfde. Vreugde vervliegt. 

Ik heb een gedicht geschreven, vreugde vervliegt. Vreugde laat stilte achter, een ge-luksgevoel. Dat is ook een ervaring. Maar het veroorzaakt blijkbaar niet die diepe indruk op een mens als lijden en pijn. 



--- Kunt u zeggen of pijn een noodzakelijk bestanddeel is van zuivering? 



CXIII. Zohra: Pijn en ziekte zijn noodzakelijk zolang de zuivering nog niet in alle gebieden heeft plaatsgehad. Pijn en ziekte zijn de wegwijzers tot algehele zuivering en overgave tot in de allerhoogste gebieden. Naarmate de pijn, de ziekte en het lijden de mens zichzelf doet overstijgen, zal de zuivering tot in de hoogste spirituele gebieden plaats vinden. De mens, die deze ziekte en pijn, dit lijden vanuit de hoogste spirituele gebieden is ontstegen, heeft de hoogste spirituele krachten in zich; 





hij zal de wonderen des hemels kunnen doen plaats vinden. 

De Meester Jezus was zo'n mens. Hij heeft vanuit de hoogste spirituele gebieden de pijn en het lijden kunnen ontstijgen. Hij accepteerde al het lijden in volle overgave; heeft zich slechts als dienaar ten dienste gesteld. 

Zo zeg ik u: de mens die deze trap van volmaaktheid zal kunnen bereiken zal de wonderen des hemels kunnen realiseren. 



--- Betekent dat dat er geen overbodige pijn bestaat? 



CXIV. Zohra: Er is wel overbodige pijn wanneer de mens zich verzet; wanneer hij strijdt; wanneer hij zich niet overgeeft aan het lijden en in verzet komt tegen dit lijden. Dan krijgt hij disharmonie in zichzelf. Dit roept overbodige pijnen op. 



--- Is euthanasie eigenlijk niet helemaal in de haak, vanuit het oogpunt bekeken dat je het karma van mensen misschien vroegtijdig afbreekt vanuit humanistisch mededogen? 



CXV. Zohra: In wezen is euthanasie moord. In heel enkele gevallen geloof ik dat het een zegen kan zijn. Maar ik denk dat dit begrip, zeer. zeer zorgvuldig gehanteerd moet worden en niet generaliserend, zoals men er tegenwoordig mee omgaat. Ik denk dat het individueel heel diep onderzocht moet worden. En dat degene die het uitvoert de volle verantwoordelijkheid, dus geestelijk karmisch, heel bewust op zich moet nemen. 



--- Ik wilde nog iets vragen over die euthanasie. Dat we eigenlijk nog geen onderscheid gemaakt hebben tussen passieve en actieve euthanasie. Ik bedoel daarmee dat je bij actieve euthanasie echt iemand een spuitje geeft en dan gaat hij dood, terwijl je bij passieve euthanasie alleen maar de levensverlengende middelen achterwege laat en dan zie ik de verantwoordelijkheid niet zozeer van degene die dat doet. 



CXVI. Zohra; Actieve euthanasie vind ik persoonlijk moord. Daar zou ik nooit aan willen meedoen. Passieve euthanasie vind ik soms een zegen. Maar dat is dan toch wel de verantwoordelijkheid van degene die dat toelaat. Want die persoon die daar ligt kan dat dan niet meer. En als de familieleden de verantwoordelijkheid op zich willen nemen, dan kan geen mens dat beletten. 

Als je die levensverlengende middelen stopt van een persoon die vegeteert, dan geef je hem de kans terug te keren naar de sferen, opdat hij na verloop van tijd terug kan komen om zich zelf weer te kunnen vervolmaken. 





Als je iemand een spuitje geeft waardoor hij sterft, dan druk je hem heel bewust in die dood. Ik weet het, daar zit maar een haarbreedte verschil in. En daarom zeg ik ook dat het individueel bekeken moet worden. Dit kun je niet zomaar generaliserend behandelen. Ik denk dat daar heel, heel voorzichtig, gewetensvol, individueel mee gewerkt moet worden. 



--- Kun je wat zeggen over euthanasie vanuit gene zijde, en misschien moet daarin het onderscheid gemaakt worden tussen actieve en passieve euthanasie? 



CXVII. Zohra: Het is natuurlijk een heel breed veld. Hoever gaat euthanasie? Begrijp ook wel goed dat euthanasie ook karma opwekt, nieuw karma veroorzaakt, werk dus. 



--- Voor degene die het bewerkt of aan wie het gebeurt? 



CXVIII. Zohra: Dat hangt ervan af hoe het gebeurt, vanuit welk bewustzijnsniveau is dat gebeurd. 

Zoals bij van Kooten en de Bie op de televisie: 'Ja, die vrouw aan de overkant die was altijd zo zielig, die zat altijd zo alleen voor het raam, daar heb ik maar euthanasie op gepleegd. En die andere buurman die was zijn poes kwijt, dat was zo'n ellende, daar heb ik ook maar euthanasie op gepleegd.' Ze hebben toch wel iets heel fundamenteels aangeraakt. Zo'n vraag is zo wijd, die kan ik zo niet beantwoorden. 



--- Het nalaten van behandelen, is dat ook een vorm van euthanasie? 



CXIX. Zohra: Ja, dat is ook een vorm, maar hoe gebeurt dat? Gebeurt dat in overleg met degene op wie het gepleegd wordt, gaat het helemaal buiten die persoon om: er zijn zoveel aspecten. Je moet specifieke vragen stellen willen er specifieke antwoorden komen. 



-- Als degene die hulp vraagt ziek ligt en niet in staat is om een eind aan het leven te maken. Moet je dan verder gaan en actief hulp gaan verlenen? 



CXX. Zohra: Nee. 



--- Ik kan mijzelf dan beschouwen als een instrument, zonder mijn eigen emotionaliteit en geweten alles erbij, als instrument voor de keuze van de hulpvrager. Dat is op dit moment de ethiek die in de hulpverlening speelt. 







CXXI. Zohra: Dat is eigenlijk euthanasie. Ik vind dat zo'n mens die op dat moment werkelijk alleen maar dood wil, in een totaliteit is van werkelijke destructieve negativiteit. Want in het leven wat hij nog in zich heeft zijn vele, vele mogelijkheden. Is deze persoon door werkelijk inzicht heen gegaan dat het voor hem nu het enige is wat hem tot bevrijding kan brengen, dan heeft hij het recht om dood te gaan, maar niet het recht om daar een ander mee te belasten. Hij mag dood gaan, dat is zijn recht, maar hij mag dat niet aan een ander vragen, dat moet u hem uitleggen. 

Want daarmee heeft hij de verantwoordelijkheid en de beslissing weggehaald en het aan u gegeven. 



--- Wat u zegt daar ben ik het mee eens. Maar nu wordt het in de hulpverlening omgedraaid doordat men zegt dat als je er niet aan meewerkt als hulpverlener dan heb je kennelijk de pretentie dat je de ander toch nog het perspectief kan geven voor het leven. 



--- Hoe zit het dan met actieve en passieve euthanasie in deze totaliteit? 



CXXII. Zohra: Kijk, wanneer je kiest voor euthanasie, dat is toch hetzelfde, daar kies je voor. Ook dat zit in jou ingebed toen je kwam. Want de trillingen die jou als het ware niet dwingen, maar voeren tot die beslissing, die maken ook jouw komst uit. Dus jouw komst is hetzelfde als jouw einde, je komst houdt alles in, dus bepaal je zelf ook je einde. In die atoom die een mens wordt, daar zit alles in van het begin tot het eind, alles is oorzaak en gevolg, het eind is het gevolg van het begin waarmee alles is begonnen. 



--- Ik heb zelf het gevoel: Je spreekt nu over het atoom, wat dus een of ander verband heeft met de gang naar die passieve of actieve euthanasie, het is net of dat atoom daar iets mee te maken heeft, de structuur van dat atoom. 



CXXIII. Zohra: Ja, de structuur van dat atoom waardoor het een menselijk wezen wordt is zodanig gestructureerd dat daar alles in zit. Dus alle trillingen die datgene oproepen wat in dat leven tot hem komt, ook begin en eind. 



--- Is het dan zo dat alle mensen die tot euthanasie over gaan behoren tot een bepaald atoom. 



CXXIV. Zohra: Het heeft met een bepaald energieveld te maken. Dit is een nogal moeilijke mystieke lering die je me nou even voor mijn voeten schuift, Ik weet niet of ik dat in een zaal, waar toch allerlei begrippen leven, zo kan brengen. 





Het betekent dus (nu moet ik even nadenken hoe ik dat heel duidelijk moet zeggen) dat alles wat bestaat een bepaalde structurering heeft, een bepaald energieveld heeft en ook behoort tot een bepaald energieveld. En dat in dat energieveld die trillingen zodanig gestructureerd zijn dat juist die trillingen van dat energieveld die mensen aantrekken die tot dat energieveld behoren. En tot die structurering. 



--- Wanneer mag een mens voor een ander beslissen over leven en dood bij euthanasie? En mag je iemand ervan weerhouden om een poging tot zelfmoord te doen. Ook het omgekeerde wat in de medische wetenschap wel gebeurt, mensen die eigenlijk kunstmatig in leven worden gehouden. 



CXXV. Zohra: Ik zou het niet zelfmoord willen noemen, maar zelfdoding. Een mens heeft het bewustzijn wat bij hem of haar past, vanuit de vrijheid van geest mag die mens handelen zoals het hem of haar past. Je kunt het al of niet aanreiken het niet te doen met allerlei reden omkleed, maar die mens zelf is alleen verantwoordelijk voor wat hij doet, tenminste als hij de leeftijd des onderscheids heeft bereikt, dus niet een kind. 

Wanneer mag je het leven beëindigen als een mens kunstmatig in leven wordt gehouden. Hier past niet één antwoord op, dit hangt af van zoveel factoren: van de verantwoordelijkheid van de mensen die het begeleiden, van het inzicht dat deze mensen spiritueel hebben - hoe deze persoon in zijn hogere bewustzijn met de persoonlijkheid is verbonden in het zijn - in het heel duidelijk kunnen aanvoelen of de geest van deze persoon zich nog met dit lichaam wil verhouden of dat het in wezen zich al teruggetrokken heeft en alleen lichamelijk niet tot loslating kan komen. 

Er zijn dus veel verschillende factoren die je allemaal individueel moet bekijken. 

Maar waar het om gaat en wat de enige reden mag zijn van waaruit degene die een mens begeleidt, die zelf niet meer kan beslissen of hij zal sterven of niet, mag handelen, dat dit gebeurt, niet vanuit het eigen ego, niet vanuit het eigen geconditioneerde denken, niet vanuit de eigen emoties, maar vanuit de stilte te vragen om verlichting, om inzicht, en zo te handelen. 







ABORTUS 



--- Wat vindt u van abortus? 



CXXVI. Zohra: Abortus is het ontnemen van leven. Abortus is doodslag, ik zeg niet moord. Een mens die abortus laat gebeuren is zich over het algemeen niet bewust wat hij of zij doet. Bij de conceptie is al geest, scheppingsenergie, Godsvonk aanwezig. Bij de geboorte treedt de ziel binnen. De ziel is helemaal verweven met de foetus in de baarmoeder. Abortus is dus het doden van die vonk Gods en het beletten van die ziel om te kunnen incarneren. Maar nogmaals, de mens wordt nu geacht zodanig bewust te zijn dat hij de volle verantwoordelijkheid zal dragen. 

Het betekent dat wanneer een vrouw dit doet, zij dit in uiterste nood kan doen. Ik wil helemaal niet wie dan ook aanvallen of afvallen, het zal waarschijnlijk nooit zomaar gebeuren, het zal altijd in uiterste nood gebeuren. Het zal altijd een hele zware beslissing zijn. Maar wat die vrouw dan wel moet weten is, dat zij daardoor een karma op zich laadt. Zij zal zich dus in een volgend leven moeten verantwoorden voor het ontnemen van leven. Begrijpt u dit? Als zij die consequentie wil dragen, wil aanvaarden, dan is dat haar verantwoordelijkheid. Is dit duidelijk? 

De essentie van moord is egoïsch belang van een mens. Uit haat of afgunst, uit echte boosheid. Het doden van een vrucht komt over het algemeen uit een ander niveau dan wanneer iemand een moord begaat. Ik wil het daarom geen moord noemen, maar wel het beroven van, het ontnemen van leven. Want in de kleinste cel is al bewustzijn. Dus bij de conceptie is al bewustzijn, de vonk Gods aanwezig. 

Ik weet dat ik met deze stelling - het is niet mijn stelling, maar het komt dus uit de Geest - zeker in Nederland, in het vrijgevochten Nederland, iedereen over me heen zal krijgen. Maar ik durf deze consequentie aan, want ieder mens moet volgens zijn eigen geweten durven staan en de consequenties nemen. 



--- Waarom is het voor die vrouw pas mogelijk het karma op te lossen in een volgend leven. Is er geen kans dat het afwerken van dat karma in dit leven gaat gebeuren? 



CXXVII. Zohra: Zeker, ook wel. Maar zij zal dan diegene die in haar wilde incarneren, dus die ziel, waarschijnlijk pas in een volgend leven ontmoeten. Tenzij er een dusdanig - dat weet je nooit - belang achter zit dat die ziel toch coûte que coûte nu al wil incarneren, dus misschien nog een poging doet. Maar dat is dan helemaal individueel, dat weet ik dan niet. 



--- Gebeurt de incarnatie bij de geboorte? 





CXXVIII. Zohra: In wezen begint de incarnatie bij de conceptie. Dat is dus de scheppingsenergie, de vonk Gods die zich al in de bevruchting van de eicel plaatst. 

Maar de indaling van de ziel begint bij de eerste kreet, bij de geboorte dus. Maar die ziel is al helemaal verweven met die foetus, is al die negen maanden aanwezig in de aura van de moeder. De moeder is daar helemaal mee verbonden. 



--- Wat gebeurt er met de geest als iemand abortus pleegt? 



CXXIX. Zohra: Heeft u dinsdagavond dat programma gezien (op televisie)? 

Ik gelukkig ook niet maar ik heb er wel van gehoord. Dat is iets verschrikkelijks geweest. Daarin werd op een beeldscherm getoond wat er met abortus gebeurt d.m.v. 

het instrumentarium en dan ziet men hoe die foetus, het was een foetus van twaalf weken, dat dus bewustzijn heeft van twaalf weken, een hartslag kreeg van twee-honderd slagen per minuut van angst, toen dat instrumentarium in de baarmoeder kwam. Ik heb het niet gezien maar iemand heeft het mij zeer duidelijk verteld, zeer plastisch, ik werd er misselijk van: dat het instrumentarium het hoofdje eraf kneep. 

Dat heeft een Amerikaanse arts opgenomen. 

U vraagt mij wat gebeurt er met die geest wanneer abortus wordt gepleegd. Nou is daar natuurlijk karma en vergelding, dus die geest zoekt juist die incarnatie op waarvan hij of zij weet, bewust of onbewust, dat hangt van de evolutie af, dat de vergelding komt in de mate waarin zijn leven wordt beëindigd. 

Maar dat is natuurlijk geen excuus in zijn totaliteit, want willen wij ooit tot een werkelijke verandering van deze wereld komen dan moeten wij dat karma transformeren. Karma betekent eigenlijk alleen maar werk in het Sanskriet, maar is negatief beladen omdat het altijd met vergelding en wraak te maken heeft. 

Willen wij dat karma ooit kunnen doen veranderen, transformeren, dan zal er dus van de levende mens verwacht worden dat hij die wraak niet aan zichzelf trekt. 

Begrijpt u dat? Nou u vraagt wat gebeurt er met die geest. Ja, die gaat terug naar de sferen waar die vandaan kwam. 

Wat gebeurt er dan met de mens die dat heeft gedaan? Die zal in een ander leven deze geest, die toen foetus in haar lichaam was, - want dat zal dan een vrouw zijn natuurlijk, de man heeft daar ook een aandeel in - tegenkomen en dan zal het omgekeerde gebeuren. En wanneer houdt het op? Begrijpt u dat? 

Wanneer houdt dat in hemelsnaam op? 

Hoe ver gaan wij? Eeuw na eeuw met dat lijden en die wraak. 

Dat is uw antwoord. Alstublieft. 











--- Ik wou nog iets vragen over abortus, eigenlijk twee dingen. Je zei  eigenlijk moet die spiraal van iedere keer wraak nemen doorbroken worden, maar wraak nemen doen we niet bewust, het enige wat dus kan veranderen is dat eigenlijk toch meer respect komt voor wat leven is. 



CXXX. Zohra: Ja, dat is een andere bewustwording, een vernieuwd bewustzijn. Wat nu gaat komen voor de mensen - maar dan moet de mens eerst heel duidelijk weten wat hij zelf is en wie hij zelf is. En hoe hij in elkaar zit. En wat hij wel of niet uitzendt. Weet u wel hoe ontzaglijk groot en belangrijk uw uitstraling is? De hele dag door?  Voor de ander? Datgene wat u in uzelf bent en wat u uitstraalt, dat pikt die ander op. Wanneer u negativiteit uitstraalt dan trekt dat de negativiteit aan die overal is. Die overal bestaat en ook van die ander. Wanneer u positieve gedachten uitzendt en al zou je het niet in gedachten doen, maar positief in uzelf leeft met uzelf, dan trekt u dat positieve aan. En dat is een geweldige kracht en wanneer ieder mens dat zou begrijpen. dan zou er, echt waar, op deze planeet niet zoveel geweld zijn. Niet zoveel lijden zijn. Want dat positieve reguleert dan het lijden en de negativiteit. Ja, dat moet me even van het hart. 



--- Mijn tweede vraag was over wat je zei, wat er gebeurt bij de foetus. Je zei eerst: de Geest Gods is aanwezig vanaf het allereerste moment. In verdichting is dat het bewustzijn. Maar ik begrijp eigenlijk helemaal niet het verschil als de geestelijke persoonlijkheid, de ziel erbij komt, wat dan het verschil is, want in ieder geval worden die ervaringen dus opgenomen. Ook met zes weken was er al angst. 

Wat dus het verschil is als de geestelijke persoonlijkheid in de nabijheid komt en uiteindelijk de ziel in het lichaam komt. 



96. Zohra: Dat bewustzijn van deze foetus dat al direct begint bij de conceptie houdt ook alles in. Houdt alles in, in totaliteit. De ziel die in deze persoonlijkheid gaat incarneren heeft die totaliteit dus ook, maar bevat bepaalde aspecten die hij in dit leven in deze mens zal gaan uitwerken. En dat gaat zich langzaamaan in die negen maanden in die foetus nestelen, settelen, incarneren. 

Begrijp je dit, verdichten. Stof worden. 



--- Een bepaalde bestemming die hij in dat leven door zou moeten maken. 



CXXXI. Zohra: Dus dat totale bewustzijn wat eerst een universeel geheel is wordt dan langzaamaan een bepaald persoonlijkheids-geheel. Begrijp je het? Is het zo duidelijk? 







--- Kun je iets meer vertellen wat er precies gebeurt bij abortus? 



CXXXII. Zohra: De geest Gods treedt in bij de bevruchting, bij de conceptie. Deze geest Gods is aanwezig in alles wat leeft, dus ook de foetus in het moederlichaam. 

De opzettelijke dood, verhindering van verder leven is dus ingrijpen in de kosmische structuur. In de geest Gods. Bij de eerste ademtocht treedt de ziel binnen, maar deze ziel heeft zich vanaf de conceptie verbonden met het lichaam van de moeder, met het leven wat hij zal gaan leven. Omdat dat leven voor hem of voor haar een oplossing betekent, een evolutieproces is voor zijn verdere geestelijke groei. De mens die de rede heeft, heeft dan met zijn rede - die hem bestempeld tot een hoger wezen dan het dier - een ander wezen die de rede heeft - dus net zo'n hoog wezen is - de kans ontnomen te leven. 



--- Stel dat je abortus pleegt; is het dan mogelijk nog iets te doen voor de ziel die de abortus meegemaakt heeft? 



CXXXIII. Zohra: Je zegt het zelf. Vanuit het begrip dat je dan hebt. Die mens is afhankelijk van die gradatie van niveau van bewustzijn, die je op dat moment dat je het pleegt, bezit. Heb je dat begrip niet, dan kun je het niet een moord noemen. Heb je het begrip wel en doe je het desondanks toch, dan is het dus een groter vergrijp, dan als je dat besef niet hebt. Krijg je later dit besef, dan zul je in jezelf vergeving moeten vragen aan deze ziel. Maar je zult weten dat dit een oplossing oproept. Dus in een ander leven zul je waarschijnlijk hetzelfde ondergaan. Dit is geen wraak, maar dit is gewoon een kosmische ordening. Ik zou willen dat de mensen zouden weten wat er gebeurt; wat zij de geest, die daar in dat kind wil komen, aandoen, door hem zijn stoffelijk lichaam te ontnemen. Dit is iets heel groots en ik weet dat het heel moeilijk is om dit zo te brengen, daar men is afgestapt van het idee dat abortus fout zou zijn. Maar nogmaals ieder mens heeft vrijheid van geest, heeft eigen kritisch vermogen en eigen verantwoordelijkheid. 



CXXXIV. Zohra: Want als men er zo mee doorgaat, dan doorkruist men als het ware het karma - wat dus alleen maar werk is - waardoor zielen zich kunnen verlossen. 



--- Dan kan er geen gehandicapte meer geboren worden, b.v. 



CXXXV. Zohra: Maar dan komen er toch andere dingen. Maar dat kan zodanig vanuit geestelijk inzicht gebeuren, dat het een positieve uitwerking kan hebben. 

Maar, nogmaals, waar liggen de grenzen? Die liggen alleen bij de verantwoordelijkheid van de personen die dat doen. Wat is die verantwoordelijkheid? 





Wanneer die verantwoordelijkheid niet afstamt vanuit het weten van de geestelijke dimensies, is die verantwoordelijkheid zuiver materieel-egoïsch. Dat kan vernietiging tot stand brengen. Als ze er bewustzijn van hadden dat dat is een atoom Gods, dat dat is bewustzijn, zouden ze dat soort manipulaties niet doen. 



--- Er verbindt zich toch al een bewustzijn op het moment dat zaadcel en eicel bij elkaar komen? 



CXXXVI. Zohra: Ja, er is dan meteen een bewustzijn ontstaan. Want een professor zei dan wel dat het de eerste veertien dagen nog niet zo is, maar dat is niet waar. Op het moment van de bevruchting komt er een bewustzijn in. 



--- Anders groeit het niet. 



CXXXVII. Zohra: Nee! Dus wat doe je dan! Dat is hetzelfde als met abortus. En ook dat is de verantwoordelijkheid van de mensen. Wij worden zo groot dat we onze eigen verantwoordelijkheid daarin kunnen nemen. Maar ik denk, hoe meer een mens beseft dat het een bewustzijn is, hoe minder vlug en ongenuanceerd de mens een beslissing neemt om tot een abortus over te gaan. Ja, 'het is zo moeilijk, en ik kan het niet grootbrengen', hup. Ik zeg maar wat. 

Daar was ook een abortus van 6 maanden, dat is toch regelrechte moord! Dat is een totaal levend wezen al. Dat is een totaal bewustzijn. En je kunt het niet zien, maar dat is bij de eerste seconde van de bevruchting ook al.  Maar zo extreem dogmatisch zoals met de bul van de paus, dat kan niet meer met het bewustzijn wat de mens nu heeft. 'Abortus mag niet, klaar uit'. Nee, het moet met de uiterste zorgvuldigheid vanuit het weten van het bewustzijn, dat die foetus dat bewustzijn heeft, gebeuren. 

Want dan wordt die mens ook anders. Daarom is er vanuit de Begeleiding zo'n geweldige drang, push eigenlijk, dat de mens gaat begrijpen dat het bewustzijn zich continueert, ook al zie je het niet. 



--- Kunt u, in het licht van het voorgaande, nog precies het verschil of de overeenkomst zeggen tussen: Plan, Karma en de Wet van-Oorzaak en Gevolg. 



CXXXVIII. Zohra: Ik zou zeggen ga even makkelijk zitten.... 



"In het Plan bent u mens en Ik ingebed. 

In het Plan zijn uw energieën  

zodanig verbonden met Mijn energieën  

dat daardoor het Plan volvoerd kan worden. 





Het Plan is:  

De Liefde, de Hoogheid van de Liefde  

door de Eenheid van alle verbondenen, 

u en Ik, 

tot bewustzijn te brengen in de materie, 

dit is het Plan. 



Hoe u mens dit uitvoert is het karma, is oorzaak en gevolg. 

En u mens hebt de beschikking en de mogelijkheid in uzelf aanwezig, 

om het Plan zodanig uit te voeren  

dat zij in gradaties van niveau  

de liefde werkelijk tot uitdrukking zal brengen in de materie. 

En van leven tot leven hebt u mens, 

door de mogelijkheden in uzelf aanwezig, 

het karma, de wet van oorzaak en gevolg in uw eigen handen. 



In Ons Plan tussen u en Mij  

is voor de komende tweeduizend jaar vastgelegd, door u en Mij, U mens en Ik dat de Liefde uiteindelijk tot het bewustzijn van de mens zal doordringen opdat Mijn Schepping zich zo kan vervolmaken  

dat het totale bewustzijn van elk levend wezen verhoogd zal worden. 

Waardoor tussen u en Mij een vernieuwing van verbinding zal ontstaan, die wederom zal leiden tot een hogere ontwikkeling en tot uitdrukking brengen van de Liefde in de materie. 

En zo gaan u en Ik van eeuw tot eeuw verder. 



Doch u mens hebt de verantwoordelijkheid voor uw leven in uw eigen handen. 

En Ik ben heel diep in u verborgen. 

Ik ben zo diep in u, 

nu door de vernieuwing van inzichten die u hebt verkregen, voelbaar tastbaar in u aanwezig. 



En in de loop der komende tijden zult u Mij herkennen in al hetgeen met u zal gebeuren, 

hetgeen u uzelf hebt gericht." 













cover.jpeg
Spiritualiteit
in de
Gezondheidszorg

Deel 1

Zohra Noach





index-1_1.jpg





index-2_2.jpg





index-2_1.png





index-3_1.jpg





