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De drie sleutels 



Leren herkennen van en werken met de eigen spirituele energieën leiden tot bewustzijnsvernieuwing. 

Drie sleutels werden daartoe gegeven: 

1. Innerlijke zuivering van het eigen denken en de eigen emoties 2. Innerlijke onthechting van de overheersing van de eigen begeerten en dwangmatigheden 

3. Innerlijke eenheid met de eigen goddelijke natuur In het handvest van Psychosofia staan deze drie sleutels aangereikt. 

Eén: het inzicht, het erkennen/herkennen van eigen aspecten, vooral die aspecten die de mens manipuleren. 

De tweede sleutel is het leren zich daarvan te onthechten. 

Eerst door de acceptatie, daarna door de onthechting. 

De derde sleutel is de eenheid van geest, ziel en persoonlijkheid, hetgeen betekent dat door de geestkracht die je dient aan te wenden om hiertoe te kunnen komen dit in wezen gewoon één cirkel is. Dat je daardoor tot die eenheid in jezelf komt en tot een werkelijke diepste realisatie van wat wij noemen geest, god, licht en dergelijke. 

Die diepste realisatie in de mens die wij zijn, brengt in hem een mate van werkelijke vrijheid, van harmonie. Van niet losstaan van de wereld, want dat is niet goed. 

Of alleen maar lief zijn voor elkaar, is ook niet goed. 

Een keer goed boos zijn is goed. Het brengt in de mens een zodanige weerbaarheid dat hij alles wat op zijn pad komt ook werkelijk vanuit deze eenheid en harmonie aan zal kunnen. 









De eerste sleutel 



De eerste sleutel is de eerste fase van zuivering, innerlijke zuivering in het eigen innerlijk. De zuivering dus van de negatieve aspecten in jezelf. 

In gedachten, in je vasthouden aan patronen, aan gevoelens in jezelf, emoties die je dwangmatig beheersen, die je in de schaduw plaatsen. 

In de kou, in de schaduw in je eigen Ik. 

Waardoor je in je innerlijk dus niet in deze straling kunt gaan komen. 



De sleutel van zuiverheid werkt dus alleen wanneer er vanuit het eigen ik, vanuit het eigen ego geen belang meer bij zit. Verdraaid moeilijk. Er de hele dag mee bezig zijn het altijd zo te doen, is ook niet goed. Het is niet goed er de hele dag mee bezig te zijn. Maar wanneer je werkelijk jezelf ziet en naar jezelf kunt kijken in bepaalde werksituaties, thuissituaties of hoe dan ook. Dan zul je zien hoe weinig je uitstraalt, hoe weinig je uitzendt zonder persoonlijk belang. En als je eens in groter verband neemt, dan zie je hoe in de politiek, de maatschappij, de wetenschap zelfs, overal, wat bij volkeren gebeurt, allemaal gebeurt vanuit het eigen persoonlijk belang. 

Wanneer houdt het ooit op? Wanneer dat eigen persoonlijke belang niet meer zo sterk prevaleert. Dat kan alleen beginnen bij elk mens zelf. 



Bij het opzenden van licht komt de sleutel van zuiverheid weer om de hoek kijken. 

Dat licht wat je opzendt is in gradaties van niveau, dus inherent aan die zuiverheid in jouzelf. Datgene wat je opzendt, wanneer dat geladen is, bewust of onbewust met al jouw schuld, miskenning, macht, onmacht, twijfel, angst of weet ik wat, dan zend je maar een bijzonder schaduwrijk lichtje op en dat, dat heb ik nog niet gezegd, maar dat voegt zich bij die andere schaduwrijke of duistere lichten. Hoe zuiverden dat is, wat wij kunnen opzenden, hoe groter dus de kracht daarvan. Maar ook diezelfde lichtenergie die vanuit die zuiverheid van onszelf daar om dat licht heen is wat wij opsturen, dat conformeert zich met andere lichtenergieën van dezelfde gradaties van niveau van zuiverheid. 



De sleutel van zuiverheid heeft alles te maken met hoe het menselijk bewustzijn zich gaat evolueren over de wereld heen en in je eigen kleine plek, in je eigen kleine werkomgeving. Een mens kan alleen objectief zijn, wanneer hij de moed heeft om van binnen, dus innerlijk naar zichzelf te kijken. Dat vereist moed hoor. Een mens kijkt niet zo graag naar binnen, naar zichzelf. Maar goed, als hij die moed dan eindelijk heeft opgebracht, dan kan hij ook zien waar hij handelt of spreekt of zelfs denkt. Denken is een enorme energie, een gedachtenkracht, vanuit die vier aspecten. 





De aspecten van miskenning, schuld, angst, macht, dat leeft in elk mens en die kan je dan nog een heleboel uitbouwen. Maar deze vier aspecten zijn in ieder mens ingebouwd en in het ene leven prevaleert het ene en in het andere leven prevaleren die andere. Maar goed, het gaat dus om die sleutel van zuiverheid bewust te willen hanteren en naar binnen te kijken. Dat hoeft heus niet in een urenlange meditatie en in inkeer te zijn. Nee, dat zijn flitsen en hoe meer je daar mee bezig bent, hoe sneller het werkt. 



Het is erg moeilijk niet te oordelen, onze opvoeding is er op gericht om te oordelen: die hoort in dit vakje en die in dat vakje. Hoe kan je dat transformeren? Het enige wat kan helpen is wederom deze sleutel van zuiverheid te hanteren. Dus je moet dat bewust gaan hanteren, want wat betekent dat nu, die sleutel van zuiverheid? 

Dat betekent alleen dat je in jezelf gaat kijken: wat zijn mijn motieven? En dat moet in een flits kunnen gebeuren. Het gaat in het begin natuurlijk wat langzaam, wat moeizaam, maar al doende leer je. ‘Waarom doe ik dit? Waarom wil ik dit? 

Wat wil ik daaraan overhouden voor mezelf?’  

Als je ziet dat daar eigenlijk niet zo veel is, dan ben je vrij zuiver bezig. Wil je daar iets uit overhouden voor jezelf, dus om daar een bepaalde macht in te hebben of iets goeds gedaan te hebben, want dan geeft het je dus een geluksgevoel, en daar is die grens weer heel subtiel. 

Mag je dan als mens niet gelukkig zijn als je anderen kunt helpen? 

Zeker wel, maar als het je in je ego zo’n geluksgevoel geeft, dan moet je gaan denken: ‘Waar komt dit vandaan? Is het een soelaas voor mijn miskenning? 

Voor mijn oude schuldgevoelens?’  

Dus zo gaat de mens bewust leven. Alleen al het feit dat je bewust hiermee omgaat, geeft al een andere uitstraling. En ik heb het almaar over die uitstraling, dat is dat licht dat zich weer verenigt met andere velden van dezelfde achtergronden. 



Ik herinner mij dat in mijn beginjaren ik nogal wat zelfspot had, dat heeft me vast gered. Die zelfspot kon ik richten op mezelf en op de dingen die ik deed, kijkende wat er nog meer was binnenin en soms kan je echt om jezelf lachen. En ik denk dat je dat moet hanteren, want dat zijn ook de aspecten die de mens heeft. De mens heeft vreugde, de mens heeft humor, de mens kan zelfspot ontwikkelen, de mens kan in tederheid en liefde naar zichzelf kijken en dan toch bewust zien wat je nog zou kunnen veranderen. 









Door deze energie van zuiverheid, deze sleutel van zuiverheid te hanteren, deze lichtkracht in jezelf te gaan stimuleren, daardoor kom je uit die vicieuze cirkel van karma. Anders niet. Anders blijf je er aldoor in meedraaien. je moet je dus losmaken innerlijk, van de kracht van schuldgevoel, de kracht van de miskenning, van de kracht van de machtstrillingen en van de kracht van angst en twijfel. 

En het herkennen in jezelf: Ja, ik ben een lichtwezen, ik roep al mijn lichtkrachten in mij te hulp. Nee, ik wil daarin niet meegaan. Ik zie het wel, ik zie ook wel wat ik fout doe, maar toch heb ik de kracht om daar doorheen te komen. Dat wil ik. 

Dat is de heilige vrije wil. Die kracht kan nu ontwikkeld worden, want we zitten in een keerpunt. Het is het Aquarius tijdperk, dat is een andere energie. 



De innerlijke zuivering 



We hebben allemaal onze negatieve gedachten, bijvoorbeeld over iemand, dan hebben we weer een schuldgevoel, of een machtsgevoel, of een onzeker gevoel: wie ben ik eigenlijk en heb ik wel recht van leven? Dit soort aspecten doen afbreuk aan datgene dat in ons is, ons hoogste zijn. Die kan je niet zo maar weg doen. 

Daarvoor is nodig een weg, een weg van lering, een weg van beleving, van innerlijke zuivering. Zuiver je gedachten. Want elke gedachte die niet in liefde is, of dit nu naar jezelf is gericht of naar de ander, is een uitstraling van een schaduwenergie, zo niet een duistere energie. 

Elke gedachte die in liefde is gericht, en dat mag best naar jezelf zijn, niet van: wat ben ik toch mooi, wat heb ik het goed of wat kan ik van alles, nee, dat is ego. 

Liefde: Ik ben die ik ben en ik accepteer mezelf en daarom houd ik van mezelf, want dat Goddelijke is in mij. Houd ik niet van mezelf, dan ontken ik het Goddelijke in mij. Wanneer je zo kunt denken, dat is heel moeilijk hoor, vooral in nare momenten. 

Juist in die nare momenten zoiets op te kunnen brengen, dan gaat er een enorme lichtuitstraling uit. 

Waarom is dat zo belangrijk een lichtsuitstraling, zo’n liefdevolle gedachte die ik noemde? Dat is een energie die zich verspreid en juist daarheen gaat waar het resonantie krijgt. Dan wordt het dus verdubbeld. 

'Waar meer zijn dan twee en spreken uit mijn naam, daar zal ik in hun midden zijn.' 

Dat is dit ook. Dit is de mystiek die wij nog moeten leren. Die we nog niet kennen, omdat we al deze eeuwen moesten leren hoe we het in de vormgeving moesten doen en hoe we moesten leven vanuit deze essentiële waarden met die bepaalde vormgeving. 







De innerlijke zuivering die moet gericht zijn op de schoonheid, van het zuiver zijn van de gedachten. 

De innerlijke zuivering, dat is dus die milieuhygiëne van het denken en de emoties. 



Wat is die innerlijke zuivering?  



Mens ken uzelve. Kijk in jezelf. wat zijn die aspecten in jezelf, die je eigenlijk zou willen veranderen? Wat is daar in jezelf waarvan je denkt, zo moet het toch eigenlijk ook niet. Waarom doe ik dat dan? Waarom praat ik zo? Waarom denk ik zo? 

Nou dat begint dus met zelfkennis. Dan komt vanuit die nieuwe inzichten, nou zo nieuw zijn ze eigenlijk ook niet, ze zijn al zo oud als de wereld, het is niet even een nieuw jasje. Vanuit deze inzichten kun je dan gaan kijken: hé, waar zit het hem in? 

Waar komt het nou van? Wat kan ik er dan mee? En als dat dan gezegd is, hoop ik dat iedereen er iets uitpikt wat hij kan gebruiken zelf, want daar is het dan ook voor. 

Het houd dan in eerst een portie zelfkennis. 



De inzichten die je krijgt, moeten altijd gericht worden op jezelf. Nooit op de ander. 

Je kunt nooit de ander veranderen. Je kunt nooit die ander volgens jou ideeën verbeteren. Dan ben je ongelijkwaardig bezig. Dat is in wezen een godslastering. 

En dan ontken je dus dat goddelijke in die ander, als jij vind dat jij het zo goed weet. 

Jij zal wel even die ander vertellen hoe het wel of niet moet. Dus wat blijft er dan over voor de mens. Alleen de blik naar zichzelf, naar binnen te richten. 

Naar: hoe sta ik in dit leven? Wat doe ik? Nou heb ik deze inzichten, beantwoord ik daaraan vanuit mijn verantwoordelijkheid? Dat kunt u alleen uitmaken. Dat wil ik niet. Maar het ego zuiveren van begeertes en dwangmatigheden, dat is een van de sleutels die vanuit Psychosofia worden aangereikt, om in de mens tot een bepaalde mate van vernieuwing en verhoging van het eigen spirituele bewustzijn en inzicht te komen. 



Zuiverheid: innerlijk in een staat proberen te komen van niet afhankelijk zijn van je begeerten, van je verlangens, van datgene wat naar je toe komt. Dat is innerlijke zuiverheid. Zuiverheid betekent echt niet helemaal nooit seks te hebben, echt niet. 

Zuiverheid betekent alleen dat het innerlijk, en dan niet alleen die seks, niet vanuit macht, niet vanuit begeerte gebeurt. Begeerte is iets anders dan het verlangen naar warmte, naar tederheid, naar eenheid ook lichamelijk. Dat is iets anders. Begeerte is wanneer het moet, wanneer het dwars door alles heen moet, wanneer het over de ander heen moet. Dat is onzuiver in jezelf. Dat hoeft niet alleen bij seks te zijn, dat kan met alles zijn. Dat kan met eten, dat kan met van alles zijn. 





Dat is de sleutel van zuiverheid: zelfdiscipline, in onze tijd bijna een vies woord, maar toch zelfdiscipline. Jezelf dus niet alleen beheersen, maar ook echt vanuit je eigen vrijheid in de hand kunnen houden. Wie heeft niet een lelijke gedachte soms: Mens, wat zie jij er vreselijk uit, of die wrat op je neus is ook niet alles, ik zeg maar wat. Dat klopt niet. Stel daar onmiddellijk een positieve gedachte tegenover, ernaast, dan neutraliseer je de trilling, de negatieve trilling die je net hebt uitgezonden. 

Dat is zuivering, zuiverheid aanbrengen in jezelf. 



De sleutel van zuiverheid: het inzicht, het erkennen/herkennen van de eigen aspecten, vooral die aspecten die de mens manipuleren en toch ergens goed beetpakken. 



(uit diverse leringen door Zohra gegeven in het tijdvak 1993-1995) De tweede sleutel 



‘Innerlijke onthechting van de overheersing van de eigen begeerten en dwangmatigheden’ 



Innerlijke zuivering brengt mee - en dat is een onlosmakelijk geheel - dat daar kan komen een innerlijke onthechting, een onthechting juist aan de negatieve aspecten in jezelf. 



Wat is innerlijke onthechting? In de kloostergemeenschappen die er altijd zijn geweest, in de inwijdingsscholen in de oude culturen, religies, was er ook innerlijke en vooral uiterlijke zuivering. En vooral kuisheid, onthechting, armoede, zo armoedig mogelijk zijn. In de mens van nu krijgt het een ander perspectief. 



De innerlijke onthechting moet gericht zijn op het loslaten van innerlijk begeren van gewin, van seks, van alles wat in onze maatschappij aanwezig is. 

Door dit loslaten kan innerlijke onthechting aan de dwangmatigheid en de overheersing van begeerten in onszelf opbloeien, opengaan. 

Innerlijke onthechting aan de dwangmatigheid van steeds weer opnieuw je eigen persoonlijkheid, je ego te willen, te moeten bevestigen door macht over anderen, je werksituatie, je leven in huis. 

Waar is dat op gebaseerd? Hoe kunnen we daarmee leven? Wat leert het ons? 

Het wordt niet zomaar voor niets gegeven. 





Innerlijke onthechting, is in wezen een bepaalde mate van armoede. Je doet dus afstand van datgene waarvan je denkt dat het jouw ‘zijn’ uitmaakt. 



Boosheid die in je kan opwellen kan een positieve boosheid zijn. Als iemand werkelijk onrecht heeft gedaan aan jou, mag er boosheid zijn. Die behoef je niet te uiten op die persoon, want dan word je de agressor. Maar die moet wel uit je lichaam weg, uit je bewustzijn weg. Daarna, komt de sleutel van de innerlijke onthechting aan je dwangmatigheid om gelijk te krijgen aan de orde. Kijk daar naar. 

Dan ga je zien waar dat gelijk wel of niet uit bestaat. Dan kun je ermee werken. Dat betekent dat die mens wel degelijk alsjeblieft zijn emoties moet houden en dat ook kwijt moet kunnen, anders wordt hij een zombie. Waar het vooral om gaat is dat hij zich niet door die emoties zodanig laat beheersen, dat hij dat ook meteen in materie omzet. Dan word je dus die agressor. 



Kijk, je mag en moet jezelf zijn, want anders ontken je jouw eigen hoger zelf. 

Dat mag dus niet. Als je afwacht wat die ander allemaal voor akeligs naar je toezendt ben je slachtoffer. Dat zijn we al duizenden jaren geweest. Ga je die ander aanvallen, dan ben je agressor. Dat zijn we ook al duizenden jaren geweest. 

We komen nu op het punt, dat we die brug kunnen zijn. 

Dat is het andere perspectief. 



Door een mate van innerlijke onthechting, de tweede sleutel, krijg je een grotere kracht, om jezelf te zijn, zonder dat je de ander daarin meesleurt. Maar - alles heeft ook een andere kant - een negatieve kant. Als die innerlijke onthechting zo groot wordt, dat je daardoor je los maakt van het leven,  dan voldoe je niet aan je werkelijke opdracht, die mens te zijn die jij moet zijn in dit leven. 



Innerlijke onthechting: Onthechting aan jouw schaduwkanten, aan jouw vastzitten aan je eigen gebeurtenissen, aan alles wat er in je leven heeft plaatsgevonden aan liefdeloosheid, aan negativiteit. Maar ook onthechten in jezelf aan een bepaalde mate van rijkdom in je persoonlijkheid. Ik bedoel niet geld. Met rijkdom bedoel ik mee, rijkdom die je vergaart door spiritualiteit. Dat je ego daardoor groter wordt, je ego daardoor in een mate van hoogmoed gaat komen. De spiritualiteit gebruiken en misbruiken om je eigen persoon groter, machtiger te maken, glamour te geven. 

Dat is de andere kant ervan. 









Innerlijke onthechting heeft na een mate van zuivering- de eerste sleutel - in jezelf een zo enorme kracht, dat het jezelf vrijmaakt. Het maakt je dus vrij van je schaduwkanten, vrij van je te grote begeerte, vrij van je te grote teleurstellingen. 

Het maakt vrij van eenzaamheid, angsten, wanhoop, twijfel. Het maakt vrij. 

En die innerlijke vrijheid is een geweldig veld van licht. En is een enorme grote basis om in die eenheid met dat Goddelijke te zijn - derde sleutel -  dus de gehoorzaamheid van de vroegere kloosterorden, maar dan nu opnieuw vertaald. 



Het werken aan de onthechting houdt in een portie zelfkennis. En daarna proberen je te onthechten aan de dwangmatigheid van de dingen die in jou spelen, door het al werkelijk te willen proberen, door je daar al werkelijk op in te stellen, daar in mee te willen gaan. Het is heel vreemd, ik hoor: ‘daar ruist al de vleugelslag van de heilige Geest’. Dan ruist al de vleugelslag van de heilige Geest? Wat is dat? Ik vroeg eens, wat is dat dan precies? Wat is de heilige Geest? Dat is onze hogere wil. Onze hogere wil, dus dat aspect van ons wat behoort tot de component in onze ziel, die naar het goddelijke is gericht. 



Onthechting en dat realiseren 



Innerlijke onthechting aan dwangmatigheden houdt ook in een onthechting aan verdriet. 

Een voorbeeld van mezelf. Na de dood van mijn zeer geliefde man ontdekte ik pas na een jaar dat ik mij eigenlijk half bewust vast hield aan het verdriet om hem. 

Aan het alleen zijn zonder hem, aan het missen van hem. Want daardoor kon ik mezelf voor de gek houden eigenlijk en als het ware mijzelf bewijzen dat er nog iets was van hem. Ik kon hem zien aan de andere kant. Maar dat wilde ik niet, want dan was het zo duidelijk dat hij daar was en ik hier. Nee, ik wilde in mijn eigen verdriet blijven. Ik was toch het slachtoffer! 

Ik wilde het vasthouden, want dan had ik hem nog in de materie, leek het. 

En na een jaar, één jaar, kunt u zich dat voorstellen, één heel jaar. Terwijl ik het toch steeds in gradaties van niveau al wel had losgelaten. 

Maar toen zag ik ineens ‘dan krijg ik ook geen hulp’. 

Mensen denken, ‘nou ja, Zohra heeft begeleiding en krijgt alle hulp’. 

Nee, want ik had de leringen door gekregen en nu moest ik ze zelf ook maar realiseren. Eerlijk is eerlijk. Dus ik ontdekte na een jaar, ik houd dat vast uit een soort weerstand om dat werkelijk los te laten, want dan ben je dus echt alleen in je denken, in je bewustzijn. Begrijpt u dit? Je houdt het vast, om nog iets te hebben in de materie en dat terwijl ik hem kon zien! 





Maar nee, dat wilde ik niet. In alle liefde wilde ik dat verdriet vasthouden. 

Niet zo bewust hoor, ik ben niet gek, ik ga niet met opzet mijn verdriet vasthouden. 

Maar het gebeurt onbewust. En ik heb ontdekt waarom: Dit heeft te maken met dat de mens in zijn persoonlijkheid niet durft los te laten, zelfs niet datgene wat hem doet lijden, omdat hij daardoor bang is voor identiteitsverlies. Dit is heel belangrijk. 

Want de identiteit van de mens baseert zich op al datgene wat in de mens natuurlijk heeft plaatsgevonden, wat met hem is gebeurd enz. En als hij daar iets van moet loslaten, dan komt hij in onveiligheid terecht. Dan heeft hij dus geen basis meer. 

Begrijpt u dit? Het is zeer belangrijk dat u dit goed begrijpt. 

Houd niet vast, verdriet wat is geweest, blijf het niet vasthouden. Want dat maakt zelfs, dat je in je persoonlijkheid labiel wordt. Dat je dan niet stevig meer met je voeten op de grond kunt staan. Dat je eigenlijk leeft in een irreële wereld. 

Zo erg was dat niet met mij hoor, dat moet ik er wel even bij zeggen. 

Maar het was toch heel duidelijk hoe dat plaats vond. 



(uit diverse leringen door Zohra gegeven in het tijdvak 1993 - 1995) Derde sleutel  



‘Innerlijke eenheid met de goddelijke natuur’ 



De derde sleutel is de eenheid: geest, ziel en persoonlijkheid. Dit betekent, dat door de geestkracht aan te wenden om tot die eenheid te kunnen komen - dat is in wezen gewoon één cirkel - tot eenheid in jezelf komt en tot een werkelijke diepste realisatie van wat wij noemen, geest, god, licht, noem maar op. Die diepste realisatie in de mens die wij zijn brengt in de mens een mate van werkelijke vrijheid, van harmonie, van niet los staan van de wereld. Het brengt in de mens een zodanige weerbaarheid, dat hij alles wat op zijn pad komt en wat in deze tijd heus niet mis is ook werkelijk vanuit deze eenheid en harmonie aan zal kunnen. 



De derde sleutel: De werkelijke eenheid  

Troost u. Wij mensen kunnen zolang we in incarnatie zijn nooit de totaliteit van deze eenheid beleven. Altijd maar een deel. Ik denk dat we gevoerd worden naar een zodanige eenheid in onze bewustwording dat wij als mens ook op deze wijze kunnen leven. Dat zal uiteindelijk leiden tot een werkelijke acceptatie van volkeren, van mensen, van individuen. Tot niet een tolerantie, dat vind ik te klein en beperkt, maar een werkelijke acceptatie, hoe verschillend die ander ook is in cultuur, religie, natuur, kleur, hoe dan ook. Het houdt in dat er komt een vorm van broederschap. 





Het zal nog lang duren, maar wij krijgen nu deze sleutels in handen, deze bewustwording naar ons toe om daar iets mee te kunnen doen. 



De gelijkwaardigheid met het goddelijk zijn in de mens, ligt hierin, dat met  

‘niet mijn wil maar uw wil geschiede’ bedoeld wordt dat de mens niet de ego-wil, dus de realisatie van het lagere deel in de mens, de component die naar de materie is gericht, laat prevaleren, maar juist het hogere deel  de component die naar het goddelijke is gericht. Dit houdt in, dat ‘niet mijn wil maar Uw wil’ is het hoger zijn wat in eenheid is met het goddelijke. En om dat te kunnen bereiken hebben wij nodig het besef van deze gelijkwaardigheid. 

En hoe alleen onze menselijke persoonlijkheid er voor kan zorgen dat wij uiteindelijk komen in die eenheid van dat goddelijk zijn. En wanneer wij in onszelf zeiden - en dat is ons twee duizend jaar lang voorgehouden - ‘niet mijn wil maar uw wil geschiede’, dan gebeurde er in de mens zo iets van dat hij het menselijke in zichzelf los liet met alle positieve en negatieve aspecten daarvan, er ontstond een bepaalde mate van ontspanning in hemzelf, een kunnen loslaten. Het was dan nog wel in een afhankelijkheid aan een god buiten ons. En dat moet gaan veranderen. 

En dat is het revolutionaire, dat is de mystiek van de derde sleutel, de gehoorzaamheid aan het eigen zijn. 



De derde sleutel  

Is dat er kan zijn  een innerlijke eenheid, die tot werkelijke diepste genezing leidt. 

Genezing betekent dat er innerlijk komt een werkelijk diep doorvoelde eenheid met je eigen diepste zijn, met die oerkracht in jezelf, die ene bron van waarheid en liefde in jezelf, waar we allemaal een deel van zijn en deel aan hebben. 



Hoe kom je als mens tot werkelijke herwaardering, zou ik het bijna willen noemen, van je diepste innerlijke waarden? Hoe ga je jezelf als lichtend wezen herkennen? 

En wat kun je er dan mee? Hoe kun je dat toepassen in je dagelijkse leven? 

Wat doe je daarmee ten opzichte van de problematiek, die naar je toe komt? 

De relaties die soms wat stroef gaan? Datgene wat in je dagelijks leven gebeurt, je werk? De situaties waarmee je geconfronteerd wordt, soms zodanig, dat het over je heen vloeit en dat je denkt, hoe kom ik hier toch ooit weer uit? 



Wat ik tracht is u te brengen tot het diepste ervaren, beleven van uw eigen innerlijk licht. En dat u begrijpt, dat alleen u zelf en dit licht in u zelf, uw eigen liefdeskracht, uw werkelijke basis is in dit leven. Dat alles wat naar u toe komt, hoe erg of hoe groots of soms hoe vreugdevol ook, een deel is van u zelf. 





En dat u zich niet ten volle daarmee moet identificeren, want dat onttrekt levensenergie aan uzelf. Dat onttrekt zelfs de kracht aan uw eigen scheppingsenergie. 

De mens die zijn diepste zijn, ik zou het willen noemen -‘zijn eigen tempeltje diep in zichzelf’- vrij houdt van invloeden van buiten af en van binnen uit, die mens heeft een kracht in zich, waar hij steeds weer opnieuw op terug kan vallen. En het is deze kracht, deze levenskracht, die wij mensen allemaal  hard nodig hebben in ons leven. 



In alles wat wij meemaken en zien wat via de tv, de radio e.d. naar ons toekomt, is zo vreselijk veel leed, ellende, criminaliteit, verslaving. Het is zo veel dat je het als mens bijna niet aan kunt om in zo’n wereld te moeten leven. Waar zit dat toch in? 

Het is alsof al onze normen en waarden vervagen. Het zit daarin dat wij mensen ons door de eeuwen heen afhankelijk hebben opgesteld van vormgevingen, die van buiten tot ons kwamen. Het is nu de tijd dat hoort bij het inwijdingsproces van de mens, het lichtwezen, dat hier vernieuwing in gaat komen. Hetgeen betekent, dat de mens zich los gaat maken van de afhankelijkheden, die hij zichzelf door de eeuwen heen, vanuit zijn eigen achtergronden, denkpatronen, beeldvorming, heeft gesteld. 

Het betekent, dat de mens, als het ware op zich zelf wordt teruggeworpen. 

Dat is doodeng. Dat is onveilig, want je bent gewend, dat je je ergens aan vast kunt houden. Dat er iets is wat jou vertelt hoe je wel of niet moet leven. En de tijd is nu gekomen, dat wij vanuit ons diepste zelf tot dit besef gaan komen, hoe wij mensen, als mens in uiterlijke vormgeving dus, vanuit dat innerlijk licht zouden kunnen leven. Dit is een heel groot gegeven. Dit is een revolutionair gegeven. Het betekent dat de gehele mensheid op een nieuw cruciaal punt is aangeland. Het betekent dat er in de mens nu over de hele wereld die diepste spirituele energieën bewust gaan worden, ik zou haast willen zeggen ‘gaan opspelen’. Hierdoor gaat juist ook in de linkerhersenhelft van de mens opening komen naar die zo - hoe zal ik het zeggen - 

versluierde rechterhersenhelft. Nu kan er een eenheid gaan komen waardoor de mens in zijn diepste zijn het geëvolueerde denken kan gaan verenigen met het diepste van zichzelf, wat in de rechterhersenhelft als intuïtie of innerlijk weten - een diep religieus innerlijk voelen - aanwezig is. Dit kondigt een nieuw tijdperk aan en een nieuwe mens. En wij zouden ontzaglijk dankbaar en blij kunnen zijn, dat wij dit mogen meemaken. Bij velen van u is, vooral in de laatste tijd, zo veel gebeurd, dat u nu misschien denkt van ‘nou ja, dat kan ze wel mooi zeggen, maar wat kan ik daar nu zelf persoonlijk mee?’ Dat kan ik mij heel goed voorstellen. Maar toch moest ik eerst de eenheid en het grote geheel belichten, om te kunnen komen tot individuele en persoonlijke vormgeving. 







Gehoorzaamheid houdt in, vanuit het weten van het hoogste zijn in jezelf, daarmee in contact willen zijn, en de stem van binnen volgen. 



En dat voert weer, niet tot werkelijke gehoorzaamheid aan iets buiten of boven je, maar aan totale éénheid in je. 

En dat is werkelijke gehoorzaamheid aan het Hoger Zijn in jezelf. 



Daardoor komen we tot de werkelijke eenheid, 

in gradaties van niveaus van bewustzijn natuurlijk, in onszelf met het eigen hoger zelf. 



(uit diverse leringen door Zohra gegeven in het tijdvak 1993 - 1995) 
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