
Voorbije	levens,	een	snoer	aaneengeregen
Ik	ben	die	ik	ben,	levend	in	het	mijn
een	mens,	de	som	van	al	zijn	levens

een	enkele,	om	mens	te	zijn
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Seksualiteit,	genialiteit,	spiritualiteit

---	Ik	wilde	nog	even	op	dat	vrouwelijk	aspect	ingaan:	wat	voor
rol	speelt	de	seksualiteit	hierin?

Zohra:	De	seksualiteit	is	bevestiging,	vanuit	de	begeerte,	vuurelement.
Geestkracht	in	stof	gebracht.	Want	de	seksuele	energie	is	levensenergie,
kosmische	levensenergie	in	de	stof.	De	mystiek	daarin,	dus	het	hogere
begrip	daarvan	is	dat	die	levensenergie,	die	kosmische	levensenergie	die
dus	in	onze	menselijke	materie	als	begeerte	en	seksualiteit	is	verdicht,	in
wezen	betekent	dat	die	mens	alleen	tot	het	werkelijk	goddelijk	zijn	in
zichzelf	kan	komen	door	de	bevestiging	van	geest	in	stof,	maar	dan	niet
vanuit	de	begeerte.

---	Kun	je	dus	op	een	gegeven	moment	zonder	die	seksualiteit?

Zohra:	Natuurlijk,	dat	is	in	alle	eeuwen	wel	bewezen.	Vraag	niet	hoe,	dat
geeft	niet.	In	alle	esoterische	groeperingen,	religies	is	altijd	duidelijk
gemaakt	dat	wanneer	een	mens	zonder	seksualiteit	kan	zijn,	zijn
kosmische	levensenergie	dieper	geestelijk	gericht	is,	dieper	in	zijn
bewustzijn	en	in	zijn	gevoel	doordringt.	Maar	wat	mij	is	gegeven	om	aan	u
allen	door	te	geven,	is	dat	in	al	die	eeuwen	-	en	ik	wil	niet	generaliseren,
maar	toch	in	al	die	eeuwen	-	vele	mensen,	vele	celibatairen,	vele
esoterische	groeperingen	deze	waarheid	teveel	in	een	dwangmatigheid	en
een	verslaving	aan	die	dwangmatigheid	hebben	gebracht,	waardoor	er
een	enorm	groot	karma	is	ontstaan.	Er	werd	gezegd	dat	deze	komende
tweeduizend	jaar	de	eeuwen	zijn	van	zuivering.	Daarvandaan	het
Aquarius.	Dus	ook	zuivering	in	het	begrip	seksualiteit,	het	begrip
spiritualiteit	in	seksualiteit.

---	Ik	heb	me	altijd	afgevraagd	hoe	dat	was	bij	Mozart	en	Bach,	die	toch
getuigden	van	een	diep	gevoel,	en	zeker	niet	celibatair	leefden.	Bach	had
negentien	kinderen	en	Mozart	was	ook	heel	seksueel	gericht.	Terwijl	die
muziek	van	zo'n	ongelooflijke
oorsprong	komt.

Zohra:	Je	kent	misschien	het	spreekwoord:	'Hoe	groter	geest	hoe	groter
beest'.	Ik	zeg	niet	dat	zij	dat	waren	hoor,	maar	de	diepe	betekenis	daarvan
is	dat	een	mens	die	in	een	zodanige	mate	van	geest	verkeert,	dus
genialiteit,	al	zijn	lagen	ook	extra	gestimuleerd	zijn.	Wanneer	in	die	mens
deze	genialiteit	niet	met	het	bewustzijn,	door	de	zuivering	van	het
onderbewustzijn	wordt	beleefd,	dan	glijdt	hij	juist	dieper	weg	dan	laten	we
zeggen	een	gewoon	mens.	En	weer	wil	ik	niet	generaliseren,	maar	zo	kan
het	zijn.	Ik	wil	niets	ten	nadele	van	Bach	en	Mozart	zeggen,	maar	begrijp
je	waarom	het	zo	kan	zijn?

---	Als	je	dit	zo	zegt	dan	maakt	me	dat	niet	blij.

Zohra:	Weet	je	hoe	dat	komt?	Het	is	niet	af.	Begrijp	je	wat	er	gebeurt?
Doordat	er	zoiets	wordt	gegeven	en	het	dan	niet	af	is,	prikkelt	het	je,	je
wordt	boos:	"Waarom	nou?!"	Maar	door	die	prikkeling	gaat	je	eigen
inspiratie	werken.

---	De	grote	componisten	waren	toch	ingewijden?	En	dan	klopt	dat	toch
niet?

Zohra:	Zij	waren	zeker	ingewijden,	maar	niet	altijd	zo	bewust	van	hun
ingewijd	zijn.	En	dan	heb	je	nog,	wat	zo	vaak	is	gezegd,	dat	juist	bij	grote
geesten,	bij	ingewijden,	bij	meesters,	boodschappers,	paragnosten,
mediums	-	in	afdalende	lijn	dus	-	alles	wat	hiermee	te	maken	heeft,	juist
door	het	meerdere	weten,	het	dieper	voelen,	ook	die	diepere	lagen	zeer
hard	worden	gestimuleerd.	En	dan	komt	de	eigen	verantwoordelijkheid,
het	zichzelf	kunnen	bevrijden	van	oude	dwangmatigheden	van
bevestiging,	van	zich	moeten	bevestigen.

---	Ik	voel	iets	doorklinken	over	een	nieuwe	dimensie	die	bij	seksualiteit
zou	kunnen	komen.	En	die	heeft	veel	meer	met	spiritualiteit	te	maken	dan
wij	nu	gewend	zijn.	Daar	wil	ik	wel	meer	over	weten.

Zohra:	De	nieuwe	dimensie	die	nu	gaat	komen	in	de	seksualiteit,
beginnend	vanuit	de	zuivering	van	het	onderbewustzijn,	dus	de
dwangmatigheid	van	de	oude	emotionele	gebondenheden,	vanuit	vorige
levens,	karma,	in	dit	leven	altijd	weer	opnieuw	aangeraakt,	gestimuleerd
door	de	situaties	die	je	in	dit	leven	krijgt,	die	je	dus	zelf	hebt	uitgezocht,	is
dat	die	mens	in	die	seksualiteit	het	spirituele	zijn,	het	goddelijk	zijn	gaat
brengen.	Vroeger	was	seksualiteit,	dat	was	zo	vies,	dat	hoorde	niet	bij
God.	God	en	seksualiteit	hoorden	niet	bij	elkaar.	Je	moest	wel	in	het
donker	met	een	kleedje	over	het	heilig	Hartbeeld	met	elkaar	naar	bed,
want	anders	konden	er	geen	kinderen	geboren	worden,	maar	eigenlijk
hoorde	dat	niet.	Hoe	gefrustreerd,	hoe	allerverschrikkelijkst	pijnlijk,
verdrietig	is	dit	eigenlijk,	dat	wij	mensen	zo	zijn	geweest,	misschien	nu	nog
wel.	De	vernieuwing	nu	van	spiritualiteit	in	de	seksualiteit	is	de	beleving
van	seksualiteit	-	daar	is	altijd	een	bepaalde	mate	van	begeerte	nodig,
anders	kan	dat	niet	biologisch	-	maar	zodanig	dat	noch	de	man	noch	de
vrouw	de	ander	wegvaagt.	Door	jouzelf	in	jouw	eigen	waarde	te	houden,
jouzelf	daarin	te	respecteren,	draag	jij	je	vereniging	met	God	in	jezelf.	Dat
straal	je	uit.	Dat	laat	je	zien	aan	je	man,	-	ik	richt	me	nu	tot	de	vrouw,
andersom	geldt	net	zo.	Dat	straal	je	dus	uit	naar	die	man.

Waardoor	in	die	man	de	macht	van	zijn	begeerte	om	zich	seksueel	te
bevestigen	in	jou	hervormd	kan	worden,	een	vernieuwing	kan	krijgen.
Want	daardoor	kan	hij	zijn	eigen	vrouwelijk	zijn,	zijn	eigen	diepste	gevoel
gaan	herkennen.	Wanneer	in	jou	is	een	te	grote	afhankelijkheid	van	zijn
liefde	en	van	de	seksualiteit	dan	bevestig	je	hem	in	zijn	macht	van	zijn
seksualiteit,	dus	in	zijn	mannelijk	zijn,	in	zijn	vuurelement.	Die	tijd	moeten
we	voorbij	zijn.	Wij	vrouwen	mogen	dat	niet	meer.	Maar	nu	andersom.	Die
vrouw	is	in	zichzelf	zo	bewust	geworden	van	haar	mannelijk	element,	van
haar	vuurelement	-	dat	moest	dus,	want	zover	moesten	wij	vrouwen
komen	om	uiteindelijk	de	dualiteit	kwijt	te	kunnen	raken	-	die	vrouw	is	dan
zo	in	haar	macht	geschoten	van	haar	mannelijk	zijn,	van	haar
vuurelement,	dat	zij	daardoor	in	die	man	een	enorm	karma	aanreikt,	zijn
schuldgevoel	stimuleert.	Waardoor	hij,	door	dat	schuldgevoel	beheerst,	in
angst	komt	en	zichzelf	wederom	door	zijn	macht	wil	bevestigen,	en	niet
zijn	werkelijke	vrouwelijkheid	innerlijk	kan	herkennen.	Dat	is	een	nog
dieper	antwoord	op	die	vraag	over	het	verpletteren	van	die	kop	van	de
slang

Er	wil	iets	komen:

Mens,	gij	mensen,	hier	in	deze	zaal,
met	een	zo	grote	oproepende	kracht,
waardoor	Ik	mij	kon	manifesteren
in	uzelf,	in	de	voorganger,	maar	vooral	in	ieder	van	u.

Want	al	uw	vragen	waren	stappen
om	tot	de	deur	van	de	tempel	te	geraken.

Wees	bewust	van	de	genade	van	de	heilige	Geest	in	uzelf,
uw	vrije	wil
om	uzelf	te	bevrijden,
los	te	maken	van	uw	oude	dwangmatige	vormgevingen,
zodanig	dat	u	kunt	openstaan
voor	vernieuwing	in	uw	denken,
verdieping	in	uw	inzicht,
waarachtig	gevoel	in	uw	diepste	zijn.

En	weet	dat	dit	is
de	hoogste	seksualiteit,
de	hoogste	kosmische	levensenergie,
het	huwelijk	van	de	kosmische	Christus	in	de	materie,
met	de	materie,
het	werkelijk	geestelijk	mannelijke
ontvangen	in	het	diepste	vrouwelijke	van	ieder	mens.

Wij	hier	in	de	sferen,
Wij	danken	u	voor	avonden	als	deze,
voor	uw	meegaan	daarin,
uw	bereidheid,	uw	vragen	stellen,	uw	verlangen,
want	slechts	zo	zal	werkelijk	bewustzijn
op	uw	planeet	kunnen	komen.

Ga	in	vrede
en	dank	in	uzelf	voor	uw	eigen	goddelijke	aanwezigheid.

Amen

Tekst	uit	het	boek:	Het	vrouwelijk	aangezicht	van	God
Klik	op	de	link:		Het	vrouwelijk	aangezicht	van	God
om	deze	tekst	te	downloaden	en	te	lezen.

Seksualiteit

In	de	mens	van	nu,	bewust	van	zijn	supernature,	werkend	dus	van	onder
naar	boven	is	de	seksualiteit	een	heet	hangijzer.	Seksualiteit	wordt
gebruikt	–	en	daardoor	in	wezen	misbruikt,	want	dan	haal	je	het	uit	de
eigen	waarden	-	enkel	en	alleen	om	in	de	materie	tot	bevrediging	te
komen.	Ik	heb	kort	geleden	meegemaakt	dat	er	iemand	naar	mij	toe	kwam
en	zei	dat	ze	het	op	zo’n	hoog	spiritueel	niveau	beleefde	dat	er	daardoor
geen	enkele	menselijke	warmte	meer	overbleef.	Dat	lijkt	me	ook	niet	zo
goed.

De	seksualiteit	is	gegeven	aan	al	wat	leeft	om	de	soort	in	stand	te	houden:
de	ene	kant.	De	andere	kant:	om	vreugde	en	liefde	en	warmte	van	twee
mensen	tot	stand	te	brengen.	In	vreugde	en	warmte	van	twee	mensen,
daar	is	de	kosmische	levensenergie,	vertaald	in	de	seksualiteit,	zeer	groot.
Daardoor	kan	nieuw	leven	ontstaan.	Maar	het	is	ook	een	samensmelting
van	twee	verschillende	naturen,	twee	verschillende	energiebronnen,	die
daardoor	tot	een	bepaalde	mate	van	eenheid	komen.	Dit	is	een	hele	hoge
energie	die	ontzaglijk	groots	kan	uitwaaieren.

Nog	één	ding:	Twintig	eeuwen	lang	hebben	wij	vooral	vanuit	het
christendom	de	seksualiteit	gezien	als	een	noodzakelijk	kwaad.	Ja,	nu	in
deze	tijd	is	het	precies	de	andere	kant,	maar	daar	praat	ik	straks	over.	Als
een	noodzakelijk	kwaad	en	het	ware	beter	geen	seksualiteit	te	hebben	en
je	leven	in	onthouding	door	te	brengen.

Ik	wil	heel	graag	met	jullie	zo	dadelijk	tot	uitdieping	hiervan	komen,	want	je
bent	hier	niet	om	alleen	mij	aan	te	horen,	maar	om	heel	hard	met	jezelf	te
werken,	waardoor	we	tot	nog	veel	meer	inspiratie	kunnen	komen

Seksuele	energie

---	Ik	heb	precies	hetzelfde.	Dit	leeft	ook	enorm	in	mij	maar	ik	zou	zo	graag
deze	seksuele	energie	willen	gebruiken	in	het	werk.	Het	is	een
ongelooflijke	kracht	en	ik	voel	dat	als	je	deze	energieën	kunt	gebruiken,
deze	kunt	transformeren	in	wat	anders.

Z:	Dat	is	heel	geweldig.

---	Maar,	daar	zit	ik	nog	aan	vast.	Dat	kunnen	benutten	in	je	werk,	je
relaties,	noem	maar	op.

Z:	Ja,	de	seksuele	energie	is	in	wezen	niets	anders	dan	het	in	materie
brengen	van	verbinding	door	menselijke	warmte	en	liefdesvermogen.	Dat
kan	in	alle	mogelijke	gradaties	van	alle	mogelijke	niveaus.	Het	is	een
ontzaglijk	grote	kracht.	Deze	kracht	is	altijd	of	in	het	één	gesteld	of	in	het
ander.	Of	het	was	heel	goed	en	je	moest	zoveel	mogelijk	kinderen
voortbrengen,	want	daar	was	het	voor,	óf	je	moest	er	absoluut	van	afzien
en	in	totale	onthouding	leven,	want	het	was	slecht	en	niet	goddelijk,
enzovoorts.	Beide	zijn	niet	waar.	De	enorme	seksuele	levensenergie,
kosmische	energie	die	wij	mensen	hebben	meegekregen	kan	een	mens	in
alle	mogelijke	gradaties	van	niveau	realiseren	in	zijn	leven.	Wil	de	mens
vanuit	zijn	eigen	vrijheid	en	eigen	verantwoordelijkheid	deze	enorme
levensenergie,	deze	seksuele	liefdeskracht	in	zichzelf	realiseren	in	de
verbinding	met	een	partner	dan	is	dat	zijn	vrijheid,	zijn
verantwoordelijkheid.

Maar	nu	gaat	het	erom	voor	de	mens	van	het	nieuwe	tijdperk:	hoe	doe	je
dit?	Dat	is	belangrijk.	Vanuit	welke	innerlijke	energieën	doe	je	dat?	Er	gaat
een	flits	van	herkenning	van	vrijheid	over	de	hele	wereld,	waardoor	het
taboe	van	de	seksualiteit	doorbroken	wordt:	vrijheid	van	seks,	zoveel
mogelijk	seks	enzovoorts.	Daar	zit	het	hem	in,	dat	vrijheidsvirus	heeft
overal	toegeslagen.	Maar	dit	vrijheidsvirus	dient	er	alleen	toe	dat	er	in	de
mens	van	nu,	de	spiritueel	bewuste	mens,	meer	inzicht	gaat	komen	hoe	je
deze	enorme	grote	kracht	ten	dienste	kan	stellen	aan	het	geheel,	aan	het
hele	kosmische	bestel	waarin	wij	leven.

---	Moet	je	daarvoor	eerst	helemaal	diep	de	lagere	chakra's,	de	donkere
kant	van	de	seksualiteit	in?

Z:	Soms	is	dat	nodig,	maar	soms	ook	niet.

---	Ik	ben	opgevoed	met	een	beeld	van	'er	is	iets	hogers'.	Je	ontdekt	dan
op	een	gegeven	moment:	er	zitten	ook	dierlijke	elementen	in.	Dan	krijg	je
die	verbinding	en	je	beleeft	dan	de	seksualiteit	vanuit	je	hogere	chakra's.

Z:	Ja,	daar	wil	ik	toch	even	het	voorbeeld	aanhalen	van	een	mevrouw	die
een	uitstekende	relatie	had	met	haar	partner	totdat	zij	vanuit	spiritueel
bewustzijn,	door	alles	wat	zij	had	gelezen,	tot	een	zodanige	spirituele	vorm
kwam	-	dus	een	vormgeving	die	vanuit	haar	denken	tot	stand	kwam	-	dat
zij	als	vrouw	in	haar	menselijke	warmte	niet	meer	functioneerde.	Dat	is
fout	want	dan	is	het	ongelijkwaardig,	dan	ben	je	dus	niet	in	gelijkwaardig
partnerschap	van	je	menselijk	zijn	met	je	hoger	zijn.	Dan	ben	je	in	een
opgelegde,	zeer	ongelijkwaardige	vormgeving	vanuit	je	hoger	zijn	naar	je
ego,	je	menselijke	persoonlijkheid	toe.

---	Maar	dat	is	toch	geen	warmte!

Z:	Nee,	dat	is	ook	geen	warmte	en	daarom	liep	die	relatie	dus	stuk.

---	Dat	kan	toch	ook	geen	spiritualiteit	zijn?

Z:	Nee,	maar	dat	dacht	ze.	Dus	daarom	zeg	ik,	dat	zijn	haar	denkvormen.
Door	het	zo	te	doen,	dacht	zij	dat	zij	op	een	zeer	hoog	spiritueel	niveau
bezig	was.	Maar	dat	was	zij	alleen	in	haar	mentale	bewustzijn,	in	het
denken.	Daar	had	het	zich	verhard	tot	bepaalde	denkvormen,	tot	bepaalde
elementalen.	In	een	dialoog	met	de	begeleiding	werd	me	heel	duidelijk
uitgelegd	dat	deze	enorme	grote	kosmische	energie,	levensenergie	in	de
mens,	aan	de	mens	met	bewustzijn	gegeven	is.	Bij	de	dieren	is	alles
instinctief.	Bij	de	mens	is	het	met	het	bewustzijn,	de	vrije	wil	en	daardoor
de	eigen	verantwoordelijkheid	gegeven.	In	alle	esoterische	geboden,	in
alle	oude	religies	en	ook	in	het	christendom	is	geleerd	dat	kuisheid	en
onthouding	de	poort	tot	de	hemel	was.	Mis!

Een	punt	van	waarheid	zit	daar	wel	in:	dat	is	het	transformeren	van	de
begeerte,	van	de	zuivere	materie	van	de	persoonlijkheid.	Als	de	begeerte
van	de	mens,	-	gewoon	als	mens	hè,	dat	je	lekker	wilt	vrijen,	laat	ik	het
maar	even	zo	gewoon	zeggen	-	als	dat	de	enige	basis	is	voor	een
samengaan	met	je	partner,	dan	ontwaarding,	ontkracht	je	deze	hele	hoge
levensenergie.

Dus	ook	de	realisatie	daarvan,	de	seksuele	daad,	de	seksualiteit.	Wanneer
dat	alleen	gebaseerd	is	op	de	bevrediging	van	de	lust,	van	de	macht,	van
de	miskenning,	van	wat	dan	ook	van	een	mens,	staat	het	op	een	laag
niveau	en	beantwoordt	het	aan	de	laagste	trillingen	in	de	lagere	chakra's.

Met	die	lagere	chakra's	is	niets	mis,	die	hebben	we	heel	hard	nodig.	Maar
in	die	lagere	chakra’s	moeten	deze	trillingen	steeds	meer	getransformeerd
worden	tot	werkelijke	menselijke	warmte,	liefde	en	daardoor	de	wijsheid,
de	Psychosofia	in	ieder	mens,	om	tot	een	diepgaande	werkelijke
verbinding	te	kunnen	komen	met	de	partner.

'Waar	meer	dan	twee	zijn	in	mijn	naam,	daar	zal	Ik	met	u	zijn’.

Hier	zit	dat	in!	En	niet	alleen	in	die	seksualiteit	natuurlijk,	maar	in	alles.

---	Als	je	op	deze	manier	seks	bedrijft,	reageer	je	dan	ook	je	negatieve
gevoelens	af	op	de	ander?

Z:	Zeker!	Ja	natuurlijk.

---	Hoe	weet	je	nou	of	je	het	vanuit	de	begeerte	doet	of	vanuit	het
liefdesaspect?

Z:	Ja,	een	mate	van	begeerte	moet	er	zijn,	anders	kan	het	biologisch	niet.
Maar	is	die	begeerte,	waardoor	het	mogelijk	wordt	dat	het	in	de	materie
kan,	in	jezelf	gebaseerd	op:	'ik	wil	macht	over	hem	of	haar	hebben,	nou
ben	ik	eindelijk	de	baas,	of	ik	wil	alleen	maar	heerlijk	een	orgasme	beleven
en	verder	interesseert	me	niks,'	dan	wordt	die	begeerte	niet
getransformeerd	tot	werkelijke	liefde.

---	Wat	leert	iemand	wanneer	hij	probeert	die	twee-	eenheid,	die	hij	in	zich
heeft,	waaruit	hij	bestaat,	met	zijn	scheppingsenergie	tot	een	eenheid	te
maken?	Beperkt	iemand	zich	om	dat	in	zichzelf	helemaal	alleen	uit	te
werken	en	ook	uit	te	dragen,	maar	niet	direct	in	een	relationeel	gebeuren
met	een	partner?	Of	kan	hij	ook	proberen	het	met	een	partner	te	delen	en
dat	daardoor	ieder	in	zichzelf	tot	die	eenheid	komt?	Dat	deel	je	dan
samen.	Ik	heb	beide	ervaringen	om	die	twee-eenheid	meer	één	te	laten
worden.

Z:	Het	celibataire	leven	is	natuurlijk	niet	verkeerd	of	slecht,	maar	wanneer
het	opgelegd	wordt	door	iets	buiten	jezelf	dan	is	het	dus	in	wezen	niet	echt
van	jou.	Wanneer	je	vanuit	jezelf	verkiest	om	een	bepaalde	mate	van
vernieuwing	en	integratie	in	jezelf	te	krijgen,	dan	is	dat	van	jezelf	en	zeer
goed.	Het	gaat	erom	dat	met	alles	wat	wij	doen	en	zijn,	seksuele
achtergronden	of	niet,	deze	seksuele	energie	wel	degelijk	speelt.	Seksuele
energie	is	in	hoofdzaak	de	begeerte	om	door	de	affectie	van	de	ander
jezelf	te	vergroten.

Tekst	uit	het	boek:	Mystiek	van	het	vernieuwde	Christus	bewustzijn
Klik	op	de	link:	Mystiek	van	het	vernieuwde	Christus	bewustzijn
om	deze	tekst	te	downloaden	en	te	lezen.

Meditatie
Tijdstip	en	duur	van	elke	meditatie	is	voor	ieder	persoonlijk	en	kan	zelf
worden	gekozen.

Gezamenlijke	meditatie
Elke	zondagavond.
Aanvang	om	half	acht.
Gedurende	ongeveer	een	half	uur.

Energetische	Lichthealing

Zo	richt	u	dan	nu	op	een	straal	van	licht
een	zuil	van	licht	die	indaalt	op	deze	planeet.

Een	prachtige	zuil	van	licht
die	in	ieder	wezen	op	deze	aarde

zijn	eigen	uitwisseling	heeft
en	werkelijke	interactie	beleeft.

De	straal	van	licht
de	zuil	van	licht,	waartoe	wij	behoren

is	in	onszelf	het	licht,
het	levenslicht	wat	wij	zijn.

Wij	zijn	dit	licht.
Wij	behoren	tot	deze	hele	grote	zuil	van	licht.

En	in	ons	is	de	kracht	van	dit	licht
is	de	liefde,	is	de	vreugde

en	is	de	schoonheid	van	dit	licht.

En	wij	mensen	zijn	de	enige	wezens	op	deze	aarde
die	hier	het	bewustzijn	van	kunnen	hebben.
In	alle	levende	en	niet-levende	wezens

is	het	licht	in	een	min	of	meer
onbewuste	staat	aanwezig.

In	ons	mensen	kan	zij	zo	bewust	zijn
dat	zij	ons	kan	dragen

juist	in	die	zo	moeilijke	momenten
die	in	ieder	leven	plaatsvinden.

De	momenten	waarin	wij	zo	eenzaam	zijn
zo	in	pijn	en	wanhoop	verkeren

geen	contact	meer	kunnen	hebben	met	de	ander.
In	zulke	levens	die	wij	dan	kunnen	hebben

is	het	bewustzijn	van	dit	licht
een	diepe	genezende,	helende	factor.

Richt	u	op	dit	licht.
Wees	nu	diep	in	uw	hart	één	met	dit	licht.

Eén	met	alles	wat	lijdt
en	geen	liefde	heeft	op	deze	aarde.
Eén	met	het	goddelijke	Zijn	in	onszelf.

Dat	deze	lichtkracht	in	onszelf	ons	moge	helen
en	een	werkelijke	heel	wording
in	onszelf	teweegbrengen.

Niets	en	niemand	kan	ons	uit	dit	licht	halen.
Niets	en	niemand	heeft	de	kracht
om	ons	dit	licht	te	ontnemen.
Wij	zelf	zullen	hierin	staan.

Dat	de	energie	nu	indaalt.
Dat	er	vrede	komt	in	uw	harten.
Dat	er	liefde	kan	groeien	in	uzelf.

Dat	er	acceptatie	nu	zal	zijn	in	uw	leven.
Dat	er	vertrouwen	nu	zal	zijn.

Hoe	de	omstandigheden	u	ook	zouden	mogen	pijnigen
vertrouw	daarop	dat	u	zult	staan	en	zijn

in	de	kracht	van	dit	licht	in	uzelf.

Zo	wees	dan	gezegend,	gij	mens
en	weet	dat	vanuit	de	hemelen
met	u	samen	wordt	gewerkt

om	uiteindelijk	op	deze,	uw	aarde
een	totale	nieuwe	energie
te	plaatsen	van	schoonheid

van	liefde,
van	compassie	met	al	wat	lijdt.

Zo	wees	dan	sterk	en	laat	uw	licht	schijnen
en	laat	dit	licht	stralen	in	uzelve
zodanig	dat	zij	de	ander	zal	raken

opdat	zijn	of	haar	licht
hierop	kan	antwoorden	vanuit	het	eigen	Zijn.

Want	Ik	zeg	u,	gij	mens
dat	slechts	u,	mens

de	kracht	heeft	om	de	vernietiging
de	liefdeloosheid

de	duisternis	van	deze	aarde
te	doen	veranderen	in	het	licht.

Zo	wees	dan	sterk	en	werk	met	ons	mee.

En	wees	dan	nu	in	de	eenheid
van	hart	tot	hart
van	ziel	tot	ziel

van	geest	tot	geest.

Dat	de	zegen	van	de	allerhoogste	bewustzijns
in	uzelve	aanwezig	nu
uw	pad	moge	verlichten

uw	bewustzijn	moge	doen	stralen
uw	liefde	zal	doen	toenemen.

Want	ik	zeg	u,	mens
gij	zijt	de	gezegende

onder	alle	levende	wezens.

Ik	groet	u,
uw	broeder
Morya

Klik	op	de	link:	Ontplooiing	spirituele	bewustzijn
om	deze	tekst	te	downloaden	en	te	lezen.
Klik	op	de	link:	“Energetische	Lichthealing”.mp3
of	op	de	link:	“Energetische	Lichthealing”
om	deze	Meditatie	te	beluisteren.

Mededelingen

Psychosofia	Post
Alle	publicaties	van	"Psychosofia	Post"	zijn	geplaatst	op:
www.zohranoachpublicaties.nl/psychosofia-post/
“Psychosofia	Post	27”	verschijnt	het	volgende	kwartaal.

Nieuwe	Publicaties
Kaarten
Op	de	website
www.zohranoachpublicaties.nl/kaarten/
zijn	gepubliceerd	de	kaarten:
“Energetische	Lichthealing”	Vernieuwende	vormgevingen
“Energetische	Lichthealing”	Ontplooiing	spirituele	bewustzijn
“Energetische	Lichthealing”	De	mens	als	Lichtwezen

Lezingen	
Op	de	websites
www.zohranoachpublicaties.nl/audio/
www.zohranoachpublicaties.nl/audio-mp3/
is	gepubliceerd	de	Lezing:
Zohra	Noach:	"Leringbijeenkomst”	(14-12-1984)

Studiemappen
Op	de	website
www.zohranoachpublicaties.nl/studie/
zijn	gepubliceerd	de	Studiemappen:
“Cursus	kennis	van	het	Hoger	Zijn”
“Het	Twaalfvoudig	Pad”
"Op	weg	naar	een	Nieuwe	Samenleving	Deel	1"
"Op	weg	naar	een	Nieuwe	Samenleving	Deel	2"
"Op	weg	naar	een	Nieuwe	Samenleving	Deel	3"
“De	Drie	Sleutels”

Meditatie	en	Visualisatie
Op	de	websites
www.zohranoachpublicaties.nl/meditaties/
www.zohranoachpublicaties.nl/meditaties-mp3/
zijn	een	aantal	"Meditaties	en	Visualisaties"	toegevoegd.

Berichten	
Een	activiteit	zoals	een	geplande	lezing,	een	cursus,	een	bijeenkomst,	een
oproep	of	een	mededeling,	kan	in	de	eerstvolgende	publicatie	van
'Psychosofia	Post'	worden	vermeld,	als	deze	informatie	uiterlijk	op	de
éérste	dag	van	het	volgende	kwartaal	is	aangeleverd.

Gelieve	alle	reacties	en	berichten	per	e-mail	te	sturen	naar:
psychosofiapost@psychosofia.nl

Bestuur	en	medewerkers	'Zohra	Noach	Foundation'

Websites
www.zohranoachpublicaties.nl
www.zohranoachfoundation.nl
www.psychosofia.nl
	
Facebook
www.facebook.com/Psychosofia

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede
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