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Voorwoord 





Dit boekje bestaat uit twee delen: in het eerste deel zijn  inzichten en leringen bijeen geplaatst die Zohra naar voren gebracht heeft rond de kerngedachte:  

'ben ik mijn broeders hoeder?' 

Deze teksten stammen uit de periode 1993-1996 en zijn verzameld uit lezingen en cursussen die ze in die tijd gegeven heeft. 

Vaak zijn het antwoorden op vragen uit de zaal. 

Het tweede deel bestaat uit de lezing die Zohra gehouden heeft tijdens de kerstviering 1996 in Soeria, onder de titel 'Ethos Neerlandia', waarin een diepgaand antwoord gegeven wordt op hoe men elkaars hoeder kan zijn. 



Zohra gebruikt de zin 'ben ik mijn broeders hoeder?' als een fundamentele menselijke vraag, die ook in de bijbel voorkomt. 

Ze verwijst daarnaar, zonder in te gaan op de vindplaats, of wie deze woorden uitsprak en onder welke omstandigheden. 

In een soort 'gecomprimeerde visie' dicht zij deze woorden ook toe aan Jezus. 



Zoals Zohra deze vraag in het eerste deel telkens weer behandelt en de dimensies daarvan aangeeft, is zeer inspirerend. Bij elkaar geplaatst komen er natuurlijk veel herhalingen in voor, maar telkens ook weer andere nuances, die de herhalingen rechtvaardigen. 

Om de reikwijdte van de hierin vervatte leringen enigszins aan te geven zijn de citaten gegroepeerd in een zevental hoofdstukken, al overlappen ze elkaar vaak. 

Doorgevingen zijn cursief gedrukt. 



In het 'Ethos Neerlandia' behandelt Zohra de levenshouding van mensen die zich bewust zijn van hun verbondenheid met hun diepste wezen, waaruit een verantwoordelijkheid voortvloeit voor hun gezamenlijke uitstraling. 

Misschien nauwelijks opvallend wordt hierin een belangrijke nieuwe menselijke houding aangenomen. Er wordt verwezen naar de neiging van mensen om offers te brengen om aan God of goden genoegdoening te geven. 

Hier komt voor in de plaats het in vreugde opdragen van de consequentie van de innerlijke verbinding met het goddelijk zijn. 













Zo markeert dit boekje drie offerhoudingen: De eerste van de vroegste menselijke nakomelingen die hun broeder opofferden en niet accepteerden hun hoeder te zijn; 

dan van Jezus die als voorbeeld toonde en realiseerde dat het in verbondenheid met de Vader mogelijk is de medemens te vergeven en hen zo te behoeden; en als derde de houding van de gewone mensen, die in verbondenheid met hun diepste wezen en met elkaar accepteren elkaars hoeder te zijn. 



Uit de teksten kun je afleiden dat dit een wat je zou kunnen noemen  

'welgevallig offer' is, waardoor er nieuwe geestelijke hulp beschikbaar komt. 



Waar Psychosofia een bijdrage wil leveren aan een vernieuwing van het maatschappijbeeld, geven de uitspraken en lezing in dit boekje een grondlijn aan voor nieuwe menselijke verhoudingen, die steeds meer gemeengoed kunnen worden in Nederland en overal ter wereld. 









Bilthoven, maart 1997 



Kees de Kuijer 











DEEL I 






1.    VERNIEUWENDE INZICHTEN

Het is een hele cultuuromslag die door de hele wereld heen gaat, zeker hier in Nederland. Het heeft te maken met het loskomen van de gebondenheid aan oude tradities, patronen, beeldvorming, elementalen, in een nieuwe geestelijke vrijheid. 

Dat is de opdracht van ieder mens. Hoe je daarin gaat staan en hoe zich dat in de materie gaat invullen, dat is iets - doordat je dat op een of andere wijze uitstraalt komt het ook weer terug. Het komt vanzelf op je pad. Het zijn energieën die je uitstraalt en die komen terug, soms vanuit een heel andere hoek. 



'Ben ik mijn broeders hoeder?' betekent de diepste spirituele verantwoordelijkheid in ieder mens naar zichzelf toe, door in jezelf de weg vrij te maken voor de werkelijke liefde, de objectieve liefde - dus niet subjectief naar een mens of naar iets gericht -, de liefde die in wezen is de basis van jouw zijn, jouw goddelijk Zijn in jezelf. 

Ieder mens heeft de verantwoordelijkheid, heeft de kracht en de vreugde meegekregen om dat in zichzelf tot die waarden en die niveaus van bewustzijn te brengen, die hij zelf in dit leven aan wil gaan. 



Maar dat is tegelijkertijd het 'broeders hoeden'. Want dat straal je uit. In de blik van je ogen, in wat je handen doen, in je glimlach, in alles wat je zegt of doet, in je houding, in de manier waarop je je van iemand afwendt of juist je naar iemand keert, overal straal je dat in uit. 



❧ 



Het betekent dat als het ware een energielichaam in Nederland wordt neergezet van die bewustzijnsvormen die nu in al die mensen die hiermee bezig zijn een totale vernieuwing brengen. In het hele Nederlandse gods-, mens- en maatschappijbeeld gaat vernieuwing komen. Maar dat houdt wel in dat de mensen die dan al een bepaalde mate van bewustzijn hebben gekregen, in zichzelf al hebben gemerkt hoe dat werkt, en hoe dat ook kan uitstralen, zonder dat zij anderen willen gaan bekeren, toch - wanneer zij dat werkelijk willen - dit kunnen opzenden naar de Geest, waardoor er absoluut begeleiding en hulp zal komen om het in de praktijk te brengen, om het te kunnen verbinden, om het collectiever te gaan maken. 





Het begint bij het individu en het begint bij het werkelijk opzenden: 'ja, ik wil'. 

Want alles wat wij hebben, alles wat wij zijn, is nooit voor ons alleen. 

Ben ik mijn broeders hoeder? Ja, want ik straal uit en deel mee. 



❧ 



Ik moet nu de mystiek van het vernieuwde Christusbewustzijn brengen. 

Dit is de ware mystiek, het begrip van drie dingen: 

'het koninkrijk Gods is onder u', 

'ben ik mijn broeders hoeder?' en 

'vergeef hen'. 

Om hiertoe te kunnen komen hebben we de drie sleutels gekregen. 

De  innerlijke zuivering, dat is dus de milieuhygiëne van het denken en de emoties. 

De  innerlijke onthechting als gevolg daarvan. Dus de herkenning in jezelf, de acceptatie daarvan. Dan het werken aan de onthechting aan de dwangmatigheid, de beheersing, de innerlijke sturing daarvan. En de derde, daardoor komen we - in gradaties van niveaus van bewustzijn natuurlijk - tot  de werkelijke eenheid in jezelf met de supernature. Door je eigen hoger zelf. 

De eenheid met de supernature, door je eigen hoger zelf, veroorzaakt door het werken van je ego, je persoonlijkheid. Dat is die trap. 



❧ 



Het christendom heeft het veilig willen stellen: God is daarboven en wij kleine mensen zijn hier. En wij zijn afhankelijk van Zijn goedheid, Zijn straf of hoe dan ook. Het nieuwe bewustzijn is revolutionair, het doet een appèl op jouw verantwoordelijkheid te willen, te kunnen dragen dat dit goddelijk zijn in jou zit. Jij bent verantwoordelijk. Niet voor de hele wereld - indirect weer wel - maar direct voor wat jij als individu daarmee doet. En dan indirect, vanuit je uitstraling - ben ik mijn broeders hoeder - in het geheel. 



❧ 



De mens kan nooit alleen voor zichzelf leven. 'Ben ik mijn broeders hoeder?' heb ik al vaker gezegd. Ieder mens leeft voor zichzelf om tot een bepaalde verlichting, vernieuwing te kunnen komen, maar tegelijkertijd ook om dit weer uit te kunnen stralen naar de ander. 





Nu terug naar jezelf, hoe kan je dit verder gaan uitzuiveren? Voor ieder mens is de allergrootste noodzaak dat die mens met alle middelen die hem ten dienste staan, zichzelf als het ware hersenspoelt - als ik zo’n naar woord mag gebruiken - zichzelf steeds weer opnieuw er van overtuigt dat hij een lichtdrager is, een Godsvonk. 

Dat hij dus in wezen in zich heeft alle kennis, alle weten, alle liefde, alle inspiratie. 

Dat hij zich niet hoeft te identificeren met dat wat hem vanuit andere levens, of vanuit dit leven, door een ongeluk, ziekte of wat dan ook is overkomen. Dat is een deelstuk van de totale identiteit. Dan komt er ruimte, en in die ruimte gaat pas de ontvankelijkheid werken voor de vernieuwende lichtenergieën. 



❧ 







2.   INVLOED VAN DE MENSELIJKE UITSTRALING, BEWUST EN ONBEWUST 

 



De mens is een groot energieveld, daar straalt energie uit. Het is belangrijk om te begrijpen dat wij zelf deze astrale wereld om ons heen scheppen. Deze astrale wereld - het is een eenheid - leidt blijkbaar tot al datgene wat in onze materiële wereld gebeurt; al het lijden en al het onrecht, al het kwaad wat er is, de duisternis. 



Hoe kunnen wij met een nieuw inzicht, in een nieuw tijdperk, in een nieuw spiritueel bewustzijn daar verandering in brengen? 

Dat begint in onszelf. Maar we zijn niet alleen verantwoordelijk voor onszelf. Zoals Jezus aangaf met 'ben ik mijn broeders hoeder?' zijn we verantwoordelijk voor de uitstraling en de elementalen die wij hebben opgebouwd. Deze elementalen hebben een heel grote verbinding met de elementalen die anderen hebben opgebouwd. 

Alles hangt met elkaar samen. Komt er een vernieuwd bewustzijn van inzicht hierin, dan kan er verandering in komen, dan gaat het afbrokkelen. 



❧ 



'Ben ik mijn broeders hoeder?' daarvan werd als de mystieke achtergrond gegeven: Een mens in een machtspositie, die geestelijk ongezond leeft, heeft een enorme uitwerking op zijn omgeving. Hij is mede verantwoordelijk voor de mensen in zijn omgeving. Is karmisch daarmee verbonden. Zal dus ook in komende levens steeds weer opnieuw geconfronteerd worden met het uiteindelijk in harmonie brengen van hem/haarzelf met deze andere mensen. Het is een enorm werk en grote last die hij/zij op zich neemt. 



❧ 



Ik kan niet dienstbaar zijn aan het geheel als ik niet in mijzelf besef hoe groot mijn eigen verantwoording is voor mijn zijn, mijn leven en daardoor - dan kom je in het wij - voor de ander. 'Ben ik mijn broeders hoeder?' zit hierin. 

Het dienstbaar zijn aan begint vanuit het diepste zelfrespect, zelfrespect niet voor mijn dagelijkse persoonlijkheid, mijn ego, maar vooral voor dat diepste dat in mij zit. Dat is mijn diepste oorzaak, mijn diepste oorsprong, mijn bron. 

Vanuit dat respect moet ik mijzelf herzien in alles wat ik denk, spreek en doe. Dat houdt tevens in dat ik daardoor pas kan komen in een 'wij'. Eerder kan het niet. 





Het dienstbaar zijn van het 'wij' houdt in dat er nu over de hele wereld - dat zijn de morfogenetische velden van licht - een vernieuwd bewustzijn komt in alle mogelijke vormen, bewoordingen, uitdrukkingen. Deze nieuwe bewustwording wordt gedragen door het wij, als het ik daar stevig in kan staan, zonder dat het ik van dat wij nieuwe elementalen en verhardingen opbouwt. 



❧ 



Het weten dat iets in jezelf altijd het ontvangstation is voor de uitzending die naar je toe komt, geeft grotere verantwoordelijkheid in jezelf. 

Deze grote verantwoordelijkheid in jezelf is tegelijkertijd 'ben ik mijn broeders hoeder?' want datgene wat door jou - al is het nog zo'n klein flitsje - wordt uitgezonden, raakt bij de ander datgene aan waardoor die negatieve uitzending komt. 



Nu is het natuurlijk erg moeilijk leven als je de hele dag zit van 'oh, wat straal ik nu uit' en 'oh, wat is nou mijn flitsje.' Dan word je gek, dus dat moet je maar niet doen. 

Het enige wat je kunt doen, is in jezelf zeggen: 'al de straaltjes, flitsjes die ik uitzend, zijn allemaal gebaseerd op de ruimte of de niet-ruimte in mijzelf en daar moet ik, of liever, kan ik mee werken.' Dat is het enige. 



❧ 



Spirituele milieuhygiëne is: hoe ga ik met mijn uitlaatgassen om? Die uitlaatgassen, dat wat ik uitstoot aan energieën van mijn denken, mijn gevoelens, van de elementalen die ik heb opgebouwd, de geconditioneerdheden die ik vasthoud en niet los kan laten. Hoe zijn die? Zijn ze zwart of grijs of groen of weet ik wat? Raken ze een ander? Raken ze bij die ander juist zijn negatieve dingen aan? Zijn het verhardingen, elementalen enz. of brengen ze daar glimpjes van licht, een bloemetje, een glimlach? 



❧ 



Meestal kun je de uiterlijke vormgeving niet direct veranderen of verbreken. 

Maar je kunt je daar innerlijk steeds vrijer van maken. Al zou je in de uiterlijke vormgeving moeten blijven, dan krijg je toch een dermate innerlijke vrijheid, waardoor dat uiterlijke wijder wordt en zich kan uitdijen, kan veranderen. 

Want doordat het innerlijk verandert stoot je een ander uitlaatgas uit. 

Opmerking uit de zaal: Een ander elementaal. 







Ja, maar het is toch eerst een gas. Voordat het een elementaal wordt, dat is namelijk een verdichting, is het eerst een uitstoting van een energie. Dus noem ik het een uitlaatgas. De uitstoting van die energie, van dat uitlaatgas, wordt - wanneer je daarin je persoonlijkheid gaat bevestigen - een elementaal. Dan verhardt het zich, wordt het een vormgeving. Het staat er, een beeld. 



Waar beginnen we dan met die spirituele milieuhygiëne en schoonmaak? 

We beginnen bij de energieën van het denken en de emoties die we uitstoten. 

Daar moeten we mee beginnen om die te zuiveren. 



❧ 







3.   LIEFDE, VERANTWOORDELIJKHEID,  VERLOSSING 





Ruimte houdt in dat er in jezelf inzicht kan komen. Naast het inzicht moet de bereidheid ontstaan om met deze inzichten te gaan werken naar jezelf toe. Door er in jezelf en naar jezelf toe mee te werken, krijg je een dusdanige uitstraling waarmee je je omgeving beïnvloedt. Er werd mij aangereikt dat dit de diepste achtergrond is van het gezegde 'ben ik mijn broeders hoeder'. Ik kan nooit de verantwoordelijkheid voor een ander op me nemen: 'Ben ik mijn broeders hoeder'? Ja, want in mijn uitstraling ligt datgene wat bij die ander iets aanraakt, wat dan ook. 

Ik ben dus verantwoordelijk voor mijn uitstraling. Weet ik niets van mijn uitstraling, nou ja, dan straal ik maar uit, en ik weet niet wat ik uitstraal. 

Het is dus heel goed om inzicht te verkrijgen in wat er in mij gaande is, wat ik daardoor eventueel uitstraal en hoe dit in zijn totaliteit werkt op andere mensen, in mijn relatie, in mijn werksituatie en in alles wat ik doe. 



❧ 



Iemand die door inzicht heel consciëntieus, vanuit liefde met zichzelf aan het werk gaat en probeert in zichzelf ruimte te maken en daardoor vanuit de werkelijke bron te leven - in allerlei gradaties natuurlijk - krijgt een andere uitstraling. 

Deze andere uitstraling - die je nooit bewust gewild mag hebben naar iemand toe, want dan is het je ego dat zich daarin wil bevestigen - die dus ongewild en haast onbewust van jezelf uitgaat, kan juist bij de ander die nog in zijn schaduwkanten zit, die het nog moeilijk heeft, iets aanraken. 

De uitstraling kan niet alleen bij de ander iets aanraken maar straalt van je uit en vermengt zich met soortgelijke energieën. 

Wanneer over de gehele wereld miljoenen mensen - natuurlijk vanuit een andere verwoording of een andere vormgeving - tot deze inzichten zouden komen, zouden er over de hele wereld grote lichtvelden ontstaan. Die kunnen de velden van duisternis, liefdeloosheid, haat, van elke andere negativiteit die wij nog hebben in onze wereld, uiteindelijk gaan doordringen. 



❧ 











De adventsdagen zijn donkere dagen. 

Je ziet dat er over de hele wereld veel duisternis is van liefdeloosheid, van geweld en dergelijke. Mensen zoals jullie die bewust hiermee werken, wetend wat er aan de hand is en er toch doorheen durven gaan, brengen in de energetische velden over deze planeet een stuk vernieuwing en licht aan. 

Dit is de betekenis van 'ben ik mijn broeders hoeder'. 



Wat houdt dat in? Je mag niet de verantwoordelijkheid van een ander op je nemen. 

Je kunt niet de ander behoeden voor de fouten en de aspecten die hijzelf moet beleven om te kunnen groeien. Dat is zijn recht. Je hebt nooit het recht om dat voor een ander te doen. Je enige - ik kan dat niet eens recht of plicht noemen - je enige vreugde die je kunt hebben in je verantwoordelijkheid als mens naar die broeder toe, maar vooral ook naar jezelf toe, is: in je uitstraling een zodanig punt van acceptatie bereiken, waardoor je ruimte schept in jezelf en je in een mate van eenheid komt met de supernature in jezelf. 



❧ 



Wij mensen zijn een energieveld. Een spiritueel energieveld, ingekapseld in een materieel lijf, in denken, in gevoelens, in materie. Geest in materie. 

Dit energieveld in ons, deze geest in ons, heeft een bepaalde uitstraling, die vooral gevormd wordt door hetgeen wij denken, hetgeen wij voelen en daardoor uitstralen. 

Ik weet niet of iedereen iets van de bijbel weet, ik niet zoveel, maar daarin staat: 

'Ben ik mijn broeders hoeder?' Wat betekent dat? 

Ben ik verantwoordelijk voor de ander? 

Ben ik verantwoordelijk voor u of voor wie dan ook? 

Ja, voor een deel. Door dat wat ik denk, door dat wat ik voel en wat ik daardoor naar buiten breng in mijn spreken, in mijn houding, in mijn lichaamstaal - zo noemt men dat tegenwoordig. In alles wat ik doe, in de manier waarop ik een ander tegemoet kom, in de manier waarop ik naar de ander kijk of een ander accepteer, daarin zit het. Dat is de diepste betekenis van 'ben ik mijn broeders hoeder?' Want datgene wat je als mens uitstraalt, dat roep je op, dat laat je meetrillen bij die ander. 

Machtsonevenwicht - laten we het zo noemen - een minderwaardigheidsgevoel, dat hebben er zoveel, wie niet? Je voelt je niet gezien, niet gekend. 

Je voelt je niet erkend. Je voelt je altijd minder dan de ander. Dat roept bij de ander absoluut een machtstrilling op, die ook in ieder mens aanwezig is. Die machtstrilling die je oproept heeft een karmische beladenheid, vanuit andere levens, maar ook een enorme beladenheid in het leven van nu. 





Wij moeten ons niet alleen baseren op wat geweest is, we leven nu. 

De mens van nu, die nu tot een verlossing in zichzelf, tot harmonie moet gaan komen, heeft in zich alle mogelijkheden om die oude aspecten tot een mate van verlossing te kunnen brengen. 



❧ 



Door de vernieuwing van het bewustzijn en inzicht gaat de mens zover komen dat hij dat inzicht kan gaan gebruiken om in zijn emotiegebieden een verandering aan te brengen, een evenwicht, een harmonie, in datgene wat hem frustreert en beheerst. 

Die mens heeft ook een uitstraling, maar de explosie die daarvan het gevolg is, brengt de oneindigheid van lichtende energieën op een heel ander niveau en krijgt ook de resonantie van dat niveau. 

De mens die zover komt dat hij met inzicht en begrip, in liefde en vergeving tot werkelijke acceptatie kan komen naar zichzelf toe - want alles wat je naar jezelf richt dat richt je naar de ander, 'ben ik mijn broeders hoeder?' - die mens heeft deze lijnrechte uitstraling naar voren vanuit de zonnevlecht niet meer, maar dat licht gaat omhoog en komt in het hartchakra. Daar explodeert het ook en die explosie van lichtende energieën heeft een immense liefdeskracht, waardoor er bij anderen een aanraking kan komen in het hart, en niet meer in de lagere emotiegebieden. 



Dat is eigenlijk het eindpunt van de weg. 

Deze is heel erg lang, maar daar gaan we naar toe. 

Dat brengt uiteindelijk werkelijke vrede over de hele wereld. 

Want daardoor komt de mens los van de drie lagere chakra's, van de seksuele chakra's. De seksuele energie is de bevestigingsenergie, de ontzaglijk grote begeerte in elk mens naar affectie. Ik bedoel niet dat de mens zijn seksualiteit kwijtraakt. 

Ik bedoel dat wanneer die enorme affectiedrang, die bevestigingsdrang - die wij ook vertalen in de seksuele energie - in een bepaalde harmonie gebracht kan worden, de kracht van de drie lagere chakra's steeds minder zal worden. En de bevestiging van de mens, van het ego, de enorme begeerte daarin, is de diepste oorzaak van al het lijden. Wanneer wij die krachten kunnen opwerken naar het hart toe, gaat in de mens de liefdeskracht werkelijk ontwaken, waardoor er een enorme kernexplosie komt van werkelijke liefdeskrachten. 



❧ 

  

  





 visualisatie 



Zo richt dan nu vanuit dit diepste innerlijk zijn, een straal van warmte daarheen waar deze straal opgevangen kan worden, in ieders eigen vrijheid. 

Verbind u in de geest vanuit liefde en mededogen met al degenen die leven in duisternis en kwaad, juist zij die leven in kwaad, richt daar uw warmte en uw mededogen naar, want slechts de liefde kan het kwaad transformeren. 

De onschuld van de warmte die u zult uitzenden, zal het kwaad kunnen transformeren. Weet dat u altijd zult zijn uw broeders hoeder, er is geen andere mogelijkheid. 

Zo richt dan, bewust nu, uw eigen straling van uw gouden roos in het hart naar die duistere gebieden en verbind daar geen verlangen aan en geen belang, zie alsof met vleugels van engelen deze straling van licht zijn weg zoekt door die duistere, die donkere vlekken op deze aarde, waar bloed en tranen nog vloeien. 

 Want Ik zeg u 

 eens zal het bewustzijn van de mens 

 zo doordrongen zijn van het licht van de liefde, dat geen bloed en geen tranen meer zullen vloeien. 

 Gezegend zijt gij, mens, 

 die zo met uw eigen licht wilt leven 

 dat u zult weten, nooit ben ik alleen, 

 want Ik ben met u. 

 Nooit bent u alleen in duisternis 

 want het licht is in u. 

 Nooit bent u alleen in uw eigen angsten of onwaardigheid, want alleen gij, mens, zijt in uw bewustzijn de hoogste waardigheid van het goddelijk Zijn. 

 Licht zij u, liefde zij u, vrede zij u. 

 Om. 



❧ 



Er is heel veel gegeven. Wij hebben met elkaar iets opgebouwd. 

Laat het niet verloren gaan. Weet dat alles wat je in jezelf hebt opgebouwd, dat je daarmee een energielichaam hebt gevormd dat een zodanige uitstraling heeft dat de ander die daarmee in aanraking komt iets daarvan in de eigen energievorming kan herkennen en vernieuwen. Dit is 'ben ik mijn broeders hoeder'. 





Laat niet toe dat negatieve gedachten naar andere mensen, negatieve gedachten over jezelf, vorm aannemen in jezelf. Je weet nu beter, je hebt nu kracht, je hebt nu inzicht. Laat niet toe dat negatieve emoties in jezelf grip op je krijgen in jouw zijn en daardoor naar de ander. Je weet nu beter. Je hebt nu inzicht. Je hebt nu meer licht en meer kracht. Gebruik het in eerbied en respect voor jezelf en de ander. 

❧ 





4.    DE ANDER IN ZIJN WAARDEN LATEN 





Wanneer de mens door inzicht in deze energieën gaat leren om deze energieën te gaan hanteren, dan wordt hij in zichzelf ruimer, lichtender, vrijer. En heeft hij daardoor invloed op de ander. Wat ooit is gezegd 'ben ik mijn broeders hoeder?' 

betekent, esoterisch gezien, dat ik verantwoordelijk ben voor wat ik uitstraal en zodoende bij de ander, naast mij, oproep. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat die ander doet, maar ik ben wel verantwoordelijk voor wat ik zelf uitstraal, waardoor bij die ander iets wordt aangeraakt en hij daarop respons geeft. 



❧ 



Ik denk dat wij langzaamaan de diepere betekenis moeten leren - zoals mij die is aangereikt - van 'ben ik mijn broeders hoeder?' Dat is dat wanneer ik datgene wat in mij speelt, datgene wat mij beroert, wat mij kwetst, wat mij pijn doet, waar ik boos om ben, enigszins in een mate van liefdevolle acceptatie en daardoor verandering, transformatie kan brengen, dat ik daarmee de ander raak in datgene wat die ander ook in zichzelf heeft, en het daardoor verdubbelt. 



❧ 



Altijd hebben we de ander nodig. 'Ben ik mijn broeders hoeder?' houdt dit in. 

Mij werd ook uitgelegd dat die energieën - dat je verantwoordelijk bent voor datgene wat je uitstraalt naar de ander en wat je terug krijgt - niet zo mogen zijn dat je daar afhankelijk van wordt. 

❧ 



Vertrouw op het licht in jezelf, houd dat licht in jezelf vast en zend positieve gedachten uit. Wanneer er iets negatiefs in je opkomt van 'hè wat is dit toch een rotvent', denk dan bij jezelf 'nee, hij heeft toch iets goeds' - ik zeg maar wat geks - 

'hij heeft mooie ogen' of 'hij heeft een vriendelijke glimlach'. Iets positiefs ernaast plaatsen. Daarmee ontzenuw je negatieve gedachten-uitstoten, energie-uitstotingen van anderen. Zo groot is onze verantwoordelijkheid. 'Ben ik mijn broeders hoeder?' 

Ja, hierin. 

Dus de positieve gedachten die ik uitzend, hoe moeilijk soms ook, neutraliseren het negatieve dat misschien door een ander is uitgezonden. Zo werkt dat samen. 







❧ 



Alles wat wij krijgen, alles wat wij rijker worden aan ervaring, aan begrip, aan kennis, wat dan ook, is te delen met de ander. 'Ben ik mijns broeders hoeder?' 

Waar zit dat in? Je moet die ander niet helemaal vanuit jou opleggen hoe hij moet zijn. Nee, wat je uitstraalt is datgene wat die ander kan oppakken. Dat is 'je broeders hoeder' zijn. In de materie kijken hoe je mensen kunt helpen. Maar daar zit natuurlijk een valkuil in: nu ik dit weet, nu moet ik die mensen gaan helpen. 

Dat is niet goed. Dat is precies de andere kant daarvan. Je moet zelf bepalen - en die grenzen zijn heel subtiel - hoe die grenzen zijn en hoe je daar a.h.w. op wilt balanceren. Wil je goed doen en liefdevol met je omgeving omgaan, doe dat dan gewoon vanuit je menselijke warmte en niet omdat je dat geleerd hebt. 

❧ 



Aan de ene kant - 'niets is van of voor u alleen' is gezegd - zijn wij absoluut medeverantwoordelijk: 'ben ik mijn broeders hoeder?' Maar aan de andere kant is het ook zo dat ieder individu recht heeft op zijn eigen karma. Niets is voor niets. 

Alles wat er gebeurt heeft een bepaalde betekenis, daar zit een bepaald waarheidspunt in, waardoor er vernieuwing kan ontstaan, na kortere of langere tijd, voor degene bij wie het gebeurt. Maar ook voor degene die het waarneemt. 

De waarnemer heeft altijd een relatie met het waargenomene, maar ook met degenen, bij wie het gebeurt. 



❧ 



Wat wordt van ons gevraagd, van de nieuwe spiritueel bewuste mens? 

Dat wij in liefde en mededogen met de krachten gaan werken die wij onszelf al strijdend veroverd hebben. Dat is de verantwoordelijkheid 'mijn broeders hoeder' 

te zijn. 

Wat is de werkelijke diepste mystieke betekenis van 'ben ik mijn broeders hoeder?' 

Je kunt niet voor de ander alles doen en zorgen dat er niets gebeurt. Dat wordt niet gevraagd. Elk mens moet zijn eigen leven en strijd leven. 'Ben ik mijn broeders hoeder?' bestaat daaruit dat in datgene wat ikzelf ben en mijzelf heb veroverd, zowel positief als waar ik ben gekomen in het negatieve, in mijn eigen schaduw, ik ervoor zorg draag dat het mijn verantwoordelijkheid is, vanuit mijn eigen vrije wil hoe, of en wanneer, ik liefde en mededogen uitzend en uitstraal naar de ander. Dit heeft weer te maken met elementalen en morfogenetische velden van licht. Dus alles en alles is met elkaar verweven. Niets staat op zichzelf. 





❧ 



Gun de ander zijn eigen tempo. Gun de ander zijn eigen plek, daar heeft hij recht op. 

Ieder mens heeft recht op zijn eigen plek, op zijn eigen waarde, op zijn eigen tempo. 

En als het niet jouw plek of tempo is, nu ja, soedah, dat is dan zo. 

Dat is 'mijn broeders hoeder' zijn. Want dan ben je niet bezig hem van zijn wortels los te scheuren, van 'hij moet zo nodig'. Dat is niet goed. 



❧ 







5.   EEN NIEUWE AARDE IN EEN NIEUWE HEMEL 

 



Wat wordt bedoeld met: 'een nieuwe aarde in een nieuwe hemel'? De overledenen komen met een nieuw bewustzijn in de hemel, de sferen, waar dit nieuwe bewustzijn zich kan uitstralen, kan mededelen aan de andere energieën, waardoor er uiteindelijk weer een nieuwe aarde, ook op aarde komt. 

Zo stijgt het op en zo komt het weer terug. En daar werken wij met zijn allen aan. 

Zo groot is de verantwoordelijkheid van een mens, die denkt dat hij alleen verantwoordelijk is voor zichzelf en misschien voor zijn gezin. 'Ben ik mijn broeders hoeder?' zit hierin. 



❧ 



In alle avonden, alles wat ik doe, zelfs met kleine groepjes, heb ik gezien dat er altijd erg veel energievelden omheen zijn, want dat bewustzijn moet zich vernieuwen. En het bewustzijn daar heeft toch wel degelijk te maken met het bewustzijn hier op aarde. Dat maakt dat er een totale vernieuwing komt. 

Want de nieuwe generatie, die dan incarneert, is dan alweer wat verder. 

Dus 'ben ik mijn broeders hoeder?' heeft ook hiermee te maken. 



❧ 



Zonder u de schrik op het lijf te jagen: in zo'n zaal als hier, waar een dergelijke lezing wordt gehouden, zijn zeer veel zielen aanwezig die een bepaalde weg van bewustzijn volgen en die dit bijwonen noodzakelijk achten voor hun vrijmaking van oude aspecten. Dat is een positieve lading die wij zelf opzenden. Want u zit hier niet voor de grap of om allerlei materiële zaken; u zit hier omdat iets in uzelf vraagt om meer inzicht, meer begrip naar uzelf toe en daardoor in de uitstraling naar het andere. 

Dan krijg je dat 'ben ik mijn broeders hoeder?' Mijn uitstraling is mijn verantwoordelijkheid, maar heeft onbewust invloed op degenen om mij heen. Dus ben ik toch ergens mijn broeders hoeder. 



❧ 

  

  

  





 Zo zeg Ik u, mijn broeder, mijn zuster, dat u vanuit deze lichtkracht in uzelve, 

 een zodanige invloed kunt hebben 

 op alle duisternis om u heen, 

 dat er van u, mens, 

 door uw eigen liefdeskracht, uw eigen warmte, vernieuwing zal kunnen komen, 

 onbewust in de bewustzijns van uw medeschepselen. 

 En u, mens, u die nu bereikt kan worden met dit nieuwe inzicht Ik zeg u, dat gij dan werkelijk zult zijn 

 mijn broeders hoeder. 

 Dan zult gij zijn met Mij in eenheid van liefde. 

 Dan zal Ik zijn, 

 opnieuw geboren in uw harten, 

 zoals Ik was tweeduizend jaar geleden. 

 En dan zult gij, mens, wederom en opnieuw, 

 de levende Christus baren. 

  

 Zo weest dan één met Mij. 

 Laat uw hart ontwaken. 

 Leef vanuit de liefde naar uzelve, 

 de vergeving naar uzelve, 

 uw eigen diepste respect voor de Vader, God in uzelve en straal dat uit naar uw broeder, uw zuster. 

  

 Zo dank Ik u voor deze samenwerking, 

 u, mens in materie, vanuit geest 

 met Mij, Ik die ben uw hoogste Broeder, 

 die tweeduizend jaar geleden tot u mocht komen en u nu begeleid in de vernieuwing van het totale bewustzijn. 

  

 Dat er zegen moge zijn in uw levens, 

 dat gij zult zijn in goud licht met Mij verenigd. 

 Amen.  



❧ 







6.   FUNDAMENTELE INZICHTEN 





In het gegeven 'heel de mens', met daarin twee componenten, ligt vervat wat de Christus heeft gezegd: 'Ben ik mijn broeders hoeder?', daar ligt in: 'Heer, vergeef het hen want zij weten niet wat zij doen', daar ligt in: totale overgave. Daarin vinden wij terug het absolute vertrouwen. Op iets buiten je? Nee, op iets binnen in je! 

Op het bestaan van het goddelijk Zijn in jou, jouw unieke zijn, jouw menselijke waardigheid, als mens. 'Heel de mens' houdt in dat de mens van nu zich los durft te gaan maken van al de oude bindingen - ik wil niet zeggen verbindingen, maar bindingen - die hem onvrij maken, die hem vasthouden, die hem niet gunnen te zijn wie hij werkelijk in zichzelf voelt te zijn: heel de mens van nu. 



De mens gaat begrijpen dat er een grote bron van geest, liefde en waarheid is. 

En dat alles wat daaruit is voortgekomen, al de stromen daaruit, in verschillende en variabele vormgeving en verwoording, in religies, godsdiensten, tot ons is gekomen. 

Dat houdt in dat de mens van nu durft te staan in zijn eigen zijn en het besef dat hij al datgene wat is gekomen aan vormgeving, aan beeldvorming, aan verwoording, religies, godsdiensten en alle culturen, naar zich toe heeft gekregen. In die mens kan gaan komen een beleving heel diep vanuit het eigen zijn. 



De mens moet dus gaan leren kennen: Wat is het eigen zijn? Hoe kan dit zo zijn? 

Welnu, in de lering zoals Psychosofia dat heeft gegeven, wat via mij is doorgegeven, is de basis het begrip, het weten dat de ziel een onsterfelijk energieveld is en zich steeds weer opnieuw een nieuwe vormgeving in de materie kiest. Dit houdt in dat dit energieveld van de ziel nooit zal veranderen. Het gaat in zijn geheel mee in de nieuwe vormgeving. Het houdt in dat er in de unieke vormgeving van waarin wij nu zijn, bepaalde aspecten van dat gehele energieveld juist nu tot een bepaalde mate van verlossing, oplossing, vrijheid kunnen komen. 

Dat hangt natuurlijk ook van je eigen vrijheid af. 



❧ 



Wat heel belangrijk is, dat is het oplossen, het verlossen van karma. 

Door deze leer van energieën in onszelf te gaan herkennen en te kunnen hanteren en te kunnen gaan plaatsen, worden wij a.h.w. onze eigen verlossers. 







Dit betekent dat je daardoor in jezelf tot een regulatie en transformatie kunt komen van datgene wat je vanuit oude levens, maar ook in dit leven, op een bepaalde manier heeft vastgehouden, heeft gemanipuleerd, heeft beheerst. 

De mens kan zich nu bewust gaan worden dat alles energie is en dat hij bestaat uit negen energie-lichamen, waarvan zeven lichamen, gebieden behoren tot de menselijke persoonlijkheid. 

Vóór de komst van Jezus, de historische Christus, die de drie laatste jaren de kosmische Christus droeg, waren het nog vijf gebieden die de persoonlijkheid van de mens kon beheersen. Hij heeft die twee hogere gebieden geopend, het spirituele en het kosmische. Waardoor heeft Hij die geopend? Doordat Hij in zichzelf het karma kon verlossen en door zijn enorm hoge afkomst. 

Want Hij was een hele hoge geest, niet de enige Zoon van God. 

Wij zijn allemaal zonen en dochters van God. Deze hoge geest had dus de kracht en de macht om in de materie door datgene wat Hij deed de spiraal van verlossing van karma te brengen. Wat gebeurde daar dan? Toen Hij tot zijn diepste overgave kwam en daarna de vergeving uitsprak, heeft Hij de mensheid de poort tot verlossing gegeven. Dat zijn die spirituele en kosmische gebieden waar de mens nu tweeduizend jaar later pas bewust doorheen kan gaan. 



❧ 

  

 Zo bent u, mijn geliefde, 

 nooit en te nimmer alleen degene die uzelf zijt, want altijd zult gij zijn in eenheid met de ander. 

 Dit is de diepste betekenis van het woord dat Ik ooit heb gegeven: 

 'Zijt gij uws broeders hoeder?' 

 De diepste betekenis 

 van het broeders hoeder zijn is 

 dat u diep innerlijk herkent, 

 dat niets is van u alleen, of voor u alleen, want de gehele schepping is een eenheid. 

  

 En Ik, die ben uw hoogste broeder, 

 die voor u mocht komen 

 om het bewustzijn - dat Ik eeuwen eerder ook heb mogen brengen - 

 om dit bewustzijn, 

 dit diepste innerlijke bewustzijn 

 tot werkelijke realiteit te brengen, 





 Ik die u gaf mijn hartebloed, Ik zeg u dat al hetgeen gij mensen nu lijdt met uw hartebloed, 

 dat dit dient opdat in uzelf 

 uw hart werkelijk tot herkenning zou komen. 

  

 En wat is het hart? 

 Het hart, mijn geliefden, 

 is uw diepste eenheid met God, 

 het goddelijke in uzelf. 

 Zo gij dit herkent in uw naaste 

 en erkent in uw naaste, 

 zal er uiteindelijk komen vrede op uw aarde. 

  

 De weg is lang. 

 En al deze groepen, al deze leringen, overal ter wereld, dienen als lantaarns langs een duistere weg. 

 En elk mens heeft zijn eigen verantwoordelijkheid hoe hij deze lange, lange weg van licht en schaduw zal bewandelen. 

  

 Zo zeg Ik u, 

 wees dan zodanig dat Ik voor u mag zijn een lamp ten uwen voet. 

 Zo neem Mij dan op in liefde, 

 Ik die u nog eeuwen zal mogen begeleiden. 

 Laat datgene wat is gegeven 

 door het offer dat ik mocht brengen 

 niet verloren gaan, 

 doch, Ik zeg u, 

 maak het vrij uit de kluisters 

 waarin gij mensheid het hebt gebracht, 

 vrij, in werkelijke geestelijke vrijheid. 

 Zo zal de mens het goddelijke in zichzelf tot werkelijkheid brengen in de broederlijke, de liefderijke begeleiding van Mij, uw Broeder. 



❧ 



Richt je dan nu vanuit deze momenten van diepe innerlijke rust, vrede en liefde, 





ook in liefde en in vrede op de wereld. Laat toe dat jouw licht, jouw liefde, jouw vrede en jouw menselijke warmte opstijgt en zichzelf een weg zal zoeken, opdat het juist op die plekken zal kunnen komen waar dat nodig is en waar dat opgevangen kan worden. 

Ga het niet bewust richten naar de een of andere plek in de wereld, maar laat het vrij, laat het los. Verbind je in de Geest met alle mensen over de wereld. Rijk ze de hand. 

Voel dat je in deze innerlijke handreiking jezelf geeft in warmte en in liefde. 

Verlang niets, wil niets, geef. En uiteindelijk zal de liefde, de diepste goddelijke eenheid in ieder mens, zich ook werkelijk in de materie gaan realiseren. 

En wij mensen kunnen dit alleen door onszelf en datgene wat wij hebben, kunnen, weten, te willen delen met de ander. Dan ben ik zo mijn broeders hoeder. 

Amen. 



❧ 







7.   HULPVERLENING 





In de hele mensheid gaat een nieuw besef komen van verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Dat is 'ben ik mijn broeders hoeder?' 

Maar het helpen van een ander zonder in jezelf in een bepaalde mate van ruimte en vrijheid te zijn, is vaak toch die ander dan wel niet van de wal in de sloot te helpen, maar hem wel een verkeerd zetje te geven. De bedoeling is dat in ieder mens die vrijheid en ruimte gaat komen, en vandaaruit in de gelijkwaardigheid naar verbinding met de ander, die de ander werkelijk kan helpen. Dat is de opdracht. 



❧ 



De spiritueel bewuste mens heeft een dubbele verantwoordelijkheid: naar zichzelf toe en naar de ander, 'ben ik mijn broeders hoeder?' Waar zit dat in? Niet door die ander steeds te beschermen. Maar wel - en de grens is heel subtiel en die kan ik niet zo maar pasklaar geven - dat je aan de ene kant respect moet opbrengen voor zijn unieke zijn en alles wat met hem is, wat hij ervan vindt en dat je aan de andere kant in je eigen zijn moet blijven staan. En dan heb je je gezonde verstand, warmte en een bepaalde 'tactiek' nodig om datgene wat je aan 'suppletie' hebt met je menselijke warmte zodanig aan de ander te brengen, dat deze zich daardoor niet ontwaardigd voelt van zijn dingen, zijn aspecten. Dat is heel erg moeilijk. De weg van de minste weerstand is òf jezelf hierop beroepen of beroemen, dus hoog van de toren blazen, of wegkruipen en het niet meer uitstralen, het niet meer durven, kunnen, willen uitstralen. 

Wat van ons, spiritueel bewuste mensen, wordt verwacht, en wat nu kan, is die grote kracht van de bovennatuur in onze menselijke persoonlijkheid in de juiste banen te leiden. 



❧ 



In wezen is ieder mens een spirituele genezer, van zichzelf en van de ander. 

Veel mensen hebben die spirituele genezingstrillingen zodanig dat zij met een handoplegging of met een energie-uitstraling mensen kunnen helpen. In wezen hebben wij dat allemaal, en waar wij naar toe moeten is dat wij onszelf kunnen genezen en daardoor de ander. Dat is weer het 'broeders hoeder'. 



❧ 





 Zo weet dan dat in uzelf 

 deze energieën zodanig zullen gaan werken, 

 dat u zult merken, 

 dat wanneer u een ander aanraakt, 

 wanneer er van u uit een gebaar van mededogen, van sympathie uitgaat naar de ander, wanneer van u, zonder het bewust te willen in uw persoonlijkheid, een straal van warmte uitgaat, 

 u nu gerechtigd bent 

 om in deze straal van licht 

 al datgene te leggen wat u nu 

 aan inzichten en diepste herkenning en acceptatie hebt verworven. 

 Zo zeg Ik u, 

 gebruik deze energie met de grootste eerbied, zonder dat het uw persoonlijkheid tot trots mag brengen, tot hoogmoed, 

 want dan zal zij niet meer werken. 

 In u is nu de kracht, want Ik ben nu in u. 

 Zo wees dan een tempel van de geest, 

 waar Ik, uw hoogste Broeder, met u in eenheid mag zijn. 

 God zegene u.  



Ik moet daar nog aan toevoegen, dat wanneer er iemand hulp nodig heeft of wat dan ook, je niet opzettelijk je handen op moet leggen of opzettelijke dingen moet gaan doen, maar even stil in jezelf moet zijn. In je geest moet je zien dat je je handen opheft - het hoeft niet echt te zijn - en dat er een straal van menselijke warmte vanuit je hart naar die ander toe gaat. Dat is licht. Dat licht zal die ander helpen. 

Dat zal jezelf weer rijker en ruimer maken. Voor jullie allen zullen er momenten komen, dat je merkt dat je dit kunt doen. 

Wees dan niet bang. Laat het toe. Laat het los. Het gaat vanzelf. 

Als je je er maar niet mee bemoeit - klinkt even gek - zo van: nu wil ik dit of dat; dat is ermee bemoeien. Dat niet doen dus. 

Dit is wat nu gaat komen. Voor de één vlug, voor de ander duurt het misschien wat langer. Werk er dan mee. Ook zullen, bij degenen die hier open voor zijn, zij die hulp nodig hebben in de geest, zich aandienen. Het is niet griezelig, het is niet raar of wat dan ook. Weet dat juist door de enorme inzichten die je hebt gekregen, je verantwoordelijkheid ook zo is: 'ben ik mijn broeders hoeder?' Wees niet bang. 

Geef, zonder iets te willen weten, te willen hebben, te willen zien, doen, wat dan ook. Geef. Help mee. Dit is spirituele milieuhygiëne. 





❧ 

Ik heb gezien dat in deze zaal mensen aanwezig zijn die met andere mensen werken vanuit een bepaalde hulpverleningsachtergrond. 

In ons maatschappelijk stelsel komt steeds meer begrip voor de ander, voor criminaliteit, voor drugsverslaving, voor mensen die daardoor in een mate van onvrijheid leven, hoe dan ook. Naast dit begrip zou ik aan iedere spirituele hulpverlener willen meegeven: mens, jij die daar gesteld bent, jouw verantwoordelijkheid is te zijn in werkelijkheid 'jouw broeders hoeder'. 

Wat betekent dat? We hebben dat eeuwenlang waarschijnlijk helemaal verkeerd begrepen. Niet dat ik het zo goed weet, maar zoals het me is aangereikt betekent mijn broeders hoeder zijn, dat er van mij als mens in het werken met de andere mens 

- en zeker wanneer je gesteld bent op een plek van hulpverlening - je die andere mens in zijn volle waarden laat. 

Dat je die andere mens, die toch al - vaak door zijn eigen daden, door datgene wat met hem gebeurd is, wat hij zelf tot stand heeft gebracht - in een minderwaarde is terecht gekomen, duidelijk maakt: ja, dat is nu zo, dit is een consequentie van wat je zelf hebt gedaan, daar moet je de verantwoordelijkheid van op je nemen, maar jij bent in jouw zijn deze werkelijk ontzaglijk grote universele Aanwezigheid. Niets en niemand, zelfs niet wat je gedaan hebt, hoe erg dat ook mag zijn, kan jouw werkelijke diepste spirituele waardigheid aantasten. Mens, jij die nu in die hoek zit, door jouw eigen daden, handelingen, hoe dan ook, waarvan jij nu de consequenties moet dragen, begrijp juist jij nu dat ik, die hier naast jou sta op de plek van hulpverlening, alleen maar een ander mens ben die jou een hand geeft. Die geen enkel oordeel over jou heeft, die jou absoluut in jouw waarden laat. 

Dat hoef je niet zo te zeggen, maar dat kun je wel innerlijk op zieleniveau, dus van ziel tot ziel duidelijk tot uitdrukking brengen. Dit straalt. Dit neemt helemaal bezit van jou, als je zo denkt. Dit straal je uit en daardoor maak je bij die ander iets vrij. 

Bij die ander gebeurt dan het volgende: een mens die tot daden van liefdeloosheid komt, of enorme liefdeloosheid ondervindt, zal in een zeer grote basale onveiligheid komen. Deze basale onveiligheid hebben wij als basis, vanaf de eerste mens al, want toen begon de dualiteit van de scheiding van geest en materie. Dat gaf een bepaalde basale onveiligheid in de geïncarneerde mens. Dat leidde tot schuldbesef, wat dan weer opgeheven moest worden door allerlei religies en godsdiensten waar offers gebracht moesten worden. Dat hebben we eeuwen zo gedaan, totdat met de komst van de historische Christus daar een andere wending aan werd gegeven. Nog steeds bestaat het idee: wij moeten offers brengen - geen bloedoffers meer - maar toch offers brengen om de goden of God gunstig te stemmen. Dat komt door die basale onveiligheid. 





Het is ontzaglijk belangrijk dat de mens nu gaat loskomen van deze basale onveiligheid, door te begrijpen dat hij juist in zijn diepste waarden en waardigheid de moed heeft gehad om te incarneren in de stof, in de materie, waardoor hij in staat zal zijn de dualiteit van geest en materie te transformeren - in gradaties van niveau. 



❧ 



Laten we elkaar dan nu een hand geven en in deze handreiking niet alleen deze mensen betrekken, zoals wij hier zitten, maar al de mensen, al die mensen die nog lopen op die weg, die misschien niet durven gaan over de brug, de mensen die zo bang zijn, zo veel pijn hebben, zo in wanhoop en in angst zijn. En laten wij, omdat wij nu zelf over die brug zijn gekomen, dan nu al deze mensen in liefde gedenken. 

Laat een straal van warmte daarheen gaan, vanuit ons eigen zijn, waar men dat kan opvangen in ieders eigen vrijheid. Laten wij deze straal van warmte van hart tot hart brengen, van ziel tot ziel, van geest tot geest. Opdat er zal komen een mensheid vol van geest, van licht en liefde. Opdat er eens zal zijn een werkelijke broederschap over de gehele wereld. Want wij zijn onze broeders hoeder. 

Wat in ons gebeurt, gebeurt in de ander. 

Zo maak je vrij en wees in licht. 

Amen. 

❧ 







DEEL II 

 

 


ETHOS NEERLANDIA 

Wat wij vandaag gaan doen is een gezamenlijk iets, een energie die wij met elkaar bundelen, iets wat wij opsturen. Opsturen waarheen? Naar het goddelijke? 

Is dat boven ons? Nee, het is in ons. 

En vandaag gaan wij echt feestelijk op naar de 'ethos neerlandia'. Dat klinkt heel deftig. Het betekent dat wij mensen, niet alleen van Psychosofia, maar van nog heel veel andere groeperingen in Nederland, niet alleen tot een nieuw begrip, tot een inzicht, tot een ethiek, maar tot een heel diep bewustzijn komen van het goddelijke ín ons. 



Er is een ontzettend grote kracht van liefde, intelligente liefde, van wezenseenheid van schepping waar wij toe behoren en waar wij ons nu zo bewust van kunnen zijn dat wij dit in Nederland tot iets kunnen maken wat van de gewone mens is, de mens van alledag, in zijn eigen bestaantje. Het lijkt moeilijk, maar het is het in wezen niet. 



Waar het op aankomt is dat je in je hart, en eigenlijk ook in je zonnevlecht, dus dat plekje boven je maag, waar veel oud zeer zit, je iets durft aan te brengen van stilte, van je daaraan over durven te geven, vertrouwen durven te hebben. Ik weet dat dat ontzettend moeilijk is, dat heb ik ondervonden. Het is niet zomaar een lering van ergens vanuit de hemel, het is ontzaglijk moeilijk om in je diepste vertrouwen te komen, in het zeer wat naar je toekomt, het zeer wat er is geweest, de boosheid die er in je is, de ontkenning, het kwaad, het geweld wat je overal ziet. 

Wij kijken ernaar: 'ja, het is wel zielig hoor', kijken naar de tv: 'ja, wel erg', en zetten gauw iets anders aan, het is zo naar om naar te kijken. 



Waarom kan dit gebeuren in onze wereld? 

We gaan niet met de vinger naar onszelf wijzen: het is onze schuld. Daar zijn we al tweeduizend jaar mee opgevoed. Wel moet er in onszelf een besef gaan komen dat wanneer wij niet in onszelf - ieder op zijn eigen kleine plek - in het innige vertrouwen kunnen komen, een innig innerlijk vertrouwen, wanneer wij niet in de eenheid met het goddelijk zijn in onszelf durven te zijn, dat dan nergens ter wereld kan gaan plaatsvinden dat wij allen verantwoordelijk zijn voor datgene wat er in onze wereld gebeurt. 









Toch schuld? Toch boete? Nee. 

Wel inzicht en verantwoordelijkheid. Inzicht en verantwoordelijkheid dat wij alleen, wij mensen, het kunnen keren. En dat hoef je niet te doen door op de hoek van de straat te staan schreeuwen van hoe de wereld eruit moet gaan zien. 

Dat moet je, dat kún je alleen maar doen op je eigen plek, in je eigen vertrouwen, in je eigen durven zijn: 'ja, in mij is het licht, is de liefde, de vreugde en de kracht om de mens te kunnen zijn die ik werkelijk ben'. Dat ongeschonden stukje mens, diep in je, wat niet bezoedeld en bevuild is door al die ellende die naar je toe is gekomen, door alle ontkenning, door de onderdrukking, door de liefdeloosheid die je hebt ondervonden, of misschien nog ondervindt. Er is iets in ons mensen, wat zo zuiver, zo schoon, zo rein, zo onbezoedeld is, en op dat stukje moeten we ons gaan richten, steeds meer, er steeds bewuster van gaan worden. 

Wanneer het ons weer dreigt te overspoelen en wij het echt even niet meer zien zitten, dan is het zo gemakkelijk om vreselijk boos te worden, naar Boven of naar de ander, 'ze begrijpen me weer niet, ze zien me weer niet, ik word ook nooit erkend'. 

Maar om dan in jezelf te zeggen: 'Dit is een kant van mij die nog in de schaduw staat. Door alles wat ik heb ondervonden reageer ik zo en ben ik zo. 

En nu, nu ik dit weet, kan ik in mijzelf toch die verandering gaan aanbrengen? 

Niemand dwingt mij daartoe, ik ben dat aan niemand verplicht, maar ik kan het wel in mijzelf aanbrengen, vanuit mijn verantwoordelijkheid.' 



Want wanneer ons bewustzijn zich vergroot, zich verruimt, het weten van het goddelijk zijn in onszelf aanwezig is, wanneer wij allen hier in Nederland konden komen tot een werkelijke lichtende en liefdevolle verbinding - en het hoeft heus niet te zijn om steeds elkaars handen vast te houden, bij elkaar te zitten. Waar het vooral om gaat is dat er in ons een ontzaglijk diep respect komt voor het goddelijk zijn in ieder mens, in al het geschapene. En dat wij dat durven te uiten in ons doen en laten. 

Natuurlijk komen er wel eens negatieve gedachten boven, zoals wanneer we weer geen plaats kunnen krijgen omdat daar een allochtoon zit, en we denken: 'hè, wat doe je hier op mijn plaats!' Dat je dan in jezelf denkt: 'Jij ziet er anders uit dan ik, maar jij hebt precies hetzelfde in je wat ik heb, dit licht, dat diepste zijn, dat ongeschonden stukje.' 

Ach mens, wees toch mens, met elkaar. 



Wij zingen met kerstmis van vrede op aarde, twee, drie dagen, soms bijna een week. 

Vrede op aarde, hoe kunnen wij dat bewerkstelligen als wij dat niet in onszelf kunnen in ons eigen kleine leventje, in ons eigen kleine hart, onze eigen soms grote boosheid? Hoe kunnen wij dan ooit zo'n enorme wolk van licht creëren op aarde waarin werkelijk ieder mens in respect en liefde met elkaar verbonden kan zijn? 





Maar wij geven de hoop niet op, daarom zijn we hier bij elkaar gekomen. 

Juist om met elkaar de hoop op vrede, op liefde, op licht en vreugde, te verwerkelijken. Vanuit die hoop willen wij leven, verbinden wij ons met elkaar, zijn wij hier verenigd in deze universele kerstweek. 



Vanuit de geest wordt gesmeekt naar ons mensen: 'mens, besef toch je eigen grootheid van zijn, juist in dit kleine mensenhart, besef toch hoe ontzaglijk groot de bron van warmte, van menselijke warmte in je is. 

Vanuit de sferen wordt gevraagd: 



 Mens, gezegende mens, 

 kom toch tot uzelve, 

 herken toch in u Mijn aanschijn, Ik die tot u spreek, die u voor mocht gaan zo lang geleden. 

 In zovele andere religies en godsdiensten ben Ik voorgegaan, en nu, nu spreek Ik tot u, 

 tweeduizend jaar na de geboorte van deze mens, die Ik mocht zijn. 

  

 Gij mens van nu, 

 het kerstgebeuren in deze tijd vraagt van u, gezegende mens, om werkelijk in uw kleinste denken, 

 in uw grootste emoties, 

 te willen zijn met Mij, Ik die u mijn liefde mocht geven opdat er zou komen 

 een broederschap, een verbond. 

  

 Gij, gezegende mens van deze tijd, 

 u op aarde, 

 bundel uw krachten, 

 wees dan met Mij, laat uw hart ontwaken 

 opdat gij Mijn stem zult horen 

 in verbinding van geest en materie, 

 en niet langer zult gij in een ongelijkwaardigheid tot Mij staan, Ik die ben uw hoogste Broeder, 

 doch zult gij van heden af zijn in een eenheid met Mij van licht, van liefde, van vreugde. 

  

  

  





 Ik zeg u, mens, 

 straal het licht dat gij zijt nu uit, 

 weet dat het in u is. 

 Wees met Mij, gij hart van Mijn hart 

 wees met Mij.  





'Wees met Mij...' Laten wij even stil zijn, even in een innerlijke verstilling komen. 

Wanneer er wordt gesproken vanuit deze zeer hoge geestelijke sfeer, dan heeft dat een diepe impact in ons eigen zijn. Dan raakt het in ons aan wat daar al aanwezig was en is, maar misschien nog niet herkend werd. Dan geeft het ons kracht om de mens te zijn die wij werkelijk zijn. Dan geeft het ons zoveel licht dat wij in liefde kunnen stralen. Laten wij ons daar nu op richten. 



Stilte in uw emotiegebied, rust. Stilte in uw denken, rust. Dat er in uw denken en in uw emoties de verleiding van het denken, de storm van de emoties nu zullen verstillen in het besef van licht in onszelf. Deze verstilling zet ons niet naast het werkelijke leven, maar geeft ons juist de kracht om in het werkelijke leven te kunnen staan, zodat wij niet van onze voeten worden geslagen, maar kunnen blijven staan. 



Licht in ons, wit-gouden licht. Licht omringt ons, licht is in ons. En wij, wij mensen begrijpen nu eindelijk, tot in ons diepste zijn, dat wij slechts deze lichtbron in onszelf hoeven aan te boren, opdat er kracht zal zijn, vreugde, en liefde in onszelf. 

Licht omringt ons, goud, zacht-lila, wit-gouden licht. Wij halen eens diep adem en halen als het ware met onze adem dit licht naar binnen. Het vervult ons hart. En het juweel in ons hartcentrum, in de twaalfbladige lotus, gaat stralen, het juweel van de liefde in ons hart. 



Wij weten nu dat in ons kleine leven ieder moment van de dag weer opnieuw een beroep wordt gedaan op dit licht in ons, dit vermogen in ons om deze liefdesstraling te verwerkelijken. 

Mens, klein, groot, lichtend diep in uzelf, open uw hart, laat de weldadige warmte van liefde binnenstromen. Laat het u helemaal vervullen. Zie dat, toen werd gezegd: 

'ben ik mijn broeders hoeder?' wij mensen altijd zijn onze broeders hoeder, hoeder van de anderen, door hetgeen wij in onszelf verwerkelijken en daardoor uitstralen. 

Licht, liefde, vreugde hierom. 



Dat er vrede moge zijn in onze harten, vrede, werkelijke vrede op aarde. 





Zo waarlijk helpe God ons. 

Amen. 
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