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Uit deze publicatie mogen uitsluitend de originele teksten in ongewijzigde vorm worden overgenomen met vermelding van de bron en de naam van de auteur 

Mystiek  



Herkenning en integratie in ons dagelijkse leven Over het algemeen denkt men dat mystiek iets is wat boven of buiten het leven staat. Mystiek, het ervaren van Geest, kan slechts door de mens in het gewone leven ervaren worden. 



Er zijn twee wijzen van ervaren van mystiek:  

- Bewuste herkenning en ervaring  

- Onbewuste beleving  



Onbewuste beleving van mystiek ervaren wij o.a. in de natuur. 

De verstilling die de schoonheid van de natuur teweeg kan brengen, is de onbewuste beleving van de rudimentaire manifestatiekracht, die wij geest kunnen noemen. 



In de seksualiteit beleven wij deze rudimentaire manifestatiekracht onbewust in het orgasme. Het orgasme geeft de mens door de totale fysieke en mentale ontspanning een flits van mystiek beleven. 

Ontkrachting van de mystieke beleving in de seksualiteit, geschiedt wanneer zij slechts als een fysiek genotsmiddel wordt gebruikt. 



De dieper liggende gevoelens van de vereniging hebben scheppende energieën. 

Iedere gedachte, woord of daad bevat in gradaties van niveau scheppende energieën. Hoe meer een gedachte woord of daad is gericht op helende aspecten, hoe groter de lichtuitstraling van de scheppende energieën is. 



Meditatie, innerlijke ruimte creëren door het leren loslaten van de zwaarten van het lijden, denken en emotie, geeft innerlijke rust. 

We beleven dan een zodanige geestelijke ontspanning dat de rudimentaire geestkracht in onszelf positief vernieuwend en helend kan werken. 













Bewuste herkenning en beleving van mystiek in het leven, behelst het inzicht te behoren tot één groot geheel waar alles met alles te maken heeft. 



'Bovenaardse' geestkracht, kosmische energie kan door inzicht en integratie tot 

'aardse' realisatie gebracht worden. 



Wat is 'bovenaardse' geestkracht of kosmische energie? 

Het is datgene wat in de vier natuurrijken, het mineralenrijk, het plantenrijk, het dierenrijk en het mensenrijk als subtiele en intuïtieve manifestatie kracht aanwezig is. In de mens kan zij bewust geïntegreerd zijn. 



Waar komt manifestatiekracht vandaan? 

De wetenschap zegt dat alles is ontstaan uit splitsing en fusie van atomen. 

Spirituele wetenschap kan in deze atomische krachten een voortstuwende rudimentaire energie herkennen die wij geest kunnen noemen. 



De menselijke verbeeldingskracht schiet tekort om het totaal te kunnen omvatten. Noodgedwongen schiep de mens zich een vermenselijkte persoonlijke God of godin in grote verscheidenheid van vormgevingen. 



In de vernieuwde spiritualiteit die tot ons komt, kunnen wij wel of niet vanuit de eigen vormgeving, de diepste rudimentaire manifestatiekracht die wij Geest noemen in alle natuurrijken herkennen en erkennen. 

Grenzen vanuit menselijke vormgeving van geest zullen de mensheid dan niet meer hoeven te scheiden. 



De mensheid kan dan in liefdevolle verbondenheid met alle natuurrijken in broederschap in werkelijke gelijkwaardigheid Geest realiseren in de mystiek van het leven. 



Zohra Noach 







In vreugde zien Wij naar u 

11-01-1987, 1      Driebergen, inwijdingsschool In vreugde zien Wij naar u, 

in dankbaarheid zijn Wij met u, 

in eenheid van liefde gaan Wij met u op 

naar het hart van de kosmische Christus in uzelf. 



En dit hart, levend, warm, kloppend voor u, 

vanuit de sferen, in de zuiverheid nedergedaald, in de verdichting komend nu in de materie in uzelve, als een rode roos, geurend van liefde, trillend van uw leven, Ons leven, Ons leven, geest en stof vereend tot een eenheid. 



Zo wees dan als deze rode roos, trillend van Ons leven, zonder begeren, Zijn, levend in de warmte van de zonnestralen, de zonnestralen vanuit het gebied van de Zonnelogos, u gegeven. 

Opdat in u zal komen zo diepe verbinding 

vanuit uw hoger zijn, 

in steeds grotere maten, gradaties van niveau van bewustwording met al de rijken Gods, al de Elohim. 



En zo zullen dan de engelen der verdichting, de Logoï, u brengen tot steeds nieuwere, grotere bewustzijnsverruiming. 

Edoch, zo dit slechts zal zijn als kennis in u gebracht, zou er niets veranderen in deze uw materiële wereld. 



In de komende tijden, in dit Aquarius tijdperk zijt gij mensheid aangezocht om vanuit uw diepste innerlijk Zijn 

de hartslag van uw zijn, uw heel diep, mystiek en religieus gemoed, 

- religieus los van alle uiterlijke vormgevingen, doch uw werkelijke godsbegrip - 

te komen tot een eenheid van bewustwording in uw gevoel, en daardoor tot vernieuwing in de schepping. 

Dan zal zijn, en komen, werkelijk 

de nieuwe aarde in de nieuwe hemel. 







En gij kinderen Gods, gij zijt aangezocht, en met u nog zovelen, miljoenen over de gehele wereld, en alles wat gij hebt doorstaan, die eerste fase, het lijden, de offers brengend door uw lijden, 

waardoor er zuivering kon ontstaan. 

Voorwaar, voorwaar Ik zeg u 

dat gij daardoor nu de kracht hebt, in staat bent, door de ruimte die de offers die van u werden gevraagd, het lijden wat u werd gegeven, vanuit uw eigen gebondenheden, nu een zodanige ruimte ontstaat dat gij daardoor in vernieuwde kracht, en hogere inspiratie zult gaan werken met alles wat u is geschonken. 



Dan geef Ik u slechts één woord nog, 

Ha-arit. 

Dit woord, uitgesproken reeds donderdagmiddag, is Hebreeuws en betekent: 

'Gods Woord', 'schepping': 'en het Woord is vlees geworden'. 



Aum. 





Zo kwam over u 

11-01-1987, 2      Driebergen, inwijdingsschool Slottekst. 



Zo kwam over u 

de nederdaling des heiligen Geestes. 

Zo kwam in u allen, 

als levend water, uw goddelijk Zijn tot uitdrukking in de onbewuste gebieden van uw bewustzijn, doorwerkend tot in uw lichamelijk bewustzijn. 



Voorwaar Ik zeg u 

dat gij zeer binnenkort Mij zult herkennen 

in uzelve, doch 

Ik zal Mij manifesteren, vanuit de berg Carmel, opdat gij zult weten dat de indaling van de kosmische Christus in uzelf 





de poort is waardoor gij de historische Christus, in vrijheid, zult ontmoeten, 

en een nieuwe weg met Hem zult inslaan. 

De nieuwe weg die in het komende tijdperk 

de mensheid tot een dieper en zuiverder beleving zal brengen van datgene waartoe Ik werd gezonden. 



In u allen is nu de deur geopend, 

opdat het mentale bewustzijn de liefdevolle begeleider zal zijn van uw diepste gevoel. 

Want nu zult gij worden gevoerd op het pad, 

reikend tot aan de ster van Bethlehem, 

omdat gij in uw eigen hart de zeven rode rozen hebt neergelegd, die voort kunnen spruiten uit de zeven witte rozen, zoals gij hebt mede gemaakt in de wijdingsdienst. 

In deze zeven rode rozen zult gij uw goddelijk Zijn, in al de lagen van uw verdichting, brengen tot in uw materie. 



En zie, dan zult gij zien de ster van Bethlehem. 

In uzelf is de zevenpuntige gouden ster van het goddelijk zijn. 

En in de komende jaren en tijden 

zult gij mens, Mijn voetsporen volgen. 



Doch eerst zal Ik u verschijnen, 

opdat gij niet verontrust zult worden, en denken dat gij met de negatieve kanten van de onzienlijke wereld in aanraking bent gebracht. 



Gaat dan heen in vreugde, in stille eerbied, en in dankbaarheid. 

Want gij zelf, gij kinderen Gods, hebt gezorgd dat in de afgelopen tijden de ontvangenis voor Mijn Zijn realiteit mocht worden. 

Zo danken Wij u 

voor al hetgeen gij hebt gegeven en gedaan. 











En wij verbinden Ons wederom tot een gezamenlijk Wij, opdat de ster van Bethlehem 

díe waarden zal kunnen brengen in de mens, de toekomstige mens, die de basis waren voor de verschijning van deze ster. 



Zegen op uw wegen, 

vrede in uw harten, 

vreugde in uw persoonlijkheid, 

dankbaarheid, 

in stilte, in bescheidenheid, en in werkzaamheid. 



Zo gaat uws weegs 

en werk vanaf heden, en leef vanaf heden, 

in deze deugden. 

En gedenk u de zeven edelstenen 

op het gevest van het zwaard des onderscheids, zo ook de zeven deugden, u in eerder teksten reeds gegeven. 



Wij groeten u. 





Is het dan niet zo, gij allen 

12-01-1987      Enschede, persoonlijk gesprek Zohra: ... waardoor een zodanige inwijding van de gehele mensheid kan plaatsvinden, waardoor de kosmische Christus kan indalen in het hart van de mensen, waardoor de mens in een zodanige vrijheid zal komen te staan in spreken, in handelen - vooral in handelen -, zodat alle waarden in hun eigen waarde hersteld kunnen worden, van alle hoge Geesten die zich hebben gemanifesteerd. Waardoor in de mensheid een vernieuwing in zodanige vrijheid kan komen, dat ook in hen Hun eigen zijn tot uitdrukking en realisatie in de mensheid gebracht kan worden. 



Is het dan niet zo, gij allen, 

dat gij dit alleen kon hebben bekocht door uzelve daarin geheel te geven, dat gij en uw groep de brandoffers die gij hebt gebracht, individueel en collectief, 

tot een steeds hoger, edeler, verfijnder vorm hebt kunnen brengen, nu zijt gekomen tot aan de grens van waaruit gij kunt kijken, alsof gij staat op de top ener berg, 





hoe de altaren die gij hebt opgericht, levens en levens lang, nu niet meer van node zijn. 



Gij hoeft geen offers voor Mij te brengen, 

Ik de God uwer voorvaderen, in u aanwezig. 

Gij hoeft uw bloed niet te offeren. 

Gij hoeft u alleen open te stellen, 

opdat Ik in u kan leven. 



En tot deze inwijding - de grootste inwijding aller tijden - 

zal de mensheid komen door de zuivering van het water, de zuivering van het onderbewustzijn, 

de herkenning en de kennis daarvan. 

Zodat zal kunnen gebeuren de reconstructie van het kosmisch karma, individueel en daardoor collectief. 



En dan zult gij maken van uw planeet 

een stralend blauwe troon van de Heer van het Licht, omgeven door een gouden cirkel van goddelijk Zijn. 

En zult gij meegaan hierin, 

en uzelf steeds transparanter maken, 

waardoor ook uw stof tot transformatie en reconstructie zal komen. 

En Ik zeg u dat dit zal gebeuren in een totale, hoogste liefdesverbinding met al wat is. 



En opnieuw sta Ik u toe 

een bladzijde om te slaan in het boek u gegeven, Zohra, dat gij hebt mogen noemen psychosofie, 

opdat gij met al deze mensen aan u toevertrouwd, zult komen tot de Orde voor Universele Eenheid. 



Deze nieuwe bladzijde zult gij nu gaan invullen vanuit de reconstructie van het gezamenlijk karma. 

En deze reconstructie zult gij verfijnen, veredelen, transformeren, totdat gij komt tot een nieuw niveau van reconstructie, en wederom hetzelfde zal kunnen geschieden. 







De mens wilde gelijk zijn aan God 14-01-1987      Bilthoven, studiegesprek 



De mens wilde gelijk zijn aan God. 

In zijn gang tot volmaaktheid 

werkt hij in lijden zijn gebondenheden uit, 

opdat hij zal komen tot vervolmaking en gelijk zijn aan God. 



De nieuwe mens, bewust geworden van het goddelijk zijn in zichzelf, zal deze weg niet meer hoeven te gaan. 

Deze mens zal zo bewust zijn van het goddelijk zijn in zichzelf, dat deze mens vanuit dit grote werkelijke geaccepteerde bewustzijn de ervaring van het lijden niet meer kiest als het brandoffer, doch met zijn bewustzijn, 

gedragen door zijn diepst mystiek religieus gevoelsaspect, de offers niet meer hoeft te brengen 

en op deze wijze tot vervolmaking kan komen. 

Wat een geheel ander uitgangspunt is 

dan waarvan de mensheid tot nu toe gebruik heeft gemaakt. 



Het gelijk willen zijn aan God 

werd in de mens als een schuld gebrandmerkt. 

Het bewustzijn van het gelijk zijn aan God, in zich, het goddelijk zijn in zich, 

zal daardoor het onbewuste bewustzijn van schuld doen reconstrueren. 

En daarop zal juist uw therapieën, 

uw vernieuwing van bewustzijn, uw onderscheidingsvermogen gericht gaan worden. 





















Vanuit de berg Carmel 

24-01-1987, 1.     Enschede , kerngroep 

Vraag n.a.v. de vorige teksten in de inwijdingsschool: Wat betekent 'vanuit de berg Carmel'? 



Vanuit de berg Carmel zal ik Mij openbaren, 

in een nieuwe uitstraling, 

die gij allen zult herkennen als zijnde van Mij. 

Doch gij zult die uitstraling in uzelve 

reeds tot een zodanige ontvangst hebben gevormd, waardoor gij mét deze nieuwe uitstraling, en deze nieuwe energievelden die Ik naar u zal zenden, 

Mijn boodschap tot reële werkelijkheid zult kunnen verwerkelijken. 



Hiervoor is nodig dat gij, punt van licht, vonk van God, in uzelve, onaantastbaar, onaanraakbaar, in uw eigen schrijn zodanig in de uiterste liefde, de uiterste overgave, diep in uzelve, vasthoudt, 

en dat gij zult zien hoe dit juweel in al zijn straling en schittering uw bloembladeren zal kleuren met een zachtroze glans, en zodanig uitstraalt 

dat gij daardoor de liefde in de harten der mensen zult raken. 



En dit is de opdracht, dat gij allen hierin uw eigen plaats vanuit uw stralend juweel zult innemen. 

En dat gij niet links of rechts zult kijken, niet voor of achter, 

dat gij slechts de blik gericht zult houden 

op de ster van Bethlehem, stralend in uw eigen zeven punten, waardoor gij in uzelve steeds dit juweel onaantastbaar zult bewaren. 



En niets zal u dan afhouden 

van de weg die gij u zelf hebt gekozen, 

zo gij slechts de blik gericht zult houden 

op dit stralend juweel in uzelve, punt van licht, geleid, omgeven door een grote, diepe, lichtende vervulling van de ster van Bethlehem. 

Zo zij het. 





De energieën zijn zodanig gehergroepeerd 24-01-1987, 2      Enschede, kerngroep Meester Morya Zohra: we waren nog niet klaar met 'de ster van Bethlehem, en dan hoor ik nu: De energieën zijn zodanig gehergroepeerd 

dat gij nu, geleid door de kosmische energieën, vanuit uzelve, kunt komen tot een nieuwe constructie. 

Deze nieuwe constructie gaat gepaard met een hoger bewustzijn. 

Vanuit uw hoger mentaal bewustzijn 

zult gij komen tot een diepere aanraking in uw gevoel. 

Dit is iets voor u om uit te diepen. 

Doch de spiraal werkt ook andersom. 

Vanuit de diepste aanraking vanuit uw gevoel zal uw hoger mentaal bewustzijn op een zuiverder wijze gaan functioneren. 



Gedenk deze ster van Bethlehem in alles wat gij doet, daar gij zijt voortgekomen uit een straal 

vanuit deze ster van Bethlehem. 

Doch slechts uw eigen licht 

zal uw werkelijke verbinding met deze ster van Bethlehem tot bepaalde stoffelijke vormgevingen kunnen brengen. 



Gij zijt gezegend met de vrije wil. 

Zo gebruik deze vrije wil als zijnde de vleugelslag der heiligen Geest, opdat gij mens geest in stof zult verwerkelijken. 



Zo sprak tot u Morya. 





Waardoor Ik Mij in uw zijn 

27-01-1987      Enschede , persoonlijk gesprek Waardoor Ik Mij in uw zijn 

tot nog diepere herkenning zal brengen, 

en gij in vreugde 

deel hart van Mijn Hart zult zijn. 







En gij in iedere hartslag van uzelf Mij steeds dieper zult beleven 

in uw eigen vrijheid, 

in uw eigen zijn. 



Dit is waar Wij in dit hele zonnestelsel 

in dit komende tijdperk 

naar toe werken. 





In Ons medeleven met u 

04-02-1987, 1      Bilthoven, raad van twaalf Slottekst. 



In Ons medeleven met u, 

in Onze zorg voor u 

willen Wij u nu enige wenken geven. 



Zoals gij hier zit, gij allen, vanuit een zeer diepe betrokkenheid in deze gehele opzet van de nieuwe geestelijke stroming, aan Nederland gegeven, 

willen Wij u er zeer diep van doordringen 

dat juist uw taak ligt in het tot stand brengen van deze geestelijke stroming als zodanig. 



En dat al hetgeen hier op tafel is gelegd 

en u zeer bedrukt 

en al uw energie weghaalt 

voor u zou moeten zijn, zou kunnen zijn 

het kort en duidelijk en efficiënt stellen van het gegeven en er dan voor zorgen dat onder u diegenen opstaan die zullen zeggen: 

"Ik neem dit deel voor mijn rekening, 

en ik trek hierbij diegenen aan 

waarvan ik mij intuïtief, vanuit mijn inspiratie met mijn hoogste zijn, op de hoogte zal stellen wie dat zou willen en kunnen." 

Slechts zo zult gij werkelijk effectief werken. 





Nu is het nog klein, 

en toch groeit het u soms al over het hoofd. 

En Ik zeg u 

het wordt groter, en groter. 

En dan zult gij het op déze manier zeker niet meer aankunnen. 



Het stuk waarmee gij begon was een uitstekend basisstuk, het had nog meer uitgediept kunnen worden. 

En dan zult gij zien hoe alles vanzelf 

- wanneer gij wilt op deze manier werken, dat zult gij in uw eigen persoonlijkheid moeten besluiten, zoja, zonee - 

dan zult gij zien dat u aangereikt zal worden hoe dat dan in de stof uit te voeren. 

Vergeet niet dat Wij u begeleiden. 

Wij hebben niet gehoord dat gij deze begeleiding ook werkelijk zodanig ter hand wilt nemen, 

opdat dit in een volledige samenwerking met u kan plaats vinden. 



Bij alles wat u wordt aangereikt, 

daar, waar gij juist vanuit uw verantwoordelijkheid te zijn in deze raad van twaalf, beslissingen moet nemen, wordt van u gevraagd, 

- en het hoeft maar een seconde te duren - 

in uzelf dat besluit te nemen 

dat in werkelijk samenzijn met uw hoger zijn te willen gaan uitvoeren, het dan los te laten in uw persoonlijkheid. 

En werkelijk, binnen enkele minuten 

zal u, vanuit uw eigen hoger zijn de inspiratie worden doorgegeven hoe dat in de persoonlijkheid, in de materie opgelost moet worden. 

Alleen zo zult u werkelijk nieuwetijds kunnen werken om de psychosofie tot een nieuwetijds geestelijke stroming te maken. 



Alle begin is moeilijk. 

En daarom staan Wij werkelijk als Uw Broeders naast u. 

Accepteer dit dan. 

Hebben Wij ook één keer de flits gezien, de vraag: 

"Hoe zou U daarover denken?" 





"Wat is vanuit de Begeleiding het advies?" 



Dit alles wordt u nu aangereikt. 

Niet om de vinger ergens op te leggen, 

maar om u wel heel duidelijk aan te tonen 

dat het werken mét Ons, juist van u 

een bepaalde reflectie vraagt naar Ons toe. 

Want dat is uw vrijheid van zijn. 



Tot nu toe gebeurde dat via het kanaal Zohra, maar in uw groei, in uw verdieping van de laatste jaren is in uzelf een zo grote openheid naar Ons toegekomen dat dit niet meer hoeft te zijn op deze wijze. 

Maar dat vraagt wel 

om stilte in uw persoonlijkheid 

en het durven loslaten van díe optieken in uzelf waarvan u denkt dat zij doorslaggevend zijn. 

Slechts hierdoor zult gij steeds meer 

geestelijk verbonden raken, 

en daardoor in constante verbintenis met Ons, uw Begeleiders, verkeren. 



Dit project is van u en Ons, is van Ons sámen. 

Bedenk dit. 

En bedenk ook 

dat gij in uw besluiten, in uw gesprekken, in alles wat u doet Ons betrekt. 

Hoe betrekt? Vraag u dat af. 



In deze groep zal uiteindelijk, Wij hopen zeer gauw, juist die energie aan het werk gaan 

waardoor deze nieuwe geestelijke stroming 

ook als een volwaardige geestelijke nieuwe-tijdsstroming over Nederland heen zal gaan. 













Kijk naar uzelf, 

laat dan los, 

en wees dan in ontvangenis voor hetgeen uit uw hoger zijn naar de persoonlijkheid wordt gezonden, 

en verbindt u vandaar uit met elkaar. 



In alles wat u is gegeven, 

in al de leringen die zijn geweest 

is een dermate grootheid aan verwerkelijking aanwezig in materie dat u kunt begrijpen dat juist deze raad van twaalf vanuit deze verwerkelijking van deze grootheid aan inhoud zal moeten gaan werken. 

Bezin u op de wijze waarop, want dat is uw vrijheid. 



Wij begrijpen dat al deze materiële zaken die hier voorkomen zeer noodzakelijk zijn voor het blijven voortbestaan van het geheel. 

Doch ken het die waarden toe die het heeft 

en breng het niet in die waarden die het niet heeft. 

Want zo verspilt u uw energie, 

veroorzaakt moeheid, geprikkeldheid, leegheid. 



Wanneer nu gij naar huis zult gaan, 

laat dan in uw emotionele beleving, juist daarin, los wat deze avond u heeft gebracht. 

Neem uw hoger mentaal vermogen ter hand, 

- want die hebt u, die is ontwikkeld in de afgelopen tijden, - 

en besef dat er nu een nieuwe fase is aangebroken waarop dit hoger mentaal vermogen, de broeder van uw dieper gevoel, in een synthese, samenwerkend, tot de werkelijke verstoffelijking van een zo hoog gegeven als de psychosofie is, kan komen. 

Het wordt in de weg gestaan 

door lagere mentale verlangens, begeertes, 

zelfs vanuit de diepste verbondenheid met dit geheel. 

Het wordt in de weg gestaan 

door de emotietrillingen, die van alle kanten op u afkomen en waarop u reflecteert. 





Hetgeen Zohra is aangezegd, 

zich terug te trekken, in uw persoonlijkheid, opdat het hoger zijn onbelemmerd door zou kunnen stralen, is ook uw deel, is ook uw weg. Want niets is alleen. 



Richt u, zo bidden Wij u, in uw meditatie op dit gegeven. 

Kom in uw persoonlijkheid, vanuit uw eigen vrijheid, tot het besluit om slechts zo in dit geheel te willen staan, te willen functioneren. 

En laat het dan los, 

en wees dan in de volle overgave en vertrouwen dat Wij met u zullen zorgen voor die verbindingen die juist noodzakelijk zijn om deze eenheid in de materie reëel te maken. 



Vanuit deze verbinding 

kunt gij steeds, vanuit de verbinding van het hoger zijn met het hoger zijn van Zohra in contact blijven. 

En zo gij wilt zult gij daarin een begeleiding voelen, een onaardse, en onpersoonlijke liefde en warmte, waardoor uw energieën niet vervloeien 

zoals Wij nu reeds vaak hebben gezien. 



Wees één, opdat Ik kan komen. 

Heel gauw zal Ik herkenbaar in uw midden zijn. 

Heel gauw zult gij zo diep aangeraakt worden. 

En dan zult gij het nodig hebben 

dat gij zult stáán, vanuit deze verbindingen en deze eenheid. 

Want anders zult gij het niet kunnen dragen, zal uw zenuwstelsel het niet aankunnen, 

zult u zowel fysiek als psychisch in disorder komen, kúnnen komen. 



Wij helpen u, 

Wij begeleiden u. 

Accepteer dit dan, 

schenk dit vertrouwen. 











En slechts zo, slechts dan, wanneer in u deze eenheid in uw persoonlijk bewustzijn is geïntegreerd zult gij de kracht hebben om de mensen op te vangen, die in de herkenning van Mijn aanwezigheid 

anders in een emotionele chaos zouden vervallen. 





Uw taak reikt verder dan gij nu denkt. 

Laat dus de invalshoeken van waaruit u denkt nu ruimer worden. 

In u is genoeg kracht aanwezig om de grenzen te kunnen verleggen. 

In u is een grote diepte van gevoel aanwezig om juist in uw menselijk zijn dit aan te kunnen. 

Niet voor niets hebben Wij jaren dus op uzelf gewerkt. 

Een nieuwe fase breekt nu aan. 

Een poort is geopend. 



Aan u de weg om te volgen, 

de weg die leidt naar de oneindigheid. 

Zonder angst, zonder steeds het verlangen naar geborgenheid, tot in materie van deze vergadering tot uitdrukking komend. 



Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u: 

Gij zijt geroepen. 





Laat het AUM weerklinken nu in uzelf. 

Hierdoor zult gij uw chakra's in harmonie brengen, uw energiestromen door u heen kunnen laten geleiden, hierdoor komt in uzelf een diep gevoelde verbinding. 



Zo zeg dan, zo laat dan weerklinken 

de klank van Gods woord. 

Laat het laag beginnen, voel het diep in uzelf trillen in uw menselijk zijn. 

Laat het de tweede keer uw hartchakra beroeren, als uit de verte uw solar plexus aanraken in een warmte, in een tederheid waardoor gij tot overgave zult kunnen komen. 





En laat het de derde keer zijn de verbinding van dit hogere zijn, van dit lichtwezen, gij mensen, 

waardoor Ik mij met u allen verenig nu. 



AUM 





AUM 





AUM 





Nu kan het 

08-02-1987      Driebergen, inwijdingsschool Bij het geven van een 'initiatie'. 



Nu kan het, want zijt gij niet allen loten aan Jesse's stam? 

Zo zeg Ik u 

dat gij zijt de hoop van het heden en de realiteit van de toekomst. 



Want in uw zijn van nu, vanuit de hoop en de vreugde dat gij kúnt zijn, 

zal uit u geboren worden 

een zodanige bewustzijnsverruiming 

dat gij aard-mensen 

u kunt verbinden met Ons, uw broeders en zusters in de sferen. 



De doorbraak die zal komen 

zal de mens zeer diep in het hart raken. 

Zo diep, dat daaruit voort kan komen chaos in het rationele bewustzijn. 

Doch vreest niet, gij zijt Onze hulptroepen, en zo nog zovele andere aspecten, 

die Wij vanuit Onze liefde voor u, 

in Ons delen met u, 

in Onze begeleiding van u 

zodanig beschermend om u heen leggen 

dat de grootste schokken opgevangen kunnen worden. 



Leg dan nu in uw gedachten, in uw diepste zijn, al uw gehechtheden aan de voorwaarden om tot vervolmaking te komen in uzelf op het altaar der liefde. 







En zie nu dat de gehechtheid aan deze voorwaarden om tot hoger bewustzijn en vervolmaking te kunnen komen, slechts bestaan 

in die grenzen die gij uzelf hebt gesteld in het denken en in uw emoties. 

Vreest niet voor de leegte en de ruimte. 

Doch leg in volle overgave, 

in het vertrouwen dat gij zijt één in een zo oneindige liefde, dan deze bloemen op dit altaar. 



En zie dan hoe nu in uzelf de kracht gaat komen om de tempel te betreden. 

Steeds heb Ik u geleid tot het vuur, het louteringsvuur voor de tempel, doch nu leid Ik u door het vuur heen, 

en zie, het vuur deert u niet, verschroeit u niet, zo gij slechts de gehechtheid daaraan 

op het altaar wilt leggen. 



Zo ga dan met Mij de tempel binnen, 

en koester u niet in de geborgenheid hiervan, want ook dat legt u beperkingen op. 

Zie slechts hoe het inwendige van de tempel is een gouden huis, nu wijd open gaand in een stralend wit licht, waarin blauw en goud, violet, geel, groen en roze die aspecten in u vertegenwoordigen 

waardoor gij kunt zijn in deze tempel. 



Zo ga met Mij door dit gouden huis heen, 

en zie dan hoe wijd de muren wijken, en geen muren blijken te zijn, doch dat daar voor uw ogen zich afspeelt een panorama van oneindige verten die u geen verlatenheid of eenzaamheid brengen, doch u in de werkelijke bevrijding van de oneindigheid voeren. 

En daar ben Ik in u, in deze oneindigheid van bevrijding. 



Zo is dan het woord uit Mijn geschrift: 

'Gij zult huis en haard verlaten om Mij te volgen' dan werkelijkheid geworden, in uzelve. 









En wanneer gij hier staat, in deze oneindigheid van ruimte, van bevrijding in uzelf, 

zie Mij dan in uw zijn 

als die ster, die zevenpuntige ster van Mijn geboorteplaats, van Bethlehem. 

En zie dan hoe Ik mocht zijn uw Voorganger, 

opdat in uzelf deze ster tot herkenning gebracht zou kunnen worden. 

En zie dan hoe nu in deze herkenning, en in deze overgave gij en Ik één zijn, één in de totaliteit van dit goddelijk Zijn. 



En zo zult gij, mensheid, 

Mijn tweede komst mogelijk maken, 

opdat Mijn tweede komst de werkelijke verlossing zal kunnen zijn, door de herkenning van ieder mens 

in datgene wat Ik in de stof zal mogen manifesteren. 

Want gij mens van vlees en bloed hebt deze herkenning nodig. 

Doch weet dat zij niet meer zal zijn dan een herkenning. 

Want gij zijt, 

ieder van u is een historische Christus in zichzelf. 



Aum. 







Het zijn de energieën uit de energetische velden 13-02-1987      Bilthoven, studiegroep 



Het zijn de energieën uit de energetische velden die de mens raken in het onbewuste bewustzijn. 

Het onbewuste bewustzijn 

wat in hogere energiegebieden wel is aangesloten op het totale bewustzijn, dus op het hogere, 

maar in het bewuste dagbewustzijn niet of nauwelijks - onbekend is. 

Wanneer deze energievelden 

die in het onbewuste tóch bewustzijn van de mens liggen, maar nog niet werkelijk werken of aangeboord zijn, krijgt de mens een vergrote mate van energie. 







Deze vergrote mate van energie doet in de mens een andere wijze van prana verwerking ontstaan, waardoor ook lichamelijke ziekten zodanig gereguleerd kunnen worden dat door de inwerking van deze energievelden in het onbewuste bewustzijn van de mens 

de oorzaken van deze ziekten gereguleerd kunnen worden. 

Zo ziet u dan een cirkelgang van oorzaak en gevolg, die in afnemende wijze de mens tot regulatie brengt, en tot vernieuwing. 

Met afnemende wijze wordt bedoeld: 

de energie van karmisch - karmische energieën, waardoor de mens in een - zo lijkt het - onomkoombare cirkelgang gevangen blijft. 



In dit Aquarius tijdperk, zo zeg Ik u 

zult gij mensheid tot een zeer hoge vlucht komen, juist in uw bewustzijn zult gij die hersenfuncties gaan stimuleren die nu nog of slapend of zeer zwak hun werk doen. 



Alles wat Wij met u doen, alles wat Wij u geven, de begeleiding die gij krijgt, is om de mens langzaamaan, in een geleidelijke staat te brengen, 

waardoor al hetgeen is voorzegd, is geweten en voorzien, zodanig kan plaatsvinden, 

dat het niet een nieuw en nog groter oorzakelijk gevolg zal hebben, daar Wij met u nu gaan komen 

tot het stichten van het nieuwe wortelras. 

Doch daartoe zijn noodzakelijk 

dat die delen van de hersens worden opengelegd waardoor dit nieuwe wortelras zich zal kunnen vestigen. 



Zo werk Ik met u zowel preventief, 

om datgene wat zal komen te kunnen verzachten, doch ook juist zodanig openleggend, inspirerend, dat hetgeen zal komen 

op een andere wijze door de mens zal worden verwerkt en opgevangen. 









En dit lijkt dan ook preventief te zijn, doch het is in wezen 

het bevestigen van al hetgeen in u mens aanwezig is, want zijt gij niet als goden? 

en geschapen maar Zijn beeld en gelijkenis? 



Uw taak zal derhalve zijn, 

vanuit de verschillende disciplines die gij vertegenwoordigt, om met de gegevens u geschonken, 

in uw eigen zijn, in uw eigen wijze van uitvoering in die achtergronden waaruit gij zijt voortgekomen, 

verlichting hierover te brengen aan hen die Wij u zullen zenden om met u samen dit grote geheel op te bouwen. 



Wat nu in een zo kleine groep is ontstaan 

zal later iets heel groots worden, indien gij werkelijk, los van begeerten van bezit en bevestiging u hieraan wilt geven. 





Gij zult hen die Ik u heb toevertrouwd 


13-02-1987, 1      Bilthoven, lezing 

(titel: leven, dood, leven) 

Vraag: Ik zou graag een vraag stellen over het uitvoeren door derden, in verband met het onvermogen van de patiënt, bijv. een diep dement of een diep zwakzinnige persoon, dat de ouders, familieleden of deskundigen tot een bepaalde beslissing komen. 



Gij zult hen die Ik u heb toevertrouwd, 

wanneer zij zelf niet meer in staat zijn 

in het bewustzijn met Mij te verkeren in het dagelijks bewustzijn, zeer goed in uzelve nagaan, 

juist vanuit hetgeen vanuit Mij in u is, het geweten, hoe gij hierin u zult verhouden. 



Elk lijden heeft naast de menselijke negatieve aspecten, waarin zeer grote positieve waarden liggen, 

een inwijdingspoort 

om te kunnen komen tot verlichting en tot hogere bewustwording. 







Gij mens van deze nieuwe tijd, ga niet alleen af op de beperking van uw denken of de insnoering door uw emoties, 

doch richt u in uzelve op uw verbinding met dit goddelijk zijn in uzelf. 

En alleen zo, vanuit deze diepe verbinding, 

waarin gij de plicht hebt uw gebondenheden, 

uw angst, uw hartepijn om het lijden van hen die u lief is, los te laten 

opdat gij werkelijk leeg, en daardoor vrij 

en in uw universele zijn verlicht, 

uw beslissingen kunt nemen. 

Wij, uw Broeders in de geest, 

Wij, de krachten van Liefde en Wijsheid die u, mensheid, begeleiden, mogen hierin niet u de wet stellen, 

daar gij mens, vanuit uw goddelijk zijn 

de beschikking heeft over uw vrije wil. 



Doch bedenk wat gij op u laadt aan kosmisch, wereld, en individueel karma wanneer gij handelt vanuit de beperking van het denken en de insnoering vanuit uw emotionele gebondenheden. 



En zo reik Ik u het zwaard des onderscheids. 



Aum. 





Mijn broeder, zo heb Ik alreeds gezegd 


13-02-1987, 2      Bilthoven, lezing 

(titel: leven, dood, leven) 

Vraag: Van de arts die een actieve euthanasie pleegt in zijn leven, wat hoort u daarvan uit de sferen? 



Mijn broeder, zo heb Ik alreeds gezegd 

dat in het actief beëindigen van het leven, u gegeven, de verantwoordelijkheid, en daardoor de consequenties daarvan, voor een groot deel liggen bij uzelf, 

degene die de actieve euthanasie zal plegen, 







en voor een minder groot deel bij degene die door de uitstraling van het lijden 

in de begeleiding van de arts of de verpleegkundige daardoor aanraakt juist die energieën 

waardoor deze arts, verpleegkundige tot actieve euthanasie zal overgaan. 



Hiermede geef Ik u in handen 

een duidelijk onderscheid, een duidelijk inzicht in hoe individueel, collectief, wereld en kosmisch karma zich voortplant van niveau tot niveau. 



Bezint u 

op de waarden die het stervensproces en het lijden hebben voor de mens. 

Bezint u, diep in uw geweten, 

of de wens om tot euthanasie over te gaan 

in uzelve niet is gebaseerd op 

uw eigen angsten, twijfels, schuldgevoelens, plichtsgevoelens en onmacht. 

En besef dan, Mijn broeder, 

dat de verantwoordelijkheid zo groot is 

dat gij uw handelingen niet moogt baseren 

op deze in uzelve onderliggende stromen, 

die uw hoger bewustzijn in uw menselijk bewustzijn versluieren. 



Amen. 





Zo was Ik in U, Vader 

13-02-1987, 3      Bilthoven, lezing Meester Jezus (titel: leven, dood, leven) 

Vraag: In het hogepriesterlijk gebed zegt Jezus: "Vader, verheerlijk Mij met de heerlijkheid die Ik bij U had voordat de wereld was." 

Bedoelt Hij hiermee het zijn in God vóór het 'ontbonden en gedeeld' zijn? 



Zohra: Ja. Wat nu komt is niet van mij hoor. 



Zo was Ik in U, Vader, 

in het goddelijk Zijn, in Mijn totaliteit verenigd. 







In de stof werd ontbonden en gedeeld opdat in een ruimere en nog grotere bewustzijnsverruiming Mijn zijn zou leiden tot hetgeen werd gevoegd tezamen en geheeld. 



Zo werd vanuit Mijn zijn naar u gebracht, tot u gericht het volmaakte Zijn in de Vader, 

opdat gij in de herkenning van Mij zult komen tot het volmaakte Zijn in de Vader in uzelve. 



Zo was Ik de poort der liefde, 

opdat gij mens in uzelve zult herkennen 

de liefde die is oneindig, 

de liefde die is in en door de Vader, 

het goddelijk Zijn. 





Gij zult komen tot de genade 


18-02-1987     Bilthoven, kennis hoger zijn 

Vraag: Is het zo dat genade het opdragen is van het lagere in ons? 

Want je kunt het uiteindelijk niet loslaten. Alleen maar opdragen, zodat het overgenomen wordt door de energie van het hogere. 



Gij zult komen tot de genade van de volledige acceptatie. 

Want ook in juist uw lagere zijns ben Ik aanwezig. 

Zo ben Ik in u, 

in de genade van het zijn, 

opdat gij uw lagere gebieden 

in een dieper bewustzijn van Mij 

zult kunnen brengen. 





















In Uw licht zijn wij in ons licht 20-02-1987      Bilthoven, bijeenkomst 

Mystieke cursus HGG. 



In Uw licht zijn wij in ons licht 

opdat Uw licht ons licht tot grotere straling moge brengen, waardoor wij dientengevolge Uw licht 

nog dieper en inniger in onszelf herkennen. 



En zo zult gij dan 

- in deze straling in de herkenning van Mijn aanwezigheid in u - 

zodanige verlichting 

dat gij zult zien dat u en Ik, 

gij mens en Ik, uw hoogste Wezenseenheid, 

vormen het totale Zijn en het volmaakte Niets. 



En zo zult gij dan geen gebondenheden hebben, ook niet aan Mij, in uw zijn. 



Dan zullen Wij, tot nu toe gij mens en Ik, uw goddelijk Zijn, deze dualiteit in gradaties van niveau tot ont- en verbinding brengen. 

Zo is dit de golfslag waarop gij mens van deze tijd de komende duizenden jaren zult gaan verblijven. 

Die zo oneindig groot is, 

die kan zijn alles omverwerpend. 

Doch die in de eindeloze liefde, 

de oneindigheid van de liefde en de verbondenheid, het één zijn, in die bescherming tot u zal komen, 

dat gij mens daardoor niet vernietigd zult worden. 



Want de liefde, zij is goedertieren, 

zij zoekt zichzelve niet, 

zij is lankmoedig, 

zij is, 

hoc est. 



AUM. 





In dank zijn Wij met u 


25-02-1987      Bilthoven, studiegroep 

Slottekst. 



In dank zijn Wij met u. 

De angstflitsen zo hier en daar die Wij zien zijn totaal niet nodig. 

De verantwoordelijkheden die tot u komen 

zullen juist datgene zijn wat van u zelf uitgaat, waardoor het kan resoneren en tot u kan terug komen. 

Denk niet dat Wij u iets opleggen, 

want dat mogen Wij niet. 

Begrijp alleen dat Wij een zo groot vertrouwen hebben in u en in datgene wat gij zelf hebt verwerkt, 

dat Wij alleen daarom 

deze inwijdingsschool, deze scholing tot inwijding konden realiseren. 

Vertrouwen wekt vertrouwen. 

Vertrouwen doet twijfel en angsten wegebben. 

Heb vertrouwen in uw verbinding van uw hoger zijn met Ons en weet dat Wij in een lijnrechte verbinding met u samen de psychosofie tot realisatie willen brengen. 

Niets wordt overhaast. 



Keer in in uzelf in uw eigen kamer. 

Word leeg, laat alles los 

en zie dan met vreugde wat daar boven komt. 

En verenig u dan 

om datgene wat is gekomen 

tot werkelijke materiële waarden te kunnen brengen, zodat ook anderen hiervan kunnen genieten. 



Wees dus gerust, 

keer in 

en wees dan in stilte en in vertrouwen. 

Vrede zij u. 







Zo vragen Wij u vanuit de geest 26-02-1987      Bilthoven, HGG cursus 

Tijdens het door Zohra inspreken van bandjes voor de cursus. 



Zo vragen Wij u vanuit de geest, 

gij mensheid, verenigt u met elkaar, 

opdat gij uw broeders en zusters 

die zullen overgaan in pijn en in wanhoop, 

zoveel kunt meegeven 

dat zij deze pijn en wanhoop in hun bewustzijn niet ook hier in de sferen nog zullen ondergaan. 



Dit kan voorkomen worden 

wanneer gij allen, 

religies, godsdiensten, filosofische groeperingen in plaats van met elkander de verschillen uit te meten gij u zult verenigen 

opdat zal komen een gezamenlijk wereldbewustzijn van het goddelijk Zijn, 

dat God is liefde. 

Opdat Wij hier in de sferen, 

- wanneer bepaalde escalaties zullen komen over deze planeet - 

dan in een diepere mate de mens die hier komt in pijn en wanhoop kunnen opvangen. 

Want ondanks de pijn en wanhoop zal deze mens dan weten van goddelijk Zijn, waardoor hij zich hier kan overgeven aan dit goddelijk Zijn en zo zijn lichtweg zal kunnen gaan. 





Gij zijt niet van node 


07-03-1987      Borne, gesprek 

Gij zijt niet van node 


uw studiën te baseren op zeer oude, 

historische, religieuze, esoterische of mystieke gegevens die aan de mensheid zijn geschonken. 







Wel kan het goed zijn 

dat gij kunt herkennen, in hetgeen in de psychosofie werd gegeven, zijn voeten, de basis ook reeds had in de aloudste gegevens aan de mensheid geschonken vanuit de hogere bewustzijnsgebieden. 



Wat nu voor u, gij mens van deze tijd, 

werkelijk nodig is, 

is dat gij zult inzien 

hoe uit al wat u is geschonken vanuit de hogere bewustzijnsgebieden, vanaf het begin der tijden tot nu, 

is één grote eenheid van waarheid. 

En hoe gij mens in uw mensheid, 

vanuit uw eigen achtergronden, uw eigen cultuur-historische achtergronden, deze oude Gods-waarheid vorm hebt gegeven. 

Zodat kon ontstaan die pluriformiteit 

die nu over de gehele wereld de Gods-waarheid bevat. 



Wat Wij in ons mededogen, in onze verbinding met u mensheid, van u vragen is om, 

- zijnde in uw eigen individuele beleving van het goddelijk Zijn - 

te willen gaan erkennen, 

te willen gaan zien 

hoe de eenheid der waarheid vanaf het begin der tijden door Ons werd gegeven, 

opdat Wij allen, 

gij mens in de materie en Wij uw Broeders in de geest, het totale bewustzijn van het goddelijk Zijn steeds verder zouden kunnen evolueren. 



Nu zijt gij mensheid gekomen op een zeer cruciaal punt. 

Indien gij verder gaat met u te delen en te splitsen zult gij worden ontbonden. 

De tijd is nu daar dat gij al hetgeen is gedeeld, gesplitst en ontbonden zult verenigen tot de eenheid van de ene waarheid: het God-zijn in uw gehele schepping, in Onze gehele schepping. 









Zo heeft voor u de psychosofie, voor u mens van deze tijd, mogen zijn 

een vernieuwde, op deze tijd aangepaste 

weg van lering, van inzicht en verdieping. 



Zo gij deze psychosofie zult gaan beperken, 

zult gaan snoeien, 

om het in uw eigen huis of tuintje onder te brengen, zult gij wederom de wijdheid van deze waarheid niet werkelijk beleven. 



Zo vragen Wij u 

al hetgeen Wij u hebben geschonken in de leerweg der psychosofie in uw éigen zijn 

te willen behouden en behoeden als het juweel in de lotus. 

En vanuit dit eigen zijn de straling van dit juweel zodanig zijn eigen weg te laten gaan, 

waardoor eenieder die deze straling ontmoet 

de eigen schittering in het eigen zijn daarvan kan herkennen. 



Zo maak het dan los van de persoon door wie het werd gegeven. 

Edoch, laat het in de waarden 

zoals deze persoon het heeft mógen doorgeven. 

Benoem het zoals het is gegeven, 

doch straal het naar anderen uit, niet als een axioma en als de enige poort der genade. 

Want dan, voorwaar Ik zeg u, dan is ook dit gegeven wederom de aanzet tot een nieuw karma. 



En waartoe heb Ik mijn discipel gezonden? 

Ik heb haar gezonden opdat voor een deel 

het karma van tweeduizend jaar geleden, 

wat tweeduizend jaar op dit hele zonnestelsel heeft gedrukt, nu een kleine verlichting te doen toekomen. 

Gedenk deze Mijner woorden. 

En zo heeft ook u, en eenieder van u, vanuit het eigen zijn daar de eigen plek in, en het eigen aandeel in. 





Gij zijt vrij, 

in een volledige vrijheid 

datgene wat u is geschonken 

te behoeden, te behouden, te gebruiken en uit te stralen. 

Doch wees u bewust 

de zo grote kosmische, karmische waarde hiervan, opdat het niet wordt een herhaling, en dan op kleine schaal, doch toch een herhaling van wat eens is gegeven. 

Laat het zijn een herhaling van liefde, van inzicht, van verdieping, gebracht, gegeven in die overgave, 

die werkelijke nederigheid en die werkelijke liefde waaruit zij is voorgekomen. 



Zo hoed en behoud dan hetgeen u is geschonken. 

Zo geef, en straal dan hetgeen u is geschonken. 

Zo doorleef, zo beleef, zo wees in de diepste stilte, in uw hoogste zijn met datgene wat u is geschonken. 

Zo laat in alle eerbied hetgeen u is geschonken in die waarden die het heeft. 



Doch ga u daar niet in verbergen. 

Gebruik het niet om uzelf daarin te bevestigen. 

Wend het niet aan ter eigen grootheid. 

Wend het niet aan om uw medebroeders en -zusters te ontwaarden en macht over hen te verkrijgen. 



Wees in stille bescheidenheid. 

Wees sterk in datgene wat gij in uzelf hierin hebt ervaren, hebt kunnen herkennen en kunnen beleven. 

En laat dat op gepaste wijze, van broederschap, in werkelijk zusterschap in materie tot uitdrukking komen. 



Vrees niet dat gij nu zijt verlaten. 

Vrees niet dat Wij niet met u zouden zijn. 

Dit is vanuit de hemelen 

in een zo grote gemeenschap van Ons allen tot u gebracht 







dat het niet eens mogelijk zou zijn u zonder Ons hierin verder te begeven. 

Vanuit de hemelen is hetgeen u werd gezonden en geschonken van een dusdanige straling 

dat zij de gehele mensheid zal bereiken. 



Begeef u niet in fantasieën, 

begeef u niet in uw mentale vermogens 

om het te ontraadselen of te ontrafelen. 

Wees in stilte in uw emoties, 

wees slechts open in uw hart 

en alert op hetgeen zal geschieden. 

En draag het dan op aan het hoogste in uzelf, het goddelijk Zijn. 

En wees dan in stille vrede 

en verwondering. 

Door de liefde is ieder wonder mogelijk. 



Aum 





Gij Ster van het Oosten 


18-03198      Bilthoven, gesprek 

(Over toelichting op tekst zie gesprek.) 



Gij Ster van het Oosten 

Gij Morgenster van het Westen, 

zie hoe het licht ín U zodanig zal stralen 

dat gij eenieder mét U in dit licht zult brengen. 



Zie hoe de sterren 

in hun vormen van vijf punten tot zeven punten, uiteindelijk een gordel zullen vormen, 

zich slingerend door het gehele kosmische bestel, opwekkend, 

ademend, 







het slangevuur verlichtend, doorlichtend, de mensheid brengend tot de ark des verbonds, opdat Ik Mij in al Mijn glorie 

aan u mensheid, 

ín u mensheid, 

kan verwerkelijken. 



Om. 





Gij moogt, ieder van u 

20-03-1987      Enschede, studiegesprek Meester Morya Na de pauze. 



Gij moogt, ieder van u, vanuit uw eigen achtergronden en uw werk en uw verantwoordelijkheid daarin datgene doorkrijgen waardoor gij uw deelname in deze gehele grote opdracht in stof kunt brengen, 

ten dienste van de mensheid. 



Richt u hierop, in uw werkelijke nederigheid, vanuit uw werkelijke dienstbaarheid, 

en niet vanuit de begeerte kennis te willen hebben. 

Want dat geeft u bepaalde mate van verlies van energie, waardoor transformatie niet in zijn werkelijke diepten kan plaatsvinden. 



In dit jaar, waar Mijn discipel nog bij u aanwezig zal zijn zal nog veel gegeven worden. 

Begrijp dat het een onderdeel is van een groot plan. 

En verbindt u daarom om, 

hoewel komend ieder vanuit het eigen zijn 

en de eigen lijn die voor u in dit leven is uitgelegd, toch te komen tot een zodanige verbinding 

dat daar geen knopen in zullen optreden. 

Dat de linten vrij mogen zijn 

en toch behoren tot één stam. 







Zo begrijp dat Wij 

het lichamelijk welzijn, het psychisch welzijn, het geestelijk welzijn in zodanige harmonie willen brengen, 

tot een vernieuwing van bewustzijn, 

dat dit gehele zonnestelsel daarin mee kan doen. 



Kom dus steeds, wanneer gij in uw eigen binnenste de begeerte van de kennis voelt, 

terug in uw nederigheid, in uw werkelijke dienstbaarheid, in dienstbaarheid, niet in slaafsheid of in onderhorigheid, maar in volle vrijheid van eigen verantwoordelijkheid. 

Slechts zo zult gij met de gegevens 

die Wij u geven, doorgeven, 

een werkelijk aandeel in de nieuwe vormen 

die zullen ontstaan in de maatschappij, hebben. 



Wij begeleiden u, Wij zijn met u verbonden. 



Zo wees dan 

de ster van David. 

Opdat Ik Mijn aangezichten aan u kan tonen. 

Zodat gij deze aangezichten in uzelve zult herkennen en daardoor uzelve in Mijn Zijn zult plaatsen. 

Weet dat indien gij uzelve plaatst in Mijn Zijn, gij al Mijn aangezichten tot vernieuwing zult brengen, in uzelve, in hen die u zijn toevertrouwd, 

in de lijn die gij zelf hebt uitgelegd in dit uw leven. 

Zo richt u steeds op de ster van David 

en weet 

dat gij allen zijt gekomen uit dit koningshuis. 



Dit is uw diepste achtergrond, 

door de eeuwen heen geweest, 

in de verbinding met nu. 

En niet gij alleen, 

doch nog vele anderen. 







Zo laat het licht van Morya, zoals Ik u bijsta en met u ben 

dan schijnen, 

opdat gij zult staan op de top der berg Waarheid, in werkelijke nederigheid zult delen met hen die Ik u zal zenden. 



Ik, Morya groet u. 





De offers zijn 

25-03-1987, 1      Bilthoven, kennis hoger zijn Vraag: Is het einddoel van de tweede fase de reconstructie van de lagere ziel? 

Zohra: De reconstructie van de dwangmatigheid in die ziel om steeds nieuwe offers te brengen om tot verlichting te komen. Offers zijn niet meer nodig. 

Vraag: Wat zijn die offers? 



De offers zijn, Mijn broeders en zusters, 

datgene wat gij vanuit uw hoogste zijn, toen gij zocht naar bewustzijn, en daarom het rijk der mensen verkoos: 

het willen gelijk zijn aan God, 

u een zodanig schuldgevoel heeft gegeven 

dat gij daaraan alleen kon voldoen 

door steeds meer offers te leggen op Mijn altaar der liefde. 



En zo zeg Ik u, voorwaar Ik zeg u 

dat gij nu, in de groei, in de evolutie van uw geestelijk bewustzijn, nu zover zijt gekomen 

dat gij kunt begrijpen dat deze offers 

op deze wijze 

niet meer van u gevraagd worden. 

Hetgeen betekent dat gij ... 



dat gij in het licht van uw liefde 

de kosmische Christus in u hebt. 

En dat gij nu kunt komen, 

juist door de wonden die de historische Christus, de offers die Hij in de materie heeft gebracht, 







nu het zicht hebt gekregen op uw eigen ongeschonden zijn in de liefdeskracht in uw eigen hart. 

Dat gij nu, vanuit uw diepste zijn 

in verbinding met Mij, de kosmische Christus in u, in een zodanige staat, in een huwelijkse staat van liefde zult kunnen verkeren, 

dat gij niet meer in de oude vormen, vervullend, herhalend deze offers hoeft te brengen. 

Het enige waar gij mens, Mijn broeder, Mijn zuster nu in uzelf tot de diepste verbondenheid 

met uw ongeschonden staat van volmaaktheid zult verkeren is dat gij toestaat, in uw persoonlijkheid, uw ego een zo diepe liefde 

van werkelijke en totale acceptatie en vergeving te brengen, dat gij daardoor opgeheven wordt 

tot de zuivering en de loutering van het tweede vuur. 



En zie, Ik zal Mij aan u openbaren 

en gij zult Mij dan in u herkennen. 

En gij zult Mij in een zodanige liefdesherkenning in uw diepste zijn accepteren, 

dat niets meer u van uw stuk zal kunnen brengen waardoor gij de werkelijke verbinding, de bewuste verbinding in uzelf met deze uw ongeschonden staat zult verliezen. 



En dit is wat gij en Wij, 

Wij hier in de geest, uw Broeders in de geest, al degenen die u zijn voorgegaan, 

en die nu met u zijn 

- kijk toch eens rond en zie hoevelen van Ons hier met u zijn - 

weet dan dat dit bewustzijn, 

deze werkelijke diepste acceptatie en vergeving uw planeet zal redden van de vernietiging, 

dit gehele zonnestelsel in de vernieuwing zal brengen van een nieuwe kosmische spiraal. 









En zo zult gij dan zijn de stichters van het nieuwe wortelras, waardoor deze planeet zal zijn 

een stralende gouden troon, 

waar deze blauwe planeet de troon van de Heer van het Licht zal zijn. 





'Gij zijt allen van het huis van David' 

25-03-1987, 2      Bilthoven, kennis hoger zijn Aansluitend op vorige tekst de vraag aan Zohra: kun je in dit verband toelichten de zin  

'Gij zijt allen van het huis van David'? (uit tekst van 20-03-1987). 



David, de stichter van het huis 

waar de historische Christus uit voortkwam, 

David, de niet wetende jongeling, de eenvoudige van geest, komend tot koningschap 

is de diepere mystiek hiervan. 



Maar dan, David gekomen zijnd tot koningschap, komend in de macht van zijn eigen persoonlijkheid, daarin werkend in goed, en kwaad, 

daarin werkend met juist die hoge inspiratie hem gegeven, heeft daarin bevestigd de gang der mensheid. 

De mens, onwetend, komend tot geestelijk bewustzijn, daardoor het ego versterkend, doen groeiend, wederom komend tot punt van werken, in goed, en kwaad - 

hoor Mijn vraag: in goed, en kwaad. 



Uw ego groeit mee met de verdieping en de verruiming van uw bewustzijn. 

Nu, komend tot de tweede fase, het tweede vuur, is aan u of het ego zal prevaleren boven het hogere zijn ín dat ego. 

Welke weg kiest gij? 



Zo bid Ik u 

laat de loutering van dit tweede vuur dan zijn het ego doen groeien, ontplooien, sterker makend, doch ook lichter, stiller, nederig maken. 







Met nederig wordt bedoeld: 

acceptatie, overgave, werkelijke overgave aan uw hogere zijn, de lichtende kern, diep in uzelf 

in ongeschonden staat bewaren. 

Hoe hoger het bewustzijn 

hoe groter de zuigkracht van de persoonlijkheid, van het ego. 



Waarom heb Ik eens gezegd: Zalig zijn de armen van geest? 

Want zij zullen niet door deze verleidingen gaan. 

Doch gij mens van nu, 

zult door alle deze verleidingen heengaan. 

Want slechts zo zal uw ego 

uiteindelijk de werkelijke realisatie kunnen worden in de stof van dit glanzend juweel, uw volmaakte zijn. 

En natuurlijk zal dit in gradaties van niveau gebeuren, in verloop van tijd. 

Doch besef mens van nu, 

dat gij nu de drempel reeds voorbij zijt 

waarop dit gebeuren plaats zal vinden. 

Het is nu overal ter wereld bezig. 

En daarom zal u worden geschonken een groter begrip en een dieper inzicht, waardoor gij het zwaard des onderscheids zult kunnen gaan hanteren. 



Er is u geschonken nu, vanuit uw eigen oproepende kracht, een groter liefdesvermogen 

in overgave, in vergeving naar uzelf toe. 

En slechts zo zult gij werkelijk zijn 

de materialisatie van de kosmische Christus. 



Aum 



















Gij mens zult in uzelf 


10-04-1987, 1     Bilthoven, lezing 

Titel: spiritualiteit, levenskracht, eenheid Gij mens 

zult in uzelf 

slechts de liefde toestaan, 

de liefde van het goddelijk Zijn in u. 

Dan zult gij met uw bewustzijn deze liefde in u in uw persoonlijkheid brengen, 

en dan zien 

dat gij mens 

het lijden van de persoonlijkheid 

niet meer van node zijt 

om in een werkelijke vereniging met dit goddelijk Zijn in uzelf te zijn. 





Zie hoe Ik in u ben 


10-04-1987, 2     Bilthoven, lezing 

Titel: spiritualiteit, levenskracht, eenheid Gespreksleider aan het eind: Laten we elkaar simpelweg de hand reiken, en een kring vormen zo wijd als deze kerk is, zo wijd als de wereld is. U legt uw handen in de handen van uw buurman en uw buurvrouw. En in stilte willen we dan even onze gezamenlijkheid beleven en de liefde in ons hart de ruimte geven. 



Mijn broeder, mijn zuster 

zie hoe Ik in u ben. 

Gij hebt Mij herkend in uzelve, 

en zojuist ook in uw broeder en uw zuster. 



Wanneer gij nu naar uw woonstee terug keert 

zult gij 

in de stilte van uw binnenkamer 

Mij nu zo diep in u voelen, 

dat gij nu nooit meer zult kunnen denken 

dat gij en Ik niet een eenheid zijn. 









En zie, dan hebt gij Mij, 

de kosmische Christus in uzelve tot uzelve gebracht. 

En zo zult gij dan Mijn Zoon, de historische Christus, steeds dieper in Zijn zijn gaan herkennen 

en in uw vrijheid willen navolgen vanuit uw zijn, zonder enige dwang, 

zonder enige beperking of onvrijheid. 



En zie, voorwaar Ik zeg u, Mijn broeder, Mijn zuster, slechts zo zult gij 

met Mij, met Ons allen hier, uw Broeders in de geest, tot een werkelijke vernieuwing van het totale bewustzijn geraken. 

En slechts zo zult gij, o gij mens, 

werkelijk mens kunnen zijn 

met hen die zijn de minste der Mijnen. 

En slechts zo zult gij 

de liefde in uzelf, 

nu groeiend en lichtend in uzelf, 

dan ook werkelijk naar uw naaste kunnen brengen. 



Ik bid u Mijn broeder en zuster 

dat gij met Mij wilt zijn 

in uw diepste zijn, 

in uw denken, in uw spreken, en toch ook in uw handelen, juist ook in uw handelen. 



Dat gij zult zijn liefde uitstralend, 

liefde naar binnen stralend, 

liefde verwezenlijkend, 

materie verlichtend. 



Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u 

dat gij, én Wij 

zullen komen tot deze nieuwe aarde in de nieuwe hemel, opdat het goddelijk Zijn nog grootser, nog voller, nog rijker in schoonheid in u tot diepere en hogere realisering zal komen. 







Wij danken u, 

Wij vanuit de geest danken u 

dat gij hebt willen komen naar een avond als deze. 

Zo wees in uw zijn, in uw spreken hierover 

in stilte en respect, en toch brengend het Woord Gods. 

Wees in genade, in vergeving en in liefde 

met ieder mens die zich aan u toevertrouwt. 

Wij danken u. 

Aum. 





Zo zeg Ik u, Mijn broeder, Mijn zuster 

15-04-1987      Bilthoven, kennis hoger zijn Aan het eind van de meditatie. 



Zo zeg Ik u, Mijn broeder, Mijn zuster, 

dat gij allen, zoals gij hier zit, 

ieder vanuit het eigen zijn, vanuit de verscheidenheid, de eenheid van de hoogste waarheid, 

de eenheid van Gods Zijn in al wat is geschapen dat gij vanuit deze eenheid zult leven en werken. 

Dat gij zelf in uw oproepende kracht, 

vanuit uw persoonlijkheid, hebt gevraagd 

om groter onderscheidingsvermogen, om dieper herkenning, en om liefdevoller hereniging met dit hoogste zijn in uzelf. 



Daartoe werd u gegeven al hetgeen u is geschonken in de afgelopen tijden, gij mocht het noemen Psychosofie, 

doch weet dat al hetgeen u werd gegeven 

u werd gegeven vanuit uw eigen vraag, 

opdat gij dit zult delen met uw naaste. 



En het delen met uw naaste zal slechts kunnen geschieden zo gij de liefde in uzelf primair stelt. 

En u niet, vanuit uw subjectieve afgescheidenheid in lijden begeeft, 







doch uzelve plaatst in uw liefde, in uw zijn in Mij, in Mijn zijn in u, 

opdat er geen u en Ik meer zal zijn, doch slechts Wij. 



Vanuit dit Wij delen Wij alles met u mee, 

hebben Wij vanuit de oneindige bescherming van Gods liefde besloten uw planeet te redden van een zeer grote vernietiging, de vernietiging door het ego aangebracht. 

En alle hulpmiddelen hierin wenden Wij aan, reiken Wij u aan. 

Zo wees dan in vrede, in werkelijke dankbaarheid en nederigheid dat gij moogt zijn die broeders en zusters 

die andere mensen, uw naaste, zult kunnen helpen. 



Want Ik zeg u 

veel zal komen, 

zo groot, zo moeilijk, zo lijdend, 

doch daarnaast staat een zodanige grote indaling van geestkracht, daardoor vernieuwing van bewustzijn, 

verdieping van het eigen liefdesvermogen van de mens, dat de balans in evenwicht zal zijn. 



Ken uw verantwoordelijkheden, 

doch onderga deze verantwoordelijkheden vanuit uw liefde, en niet vanuit uw plicht, vanuit uw schuld, vanuit uw miskenning, vanuit uw twijfel, vanuit uw angsten, vanuit uw macht, vanuit uw onmacht. 

Wees als een kind, 

accepteer, 

wees stil, 

wees niet doorlopend in verzet, 

laat het licht toe in uzelf. 

Levend licht. 



Zie, hoe stralend gij nu zijt in de stilte van het eigen zijn. 

En wees in de stilte van de verwondering 

dat het allemaal zo mocht zijn. 

Ervaar nu in uzelf de eenheid met Mij, 

Ik, de Christus in u. 





En ga met Mij deze weg, en durf te zijn die u bent, en te staan, werkelijk te staan voor wat u bent. 

Besef dat dit alleen kan, alleen maar mogelijk is indien gij in de stilte van de overgave 

in Mij wilt zijn. 



Aum. 





Gij mens zult nu komen 


09-05-1987     Bilthoven, studiedag 

Titel: luisteren naar kinderen 


Vraag: Kun je wat zeggen over de gronding, de basis van het vaderschap? 

Het is net alsof ik een soort binding zie, wat aarding moet vertegenwoordigen. 



Gij mens zult nu komen, in de komende tijden tot de werkelijke realisatie 

van Mijn goddelijk aanschijn in uw zijn. 

En gij mens zult dat slechts kunnen doen 

indien gij Mij die plaats geeft in uw hart 

die Mijn en juist uw recht is. 

Want gij zijt hart van Mijn hart, 

gij zijt in uw hart Mijn woonplaats. 



Doch in de eeuwen durende ontwikkeling van het denkvermogen van de mens is dit diepste liefdesgevoel, de ontvangenis in het hart, ietwat versluierd, 

opdat, vanuit Mijn liefde voor u, 

juist uw bewustzijn zich ongestoord zou kunnen ontwikkelen. 



En nu, gij mens, nu staat gij 

aan het begin van een zo grootse, zo nieuwe spirituele bewustwording dat gij het alleen zult kunnen overleven 

wanneer gij Mijn goddelijk aanschijn diep in uw hart zult ontvangen. 



En zo weerspiegelt al het geestelijke zich in het materiële. 







Zo zal het vaderschap komen tot een totale vrijheid naar het toevertrouwde kind. 

Zo zal ieder mens komen tot een totale vrijheid van ontvangenis, diep in zijn gevoel, van dit goddelijk aanschijn, deze mannelijke geestkracht, in u aanwezig. 



Zo zie Mij dan 

tot leven komend in uw zijn, 

tot diepste herkenning komend in uw liefde. 

En slechts zo zult gij dan beantwoorden 

aan hetgeen Mijn Zoon aan u heeft gegeven. 



Want slechts zo zult gij uw naaste werkelijk kunnen liefhebben, omdat gij dan zijt gekomen tot de waarachtige liefde voor uw eigen goddelijk zijn. 

En dan zult gij en Ik gekomen zijn tot het diepste Wij waartoe, voorwaar Ik zeg u, waartoe 

dan zal geschieden wat is gezegd, 

dat gij dan zult vormen 

een nieuwe hemel in de nieuwe aarde. 



Zegen rust op u. 

Licht en kracht zal u geleiden. 

Liefde zal u schragen. 



En wees iedere dag in stille momenten met Mij verenigd, Ik die was van den beginne 

en zal zijn tot het einde. 



Aum. 



















Keer nu in 


22-05-1987      Enschede, studiegesprek 

Openingstekst. 



Keer nu in 

en besef waartoe gij zijt geroepen. 

Zie uw verantwoordelijkheid lichtend, vreugdevol, en betrek het niet op uw ego, 

waardoor het niet zwaar zal zijn. 

Laat het los in de persoonlijkheid, 

en begrijp dat gij van node zijt 

in een geheel. 

En dat in dit geheel 

de liefde Gods in de universaliteit ván het geheel slechts tot zijn recht kan komen 

indien gij het niet betrekt op uw persoonlijkheden. 



En hiermede wordt niet gedoeld op hoogmoed, 

doch ook op uw angsten, 

uw kleine zijn als mens. 

Hiermede wordt gedoeld 

dat gij in uw menszijn 

uw eigen grootheid zo lichtend en stralend zal zijn dat gij geen angsten meer hoeft te hebben, 

geen hoogmoed, geen egoïsch belang, 

doch slechts zult zijn 

in u, in Mijn zijn. 



Ik heb u lief. 

Ik heb Mij lief. 

En gij zult zien dat Wij dan een eenheid 

in alles zullen zijn 

wat vanuit uw oproepende kracht u wordt geschonken. 



Vrede zij u. 









Want begrijpt, gij mens, dat Wij vanuit de sferen 02-06-1987      Bilthoven, studiegesprek 

Tekst aan het begin. 



Want begrijpt, gij mens, dat Wij vanuit de sferen alles willen doen om in uw wereld licht te brengen. 

Doch alleen gij o mens 

zult de toorts kunnen zijn die dit licht kan ontvangen en doen ontvlammen. 

Zo keer dan in in uw diepste eenheid, 

en vanuit deze eenheid 

wees dan in broederlijke verbinding met Ons hier in de sferen. 

Want Ik zeg u dat de nood zo groot is dat Wij u en gij Ons nodig hebt om te kunnen komen tot enige leniging van deze nood. 

Gebruik uw kennis, doch stel haar niet als de spits waarop gij balanceert. 

Gebruik uw instrumentaria en zie dat het uw instrumentaria is. 

Zo wees dan nu in het licht van de geest 

in diepe eenheid verbonden met Ons. 

En leg nu naast u neer 

uw angsten, uw oordelen, uw vooroordelen, uw veroordelingen. 

Wees in uw vreugde van dit samenzijn, 

doch laat ook deze vreugde u niet teveel beheersen. 

Wees alert. 

Wees subtiel in uw zijn. 

En alles zal u worden gegeven, opdat er zal komen een werkelijk veni creator spiritus. 

Aum. 





Want Ik zal met u zijn 


05-06-1987      Leende, lezing 

Titel: Onderscheiding der geest 


Zohra vertelt hoe de Christusenergie over de wereld gaat. 



Want Ik zal met u zijn 

en Ik zal komen van over de hemelen 

en gij zult Mij herkennen, van leven tot leven. 







En in ieder mens zult ge Mij herkennen, totdat gij u zo met Mij kunt verenigen 

dat er geen u en Ik zal zijn, 

maar slechts een Wij. 

Zo ben Ik met u tot het einde der dagen. 





In het vuur wat Ik over u heb gegeven 


10-06-1987     Bilthoven, kennis hoger zijn 

Het komen tot een diepe verbinding met de Vader aan het slot van de cursus. 

Zohra: Laten wij vanuit ons menszijn uit een oproep doen tot in de sferen. 

Laten wij zijn bereid om werkelijk te komen in de Vader. 

En om ... diep in je hart te durven zeggen: Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede. 

"Wij vragen dan aan U Heer van het Licht om in ons Uw Licht dan zodanig herkenbaar voor ons kleine mensen te willen doen stralen, waardoor wij ons licht weer kunnen zien en herkennen. 

En dat vanuit deze herkenning een zo diepe verbinding kan plaatsvinden dat wij ons kleine licht in Uw Licht kunnen plaatsen, zodat wij zullen zijn, in ons, U." 



In het vuur wat Ik over u heb gegeven, 

van eeuw tot eeuw, zo ook nu in deze eeuw, 

in deze pinkster heb Ik u het vuur van de heilige Geest doen gevoelen. 

Over de gehele wereld is daar gekomen 

een diep verlangen naar verbinding, van mens tot mens, van groep tot groep. 



En weet dan, gij kinderen Gods, 

dat dit diepe verlangen vanuit u mensheid naar Ons opgezonden, is de weerspiegeling vanuit Onze sferen. 

Opdat er zal komen een zo grote verbinding in alle bewustzijns dat de kosmische Christus zich werkelijk in uw harten kan plaatsen, opdat daar zal komen een zo nieuw bewustzijn, dat daar langzaamaan begonnen kan worden aan de beëindiging van geweld, van liefdeloosheid, van steeds terugkerend liefdeloos karma. 













En zie hier hoe alle gebeden zijn verhoord, hoe alle krachten - en juist datgene wat gij negatief noemt - 

zich hebben verenigd, 

opdat daar kon komen in de mensheid 

een diep verlangen naar vrede, naar liefde, en naar eenheid. 



En zo zeg Ik u, voorwaar Ik zeg u 

dat in vele landen groepen van mensen bezig zijn, zielen die reeds meerdere malen in dit soort groepen werkzaam zijn geweest, nu komen tot werkelijke verbinding. 

Dat er nu kan komen overbrugging van geschillen en verschillen, regenboogbruggen, die gij mens zult slaan, 

omdat gij mens Mij nu in uw hart aanwezig voelt. 



Zolang heb Ik gewacht, 

zo diep was Mijn verlangen naar u, 

om met u te zijn, in de eenheid van de liefde. 

Eeuwen mens, heb Ik het karma moeten dragen 

van hetgeen in Mijn naam is geschied. 

En nu, nu mens van deze tijd, 

nu zult gij en Ik dit grote karma gaan transformeren en uiteindelijk reconstrueren. 



En Ik zend u op vele plaatsen 

die energievelden die in uw waarnemingen herkend zullen worden als de Christus. 



En in deze waarnemingen zult gij Mijn Zoon herkennen en u met Hem in verbinding, in totale verbinding stellen. 

En niet wederom o mens, en luister met uw hart, opdat gij in de ban van Zijn zo grote, zo diepe goddelijk Zijn zult geraken, 

doch dat gij zult komen in de vrijheid van uw eigen goddelijk Zijn in diepe liefdevolle verbinding met Mijn Zoon. 



En Ik zeg u dat overal ter wereld Hij nu reeds wordt aangekondigd. 







Zowel in de positieve als in de negatieve energieën speelt deze aankondiging nu reeds mee. 

En al de bewustzijns van over de gehele wereld zullen worden een eenheid, stralend van licht. 



En gij, deze groep, in dit land, aan wie is gegeven een weg van lering, psychosofie geheten, 

gij zult met deze weg van lering vanuit uw eigen vrijheid zodanig kunnen werken, leven en handelen als uw eigen geweten, uw eigen goddelijk Zijn u dit zal aangeven. 



En bedenk steeds weer opnieuw 

dat waar gij verenigd zult zijn in Mijn naam Ik met u zal zijn. 

Vrees dus niet, doch wees in vreugde, in vrijheid, in liefde verbonden met elkaar en met Mij. 



En wil Mij nu gedenken in uw gebeden, in uw liefde, Ik, die geweest ben in Mijn zijn als mens, zo lang geleden, voor u gegeven, nu overal aanwezig, 

u steunend, u oprichtend, u brengend tot uw eigen vrijheid. 



Dan nogmaals zeg Ik u 

ontwaakt dan hart van Mijn hart, 

en wees met Mij, één hart, kloppend van liefde. 

Wees met Mij één hart, zo groot, zo ruim 

dat gij werkelijk uw broeders broeder zult zijn. 



En indien gij zelf, 

aangeraakt door al hetgeen is gegeven 

in uzelf herkennend uw eigen zijn daarin, 

dan nu werkelijk verder wilt gaan in uw vrijheid, in uw inspiratie, in uw zijn, 

wees dan in uw menszijn nu 

zo zuiver, zo klein, zo groot, zo wit en zo van goud als deze kleine witte bloemen hier zijn. 









Ik zeg u dat gij mens nu staat op een kruispunt 12-06-1987     Bilthoven, lezing, Meester Jezus Titel: Bewustwording van ons innerlijk zelf 

Zohra: In de pinkster die wij net mochten beleven is wederom het vuur, het vuur van de inspiratie, van de vernieuwing in de bewustwording over de wereld gegaan. 

En weer opnieuw is in dit vuur gekomen een diepe herkenning in de mens met wat daar binnen in hem zit, maar wat in onze technologische, materiële wereld niet tot uiting kan komen. 



"Maar Ik zeg u: 



Voorwaar Ik zeg u 

dat gij mens nu staat op een kruispunt van wegen, dat gij nu gekomen zijt aan het meest cruciale punt wat de eeuwen u hebben geschonken. 

Want nu zult gij de Heer van het Licht 

in uw licht gaan plaatsen, 

opdat Zijn aanschijn uzelve zodanig zal verlichten dat gij steeds weer en weer 

uw eigen licht tot diepere herkenning zult gaan brengen. 

En Ik zal met u zijn. 



Hoelang heb Ik op u gewacht? 

Hoelang zijt gij hart van Mijn hart niet reeds een eenheid met Mij? 

En nu, nu zult gij mens komen tot zodanige vernieuwingen, zodanig dat gij al uw inspiratie, 

al uw kracht, al uw liefde zult nodig hebben om uzelf in deze vernieuwing van bewustwording staande te houden. 



Want golven van energie zullen gaan over uw wereld. 

En zij zullen zijn zoals gij noemt positief en negatief. 

Doch weet dat zij slechts zijn polen, polen van kracht die elkaar in evenwicht houden. 



De band, de verbinding tussen u en Mij, door de eeuwen heen gegeven, zal nu vanuit uw vrijheid zijn, 

zal nu vanuit uw licht, uw diepste zijn met Mij verenigd worden. 

En samen zullen wij strijden, in liefde. 





Strijd niet van geweld, doch strijd van liefde. 



En gij zult het beleven dat door deze liefdesstrijd van u en Mij er zal komen in uw wereld 

een verzachting van het geweld, van de begeerten en van de haat. 

Het zal langzaam gaan, 

doch voorwaar Ik zeg u 

het zal nu gaan beginnen. 

En gij allen hier aanwezig in zo grote getale, daar waar Ik eens heb gezegd: 

Waar twee verenigd zijn in Mijn naam, daar zal Ik met u zijn; dan zeg Ik u nu dat deze kerk honderdvoudig is gevuld met hen die vanuit de geest 

met u mee zullen werken, in verbinding met u zijn, in eenheid met u zijn, opdat het totale bewustzijn van dit zonnestelsel in liefde tot de Heer van het Licht zal geraken. 



Vreest niet, schuw het niet om te zijn in uw diepste verbinding. 

Schuw het niet om in uw vrijheid in verbinding met Mij te zijn. 

Gij zijt Mijn broeders en Mijn zusters. 

En zo zullen wij verenigd zijn in Gods heilige Naam. 



Aum. 





Wij zien in u de heilige wil 


26-08-1987      Bilthoven, gesprek staf 

Wij zien in u de heilige wil 

voor dit werk, om dit werk tot in de uiterste puntjes tot realisatie te brengen. 

Wij danken u hiervoor. 

Gij kunt niet bevroeden 

op welke wijze 

van dit werk een uitstraling zal komen 

die verder reikt dan gij in uw bewustzijns nu nog kunt begrijpen. 





Vergeef het Ons dat Wij u niet verder hierover kunnen inlichten nu, doch wees met Ons in vreugde, in liefde verenigd in dit gezamenlijke werk. 



Wij danken u voor uw inzet, 

wij danken u voor uw trouw, om uw eens gegeven woord, voordat gij in de stof kwaamt, gegeven 

en nu inderdaad gehouden 

en in de materie gerealiseerd. 



Begrijp dat alles wat nu naar u toekomt 

slechts kán gebeuren indien gij u in een werkelijke verbinding mét elkaar en met Ons blíjft begeven. 



En deze verbinding met elkaar 

is dan de liefde zoals zij wordt beschreven in de bijbel: De liefde zoekt zich zelve niet, 

de liefde is belangeloos, 

de liefde is: de liefde voor het Al, voor het zijn Gods. 

En uw eigen taak, uw eigen opdracht en verantwoordelijkheid in het brengen zoals het in uw vermogen ligt deze eenheid Gods onder de aandacht van de individu, de groepen, dit hele land en zo verder. 

En gij staat niet alleen, overal ter wereld heb Ik mijn troepen. 

Doch hier hebt gij een speciale taak. 



Vertrouwt elkaar, 

beschermt elkaar, val elkaar niet aan, val elkaar niet af, weest een. 

Wij hebben u zo nodig, zoals u Ons nodig hebt, want Wij zijn één. 



Wij danken u, uw Broeders in de geest. 

Aum. 



Hoc est. 

Adonai, adonai. 





Zie, zo ben Ik met u 

28-08-1987      Weert, lezing, Meester Jezus Titel: Onderscheidingsvermogen in spiritualiteit N.a.v. uitleg over de nieuwe mens. 

Zohra: De liefde zoekt zich zelve niet, ze is belangeloos. 



Zie, zo ben Ik met u. 

En nog steeds, zeg Ik u 

is het: 'u en Ik'. 

En toch heb Ik u opgeroepen: 'ontwaak dan hart van Mijn hart', opdat gij en Ik kunnen zijn deze eenheid Gods. 

Want Ik, voor zovele jaren terug, die mocht zijn de incarnatie van de Christus op aarde, 

Ik ben nog steeds bij u. 

Ik ben nog steeds uw Geleider, 

en uw Begeleider, van de hele wereld. 

Ook voor hen die niet geloven in de historische Christus ben Ik toch, als de incarnatie van de kosmische Christus in ieder van u aanwezig. 

Zo zeg Ik u, voorwaar Ik zeg u 

dat gij nu, gij mens 

op de drempel staat van een totale vernieuwing. 

En deze vernieuwing heeft consequenties in de materie, o zeker. 

Want zij zal brengen een evolutie, vooraf gegaan door een geestelijke revolutie. 

En zij zal brengen vrijheid van geest in ieder mens. 

Maar Ik zeg u, 

wanneer deze vrijheid van geest niet wordt gebaseerd op de liefde, dan zal zij u tot de afgrond brengen. 



Maar u en Ik, door het ontwaken van uw hart 

nu zo innig verbonden, 

Wij weten nu 

dat gij en Ik, dus Wij 

deze afgronden zullen vermijden. 









En daarom zeg Ik u, gij volk van Nederland, gij die in dit land eeuw na eeuw de vrijheid hebt gediend en anderen die van hun vrijheid werden beroofd hebt opgenomen, Ik zeg u dat deze trillingen, deze energievelden in dit land nu wederom spreken. 

En dat gij vanuit uw eigen vrijheid hieraan en hiermede zijt opgenomen en verbonden. 



En niets wordt u opgelegd of opgedrongen, 

want dit is van u en in u. 

Nu is alleen de tijd gekomen dat gij, bewust nu, gaat zien dat deze vrijheid van geest u zal leiden 

tot steeds hogere en steeds verdere en steeds diepere geestelijke gebieden. 

En gij zult Mij daar ontmoeten, 

soms in een flits, soms langer. 

Soms zal het zijn in een geluksgevoel 

en soms zal het zijn in lijden. 



Wees dan bereid, wees dan in acceptatie, 

want Ik zal met u zijn, en Ik zal in u zijn, en gij zult Mij herkennen, 

en gij zult Mijn tekenen herkennen. 

En gij zult Mij in ieder van u en in uzelf gaan herkennen. 



Voorwaar Ik zeg u 

wees bereid, wees rein, 

wees zuiver in uw denken 

wees zuiver in uw emoties. 

Laat niet toe de dwang, de schittering van het ego. 

Weet dat juist de mens, op weg naar een diepere spiritualiteit ook een grotere dwang en schittering van het ego moet kunnen weerstaan. 

Laat ego 

in ootmoet en in nederigheid 

samengaan met uw geest. 









Ik groet u in vrede. 

Voel Mijn aanwezigheid, 

voel hoe Ik ben bij u, in u, met u. 



Ervaar de liefde, 

zij zoekt zich zelve niet. 

De liefde is één, één in uzelve. 

Geef u in uw hart daaraan over. 

Schroom niet in uzelf Mij te herkennen. 



Amen. 





Zo hoor Mij aan 

11-09-1987, 1     Utrecht, lezing, Meester Jezus Titel: Het wezen van spiritualiteit 



Zo hoor Mij aan, gij broeders en zusters in de geest, Ik ben in u. 

Ik ben U. 

Laat los in uw denken en in uw emoties de afgescheidenheid waardoor gij u van Mij verwijdert en scheidt. 

Ik ben U. 



Voorwaar Ik zeg u, 

toen Ik tot u mocht komen tweeduizend jaar geleden heb Ik u Mijzelf mogen geven, 

opdat in u hetgeen Ik mocht geven 

tot leven gewekt zou worden 

en door de liefde in de stof gerealiseerd zou worden. 

Gij mensheid hebt tweeduizend jaar nodig gehad en deze tijd 

wás de tijd die nodig was. 

En nu, nu zijt gij gekomen op een kruispunt van wegen. 

Gij hebt nu verkregen het onderscheidingsvermogen, gij hebt verkregen een geëvolueerd bewustzijn, een groot denkvermogen. 





Gij hebt nu op dit kruispunt van wegen de macht in uw persoonlijkheid 

om ín uw persoonlijkheid uw diepste zijn, uw goddelijk zijn tot levende werkelijkheid te realiseren. 



En zie, wederom ben Ik met u. 

En Ik ben uw Begeleider, van over de gehele wereld. 

En bij andere volkeren, die Mij niet als de Christus erkennen ben Ik onder een andere naam, 

maar Ik ben dezelfde Geest. 



En Ik zeg u, 

gij volk van Nederland, 

gij volk van Nederland, wat in zovele eeuwen vrijheid hebt verschaft aan hen die vrijheid bij u zochten, 

Ik zeg u dat nu in uw constellatie is 

dat gij nu kunt komen in uw eigen vrijheid, 

waardoor gij zult geraken tot het wezen van spiritualiteit, tot de kosmische Christus in uzelf, 

waar Ik voor tweeduizend jaar geleden een realisatie van mocht zijn. 



En nu, gij mens, op weg 

wees in vrijheid met Mij 

accepteer Mij als uw Begeleider. 

Weest niet in afhankelijkheid, 

weest niet in afweer en weerstand door al wat u is opgelegd, wees in uw eigen vrijheid van keuze. 

In de liefde zijn wij één. 



Zie, zie Mijn handen. 

Weet dat de wonden die Mij zijn aangebracht 

slechts hebben gediend 

opdat alle handen ter wereld uiteindelijk in elkaar zullen liggen en zullen vormen een keten van liefde over deze planeet. 



Verhef uw hart. 

Laat Mij komen in het koninkrijk van uw hart. 





En voel dan de eenheid diep in uzelf. 

Zegen ruste op u. 

De Vader heeft zijn kinderen lief. 

Zegen en liefde op uw pad. 



Amen. 





Wanneer Ik zeg: Ik ben met u 


11-09-1987, 2     Utrecht, lezing 

Titel: Het wezen van spiritualiteit 




Zo broeder Carolus, 

wilt gij in een theologisch dispuut 

met Mijn discipel gaan? 



Luister, gij broeder. 

Wanneer Ik zeg: Ik ben met u 

dan wordt daarmede bedoeld 

dat Ik, in Mijn realisatie van de kosmische Christus, in de drie jaren dat ik de Christus mocht zijn, in een zodanige verbinding met de gehele mensheid ben dat Ik uit hoofde hiervan 

mag zeggen: Ik ben met u. 



Gij hebt gesteld dat Ik als de historische Christus de kosmische Christus heb gerealiseerd. 

Welnu, de mensheid, nu op een kruispunt van wegen staand, zoekend en angstig, 

nog niet geheel in staat 

de kosmische Christus te herkennen in het eigen ik, is van node 

een Geleider, 

en een Beschermer te hebben. 













Zo zeg Ik u 

dat Ik nooit anders in de afgelopen tweeduizend jaar heb gedaan, en ben geweest 

dan de Geleider en de Beschermer 

van de gehele mensheid, 

in andere vormgevingen in andere culturen. 



Want Ik zeg u 

Ik ben, en Ik blijf, en Ik zal zijn 

altijd de realisatie van de kosmische Christus. 

In ieder nieuw tijdperk, in een nieuwe fase, in een nieuwe vormgeving. 



Gij, broeder Carolus 

theoloog die gij zijt, 

brenger van een nieuwe mate van beleving van het oude christendom, Ik zeg u: 

Uw taak is 

Mij in Mijn zijn van Beschermer en Geleider 

tot herkenning te brengen naar de zoekende mens, doch nu in de eigen vrijheid, 

zonder welke dwang, welke schittering dan ook, van het ego. 



En Ik zeg u, zo Ik spreek via Mijn discipelen dan zult gij datgene wat gezegd wordt 

in uw eigen zijn, vanuit uw eigen verbinding met Mij, zodanig herkennen, en in uzelf tot het uwe maken dat gij daardoor, en met u zovele anderen, 

in Mij zult zijn. 



Gij allen zijt discipelen, 

niet van Mij als de mens Jezus, 

doch van Mij in Mijn zijn als realisatie van de kosmische Christus. 

Gij allen, Wij allen, ook Ik, zijn discipelen van God, 

van de eeuwige Vader. 









Lehanna, gij zijt bouwer 


18-09-1987      telefoongesprek 

Lehanna, gij zijt bouwer, gij zijt meester-metselaar. 

Via de door Zohra aangereikte specie en soorten van stenen, zult gij bouwen het fundament waarop uw broeder en zuster Mij zullen herkennen, en waardoor zij in Mij kunnen zijn. 

Lehanna, weet wat gij doet!!! 

Uw verantwoordelijkheid is groot. 

Maar altijd zult gij staan in het wit-stralende licht, en in een zo grote liefde, zo groot, dat zij geen emotie van node heeft. 



Mediteer op het wit-stralende licht in u, 

en daarin op de robijn in het hart daarvan, waarin Ik woon. 



Nog enkele jaren is de Zohar bij u, 

dan zal zij worden teruggenomen. 

Maar gij allen zijt in deze schittering ingebed. 

Aum! 





Het bewustzijn wordt groter 


18-09-1987,1     Leende, lezing 

Titel: Bewustwording van de jonge mens 

Vraag: Hoe kan de toename van de wereldbevolking verklaard worden? 

Heeft een ziel meerdere lichamen tegelijk nodig? 



Het bewustzijn wordt groter en groter en dijt uit. 

Zo kan vanuit dit uitgedijde bewustzijn 

vermaterialisering plaatsvinden. 

En niet iedere ziel heeft vele levens achter zich, er zijn ook jonge zielen. 



Begrijp hoe belangrijk het is 

dat uw bewustzijn zich verruimt. 

Want zo kan de geest Gods zich in materie realiseren. 







Ik die ben geweest 

18-09-1987, 2      Leende, lezing, Meester Jezus Titel: Bewustwording van de jonge mens 

Tijdens visualisatie. 



Zo zeg Ik u, voorwaar Ik zeg u 

Ik die ben geweest, zo lang geleden, 

Degene die de kosmische Christus mocht realiseren, dat Ik altijd met u ben, in u ben en bij u ben. 

Want dat Mijn bewustzijn, toen Ik de kosmische Christus mocht realiseren, nu in uw bewustzijns tot vernieuwing zal komen en in u zal brengen 

de eenheid van Gods Zijn. 



Zo ontwaak dan hart van Mijn hart, 

en wees deel van Mijn liefde in u. 



Zo wees dan nu in de diepste eenheid van liefde in uzelf, in de diepste vergeving in uzelf, 

in de werkelijke genezing van uzelf. 

Om. 





Zo zeg Ik u, gij mens juist in dit land 

16-10-1987, Bilthoven      genezingsavond, Meester Jezus Aan het eind van de avond. 



Zo zeg Ik u, 

gij mens juist in dit land, 

in dit land waar vrijheid altijd voorop stond, dat juist in dit land 

deze vernieuwing in uzelve tot uw vrijheid zal geleiden. 

Ik ga over de gehele wereld, 

Ik ben in ieder mens, 

Ik ben Geest Gods in ieder mens 

en Ik vernieuw Mij in u 

en door u vernieuwt gij uw wereld, 

waardoor gij en Ik kunnen geraken tot het Wij. 





Ik ben de kosmische Christus in u, uw goddelijk zijn. 

Verwerp Mij niet, verstoot Mij niet. 



Kom in uw vrijheid 

om in Mij te kunnen zijn. 

Ik ben in u van het begin der tijden tot het eind der tijden. 

Nooit zal Ik u verlaten. 



Zo smeek Ik u 

wees getrouw in uw liefde, 

wees getrouw aan uw goddelijk zijn, 

en laat Mij daartoe wonen in uw hart, in uw liefde. 

Want gij en Ik, Wij, 

zullen dan tot een zo grote vernieuwing van bewustwording komen, waardoor, voorwaar Ik zeg u 

waardoor dit zonnestelsel zich opnieuw en wederom kan herscheppen, zodanig dat gij allen zult worden als goden. 



Ik gaf Mij aan u tweeduizend jaar geleden 

als realisatie van de kosmische Christus. 

Ik geef Mij van dag tot dag aan u, van uur tot uur. 



Geeft u zich ook aan Mij. 



Ik ben uw hoogste Broeder, Ik ben uw Geleider, Ik ben uw Begeleider, Ik ben één met u. 



AUM. 























En zo zult gij de ster van Bethlehem 17-10-1987      Enschede, persoonlijk gesprek In gesprek met Hannah. Het begin van de tekst is op de band niet te verstaan. 



En zo zult gij de ster van Bethlehem, 

eens zo oneindig ver in de hemelen stralend, nu in de ontvangenis van uw aarde brengen. 

Een grote Geest, een zeer grote Geest, 

in miljoenen atomen over de wereld verdeeld, zal nu vorm gaan krijgen in bewustzijns. 

Deze hele grote Geest, waarvan gij allen, over de gehele wereld, in Zijn straling zijt ingebed, 

gij zult nu zo door Zijn impulsen tot hernieuwd leven gebracht worden. 



En gij, die Ik gezonden heb voor dit land, 

gij zult uw straling geheel in de Zijne verenigen. 

En met u zijn al degenen 

die deze zelfde hoge geestelijke impuls hebben ontvangen, in de diepste structurele bindingen, 

langs vele wegen, 

gekomen tot realisatie in de stof. 

En zo heeft overal over de gehele wereld hetzelfde plaats. 

En overal zijn dan energievelden waarop die energieën zich kunnen hechten waardoor het kosmisch plan in gereedheid gebracht kon worden, en langzaamaan ten uitvoer gebracht kon worden naar de hoogste liefde, bescherming en geleiding in de wereld van materie, opdat de wereld van materie niet vernietigd zal worden, daar zij een excellente mogelijkheid is om ook karmische gebondenheden in harmonie te brengen. 

Zo willen Wij redden deze wereld van materie vanuit Geest. 

Tracht objectief te luisteren, te kijken, 

uw eigen verbanden te leggen en uw eigen verbindingen te herkennen. 

Niets wordt u opgelegd; alles wordt u aangereikt. 

Besef in vreugde en in eerbied uw eigen verantwoordelijkheid in dit grote kosmische geheel. 

Weet dat er is geen goed en kwaad. 





Er is slechts spel der energieën. 

Kwaad kan het slechts worden wanneer in de materie slechts vanuit de materie wordt gehandeld. 

Dan kan het tot kwaad, tot liefdeloosheid vervallen, Gij zijt gekomen daar waar de hoogste impulsen van uw geest in totale eenheid met Ons, 

nu, niet geheel los nog van uw blokkades, 

nog doch bijna vrij stromend, 

tot in de materie kan komen. 

Nu rest u nog in uzelf, in uw vrijheid, in uw vreugde, in  uw eerbied, uw eigen besluiten te nemen. 



Het zal betekenen dat gij, 

met gebruikmaking van uw persoonlijkheid, 

die zich in dit leven heeft moeten profileren, nu los gaat komen van deze zo grote en sterke binding, dat het profileren nu langzaam losgelaten kan worden, opdat gij, zult komen in de diepste eenheid met Mij, Ik de kosmische Christus in u, 

en Ik, de historische Christus die geweest is uw broeder, altijd zal zijn uw geleider en uw begeleider. 

Gij kent Mij nu weer. 

Gij zult Mij weer opnieuw herkennen. 



Niets zal u gevraagd worden, wat gij niet kunt geven. 

Wel zal er zo nu en dan aan u geappelleerd worden, opdat gij u steeds wederom zult herinneren 

dat gij zijt in Mij. 

Het is niet zo dat hetgeen gij hebt opgebouwd gij nu moet verstoten. 

Het is wel zo dat hetgeen gij hebt opgebouwd gij zult doen stralen en lichten vanuit uw hogere Geest. 

Dan zal het gebouw uwer persoonlijkheid niet zijn een hol-klinkend vat, doch zal zij tonen voortbrengen 

waarop de Heer van het Licht zal kunnen zijn. 







Vrees niet. 

Indien gij u openstelt in diepste acceptatie, zult gij Mij aanvaarden in uzelf en buiten u om. 

Veranderingen zullen komen. 

Vernieuwing zal komen in uw bewustzijn, 

in het denken, in het spreken en in het handelen. 

Gij zult zijn verjongd en vernieuwd van geest. 

Dit heeft veel van u gevergd. 

En daarvoor moest gij worden als een kind. 

In deze herfst zult gij zijn: 

leeg, 

stil, 

voortbewogen door de wind, 

als een blad in de wind, 

niet vragend, 

niet willend. 



Want met de wind zal Ik Mij kunnen vestigen, in de storm. 

Laat het Kind geboren worden. Hoed het op uw linkerhand. 

En voed en bescherm het op uw rechterhand. 

Ik zeg u: 

zeer spoedig, 

zeer spoedig. 



Vrede, 

Licht, 

Liefde, 

zij in eenheid in uzelve. 



OM. 



















Gij mens die luistert 

19-10-1987, 1      Rotterdam, lezing, Meester Jezus Gij mens die luistert 

weet dan dat Ik ben in u, 

en dat Ik altijd was in u, 

en altijd zal zijn in u. 

Dat Ik, de historische Christus, voor tweeduizend jaar aan u gegeven, altijd voor u zal zijn, 

dat Ik zal zijn uw Geleider en uw Begeleider, gij mensheid, op weg naar de grote poort van inwijding, het komen tot de Heer van het Licht in uzelf, de kosmische Christus, waar Ik een realisatie van mocht zijn, 

voor tweeduizend jaar geleden. 



Ik zeg u mens, voorwaar Ik zeg u: 

Hebt uzelve lief. 

Hebt niet uw ego lief, 

weet dat uw ego is de materiële realisatie van Gods Geest. 

Doch heb uzelf lief, juist vanuit Gods Geest, opdat gij kunt worden een eenheid met Mij. 

Opdat gij zult zijn lichtend, diep in de liefde in uzelf ingebed, want zijt gij niet als goden? 

Heb Ik u niet gezegd voor tweeduizend jaar geleden dat gij zult zijn als goden? 



En nu is de weg voor u geopend, 

uw geëvolueerde bewustzijn zal nu kunnen dragen al de consequenties die zullen komen. 

En gij mens van nu, gij zult de kracht hebben door de liefde u gegeven, om de geest Gods in u tot realisatie te brengen. 



Zo wil Mij dan ontvangen in uw hart. 

Zo wil dan één zijn met Mij. 

Verwerp Mij niet, verstoot Mij niet, 

Ik heb u zo lief. 







Wees dan in de vrede, in de vreugde van uw zijn. 

Kom dan tot uw diepste overgave, 

en accepteer al hetgeen wat in uw leven is. 

En weet dat juist deze acceptatie van uw zijn in uw leven u vrijmaakt van de emotionele gebondenheden daaraan. 

Zo kunt gij gaan onderscheiden 

hetgeen behoort tot de materie in uw persoonlijkheid en hetgeen is geest in uw zijn. 



Voorwaar Ik zeg u 

wees alert in uw onderscheidingsvermogen. 

Begrijp dat nu een nieuwe spiritualiteit in uzelf geboren gaat worden. 



Deze spiritualiteit zal van u mens 

naast vreugde ook offers vragen. 

Offers die gij zult brengen door uw gebondenheid aan uw materie steeds meer los te laten. 

En gij zult zien dat gij daardoor niet in verkommernis zult raken, doch dat daar in u zal komen 

een dieper inzicht, 

een grotere vrijheid 

en een dieper liefdesvermogen. 

Want Ik zeg u 

in uzelve zijt gij oneindig groot van liefde. 



Zo kom dan nu in de openheid van geest, 

opdat er zal komen in uzelve 

vergeving in uzelf, naar uzelf toe en naar anderen, uw diepste acceptatie in de liefde, 

en genezing van al uw wonden. 





Door Mijn wonden heb Ik u de kracht gegeven 

uzelf van uw wonden te bevrijden. 

In Gods heilige Naam. 



OM. 







Gij dochter van Sion 


19-10-1987, 2      Rotterdam, lezing 

Gij dochter van Sion 


hoort Mijne woorden. 



Liefde is zonder begeren. 

Liefde zoekt zichzelf niet in bevestiging. 

Liefde is een staat van zijn 

waarin Ik Mij met u verbindt. 

Liefde kan niet voortkomen enkel en alleen uit materie. 

Liefde is het licht der geest, 

door duisternis heengaand, 

en komend in materie van de menselijke persoonlijkheid. 



Liefde in de menselijke persoonlijkheid 

kan slechts werkelijk liefde zijn 

wanneer de menselijke persoonlijkheid afstand wil doen van de bevrediging der liefde. 

Bevrediging der liefde is 

in de wereld van emotie, in de emotionele gebieden bevestiging te krijgen van het liefdesverlangen. 



Liefde is een staat van zijn, 

liefde bloeit juist daar waar geen respons zal zijn. 

Liefde kan alleen zijn wanneer gij mens 

u in opperste overgave, 

alles accepteert 

wat door uw eigen zijn tot u komt in uw materiële leven. 

Liefde houdt dan in 

eens voor u mens komend 

dat gij zult zijn 

een Pyramide van licht, waarvan de top zal reiken tot in de sferen zo gij zonder begeerte en zonder enig belang uzelf aan Mij, Ik, de kosmische Christus in u zult geven, de kosmische Christus, de verdichting van de Heer van het Licht. 







Dan zal, in deze verbinding, het goddelijk Zijn in de stof zijn gerealiseerd. 



En gij mens hebt nu een openheid in uw bewustzijns om dit in uw eigen handen te nemen. 



In liefde verbonden met u 

zijn Wij, uw Broeders en Zusters in de geest gebed in dit ene bewustzijn, 

evoluerend van niveau tot niveau. 



Onthecht u, zowel in uw denken als in uw emoties aan de bevrediging van uw ego. 

En de bevrediging van uw ego bestaat daarin dat gij uw begeertes laat prevaleren over uw liefde. 



Gij dochters van Sion, 

gij allen hier aanwezig, vrouw en man 

weet dat het tijdperk nadert 

waarop de geest in de ontvangenis van het vrouwelijk zijn in ieder mens, man en vrouw, 

tot de diepste herkenning zal komen. 



En deze weg is niet geplaveid en een brede heirweg, doch is een smal pad, 

die gij allen, als discipelen van de geest Gods zult bewandelen. 



Vreest niet, 

Wij zijn met u. 



Aum 

















In de liefde verenigd danken Wij u 21-10-1987     Bilthoven, studiegroep 

Tijdens de afsluiting. 



In de liefde verenigd danken Wij u voor uw vertrouwen in Ons. 

Wij, uw Broeders in de geest zijn slechts aan u toegevoegd vanuit de goddelijke liefde en bescherming en begeleiding. 

Niets wordt van u gevraagd wat niet in uw eigen zijn reeds aanwezig is. 

Zo kom dan in uw vreugde 

dat gij vanuit uw eigen zijn in een zo grote verbinding moogt komen waardoor gij allen 

die zullen en mogen gevolg dragen van hetgeen gij zult aanreiken, deze vreugde nu in uzelf de boventoon laat voeren over die moeilijkheden en offers die gij misschien toch in de materie zult moeten brengen. 

Weet dat gij, voordat gij kwaamt, uw toestemming gaf opdat gedaan zou kunnen worden 

waar gij nu de punt van de spiraal hebt doen draaien. 

Zegen over u en de uwen. 

Vrede zij u. 





Zo heb Ik Mij over de wateren der eeuwigheid 19-11-1987      Haarlem, lezing| 

Titel: Spirituele achtergronden van volksziekten Vraag: Wat doet de geest met de ziel, en wat is de samenhang van die geest tot de ziel? 

Zohra: De geest, de geest Gods verdicht zich zodanig tot onstoffelijke materie dat het de ziel kan worden. De ziel, onsterfelijk, van leven tot leven gaand, opdat door de uitwerking in de menselijke persoonlijkheid die ziel in de totale vrijheid en ruimte kan komen, waardoor die geest Gods zich onbelemmerd in die menselijke persoonlijkheid kan realiseren. 

Dat is de opdracht van alle bewustzijn. 



Zo heb Ik mij over de wateren der eeuwigheid in die verdichting willen brengen, 

opdat in de materie 

geest tot bewustzijn kon komen. 

En voorwaar Ik zeg u 

gij en de Vader zullen zijn één. 





Gij mens behoeft daartoe slechts in uzelve uzelve aan Mij te geven, diep in uw zijn. 

Ik ben de weg, de waarheid en het leven, 

Ik ben de kosmische Christus in u. 



Ontken Mij niet langer in uzelf. 

Wees zodanig in uw liefde, in uw acceptatie 

dat gij wilt, met uw eigen heilige vrije wil, zijn de geest Gods, in materie gerealiseerd. 

En heb dan die grote liefde, verantwoordelijkheid en moed om deze geest Gods tot uitdrukking te brengen in al uw denken, uw spreken en uw handelen. 



En zo gij deze wil, deze moed 

vanaf heden in uzelf tot realiteit durft te brengen zult gij ervaren dat Ik steeds dichter in u ben en dat uw liefde, uw geest Gods 

uw materie, uw menselijke persoonlijkheid geheel zal doorlichten en doorstralen. 



Vrees niet, Ik ben in u. 



Amen. 





Zegen op uw pad 

11-12-1987,1     Bilthoven, vergadering, Meester Jezus Tijdens het afsluiten: 



Zegen op uw pad. 

Zegen op uw werk. 

Liefde in uw verbinding met Ons, 

liefde in uw verbinding van Ons naar u. 



Dankbaarheid in alle niveaus van bewustzijn, dat het plan Gods hersteld kan worden. 







Kracht voor u 

om te zijn in uw zijn, in verbinding met Ons. 



Licht voor u 

om vanuit uw zijn 

uzelf in de eenheid van het hogere zijn, én Ons, te doorlichten. 



Vrede voor u, 

opdat gij in de belangeloosheid van uw persoon uw eigen hogere zijn, de geest Gods, 

tot een reële en deswege materiële verbinding en samenwerking in de stof zult brengen. 



Liefde zij u, 

opdat gij het licht kunt dragen, 

opdat gij de kracht zult ervaren, 

opdat gij de eenheid zult beleven, 

opdat gij de verbinding kunt realiseren. 

Harmonie zij u, 

zodat gij zult zijn, in uw zijn, de vleugelslag des heiligen Geest. 



Wij zijn in oneindige liefdevolle door de eeuwen heen gegroeide verbinding samen met u, werkend aan het plan Gods. 

Zo danken wij u voor deze dag. 



En zie, Wij leggen drie bloemen op deze tafel: een rode roos, geurend, een roos uit Gods tuin, de roos der liefde. 

Wij leggen daarnaast een blauwe korenbloem, 

de bloem die groeit tussen het graan, het is het voedsel der mensheid, blauw, vanuit die sferen van waaruit uw verbinding ooit tot stand is gekomen 

en zich nu herhaalt en wederom vernieuwt. 

Een witte lelie, zacht geurend, rein en zuiver, een lelie des velds. 











En zo zult gij zijn, als een lelie des velds, in uzelf herbergend de rode roos der liefde 

en de blauwe korenbloem van de trouw, en het voedsel, en uw oorsprong. 

Zie deze drie symbolen in uzelf en neem ze mee en gedenk ze in liefde 

en beleef ze in uw leven. 



Wij groeten u en zijn met u. 

Aum 





Zegen dale op u neer 

11-12-1987, 2     Bilthoven, meditatieavond| 

Tijdens afsluiting. 



Zegen dale op u neer. 

Liefde zij u gegeven 

als bron van licht en leven. 

Vertrouwen zij u 

gegeven vanuit uw eigen zijn, 

als kracht om uw leven te leven. 



Vreugde dale in u neer, 

dat gij zijt die gij zijt. 

Zie zo heb Ik mij aan u gegeven 

eeuwen geleden, 

opdat voor u de deur geopend zou worden 

naar uw eigen zijn in de Vader. 



En gij Mijn broeder, Mijn zuster, 

door de eeuwen heen Mij gevolgd hebbend, 

nu vraag Ik u 

kom tot uw eigen goddelijk zijn. 

Dan zult gij zijn zoals Ik heb mogen zijn: 

Ik en de Vader zijn één. 









En Ik ben met u, 

Ik geleid en begeleid u, 

gij volk van Mijn volk. 



En Ik ben ook juist daar waar men Mij niet vereert, in bepaalde godsdiensten, 

Ik ben daar in uw diepste en innigste kleinste kamertje van uw hart. 

Zo wees dan met Mij, 

zo waak dan met Mij, 

opdat al hetgeen Ik heb mogen geven, zolang geleden, tot een steeds groter licht in uzelf zal mogen zijn. 



Amen 





Ik Morya spreek tot u 

21-12-1987, 1     Bilthoven, vergadering Meester Morya Beleidsraad Anubis. 

Zohra: Ik denk dat als men alinea vier ("Het pad van discipelschap vraagt om uiterste duidelijkheid in de persoonlijkheid ten opzichte van de doelstelling waartoe de mens zich heeft bekend" - de psychosofie) heel goed leest en begrijpt, dit soort dingen niet hoeven te spelen. 



Ik Morya spreek tot u. 



Zijt gij hier aanwezig 

vanuit uw zijn: geest, uw ziel, geïncarneerde ziel in uw persoonlijkheid om u met Mij, met Mijn Broeders van de geestelijke Hiërarchie zodanig te verbinden 

dat gij in de stof zult brengen 

die hoge inspiratie die Wij via Ons kanaal tot u hebben gebracht? 



In deze hoge inspiratie liggen die grondwaarheden waardoor gij van juist uw verbinding met Ons en met dit kanaal, deze discipel vanuit de sferen zijt geïncarneerd 

om juist met uw zijn en uw inspiratie 

deze grondwaarheden tot een vernieuwende, 







een hoopgevende en een 

verlossende 

religieuze, diep spirituele stroming te brengen die zich over de gehele wereld zal verbreiden. 



En Ik zeg u 

dat indien gij zo, vanuit deze basis in uzelf uw discipelschap in uw dienaar zijn kunt inbedden gij al dit vermoeiende, energie slurpende geharrewar en misvattingen en te weinig vertrouwen niet meer van node zult zijn. 



Lees toch wat Ik u heb gegeven. 

Kom in uw discipelschap. 

En begrijp dat Wij u allen, en al uw inspiraties zo nodig hebben om te kunnen komen tot die nieuwe hoop, 

tot die poort van genade en verlossing 

die Wij u nu hebben mogen aanreiken. 

Verbindt u met elkaar, en niet alleen in het handen geven. 

Verbindt u toch zoals gij hierboven zijt verbonden. 

Verbindt u in de stof met elkaar 

en werk slechts voor dat doel. 

En niemand van u kan zich hiervan ongeoorloofd losmaken. 

Want gij hebt zelf gewild, 

vanuit uw vrijheid, vanuit uw liefde, vanuit uw verbinding met Ons. 



Zo wees dan, Ik roep u op, zo wees dan in verbinding, in getrouwheid, in uiterste duidelijkheid 

opdat Mijn hoogste Broeder, Hij die de Christus mocht zijn zich werkelijk kan manifesteren in dit land 

waar de vrijheid zo hoog in het vaandel staat. 



Ik Morya geleid u. 



Door de liefde van de Christus zult gij de kracht hebben te zijn die gij zijt. 

In Hem, met Ons. 

Ik groet u, in vrede. 





Wederom spreek Ik tot u 

21-12-1987, 2     Bilthoven, vergadering Meester Morya Beleidsraad Anubis. 



Wederom spreek Ik tot u, Ik Morya. 



Begrijpt gij niet, gij broeders en zusters 

hoe gij vanuit uw discipelschap steeds weer opnieuw uw eigen inwijdingspoorten nadert, aarzelt, doorheengaat en verder trekt? 

En hoe Wij door deze inwijdingspoorten weten op welke wijze en op welke niveaus Wij ons met u kunnen verbinden in ons gezamenlijk werk? 



Ik mag u aanreiken 

dat van u gevraagd wordt te staan in uw uiterste duidelijkheid, daarin uzelve in volledige verbinding met uw hoger zijn u te verbinden met Ons, uw Broeders in de sferen, en dat dit slechts kan gebeuren indien gij, juist vanuit uw discipelschap, uzelf dan legt in de handen van uw hoger zijn en dús in die verbinding met Ons die gewenst is. 



Hetgeen betekent dat gij 

vanuit uw uiterste duidelijkheid in uw persoonlijkheden, uzelve in een totaal vertrouwen aan Ons zult opdragen. 



Concessies: vraag uzelve af 

wat het betekent wanneer gij concessies doet om redenen die niet zijn vanuit de geest, 

om redenen die komen uit emotionele gebieden. 

Herinner u dat eens is gezegd 

dat de discipel door wie, door wiens kanaal 

Wij de inspiratie hebben kunnen doorgeven 

het levende voorbeeld zou zijn in positieve en negatieve elementen. 

In het positieve schuilt het negatieve, 

in het negatieve ligt ook het positieve. 

Zo doe daar dan uw voordeel mee. 

Laat het u dan verlichten, en belicht dan op deze wijze uw werken. 





In de liefde die ons verbindt, die ons ook in verdichtingen van dit zeer hoge gebied door de eeuwen heen heeft verbonden, 

ben Ik bij u 

als een Begeleider in de reeds fijnstoffelijke energie. 



In deze fijnstoffelijke energievelden 

gelden al die karmische achtergronden, die gebondenheden die ons door de eeuwen heen hebben verbonden. 



De psychosofie is ... 

vanuit de hogere spirituele gebieden geleide inspiratie, waardoor in de grofstoffelijke gebieden 

het karma getransformeerd kan worden. 

De psychosofie is de weg van lering, in de stof vanuit de geest, opdat stof zich kan bevrijden 

van overheersing vanuit lagere astrale gebieden, tussen geest en stof in verblijvend. 



Dáár zijt gij mee bezit, dít zult gij doen, dít is de psychosofie. 

En in alles wat gij doet, in alles wat gij zegt, in alles wat gij denkt, in alles wat tot u komt blijft steeds aanwezig dit grote basiselement. 



Zo ook nu wederom 

doet gij concessies aan uw wezenlijkheid ten opzichte van het doel. 

Gij zijt vrij, 

gij neemt uw eigen besluiten, 

en Wij begeleiden u in uw stoffelijke besluiten, vanuit het niveau dat gij opzendt vanuit deze besluiten. 

Bezin u hierop. 



Verbind uzelf wederom in liefde en in vertrouwen met Ons. 

En verbind u met elkaar in liefde en vertrouwen. 

Doet gij dat niet dan zal langzaamaan wegebben wat u is geschonken. 

En dat is geen straf, en dat is geen schuld, doch een oorzakelijk gevolg. 





Sursum corda, hef uw harten omhoog. 



En kom in uw onvoorwaardelijke trouw 

van de kosmische Christus in u. 



Innerlijk licht en vrede zij u gegeven. 

Aum 





Zult gij nu 

11-01-1988, 1     Enschede, gesprek Meester Morya Gesprek over Zomajaproject. 

Zohra: Ze willen weten indien daar nu geld zou komen, welke stappen worden nu ondernomen? 



Zult gij nu, wanneer Ik u nu het geld zou doen toekomen werkelijk alles in het werk stellen 

om hetgeen vanuit het Plan Gods u gegeven 

zodanig te realiseren dat 

eerst hier in Nederland, 

en dan over de gehele wereld 

in stof, materie tot uitdrukking gebracht wordt de Geest Gods, en daardoor de genezing van de mensheid? 



Zo gij niet ten volle dit doel zult naleven 

dan zult gij merken 

dat er steeds complicaties en tegenwerkingen op uw pad zullen zijn. 

Wij moeten de absolute zekerheid hebben 

dat gij zo met hetgeen Wij u geschonken hebben zult werken. 



Ieder mens heeft in zich 

persoonlijke begeertes en verlangens. 

Hoe veilig stelt gij uzelve op in deze? 

Waar en hoe groot zijn uw eigen veiligheidsmarges hierin? 









Ik wil, Ik Morya die tot u spreekt, dat gij alles overwegend wat tot u is gezegd, in uzelf tot een waarlijk oprecht 

en een geheel inzichtelijk beeld in uzelve 

uzelve aan Mij openbaart. 



Zo wil Ik dat gij allen in deze groep 

in uzelve 

tot deze inzichtelijke en oprechte beeldvorming in uzelf zult komen en hiervan in de materie 

de bevestiging aan Mij zult geven. 



Hetgeen betekent dat gij in uw persoonlijkheid, 

- niet vanuit uw persoonlijkheid! - 

doch vanuit de verbinding van uw hoger zijn en uw persoonlijkheid dan, in deze persoonlijkheid, 

dat opdraagt aan het Goddelijk Zijn. 



Indien gij deze stap zo waarlijk oprecht durft te zetten dan zult gij vanaf die stap die gij dan hebt willen en kunnen zetten ervaren 

dat Wij dan geheel met u zullen zijn. 



In vrede, uw Broeder, Morya. 





Ik vraag u geen beloftes 

11-01-1988, 2      Enschede, gesprek Meester Morya Vraag na de vorige tekst: Hij zegt: 'in de stof'. 

Betekent dat dat wij dit samen moeten uitspreken als een soort belofte? 



Ik vraag u geen beloftes, 

Ik vraag u een waarlijk oprecht, 

inzichtelijk - dus vanuit uw eigen inzichten - 

doorleefd en waarachtig besluit, 

die gij in ú, stoffelijke persoonlijkheid, dan zult uitvoeren. 







Bedenk, dat wanneer gij zo een dergelijke uitspraak doet dit bindend is op kosmische en karmische gronden. 

Alles heeft gevolgen, oorzakelijke gevolgen. 



Besef hierin, vanuit uw vrijheid, uw verantwoordelijkheid. 

Besef ook hoe groot Ons vertrouwen is in u, 

dat Wij dit aan u hebben geschonken. 



Zo: sursum corda, hef uw harten hoog. 

Opdat door de liefde verlicht, 

uw bewustzijn de materie kan doordringen. 





Gij zult de komst van de Gezegende  

zodanig inleiden 


17-01-1988     telefoongesprek 

Hannah en Zohra hadden het gehad over de tekst die 18/09/1987 bij Hannah gegeven was, Dan volgt tekst. 

Beeld bij Zohra ondertussen: 

Adelaar met gouden bol, waaromheen zich een gekroonde slang slingerde. 

De bol werd een ei, ook gekroond. Het ei een gekroond lam. Wentelende wielen. 



Gij zult de komst van de Gezegende zodanig inleiden dat de Gezegende niet door de stof 

tot werkloosheid gebracht zal worden. 



Innocentia pro deo. 



Het Lam Gods zal zijn de zegen der mensheid, zo het Lam Gods in onschuld zal kunnen spelen. 

Zo breng wierook, goud en mirre 

opdat het Lam Gods in de harten der mensen 

haar woonplaats zal vinden. 



Zeven stralen raken nu de zeven gebieden tot in uw diepste zijn, vanuit een zeer hoog kosmisch niveau nu aan. 







Waardig zijt gij deze stralenbundel in uzelf zodanig te verbinden en tot een eenheid te maken 

dat gij zult zijn de rots 

waarop Ik Mijn kerk zal bouwen. 



Wees ruim van hart. 

Wees niet in droefheid. 

Lees nog eens de tekst (18-09-87) 

en weet dat deze droefheid de laatste golfslag was vanuit uw menselijke persoonlijkheid. 

Wees in diepe stilte. 

Wees in geestelijke onschuld. 

Weet gij nog: zalig zijn de armen van geest? 

Wees in koninklijke deemoed, 

wees in alle nederigheid. 

Gij zult binnengaan een nieuwe poort. 

Deze poort voert u naar de voorhof 

waar Ik u zal wachten en geleiden. 

In vele levens waart gij, Lehanna, meester-bouwer. 

Wat gij nu doet is uw eigen lot weer in handen nemen en voortgaan op de reeds ingeslagen weg. 

Vrees niet, want gij zult staan 

in de kracht en in het zijn 

van de Kumara, u gezonden. 

Vrede zij u! 





En gij zult zijn in dit energieveld 

20-01-1988     Enschede, persoonlijk gesprek Beeld: Een witte banier, op een azuurblauw veld, met een gouden fleur d'lely, een lelie, een gouden levenskruis, ankh kruis, en een gouden halve maan. 



En gij zult zijn in dit energieveld, 

het energieveld voortkomend uit de Zohar. 

Nogmaals zeg Ik u: 

kom in de ruimte van uw hart, 

in uw koninklijke nederigheid, 





opdat door de innocentia pro deo die herkenning zal kunnen plaats vinden 

van Mijn koninkrijk. 

En Ik zal met u zijn. 



Bij hebt uw besluit genomen. 

Deze beslissing heeft grote kosmische en karmische oorzakelijke gevolgen. 

Zo vrees dan niet, 

wees niet ontmoedigd, 

want gij zult datgene naar u toekrijgen 

waartoe uw besluit, uw eigen beslissing u heeft gevoerd. 



Wees dan nu in volledige acceptatie 

met Mij, 

in het koninkrijk Gods. 



Aum 





Wilt gij dan zo met Ons samenwerken 


28-01-1988     telefoongesprek 

Wilt gij dan zo met Ons samenwerken, 

dan zult u zich geheel tot een diepe eenheid van energieën met Ons begeven. 

Dan zal in uw persoonlijkheid 

datgene aangereikt worden 

waardoor gij de benodigde handelingen 

via uw mentale bewustzijn, 

door Ons geleid, 

zult kunnen realiseren. 



Tracht nu, gij, waarvan Ik heb gezegd: Petrus, rots waarop Ik Mijn kerk zal bouwen, 

deze rots te zijn, 









zonder de verharding en verdichting, zonder schuld en miskenning, 

zonder te grote plichtsbetrachting, 

die zou kunnen leiden tot fanatisme en overheersing van anderen. 

Tracht, 

opdat gij zult zijn in koninklijke nederigheid, en vestig dan Mijn nieuwe kerk. 

Niet een kerk van muren via gedwongen geloof, niet van mensen die buiten hun eigen zijn gezet worden. 



Vestig Mijn vrijheid! 

Vestig uw vrijheid! 

Vestig ieders vrijheid in de diepste liefde van eeuwigdurende verbondenheid! 



Wat nog gegeven zal worden door Zohra 

is de genade, 

is de Zohar, 

doch ook zij zal toch in de materie gerealiseerd moeten worden. 



Zie, Ik geef u nu alle troeven in handen, 

vanuit Mijn vertrouwen in u. 

Schik ze als een bos bloemen, 

maar laat u niet bedwelmen door hun geuren. 

Zie ook hun verval, 

en daaruit weer het ontstaan van nieuwe knoppen. 



Zegen ruste op u. 

Vreugde zij in u. 

Zo ook morgen wanneer gij zult staan in uw eigen persoonlijkheid, en tevens in diepe verbinding met Haar 

en met Hem die in Haar is, 

en Die nu ook, vanuit uw eigen vrijheid, ook in u is. 













Kracht zij met u. 

Licht en vreugde zij met u. 

Ik groet u, 

Ik die mocht zijn de Christus in de materie. 



Aum 





Al hetgeen gij tot nu toe hebt gedaan 

27-02-1988, 1     Bilthoven, studiegroep Meester Morya Zohra: De twaalf edelen zitten om de tafel. Er wordt gevraagd om zowel medisch, psychologisch, natuurkundig en vanuit de godskennis (...) er zodanig mee te willen werken dat wij werkelijk tot genezing zullen komen van de mensheid, geleid vanuit de geest Gods. 



Al hetgeen gij tot nu toe hebt gedaan 

was voorbereiding tot datgene wat Wij nu willen geven. 

Keer in in uzelf, diep in uzelf. 

Kijk naar uzelf, 

zie uw menselijke persoonlijkheid, 

zie uzelf als de discipel die gij zijt. 

Onderken uw eigen belangen, 

schaam u daar niet voor. 

En wend nu uw hoger weten en de kracht in uzelf aan om deze belangen zodanig te kunnen hanteren 

dat gij u met uw vrije wil kunt richten 

op de eenheid Gods, 

waardoor gij zult zijn 

een poort waar geestkracht doorheen kan gaan opdat genezing kan komen. 

Het is ook daarom dat Ik u verzoek verslagen te maken, zodanige verslagen dat dit voor uzelf een diepe studiebron is waardoor gij weer een trede verder zult kunnen geraken. 

Dan zult gij dit met elkander vergelijken, 

waardoor nieuwe inspiratie tot u zal komen 

zodat datgene wat gij de volgende keer als basis kunt aandienen voor Ons kanaal die vernieuwing door kan geven die noodzakelijk zal zijn om weer verder te kunnen bouwen. 







Zo beraad u dan nu, ieder voor zich en toch in een diepe eenheid, hoe gij dat zult kunnen realiseren. 



Er is veel wat gegeven moet worden, 

doch zij moet gebaseerd zijn 

op hetgeen gij aanbiedt. 

Dat is onze reflexiebron. 

Wij zijn met u. 

In liefde, in waakzaamheid, in diepe verbondenheid. 



Morya 





Wij danken u en hebben met grootste aandacht 27-02-1988, 2     Bilthoven, studiegroep Meester Morya Tijdens afsluiting. 



Wij danken u en hebben met grootste aandacht, die dieper reikt dan het mentale denken 

naar u geluisterd en gekeken. 

Wij zijn overtuigd van de werkzaamheid van deze groep. 

Wij zijn overtuigd van uw goede wil en de toewijding aan het grote Plan. 

Deswege roepen Wij u op 

om in uw menselijke persoonlijkheid 

al hetgeen u vanuit uw eigen karmische achtergronden zou kunnen belasten met angsten, met vrezen, met miskenning, 

met te grote plichtsgevoelens of verantwoordelijkheidsgevoelens, om dit zodanig in uzelf te onderkennen 

dat gij vanuit het weten dat gij nu hebt, het zult kunnen hanteren. 

Wij hebben het grootste vertrouwen in uw 'rechtschapenheid'. 

Wij danken u in liefde en groeten u in vrede. 



Morya 













Moge u zich nu verbinden vanuit geest 10-03-1988, 1     Bilthoven, vergadering Meester Morya Tijdens afstemmen voor beleidsraadvergadering van Anubis. 



Zo bid Ik u, 

moge u zich nu verbinden vanuit geest, 

indalend in uw stoffelijke persoonlijkheden, in dien verstande dat gij hierin al uw persoonlijke belangen en verlangens kunt loslaten, durft loslaten, wilt loslaten, opdat gij het grote doel voor ogen houdend 

de weg daartoe voor uzelf zult vergemakkelijken. 

Wij wensen u vrede, 

Wij wensen u licht en inspiratie op deze weg. 



Om 





In het belang van het geheel 

10-03-1988, 2     Bilthoven, vergadering Meester Morya Gesprek over de vestigingsplaats van Anubis. 



In het belang van het geheel, 

in het belang van het doel 

mag Ik u adviseren 

om de spiraal van opbouwende energieën 

waarin gij nu in zit, met uw eigen goedvinden, zodanig te consolideren dat deze spiraal verder kan gaan. 



Ik zeg u dat er eerst afgebroken moet worden voordat er weer wederom opnieuw opgebouwd kan worden. 

Dit nu gebeurt in het oosten des lands, 

de afbraak vindt daar plaats; 

dit is helemaal niet negatief. 

Verruim uw denken en uw gevoelens hierin, 

want het negatieve herbergt het positieve. 









Wederom dus, in het belang van deze opbouw, deze opbouwende spiralerende energie, 

adviseer Ik u zo spoedig mogelijk een andere behuizing te zoeken voor de uitgeverij. 



In datgene wat Lehanna tot stand zal brengen, opdat de leer der psychosofie gevestigd zal worden, dat zal een bepaalde mate 'tijdspanne' nog duren, dat zal al haar energieën vergen, 

zodat het beter is dat nu niet te vermengen 

met die energiespiraal waarin Anubis nu op dit moment zit. 



Het zij u daarom gegeven nu zeer duidelijk in uw eigen denken uw emoties daartoe buiten te sluiten, 

doch geheel in uw denken een zodanige verruiming aan te brengen dat gij kunt beseffen dat hier niet een scheiding doch een parallel lopen van energiespiralen plaats vindt. 

Dat de opbouw van Anubis in de Weidmanlaan kan gaan plaats vinden totdat geconsolideerd is wat in Utrecht zal plaats vinden, waardoor andere aspecten in de psychosofie tot een associatie kunnen komen, waarna het hart, de documentatie, en de uitgeverij, zich daarmee kunnen verbinden. 



Ik vraag u om hierover tot een diepe, innerlijke, vrije, inzichtelijke beslissing te komen. 

Laat niets meespelen, niet het geld, niet de mensen, niet het werk. 

Doch zuiver u innerlijk, 

opdat in de geest juist die beslissing genomen kan worden waardoor in de stof de energieën zich ten gunste kunnen keren en zich met deze beslissing kunnen gaan associëren. 

Zo wees dan nu enkele momenten in stilte in uzelf en overweeg deze Mijne woorden. 



Morya 











Wij danken u voor de grote bereidwilligheid 10-03-1988, 3     Bilthoven, vergadering Meester Morya Tijdens afsluiting. 



Wij danken u voor de grote bereidwilligheid, de moed en de opofferingsgezindheid 

die gij allen hier hebt ten toon gespreid. 

Wij zeggen u dat loon naar werken zal volgen. 

Wees niet in twijfels, in angsten, 

wees in uw vreugde en in uw positieve denken opdat al uw emoties ook positief geïntegreerd zullen raken. 

Want dat roept op wat hiermede correspondeert en resoneert. 

Ik ben met u. 



Aum 





Gij gedrieën 

17-03-1988, 1     Enschede, bespreking Meester Morya Begintekst bij bespreking Zomajaproject. 



Gij gedrieën, gij broeders Carolus en Johannes, en gij Zohra, Ik heb u gevraagd Zohra, uw beide broeders bijeen te roepen opdat Ik mij door u aan hen kenbaar zou kunnen maken. 



Veel is geschied, 

zuivere en onzuivere energieën hebt gij allen uitgezonden, in uiterste toewijding en liefdevolle verantwoordelijkheid, ook zodanig gebonden aan oude, zeer oude schuld- en miskenninggevoelens die hebben geleid 

tot een zodanige plichtsbetrachting en verantwoordelijkheidsgevoel dat gij u daardoor hebt afgesloten en beperkt in uw eigen inspiratie. 



Het heeft zo moeten zijn, gij hebt allen uw lessen geleerd. 

En van niveau tot niveau, van gradatie tot gradatie hebt gij uzelve nu een groter onderscheidingsvermogen toegeëigend, eigen gemaakt van uw zijn. 





En dit onderscheidingsvermogen zult gij nu als een lamp voor uwen voet in uw rechterhand dragen, 

opdat zij uw pad zal verlichten. 



Naast onderscheidingsvermogen hebt gij uw lessen gehad hoe om te gaan met de uiterst delicate energieën die u vanuit de sferen zijn toegekomen. 

Hetgeen betekent dat gij die uiterste zorgvuldigheid in acht zult nemen om deze inspiratie, deze zeer hoge energieën te behoeden en te behouden. 



Doch Ik zeg u: niet zodanig te behouden 

dat zij daardoor hun kracht van uitzending, 

van resonantie zullen gaan verliezen. 

Besef uw verantwoordelijkheid hierin. 

Alles wat u is geschonken, via het medium, via Zohra, Mijn kanaal is u gegeven opdat gij met uw achtergronden, uw verantwoordelijkheden daar een materiële vorm aan zou kunnen geven. 

Dit nu is geschied. 



Wij zijn tevreden over u broeder Johannes, zoals gij dat hebt gedaan. 

Wij zijn tevreden over u allen, 

over de wijze waarop gij zo liefdevol en toegewijd u hebt ingezet om deze inspiratie 

tot een werkelijke helende genezende vibrator te kunnen maken voor die mens die daar behoefte aan heeft. 



Doch nu willen Wij verder gaan. 

Hoed u daarom voor een al te grote, 

en in wezen dan onzuivere plichtsbetrachting en verantwoordelijkheidsgevoel door deze helende, genezende, in materie gebrachte inspiratie vast te houden, te beperken, 

zodanig te verengen dat zij geen uitstraling meer zal kunnen hebben. 

Hoed u voor illusionaire dromen, 

hoed u voor niet werkelijke, wereldomvattende ideeën, hoed u voor het bevestigen van uw ego - dit zeg Ik tot u broeder Johannes - 

van uw geniale geest. Zij is geniaal. 

Uw geest werkt met Ons samen. 





Door de verdichting uwer ziel in uw persoonlijkheid zijt gij in staat gesteld deze instrumenten te maken. 



Wij zien met lede ogen 

dat daar wantrouwen is geslopen in uw aura, 

dat daar is verenging en beperking, 

uit oude angsten, nog steeds vanuit uw toewijding en uw liefde, doch u steeds meer overwoekerend. 

Deze oude angsten zijn ook gebaseerd op de miskenning en de schuldgevoelens heden ten dage tot uw familie gericht. 

En ook hierin zien Wij 

hoe liefde daar toch de basis van is. 



Daarom mag Ik u in overweging geven, gij Mijn broeder, dat gij nu zult zorgen 

voor uw familie, op een zodanige wijze 

dat gij werkelijk uw verantwoordelijkheden hierin ten volle op uw schouders zult nemen. 

Dan zult gij vrij komen van deze, uw zeer dichte schuldgevoelens. 

Daardoor zult gij ruimte hebben om te handelen met de inspiratie u gegeven. 

En het is niet zo - nu zie Ik vrees in uw aura - 

dat door deze plichtsbetrachting naar uw familie toe gij daardoor geen tijd meer zult hebben voor de u toevertrouwde genezende, genezend werkende instrumenten. 

Integendeel. Gij zult zien 

dat wanneer gij deel voor deel oppakt, uitwerkt wat u is gegeven gij ruimte zult overhouden. 

Nu verkeert u somtijds in een staat van chaotische trilling. 

Deze komen uw inspiratie niet ten goede, 

uw fysieke lichaam niet ten goede, 

en de werking van uw geest in uw brein ook niet. 

Integendeel, zij versluiert en vertroebelt. 

Wij waarschuwen u uit liefde, omdat gij zijt Onze broeder, omdat Wij met u zijn verbonden. 











Dan moge ik nu een waarschuwing richten tot u broeder Carolus, en u zeggen dat in dit bestuur van het Zomajaproject niet genoeg spirituele kracht aanwezig is. 

Waardoor dit komt is aan u, daar zal Ik niet over uitweiden, dit is ook niet alleen voor u bedoeld, maar voor het gehele bestuur. 

Wij denken dat het goed zou zijn dat gij allen, bestuur van Zomaja, uw eigen plaats nog eens goed zult bezien 

en zult begrijpen dat wat Wij wensen is 

deze genezende instrumenten te brengen in de maatschappij, gij dan ook zult werken met en vanuit deze maatschappij. 

Hetgeen betekent dat het voor u van het hoogste belang is die mensen aan te trekken die met hun deskundigheid en achtergrond dit project werkelijk kunnen gaan realiseren. 



Het is aan uw inspiratie, aan uw heilige vrije wil, die Wij ten hoogste respecteren, 

hoe gij met deze aanreikingen zult werken. 

Zohra dient alleen om het u aan te reiken en zal zich onthouden van commentaar, van inmenging, waarin ook in. 



Wij adviseren u een juridisch persoon erbij te betrekken, een economisch persoon, en zeker een zakelijk persoon. 

Wij adviseren u om niet te wachten op de miljoenen die zullen binnenvallen, want die komen niet. 

Wij adviseren u om niet droomfabrieken en -werelden op te bouwen, doch om zeer bescheiden en klein te beginnen. 

En het zo te doen toenemen in kwantiteit, 

in bewaking en behoeding van de kwaliteit. 

Zoek die mensen die hiertoe genegen zijn. 



Maar kom eerst in uzelf tot een diepgaande beslissing hierover, want dat is de punt van de spiraal 

waardoor gij juist die energieën zult aantrekken die hierin zullen kunnen helpen, en bijstaan, en met u samen werken. 

Kom dus tot een duidelijk en een helder besluit. 









Vergeef elkaar wat misschien niet goed is geweest en verbind u met elkaar vanuit uw hoogste zijn, doordringend tot in deze persoonlijkheid die gij nu allen zijt, 

opdat gij het doel zult dienen waartoe gij waart geroepen. 



En Ik zeg u 

dat dan de zegen des Allerhoogsten met u zal zijn. 

En dat de zegen des Allerhoogsten zich ook in materie zal realiseren. 

En somtijds zal dat zijn vanuit heel andere windrichtingen dan gij nu kunt bevroeden, 

doch Ik zeg u dat dat zal gebeuren. 

Het enige werkelijke vereiste is 

dat gij in duidelijke, zuivere doelstelling met elkaar u verbindt, dat gij daartoe uw eigen begeertes, uw eigen bevestiging niet primair zult stellen. 

In deze maand maart, zeg Ik u, zal deze zuivering plaats vinden in uw eigen zijn, 

in de materie, in alles en iedereen om u heen. Gij zult het zien. 



Doch Ik zeg u ook 

dat op de dag 

Mijn hoogste Broeder, Jezus die de Christus was, mocht herrijzen de energieën in een zeer hoge verbinding van liefde zullen staan. 

Zo roep Ik u dan op, Ik Morya, 

om u op te maken en u voor te bereiden op deze verbinding. 

Opdat de wederopstanding in alle vibraties zal kunnen geschieden. 



Ik ben met u, 

Mijn schild zij over u. 

Doch richt niet de speer op uw naaste. 

Sta klaar 

met Mijn schild in uw rechterhand 

en met uw linkerhand open. 

Wees dapper en trouw. 











Schroom niet, 

durf om te zien naar uzelf en de eigen opgebouwde gebondenheden en durf dan nu fier het hoofd in de nek te werpen en verder te schrijden op dit uw eigen pad. 

Ik ben met u, 



Aum 





Ik heb u aangereikt destijds 

17-03-1988, 2     Enschede, bespreking Meester Morya Vraag: Kun je iets zeggen over de mate en wijze van geheimhouding t.a.v. deze instrumenten? 



Ik heb u aangereikt destijds, 

dat gij deze inspiratie zult behoeden en behouden, dat gij ervoor zult zorgen dat zij niet komt in verkeerde handen. 

Daarop is door u allen geïnterpreteerd geraakt, gekomen, het octrooi. 

Wij hebben u laten begaan, 

want gij zult vanuit uw zijn tot uw eigen onderscheiding moeten komen. 

Gij zijt mensen vanuit een hoog niveau, gekomen in de stof, dus alleszins bevoegd om nu na te gaan of hetgeen gij nu werkelijk wilt beantwoordt aan hetgeen door Mij is gegeven. 

Wanneer daar moeilijkheden en tegenslagen komen, wanneer daar geen ruimte is voor hetgeen gij u hebt voorgesteld in het octrooi, 

dan mag Ik u aanreiken dit te gaan onderzoeken. 

Zuiver beweegredenen, onderken de motivering. 





Ik zeg u dat het roestvrij staal zal blijven 17-03-1988, 3     Enschede, bespreking Meester Morya N.a.v. vraag over het materiaal van de instrumenten. 



Ik zeg u dat het roestvrij staal zal blijven, de vormgeving is goed, 

de energieën bínnen in de halve bol zijn op de juiste wijze gefundeerd. 







Het hoeft geen drempel te zijn 

"want het kwaad zal niet geschieden". 



--- Wat hoeft geen drempel te zijn? 



Het materiaal hebben Wij gegeven als een drempel opdat het kwaad niet zal geschieden. 

Ik zeg u: Het kwaad zal niet geschieden. 





Zie hoe Ik was met u 

01-04-1988      Bilthoven, opstandingsviering Meester Jezus Zie hoe Ik was met u 

en zie hoe Ik ben in u. 

Ik die u mocht voorgaan 

opdat gij in Mijn wonden, in Mijn bloed herkennen zoud uw eigen wonden, uw eigen bloed. 



Tweeduizend jaar hebt gij mensheid van node gehad om tot diepere inzichten te kunnen geraken. 

Nu reik Ik u aan, 

door de liefde bewogen, door de liefde met u verbonden, in eenheid met u: Geef uw hart aan Mij. 

Ontwaakt. 

Zijt gij niet hart van Mijn hart? 

Weet dat lijden ophoudt lijden te zijn 

wanneer gij daar zelf vanuit uw zijn in God 

uw denken en uw emoties daarin kunt verlichten door het zijn in Mij. 

Ecce homo. 

Zie de mens. 



Zie de mens:  

geest Gods, onvergankelijke ziel, eenheid van zijn. 











Voorwaar Ik zeg u, gij mens 

dat uw gehele wereld zal veranderen, 

dat gij door de vernieuwing in uw bewustzijn tot een waarachtige vernieuwing in uw wereldlijke stelsels zult geraken. 

Dat hierdoor begonnen zal kunnen worden 

met het duizendjarig rijk, 

een rijk waarin gij mens 

door de liefde bewogen, 

in eenheid met de geest Gods, 

in eenheid met uw naasten zult leven. 

En dan, dan zal zijn volbracht 

wat Ik vanuit Mijn eigen vrije wil op Mij heb genomen. 

En zo zult gij dan de schuld die in Mijn naam over de gehele wereld, door de gehele mensheid is gebracht tot verlossing brengen. 

Dan zult gij zijn puur en trouw, 

zuiver en liefdevol, 

niet oordelend doch liefhebbend, 

niet veroordelend, doch ontvangend, 

dan zult gij zijn dragend uw broeder op uw eigen handen, dan zult gij zijn uw broeders hoeder. 



Wees met Mij in dit zo heilige plan van God onze Vader, met Hen die staan om Zijn troon, 

en met u mens op aarde. 



Kom in uw licht, kom in uw schoonheid, kom in uw vreugde, kom in uw genade. 

Gods zegen zij over u. 

Opstaan zult gij, 

in opstanding zult gij zijn, vrij in de luister van uw geest. 



Aum 













Wij zenden licht toe aan hen 26-0-1988     Bilthoven, genezingsmeditatie| 



Wij zenden licht toe aan hen die, vanuit hun eigen vrijheid, dit licht willen ontvangen. 

Licht is in u 

zo gij zelf nu afstand wilt doen van alles wat u zo emotioneert, vasthoudt en bindt. 

Slechts wanneer gij afstand doet, 

loslaat in uw denken, in uw emoties, 

kunt gij Mij, 

de Christus in uzelf, 

weer herkennen. 

Ik zal met u zijn, 

doch gij zult in Mij zijn. 





Gij zult zijn in Geest 


03-06-1988      Eindhoven, gesprek 

Gij zult zijn in Geest. 

Gij zult Hem, die is onze hoogste Broeder in de Geest, nu in de stof is Zohra, 

voorbereiden, 

en de mensheid tot verluchting van haar zijn brengen. 

Vrees niet,- alle kracht zij u gegeven. 



Alles zullen Wij, uw begeleiders in de Geest, uw Broeders, voor u zodanig in de stof rangschikken, 

dat gij uw energieën vrijelijk zult kunnen gebruiken. 



Lang hebben Wij geaarzeld en gekeken hoe de karmische aspecten en het kosmisch energieveld gerangschikt lagen. 

Doch gij hebt zelf gewild. 

Gij hebt uw kaarten geschud en ze zodanig gerangschikt, dat gij Ons hebt aangereikt 

hetgeen Ik u nu heb toegezegd. 





Vermoei uw brein niet met al hetgeen de stof u zou kunnen geven in het doorvorsen of ontrafelen van deze boodschap. 

Zij zal juist als een dief in de nacht tot u komen en in de realisatie gebracht worden 

juist dan wanneer gij zijt in de 

onschuld van uw eigen goddelijk zijn. 

Meer willen zij u niet onthullen, ook niet aan Zohra, daar het zenuwstelsel van de mens nooit te zwaar belast mag worden. 



Zo geef u dus beiden over 

in diepe ootmoed, eerbied en vreugde. 

Shalom, shalom! 

Achfa. 

Hoc est. 





In u mens ben Ik, de Vader 


04-06-1988, 1     Eindhoven, studiedag 

In u mens ben Ik, de Vader. 

Gij zijt uit Mij, 

gij zijt in Mij, 

gij zijt door Mij. 

Tot u heb ik gezonden Mijn Zoon, 

opdat gij zult zijn 

Mijn Zoon. 



In u is nu ontwaakt 

het vuur van de heilige Geest, 

Mijn kracht in de stof, 

opdat gij de weg in uzelve tot uw Zoon-zijn kunt verluchten. 



Zo zeg Ik u 

Gij en gij alleen 

zult uw wereld in Mijn grootheid van Geest tot vernieuwing brengen. 

Daarvoor zal Ik u zenden 

wederom Mijn Zoon. 





Hij zal komen op de vleugelslag der heilige Geest zo gij mens nu in uzelve 

in uw uiterste kracht, uw diepste liefde, uw genadevolle vergeving in uw grootste onschuld - innocentia pro deo - nu wilt komen. 

Gij hebt de vrijheid, 

gij hebt de macht in uzelve. 



Ik vraag u 

bezin u hierop, opdat Mijn en uw Plan vernieuwd en in schoonheid gerealiseerd zal worden. 



De kracht zij u gegeven nu. 

Geest, daal neer, 

word één met uw Geest. 

Vuur van loutering, 

neem u op in verluchting. 

Water van zuivering, eeuwen over u heengevloeid, verkoel en verfris u aan de wateren uwer Geest. 



Ik zeg u 

in Gods heilige Naam zijt gij nu gekomen 

tot de diepste genade van vergeving in uzelf, tot de grootste acceptatie nu in uzelf, 

opdat gij nu zult zijn genezen van uw wonden en het wiel van karma, opdat gij nu in vreugde, in schoonheid en vooral in liefde zal reguleren het karma, het kosmisch gegeven 

en in uw wereld het aardse verleden. 



Ik die ben en was in alle eeuwigheid 

sprak in u. 





A-U-M 













Gij zult u nu bezinnen 

04-06-1988, 2     Eindhoven, studiedag Meester Inayat Aansluitend op de vorige tekst. 



Gij zult u nu bezinnen, Ik uw Broeder Inayat spreek tot u. 

Ik heb u verbonden door de eeuwen heen, 

Ik begeleid u, 

Ik begeleid u naar uw diepste kennis, waardoor gij u kunt verbinden, opdat de energieën van de Meester Morya u zullen sterken en geleiden, zodat gij dan kunt zijn 

de ontvangenis voor Onze hoogste Broeder, de Christus. 



Salaam. 





Dan zult gij zijn 

04-06-1988, 3     Eindhoven, studiedag Meester Jezus Dan zult gij zijn 

niet oordelend, niet beoordelend, 

doch liefhebbend, ontvangend, respecterend. 

Ben Ik niet in de minste der Mijnen? 

En wat gij ziet als de minste der Mijnen is voor Mij, Ik die in u ben, Mijn hoogste broeder en zuster. 



Zo ziet gij mens 

dat gij in de gebondenheid van uw persoonlijkheid uzelve soms buiten Mij plaatst. 



Toen Ik mocht zijn de Christus, tweeduizend jaar geleden, heb Ik door het offer 

wat Ik geheel vrijwillig op Mij nam als de mens die Ik was, u een poort geopend 

waardoor gij uzelve zult kunnen voeren op deze weg, opdat gij één met Mij zoudt worden. 









In onze verbondenheid, tweeduizend jaar lang, hebt gij u met Mij verbonden vanuit de afhankelijkheid die gij als persoon naar Mij hebt gericht. 



In dit nieuwe tijdperk zo zeg Ik u, voorwaar Ik zeg u dat gij nu in een geheel nieuwe liefdesverbinding met Mij zult treden. 

Deze liefdesverbinding zal zijn 

dat gij in de volle vrijheid van uw persoonlijkheid, met het inzicht wat gij nu hebt verkregen 

en uw bewustzijn mee hebt verruimd, 

de kracht hebt ontwikkeld om de te zware beladenheid van uw karmische gebondenheden in uw persoonlijkheid, nu daarvan te verlossen. 

Waardoor gij, o geliefde, gij geliefden van Mijn hart zo diep in Mij zult zijn, 

want gij zijt, altijd, door de eeuwen heen, hart van Mijn hart. 

En omdat gij zijt hart van Mijn hart hebt gij in u uw hoogste liefdeskracht 

om dit 'hart van Mijn hart' tot realisatie te brengen in uw menselijk zijn. 



Ik zeg u 

dat gij mensheid in de komende tweeduizend jaar daartoe zijt geroepen. 

En dat hetgeen gij nu ervaart, 

de vernieuwing in uw spiritualiteit, 

in uw hoger zijn, nu gebracht naar uw persoonlijkheid, dat deze vernieuwing van uw wereld zal maken een nieuw en een duizend- en een twee duizendjarig rijk. 



In deze vernieuwing zult gij de aarde die gij liefhebt, en die Ik zozeer heb liefgehad, en nog liefheb, 

- want voor deze aarde ben Ik gekomen - 

zult gij deze aarde en al uw wereldlijke, al uw maatschappelijke stelsels tot een reële vernieuwing en verandering brengen. 

Zodanig o geliefden, dat gij hierdoor zult zijn Mij, de Christus in uzelf. 







Zo verbind u dan, 

diep in uw hart, met uw uiterste heilige vrije wilskracht, kracht van wil, want gij moet het willen vanuit uw vrijheid, nu met Mij die u mocht voorgaan. 

Laat al het leed, al de tranen, alle schuld, alle miskenning die in Mijn naam over de wereld zijn gegaan 

nu toch door uw liefdeskracht eindelijk 

tot waarachtige broederschap getransformeerd worden. 



Ik bid u 

u hierin met Mij in een totale eenheid te willen begeven. 



O Heer van het Licht 

in uw genadevolle liefde bid Ik U 

om vergeving voor al hetgeen in Mijn naam is geschied. 

En zie, Ik bied U aan 

al deze geliefden van over de gehele wereld, die met Mij, ín Mijn naam 

tot verlossing van dit grote kosmische en karmische gebeuren nu zullen gaan werken. 



Zegen op uw pad, 

ruimte in uzelf, 

liefde in uw hart, 

uw naaste dragend op uw handen. 

Vergeef hem of haar, zijn angst, haar wanhoop, het slaan, vanuit angst en wanhoop. 

Zie hoe het in uzelf uw eigen angst, uw eigen wanhoop, uw eigen eenzaamheid zo heeft geprikkeld dat het u tot verdediging moest brengen. 

Strek uw hand uit en omvat de hand van uw broeder in vertrouwen, 

in werkelijk willen delen met elkaar. 



En Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u 

zie dan de mens, ecce homo. 









En de mens zal zijn opgestaan en met Mij een eenheid zijn, Ik die voor u was de Voorloper. 

Want gij zijt Mijn hoogste Broeder. 



Amen 





De middelbare scholing naar de ziel 

06-06-1988     telefoongesprek Meester Morya Zohra: De functie die je is overgedragen betekent o.a. het in de stof realiseren van de Gegevens. Daardoor een nieuwe maatschappelijke instelling creëren. Iets in je persoonlijkheid weet al dat je dit besloten hebt. Maar kan of wil nog niet zien - een diffuse tip van de sluier die nog niet is opgelicht - de mogelijkheid van plaatsing van die gegevens in een vormgeving, creativiteit, om de juist reeds ontstane vorm in alle vrijheid te kunnen realiseren. 

'Stellvertreterin' betekent: getrouw de voetstappen volgen. Dat betekent dat niet alleen Zohra, maar ook Hannah het oude moet loslaten: zelfs de nog op te zetten Middelbare Scholing naar de Ziel gedeeltelijk ... 



De Middelbare Scholing naar de Ziel zult gij, Lehanna, een vol jaar vormgeven en doen met uw inzicht, kennis en creativiteit. 

Maar dan zult gij uw vleugels uitslaan en u algeheel naar de Zon wenden. 

Daar zijt gij (dan) van node om op (vanuit) dit niveau uw licht te werpen op wat gegeven is via uw en Onze Broeder. 

Uw licht, Lehanna, is dan van een zodanige straling, dat gij al hetgeen is gegeven, 

voor de moderne mens van nu, maatschappelijk, tot vernieuwing van maatschappij en spirituele vorming zult brengen. 

Gij hoeft dit niet alleen te doen. Wij zenden u helpers. 



Doch, wat u zaterdag is geschied: 

dat u in het openbaar de functie-Zohra is aangeboden, geschiedde op uw eigen verzoek, 

een verzoek gedaan in die gebieden van geest, die u nog niet in uw persoonlijkheid heeft opgenomen. 

Gij moet nu begrijpen dienaangaande, 

dat gij nu gevoerd zult worden 

in de voetstappen van uw en Onze Hoogste Broeder. 

De consequenties zijn groot. 





Indien uw persoonlijkheid verschrikt zou zijn door deze consequenties, bieden Wij u aan u deze dag in een versluiering te brengen opdat uw persoonlijkheid in stil en diep contact met al uw geestelijke gebieden kan zijn, 

zodat hetgeen u is aangereikt op alle gebieden in harmonie kan komen. 



Vooreerst, vooreerst zeggen Wij u: 

plaats hetgeen u is aangereikt 

heel diep in al uw verworvenheden, in uw intelligentie, uw inzicht, in uw hele bewustzijn. 

Daarna kan uw persoonlijkheid alles in de stilte van het zijn zich eigen maken. 

In het plaatsen van dit alles in uw volledig bewustzijn moge Ik u adviseren uw egoïsche trillingen, daar waar gij ze herkent, in liefde tot stilte te manen. 

Anders komt gij in te grote verwarring. 

Dat wat u gegeven is, moet in stilte komen. 



Diepe eerbied hebben wij voor wat u heeft willen zijn en niet heeft willen zijn. 

Liefde omringt u. 

Vrede! 



Morya 





Begrijp dat gij moet werken vanuit Geest 

15-06-1988     telefoongesprek Meester Morya Begrijp dat gij moet werken vanuit Geest. 

Daartoe zijt gij zondag aangeraakt. 

Gij zult uw beperkingen verliezen 

en groter en ruimer in geest geraken. 

Gij zijt aangezocht om de Pyramide te bouwen vanaf haar grondvesten tot aan de top, 

daar zult gij aan werken, aan de drie-eenheid van grondvesten, midden en top. 





Mijn woorden klinken gestreng, maar zijn in liefde bedoeld. 

Gij zult in uzelf uw beperkingen afleggen. 

Gij zult u niet vastklampen aan theorieën 

Uw denkvermogen zal zich verwijden, 

inspiratie zal plaatsvinden, 

nieuwe inspiratie, u gegeven. 

Zo laat de beperkingen los. 

Vertrouw op Ons. 

Wij hebben u lief en geleiden U 

opdat gij het bouwen van het huis zult volbrengen. 

Ik ben uw broeder, Ik, Morya. 

Gij zult Psychosofia verbinden met alle esoterische verbindingen op aarde; daarin zult gij de spits afbijten. 

Dit is uw tweelingzusterschap. 

Gij zult van uw tweelingzuster de stralen opvangen in uw spiegel. 
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