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Uit deze publicatie mogen uitsluitend de originele teksten in ongewijzigde vorm worden overgenomen met vermelding van de bron en de naam van de auteur 

Mystiek  



Herkenning en integratie in ons dagelijkse leven Over het algemeen denkt men dat mystiek iets is wat boven of buiten het leven staat. Mystiek, het ervaren van Geest, kan slechts door de mens in het gewone leven ervaren worden. 



Er zijn twee wijzen van ervaren van mystiek:  

- Bewuste herkenning en ervaring  

- Onbewuste beleving  



Onbewuste beleving van mystiek ervaren wij o.a. in de natuur. 

De verstilling die de schoonheid van de natuur teweeg kan brengen, is de onbewuste beleving van de rudimentaire manifestatiekracht, die wij geest kunnen noemen. 



In de seksualiteit beleven wij deze rudimentaire manifestatiekracht onbewust in het orgasme. Het orgasme geeft de mens door de totale fysieke en mentale ontspanning een flits van mystiek beleven. 

Ontkrachting van de mystieke beleving in de seksualiteit, geschiedt wanneer zij slechts als een fysiek genotsmiddel wordt gebruikt. 



De dieper liggende gevoelens van de vereniging hebben scheppende energieën. 

Iedere gedachte, woord of daad bevat in gradaties van niveau scheppende energieën. Hoe meer een gedachte woord of daad is gericht op helende aspecten, hoe groter de lichtuitstraling van de scheppende energieën is. 



Meditatie, innerlijke ruimte creëren door het leren loslaten van de zwaarten van het lijden, denken en emotie, geeft innerlijke rust. 

We beleven dan een zodanige geestelijke ontspanning dat de rudimentaire geestkracht in onszelf positief vernieuwend en helend kan werken. 













Bewuste herkenning en beleving van mystiek in het leven, behelst het inzicht te behoren tot één groot geheel waar alles met alles te maken heeft. 



'Bovenaardse' geestkracht, kosmische energie kan door inzicht en integratie tot 

'aardse' realisatie gebracht worden. 



Wat is 'bovenaardse' geestkracht of kosmische energie? 

Het is datgene wat in de vier natuurrijken, het mineralenrijk, het plantenrijk, het dierenrijk en het mensenrijk als subtiele en intuïtieve manifestatie kracht aanwezig is. In de mens kan zij bewust geïntegreerd zijn. 



Waar komt manifestatiekracht vandaan? 

De wetenschap zegt dat alles is ontstaan uit splitsing en fusie van atomen. 

Spirituele wetenschap kan in deze atomische krachten een voortstuwende rudimentaire energie herkennen die wij geest kunnen noemen. 



De menselijke verbeeldingskracht schiet tekort om het totaal te kunnen omvatten. Noodgedwongen schiep de mens zich een vermenselijkte persoonlijke God of godin in grote verscheidenheid van vormgevingen. 



In de vernieuwde spiritualiteit die tot ons komt, kunnen wij wel of niet vanuit de eigen vormgeving, de diepste rudimentaire manifestatiekracht die wij Geest noemen in alle natuurrijken herkennen en erkennen. 

Grenzen vanuit menselijke vormgeving van geest zullen de mensheid dan niet meer hoeven te scheiden. 



De mensheid kan dan in liefdevolle verbondenheid met alle natuurrijken in broederschap in werkelijke gelijkwaardigheid Geest realiseren in de mystiek van het leven. 



Zohra Noach 











Vreest niet, Zohra 


21-06-1988     Enschede, gesprek 

Vreest niet, Zohra. 

Met uw goedvinden zult gij deze herfst vestigen in de stof wat is voorzegd. 



De Kristos zal Zijn aanschijn nederleggen in uw aangezicht. 

In oktober zult gij hiervoor worden geroepen. 

Uit hetgeen gij in samenwerking met uw broeders en zusters hebt opgezonden zullen Wij nu Ons werk doen, 

opdat de verbindingen een zodanige ontvangst kunnen voorbereiden, dat de hoogste eerbied en ontvangenis gegarandeerd zal zijn. 



Vreest niet, 

in het loslatingsproces door middel van uw echtgenoot zult gij steeds dieper in de vrijheid van uw acceptatie komen. 



En gij die dit aanhoort, Thaddeus, 

zult ervoor zorgen dat dit hetgeen nu is gezegd in de kleine kring tot herkenning gebracht zal worden. 



Laat los alle interpretaties, alle verwachtingen, neem het voor wat er is gegeven. 

Het is. Om. 

Het zal zijn door het Zijn. 

Amen 





In hetgeen Ik heb gedaan 


04-07-1988     Enschede, gesprek 

In hetgeen Ik heb gedaan, tweeduizend jaar geleden, heb Ik de mensheid willen voeren 

tot inzicht van verlossing. 



Nu zal de Vrouw de mensheid tot inzicht van verlossing brengen. 





Deze verlossing van de vrouw houdt in dat de vrouw in het komende tijdperk 

in werkelijke vernieuwing en onafhankelijkheid van Zijn tot Geest zal komen. 



Dit zal herkend worden en opgepakt 

door grote vrouwen die zich willen geven. 

En Lehanna, andere grote vrouwen in dit land 

zullen opstaan en naast u gaan staan hierin. 

Zo zult gij bewerken 'inner freedom' voor de vrouw. 

Want de vrouw zal de kop van de slang verpletteren en de poort der genade zijn. 

Hiertoe zijt gij gekomen, 

hiertoe zijt gij geraakt, 

gij allen die nu in uw vrouwelijk zijn zijt gereïncarneerd. 





Gij beseft niet hoe groot uw geest is 

09-07-1988     Enschede, gesprek Meester Morya Gij beseft niet hoe groot uw geest is, 

en hoe groot uw geestkracht is. 

Uw geestkracht zal zich groot manifesteren 

zo gij dit alles wilt realiseren in uw menselijk zijn. 

Besef dat uw grote geest door uw geestkracht de belemmeringen kan opheffen. 

Maar indien gij daarvan niet overtuigd zijt, 

dan kan dit niet plaats vinden. 



Al Onze begeleiding, al Onze leiding, 

al Onze inspiratie voeren u nu naar deze laatste fase in uzelve. 

Zo sta toe dat uw grote geest en uw grote geestkracht uw menselijk zijn zal opheffen. 

Gij valt nog te vaak terug in menselijke aspecten, dat moogt gij nu nimmer meer doen. 











Die menselijke aspecten zijn: 

nederigheid die niet meer van node is, 

angst voortkomend uit schuld- en plichtsgevoel. 

Die moet gij vanaf heden laten rusten. 

Vergrendel deze deur, zuster. 

Dan zult gij ervaren hoe verlicht uw menselijk zijn zich tot geest zal verhouden. 

Shalom. 



Morya 





Gij zult in de komende weken 


11-07-1988     telefoongesprek 

Aan Hannah doorgegeven voor haar reis naar de Antillen. 



Gij zult inde komende weken 

witte bloemen aantreffen, maar daaronder zitten ook scherpe stenen. 

Maar gij zult vleugels aan uw sandalen hebben en gij zult ze niet voelen. 

Gij zult het gevleugelde woord brengen. 

Als gij zult zijn en lopen met vleugels aan uw sandalen dan zullen de scherpe stenen u niet deren 

die komen als antwoord op al hetgeen 

u kosmisch uitzendt en aantrekt. 

Laat daarvoor de blauwe mantel der liefde u zodanig omhullen dat gij niet geraakt zult worden 

door pijlen van boosheid, onbegrip en liefdeloosheid. 

Gij zijt beschermd in uw eigen zijn. 

Met vleugels aan uw voeten. 

Met de blauwe mantel der liefde en tederheid. 



Bedenk dat gij vrouwen zijt in dit leven 

omdat gij uw opdracht vervullen moet: 

de kop van de slang verpletteren. 

Allen, grote vrouwen naast u en rondom u, 

zijt gij gehuld in de blauwe mantel der liefde en tederheid. 





Allen vleugels aan uw voeten. 

Daarmee zult gij de scherpe stenen niet ontwijken, maar gij zult ze niet voelen. 

Zie, ik zend u engelen die u noden om te drinken uit de schaal der barmhartigheid. 

Gij zult drinken het water der zuivering opdat gij het levende brood zult breken. 



Gij, Zohra, zult het brood breken met allen om u heen en hun ook het water der zuivering aanreiken. 

Juist degenen aan wie u het diepste verbonden zijt zult gij dit aanreiken en zult gij hetzelfde doen, dit is de imitatione Christi. 

Zo zult gij zijn een snoer van kralen 

aaneengeregen door een gouden lint van liefde. 

Verbindt deze kralen, al uw levens, opdat gij, en met u vele anderen, vrouwen, 

de opdracht zult kunnen volbrengen. 



Vannacht is u een zo hoge energie geworden, 

dat gij u, ieder op uw eigen wijze, 

daar eerst hebt tegen verzet, 

maar nu zal zij langzaam gaan doordringen. 

Niets gaat met schokken. 

Langzaam zult gij gaan begrijpen, waarderen, 

en op uw beurt uitzenden. 

Vrees niet. 

Vermei u niet in angsten of waandenkbeelden 

dat gij niet zoudt zijn en kunnen 

wat gij zijt. 

Daarvoor zijt gij te ver gevorderd. Dit is niet meer nodig. 

Wij beschermen en geleiden u. 



Gij, Lehanna, wordt uitgestuurd op een missie in onze liefdevolle begeleiding. 

Inayat Khan zult gij uw zorgen en verdrietelijkheden meedelen, gij zult met hem in gesprek komen. 





Dan zult gij daardoor de energie en ..... van Meester Morya voelen, en daardoor gesterkt zult gij uw boodschap brengen. 

Dan zult gij ervaren: de hoogste Christusenergie. 

Dan zult gij zijn met Hem die was de Christus. 

Hij is de koning. 

Hij is de generaal van alle legioenen 

die nu worden uitgestuurd. 



Zohra, gij zult deze woorden diep in u opnemen, en ook gij Lehanna. 



Dus vrees niet, 

zo wees niet in uw emoties, 

doch steek uw zwanehals en uw hoofd omhoog! 

En zie, uw voeten zullen niet bloeden door de stenen. 

Gij zult lopen als op vleugelen. 

Vrede. 

Vrede. 

Amen! 





Wij vragen van u 


04-08-1988     telefoongesprek 

Wij vragen van u 


uzelve in te zetten 

in uw volle vrijheid van geest 

door al uw gebieden heen 

tot aan uw persoonlijkheid toe, 

en ook daarin weer door al uw gebieden heen te gaan. 

En dit in een zodanige ruimtelijke ordening 

van vrijheid van geest, ziel en persoonlijkheid dat Wij voor de volle honderd procent op u kunnen bouwen, zodat niet, doordat in de persoonlijkheid oude energieën insluipen, deze oude energieën de bovenhand krijgen, 

hetgeen in dit stadium, zowel ten aanzien van Zohra als van uzelf rampzalig zou zijn! 





Bezin u of gij dit werkelijk wilt niet uit plichtsgevoel, niet uit uw wil, 

niet uit het u geroepen voelen door deze opdracht, maar werkelijk, vanuit uw innerlijke leegte, 

als kind, 

kind Gods, 

vanuit uw een-zijn met de Heer van het Licht. 



Gij zijt geroepen. 

Gij kunt uitverkoren zijn. 

Dat ligt aan u. 

Wij oefenen geen enkele dwang uit. 

Wij VERBIEDEN u zelfs, hoort gij, Lehanna, 

dit uit plichtsgevoel te vervullen. 



Gij zult liefde zijn 

in diepe eenvoud 

vanuit uw hoogste zijn. 



Aum 





Uw eerste opdracht is datgene wat wordt gegeven 06-08-1988, 1     Amsterdam, persoonlijk gesprek Uw eerste opdracht is datgene wat wordt gegeven door kennis en inzicht naar de mensen te brengen. 

Wanneer gij zult reiken over de toppen van uw zijn, opdat gij de sterren kunt vangen, 

zult gij diep, zeer diep vallen. 

Wij hebben u zeer lief. 

Vanuit deze liefde zijn Wij gerechtigd 

door de bescherming die Wij u mogen bieden, 

deze waarschuwingen te geven. 

Laat het begeren waardoor Leda stortte in haar ongeluk, niet zijn de bananenschil waarop gij uitglijdt. 







Ik zeg u: gij zult zijn als de bruid in volle tooi indien gij in dit leven u zult houden aan hetgeen u is geschonken lichtend voor u uitgaand 

en gij u niet -en dit moet Ik u zeggen- 

vanuit uw geest in uw persoonlijkheidsgebieden de sterren van de hemel wilt plukken. 



Schrijd voort. 

Wees als de bruid. 

Wees in deemoed en niet in begeren 

ten opzichte van uw huwelijk met de geest. 

Dan zult gij aan uw opdracht 

door alle zeven gebieden in de juiste proporties hebben voldaan. 



Wij hebben geconstateerd dat gij nu zijt aangekomen op het punt waar gij hetgeen Ik u nu kond doe 

op die juiste wijze in uzelve kunt opnemen 

waardoor persoonlijkheidsinterpretaties 

tot een bepaald minimum zijn beperkt. 



Altijd zult gij zijn in uw eigen vrijheid. 

Nimmer zal u een dwang worden opgelegd. 

Doch immer zult gij zelf onderscheiding aanwenden opdat gij uw eigen keuzes zult kunnen maken. 

In de jaren die komen in nauwe verbinding en samenwerking met Zohra in de stof zijn noodzakelijk en zij geven u en al de uwen die komen om voedsel te vergaren van uw kennis en inzicht die gij zult bieden en brengen: 

de levende geest. 

De Zohar. 



Ik zeg u: de Zohar kan ten dele 

door iedere mens worden gezien en doorleefd 

in de schittering die ieder mens in zichzelve heeft en realiseert in de materie. 

Ik zeg u dat de Zohar nu in dit leven 

door één mens tot een diepe herkenning gebracht zal worden. 





Deze herkenning door de mensheid van de Zohar hangt 

- zoals al hetgeen in de kosmos is - 

als een lichtende edelsteen aan het snoer van andere edelstenen. 

Wij vragen u dus te willen doordringen tot het geheim van de beleving van de Zohar, 

opdat gij vanuit uw zijn 

met vele anderen uw edelsteen aan dit snoer kunt toevoegen. 



Kracht en eenvoud, 

fier uw zwanenhals, 

in uiterste deemoed, 

achtend en respecterend de taal 

- hiermee bedoelen Wij niet alleen de woorden, maar de taal - 

van de mens van nu. 

De mens in het zijn van nu. 

Daarvan gebruik makend opdat de Zohar haar lichtende aanschijn tot herkenning in de harten der mensen kan brengen. 



Wees geen wereldverbeteraar. 

Maak u los van welk oordeel dan ook. 

Gebruik uw onderscheidingsvermogen slechts 

in steeds scherpere en juister onderscheiding los van welk oordeel of veroordeling of vooroordeel dan ook. 



Getraind zijt gij in de laatste jaren. 

Nu is de beurt aan u. 

Bedenk wel dat Onze bescherming en begeleiding slechts zodanig kan zijn als gijzelf aangeeft. 

Reik niet naar de sterren. 

Heb hen lief: zij zullen uw pad verlichten. 

In liefde en eerbied, 

vrede zij u. 



Aum! 











Gij Zohra zijt het gevest 

06-08-1988, 2     Amsterdam, persoonlijk gesprek (Beeld: een blauwlichtend, blauwglanzend zwaard) Gij Zohra, zijt het gevest, 

gij anderen, zijt het scherp van de snede. 

Het gevest is met drie juwelen bezet: 

de amethist, de flonkerende diamant en de robijn. 

De snede is van wit goud waarin de kleuren van de juwelen worden weerkaatst. 

Voor u staan de drie Machten: 

Mahachohan, Manoe en de Maitreya. 

Boven Hen een witte duif. 

Daarboven één wit licht. 

Zij staan daar en geven u dit zwaard. 

En buigen. 



(Wij staan daar en hebben witte gewaden aan, 

met bloemen in de haren, voor een water. 

Kijken naar het water dat stroomt 

en dat onze tranen meevoert. 

Steeds leger en stiller wordt het. 

En zien dan elkander aan en zien dan ook 

dat wij geen tranen meer hebben, alleen licht. 

Dan gaan we verder. 

Het pad wordt waziger.) 





Alles is gegeven 

06-08-1988, 3     Amsterdam, persoonlijk gesprek Alles is gegeven, 

de manden staan gereed, 

gij hoeft het fruit slechts uit te delen. 

(Beeld: De kameelharen mantel van Johannes de Doper): constant blijven onder het kleed. 







Het houdt in dat je diepere betekenissen zult ervaren van alles wat is gegeven. 

Dan zou de vlucht van het geëvolueerde bewustzijn het tot een valse diamant kunnen maken. 

Dus de hoogste diepte 

zullen in de meest simpele eenvoud gerealiseerd kunnen worden. 

Anders is het schijn van Zohar, 

schijn van schittering. 





Wanneer gij u zelve 

06-08-1988, 4     Amsterdam, persoonlijk gesprek Zeg haar, wanneer gij u zelve niet meer in beroering laat brengen dat in uw aura zulke heftige energieschommelingen worden getoond door al hetgeen vanuit de materie op u wordt gelegd, dan, wanneer gij zult zijn in de stilte, diep in uzelf, waardoor uw aura in een stille zuivere staat zal zijn, dan is het tijdstip daar. 

Zo gij werkelijk, vanuit uw hele liefde, 

deze opdracht wilt vervullen, 

vanuit de stilte en de liefde, 

dan zult gij nu begrijpen, 

waartoe gij zult komen. 

Werp niet de toorn van uw persoonlijkheid op Ons. 

Want zie, ook Wij zijn slechts dienaren 

die u mogen begeleiden. 





O sterre der zee 

06-08-1988, 5     Amsterdam, persoonlijk gesprek O sterre der zee, 

o roos van Sharon, 

o huis van David, 

o sterre der zee, 







gij Kumara om de troon van de Heer van het licht, gij zijt in iedere vrouw, 

gij zijt de poort der genade, 

gij zijt de liefde van de materie. 

Zo werpt dan nu al hetgeen af 

dat u tot heden toe heeft verhinderd te zijn: huis van David 

sterre der zee, 

roos van Sharon. 

Gij zijt ontvangenis van de Vader. 

Geest tot geest, 

ziel tot ziel, 

stof tot stof. 

In de drie-eenheid Gods 

is Mijn gelaat in uw aanschijn. 

Gij dochters van Jericho, 

laat nu de bazuinen schallen, 

open uw poorten zonder vrees. 

Hij die was uw vijand 

zal zijn het lam aan uw voeten. 

Gij zult zijn de spiegel van het firmament 

indien gij kunt zijn in Mij. 



Amen 





Mijn buik is hol 

06-08-1988, 6     Amsterdam, persoonlijk gesprek Mijn buik is hol, 

mijn hart is leeg, 

mijn denken als een vloeiende stroom. 

Geest van mijn geest. 

Ziel van mijn ziel. 

Hart van Mijn hart. 

Neem mij op in Uw leegte van Zijn. 

Ik ben. 





Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u 

20-08-1988     Amsterdam, persoonlijk gesprek Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u 

dat gij mens, door de liefde verlicht, 

de geest zodanig in stof zult realiseren 

dat gij stof zult opheffen tot geest. 

Hetgeen betekent 

dat hoogste geest zich in de diepste stof nu kan gaan materialiseren. 

Voorwaar Ik zeg u, houdt u gereed, 

weet dat Mijn komst binnen zeer korte tijden in stof herkend zal zijn. 





Wij bevelen u nu aan 

05-09-1988, 1     telefoongesprek, Meester Inayat Weg 1: druk, veel werk verzettend, veel effect; Lucifer. 

Weg 2: stil, wit kleed, smalle weg, autoriteit etc. is er nog, maar anders gebruikt; Maitreya. 



Wij bevelen u nu aan u terug te trekken in liefde, in de realisatie van uw persoonlijkheid van wat gij zijt. 

Dat betekent: 

Laat los al uw autoriteit, al uw macht, al uw weten, alles wat u heeft gedaan en wat zeer groots was. 

Gij zult nu de weg terug gaan 

naar uw diepste zijn. 



O Roos van Sharon 

laat niet toe 

dat de golven van macht en autoriteit u meevoeren op een valse wind. 

Gij zijt hetgeen gij innerlijk zijt. 

Gij zijt niet hetgeen gij uiterlijk realiseert. 



Vraag: Wat ben ik dan innerlijk? 



Het schitterend juweel van de liefde. 

De kern is de liefde. 





Liefde is niet emoties, of gehechtheid, maar is in uiterste eenvoud, zuiverheid en belangeloosheid de geest in materie te brengen. 

Slechts door de liefde, enkel door de liefde. 

Zo gij de liefde niet laat stralen 

zult gij slechts een rinkelende schel zijn. 



Gij staat wederom op een cruciaal punt. 

Alles in u staat gereed om bewust te kiezen. 

Welke weg: die van kennis, autoriteit of macht, of die van de liefde. 

Geen oordeel past hierover. 

Gij zijt zelf verantwoordelijk. 

Beide wegen leiden tot vormgeving van de realisatie van geest in stof. 

Gij kunt door uw autoriteit en macht bergen verzetten. 

Ik zeg u: indien gij u door de liefde laat dragen zullen deze bergen als op vleugels van de heilige Geest alles verzetten en alles tot stand brengen. 

Indien gij wilt. 

En gij hebt Ons al meermalen kennis gegeven van uw wil dat gij datgene wat door het Lam Gods, de Zohar, Zohra is gebracht zult behoeden, behouden en beschermen. 

Kies dan uit deze tweeledige weg. 

Gij zijt gemachtigd te kiezen welke. 

Wij staan altijd achter u. 

Doch weet dat Onze begeleiding is gebaseerd 

op hetgeen gij uitzendt naar Ons. 

Gij zuster, hoogste Broeder in de gerest, 

weet hoe Wij naast u staan in alles. 



Inayat 

















Ik breng u uw eigen waardigheid 05-09-1988, 2     Enschede, gesprek 



Ik breng u uw eigen waardigheid, 

uw eigen waard zijn datgene te zijn die gij zijt. 

Door u zullen al de uwen om u heen 

ditzelfde aspect in zichzelf herkennen. 

Veel heeft het opgeroepen. 

Ik heb het zo gewild. 

Door hetgeen is opgeroepen, de chaos die het teweeg heeft gebracht, zijn juist die onvermoede krachten 

en innerlijk weten 

in het bewustzijn getreden 

die wij nu van node zijn. 

Bezin u op de werken Gods, 

Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk, 

doch bepleiten(?)  en begeleiden u. 

Vrees dus niet. 

Kom ga met Mij mee. 



Door liefde, in liefde, met liefde 

zult gij in eenheid zijn. 



Sjaloom 





Gij zult ontheven worden 


12-09-1988 

Gij zult ontheven worden 


juist in datgene gij zult plaatsen. 



Hetgeen in de stof zal gebeuren is wel degelijk datgene wat gij in de stof zult volbrengen. 

Doch gij zult zien dat het zich 

op geheel andere wijze zal manifesteren. 







Vrees niet. 

Wij zijn met u. 

Wij geleiden u persoonlijk 

daar waar gij nog niet in de meest directe verbinding met Geest zijt geworteld. 



Wij vragen u uzelf te ontzien. 

Wij vragen u uzelf lief te hebben. 

Wij vragen u uzelf los te maken 

van alles wat u nog in uw persoonlijkheid 

tot denken, spreken en handelen dwingt. 



Kom in de stilte. 

Deze dagen zijn zeer kostbaar. 

Kom in de stilte van uw Geest 

en laat los alle toegangspoorten van de onverloste zalen uwer ziel. 

Veel van de zalen uwer ziel hebt gij al 

gezuiverd en schoongemaakt en geleegd. 



Mijn kracht is in u. 

Mijn vrede is in u. 

Gij hoeft het slechts in uzelve te herkennen. 

Daartoe is nodig de volledige overgave aan uw Geest, de Vader in u. 



Vrees niet: 

uw licht in Mijn Zijn 

is groter dan de duisternis. 



Shaloom! 



















Geliefden, gij allen 

15-09-1988, 1     Hengelo, wijdingsviering, Meester Morya Geliefden, gij allen, broeders en zusters, 

gij zijt gekomen 

van verre, opdat gij op deze gewijde plaats 

in uzelve de inwijding tot de geest zult bevestigen. 

Wij, uw Broeders in de geest 

reiken u aan dat het moment is aangebroken dat gij nu zijt gekomen in de vrijheid van uw zijn in de Vader, 

opdat gij in uw persoonlijkheid daarmede zult kunnen handelen. 



Geest zijt gij. 

De Vader is in u. 

Stof zijt gij. 

Opdat de geest zich in stof kan realiseren 

hebt gij uzelve verkregen een onvergankelijke ziel. 



Deze ziel, geest en stof in zich herbergend, 

heeft u in uw persoonlijkheden van leven tot leven gevoerd tot het heden, 

het heden, hetgeen gij nu op het eind van deze eeuw beleeft. 



De keten van levens, het lijden daarmee gepaard gaande, heeft in u het eeuwig vuur doen ontbranden. 

Nu zijt gij bewust meester van uw eigen lot. 

Op dit zeer gewijde moment waar gij nu zijt aangekomen, 

- een moment is niet het moment van het heden, doch is de som van hetgeen gij zijt - 

dit moment nu heeft Ons, uw Broeders in de geest doen besluiten u wederom te verenigen, in vrijheid uwerzijds. 



Zie hoe over de gehele wereld de komst van de Gezegende wordt voorbereid. 

Waarom is Zijn komst zo belangrijk Mijn broeders en zusters? 

Zijn komst is zo belangrijk opdat in de mens herkend kan worden dat ieder mens is de geest Gods in zichzelve. 







De Gezegende die komt zal slechts zijn de uiterlijke vormgevende realisatie van het bewustzijn der gehele mensheid. 



Gij in uw individuele zijn, hier aanwezig, hier niet aanwezig, gij zijt allen radertjes in een groot geheel, in een kosmisch geheel. 

Alles is voorzien en geweten. 

Gij vervult slechts uw eigen aandeel in deze kosmische wetmatigheden. 



Edoch, nu zijt gij gekomen juist daar waar gij, in uw eigen vrijheid, u kunt verenigen en verbinden 

zodanig dat gij de komst van de Gezegende kunt voorbereiden. 



Deze voorbereiding heeft ten doel 

dat door de bewustzijnsvernieuwing van het zijn in God, in de Vader in ieder mens de vlam van de waarachtige broederschap zal gaan branden. 



Want Ik zeg u 

dat al wat gij beleeft niet is van u alleen of voor uzelve, dat al het lijden dat tot u is gekomen 

voor u de weg heeft gebaand 

opdat gij nu uzelve vrij zoud kunnen maken 

om te kunnen samenwerken met al uw broeders en zusters, overal over de gehele wereld, 

opdat de Gezegende het hart der mensheid kan raken, waardoor de mens 

tot de diepste herkenning van de Vader in zichzelve zal kunnen geraken. 



Dit grote besef 

zal verhoeden dat de mensheid afdrijft van de geest, door de materie. 

Door de bevestiging van de materie in het denken, hetgeen de liefde versluiert, 

kan de mens, de gehele mensheid tot nog dieper en groter verval geraken. 



Doch Ik zei u: alles is voorzien, zo ook dit. 











Het is hierom dat over de gehele wereld de roep van het hart, 

het opengaan van het bewustzijn voor de geestelijke dimensies, voor het leven in de geest 

nu steeds grotere en diepere vormen zal gaan aannemen. 



Gij allen, vanuit uw eigen vrije wil, hebt hieraan willen medewerken. 

Uw persoonlijkheid moest groeien, 

uw ziel moest zich verlossen van die zalen in haar eigen burcht die nog duister en gesloten waren. 

En de ziel kon zich gaan verlossen, 

want in het bewustzijn van u allen kwam het begrip dat al hetgeen de persoonlijkheid doorleeft, 

beleeft in het denken, het spreken en het handelen is gebaseerd op oude karmische, kosmische energieën, vibrerend in de lagere gebieden. 



Gij hebt de leringen ontvangen, 

gij hebt met de leringen gewerkt, 

gij hebt met de leringen uzelf meer of minder kunnen bevrijden van de al te strakke gebondenheden, 

soms zelfs van de ketens uit vorige levens in uw onderbewustzijn aanwezig. 



Doch Ik zeg u dat dit niet het enige was wat tot u zou komen. 

Deze leringen zijn nodig geweest, gaan nog verder. 

Gij zult ze uitdragen, 

gij zult uw medemens hierdoor helpen het eigen licht te zien. 



Doch gij, gij medewerkers van de Zohar die Ik heb gesteld, gij allen hebt nu in u 

een grotere kracht, een diepere geestkracht, een dieper besef. 

Laat het toe in uw persoonlijkheid, vreest niet, twijfel niet aan de kracht van de geest in uzelf. 

Sta niet meer toe dat uw persoonlijkheid in zwakte zal zijn, in twijfel, in angsten, in miskenning en in schuldgevoel. 

Gij zijt nu daar waar gij vrij kunt zijn van dit alles. 







De formule hiervoor is eenvoud. 

Is in werkelijke, diepe, allesomvattende, algehele overgave te willen zijn, te willen leven. 

En al hetgeen tot u komt, 

goed of niet goed, 

vreugd of lijden, 

schoonheid of duisternis, 

alles heeft zijn eigen wet, zijn eigen doel. 



Kom tot uw - opdat in u gewekt zal worden - dat licht van de geest. 

En niet dan alleen maar in herkenning hiervan, doch in een zo diep samengaan hiermede 

dat gij daardoor nu zijt gebracht op het punt van werelddienaar. 



Werelddienaar. 

Ik zie dat het voor u te groot klinkt, schrikwekkend: 'ik ben dat niet'. 

Gij vergist u. Gij zijt allen werelddienaren. 

In uw kleine dorp, in uw kleine huis, in uw kleine zijn zijt gij nu, omdat gij zijt gekomen tot de Vader in uzelve, werelddienaar. 



Ik, uw Broeder Morya sprak tot u. 





Mijn geliefden, zo volg Mij dan 

15-09-1988, 2     Hengelo, wijdingsviering, Meester Jezus Mijn geliefden, zo volg Mij dan, 

Ik, de Christus in u, 

Ik die u ben voorgegaan, 

Ik die u tot het voorbeeld mocht zijn 

opdat gij in Mij zou herkennen wat in uzelve ligt besloten. 

Tweeduizend jaar heeft de mensheid nodig gehad om dit diep in zichzelve te kunnen begrijpen. 













Voorwaar, voorwaar Ik zeg u 

dat in de komende tweeduizend jaar de mens nu zodanig zal ontwaken dat hij zal zijn als een lichtend hart, 

dat de mens zal zijn door de liefde gevestigd in de materie. 



Dit zal slechts kúnnen zijn, Mijn geliefden, 

indien gij Mijn roep in uw eigen hart wilt verstaan en u in volledige overgave aan Mijn Vader wilt begeven. 



Zo bid Ik u met Mij, aan Mijn zijde, 

in liefde te willen strijden voor dit grote zijn. 

Opdat over de gehele wereld 

het lijden, de honger, de pijn aan de minsten der Mijnen aangedaan, aan Mijn jongere broeder het dier, 

aan hen die in rampspoeden omkomen en zich daarvoor hebben gegeven, dat daar nu door de vernieuwing van het bewustzijn, door u, u geliefden, 

uiteindelijk een einde zal komen. 



En zie, laat Mijn woorden in uw harten druppelen opdat uw tranen gedroogd zullen zijn. 

En denk niet dat gij daar te klein voor zijt, want al hetgeen gij zelve in de ether uitzendt verbindt zich en verenigt zich. 



Nu is de tijd aangebroken dat gij uw denken geheel zult zuiveren, dat gij geen onwaardige gedachten zult uitzenden naar uw broeder en uw zuster, 

dat gij, wanneer uw persoonlijkheid u dwingt te komen in de miskenning, in de greep van schuld of angst of twijfel 

daar in u die kracht zal opstaan die in uzelve zal zeggen en brengen: 

'Nee, ik ben vrij. 

Ik ben in de geest in mijn Vader. 

Deze broeder, deze zuster waarvan ik denk dat hij of zij mij kwetst handelt uit angst, uit twijfel, uit eigen miskenning, uit eigen schuld. 

Wie ben ik dat ik zal veroordelen?' 







Ik bid u, Mijn broeders en zusters om zo vanaf heden uw werk te willen volbrengen, te willen zijn in uw zijn met Mij. 

Want Ik ben met u, Ik geleid u. 

Wanneer gij u richt op Mij, Ik die u mocht voorgaan, zult gij Mijn kracht, Mijn liefde diep in uzelve voelen als een schild, een schild tegen uw eigen gekwetstheden, 

een schild van vertrouwen, 

een schild van diepe overgave, 

een schild van lichtende liefde. 



En zo, zo zult gij ervaren dat uw kracht zal toenemen, dat gij van maand tot maand, van dag tot dag en van uur tot uur steeds dieper, steeds vrijer uw eigen kracht zult gevoelen. 



Doch Ik zeg u, 

waak ervoor dat gij dit niet in de materie 

zodanig vormen laat aannemen 

dat het zich dan tegen u zal keren. 

Blijf in de eenvoud van het kind. 

Wees als de leliën 

en zie hoe uw eenvoud, uw liefde, uw vertrouwen juist datgene zal oproepen bij die ander, 

waarvan gij dacht dat het uw vijand was. 

Slecht uw verdedigingswerken 

opdat Ik mijn pijlen van liefde naar u toe kan zenden. 

Zo gij waarlijk in Mij zijt hebt gij niets te vrezen. 



Zo ontvangt dan nu, gij broeders en zusters 

Mijn kracht, Mijn stille liefde, altijd u begeleidend, u leidend, juist daar waar gij meende te zullen struikelen. 



Aanvaard Mij geheel in uw zijn, 

opdat gij met Mij 

in het licht, de vrede en de vrijheid van de Vader zult zijn. 

Sjaloom, sjaloom. 

Aum. 





Geliefden in God 

23-09-1988, 1      Bilthoven, theologenbijeenkomst Meester Inayat Zohra na een moment van stilte: In deze stilte in uzelf is het heel goed om in uw eigen menszijn, juist in dat eigen menszijn, te zijn. Want de mens die wij zijn is de deur die de geest nodig heeft om zich in de materie te kunnen manifesteren. 



Geliefden in God, de Schitterende, het Zijn, de Hoogstvereerde. 

Zie, Ik uw Broeder Inayat spreek tot u 

en vraag u in diepste ootmoed 

u te willen verenigen vanuit uw menselijk zijn, opdat hier zal zijn een zo grote geest van liefde, waarop Mijn hoogste Broeder, 

Hij die was en is de poort der liefde, 

tot u, diep in uw zijn, 

herkend zal worden, 

verenigd zal worden, juist in uw menselijk zijn. 

Salaam. 





Zo weet dan Mijn broeders en zusters 

23-09-1988, 2     Bilthoven, theologenbijeenkomst Meester Morya Aansluitend op vorige tekst. 



Zo weet dan Mijn broeders en zusters, 

dat gij allen, levend in die waarheden 

die gij, vanuit onze hoogste Broeder, 

Hij, de Avatar die mocht dragen en zijn de Christus, de kosmische Christus, dat gij allen in u hebt en bent 

de bron van waarheid. 



Zo zeg Ik u, Ik uw Broeder Morya, 

dat over de hele wereld nu vereniging zal komen, en verbinding van al degenen die zoeken naar de waarheid. 

En altijd zullen er schapen zijn die buiten de stal verblijven en een andere kleur hebben 

en de waarheid op een andere wijze tot zich nemen. 







Doch Ik, uw Broeder Morya, 

zeg u dat al de waarheden die gij mensen tot u krijgt allen komen uit één bron: God, de Vader. 

En dat de bron haar stromen geeft in die beddingen die de mens die deze stroom tot zich krijgt, 

kan begrijpen en kan realiseren. 

Geen mens gaat verloren, geen ziel gaat verloren. 

Het plan Gods is dat uiteindelijk al wat is geschapen zal zijn in Gods liefde. 



Het tijdperk wat nu gaat komen 

het jaar tweeduizend voor u, tweeduizend jaar lang, zal het tijdperk zijn van vernieuwing van al het gegevene, zonder dat het gegevene zijn waarden zal verliezen. 

Want al wat is gegeven is gegeven vanuit God 

en zal niet en nimmer verloren gaan. 

Doch Ik zeg u dat gij mens in de loop uwer evolutie tot een steeds diepere herkenning van het goddelijk zijn in uzelve, in uw naaste, in deze uw planeet, in het gehele kosmische bestel zal geraken. 

Deze herkenning in uzelve zal zodanige vernieuwende consequenties oproepen dat gij daardoor in uw wereld uiteindelijk slechts Gods geest, Gods liefde, úw geest, úw liefde 

tot absolute realisatie kunt brengen. 

En dan zult gij, geliefden in God, 

het woord, wat onze hoogste Broeder u heeft gegeven, werkelijk gestand doen: 

'Wat gij de minste der Mijnen hebt gedaan, hebt gij Mij gedaan.' 



Ik zeg u: de weg is lang. 

Het geconditioneerde denken van de mens van deze eeuw is aan de ene kant de verlichting, en is aan de andere kant het zwaartepunt. 

Patronen door de eeuwen heen gevormd, 

vragen om verdieping, 

een zodanige verdieping 

dat gij vernieuwing in de vormgeving op aarde zult kunnen aanbrengen. 





Vormgeving, 

door liefde gedragen, 

door Gods aanwezigheid in al het geschapene 

tot een zo onontkoombare reële waarheid, 

door u mens van deze eeuw, 

en juist door u, leiders van de kerken, van andere godsdiensten, van grote esoterische groeperingen, grote filosofieën, die u allen gebracht zijn vanuit die ene bron van waarheid. 

In deze vereniging zal dan Gods zijn tot een reële waarheid, een materiële waarheid op deze uw planeet in de stof gerealiseerd worden. 

Slechts zo, en zo zult gij allen, broeders en zusters in God, van welke hoek gij ook komt, 

vanuit welke overtuiging gij ook existeert, 

tot een waarachtige, optimale liefdeseenheid kunnen geraken. 



Gij Mijn broeders en zusters, Wij vragen u 

om in uw hart toe te laten, en te ontsluiten 

de mogelijkheden hiertoe. 

In datgene wat gij als kennis in uw brein, in uw denken hebt verzameld moge u een lamp ten uwen voet zijn, 

doch laat toe dat het licht uwer kennis de poort uwer hart zal verlichten. 



Niets is voor u alleen. 

Gij zijt de eenheid Gods. 

Wij, uw Broeders in de geest, zijn met u, 

zijn ingebed, met u samen, in het plan Gods. 

En al wat gij in de afgelopen duizenden jaren hebt doorleefd, hebt ervaren, tot stand hebt gebracht, soms in duisternis, soms in groot licht, 

is geweest opdat de nieuwe mens God in zichzelve zal herkennen en erkennen. 

Gij mens, Wij allen, zijn Zijn beeld en gelijkenis. 

Ik groet u, in vrede. 

Aum. 













Geliefden van Mijn hart 

23-09-1988, 3      Bilthoven, theologenbijeenkomst Meester Jezus Weer aansluitend op vorige tekst. 



Geliefden van Mijn hart 

Zie Ik ben in u. 

Ik ben in uw midden, 

Ik die u mocht voorgaan, 

opdat Ik voor u mocht zijn de ontsluiting, de poort der liefde. 

Ik mocht u geven 

de mens komend, worstelend en strijdend, 

tot het goddelijk besef in zichzelve. 

Ik mocht zijn de Zoon, 

opdat ooit in de verre toekomst, gij mens zult kúnnen zijn de Zoon. 



In het plan van de Vader 

heb Ik met hulp en begeleiding van de heilige Geest Mijn opdracht, Mijn taak mogen vervullen. 

Doch Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u 

dat deze opdracht, deze taak niet met Mij is afgelopen, Ik uw Broeder, die u ben voorgegaan. 

Door de liefde, het zijn in de Vader, waarin Ik mocht zijn, werd het Mij vergund een open deur voor u mens te zijn. 



Tweeduizend jaar hebt gij mensheid 

in uw christelijke kerken deze boodschap in liefde tot de mens gebracht. 

Zodanig, dat in de afgelopen tweeduizend jaar de mens door zijn diepste geloof, zijn devotie, zijn één willen zijn met Mij tot herkenning van de liefde Gods zou kunnen komen. 



Doch voorwaar Ik zeg u 

dat nu het tijdperk is aangebroken 

dat gij mens verder en dieper nu zult reiken naar de hemelen. 

En dat gij de hemel in uzelve, in uw aarde, zult brengen. 

En gij zult dan de woorden die Ik u heb gegeven, de waarden die zij tweeduizend jaar voor u hebben gehad, steeds voor ogen houden. 





Doch gij zult nu zien, indien gij uw hart wilt openen, dat in deze woorden vele, vele dimensies besloten liggen en dat zij pas nu, door de evolutie van het bewustzijn van de mens van nu langzaam, in diepe ootmoet, in grote bescherming van liefde doorvorst, dieper in uw eigen bewustzijn 

- vernieuwende, steeds diepere dimensies aanreikend - 

voor u nu kan komen. 



Weest niet bevreesd: 

ben Ik niet met u? 

ben Ik niet in uw hart verankerd? 

Weest niet in twijfel, in angsten. 

Weest niet in wantrouwen. 

Wees in diepe stilte 

en begrijp, tracht te begrijpen 

hoe groot, hoe allesomvattend de liefde is van de Vader. 

En weet dat Ik wederom, tweeduizend jaar  

nadat Ik voor u de poort mocht zijn 

nu wederom de poort zal zijn. 



Zie, Ik ben de Leider, Ik ben de Geleider, Ik ben de Begeleider. 

En al Mijn Broeders in de geest, Zij allen die aan God, godsbegrip - 

in bepaalde landen, 

vanuit bepaalde cultuurhistorische achtergronden, middels verscheidenheid van vormgeving 

de mens brachten tot godsbegrip. 

Nu is de tijd aangebroken dat gij allen, vanover de gehele wereld 

- want ziet, men ziet Mij over de gehele wereld, Ik spreek door zovelen vanover de gehele wereld, Ik ben zo diep in u over de gehele wereld. 

Dit is het teken dat de oproepende kracht van u mensheid, in haar totaliteit nu aangeland is op dat cruciale kruispunt, waar nu in eigen verantwoordelijkheid, 

in vrijheid van geest, 

in diepe ootmoet 

de eenheid Gods tot realiteit gebracht zal kúnnen worden. 







Ik bid u, broeders en zusters, wees met Mij in de komende tijden, 

versta Mijn oproep. 

Zij gaat over grenzen heen, 

door gesloten deuren heen, 

door al datgene wat de mensheid heeft opgeworpen om zichzelve, en haar wijze van geloof te beschermen. 



In Mijn leiding en geleiding zult gij zijn 

in een zo diepe overtuiging in datgene wat gij zijt, in die vormgeving die tot uw zijn behoort, 

doch dan wel open, in liefde voor de andere waarden die tot u zullen komen. 



Ik bid u Mijn broeders en zusters, 

laat ons zijn in de liefde en de vrede Gods. 



Amen 





Het wezenlijke, gij broeder in God 

23-09-1988, 4     Bilthoven, theologenbijeenkomst Meester Morya Vraag: Als wij toegroeien naar een gemeenschap van godverbondenen over onze hele wereld, dan zal er toch de herinnering zijn aan een eigen godsdienstig verleden: christelijk, boeddhistisch, islamitisch. En die herinnering zal dan iets van ons vragen, zal van ons vragen op te komen voor wat het het wezenlijke daarin was. Is er iets te zeggen over wat het wezenlijke is waar wij als christenen dan voor zullen moeten blijven opkomen? 



Het wezenlijke, gij broeder in God, is 

dat gij zult bedenken, immer en altijd, dat in alles wat is gegeven, behorend tot de christenheid of niet, 

die ene waarheid uw enige basisvorm zal zijn: God in Zijn schepping, zoals gij zijt een creatie uit Zijn schepping. 



Er is niet gezegd dat gij de achtergrond waaruit gij zijt voortgekomen zult hoeven te elimineren. 











Er wordt u aangereikt dat gij, staand in hetgeen gij zijt, in het geloof dat gij vertegenwoordigt, 

het deel van de waarheid dat behoort tot de basis van uw geloof, zult behoeden. 

Doch dat gij dit zult conformeren 

aan hetgeen gij uit die stromen uit de bron der waarheid, vanuit andere schaapskooien tot u zal komen. 



Elk individu heeft de eigen vrijheid van geest nodig om te zijn die hij is. 

Zo heeft de gemeenschap van individuen, 

gebaseerd op een deel van de waarheid, 

in de overtuiging, de geloofsovertuiging die zij hebben, het nodig om daarin te zijn, 

het niet te vertrappen en het overboord te smijten, doch juist daarin Gods geest, gij, creatie van de Vader, tot uitdrukking te brengen 

in respect, in gemeenschap, met allen, juist zij die niet in uw geloofsovertuiging delen. 





Toen Ik mocht zijn de Christus voor u 

23-09-1988, 5     Bilthoven, theologenbijeenkomst Meester Jezus Vraag: Je kunt zeggen dat het unieke van de christelijke boodschap juist de incarnatie van de Christus is. Men kan natuurlijk zeggen: hoe unieker de Christus, hoe universeler Zijn werkelijkheid is. Maar de christelijke traditie moet de Christus, als de incarnatie Jezus, als iets unieks ten opzichte van boeddhisme, hindoeïsme naar voren brengen. 



Nu vraag Ik u broeders en zusters, hetgeen nu gezegd zal worden in de openheid van uw hart te willen aanhoren. 

Wees niet geschokt, Ik bescherm u, Ik begeleid u. 

Voorwaar Ik zeg u, 

toen Ik mocht zijn de Christus voor u, tweeduizend jaar geleden, zo ben Ik geweest in andere vormgevingen, 

in andere vormgevingen van de ene waarheid, 

in andere materialisaties daarvan. 

Voor u was Ik de Avatar die de Christus droeg. 

Voor anderen was Ik die Avatar die hen tot God kon brengen. 







Wat Ik als de Christus tot u mocht brengen was de genade van de vergeving, door de liefde Gods, zo diep werkend dat Ik daardoor voor u mocht openen een nieuw tijdperk. 





Onze hoogste Broeder, Jezus 

23-09-1988, 6     Bilthoven, theologenbijeenkomst Meester Morya Vraag: Welke verbinding is er tussen de zich in ons manifesterende Christus, het christusbewustzijn, en de historische persoon van Jezus van Nazareth in wie zich deze Christus openbaarde? Is het voldoende voor ons om Christus in ons te ervaren of hebben wij ook Jezus in dit verband nog altijd nodig? 



Nu spreekt tot u Morya. 

Onze hoogste Broeder, Jezus, is Hij die als de grote Avatar die Hij is voor de christenheid als deze hoogste Broeder Jezus diegene is die de christenheid zal leiden. 

De Christus, die onze hoogste Broeder Jezus droeg, de kosmische Christus, de Heer van het Licht, 

is in uw allen, in ieders eigen zijn en vrijheid, ingebed. 

Zo komt gij, zo zult gij zijn in de Vader. 

De mystiek, gelegen in uw vraag, vraagt hier in deze gemeenschap een zodanige openheid en vertrouwen, 

opdat de diepere waarden van het antwoord in uzelve tot bloei zullen geraken. 



Hij die was Jezus, onze hoogste Broeder, 

is nu opnieuw de Leider tot het godsbegrip in ieder mens. 

Doch in iedere cultuur, over de grenzen van uw christendom heen, wordt Hij niet gezien als de hoogste Broeder Jezus, doch met een naam bekleed 

die Zijn energieën aan dat volk en aan die religie hebben gegeven. 





Gij christenheid ziet onze hoogste Broeder Jezus als dé Christus, de Kristos. 











Doch Ik zeg u, wederom zeg Ik u dat in andere vormgevingen, in andere culturen, in op het oog lijkende verschillende waarden, Kristos aanwezig is. 

In de christenheid is gegeven 

de mogelijkheid om in een totale eenheid van denken en diepste gevoel het kosmisch wiel van karma in genade te verlichten. 

Daartoe gaf Mijn hoogste Broeder zich, 

zolang in het lijden verkerend, 

totdat de grootste genade der Christus Hem werd geschonken, toen Hij zei: 

'Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen.' 





Toen Ik voor u de zonden der wereld op Mij nam 23-09-1988, 7     Bilthoven, theologenbijeenkomst, Meester Jezus Vraag: In de bijbel staat dat Jezus zei:  

'Door mij is het werk volbracht, wie in mij gelooft zijn zijn zonden vergeven', en dat die eigenlijk bij de Vader komt. En dat is vaak het antwoord dat veel christenen in de kerk zeggen: 'Waarom een nieuw bewustzijn? Ik ben gered, ik geloof in de Heer Jezus.' 

Hoe is dat nu te verstaan? 



Toen Ik voor u de zonden der wereld op Mij nam heb Ik daarmede een nieuw tijdperk ingeluid. 

Waardoor hetgeen gij in deze tweeduizend jaar tot u hebt genomen als lering volkomen waarheid is. 

Doch Ik zeg u 

dat hetgeen in het tijdperk van tweeduizend jaar geleden in de evolutie van het menselijk brein 

en de realisatie daarvan in het denken, spreken en handelen kon komen, van een geheel andere aard was 

dan hetgeen nu, door deze woorden, tot uw bewustzijn kan doordringen. 



Door de Vader gegeven 

mocht Ik de Christus zijn, Verlosser, 

die door de totale overgave aan de Vader 

het wiel van karma, de machten der duisternis en het kwaad door zich heen mocht laten gaan 

opdat het zich kon losmaken 

uit de bewustzijns der mensheid. 





In de daarop volgende tweeduizend jaar is dit geschied vanuit de devotie en het zich aan Mijn voeten werpen, 

hetgeen gij mens van node had. 

Doch nu, voorwaar Ik zeg u, 

zijt gij gekomen in een nieuwe evolutiespiraal, waardoor gij de punt van vernieuwing, 

het nieuwe leven voor het menselijk ras op deze planeet door Mij gegeven, nu kunt continueren. 

Herinner u, Ik heb gezegd: Ik was de poort. 

Gij gaat er doorheen. 

Blijft gij slechts ten dele bewust van hetgeen Ik u heb mogen aanreiken of kunt gij nu in uw totale zijn van de Vader komen tot de Christus in uzelf, 

zodat gij, ieder mens, een Christus kan zijn in zichzelf. 

En gij moogt Mij aanroepen, 

gij moogt Mijn bescherming vragen. 

Mijn liefde zal in u zijn en met u zijn. 

Doch gij geraakt nu geestelijk in uw volwassenheid. 



Amen 





Ieder mens heeft angst wanneer hij in zichzelf 23-09-1988, 8     Bilthoven, theologenbijeenkomst, Meester Inayat Vraag: Nog steeds ervaren we een muur van weerstand als het nieuwe esoterische en spirituele bewustzijn ter sprake gebracht wordt, vooral in de kerkelijke regionen of de kerkwereld. Valt er meer dan sceptisch zijn in bewust afzetten tegen te proeven, dan angst voor zekerheden te verliezen? 



Nu spreekt uw Broeder Inayat. 

Ieder mens heeft angst wanneer hij in zichzelf tot een waarachtige vernieuwing wil gaan komen. 

Zekerheden ontvallen hem, 

conditioneringen lijken voos te zijn. 

Het verstand, het geëvolueerde verstand zegt u, gij broeders en zusters, dat geest zich niet in materie kan plaatsen, kan voltrekken. 









Hetgeen u nu onderscheidt van het mensdom van tweeduizend jaar geleden is juist nu de openheid in uw denken, 

het openen van uw hart 

om tot het besef te komen 

dat materie slechts is de weerspiegeling van geest, dat de mens nu is gegeven geest in materie te realiseren. 





In al de leringen u gegeven 

23-09-1988, 9     Bilthoven, theologenbijeenkomst, Meester Morya Vraag: Als de tijd nu zo cruciaal is voor het nieuwe, dat Zohra en anderen brengen, waar en hoe vind je dan voeding voor dit nieuwe denken en aanvoelen? 

Hoe kun je anderen ook voeden? 



Nu spreekt uw Broeder Morya. 

In al de leringen u gegeven, van over de gehele wereld, in alle esoterische groeperingen, in het christendom, in het boeddhisme, in de islam, en het hindoeïsme, in de oude veda's, daar zult gij altijd de voedingsbodem vinden voor het nieuwe bewustzijn wat zich nu bij u aandient. 

Zo zult gij christenen uw voedingsbodem in het christendom vinden, doch nu in het openen van uw grenzen, in het loslaten van uw beslotenheid, in het kunnen overgeven in vertrouwen aan de Vader dat datgene, die schoonheid die u tweeduizend jaar geleden werd gegeven, niet zal vertrapt worden. 

Doch Ik zeg u, 

slechts wanneer gij uw grenzen kunt openstellen, uw verdedigingswerken zult kunnen slechten, 

de muren uwer heiligdom kunt afbreken, 

dan slechts zal het christendom als geloof bewaard blijven. 

En meen niet, gij broeders en zusters, in wie Ik nu in verscheidenen van u een hevige schrik zie, 

dat hiermede wordt bedoeld dat gij dan nu maar al hetgeen is opgebouwd, in bloed en tranen, tweeduizend jaar lang, weg zult vegen. 











Doch juist in datgene wat gij hebt opgebouwd, tweeduizend jaar lang, kunt gij nu, in de grootheid uws hart, uw grenzen openstellen, uw verdedigingswerken slechten, 

en u in de vrijheid van uw open tempel begeven. 



Aum 





Alles is in God 

23-09-1988*     Bilthoven, theologenbijeenkomst, Meester Morya Vraag: De scheppende liefdesenergie ligt aan de basis, aan de oorsprong van al wat is. 

M.a.w. wij nemen aan dat alles geschapen is in liefde en uit liefde, en dat het opgaan, het eenworden met de volmaakte liefde ons uiteindelijk doel is. 

Waar komt dan het kwaad vandaan? Wat is kwaad? Is er een negatieve schepper, een demiurg die het kwaad in de wereld heeft gebracht? 



Alles is in God. 

Wij staan om de troon, in verscheidenheid van vormgeving. 

Al het bewustzijn is in God. 

Het bewustzijn is van node, opdat het kan evolueren, de negatieve energieën, de negatieve scheppingskrachten in het bewustzijn op te nemen. 

Daartoe werd geboren het Plan in de hemelen 

dat de aartsengel Lucifer, de prins van het licht, zich zou afscheiden, opdat er bewustzijn van goed en kwaad in het menselijk ras zou kunnen komen. 

Indien gij niet zoudt hebben de negatieve goddelijke krachten, waardoor in het bewustzijn van de mens 

begrip van goed en kwaad zou kunnen komen 

zoudt gij in een eeuwigdurende spiraal van onbewustheid van goed en kwaad niet kunnen evolueren. 



In al het negatieve, 

in iedere duisternis ligt de kiem van het licht aanwezig. 

In ieder verlicht bewustzijn, 

in al het positieve is de kiem aanwezig van verwording. 









Zo begrijp dan nu, gij mens van deze tijd, dat gij niet zijt een willoos slachtoffer van demonische krachten of machten 

of van een tweede schepper, 

doch dat gij zijt ingebed in de hoogste liefde des Vaders, juist ook in de duisternis. 

Want gij mens zijt verantwoordelijk 

hoe gij met duisternis in uw denken, spreken en handelen zult omgaan. 



Gij zijt wezens van licht. 

Doch gij allen, niemand uitgezonderd, hebt in u de negatieve aspecten der schepping. 

Dank gij God op uw knieën voor dit gegeven. 

Zo ware dit niet u gegeven 

dan zoudt gij nu nog verkeren in die staat van onbewustheid waartoe de eerste schepselen gedoemd waren. 



Het zijn in de Vader, Mijn geliefde broeders en zusters, 

- Ik Morya spreek tot u - is: 

goed en duisternis wat tot u komt in uzelve te herkennen, in uzelve zodanig vrij te gaan maken 

dat gij kunt zijn Zijn beeld en gelijkenis. 

Zo gij duisternis met duisternis zult beantwoorden zal daar geen licht mogelijk zijn. 

Zo gij kwaad wat u wordt aangedaan durft te accepteren, zonder zelfs niet in de kleinste onwaardige gedachte te willen retoneren, zo zeg Ik u, dan zult gij zijn de Christus in wording. 



Aum 





















Gij mens, zie hoe iedere bede wordt verhoord 23-09-1988 *     Bilthoven, theologenbijeenkomst, Meester Jezus Zohra: Er wordt van u gevraagd om uw menselijke energieën zodanig te bundelen, zodanig ontvankelijk te maken dat al hetgeen door middel van uw vragen, vanuit uw kennis, en vanuit een hogere kennis werd beantwoord, om dit nu los te laten en in de stilte van uw diepste eenvoud en kind-zijn te komen. 

Kind-zijn: 'zalig zijn de armen van geest', daarmee wordt bedoeld: het denkwerk te kunnen neerleggen, los te kunnen laten, en jezelf toe te durven vertrouwen. 

Vanuit de eenzaamheid van ons menselijk zijn Heer, vragen wij nu dat wij in deze meditatie mogen komen tot een zo diep gevoelde aanwezigheid van Uw zijn in ons zijn, dat wij dan gesterkt zullen worden voor onze eigen opdracht, de taak die ons wacht, het leven van alle dag wat wij moeten leven. Heer, wij mensen van deze nieuwe tijd, op dat zo cruciale punt staand, waarin wij de devote afhankelijkheid die wij zo lang hebben gehad naar U toe, nu heel voorzichtig in een iets ander licht mogen zien. Dat gij Heer in Uw oneindige liefde Uzelf in ons kleine hart hebt willen plaatsen, is van een zo grote omvang, dat wij Heer, vergeef het ons, niet direct ten volle dit kunnen beseffen. 



Gij mens, zie hoe iedere bede wordt verhoord. 

Zo kom dat nu tot Mij met de eenvoud van het kind. 

Zo wil dan nu in uw eigen hart het huis uwer Vader plaatsen. 

Gij broeder, gij zuster, 

Ik die u tweeduizend jaar heb mogen geleiden en begeleiden, ben nog steeds met u, leef nog steeds in u, 

u nu voerend langs nieuwe wegen. 

Zeker, gevaren schuilen overal. 

Duisternis wil het licht verdringen. 

Doch voorwaar Ik zeg u 

indien gij u wilt geven in de Vader, 

geleid en begeleid door Mijn liefde, 

zult gij de kracht des hemels in uzelve ervaren. 

Zo kom nu, in Mijn naam, tot uw diepste acceptatie van uw eigen zijn, in de veiligheid, de grootsheid van Gods zijn in u. 

Zo wees dan nu in de genade van uw diepste vergeving, in uzelve, voor uzelve, voor uw naaste. 

Zo wees dan nu in het licht van uw werkelijke innerlijke genezing, genezing van de wonden in u geslagen van leven tot leven, culminerend in dit huidige leven. 

Weet dan, gij zijt niet alleen. 







Ik ben in u, als uw Geleider, Ik, uw Broeder Jezus, die de Christus droeg. 

En met Mij zult gij zijn in de Vader. 



Amen 





Vrede zij u, gij bloem, stralend wit. 

In u het gouden hart, het verborgen juweel der liefde Gods. 

Gaand over ongebaande wegen, komend langs groene weiden, de levens aaneen geregen, 

komend tot het water der zuivering, 

gelegen in uzelve, uw zijn in God, uw kracht van geest. 

Gij wezen van licht, in Mijn licht ingebed, 

gaand, beklimmend uw eigen heuveltop, 

komend tot het vuur der loutering, 

waarin gij nu, gij mens 

vrij in uw eigen zijn uw genade van vergeving, uw genezing in uzelve met Mijn liefdevolle bescherming doorheen zult gaan, opdat gij zult komen in de tempel uwer geest. 

En zie dan hoe de tempel uwer geest is oneindig. 

Geest is oneindig, 

geest is zo groots, 

geest kunt gij niet vangen in uw muren. 

Vreest niet, in deze eerste stappen 

naar de vrijheid uwer geest om te kunnen zijn in de Vader ben Ik, uw Broeder Jezus die de Christus droeg, uw Beschermer, uw Geleider. 



Zo ontwaak dan hart van Mijn hart, 

opdat uw hart en Mijn hart het hart van liefde mogen zijn, zodat gij uw broeder, uw naaste die zo moet lijden, werkelijk, over de grenzen van materie heen, 

tot in de grondvesten van dit lijden zult willen en kunnen helpen en dragen. 

Zie ook Mijn jongste broeder het dier, 

hoe het dier moet lijden door de macht van de bewuste mens. 







Zo neem dan op in uw gebeden, in uw denken, in uw spreken en uw handelen deze liefde Gods, 

waardoor gij uw jongere broeder het dier zult kunnen beschermen en het leven kan geven, 

waardoor gij hen die lijden, die gezien worden als de minste der Mijnen, juist datgene aan liefde, in materie, niet als aalmoezen doch als werkelijke, daadwerkelijke hulp zult kunnen geven. 

Heb respect voor al wat leeft, 

wees in eerbied voor de schoonheid hetgeen Mijn Vader ons heeft gegeven. 

Vrede zij u, licht zij u, genade in u. 



Amen 





Zo zet u neder 

13-11-1988     persoonlijk gesprek, Meester Morya Zo zet u neder in de juiste ontvankelijke houding. 

Richt u tot de Vader in u. 

Richt u op het Zijn door het Niet-zijn. 

En weet dan, gij geliefde, dat gij zijt aangezocht, zeer bewust, door Ons 

om hetgeen door de Zohar tot u zal komen 

in uw hedendaagse wereld en maatschappij te bewerkstelligen. 

Gij zult degene zijn, door uzelf aangezocht en gevraagd, door uzelf bewerkstelligd, eeuwenlang in al uw patronen, gij zult diegene zijn die in dit land 

een deel van de schittering van de Zohar zal brengen. 

Doch dit vanuit een grote innerlijke stilte, 

nederigheid, ontvankelijkheid, 

in uw persoonlijkheid opgebouwd 

door diepe liefde, verbondenheid en inzicht. 



De Zohar die Ik heb gesteld 

zal in zodanige schittering tot uitdrukking komen dat zij door vele mensen gezien zal worden als onaards, met alle consequenties van dien. 





Als iets waar het verstand zich tegen verzet omdat het verstand het niet kan bevatten. 

Gij zult, voor de mens die het met het verstand niet kan bevatten, dit zodanig belichten dat zij het met het verstand wel kunnen bevatten. 



Geliefde, Ik, uw Broeder Morya zal u dienen met Mijn schild, vanuit de grote verbinding die gij met Mij hebt, een zo grote verbinding, over alle levens heen, over alle grenzen van levens heen, tot in de Vader. 

Vrees niet! 

Laat het niet zwaar op u drukken, want zie: 

Mijn schild zal u dienen, beschermen en beveiligen. 



Zeer spoedig zal de Zohar in haar schittering herkend worden. 

Wij weten - en dit is voorzien - 

dat dit slechts ten dele kan geschieden. 

Doch ieder, en vooral gij hebt de opdracht 

deze schittering ten dele te doen belichten. 

En meet uzelve niet af aan meerder successen of mindere successen! 

Somtijds gebeurt er in een leven niet 

wat gij aan successen verwachten zoudt mogen. 

Doch Ik zeg u: 

over de levens heen gebeurt dit niet als succes, maar als bron van inzicht. 



Zo omgord u dan met het kleed der zuiverheid, neem de witte lelie ter hand. 

Gij Zohra, iedere boodschap is ook voor u bestemd. 

Gij Lehanna, iedere boodschap is ook voor u bestemd. 

Omgord u met uw eigen witte kleed van zuiverheid, ieder in uw eigen zijn, 

accepteer de witte lelie in uw linkerhand, 

accepteer de gouden ankh in uw rechterhand, 

en ga nu ieder uws eigen weegs, 

in die verbanden en verbindingen 

die gij als mens nu nadert. 







Zegen, Gods zegen op al uw handel en wandel, in diepe eenheid met Ons, uw Broeders in de geest. 

Wees in stille dankbaarheid, 

wees in diepe vreugde, 

om deze taak, die gij uzelve hebt aangezocht. 



AUM 





Uw weten van Mij 

29-11-1988, 1     Enschede, persoonlijk gesprek Hannah in gesprek met Zohra over haar taak. 



Uw weten van Mij 

vrijwaart u nergens voor. 

Uw weten van Mij 

verlicht uw eigen weg. 

Doch het is geheel afhankelijk van uw zijn hierin hoe gij de weg van hen die u worden toevertrouwd zult verlichten. 



Zo zult gij zijn 

een lamp ter Mijnen voet, 

die zal verlichten de treden die Ik zal gaan. 

Gij zijt degene 

die deze lamp ter Mijnen voet voor Mij uit zult dragen. 

Indien gij uzelve in deze lamp wilt begeven 

dan zult gij zijn 

een sterre der zee. 



Zo zeg Mij, gij die zijt aangezocht, Lehanna, of gij in al deze proporties, aspecten en facetten deze lamp wilt zijn. 

Niets zal u zijn opgelegd, 

gij zijt in volledige vrijheid. 

Slechts zo zult gij deze lamp kunnen zijn. 







Vrees niet. 

Zie niet uw verantwoordelijkheden zwaar, 

dan zult gij de lamp niet omhoog kunnen heffen. 



Wilt gij zijn deze lamp ter Mijnen voet? 



Hannah: Ja, Heer. 



Zo leg uw handen in Mijn handen en zie het tafereel wat Ik u schilder. 

Gij loopt uw trap af, trede voor trede. 

Met uw lamp, een rode lamp, 

met een prachtig witgouden licht schijnend voor u uit. 

En achter u loop Ik, in een wit gewaad, 

in een vormgeving 

die kosmisch en karmisch in dit leven Mij zijn aangereikt, doch slechts dienen als uiterlijke vormgevingen van datgene wat zich in Mij bevindt. 

Zie, gij verlicht iedere trede die Ik zal nemen en gij zult hierdoor brengen 

de palmtak tot de mensen. 

Deze palmtak die de mensen dan in de rechterhand zullen houden zullen zij drukken tegen het hart. 

Doch in hun denken, in hun bewustzijn 

zal een nieuwe wind gaan stromen, 

en er zal vrede en vrijheid komen. 



En nooit zult gij alles kunnen overwinnen, 

noch gij drager des lichts, 

noch gij die het licht moogt zijn. 

Ween niet, want gij zult slechts datgene doen hetgeen vanuit uw hoogste zijn, gij beiden, 

door uw stoffelijk zijn kan worden gerealiseerd. 



Wees nu in diepe vrede, 

in kinderlijke stilte en eenvoud. 



Uw Broeders. 





Zie, met uw rechterhand op Mijn hand, Mijn rechterhand op uw heilig hoofd, 

zo zegen Ik u beiden, 

opdat gij in dit verbond zult zijn 

de bazuin des Heren, 

Mijn komst voorbereidend, 

Amen 





Zo wees dan nu fier 

29-11-1988, 2     Enschede, persoonlijk gesprek Zohra: Juist als je denkt dat je niks meer hebt, niks meer bent (...) op dat punt wordt dit gegeven. Dat is toch alweer liefde, begeleiding. 

Zohra ziet dan de Meester Koot Humi en de Heer Manoe. 



Zo wees dan nu fier, gij dochters van Jericho. 

En zie, de poorten zullen geslecht worden. 

Voorwaar Ik zeg u, gij zijt geroepen 

en gij zult voldoen aan uw eigen oproep. 

Open wijd uw poort, o Emmanuel, 

opdat nu zal zijn 

lichtend hart, pulserend in energieën, 

spannend en ontspannend, 

hierdoor vestigend in gradaties van niveau, 

bewustzijnsflitsen, die in ieder mens op de geheel eigen wijze de poort kan ontsluiten, 

opdat de Gezegende, Emmanuel, zal kunnen komen. 



Wij volgen u en geleiden u. 

Geen flits van een seconde zijt gij zonder Onze begeleiding. 

Begeef u bewust hierin, 

opdat gij zonder vreze zult zijn. 



Vrede zij u 











Ik vraag u: hoe zou uzelf reageren 02-12-1988     Enschede, gesprek 

Vraag: Hoe zou de besluitvorming in de samenleving afgestemd kunnen worden op de kosmische blauwdruk? 

Zohra: De besluitvorming zal slechts kunnen geschieden door die mensen die tot een werkelijke vernieuwing van spiritueel bewustzijn zijn gekomen, en die vernieuwing van spiritueel bewustzijn in respect voor elkaar en ten dienste van elkaar in hun land willen brengen. 



Ik vraag u: hoe zoudt gij zelf reageren 

indien gij gekozen zoudt worden tot uw parlement? 

Gij hebt nu een vernieuwing van bewustzijn. 

Zoudt gij dit willen, durven en kunnen brengen in die positie die gij dan zoudt innemen? 

Hiertoe zijt gij dan gemachtigd. 

Doch hebt gij dan ook uw vrije wil in volstrekte harmonie gebracht met datgene dat gij noemt uw vernieuwde spirituele bewustzijn? 



Kijk, Ik geef u dit voorbeeld 

zonder u op persoonlijke aspecten te willen wijzen, doch u te tonen hoe dit in ieder mens moet plaatsvinden. 

Slechts zo kan een waarachtige staat van harmonie en de hoogst mogelijke geestelijke en materiële ontwikkeling plaatsvinden. 



En Ik zeg u, het is géén utopie. 

Het ligt in uw aller mogelijkheden. 

Dit is het plan Gods, waartoe Ik u zal zenden Mijn Zoon, Mijn Zoon, die is vertegenwoordigd in de gehele mensheid en in al die energieën die zich nu verbinden. 

Opdat zal komen in de mens 

een totale vernieuwing van het geestelijke bewustzijn, zodanig diep indringend, doordringend, 

dat de mens Mijn Zoon, Hij die droeg de kosmische Christus, Zijn werkelijk zijn 

tot realisatie in uw maatschappij zal kunnen brengen. 











En Ik zeg u 

dat over de gehele wereld diegenen zullen opstaan die, op welke wijze dan ook, 

in hun uitstraling iets tot herkenning zullen brengen van Mijn Zoon. 

Dan, en slechts dan zult gij allen uiteindelijk zijn in Mijn Zoon. 



Amen 





Vanuit de geest vragen Wij aan u 

17-12-1988, 1     Bilthoven, cursus Sonia, Meester Inayat Sonia in doorgeving: De universaliteit van leven heeft Zohra verzocht hier vandaag te zijn in volkomen vrijwilligheid om de vrucht van al het werk mee te mogen helpen oogsten. 

Moge de nieuwe mens zijn. Doch weet dat de nieuwe mens pas is,  als u het bent. Aum. 

Zo vragen wij u deelnemer te zijn en geen toehoorder. 



Vanuit de geest vragen Wij aan u, gij mens, 

om in deze verbinding, in deze groepering 

u te willen verbinden in belangeloze liefde 

met al degenen die niet in deze groepering, 

met allen die nu zijn 

in duisternis, in eenzaamheid, in wanhoop, in stervensweeën. 

Doch ook met hen die willen komen en die nu zijn in geboorteweeën. 

Want Ik zeg u: 

het begin en het eind van de mens is een alpha en een omega, komend vanuit de bron, terugkerend tot de bron. 



Zo gij u nu vanuit uw eigen vrijheid, in belangeloze liefde, niet omdat gij uw medemens wilt redden, 

doch slechts omdat u wilt geven datgene wat in u aanwezig is, zo gij wilt geven vanuit de verbinding uwer harten, zult gij een zodanige energie uitstralen 

die over de hele wereld zal gaan. 



Denk niet dat gij te klein zijt hiervoor 

of dat gij juist te groot zijt, 

zodat gij daardoor de wereld zult kunnen omspannen. 







Doch Ik zeg u: 

liefde zonder belang, uitgestraald door een mens, zeker door een groep van mensen, 

zal juist daarheen gaan, zich verspreiden, lichtend zijn weg zoekend naar waar de nood het grootst is. 



Zo gedenk dan nu in deze verbinding  

hen die een dood stierven onder het puin, 

hen die overgingen door geweld, misschien wel onvoorbereid. 

Gedenk hen die door de donkere tunnel naar het aardse licht worden gedreven in de geboorte. 

Gedenk ook hen, juist hen, overal over de wereld, die nu in het besef en het inzicht van de nieuwe spiritualiteit de kracht moeten gaan vinden om deze spiritualiteit te integreren. 

Dit zal leiden tot transformatie van de menselijke persoonlijkheid, opdat Hij die de schitterende God is 

in al Zijn glorie, God in al Zijn hoogheid, 

zich kan nestelen, zich kan realiseren 

via het hart van de mens in het inzicht en het werk van de mens. 



Salaam, vrede zij u. 



Uw Broeder Inayat sprak. 





Vanuit deze verbinding 

17-121988, 2     Bilthoven, cursus Sonia, Meester Morya Vervolg op de tekst van Meester Inayat. 



Vanuit deze verbinding 

wordt u nu vanuit de geest aangereikt 

hoe gij mens, door de jaren heen geconfronteerd met leringen, leringen van over de gehele wereld, 

in haar eigen wijze van vormgeving tot u gekomen in deze wijze van vormgeving, 

dat al deze leringen komen vanuit deze ene bron: de universele bron van waarheid. 





Door uw liefde, uw inzicht en uw wijsheid kan dit tot realisatie gebracht worden in uw wereld. 



In Mijn functie als de Manoe van het zesde wortelras zeg Ik u, Ik, uw Broeder Morya, dienaar der wereld: 

gij allen, en niemand uitgezonderd, 

zijt diep in uw inzichten geraakt, 

in uw begrippen, maar vooral in uw hart, 

om tot een diepe herkenning te komen van uw universele zijn. 

Gij allen zijt vonken Gods, lichtvonken, 

vanuit uw eigen vrijheid geplaatst in deze materiële wereld, opdat gij juist vanuit uw eigen vrijheid, 

met of zonder gebruik van hulpmiddelen zoals leringen, uzelf tot die herkenning, 

tot die realisatie van Gods Geest zult kunnen brengen. 



De weg is inderdaad open. 

De weg ligt voor u. 

Hoe zult gij handelen? 

Hoe zult gij zijn? 

Beseft gij, gij broeder, gij zuster, 

dat juist omdat gij zovele leringen hebt ontvangen, nu in uzelf een diepere herkenning 

en een grotere verantwoordelijkheid naar uzelf en deswege uitstraling naar uw medemens zult hebben. 

Daardoor zult gij kunnen begrijpen 

dat van u gevraagd wordt in uw verbinding met het hoogste zijn, dienend te willen zijn in liefde. 

Gij zult nooit diegene overstralen die u wordt toevertrouwd. 

Gij zult altijd het respect en die eerbied hebben voor elk levend wezen, waartoe gijzelf behoort, in uw eenheid Gods. 



Want Ik zeg u: 

over de wereld zal een nieuwe vorm van spiritualiteit komen die gebaseerd is op de diepere mystiek, 

de mystiek die de enig ware religie in de mens tot uitdrukking zal kunnen brengen. 





De enig ware religie dat God in de schepping is, in al hetgeen geschapen is 

en in de mens, die het hoogste bewustzijn heeft, tot de hoogste erkenning zal kunnen worden. 

Dit is nu de vernieuwing en de transformatie van het vijfde wortelras, waardoor het nieuwe, het zesde wortelras zal kunnen komen. 



Ik, Morya, uw Broeder, dienaar der wereld, 

mag met u, en niet met u alleen in deze groepering, doch met allen die in zichzelf tot verlichting komen, verlichting van de universele enige bron van waarheid: de Geest Gods in zichzelf, 

werken in een samengaan, in de hoogste verbinding met elkaar aan het herstel van het Plan Gods op aarde. 



Zo zijt gij allen punten van licht 

en gij zult allen om u heen juist die mensen krijgen die door uw licht het eigen licht zullen kunnen herkennen. 

Zie hoe niets is van u of voor u alleen, 

doch is gegeven vanuit het grote universele zijn. 



De weg is lang. 

Tweeduizend jaar zullen zich nog moeten gaan vormen. 

In deze tweeduizend jaren 

zal uw aarde, de mensheid, uw gehele zonnestelsel een diepgaande verandering ondergaan. 

Gij allen zijt ingebed in het doen ontstaan van deze verandering. 



Vreest niet. 

Door uw verbinding met uw Broeders in de geest zijt gij allen in die bescherming die gij zelf hebt verworven. 



Vrede zij u. 

Morya 











Zo heb Ik u vaak en eeuwenlang ingefluisterd 17-12-1988, 3     Bilthoven, cursus Sonia| 

Vervolg op de tekst van Meester Morya. 



Zo heb Ik u vaak en eeuwenlang ingefluisterd, diep in uw hart: Ontwaak dan, o hart van Mijn hart, 

opdat gij en Ik en wij, 

wij allen, levend in de geest, levend in de stof de Onnoembare, het hoogste Zijn, de Heer van het Licht in uw bewustzijn tot diepste erkenning 

in uzelf, in uw wereld zullen kunnen brengen. 



Zo heb Ik Mij in Mijn menselijk zijn 

tweeduizend jaar geleden aan u mogen geven, 

opdat gij de wijsheid die de Heer Boeddha u heeft gebracht, in liefde gerealiseerd 

zou kunnen herkennen. 



Ik zeg u, dat vanaf het moment 

dat Mijn hoogste Broeder, de Prins van het Licht, Lucifer het licht mocht ontsteken, 

opdat de mens tot het bewustzijn van God zou kunnen geraken, Wij allen hier in de innigste verbondenheid met de Heer van het Licht, met de Planeet Logoï, 

met de Heer Sanat Kumara, 

met al de Kumara's en Heren om de troon, 

de Machten en Krachten, zoals u hebt geleerd in de christelijke leren, hebben samengewerkt 

opdat de mens tot het ene ware bewustzijn zou kunnen geraken. 



Gij zult Mij dan herkennen als een Geleider, een Begeleider, een Vriend, een werkelijke Broeder. 

Doch niet als degene die, gewild of ongewild, tweeduizend jaar lang de mens in Zijn greep heeft gehouden. 











Slechts vanuit de diepste vrijheid in uzelve zult gij kunnen komen 

tot de diepste liefde en verbinding met Mij, 

uw Geleider, uw Begeleider, Ik die ben ingebed in uw hart. 

Gij zult nooit zonder deze innige verbinding kunnen zijn. 

Doch denk niet dat dit uw vrijheid aantast, 

want gij zelf hebt dit opgeroepen. 



Nu zendt gij in vrijheid een nieuwe spiraal ten hemel, waardoor gij in diepste liefdevolle verbinding met Mij tot herstel van het Plan Gods op uw aarde in dit zonnestelsel zult geraken. 



Niets wordt van u geëist, verlangd of gewild. 

Slechts datgene wat diep in uzelf is, uw hoogste goed, zal door uzelf, mede door uw verworvenheden, 

tot werkelijke, realistische, in de materie gerealiseerde erkenning en herkenning kunnen geraken. 



Ik zal u verschijnen 

en gij zult Mij herkennen in de glimlach van het kleine kind, in de traan van de mens die eenzaam is, 

in de hand die wordt toegestoken van diegene 

die uw warmte en uw hulp zoekt. 

Gij zult Mij herkennen in de steen 

die hij of zij naar u werpt vanuit onbegrip. 

Doch ook daarin zult gij Mij herkennen, want Ik zeg: gij zijt van node allen 

het licht van de duisternis 

en de duisternis van het licht. 

Want zo alleen zult gij kunnen komen 

tot een totale en absolute acceptatie van uw goddelijk zijn, juist in deze kleine mens die gij zijt. 



Zo heft uw handen dan nu omhoog, 

opdat in deze heffing van onze handen 

de handen kunnen komen die de menselijke liefde en warmte uitstalen, die de geest kan doorgeven, 





die de verbinding kan leggen van over de grenzen van materie. 

Zo richt dan deze handheffing daarheen 

waar deze straal van liefde, van verbinding, van belangeloosheid opgevangen wil en kan worden. 

Voel gij mens 

hoe gij nu met Mij samen, 

niet onder Mij of alleen door Mij, doch met Mij samen, Ik, uw Broeder die de Christus droeg, 

nu zult zijn, mag zijn 

werkers van licht, 

mens in uw menszijn, goddelijk Zijn in uw zijn. 



Amen 



Zo vat dan nu de hand van de broeder of zuster die naast u zit en voel hoe in uw handen, 

over de grens van verscheidenheid die u allen hebt, van misschien niet kunnen zijn op dezelfde wijze als de ander gaat. 

Voel dan dat dit grenzen zijn die in uzelf zijn opgeworpen en hoe de liefde, de Geest Gods ook deze grenzen laat vervallen. 

Er is geen grens aan de liefde Gods. 

Er is geen grens aan de diepste waarheid van het goddelijk Zijn in ons allen. 



Amen 





Mijn wegen zijn ondoorgrondelijk 


23-12-1988     Enschede, persoonlijk gesprek 

Mijn wegen zijn ondoorgrondelijk. 

Mijn werken voltooien zich 

buiten uw bewustzijns om, 

opdat gij, door de voltooiing Mijner werken, 

in uw bewustzijns van uw menselijk zijn hiermede kunt gaan werken. 









Zo zeg Ik u, gij broeder Carolus, gij die zijt door de eeuwen heen Mijn zeer geliefde broeder, dat gij juist en wellicht ondanks uzelve 

geroepen zijt 

die stem te zijn 

die Mijn werken 

tot nieuwe, en diepere doorvorsing zal brengen. 

Gij zijt aangezocht. 

Gij hebt aanvaard, 

gij hebt uw eigen wegen bewandeld 

opdat gij zoud worden 

een vaste burcht. 



In een zeer korte tijd zult gij opnieuw benaderd worden vanuit Mijn zijn, 

- hetgeen gij zult herkennen in datgene wat tot u komt -, om wederom de heraut te zijn. 

Zo schrijft gij uw eigen aandeel in dit grote epos der mensheid, het epos van de vernieuwing van de diepste religie in ieder mens. 

Een zodanige vernieuwing brengend 

dat in de gehele schepping 

een absolute en totale hernieuwing van oude structuren zal kunnen plaatsvinden. 

En Ik zeg u dat deze hernieuwing van oude structuren zich zal afspelen in alle niveaus, 

in alle facetten en aspecten van dit gehele zonnestelsel. 

Hiermede zullen duizenden jaren voorbijgaan, 

doch gij mens staat nu aan het begin van deze vernieuwing. 



In dit uw leven hebt gij het kleine deel 

hetgeen gij in dit uw leven moogt realiseren 

nu zodanig wijd, diep en groots in uzelve tot integratie gebracht dat Wij u nu mogen toevertrouwen 

de realisatie op bepaalde niveaus hiervan 

in uw materiële maatschappij, wereld, uw land, uw volk. 









En zo is over de gehele wereld de weg geopend opdat Mijn werken in Mijn ondoorgrondelijke wegen tot diepste realiteit gebracht zal kunnen worden. 



Gij bevindt u inderdaad, gij broeder Carolus, en gij Zohra, 

in de spits der mensheid, 

en juist daar waar deze mensheid door het christendom werd gedragen. 

Ik zeg u 

dat in deze spits de vernieuwing van vormgeving plaats zal vinden. 

En gij zijt met uw eigen goedvinden aangezocht uw aandeel te vervullen. 

Wij vragen u, 

juist vanuit uw eigen aanzoek tot Ons, 

Onze verbinding met u, de eenheid die Wij om u zijn u te bezinnen, in stilte, 

zonder dat gij vormen of structuren aanbrengt in uw denkvermogen, doch in de stilte van uw binnenkamer 

uzelve zult bezinnen. 

Want voorwaar Ik zeg u 

hetgeen nu tot u zal komen 

zal van u vragen, vergen, tot in de uiterste grenzen gaand, diep en vast geloof 

dat gij zijt een uitvoerder van het Plan Gods. 

In immer, en nooit aflatende trouw, 

in de kracht van uw zijn, 

uw twijfels overwinnend, 

staand, zij aan zij met Ons, die u mogen geleiden en begeleiden. 



Nu is er geen weg meer terug, 

geen twijfel mag u meer besluipen, 

slechts liefde mag uw richtsnoer zijn. 

Herkenning van uw broeder, uw zuster 

in al hetgeen over de gehele wereld nu tot stand wordt gebracht. 











In de kracht van het eigen zijn, waar gij nu allen toe zijt gekomen, 

zijt gij allen, ieder juist vanuit dat eigen zijn zozeer van node. 



Ik zeg u, uw Broeder Morya spreekt, 

dat hetgeen Wij hebben besloten in de materie te realiseren slechts mogelijk zal zijn 

indien gij allen, 

vanuit de herkenning, de erkenning en de integratie van uw eigen lichtende bewustzijn tot stand is gekomen, 

juist nu in de verbinding samengebracht kan worden. 

Zo gij niet tot dit eigen zijn, 

in al haar aspecten van het lichtende bewustzijn, waart gekomen zoud gij nu niet de kracht hebben u te kunnen verbinden. 

En Ik zeg u, gij broeder Carolus en allen die luisteren, dat hetgeen nu in dit uw land tot realisatie gebracht zal worden, vergt van Ons allen, u en Wij hier in de sferen, de uiterste nauwkeurigheid, 

de uiterste liefde, overgave, in diepste en volste vertrouwen. 

Slechts zo zult gij uw eigen verantwoordelijkheden in deze opdracht kunnen vervullen. 



Zo schaart u dan aaneen 

om hetgeen Wij tot realisatie zullen gaan brengen, en breng dit in het denken en het bewustzijn van de gehele mensheid, hier in dit uw land beginnend. 

Erop wijzend, belichtend, doen herkennend 

dat het niet is een gebeuren gericht op een persoon, doch dat het is een gebeuren gedragen door een persoon, daar het anders niet in de materie zal gevestigd kunnen zijn, doch dat het is een poging, 

en Wij mogen niet meer geven dan een poging, 

van de Machten en Krachten om de troon van de Heer van het Licht, om de Geest Gods in ieder ding, in alle materie, in al hetgeen is geschapen, 

tot absolute herkenning te brengen. 





Dat door dit punt van herkenning, door u mensen, een zodanige vernieuwing van vormgevingen, structuren, in wetenschap, in sociaal-maatschappelijk verkeer, internationaal over de grenzen uwer landstreken heen, kan komen dat hierdoor uw planeet 

een zeer groot bewustwordingsverruiming zal kunnen verkrijgen, zo groot en zo diep dat zij zelfs - en hoor wat Ik u zeg - 

dat zij zelfs het zonnestelsel kan beïnvloeden. 



Ik bid u 

laat het niet gebeuren middels rampen alleen, doch zie hoe deze rampen over u komen 

opdat uw bewustzijn gescherpt zoude worden. 

Ook dat is slechts een middel. 

Het delgen van geslagen wonden, van pijn en lijden is niet het doel wat Wij beogen, 

ook dat zij slechts een middel. 

Het doel is de absolute erkenning van Gods zijn in alle ding. 

Slechts zo zal de materie van dit zonnestelsel tot geest verheven worden. 



Dit zij u onbegrijpelijk in uw bewustzijns, 

doch Ik zeg u dat generaties verder 

uw nakomelingen het zullen begrijpen. 

Edoch, gij zijt aangezocht de eerste steen te leggen van het nieuwe bouwwerk 

dat het bewustzijn der mensheid zal zijn. 

Geest in materie gerealiseerd, 

geest in ieder, allerkleinste cel aanwezig, 

bewustzijn, vormend één totaliteit van universaliteit. 

Hiermee doorbrekend het cordon der wetenschap, hiermede wetenschap brengend in de snelheid van het licht. 

Doch Ik zeg u dat gij mens 

hebt de sleutel in uw handen of gij deze deur, en hoe gij deze deur zult openen. 









Dan nu terug naar het punt wat gij zijt: gij zijt Onze broeder in de geest, 

Onze discipel in de stof, 

met Ons werkend, opdat de lotus van het bewustzijn zich in volle schoonheid zal openen. 



Bezin u hierover, 

reik verder dan uw denken, 

kom dieper in uw gevoel. 

De lotus zal zich openen, 

het juweel zal zodanig stralen 

dat ieder hart in deze straling zal worden ingebed. 

Besef gij allen uw verantwoordelijkheden, 

niet in plicht en zwaarte, 

doch in vrede en vreugde. 

Het Licht is gevestigd. 



Aum 





Gezegend zij God, de schitterende 

06-01-1989, 1     Utrecht, bijeenkomst, Meester Inayat Gezegend zij God, de schitterende. 

Hij die is in alle vormen, Hij die is in u, in al wat bestaat. 

Hij die verbindt, Hij die kan scheiden, 

Hij die kan samenvoegen al wat is ontbonden en gedeeld, opdat eens zal komen Zijn Rijk van vrede. 



Gij broeders en zusters in de geest, 

gij zijt de beweging waar deze avond over werd gesproken, gij zijt individueel en collectief de punt van de spiraal. 



Zo bid Ik u, Ik uw Broeder Inayat, Ik dienaar, Ik bid u: wil u verenigen met elkander, juist vanuit uw eigen zijn, opdat deze verscheidenheid van zijn niet verloren zal gaan. 







Deze verscheidenheid van zijn is de duizendbladige lotus, waarvan gij mens het hart zijt. 



Salaam 





In al hetgeen u is gezegd deze avond 

06-01-1989, 2     Utrecht, bijeenkomst, Meester Morya Vervolg op eerste tekst. 



Mijn broeders en zusters, 

in al hetgeen u is gezegd deze avond, 

zovele andere avonden in uw leven, zovele momenten in uw leven, die in u hebben aangeraakt een punt van herkenning, waardoor gij kond komen tot vernieuwing in uzelve, vernieuwing van een zodanige kracht en beweging, dat gij kond komen tot een nieuwe creativiteit, hetgeen een uitdrukking is van uw hoogste Zijn in uzelf. 



In het komende tijdperk zult gij allen, en Ik zeg u: gij allen zodanig gewekt worden in uzelve 

dat gij niet anders kunt zijn dan leven vanuit de geest in uzelf. 

En gij zult deze geest van God in uzelve tot de hoogste erkenning brengen en het in uw broeder en zuster zodanig herkennen dat gij ook hen zult kunnen stimuleren tot erkenning. 



En slechts zo Mijn geliefden, 

zal het gehele bewustzijn over deze schone planeet tot vernieuwing kunnen komen. 

Honger, dood en armoede, 

lijden en pijn, 

zij waren rond op de vleugelslag van de heilige Geest, want Ik zeg u, dat al hetgeen over u komt 

u niet van een straffende god wordt gezonden, doch is hetgeen gij mensheid als mensheid opzendt. 

En dit hoeft u niet te brengen in schuld en in boete. 







Het enige waar het u mag brengen is tot een hoger en een dieper bewustzijn hoe gij mens zoud kunnen handelen met uw eigen verantwoordelijkheden, hoe gij mens God herkennend in uzelve, 

uw broeder en uw zuster, levend in lijden, in grote nood, zodanig de hand zult gaan reiken 

dat uw broeder en uw zuster niet in afhankelijkheid van u zal verkeren, dat uw broeder en uw zuster, levend in lijden, met dat respect en die eerbied bejegend zal worden waar zij recht op hebben. 



De tekenen hebben Ons ertoe gebracht 

Ons directer en duidelijker over de gehele wereld te manifesteren. 

De tekenen zijn zodanig dat zij hebben opgeroepen een nieuwe spiraal van een nieuw bewustzijn. 

En wederom, gij mens, als mensheid, zijt hier verantwoordelijk voor. 

En zo volgt gij uw eigen evolutieproces. 

En denkt niet dat gij dit passief doet, 

of dat het over u heen komt rollen als een golf van de zee. 

Gij zijt de zee, 

gij veroorzaakt de winden en de stormen, 

gij veroorzaakt de golven en de branding, 

gij zijt het bewustzijn van God, in materie gerealiseerd. 



Het groeien van uw bewustzijn van God 

zal nieuwe stormen oproepen, 

zodat huizenhoge golven u zullen lijken te overspoelen. 

Doch Ik zeg u 

ook deze overspoeling is lichtende duisternis. 

En dit is geen paradox, doch zij is een kosmische wet. 



Door duisternis zal de mens het licht zoeken, daarvoor werken, en moeite voor doen om het te vinden. 

Eeuwen en eeuwen is dit zo gegaan. 

Doch nu hebt gij, vanuit uw eigen evolutieproces, een zodanige oproep gedaan 

dat hierdoor een transformatieproces kon gaan komen, een transformatieproces geboren uit een nieuw spiritueel besef. 





Een nieuw spiritueel besef van de eigen verantwoordelijkheid en het niet meer willen en kunnen plaatsen buiten zichzelve, op autoriteiten, hetzij geestelijk of wereldlijk, zelfs niet op instituten, ook geen kerkelijke instituten. 



Want Ik zeg u: 

God is in alles. 

Is niet een kerk, is niet een groepering, is niet een naam; is een eenheid van zijn, 

waar gij mens, en ook Wij, wezens in de geest, delen van zijn. 

De tijd is daar 

dat gij mens in een zo grote openheid van bewustzijn zult geraken dat gij u geheel vrijwillig, vanuit uw eigen heilige vrije wil, wilt verbinden met Ons in de geest. 

En gij zult ervaren hoe gij daardoor 

niet in gemakzucht, met uw armen over elkander kunt gaan zitten, doch dat gij juist hierdoor 

tot grotere creativiteit wordt gebracht. 

Dat gij uw mentaal vermogen 

nu op een andere, en vernieuwende wijze zult gaan richten. 

Dat gij de zwaarte van materie, die u eeuwenlang heeft gekluisterd, nu kunt verlichten, 

niet van u afschudden, want gij zijt, in dit leven, ook materie. 



En zo zeg Ik u, Ik uw Broeder Morya, Ik dienaar der mensheid, dat u en Ik, en Wij allen hier in de geest, en gij allen in de stof, tot een zeer diepe, en nieuwe, 

verwerking, uitwerking en doorwerking zult gaan komen, opdat materie, waaruit gij en uw wereld bestaat, doorgeest zal worden. 



Dit heeft tot consequentie 

dat de materie steeds dieper, steeds harder van zich zal doen spreken. 

En dat gij hierin de tekenen zult onderkennen waartoe, waarom en waarheen geest het bewustzijn kan leiden. 









Wanneer een mens het water tot de lippen heeft, het water der materie, de zwaarte van materie, zal in die mens eindelijk 

de schreeuw om verlossing, de schreeuw om God in zichzelve zo duidelijk, over de gehele wereld, weerklinken, dat alleen door deze grote wanhoopsschreeuw 

in daden, in denken en spreken en handelen omgezet, tot waarachtige regulatie, transformatie 

van al het lijden in uw wereld zal kunnen leiden. 



Groot is uw taak, 

doch niet zo groot dat gij u daardoor verpletterd zult voelen. 

Want niets kan tot u komen wat niet in uzelve is ingebed. 

Doch Ik zeg u dat waarachtige vernieuwing, 

met werkelijke stoffelijke consequenties van dien, slechts kan komen indien gij mensen elkander de hand reikt. 

En juist vanuit uw eigen zijn, 

niet overvleugelend of verwerpend de ander, 

doch juist vanuit dit heilige eigen zijn, 

de vleugelslag van de heilige Geest 

u tot werkelijke broederschap zal geleiden. 



Ik bid u, gij allen 

om in deze strijd, die een liefdesstrijd is, van licht, dan Ons, uw Broeders in de geest, bewust te betrekken en te durven overschrijden de grens die gij mens hebt getrokken tussen leven en de dood, 

die is geen dood, geen vernietiging, geen einde, doch een leven in een subtielere, in een fijnstoffelijke dimensie. 

Ik bid u, 

wanneer gij kunt accepteren 

dat gij zijt geest, levend in de grofstoffelijke materie, en dat gij zijt, omdát gij zijt geest, in eenheid met Ons, de wereld van de geest, het goddelijk zijn in een subtielere dimensie, gij daardoor een totale vernieuwing schept 

in uw denken, in uw wetenschap, in uw maatschappij, in uw verkeer van volk tot volk, van ras tot ras. 





Bezin u hierop. 

Begrijp dat Wij, gaand over de wereld, Wij wezens in de geest, al die mensen, al diegenen die zich openstellen willen geleiden en begeleiden 

opdat in ieder mens, 

vanuit de eigen zelfstandigheid, vanuit de eigen vrijheid, een werkelijke eenheid 

met dit goddelijk Zijn 

in al de geestelijke dimensies kan gaan komen. 



En nooit zult gij Ons oproepen, 

nooit zult gij zonder eerbied of respect uzelve open stellen. 

Gij zult in de hoogste eerbied en respect, 

in uw eigen gelijkwaardigheid 

van de mens die gij zijt, de geest die gij zijt, met Ons, in uw diepste zijn, tot eenheid komen. 

In uw meditaties verbindt gij u met Ons. 

In uw gezuiverde denken spreken en handelen realiseert gij Ons. 

Zo transformeert gij - en Wij - uw wereld. 



Zo wil dan nu enkele ogenblikken in stilte in uzelve zijn, opdat Mijn hoogste Broeder, de Christus, tot u kan spreken. 





Mijn geliefden 

06-01-1989, 3     Utrecht, bijeenkomst, de Christus Vervolg op vorige tekst. 



Mijn geliefden, 

Mijn Broeders spraken tot u 

opdat uw hart geopend zoud worden 

en gij Mij daardoor 

in uw hart tot uw diepste herkenning zoud kunnen brengen. 

Niets van wat is gezegd, 

niets van wat u wordt gegeven 

zal kunnen ingaan tegen uw eigen zijn, 

uw eigen goddelijk zijn in uzelve. 





En gij allen, gij zijt nu 

door de aanraking in uw bewustzijn, niet alleen nu, doch zo lange tijd, nu zover in uzelve genaderd 

tot een diepe, vrije, liefdevolle eenheid met Mij, Ik die al zolang aan uw harten klop. 



Want Ik zeg u 

geen kennis, geen weten, geen materiële welvaart, titels, schittering kan die vrede, die eenheid van geest in uzelve brengen dan alleen de liefde in uw hart, 

de liefde, voorwaar in uw wereld zo vaak ten onrechte gebruikt, de liefde nu, 

door uzelf, door uw zijn van geest, van God in uzelf hersteld in haar ware glorie. 

De liefde die is 

lankmoedig, zonder oordeel of veroordeel, 

die zichzelve niet zoekt, doch geeft. 

Voorwaar Ik zeg u 

dat gij mens deze liefde in uzelve volledig 

in de woning van uw hart aanwezig hebt. 



Ieder mens wordt in de stormen des levens 

zo vaak en zoveel meegevoerd en bewogen, 

dat de mens de herkenning van deze liefde in zichzelf vaak heeft versluierd, soms denkt kwijt te zijn, zoekgeraakte te zijn. 

Mijn geliefden, 

Ik geef u nieuwe hoop, 

want Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u 

gij zijt de liefde in uzelve, 

zo gij wilt gaan leren onderscheiden 

hoe materie in al haar vormgevingen u kan kluisteren in uzelve. 

En deze onderscheiding: het licht in de duisternis het goddelijk zijn, 

zal u brengen tot de diepste herkenning, 

ín deze liefde, in uzelve, voor uw naaste. 









Zo open nu uw hart, 

zo wees dan nu in diepe stilte, in eerbied. 

Voel diep in uw zijn de aanraking in uzelf. 

Laat los al hetgeen u heeft bevangen en gebonden en kom tot Mij, 

Ik ben in u. 

Ik bid u, wees één met Mij, 

opdat de liefde zal overwinnen in dit, uw wereld. 



In uw leven van alledag zult gij moeten staan in de materie, doch laat dit staan in de materie geschieden 

vanuit de eenheid met Mij, die is in uw hart, die mocht zijn uw Voorganger, zo lang geleden, en nog steeds mag zijn uw Geleider en Begeleider. 



Diepste genade van vergeving in uzelve, voor uzelve, over levens heen, vergeving voor die ander die u leed heeft aangedaan, vergeving zo groot dat gij niet meer hoeft te vergeven, dat gij kunt zijn nu in mededogen. 



Diepste overgave in het zijn in God, in de Vader, mijn kleine wil is Uw wil, 

Uw zijn in mij laat mij zijn in U. 

Zo zult gij komen, zult gij zijn 

in een zo grote genade van geest 

dat gij uw stuk van uw weg, 

dat gij uw eigen evolutieproces zult kunnen volbrengen op een dieper en intenser niveau dan gij tot nu toe hebt volbracht. 

Dieper en intenser, 

omdat gij nu bewust met Mij in deze eenheid wilt zijn, opdat de Vader zich nog dieper kan manifesteren. 



Zo, daar waar mensen zijn, 

waar zij samen zijn in Mijn Naam, daar ben Ik en verbind, en zo zijt gij nu verbonden met al diegenen over de gehele wereld die nu in Mijn Naam in Gods liefde zijn. 







Zegen over uw pad, 

zegen in uw lijden, 

zodanig zegen dat dit lijden u mag brengen 

tot de liefde, de liefde van de diepste overgave, de liefde van de eenheid Gods. 



Geest daalt neer, 

Geest is in u. 



Om 





Kom in uw stilte 


03-02-1989      telefoongesprek 

Kom in uw stilte. 

Gij zult uw trillingen zodanig omvormen 

dat Wij erin kunnen doordringen. 

Zo gij wilt kunt gij in totale eenheid met Ons meestromen en meedeinen. 

Zoals het riet dat buigt maar niet breekt. 

Na de storm richt het zich op in nieuwe kracht en schoonheid. 

Zo breng nu uw persoonlijkheid in de totaliteit van Geest. 





In de liefde zijt gij verbonden 

05-04-1989, 1     Enschede, gesprek, Broeder Inayat deelnemers gesprek Zohra, Ellen, Pim, Kees 



In de liefde zijt gij verbonden, 

vanuit de liefde zijt gij ontstaan, 

door de liefde zult gij verder samen werken, 

met de liefde zult gij komen tot éénwording. 



Mijn geliefde broeders en zusters, 

zie uw Broeder Inayat spreekt tot u. 









Verbinden is het woord voor de nabije toekomst. 

Verbinden, opdat er eenheid zal kunnen ontstaan. 

Waarop, als op vleugelen van Geest, 

de Vader zich door de Zoon zich kan manifesteren en realiseren in uw materie. 

Gij allen zijt de Zoon. 

Gij komt voort uit de Vader 

en gij zult terugkeren, 

na wegen 

van lengte, die gij zelf zult bepalen, 

wederom tot de Vader, tot de eenheid van Geest. 

In het kosmisch spel tussen ontstaan en terugkeer zijt gij uw eigen meester. 

In het geëvolueerde bewustzijn wat gij mens nu hebt, tot uw beschikking hebt, 

zijt gij nu vrij om datgene hetgeen tot u is gekomen in leringen, 

dichtstbijzijnde psychosofie, misschien verder weg uit andere geschriften, uw christelijke achtergronden, 

zult gij mens nu 

die lering tot u nemen 

waardoor gij zeer bewust uw Zoon-zijn zult gaan realiseren. 

En Ik zeg u dat het realiseren van uw Zoon-zijn voor uw wereld nu op dit moment het allerbelangrijkste is. 

Het mededogen met uw wereld, met de schepping Gods heeft van de geestelijke wereld en de stoffelijke wereld opnieuw een eenheid gemaakt. 



Liefde is de kelk waaruit wij allen drinken. 

Slechts liefde zal het kunnen volbrengen. 

Liefde is belangeloos. 

Liefde is zijn in God, in volledige overgave. 

Liefde is niet stoelend op egoïsch bewustzijn, op egoïsche begeertes, of egoïsche bevestigingen. 

En zie, dit zal in de eerstkomende tijd tot u komen. 

Zie toe dat gij het zult herkennen. 







En weet dat het in uw vermogen ligt om hieraan uw eigen aandeel bij te dragen, 

juist gij, in uw zijn. 



Veel water zal nog tot de zee moeten vloeien 

voordat de realisatie van het Plan werkelijkheid zal zijn. 

Doch ieders aandeel is onontbeerlijk. 

Gedenk deze woorden. 



Ik groet u in liefde. 

De dienaar en uw Broeder Inayat. 





Zo de liefde is de brug die geslagen zal worden 05-04-1989, 2     Enschede, gesprek, Broeder Morya deelnemers Zohra, Ellen, Pim, Kees 



Zo de liefde is de brug die geslagen zal worden tussen mensen, tussen zielen, 

tussen de wereld van de geest en de wereld van de materie, zo zeg Ik u, Ik uw Broeder Morya, 

dat het tijdperk nu komend is 

dat deze brug, gedragen door de zuilen der liefde, slechts zijn bestaan kan vinden 

zo gij mensen daar nu bewust, in volle vrijheid, voor zult kiezen. 

Gij hebt de vrijheid van uw eigen keuze. 

En denk niet, dat 

hoever gij ook reeds zijt gevorderd op de weg naar spiritualiteit, hoever gij ook zijt gevorderd in esoterische wijsheid, hoe verre gij ook zijt gevorderd in uw eigen denken, in uw eigen zijn, in uw eigen interpretatie, 

dit u zal vrijwaren 

om de weg der doorleving en beleving, 

de weg van ervaring te gaan. 











Vannacht zei Ik tot u, gij Zohra, dat gij u zoud richten tot hen die u zijn toevertrouwd, opdat gij hen kond zoud doen 

dat de Geest van een grotere en een hogere dimensie is dan ook de spirituele mens van nu zich denkt. 

Dat al deze denkpatronen hun dienst hebben gedaan, hun waarden hebben gegeven, 

doch nu losgelaten moeten worden, 

opdat nog diepere waarden tot onderkenning en herkenning in het menselijk bewustzijn zullen kunnen gaan plaatsvinden. 



Zo zeg Ik u, en gij medebroeders en zuster, 

dat gij allen de verantwoordelijkheid hebt om ieder ander, iedere naaste door uw eigen uitstraling, uw eigen bescheidenheid en terughoudendheid de juiste proporties van geest te doen doordringen. 

Het is Ons een zorg 

dat in het menselijk bestaan geest zodanig wordt gematerialiseerd dat zij lijkt te worden materie met een vleugje geest. 

Doch Ik zeg u dat hetgeen dat tot u zal komen in de komende tijd van u allen een zo diepe erkenning en herkenning van het goddelijke vraagt, dat gij al hetgeen gij tot nu toe vanuit de leringen tot u hebt genomen aan een nieuw waardeoordeel zult moeten gaan onderwerpen. 

Een waardeoordeel gebaseerd op het weten 

dat Geest is het loslaten van alle dwang van materie, tot in de kleinste cellen in uzelf aanwezig. 

En dit is geen opruiing 

om de dwang van uw maatschappelijke stelsels af te werpen, doch dit is u aanreikend 

een groter vermogen om tot een diepere waardeoordeling te kunnen geraken. 

Gij zult dit namelijk nodig hebben voor de tijden die gaan komen. 

Van u zal gevraagd worden te verklaren 

en enigszins uitleg te geven, 

voor zover dat mogelijk is, in uw beperkte menselijke zijn. 

Gij zult dat slechts kunnen 

indien gij in uzelf de diepte, de grootheid van geest zult kunnen en willen toestaan in uzelf te komen. 







Zo gedenk deze Mijne woorden in de komende tijden. 

En probeer om ze niet te zien als een parabel, als een cryptogram, of als mistige mystieke gezegden vanuit de sferen, doch als een werkmateriaal wat u nu wordt aangereikt om uw pad en uw werk te verlichten. 

Zo zijn Wij u van node, zoals gij Ons van node zijt. 

En in deze samenwerking bid Ik u: 

tracht te werken, in al wat dagelijks tot u komt, met het besef van de achtergrond van deze Mijne woorden. 



Ik dank u, 

Ik dienaar en Broeder Morya. 





Salaam Allah akbar 

16-04-1989, 1     Bilthoven, viering, Broeder Inayat viering "Opgang naar geest" 



Salaam Allah akbar. 

Uw Broeder Inayat, dienaar der mensheid, spreekt tot u. 

Gij zijt nu verbonden met de wereld van de geest. 

Uw broeders en zusters in de geest zijn met u verenigd, opdat gij mens in uw wereld deze verbinding van geest tot een reële werkelijkheid zult kunnen maken. 



In Mijn leven als Inayat, Hazrat Inayat Khan heb ik Mij gegeven opdat er een flits van begrip zou kunnen komen in uw wereld, o gij mens, hoe uw wereld een wereld van liefde en schoonheid zou kunnen zijn, indien gij mens elkaar de hand zoud geven. 

En hiermede wordt bedoeld 

indien gij mens, vanover de gehele wereld, 

vanuit al uw achtergronden, uw verschillende religies, uw verschillende sociale maatschappelijke achtergronden, uw verschillend denken, 

tot één begrip zoud kunnen komen 

dat gij en Wij zijn een realisatie van het goddelijk Zijn. 

Hij, de Schitterende, Hij, de Allerhoogste, Allah akbar zij met u. 





Zo spreekt dan nu tot u uw Broeder Morya 16-04-1989, 2     Bilthoven, viering, Broeder Morya viering "Opgang naar geest" 



Zo spreekt dan nu tot u uw Broeder Morya, 

Hij die is de kracht der vernieuwing, nu gaande over de wereld, opdat eenheid van geest in de materie tot werkelijkheid zal worden. 



Gij hier aanwezig, gij broeders en zusters, 

ziet hoe gij door uw zijn hier op deze middag, in deze verbinding die gij uzelf hebt aangericht, een krans van licht hebt gelegd 

die duisternis zal verlichten. 

Want Ik zeg u dat Wij over de gehele wereld met u zijn, Wij, uw Broeders in de geest, dienaren der mensheid, doch dat Wij van node zijn 

uw menselijke energieën, uw menselijke hulp, de menselijke overgave aan de geest Gods in uzelf. 

Er is nu een tendens over de gehele wereld gaand van vernieuwing 

opdat uw en ook Onze wereld gespaard zal worden voor vernietiging. 

En gij mens hebt dat in uw vermogen 

om deze tendens te laten uitgroeien tot een zodanig vuur van licht, gaand, zich uitstortend in het gehele universum, in uw wereld, uw planeet. 



Geest zal slechts in materie gerealiseerd kunnen worden wanneer materie zover is geraakt 

dat zij weet niet haar eigen vervulling te zijn, doch dat zij is realisatie van geest. 

Dit inzicht begint nu langzaam door te dringen in uw maatschappelijke stelsels, in wetenschap, in ieder mens, overal in die gradatie van niveau van bewustzijn die het oproept. 













Edoch, Ik zeg u 

dat hoe klein ook dit besef in mensen, in uw stelsels, in uw wetenschap is, zij de poort is tot vernieuwing 

en dat deze poort, nu nog klein en onaanzienlijk, straks zal zijn een poort van licht 

waar dit gehele universum, uw wereld, uw planeet doorheen zal gaan. 



Begrijp o mens 

dat de mate van bewustzijn 

die gij mens in uw stoffelijk leven, in uw geestelijk leven opzendt, de oproep is tot een zodanige respons van geestelijke energieën dat dit bewustzijn, deze vernieuwing in een nieuwe spiraal kan geraken. 

Wat houdt deze vernieuwing in? 

Zij houdt in dat gij mens 

tot het diepste bewustzijn zult komen dat gij een eenheid Gods zijt, en in alle gradaties van niveau zal dit tot uw bewustzijn doordringen. 

In uw menselijke persoonlijkheid zoekt gij uw eigen bevestigingen. 

In uw menselijke persoonlijkheid wilt gij zijn die gij zijt in uw stoffelijke leven. 

Dit is goed, dit hebt gij nodig, 

totdat gij zijt aangeland op het punt 

waar een dieper besef in uw bewustzijn is doorgedrongen, namelijk dat gij als de menselijke persoonlijkheid die gij zijt een zo diepe verantwoordelijkheid hebt, 

een zo grote kracht en macht in uzelf hebt 

om te zijn een werkelijke realisatie van de geest Gods. 

Hiertoe hebt gij alle hulp nodig die u nu vanuit de sferen wordt aangereikt. 

Zo wees dan met Ons, 

opdat dit nieuwe bewustzijn zich werkelijk in stof, in materie kan realiseren. 



Spreken hierover, denken hierover, verkeren in een staat van extase, Ik zeg u, is niet wat werkelijk gevraagd wordt. 

Van u mensen levend in de stof, wordt gevraagd datgene hetgeen gij in uw bewustzijn hebt, 

te zijn een deel van de geest Gods, 

dan ook zeer reëel in uw dagelijks leven tot uitdrukking te brengen. 





Hoe kunt gij dit tot uitdrukking brengen? 

Zo kijk naar uw broeder en uw zuster naast u 

in uw dagelijks leven, op uw werk, in al hetgeen gij doet, en zie dan in de fouten, de tekortkomingen, de negatieve aspecten, hetgeen gij ziet in uw naaste, uw broeder en uw zuster, hoe daarin zijn verborgen 

uw eigen negatieve aspecten, tekortkomingen, onvolmaaktheden. 



Wij vragen van u, Wij uw Broeders in de geest, ten diepste in uzelf uzelve te beraden over hetgeen u nu wordt aangereikt. 

Spiritualiteit, werkelijke opgang naar geest 

is niet het spreken met mooie woorden, 

is niet kennis, hogere kennis, 

is niet het verfraaien van al hetgeen u ten dienste staat, doch is God zelve te brengen in uw daadwerkelijke zijn als de mens die gij zijt op de plaats die gij inneemt. 

Geven en vergeven leidt tot herstel, regulatie en transformatie van al de oude kosmische en karmische gebondenheden. 

Wij allen, gij in de stof, en Wij in de geest kunnen nimmer ontkomen aan de kosmische wetmatigheden daar Wij zelf deze kosmische wetmatigheden zijn. 

Zo zeg Ik u 

bundel dan nu uzelf tezamen, opdat gij werkelijk kunt zijn de realisatie van de geest Gods. 

Heb uzelf lief, en heb uw naaste lief zoals gij uzelf zoud liefhebben. 

Herken uw eigen onvolmaaktheden in datgene wat tot u komt. 

En durf dan te zijn, gij mens van deze tijd, 

die vlam van licht in uzelve, 

zich delend 

en verbindend in eenwording met al degenen om u heen. 

Slechts zo kunnen Wij, de Begeleiding vanuit de geest, met u tot een vernieuwde wereld met een nieuwe hemel geraken. 

Zo sprak tot u, in een diepe verbondenheid, uw Broeder Morya. 













Mijn geliefden, open uw hart voor Mij 16-04-1989, 3     Bilthoven, viering, de Christus viering "Opgang naar geest" 



Mijn geliefden, 

open uw hart voor Mij. 

Zie, wederom klop Ik aan uw hart, 

Ik die u tweeduizend jaar geleden voor mocht gaan, opdat gij de poort der liefde zoud herkennen in uzelve. 

Zo open dan uw hart voor Mij, 

opdat gij en Ik tot een duurzaam Wij zullen geraken. 

Tweeduizend jaar lang heb Ik in vele vormen uw Geleider mogen zijn. 

In dit nieuwe tijdperk zijt gij mens in uw volle vrijheid om met Mij in een diepe verbondenheid te geraken, niet meer gebaseerd op al hetgeen u in de voorbije eeuwen tot een dwangmatigheid heeft gebracht. 



Gij mens van deze tijd 

zijt nu in een zodanige vrijheid van geest, 

in een zo diep vermogen in liefde te zijn, 

dat gij mens van deze tijd uw wereld kunt redden van de liefdeloosheid, de haat, al de duisternis die over uw wereld waart. 

Gij mens, gij hart van Mijn hart, 

ontwaakt, opdat in de herkenning van u en Mij die nieuwe mens zijn plaats durft in te nemen, zijn plaats in uw wereld zodanig durft in te nemen dat deze nieuwe mens een uitstraling van liefde zal krijgen, zodanig in hemzelf ingebed 

dat deze uitstraling van liefde juist diegenen zal raken, juist daar waar de herkenning van liefde in het eigen zijn nog moeilijk is, nog door lijden en verdriet werd versluierd. 



Wanneer gij mens in uzelve 

God, de Vader, het Zijn, uw eigen hoogste zijn als diepste bron erkent, 

zult gij de kracht hebben deze erkenning in uw woorden, uw gedachten en uw daden tot liefde te transformeren. 





Voorwaar Ik zeg u 

dit zijn geen loze woorden, doch kosmische wetmatigheden. 

Kom mens, voel Mij nu diep in uzelf, ervaar Mij, ervaar hetgeen Ik mag representeren, Ik de Christus in u, 

maar ook Ik ben slechts de dienaar Gods. 

Ook de Christus was, in hetgeen Hij heeft volbracht, de dienaar Gods. 

En gij mens, gij zijt allen een Christus in uzelve. 

Los van alle vormen, vrij van alle dwang, 

zijt gij in uzelve een Christus, een dienaar Gods, een goddelijke Vlam. 



Leed, lijden zal geen mens bespaard kunnen zijn. 

Leed, lijden, het zich daaraan ontworstelen geeft u een zodanige kracht dat gij mens tot vernieuwing kunt geraken. 

Vervloek niet het lijden. 

Wees dankbaar voor de positieve aspecten die in lijden verweven zijn. 

Zo bid Ik u, open uw hart, en aanvaard en ervaar de liefde Gods in uzelve. 

Zo hef uw hart omhoog, sursum corda. 

En verheug u met Mij over al diegenen die net als u, op vele plaatsen in uw wereld zich verbinden en zich vernieuwen, opdat er eens zal komen een door liefde gedragen wereld, in een door liefde ontvangen hemel. 

Dat de zegen des Allerhoogsten over u zij, in u zij, u, de nieuwe mens, staand op de drempel van een nieuw tijdperk. 

God zij met u. 



Amen 





Alles zal en kan alleen gebeuren op alle niveaus 27-04-1989      



Alles zal en kan alleen gebeuren op alle niveaus zoals vanuit de geest in eenheid met de geest in de materie zal worden volbracht. 

Daar hebben Wij allen, die geest in materie vertegenwoordigen, onze eigen collectieve en individuele rol in. 





Iedere persoonlijkheid, daar zij geest in materie vertegenwoordigt, heeft daar de eigen jakobsladder voor nodig. 

Iedere trede is de eigen moeizame, soms vreugdevolle klim, totdat voor iedere persoonlijkheid 

op de eigen tijd, in de eigen context en niveau duidelijk is geworden dat de jakobsladder in geest niet bestaat. 

Zij ontleent haar bestaansrecht alleen aan de klim van de persoonlijkheid, totdat het moment is aangebroken dat de persoonlijkheid bewust is geworden van de eigen eenheid met geest. 

Dit kan alleen geschieden 

door de mate van bewustzijn van de eigen geest ín de persoonlijkheid, voor ieder mens anders en afhankelijk van begrip van de geest in eigen totaliteit. 

Zo zal ieder mens alleen tot het inzicht van dit begrip komen. 





Ik zal u geven de tekenen des hemels 


20-05-1989, 1     Enschede, gesprek 

deelnemers gesprek: Ellen, Pim, Magnolia, Anna, Han, Kees bij Zohra thuis. 

Vraag Pim: wat versta je onder de tekenen des hemels? 



Ik zal u geven de tekenen des hemels. 

En gij allen zult deze tekenen herkennen vanuit Mijn zijn. 

Zo zal de gehele mensheid hiervoor open gaan 

en gij zult deze tekenen plaatsen in uw bewustzijn, opdat uw geëvolueerde bewustzijn daarmede kan gaan werken. 

Zo zult gij langzaamaan - want de weg is lang - 

hetgeen u in uw evolutie ten dienste staat, 

in dienst brengen van geest, 

opdat gij zult zijn een eenheid van stof en geest. 



De tekenen des hemels 

zullen zich in gradatie van niveau over de gehele wereld openbaren, en zo zult gij zien, en zelf kunnen, in liefde kunnen plaatsen in welke niveaus de tekenen des hemels zich zullen realiseren. 









En Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u, dat elk niveau gewenst is, dat elk niveau van node is voor uw eigen evolutieproces. 

Onderken en herken, oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld zult worden. 

Gij zult Mij herkennen in al het gegevene. 



Aum 





Gij zult gaan onderkennen 


20-05-1989, 2     Enschede, gesprek 

Pim: Ja, maar je zei straks dat Zij ook erbij betrokken willen worden. 

En jij bent dus het 'middel' om het ons duidelijk te maken. 

Daarom deze vraag: hebben Ze ook een speciale boodschap voor ons misschien? 



Gij zult gaan onderkennen 

dat Zohra niet het enige middel is tot contact met de geest, met Ons. 

Doch voorwaar Ik zeg u, in hetgene wat voor u is gegeven in dit land zal zij bemiddelaar zijn. 

In vele andere hebben Wij zo Onze eigen middelaars. 

Wij willen betrokken zijn met uw wereld 

omdat er niet is 'uw wereld en Onze wereld', 

doch slechts één universum, één land van hoop, vrede en liefde. 

En Ik zeg u dat in hetgeen is gegeven voor u allen, in dit land, waartoe gij zijt geroepen, vanuit uw eigen zijn en inspiratie, gij gebruik moogt maken van deze middelaar, 

opdat hetgeen Wij tot u kunnen richten 

op die juiste wijze ontvangen kan worden, 

waardoor gij in uw materiële zijn, uw materiële stelsels, het juiste gebruik zult kunnen maken 

van hetgeen Wij u zullen geven. 



Niets zult gij onderschatten, niets zult gij overschatten. 

Gij zult alles plaatsen in die context waarin het is gegeven. 

In dit nieuwe tijdperk heeft de mens niet van node zich geheel in devotie en aanbidding over te geven. 







De mens is wel van node te zijn in eerbied en respect voor hetgeen vanuit de geest in hemzelf duidelijk zal worden. 

Bemiddelaar is een functie, 

zo waardeer deze functie in die waarden die zijn gegeven. 

In uw wetenschappelijke stelsels zult gij binnen korte tijd nieuwe kennis in uw denken, in uw brein aangereikt krijgen. 

De hersenfuncties zullen gaan leren op een andere wijze te gaan functioneren. Uitleg hierover zal later gegeven worden. 

Hoe hoger het niveau van ontvangst, 

hoe dieper en hoger de kennis zal zijn, u gegeven. 

Doch Ik zeg u 

gebruik deze kennis slechts zodanig dat zij kan dienen tot het herenigen der gehele mensheid 

in hoop, vrede en liefde. 

Ook kennis is slechts een onderdeel van het plan Gods, zij is niet de vervulling. 

Zij zal u niet brengen in de vervulling. 

Zij zal u slechts zijn een lamp ten uwen voet, opdat gij de weg zult kunnen verlichten, met liefde, vrede en hoop. 





De kansen hierin gelegen 

20-05-1989, 3     Enschede , gesprek, Meester Morya Pim: Ik heb een vraag voor aanstaande donderdag, bij die aanbieding van het nationaal beleidsplan. Het rapport 'hoe zetten wij de tering naar de nering' is .. het idee. 

Welke kans is daarin gelegen? 



De kansen hierin gelegen zijn 

dat gij uw maatschappij tot vernieuwende inzichten brengt. 

Dat in de bewustzijns van mensen 

de onvrede die nu reeds heeft plaatsgevonden in deze bewustzijns, nu gericht kan gaan worden op verbetering en op vernieuwing. 

Indien gij niet 

- en met gij wordt niet slechts u bedoeld, doch allen met u - 

indien gij niet gericht zijt op eigen belang, op eigen eer dan zult gij een zodanige uitstraling van energieën aan dit project kunnen verbinden, 

dat zij bij andere mensen respons oproept. 





Veel in dit land staat nu op het punt herzien te worden. 

Oude patronen brokkelen af, nieuwe inzichten gaan zich vormen. 

De mens komt tot het begrip dat er meer is dan zelfs zijn kennis kan bevroeden. 

Ik zeg u, Wij zaaien, opdat de Heer zal kunnen maaien, doch gij broeders en zusters in de geest, en in de stof, zult zijn de ploeg die de akker gereed maakt. 



Het project hetgeen gij zojuist noemde, is van zeer grote waarde. 

Doch zij zal in haar totaliteit aangevuld 

en nog nieuwe en verbeterde versies van node zijn. 

Hoe dit zal geschieden is niet aan Ons om dat nu te geven, daar uw eigen inspiratie, gij allen, de toppen van uw kunnen nu moet gaan bestijgen. 

Uw inspiratie is de bodem waarin Wij kunnen zaaien. 

Wij voeren dus op deze inspiratie tot een zodanig niveau dat Wij het zaad geven. 



Ik mag u waarschuwen dat gij allen hetgeen is gegeven met een bepaalde nuchterheid en neutraliteit ten berde zult brengen. 

Indien gij de waarden te zwaar maakt, zullen zij ontkend worden. 

Hoed u daarvoor. 

Indien gij de waarden zult ontkennen, zal het zich tegen u keren. 

Hoed u daarvoor. 

Zo zeg Ik u, gij zult balanceren op het scherp van de snede. En slechts uw eigen onderscheidingsvermogen, in liefde en zuiverheid, zal bepalen hoe gij het evenwicht zult bewaren. 



Ik groet u, Morya. 





















In het woud der vele verwachtingen 03-06-1989, 1     Ubbergen, studiedag, Broeder Morya Studiedag Logosacademie 



In het woud der vele verwachtingen, 

het woud der vele esoterische, geestelijke groeperingen, in hen allen die zich hebben opengesteld om de geest tot zich toe te laten, in dit woud zijt gij mensheid ingebed. 

En de komende tijden zult gij, juist gij op uw eigen voeten moeten staan, in een zo grote kracht en verantwoordelijkheid vanuit uw zijn, die gij u als mens in dit leven hebt gesteld. 



Zo zeg Ik u, Ik uw Broeder Morya, 

dat gij in u draagt de kracht van de Logos, 

dat gij zijt de verdichting van de Logos, 

dat gij de verdichting van de Logos in de materie vorm zult geven. 

Gij kunt dit op vele wijzen doen. 

Uw Broeders in de geest, met u verenigd door de liefde, reiken u aan twee wegen die voor u openstaan. 

Het is goed dat gij kennis vergaart, 

het is goed dat gij uw inzichten verdiept en vernieuwt. 

Het is goed dat gij deze kennis en inzichten in de materie vorm zult geven. 

Doch dan, dan komt gij op het voetspoor van uw hoogste Broeder, de Christus. 

Wee de mens die kennis heeft en inzichten en rijkdom: 

'en al sprak hij de tale der engelen, 

zo hij niet de liefde heeft, 

hij zal zijn als een rinkelend cymbaal'. 

In alle tijden heeft dit woord gespeeld, 

doch juist nu in dit nieuwe tijdperk is dit woord van nieuwe betekenis geworden. 

Het is heel gemakkelijk voor ieder mens om zijn naaste die minder weet, niet zulke diepe inzichten heeft, niet zulke grote verworvenheden heeft, 

ondergeschikt te maken aan het eigen zijn. 

En zo zal het ook veelal gebeuren, 

gebeurt het reeds over de gehele wereld heen, tot Onze diepe droefheid. 





Edoch Ik zeg u, 

uit duisternis wordt licht geboren. 

Deze diepe droefheid van Ons, doch die gij met Ons zult delen, vormt wederom de basis voor vernieuwing en herkenning van het gegeven. 

Door duisternis wordt licht geboren. 

De mens die in geestelijke onderdrukking zal geraken zal zich willen vrijmaken. 

En deze strijd om vrijheid 

zal degenen die deze wezens, deze mensen tot onvrijheid hebben gebracht, vernieuwing van inzichten brengen. 

En zo ziet gij hoe de spiraal der kosmische wetten draait, zonder onderbreking, zonder interventie van wie of wat dan ook. 





En tot u wil Ik spreken woorden van vreugde 


03-06-1989, 2     Ubbergen, studiedag 

En tot u wil Ik spreken 

woorden van vreugde, woorden van hoop, woorden van vernieuwing, opdat gij mensen niet ten onder zult gaan aan uw eigen verantwoordelijkheden, 

doch dat in u zal zijn de kracht van de hoop, de vreugde van de vernieuwing, 

het geluk van de liefde die gij in u hebt. 

Zo deel dan, om Zijnentwil, Hij die uw voorloper was, al hetgeen u is geschonken met uw naaste. 

Doch verhef u niet, wees in nederigheid 

en besef dat gij zijt een instrument des hemels. 

Niets is van u of voor u alleen, 

zelfs uw verworvenheden niet. 

Hoewel gij u die hebt verworven, 

hebt gij de schenkingen des hemels verkregen, ópdat gij u deze verworvenheden eigen kond maken. 













Gij mens van nu, gij mens verenigd in deze groepering, zijnd in het palet van kleuren waarvan gij allen uw eigen kleur vertegenwoordigt, 

gij mens Ik zeg u, 

sta op en verkondig het Woord, 

doch verkondig het in een zo diepe innerlijke eenheid met de Vader dat gij uzelve niet ziet als uw broeders hoeder, doch slechts als een mens die zijn hand uitsteekt en afwacht of de ander deze hand wil pakken. 

Slechts zo zult gij werkelijk de Logos doen uitwaaieren." 





Veel is afhankelijk 

03-06-1989, 3     Ubbergen, studiedag, Broeder Morya Veel, veel is afhankelijk hoe al deze groeperingen, al deze mensen met hetgeen zij zich hebben verworven 

zullen omgaan in de maatschappij. 

Uw wereld, uw maatschappij staat aan de vooravond van een totale vernieuwing. 

En iedere vernieuwing brengt consequenties met zich mee, in de materie, in de vormgeving, in de stof. 

En zo zullen vele oude vormen gaan verdwijnen, instorten. 

En daar staat dan die mens, bang, eenzaam, kwetsbaar, wanhopig. 



Gij mensen uit deze groep, uit zovele groeperingen als deze, Wij bidden u, wees dan in diepe stilte in uzelf, besef dan uw diepe verbinding met Ons, 

besef dan uw grote verantwoordelijkheid in liefde, niet in verplettering, niet in zwaarte, doch in lichtende vreugde. 

En zo zult gij met Ons in de geest 

een nieuwe wereld, een nieuwe maatschappij opbouwen. 

Doch Ik zeg u, 

bereid u voor op stormen die over u zullen gaan. 

Want de geest waait waar zij wil, 

en zo zal de geest de materie begeesteren, 

hetgeen betekent dat oude vormen, 





gebondenheden, geconditioneerdheden, denkpatronen, het denken der mensheid vernieuwd zal gaan worden. 

En ieder mens, hoe klein ook, hoe onaanzienlijk ook in uw ogen, heeft daar zijn eigen aandeel in. 



Zo roep Ik u op, Ik uw Broeder Morya, 

dat gij u nu diep in uzelf, 

uw eigen diepste verbinding in het zijn met de Vader, geheel door u heen laat zinderen 

in een ontzagwekkend, stil, diep, belangeloos beleven. 





En richt u dan nu 

03-06-1989, 4     Ubbergen, studiedag| 

Studiedag Logosacademie 



En richt u dan nu, 

vanuit dit stille, diepe, belangeloze liefdesbeleven in uzelf, richt u dan nu, 

los van uw eigen zijn van uw persoonlijkheid, uw materiële zijn, richt dan nu deze belangeloze liefdevolle energie die nu in u aanwezig is, u nu tot in uw diepste kern geraakt heeft, 

op uw wereld, op uw maatschappij, op al diegenen die leven in wanhoop, in uiterste nood, in eenzaamheid, in diepste verslagenheid. 

En richt u niet vanuit uzelve daarop, 

doch richt u op hen vanuit de geest, 

in diepste vergeving, in acceptatie, juist van al dit leed en al deze duisternis. 

En voel in uzelf hoe moeilijk dit is in uzelf. 

Doch gij kunt het, juist gij die Mijn voetsporen zult volgen. 



Kom tot uw diepste acceptatie in uzelve, uw eigen leven, al hetgeen dit leven u heeft gegeven en ontnomen. 

En weet dat Ik ben in deze acceptatie, 

en dat slechts zo uw uitstraling een zodanige kracht kan hebben dat gij daardoor uw naaste een straal van liefde kunt geven, werkelijke, belangeloze liefde. 





Ik dank u voor het vertrouwen dat gij hebt opgezonden, de openheid en de liefde waar gij mee Mij hebt ontvangen. 



Aum 





De Logos is Geest 

03-06-1989, 5     Ubbergen, studiedag| 

Over de Logos: Kunt u de bron noemen, beschrijven waaruit de Logos voortkomt, zoals wij die ervaren. Dat we daardoor een diepere verbinding ook met de Logos kunnen opbouwen. 



De Logos is Geest, 

in vroegere eeuwen is Hij door vele grote gematerialiseerde geesten op aarde gebracht. 

Eén daarvan is Mani geweest. 

Ik moge het u ontraden 

u met de persoonlijkheid van deze gematerialiseerde geesten op aarde die geweest zijn te willen verbinden, 

daar ook zij door de levens heen zich steeds opnieuw hebben vernieuwd. 

Ik moge u adviseren 

de Logos in uzelve te willen laten doordringen als de Geest, in verdichtingen in uw bewustzijn gebracht, 

in wezen de Algeest, het eerste zijn. 





Gij allen hebt met de Christus te maken gehad 03-06-1989, 6     Ubbergen, studiedag 

Dick: Kunnen wij zeggen dat sommige karmische betrekkingen die er onder ons zijn, teruggaan op de tijd van de aanwezigheid van Jezus op deze aarde? 

Zohra: Ik zie een glimlach. 

Zo moge Ik u een vraag stellen. 

Zo Ik ja zou zeggen, wat zou het u geven? Wat zou het u ontnemen? 

Wat zou het u kunnen doen? 

Indien gij vragen stelt die door het kosmische beantwoord zullen worden, zo moge Ik u adviseren in uzelf deze vraag die gij wilt stellen eerst terdege te willen onderzoeken of zij niet is gebaard vanuit belanghebbende energieën in uzelf, in uw persoonlijkheid. 











Gij allen hebt met de Christus te maken gehad. 

En of dit nu is in een leven waarin gij eventueel naast Hem in den lijve stond, 

of in een leven waarin gij u hebt opgeofferd in Zijn naam, of juist in Zijn naam hebt vervolgd: 

alles hebt gij volledig tot verlossing gebracht, doch de mens in dit nieuwe tijdperk zal nu bezig gaan zich te bevrijden van de nog resterende, soms vrij dwangmatige energieën, in zijn onderbewustzijn gelegen, 

die nog tenderen aan het verloste karma. 

Verlossing van karma, hetgeen in de bijbel is omschreven als oog om oog en tand om tand, 

vraagt op de subtielere gebieden van de geest om een diepere verlossing. 

De diepte van vernieuwing in deze karmische energieën in uw eigen onderbewustzijn aanwezig, 

bepaalt hoe groot de reële materiële werkelijkheid in uw persoonlijkheid zich zal uitdrukken. 





O gij mens, begeef u niet op dwaalwegen 


03-06-1989, 7     Ubbergen, studiedag 

Dick: Kunnen wij in dit verband ons beter afstemmen op elkaar - daarmee bedoel ik zowel vanuit psychosofie als vanuit de logos. Als deze twee zich sterker met elkaar kunnen verbinden zal dat ook tot een grotere kracht in onze persoonlijkheid kunnen leiden? 



O gij mens, 

begeef u niet op dwaalwegen. 

Begeef u niet in de verscheidenheid of onderscheiding van. 

Doch begeef u op de weg van herkenning en verbinding. 

En zie dat wat in het ene u wordt geschonken 

gij in het andere op een andere wijze tot herkenning zult brengen. 

Alles wat u mens, u gehele planetenstelsel, het hele universum, alles, en Ik zeg u alles 

komt slechts uit één bron van waarheid. 

En juist door haar verscheidenheid van verdichting in de materie zal zij ieder mens juist in datgene raken waar die mens op dat moment aan toe is. 





Vanover de gehele wereld zijn Wij, uw Broeders in de geest, bezig het plan Gods te herstellen, 

doch Wij kunnen dit slechts zo gij Ons 

daarmede met al uw zijn en al uw krachten bijstaat. 

Hetgeen betekent dat gij u nu zult gaan begeven op de weg van herkenning en verbinding, en niet in de onderscheiding van de verschillen. 





Deze vraag verbergt drie andere vragen 


03-06-1989, 8     Ubbergen, studiedag 

Dick: Wij gaan ook uit van deze laatstgenoemde herkenning en verbinding. En wij voelen ook aan dat wij ons dieper en daardoor ook rijker kunnen verbinden. Waarvan ik voel dat met name die verbondenheid in de Christus zich zal uitkristalliseren. Is dat juist? 



Deze vraag verbergt drie andere vragen. 



Ik zal met de eerste beginnen. 

Hoe stelt gij mens u voor de herkenning en verbinding in de uitkristallisering van de Christus in uw menszijn tot realiteit te brengen? 

Antwoord: 

Gij kunt dat alleen doen zo gij u niet baseert op de eigen of groeps-verworvenheden, 

doch u realiseert dat al het gegevene, van over de gehele wereld, in de eigen waarden, het hoogste zijn, de Christuskracht in zich herbergen. 

Gij beslist welke weg, welke vorm gij wilt kiezen. 



De tweede vraag is: 

Zo gij werkelijk de Christuskracht hebt herkend in uw eigen zijn, in uw eigen groepering, 

zijt gij dan bereid uw hand die gij hierop hebt gelegd, in uzelve, of in uw groep, 

hiervan weg te trekken 

en het uw wereld, uw maatschappij in vrijheid aan te bieden? 

Dan zult gij de Christus in Zijn zijn, door uw zijn hebben gerealiseerd. 











De derde vraag is: 

Zo gij bereid zijt dit te doen 

zijt gij dan ook bereid om hen die op een geheel andere wijze de Christus in zich of in hun groep, groepering realiseren, om ook hen in hun eigen waarden te laten zijn en u met hen te verbinden? 

Antwoord is: 

Slechts zo, en alleen zo zal Ik Mij, hart van Mijn hart, in uw hart tot een eenheid kunnen maken, 

opdat gij zult zijn Hart van Mijn hart. 





Het ontstaat vanuit uw zijn 


03-06-1989, 9     Ubbergen, studiedag 

Ik vraag me af, wat er nu gezegd is in deze drie antwoorden of het wilsaspect in ieder geval daar geen rol bij moet spelen. De antwoorden lijken erop te duiden dat dat wel het geval is. 

En wat ik me afvraag is of het herkennen en verbinden gewoon ontstaat vanuit het eigen zijn, op het niveau waar we staan, en dat het niet zozeer een bewuste keuze is. 



Het ontstaat vanuit uw zijn, uw verbinding met de Vader in u, uw éénzijn met geest. 

Edoch, dit zijn, deze eenheid vanuit geest, 

door de lagen van bewustzijn heendringend, 

zich verdichtend tot de persoonlijkheid, 

krijgt dan te maken met al hetgeen gij in uw onderbewustzijn, gij allen, hebt opgeslagen. 

En zo zal dan voor ieder van u persoonlijk een andere mate van realisering van deze verbinding in uzelf aanwezig zijn. 

Doch hier wordt wel het wilsaspect gevraagd. 

Het wilsaspect om niet - frans - coûte que coûte toch te willen verbinden, doch om, vanuit het diepe weten van eenheid, in eenheid te zijn, uzelve dan open te willen stellen 

voor die herkenning en verbinding tot de ander, daar is wel een wilsaspect voor nodig, 

doch dan is zij gebaseerd op de geest en niet komend vanuit het ego. 

Hier is het cruciale verschilpunt. 









In de Grote Aanroep 

03-06-1989, *     Ubbergen, studiedag 

Dick: Dat we dus niet alleen vrijblijvend bidden laat ik zeggen, en God zal het wel verhoren, maar het gevoel, dus ook in onze bewustwording van deze tijd, dat wat ik bid, ben ik zelf ook voor verantwoordelijk. Dus als wij vragen in de Grote Aanroep: 'Moge Christus tot de aarde wederkeren', dan is eigenlijk mijn vraag: hoe zouden wij aan die wederkeer van de Christus naar de aarde toe in concrete zin, persoonlijk en maatschappelijke context kunnen meewerken? Kunnen wij er iets mee doen met die bede? 



In de Grote Aanroep is de zinsnede 'Moge de Christus tot de aarde wederkeren' nog van dien aard 

dat zij nog in de vrijheid van keuze van de mens wordt gesteld. 

In het bewustzijn van de mens van nu, 

en zeker in het bewustzijn van de mensen in groeperingen zoals de uwe, zult gij dit niet meer in deze vrijheid, vrijblijvendheid kunnen stellen. 

Door uw zijn in een groepering als deze, 

door uw werken, 

door het hanteren van die inzichten die gij u hebt verworven door uw kennisname, 

hebt gij uzelve op het pad gebracht van de discipel, de discipel die loopt op het pad van inwijding. 



Geen mens kan u inwijding geven, 

en ook Wij, uw Broeders in de geest, kunnen u slechts begeleiden op uw pad tot inwijding. 

Gij zelf verwerft u uw eigen inwijding. 

En zo, gij mens, lopend op dit pad van discipelschap tot inwijding verwerft u nu 

de terugkeer, de wederkomst van de Christus. 

Want Hij zal slechts wederkomen indien Hij in al het geschapene tot herkenning en erkenning gebracht kan worden. 

En zo zeg Ik u, dat alle voorlopers 

slechts deze kosmische achtergrond en bedoeling zullen hebben. 



Richt u nooit en te nimmer op de mens. 

Richt u immer op hetgeen in uzelf wordt aangereikt en aangeraakt in datgene wat van buiten af tot u komt. 







Zo ook zijn deze leringen van buiten af, doch zij kunnen slechts gegeven worden omdat zij in uzelve zijn ingebed, in gradaties van niveau van bewustzijn in uzelf aanwezig. 

En zo zult gij de wederkomst realiseren. 





De mens die de leringen verkondigt 

03-06-1989,*     Ubbergen, studiedag 

Er werd gezegd: richt het nooit op de mens. Wordt daarmee bedoeld de mens die eventueel als een Christus terug zal komen? 



Zohra: Dat is een hele mooie mystieke vraag. Daar moet ik even voor gaan zitten hoor. 

Dat roept heel veel op. Ik zal beginnen met waar u mee begon, met de mens die de leringen verkondigt. Dat is het laagst, bijzijnde. 



De mens die de leringen verkondigt is slechts een werktuig, een instrument. 

Zo gij u richt enkel en alleen op deze mens 

zult gij doen een zonde tegen de geest. 

Want dan zult gij uw eigen geest, uw zijn, ontkennen. 

Een instrument, een werktuig Gods zal slechts een werktuig Gods zijn. 

Hetgeen betekent dat die mens Gods werken tot herkenning in het bewustzijn van de mens zal brengen, 

doch geen enkel deel zal hebben aan hetgeen de mens daarmee bewerkstelligt. 

Richt u nimmer op zo'n mens, 

bega nooit en te nimmer de zonde tegen de geest, dat gij u daar afhankelijk van stelt, 

want dan zult gij levens nodig hebben 

om wederom tot nieuwe verlossing te komen. 

Wil dit niet zien als een dreiging, 

doch als een diepe liefdevolle aanreiking en waarschuwing. 

Blijf in uzelf, blijf één in uw geest. Amen. 



Wanneer de Christus zal wederkeren zal Hij te herkennen zijn in het gebed van uzelve, 

in het lijden van uw naaste, 

in de lach van het kind, 

in de vreugde van de schoonheid. 







Zo zal Hij ook herkenbaar zijn in de duisternis die tot het licht zal leiden, in al hetgeen gij mensen zult bestempelen als negatief. 

Want weet dat juist in deze negatieve energieën de kiem van vernieuwing en licht zich beginnen te roeren, opdat zij zich kunnen vrijmaken 

en in licht in de materie herkend zullen worden. 



De wederkomst van de Christus 

ooit door een mens zichtbaar gematerialiseerd. 

Doch wederom: projecteer het niet op die mens, want ook Hij is slechts een werktuig Gods. 

Tweeduizend jaar lang heeft de mensheid geleden en gebeden, opdat in de afhankelijkheid van geest, 

die door de komst van de grote Verlosser, ondanks Zijn verlossing, tot de mensheid kwam, 

nu tot vernieuwende inzichten mag leiden. 

Er is geen schuld, er is slechts een evolutiepatroon, een patroon van energieën, energiespiralen 

van eeuw tot eeuw de mens meevoerend 

door zovele duistere gebieden, 

opdat het licht van de geest 

uiteindelijk in zijn opperste straling herkend zou worden. 



Nu is het moment aangebroken dat de nieuwe mens deze straling in zichzelve, en Wij bidden u, in zijn naaste 

zal gaan herkennen. 

Dan zult gij tot de waarachtige verlossing geraken waar de Christus zich voor heeft gegeven. 





In de geest is alles één 

03-06-1989, *     Ubbergen, studiedag 

Een van de laatste woorden die je sprak had te maken met evolutie, dat  het daar om gaat. 

Wat ik de laatste tijd ook ervaar, maar ik kan er nog geen plek aan geven, dat heeft met iets te maken wat daar nog achter ligt... 



Zohra: Hij buigt. 





In de geest is alles één, is het Al, het zijn. 

Daar is geen evolutie mogelijk. 

Doch in het bewustzijn van geest, daar is evolutie een noodzaak. 

Daar de mens heeft het hoogste bewustzijn in de schepping is het een noodzaak dat de mens komt, 

gericht wordt door zijn geestelijke evolutie, opdat hij zal komen tot een steeds dieper en intenser bewustzijn van geest. 

Gij kunt het zien als een - 

(wat is dat voor ding? een draaiboek van een film? draaiboek, ja, varens, ijsbloemen, blauwdruk) 

- blauwdruk die al is en altijd zal zijn, 

doch die door de gebieden van de geest indalend, neerdalend, zich verdichtend, 

in het bewustzijn van de mens tot uitdrukking gebracht moet worden. 



De evolutie van de mens bestaat uit het steeds dieper herkennen en groter inzicht verkrijgen van deze blauwdruk, afdalend door de gebieden tot in het menselijk bewustzijn. 

De vergroting van deze herkenning en inzichten in het bewustzijn van de mens vergroot de mate van realisatie van geest in het gehele universum. 

Niet geest dijt uit, niet God wordt groter, 

doch het bewustzijn vanuit de laagste niveaus tot aan het hoogste niveau, de mens, dijt uit. 

Dit is uw geestelijke evolutie. 





Wat is uw zielenaam? 

03-06-1989, *     Ubbergen, studiedag 

Mag ik in dit verband vragen: ik heb uit eigen ervaring gemerkt dat tijdens meditatie en gebed het gebruik van je zielenaam, astrale naam, een grotere oproepende kracht heeft dan het gebruik van je eigen naam. Heeft dat ermee te maken dat je dan inderdaad naar die ruimere bewustzijnsgebieden een directer contact legt? 



Aan de ene kant zeg Ik u: ja, 

doch aan de andere kant wil Ik u waarschuwen 

dat gij heel voorzichtig en adequaat hiermede zult omgaan. 









Want diegene die de zielenaam nog niet heeft gehoord, nog niet heeft ervaren in zichzelf, 

zou zich dan verstoken kunnen voelen van de liefde Gods. 

Wees heel voorzichtig in het hanteren van deze wetenschap. 



Wat is uw zielenaam? 

De zielenaam van de mens wordt heel dikwijls omschreven als een naam die die mens in een vorig leven heeft gehad. 

Doch Ik zeg u: dit is onjuist. 

Indien gij in uw meditatie een naam doorkrijgt die u in een vorig leven heeft gebruikt, 

dan betekent dit dat gij door deze naam te gebruiken bepaalde aspecten in uw onderbewustzijn tot hernieuwde inzichten en hernieuwde verlossing brengt. 

Hetgeen niet wil zeggen dat dit uw volledige zielenaam zou zijn. 

Hebt gij niet duizenden levens gehad? En hebt gij dan niet steeds verschillende namen gedragen? 

Doch het is zeer juist om in dankbaarheid en in eerbied een naam die in uzelve doorkomt 

te gebruiken in uw meditatie en gebed 

zolang gij voelt dat deze naam in uzelve bepaalde verlossende aspecten oproept. 

Indien gij u daar afhankelijk van maakt, 

zal zij slechts het tegendeel bewerkstelligen. 

Dan zult gij in een neerwaartse spiraal van deze zelfde aspecten een stuk van uw vorig leven herbeleven. 

Somtijds is dat noodzakelijk voor de groei van het bewustzijn, somtijds zal het u een stuk achteruit zetten. 



Indien gij hier een direct antwoord in uzelf over wilt hebben kunt gij een zeer concrete vraag stellen aan het hoogste zijn in uzelf. 

Doch wederom mag Ik u waarschuwen 

dat indien gij deze vraag stelt vanuit oneigenlijke motieven, vanuit begeerte, in welk opzicht dan ook, 

vanuit bevestiging in uzelve, hoe subtiel dan ook, gij geen concreet antwoord zult verkrijgen. 







Slechts wanneer gij in de onschuld van het hart uw vraag stelt aan het hoogste zijn, 

zult gij een direct en concreet antwoord in uw eigen ziel horen weerklinken. 





Nu moge Ik u verzoeken 

03-06-1989, *     Ubbergen, studiedag 

slotbede 



Nu moge Ik u verzoeken, 

hoewel gij geen vragen stelt, 

uzelve nu te ontlasten van al deze woorden, 

van al hetgeen is gevraagd en geantwoord. 

Laat los, laat gaan. 

Alles zal in de juiste volgorde, op de juiste tijd in uzelf tot groter verdieping geraken, indien gij uw wilsaspect hierin kunt loslaten. Want dan zou het de wil van het ego zijn. 

Gij hebt nu een grote mate van vernieuwende inzichten verkregen, geestelijke kennis zij u toevertrouwd, 

laat het nu los, en durf in uzelf te zijn als het kind, in de eenvoud en de onschuld van het kind. 

Werp u niet boven op al deze gegevens, 

doch laat het los in uw denken, in uw emoties, in uw persoonlijkheid. 

De liefde Gods, zo één met u, 

zorgt ervoor dat het juist dan in uw bewustzijn zal komen wanneer het voor u op dat moment noodzakelijk zal zijn. 

Vertrouw u toe aan Onze begeleiding, 

vertrouw u toe aan uw hoogste geest-zijn in uzelf, durf te geloven, te hopen, te weten te zijn 

in de liefde Gods. 

Zijt gij niet geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis? 

Zijt gij niet van oorsprong het goede? 













Ik zeg u dat gij mens, van oorsprong het goede, door de gang van bewustwording, de evolutie van de mens, door Lucifer, de Prins van het licht u aangereikt, nu zult gaan komen tot die diepe, allesoverstijgende, diepste ervaring in uzelf van Gods liefde. 

Slechts zo, en alleen zo, zult gij de Christus zijn. 



Zo hef dan nu uw handen omhoog 

en voel hoe in dit heffen van uw handen de bede is verweven om in eenheid te mogen zijn met het goddelijk zijn, vanuit deze eenheid zonder uws persoonlijke wil er een zodanige energie van kracht en liefde door uw handen stralend 

zich een weg zal zoeken juist daarheen, waar in alle vrijheid deze straal van liefde en kracht tot zich genomen kan worden, zonder de wil des mens. 



En in deze verbinding die gij nu legt vanover de gehele wereld, waarin gij allen zult betrekken die niet hier aanwezig zijn, allen die gij liefhebt, allen die gij nog niet kunt liefhebben, allen in vrijheid, allen in gebondenheid, 

alle schepselen Gods, in eenheid, vanuit uw straling, vanuit uw belangeloze liefdeskracht, 

uw aandeel hierin kunt verbinden. 



Zo moge de zegen des Allerhoogsten met u en in u zijn. 



Amen 





Gezegend is de vrucht uwer schoot 


16-06-1989     gesprek 

tijdens gesprek met Catherina en Ted. 

Tussenvraag van Zohra: 

Zohra: Ik vraag waarom de vrucht van uw schoot? 

Dat heeft te maken met de scheppingsenergie - de kosmische scheppingsenergie, is levensenergie -. Is in de praktijk alleen in de seksualiteit verdicht door de mensen, maar is in werkelijkheid niet alleen de seksualiteit natuurlijk. 







Maar door de mensen is het verdicht tot seksualiteit. Nou deze kosmische scheppingsenergie is de wind waarop de Geest zal waaien, opdat zal zijn de vrucht uwer schoot, de totale bewustzijnsvernieuwing van over de gehele wereld. 



Gezegend is de vrucht uwer schoot. 

De vrucht uwer schoot zal zijn 

de bewustzijnsvernieuwing die zal gaan over de gehele wereld. 



Gezegend zijt gij onder de vrouwen 

en gij zult baren het kind 

en het kind zal opgroeien tot een volwassen jongeling en hij zal gevoed en gekleed worden 

door al de mijnen van over de gehele wereld, 

die Mij in Hem zullen herkennen. 

Zo zeg ik u, 

draagt Hem door uw oprechte liefde en verbinding met Mij in uw hart. 

En voer Hem tot volwassenheid, 

opdat Hij zal zijn een koning der liefde 

die niet zal heersen over de gehele wereld, 

doch zal zijn geïntegreerd en opgenomen 

als de hoogste Broeder der mensheid in de gehele wereld. 



Vrede zij al degenen 

die vanuit hun hoogste geest, 

het zijn in de Vader, 

de eigen inspiratie tot een dusdanige integratie in de menselijke persoonlijkheden, 

willen kunnen leggen. 

Opdat door dit wilsaspect, de zuivere wil 

om tot integratie in de persoonlijkheid te komen, de basis zal vormen 

waarop het kind geboren zal worden 

en op zal groeien. 

Alles komt vanuit de ene Bron, 

zo ook uw eigen inspiratie. 











Doch hetgeen Wij hebben gesteld in een mens, met wiens hulp Wij Ons als Geest in materie tot herkenning zullen brengen, 

is slechts te realiseren 

zo zij wordt gedragen door uw inspiratie en uw integratie. 

Gij allen die dit zult lezen, horen en tot zich nemen in herkenning. 

Doch hiervoor is nodig, 

de goddelijke vrije wil, 

de zuivering van het ego, 

opdat plaats kan vinden 

wat lang, lang geleden in oude geschriften reeds is voorzien en vastgelegd. 

Gij allen zult tot in uw diepste zijn 

uzelve zodanig tot transformatie brengen, 

dat gij dan in uiterste vreugde 

Mij in uzelve tot de hoogste liefde zult kunnen brengen. 

Vrede zij u. 



Amen 





Zo open uw hart voor Mij 

23-06-1989,     Brugge, lezing| 



Broeders en zusters, 

gij allen hier aanwezig, 

zo open uw hart voor Mij, Ik die ben en altijd zal zijn. 



Door de eeuwen heen hebt gij Mij gevolgd. 

Altijd was Ik diep in uw binnenste verborgen. 

Om Mij hebt gij geleden en gestreden, 

om Mij zijt gij vervolgd en hebt gij vervolgd. 

Met Mij zult gij komen in een zodanige vernieuwing dat gij zult zijn Mijn aangezicht, in uzelve. 











Hebt uw naaste lief als uzelve. 

Voorwaar Ik zeg u: 

hebt uzélve lief, 

niet uw ego, doch uw zijn in de Vader, de vonk Gods in uzelve. 

Hebt deze eenheid van zijn in uzelve zodanig lief dat gij uw ego in eenheid met de Vader zult kunnen brengen. 



Het is aan u geschonken 

te zijn in het nieuwe tijdperk 

de mens die bewust nu het goddelijk beeld en gelijkenis in materie zal kunnen realiseren. 

Ontvang Mij in uw hart, 

wees hart van Mijn hart. 

Weet dat Ik ben in u, altijd, 

en dat gij slechts in diepe stilte en overgave hoeft te zijn om Mij in uzelve tot de allerhoogste herkenning te brengen. 



Zo zeg Ik u 

gaat heen, wees uzelve, in liefde. 

Vergeef uzelve, vergeef uw naaste. 

Accepteer uw schaduwzijden 

en transformeer deze tot licht. 

Gij hebt de macht en de kracht, deswege Ik in u ben, dit te volbrengen. 



Zo gaat dan heen 

in vrede, in licht en liefde 

en ontvang nu de zegen des Allerhoogsten 

opdat gij gereinigd en gezuiverd uw leven vernieuwd weer op kunt nemen. 

Vrede zij u, geest in u, licht over u, liefde met u. 



Aum 

















In dit woord tot u gesproken 

03-09-1989, 1     Bilthoven, bijeenkomst werkers Bijeenkomst in "de Groene Lelie" 

als bundeling van werkers in de psychosofie, 

Gedeelte met Zohra. 



In dit voorwoord tot u gesproken 

is u in duidelijke, materiële zin uitgelegd wat is het plan Gods. 

Het plan Gods waar gij mens niet alleen een aandeel in hebt, doch waar gij mens totaal zijt ingebed. 

Zonder u, o gij mens, 

zal niets kunnen geschieden van wat zal moeten geschieden. 



Gij mens, uitverkoren volk, volk van God, 

gij en alleen gij zijt gerechtigd 

Gods aanzien tot werkelijkheid te maken 

in u, naar uw naaste toe, in deze uw wereld. 

Wij bidden u, u zelve in het diepste vertrouwen te willen toevertrouwen aan uw eigen hoger zijn in uzelf. 

Want ieder, ieders hoger zijn in ieder mens, is verbonden met het hoogste zijn, het Al. 



En zo hebt gij in uzelve al uw eigen kracht, 

de macht van uw eigen vrije wil, uw gehele persoonlijkheid, komend vanuit uw geest Gods in uzelve 

om het plan Gods tot een werkelijke realiteit te brengen. 



En zie, Wij reiken u aan de hand, 

zo wil deze hand in warme liefde en oprechte vriendschap aanvaarden. 

Deze hand naar u toegestoken vanuit de sferen kan plaatsvinden omdat nu langzaam in het bewustzijn des mensen, de wetenschap, het begrip en het gevoel gaat komen dat geest en materie in eenheid één zijn. 



Tot nu toe, tot deze eeuw aan toe, 

- bepaalde mogelijkheden zijn er geweest, 

doch hebben niet een wereldwijde omvang gekregen - 





tot nu toe kon deze eenheid 

door de mens slechts in een bepaalde gradatie van niveau van bewustzijn gerealiseerd worden. 



De mens van de toekomst, 

gij, vrienden, geliefde vrienden, gij zijt de toekomst en gij kunt nu uw bewustzijn zodanig is geëvolueerd, uw menselijk zijn geestelijk is gegroeid, 

en de zwaarte van uw aardse, uw materiële onvrijheden hebt herkend, gij kunt nu het pad bewandelen, 

niet het pad van de onvrije discipel, 

doch het pad van de vreugdevolle, rechtoplopende, spiritueel bewuste mens, en u dan verbinden met ons, uw Broeders in de geest. 

En Wij bidden u, zie dit dan 

als een innig, diep gebaar van liefde Onzerzijds. 

Wij danken u, Amen. 





Deze weg is lang 

03-09-1989, 2      Bilthoven, bijeenkomst werkers| 

Ik vraag mij af: hoe lang is de weg die wij moeten gaan? De weg om echt in de praktijk van ons leven alle duisternis los te laten en echt naar het licht in onszelf te kunnen leven. 



Deze weg is lang. 

Zij zal in gradaties van niveau van bewustzijn de komende tweeduizend jaar tot u mensheid komen, 

en gij allen zult in uw incarnaties, de volgende incarnaties, steeds op deze weg wandelen. 

En gij alleen, gij mens 

bepaalt hoe lang uw eigen individuele weg zal zijn. 

Het ego, de persoonlijkheid die gij u hebt verworven voor dit leven hebt gij met eerbied en respect te dragen, te zijn. 

De geest die gij zijt, in verdichting de ziel die gij zijt is uw leidsman, uw leids-ster, 

die u voert tot een waarachtige eenheid 

van dit licht in uzelf en uw stoffelijke persoonlijkheid. 







De staf waarop gij leunt in het bewandelen van dit pad is hetgeen zojuist is gezegd, 

dat gij zijt God in uzelve. 

Slechts deze ene waarheid kan al hetgeen 

u zou kunnen leiden tot duisternis, of alreeds duisternis is in uw leven, tot licht transformeren. 



En waar is dan de sleutel tot deze transformatie, zult gij vragen. 

Deze sleutel is 

het willen, uw heilige vrije wil, 

het durven de stap te zetten, daardoor het kunnen u langzaamaan losmaken van al hetgeen u in uw persoonlijkheid uw drijfveren tot nu toe is geweest. 

En hierbij noem Ik dan juist die drijfveren 

die in uw ogen negatief klinken, 

doch veelal tot vernieuwing aanleiding zijn geweest. 



Gij zijt beter op de hoogte van uw eigen drijfveren dan een ander, zo zij het. 

Dit is voor ieder mens, en niet voor één mens persoonlijk. 





Dat is de staf waarop gij zult leunen 


03-09-1989, 3       

Dat is de staf waarop gij zult leunen zo gij wandelt op dit, uw eigen pad. 

De staf is het volledige, het volle bewustzijn, weten, uw diepste gevoel, dat gij zijt Gods licht in uzelve. 

Dat gij zijt de verdichting van de Zonnelogos, dat gij zijt de verdichting van de Zonnelogos in de Planeetlogos, dat gij zijt de verdichting van de Planeetlogos in uw eigen engel-zijn, dat gij zijt de verdichting van het Goddelijk zijn in dit gehele zonnestelsel. 

En dat gij, en slechts gij, zult bepalen 

hoe gij in de komende tweeduizend jaar dit zo grote bewustzijn tot de diepste materiële realiteit zult gaan brengen. 

En slechts de liefde zal u kunnen geleiden. 





 

De sprong uit het vuur 

03-09-1989, 4      Bilthoven, bijeenkomst werkers Er valt me in de uitdrukking: per aspera ad astra - door de doornen tot het licht. We hebben het vandaag gehad over het verdriet. En dat verdriet is gekoppeld aan die val van de mensheid. En daarna dat door verdriet heengaan komen tot vreugde. We hebben het ook gehad over de komende tweeduizend jaar, hoe de mensheid nu heel bewust die gang terug zal gaan tot het licht. Betekent dit dat wat daaraan vooraf gegaan is, onbewust is gebeurd, die val? 

Mozes heeft gekozen voor het verhaal met deze woorden dat God bracht over Adam een diepe slaap. Mijn vraag is nu deze: Houdt dit in dat die val, die sprong uit het vuur in een bepaalde mate onbewust is geweest? En een tweede vraag daaraan: Betekent dit dat de mensheid in deze eerste Adam, nog steeds in een diepe slaap, nu in de begeleiding van de Christus, de tweede Adam, kan ontwaken? 



De sprong uit het vuur was in bepaalde gradaties van niveau onbewust. 

Zij kon slechts tot bewustzijn komen 

zo zij uiteindelijk in materie tot verdichting zou zijn gekomen. 

Dit had consequenties. 

Opdat geest zou komen in materie 

moest materie geschapen worden, 

- in een grote tijdspanne -, 

opdat zij kon ontvangen geest. 

Daaraan vooraf ging een lange, lange onbewuste periode. 

Doch de sprong uit het vuur was de incarnatie van het licht. 

In al hetgeen aan materie werd geschapen 

was aanwezig de oorsprong van het licht. 



In de mensheid van nu, door het geëvolueerde denkvermogen, nu op een zodanige trap gekomen van evolutie, kan, juist door de evolutie van het denkvermogen nu geest werkelijk in materie realiseren. 

Gij mensheid zult in de komende tijden, eeuwen, doch nu al, in het begin van het komende Aquarius tijdperk zodanig ontvankelijk gemaakt, dat in u mens het bewustzijn, wat zo lang heeft geslapen, zal ontwaken. 

Dit ontwaken geschiedt al overal op uw aarde, doch is nog in vele vormgevingen, 

in vele gradaties van niveau van bewustzijn bezig zich te ontwikkelen. 





Wanneer gij mens in uw maatschappij, maar vooral in uw wetenschap kunt accepteren dat geest is in materie, zal uw gehele maatschappij, uw wetenschap 

de vormgevingen die de consequenties waren vanuit het vorige bewustzijn, tot verandering komen, 

zodanige verandering dat gij mens, in uw totaliteit invloed zult hebben op de kosmische en karmische wetmatigheden waarvoor uw planeet aarde moest ontstaan. 



Gij staat aan de vooravond van een groot kosmisch gebeuren, over de gehele wereld, 

want dan zal komen 

een zodanige diepe flits van bewustzijn in de gehele mensheid, van geest in materie, 

waardoor de Christus zich werkelijk in uw zijn kan gaan realiseren. 

En gij mens hebt met al uw lijden, 

met al hetgeen gij eeuwenlang tot u hebt gekregen, en genomen, en gegeven, hiervoor nu de poort geopend. 

Zo danken Wij u vanuit de geest, 

dat gij, die mens zijt geworden 

en uw deel van dit grote geheel hebt vervuld, in gelijkwaardigheid met Ons, uw Broeders in de geest, zo danken Wij u dat Wij van eeuw tot eeuw 

met elkander hebben mogen samenwerken, 

onbewust. 

Nu komt de tijd dat het bewust zal mogen zijn. 

Ook dit roept vele consequenties op, 

doch gij mens hebt al uw vermogens in uzelve 

om het in liefde, in vrede en in vreugde te realiseren. 



Amen 
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