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Uit deze publicatie mogen uitsluitend de originele teksten in ongewijzigde vorm worden overgenomen met vermelding van de bron en de naam van de auteur 

Mystiek  



Herkenning en integratie in ons dagelijkse leven Over het algemeen denkt men dat mystiek iets is wat boven of buiten het leven staat. Mystiek, het ervaren van Geest, kan slechts door de mens in het gewone leven ervaren worden. 



Er zijn twee wijzen van ervaren van mystiek:  

- Bewuste herkenning en ervaring  

- Onbewuste beleving  



Onbewuste beleving van mystiek ervaren wij o.a. in de natuur. 

De verstilling die de schoonheid van de natuur teweeg kan brengen, is de onbewuste beleving van de rudimentaire manifestatiekracht, die wij geest kunnen noemen. 



In de seksualiteit beleven wij deze rudimentaire manifestatiekracht onbewust in het orgasme. Het orgasme geeft de mens door de totale fysieke en mentale ontspanning een flits van mystiek beleven. 

Ontkrachting van de mystieke beleving in de seksualiteit, geschiedt wanneer zij slechts als een fysiek genotsmiddel wordt gebruikt. 



De dieper liggende gevoelens van de vereniging hebben scheppende energieën. 

Iedere gedachte, woord of daad bevat in gradaties van niveau scheppende energieën. Hoe meer een gedachte woord of daad is gericht op helende aspecten, hoe groter de lichtuitstraling van de scheppende energieën is. 



Meditatie, innerlijke ruimte creëren door het leren loslaten van de zwaarten van het lijden, denken en emotie, geeft innerlijke rust. 

We beleven dan een zodanige geestelijke ontspanning dat de rudimentaire geestkracht in onszelf positief vernieuwend en helend kan werken. 













Bewuste herkenning en beleving van mystiek in het leven, behelst het inzicht te behoren tot één groot geheel waar alles met alles te maken heeft. 



'Bovenaardse' geestkracht, kosmische energie kan door inzicht en integratie tot 

'aardse' realisatie gebracht worden. 



Wat is 'bovenaardse' geestkracht of kosmische energie? 

Het is datgene wat in de vier natuurrijken, het mineralenrijk, het plantenrijk, het dierenrijk en het mensenrijk als subtiele en intuïtieve manifestatie kracht aanwezig is. In de mens kan zij bewust geïntegreerd zijn. 



Waar komt manifestatiekracht vandaan? 

De wetenschap zegt dat alles is ontstaan uit splitsing en fusie van atomen. 

Spirituele wetenschap kan in deze atomische krachten een voortstuwende rudimentaire energie herkennen die wij geest kunnen noemen. 



De menselijke verbeeldingskracht schiet tekort om het totaal te kunnen omvatten. Noodgedwongen schiep de mens zich een vermenselijkte persoonlijke God of godin in grote verscheidenheid van vormgevingen. 



In de vernieuwde spiritualiteit die tot ons komt, kunnen wij wel of niet vanuit de eigen vormgeving, de diepste rudimentaire manifestatiekracht die wij Geest noemen in alle natuurrijken herkennen en erkennen. 

Grenzen vanuit menselijke vormgeving van geest zullen de mensheid dan niet meer hoeven te scheiden. 



De mensheid kan dan in liefdevolle verbondenheid met alle natuurrijken in broederschap in werkelijke gelijkwaardigheid Geest realiseren in de mystiek van het leven. 



Zohra Noach 











Ik zeg u dat gij eerst in uzelf 05-01-1990, 1     Bilthoven, studiedag 

Studiedag O.S.G. 



Ik zeg u 

dat gij eerst in uzelf tot een diepe klaarheid zult kunnen geraken, vanuit datgene wat gij Ons vandaag hebt opgezonden. 

In u allen ligt klaar 

die energieën waardoor gij uw medebroeders en -zusters een zo diepe aanraking en aanreiking kunt geven dat ook zij zullen komen 

tot een diepe eenheid met Gods zijn. 

Zo vraag Ik u, ieder van u, 

u in uw eigen meditatie te willen richten 

op datgene waarvan gij weet, gij diep innerlijk voelt, dat gij daarnaar uw werken, uw inspiratie, uw liefde, uw verantwoordelijkheid kunt zenden. 

Sommigen van u stellen dit in de fysieke gezondheidszorg. 

Anderen stellen dit in de geestelijke gezondheidszorg. 

Beiden zijn goed en noodzakelijk, daar is geen verschil tussen. 

En zo gij werkt vanuit deze eenheid Gods in uzelve zult gij bemerken dat hetgeen gij opzendt beantwoord zal worden. 

Doch Wij vragen van u in uzelve eerst heel duidelijk en zeker te willen stellen waartoe gij uzelve geroepen voelt, 

en dit dan in gemeenschap met uw anderen te willen delen en daarvoor te willen werken. 



Zie uzelve niet als de hoeder van degenen die tot u komen, doch als een broeder of zuster, 

die die ander in liefde een hand reikt, 

opdat gij samen uw weg zult kunnen gaan. 

Al hetgeen u is geschonken vanuit de leringen, die gij mocht noemen Psychosofie, 

zijn u geschonken opdat het bewustzijn der mensen dieper doordrongen zal geraken van de eenheid Gods. 

Dit moet bewaard blijven, het is u niet voor niets gegeven, het is u gegeven opdat gij het verder zult kunnen geven. 





Zo zult gij de fakkel steeds weer en steeds verder doorgeven. 



Gebaseerd op hetgene is geweest kon nu komen de opening tot het nieuwe. 

In dit nieuwe staat gij niet alleen, 

met u staat de gehele wereld met de handen open naar de geest gekeerd. 

En zo zal ieder mens, iedere groepering, ieder volk en ieder werelddeel juist datgene vervullen in de materie 

wat op dat moment het juiste zal zijn. 

Gij kunt en zult, juist met al hetgene u is geschonken in de maatschappij uw rol gaan vervullen. 

En deze rol zal zijn dat gij zonder pretenties uw medebroeders en zusters een lering aanreikt, waardoor de mens een dieper inzicht in zichzelf zal kunnen verkrijgen. 

Doch deze lering is niet op zich staand, maar is een onderdeel van het grote geheel van geest. 

En dat zult gij nu steeds dieper en steeds duidelijker gaan aanraken en aanreiken naar uw medemens. 

Dit is ook wat nu speelt in de maatschappij en waar nu vraag naar is, in alle gradaties van niveau. 

En gij zult alert zijn en Mijn tekenen verstaan, en vanuit uw eigen ervaringswereld weten hoe, wanneer en op welke wijze gij zult handelen met datgene wat u is geschonken. 

Weet dat het niet de bedoeling is dat al hetgene is gegeven beperkt zal blijven tot bepaalde elitaire groeperingen. 

Het is voor dé mens, de gehele mens, ieder mens. 

En zo zult gij uw taak gaan vervullen. 

Vrede zij u. 





Gij allen zult vanuit hetgeen gij zijt 

05-01-1990, 2      Bilthoven studiedag 



Gij allen zult vanuit hetgeen gij zijt, tot u hebt genomen en hebt geïntegreerd, 

uw bijdrage leveren in uw maatschappij. 

Doch Ik zeg u dat uw maatschappij is gestructureerd vanuit verschillende vormgevingen en wetenschappen. 





En dat gij dit niet omver zult gooien, dat zal nooit gebeuren. 

Doch hetgeen Wij wensen is dat in deze maatschappij, in haar structuren en in haar wetenschap 

vernieuwing zal aangebracht worden. 

Zo gaf Ik u eens het voorbeeld Russisch te spreken met de russen, chinees met de chinezen, en zo verder. 

Wat betekent dit? Bezin u hierop. 

Het betekent dat gij niet als groep, zelfs niet met de leerlingen u geschonken, vanuit Psychosofie, 

de wereld zult kunnen hervormen. 

Gij zult slechts uw steentje kunnen bijdragen aan de totale hervorming die zal gaan plaatsvinden. 

Onze bedoeling is dat al hetgeen spiritueel is gegeven doordringt in de maatschappij, 

en de maatschappij geheel zal doordríngen, dóórdringen. 

Het zal zijn als water, vloeiend door alles heen. 

En het zal niet zijn in strijd en in u tegenover stellen. 

Want dan zal het vertrapt worden en in vuur ondergaan. 

Bezin u op de geschiedenis. 

Meerdere keren, ook juist in uw karmische geschiedenis, is dit reeds geschied. 

Denk aan Achnaton, denk aan de Katharen, en zo verder. 

Ik zeg u dat het nu niet gewenst is op deze wijze, want ook die vervulling behoort tot het verleden. 

Nu is gewenst dat gij niet uzelve moet plooien en vervormen en met alle winden mee zult draaien, o nee, in tegendeel, nu is gewenst dat gij uw wijsheid, uw kennis, uw inspiratie en juist uw verantwoordelijkheid 

zodanig ter hand zult nemen dat gij uw maatschappij, uw medemens niet van het eigen voetstuk zult dringen, 

doch zult aanreiken nieuwe dimensies 

waar die mens zelf weer een eigen basis door kan vormen. 

Wat betekent dit concreet, nu voor u, in deze opleiding? 

Het betekent dat gij u vanuit de basis u gegeven, Geest Gods in uzelve, diepste integratie daarvan nu, uitstralend in al uw esoterische kennis die gij hebt gekregen, dit als basis neemt voor uw cursussen. 





Dat gij in beraadslaging met elkaar zult kunnen komen tot het wel dan niet aantrekken van diegenen die vanuit hun eigen vakbekwaamheid, vakkennis, 

deze spiritualiteit, deze diepste geesteenheid met u in uw opleiding zal willen delen en uitzenden. 

Zo zeg Ik u dat het kader van uw opleiding te smal is, dat gij u kunt beraden hoe gij dat kunt verbreden. 

En Ik geef u ter overweging 

u dan met al hetgeen gij hebt als uw zijn en achtergrond u werkelijk te willen liëren met de maatschappij. 

Dan zult gij een bredere basis kunnen aanbieden en de maatschappij zal haar oog daarop laten rusten en het tot zich kunnen nemen. 

Wellicht reik Ik nu iets aan 

- Ik zie dat er in u flitsen zijn van onrust hierover, misschien zelfs van pijn - doch Ik bid u 

probeer dit los te laten, 

dit heeft met de zonnevlekken in uw ziel en de uitstraling daarvan op uw persoonlijkheid te maken. 

Doch gij mens bepaalt in uw eigen persoonlijkheid hoe lichtend gij de zonnevlekken in uw ziel wilt belichten. 

Het gaat niet om de mens alleen, 

het gaat niet om een mens, 

het gaat niet om de persoon, 

het gaat niet om de structuren. 

Het gaat om dit gehele universum. 

Want Ik zeg u dat dit gehele universum op de rand staat van zeer grote, ingrijpende veranderingen, 

en dat Wij alles doen 

om u de hand te reiken, opdat gij met Ons 

uw verantwoordelijkheden in deze zeer, zeer ingrijpende veranderingen zult kunnen en durven nemen. 

Daartoe worden offers gevraagd, 

het offer van het loslaten van het prevaleren van het persoonlijke. 











En niet omdat gij uw persoonlijkheid als een ondermaats gebeuren moet bezien, 

doch omdat het prevaleren van de persoonlijkheid berust op die zonnevlekken, zojuist besproken. 

Zo belicht dan, gij mens nu deze zonnevlekken in uw ziel met u zo grote, diepste integratie van de geest Gods in uzelve. 

Door de jaren van lering en uitwerking nu tot een ware bergtop gekomen, zo heb dan nu de kracht, heb dan nu de vreugde en de vrede in uzelf om u persoonlijke aspecten te willen stellen in het licht van Gods eenheid. 



Aum 





Zo spreekt in waarheid en gerechtigheid 

09-03-1990, 1      Bilthoven, Melchisedekgroep, Heer Melchisedek deelnemers: Zohra, Emile, Magnolia, Karel, Pim, Steven, Ellen, Paulus, Kees. 



Zo spreekt in waarheid en gerechtigheid tot u Heer Melchisedek. 

En zo zeg Ik u dat al hetgeen gij vanuit uw eigen zijn, uw eigen grootheid van geest, 

gerealiseerd in uw materiële zijn, 

zult kunnen en mogen ten dienste stellen van het enige kosmische doel. 

Zo vragen Wij u, vanuit waarheid en gerechtigheid, te willen en te kunnen, in uzelve, al hetgeen u in uw materiële persoonlijkheid nog zou versluieren, nog zou vasthouden, noch zou bepalen, hier een dieper inzicht in te willen verkrijgen en het dan met al hetgeen u ten dienste staat zoud willen loslaten. 

Want al uw grootheid, al hetgeen gij zijt, al hetgeen gij tot stand hebt gebracht vanuit uw zijn, 

is slechts om dit ene doel te dienen. 

Daartoe zijt gij op aarde geïncarneerd. 

En Wij bidden u, vormt dan met elkander een zodanige geïnspireerde, diepste geïntegreerde spirituele groep, 

waardoor hetgeen van Ons kan komen naar u toe ook werkelijk op een zo hoog mogelijke basis van uw eigen spirituele niveaus opgevangen kan worden. 







Gij bevroedt niet hoe belangrijk het is dat gij allen vanuit uw hoogste zijn met deze kosmische gegevens om zult gaan, 

ze zodanig zult gaan realiseren in de materie dat werkelijk, daadwerkelijk, een grote hulp, een grote preventie, een grote transformatie kan gaan plaats vinden. 

Want Ik zeg u, en Ik waarschuw u, 

- en dit is niet om u te dwingen of om u te belasten of om uw verantwoordelijkheden te zwaar te maken - 

doch Ik zeg u: de tijd dringt. 

Hetgeen gaat komen is van een dusdanige aard dat het alleen gekeerd, en dan nog maar ten dele gekeerd kan worden, door hetgeen gij allen zult kunnen aanbieden vanuit uw eigen hoogste zijn, in directe en absolute verbinding met Ons. 

Zo begeef u dan in dit verbond, in deze ark des verbonds, dan zult gij zien dat gij kracht krijgt naar hetgeen gij doet en dat gij niet hoeft te vrezen, 

want Wij zijn met u. 

Wij danken u. 





Het enige werkelijke doel in deze gehele kosmos 09-03-1990, 2     Bilthoven, Melchisedekgroep, Jahwe Het enige werkelijke doel in deze gehele kosmos is in ieders bewustzijn neer te leggen dat schepping is ingedaalde geest, dat schepping is gematerialiseerde geest, 

verdichting van geest. 

Dat geest is uw oorsprong en uw bestemming, 

en dat al het werken, 

zowel van u in uw levende materie, 

als Wij, levend in de geest, 

is het verbond, de ark des verbonds, 

opdat Jahwe tot herkenning en erkenning in materie zal komen. 











En Ik zeg u dat dit in uw werelden die vlam zal brengen waardoor uw wereld niet geheel vernietigd zal worden, waardoor gij vanuit geest steeds opnieuw kunt incarneren en in de levende werkelijkheid uzelf zult kunnen inbedden. 

Ik zeg u dat het plan is 

dat niet alles wordt vernietigd wat in schepping is gegeven en dat dit slechts mogelijk zal zijn indien uw bewustzijns geest Gods, indaling van geest in materie 

tot de diepste realiteit zult kunnen brengen. 

Daartoe zijn Wij gekomen, 

daarvoor werken Wij met u, 

daarin is Onze begeleiding. 

Richt u hierop, neem straks enkele momenten stilte in uzelf en richt u hierop, en zend het dan op, en laat het los in uw persoonlijkheid, 

en gij zult allen, Ik zeg u allen, 

in uzelf die inspiratieflits ontvangen 

waardoor gij juist vanuit uw zijn, in uw inspiratie optimaal in verbinding en verbond met Ons zult kunnen zijn. 

Jahwe. 

Vrede zij u. 



 


Zo richt u in eerbied 

09-03-1990, 3     Bilthoven, Melchisedekgroep, Jahwe, Heer Melchisedek Zo richt u in eerbied, want Ik ben die gij zijt, Jahwe. 



Zo is Jahwe de indaling van de kosmische Christus in het denkvermogen, in de vormgeving, waardoor het denken tot hogere niveaus gebracht kan worden. 

De kosmische Christus is de verdichting van de Heer van het Licht. 

De Sanat Kumara is de indaling van de kosmische Christus, de Heer van het Licht in het gevoelsleven, de gevoelsaspecten, het diepste zijn van de mens, 

waardoor de Heren van Beschaving en Vormgeving en Religie, diepste godsbeleving de mensheid zullen brengen. 





Zij allen werken samen, opdat het totale bewustzijn in de gehele kosmos op een dieper en een hoger niveau gebracht zal worden waardoor die transformaties plaats kunnen vinden die zullen gaan komen. 

In dit grote geheel is ieder bewustzijn ingebed. 

In uw zijn, in uw totaliteit, individueel en daardoor collectief zijt gij allen medeverantwoordelijk voor de vernieuwing, de transformatie die zal komen. 

En zo zullen de wateren zich scheiden 

en zal het bewustzijn worden vervuld van geest en lucht. 

Zo ook zal materie worden gescheiden, 

zal plaats vinden het scheiden der geesten, 

waardoor materie haar vaste vorm zal kunnen aanpassen aan die transformaties die er dan zullen zijn. 

En zo zeg Ik u, Ik spreek u over enkele honderden jaren, doch hetgeen zal aanvangen zal binnen zeer afzienbare tijd geschieden. 

En hiertoe zult gij uw maatregelen, uw preventies kunnen stellen indien gij wilt luisteren en in u opnemen en ermee wilt gaan werken hetgeen Wij u kunnen aanreiken. 

En wanneer gij zijt ingebed in waarheid en gerechtigheid zult gij zijn in Mijn zijn, Ik die ben, is en was, van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

Zo spreekt tot u Jahwe, door Zijn hogepriester Melchisedek, Heer van tijd en ruimte. 






Wij zullen de tekenen geven 

09-03-1990, 4     Bilthoven, Melchisedekgroep Wij zullen de tekenen geven, gij zult Mijn tekenen verstaan en u daarop richten. 

Gij zult de grond, de aarde rul maken, 

opdat Ik mijn zaad in de aarde kan plaatsen. 

En zo zult gij allen samenwerken hierin. 

Bereid u voor, de tijd dringt. Neem uw maatregelen. 

(Doe dat door) in uzelve in te keren, en deswege te zien wat gij te bieden hebt vanuit uw zijn, uw individuele zijn, uw collectieve zijn. 

Sluit u daarin aaneen. 





Het doel voor ogen houdend zult gij gaan op de weg die Ik u zal tonen. 



Gij zult zo efficiënt mogelijk werken. Spaar uw energieën. 

Bedenk dat uw energieën Ons werkmateriaal is. 

Wij kunnen niets beginnen zonder uw energieën in de materie. 

Spaar uw energieën. 

Stel uzelf in uw denken, in uw vormgeven, op het juiste punt, op het scherp van de snede. 

Kijk niet om of op, doch vervolg uw weg. 

Heb geen angst, wees niet bang voor rampen. 

Alles zal geschieden zoals is voorzegd, daar kunt gij niets aan veranderen. 

Doch gij kunt wel preventief werken, uw maatregelen nemen, opvang geven. 

Gij zult een steunpunt zijn voor hen die troost behoeven, opdat zij niet in vernietiging zullen geraken. 

(...) 

Er zullen fysieke feiten tot u komen waarin gij Mijn hand zult herkennen. 

En zo zult gij Mijn tekenen verstaan en u daarop nu voorbereiden opdat gij dan het juiste zult kunnen doen. 

Het juiste zult kunnen doen houdt in 

dat gij uw maatregelen zult treffen 

opdat gij, goed gedocumenteerd, zodanig naar buiten zult kunnen uittreden dat uw maatschappij hetgeen u brengt zal kunnen accepteren. 

Gij zult uw taal aanpassen. 

Vroeger zeide Ik u: spreek Russisch met de russen, Engels met de Engelsen. 

Zo pas uw taal aan, uw terminologie. 

Wees één in uw maatschappij, en bedenk dat gij zijt geroepen opdat gij uw taak en uw aandeel vanuit uw opdracht in deze, uw maatschappij zult kunnen vervullen. 

Indien gij behoort tot een bepaalde - cluster noemt gij dat, dan zult gij zien en schouwen wat gij vanuit uw zijn en uw achtergrond in deze cluster kan betekenen. 

Dit zult gij zeer reëel maken, opdat gij juist diegenen zult aantrekken die zich met u daarin zullen gaan verbinden. 

Dan zult gij worden een piramide van licht, 

wiens top zal reiken tot in de sferen. 









En zo zult gij dan tot waarheid maken: Waar meer dan twee zijn verenigd, zal Ik met u zijn. 



En Jahwe zal door u spreken, 

en gij zult Zijn vorm in materie richten. 



Verlies u niet in onevenwichtigheden, 

in kleine aspecten van het grote zijn in uzelf. 

Houd steeds het doel voor ogen, en durf daarin uw persoonlijke belangen opzij te zetten. 

Dan zult gij meemaken dat juist uw persoonlijke belangen, die in uw lagere persoonsniveaus tot u kwamen, door uw hogere persoonsniveaus tot realiteit gebracht zullen worden. 

Gij zijt pioniers. Ik heb u geroepen. 

En gij zult hen aantrekken die u zullen volgen, zonder dat gij u boven hen zult stellen. 



Kom nu in dit laatste kwartier tot definitieve afspraken, zodat Wij definitief en concreet Onze tekenen naar u toe kunnen zenden. 

En klop dan aan Onze deur, 

en gij zult ontvangen worden 

als waart gij de verloren zoon. 



Om 



Gij hebt een uitdrukking in uw maatschappij: het gemak dient de mens. 

Het wiel hoeft gij niet opnieuw uit te vinden, werd gezegd. 

Zo zult gij daar waar de grond reeds is bereid het zaad kunnen doen ontkiemen, 

zo gij dit niet doet vanuit uw ego bewustzijn, vanuit de lagere niveaus, waardoor gij slechts aversie en weerstanden bij de andere mensen zult opwekken. 

Gij kunt deze impulsen zodanig brengen dat zij begroet zullen worden vanuit de universele broederschap. 

Slechts zo kunnen Wij werken. 









Laat het huis der mensheid 09-03-1990, 5     Bilthoven, Melchisedekgroep Beth - huis. 



Laat het huis der mensheid de tempel der geest vormen. 

En gij zijt de bouwers. 

En kies uw juiste specie, en die stenen die het bouwwerk zullen kunnen dragen. 

In uw volgende bijeenkomst vragen Wij u dat gij een zodanige concrete structuur hebt aangebracht in al hetgeen u is geschonken, waardoor Wij concreet de kennis zullen kunnen doorgeven. 

Deze kennis is niet in uw bewustzijns aanwezig, is voor een deel in uw onderbewustzijn aanwezig, doch zal door het kanaal in uw bewustzijns gelegd worden, waar het tot diepere herkenning zal komen 

in datgene wat in uzelve reeds aanwezig is. 

En zo zult gij dan bouwen met hetgeen is van u, opdat hetgeen u wordt geschonken 

deze tempel der geest zal kunnen worden. 



Nu vraag Ik u drie concrete vragen te stellen, en het is uw vrijheid en uw inspiratie deze vragen te formuleren. 



Vraag: Op welk gebied ligt de grootste prioriteit voor onze inspanningen? 



Het voorbereiden, het klaarmaken, opdat die inspiratieflitsen die zullen komen werkelijk gedragen kan worden door die mensen die zich daartoe bereid verklaren. 



Hetgeen inhoudt dat gij vanuit uw eigen achtergrond, in iedere cluster een zodanige duidelijkheid moet aanbrengen dat mensen die vanuit buiten hiertoe worden ingelicht zich daarmede kunnen verenigen. 











Want Ik zeg u, het netwerk is zeer groot. Is groter dan gij kunt bevroeden. 

Een zeer grote prioriteit is niet alleen documentatie, maar juist het zodanig structureren en rangschikken van gegeven inspiratie, dat gij daarmede de geest zult prikkelen van diegenen die zich hiertoe aangetrokken kunnen voelen. 

De prikkel die deze mensen dan in zichzelve zullen voelen is Mijn hand. 



Prioriteiten zijn in het geheel genomen allen even belangrijk. 

Wat op dit moment heel belangrijk is 

is dat er ingezien wordt dat in heel Nederland, en de hele wereld, maar Ik spreek nu van Nederland, gij zijt nu in Nederland, de gisting die plaats vindt in mens en natuur, een revolutie van nieuwe denkwijzen en vormen, vanuit het hoogste, de Heer van het Licht, 

de verdichting in Jahwe, 

Zijn hogepriester Melchisedek, 

de Heren van Beschaving, van Educatie en Religie, deze energieën bundelen zich nu tezamen tot een groot licht wat in uw wereld tot uitdrukking zal komen. 

Ik zeg u, soon, binnenkort zult gij de tekenen gaan herkennen. 

Maar dan is het zaak, juist voor u, die zijt geroepen tot een bepaald pionierschap, 

dat gij dan uw materiaal klaar hebt. 

Dat gij dan in staat zult zijn tot een bepaalde mate van preventie, die dan nog wel in de kinderschoenen zal staan, doch toch reeds effectief zal kunnen werken. 



De christengemeenschappen waar nu al een grote vraag en verlangen naar is zullen dan gesticht kunnen worden. 

Doch zij zullen gesticht worden vanuit zichzelve. 

Hetgeen van u wordt gevraagd is een aanvullende inspiratie te geven op datgene wat reeds bestaat en gist in ieders mensenhart en geest. 

Doch Ik bid u, bundel u tezamen, opdat gij vanuit uw individuele zijn in een zodanige collectieve waarachtige broederschap zult kunnen geraken dat al Onze inspanningen, al hetgeen Wij met u tot stand kunnen brengen niet of slechts ten dele in de materie gerealiseerd zal worden, doch dat zij in haar volle omvang in materie tot haar werkelijke recht zal komen. 





Vermoei u niet met zijwegen, belast u niet met verantwoordelijkheden die niet van u worden gevraagd. 

Blijf in uzelve die gij zijt, 

en datgene wat gij tot stand hebt gebracht of zult kunnen brengen accepteer dat. 

En kijk niet om of op naar andere mogelijkheden, doch werk juist daar met die mogelijkheden die in u zijn en van u zijn. 



Een goed geleide, een juist gestructureerde documentatie, communicatie, verbreiding op het juiste moment zal veel leed besparen. 

Uw inspiratie, uw creativiteit, uw creaties die gij uzelve hebt geschapen zijn daar de middelen voor. 



Zo zeg Ik u dat op de volgende bijeenkomst u concrete kennis zal worden toegevoegd, doch dat Wij van u vragen 

een zeer duidelijk, een zeer reëel en concreet basisvorm om dat te kunnen ontvangen. 



Zo waart gij bouwers in Mijn tijd van Thoetmosis de eerste. 

Vanaf die oude tijden hebt gij steeds weer opnieuw u met Mij verenigd om te komen tot de tempel van Salomon. 

Zo zult gij nu weer opnieuw zijn de bouwers. 

En dat zult gij doen vanuit die specie die gij uzelf hebt vergaard. 

De stenen heb Ik u geschonken, 

doch de specie is uw inspiratie en uw creatie. 

Inventariseer dit, en verbind het met elkaar. 

Dit is wat Ik u de hele middag, van uur tot uur heb doen toekomen. 

Slechts zo is reële, universele broederschap mogelijk. 



Het collectieve bewustzijn op uw planeet is van een zeer, zeer grote belangrijkheid, importance 

voor de transformatie die in de gehele kosmos plaats zal vinden. 

Het collectieve bewustzijn door de mens gerealiseerd in de materie, in de vormgeving van het denken, 

is de absolute bouwsteen voor die transformatie die plaats vindt door uitdijing van het kosmisch bewustzijn. 

God is één. Al het bewustzijn is in God. 





Doch de verdichting daarvan behoeft voeding. 

Voeding is hetgeen in het collectieve bewustzijn van de gehele kosmos plaats vindt, en terugkeert naar de bron. 

En zo dijt het totale bewustzijn zodanig uit dat er steeds opnieuw vernieuwingen kunnen plaatsvinden. 

En Ik zeg u dat de Heren van Vormgeving 

nu zich tot het uiterste inspannen om Hun energieën, hun diepste geheimenis aan de mensheid niet alleen mede te delen, doch te doen integreren. 



Denken is geen bewustwording. 

Denken is een verdichting in materie van bewustwording. 

Bewustwording is niet iets wat slechts door de hersenfuncties tot stand gebracht wordt, 

doch is een staat van zijn 

waar de hersenfuncties, en de verdichting daarvan het denken, een plaats in kunnen vinden, 

door geïntegreerd kunnen raken. 

Neem in u op dat bewustzijn is een staat van zijn, die los staat van hersenfuncties. 

Neem dit mee naar uw werkplaats, naar uw huis. Laat het in u doordringen en wacht af wat daarmee gaat gebeuren in uw denken. 

Want Ik zeg u dat dit inhoudt een totale geestelijke revolutie. 

En zo zeg Ik u dat wanneer de helft van de mensheid, of een deel van de mensheid deze bewustwording in zich zal integreren, dat daar altijd zal zijn een tegenkracht, wat gij zult noemen een negativiteit. 

Dit is noodzakelijk opdat allen deze transformatie, dit hoogste bewustzijn tot zich kunnen nemen. Ik zeg u: allen. 



Ween niet dochters van Jeruzalem, 

want Ik zeg u dat geen steen op de andere zal blijven. 

Doch Ik zeg u dat dan opgebouwd zal worden een nieuw Jeruzalem, schitterend in de gouden zon, 

haar sneeuwwitte en gouden koepels stralend naar het uitspansel, in zich opnemend en reflecterend de totale transformatie. 







Gegroet zijt gij, gij broeders en zusters, vanuit de hoogste Orde van recht en waarheid. 



Sjaloom 



Hef uw handen op en voel de straling en vrees niet en schrik niet terug voor uw verantwoordelijkheden. 

Want Ik zal met u zijn, Ik ben Jahwe, gij zijt Mij, Ik ben die gij zijt. 

Niets kan u gebeuren zo gij standvastig blijft in uw eigen zijn en u niet vanuit uiterlijke vormgevingen 

of eigen innerlijke onderstromingen laat beïnvloeden. 

Haïm mene teke. 





Dan zult gij Mijn naam gebruiken 

10-03-1990     Bilthoven, studiedag VGP 





Zohra: "Gij zult Mijn naam gebruiken ter uwer bescherming." 

Dat is: Die avatar die ons westerse mensheid het zicht op verlossing heeft geschonken. En deze avatar lijdt zelf niet, 

maar heeft op zich gekregen een ontzaglijk groot karma. Karma in dit zonnestelsel, karma vanuit de mensheid, het 

bewustzijn op hem gelegd. Dit karma nu verlossen, transformeren is onze opdracht, want daardoor verlossen en 

transformeren wij onszelf individueel en collectief en zo dus dat hele collectieve bewustzijn van dit gehele 

zonnestelsel. 



Dan zult gij Mijn naam gebruiken 

ter uwer bescherming, 

opdat gij zult ingebed blijven in die kosmische energieën waartoe gij van oudsher behoort. 

Zo plaats u niet buiten uw verbond met Mij, 

doch bed Mij in in uw integratie van geest in uzelve. 

Zo doe dit ter Mijner gedachtenis, 

individueel en collectief. 





En zo zult gij met Mij, Ik die u mocht voorgaan tweeduizend jaar geleden, in andere vormgevingen nog langer geleden, 

Ik die steeds voor u mocht zijn uw voorganger, zo vraag Ik u, ga met Mij deze weg van zodanige vernieuwing dat gij en Ik zullen zijn in de ark des verbonds, 

waar Wij de Vader, 

de geest in onszelve tot leven brengen. 

Zo gij Mijn naam gebruikt ter uwer bescherming zult gij de kracht ervaren 

die door de Heer van het Licht 

aan Mijn naam werd geschonken. 

En hierin zult gij u niet afhankelijk mogen opstellen, daar gij nu het juiste bewustzijn hebt verkregen dat gij zijt de geest Gods, de lichtvonk in uzelve. 

Doch Ik bid u, verbind u in deze ark des verbonds met Mij vanuit uw geestzijn, vanuit uw licht, opdat Ons licht een straling zal hebben zo groot dat zij een nieuwe aarde 

in een nieuwe hemel zal creëren. 

Vrede zij u, sjaloom. 





Zo zeg Ik u dat Ik ben in hetgeen wordt gegeven 27-03-1990, 1     Rotterdam, lezing 



Zo zeg Ik u dat Ik ben in hetgeen wordt gegeven via Mijn kanaal Zohra. 

En Ik zeg u dat Ik mij via dit kanaal richt tot de harten der mensen. 

Zo gij met uw hart luistert en leest zult gij Mij steeds herkennen. 

Ik die was met u, door de eeuwen heen, 

en u tot de liefde tot God heb gebracht. 

Zo gebruik dan Mijn naam ter uwen bescherming, opdat het nieuwe bewustzijn wat gaat over de aarde ook het karma wat de mensheid op Mijn schouders heeft gelegd, Ik die voor u mocht zijn de Christus, 

dan nu door uw harten tot totale transformatie gebracht mag worden. 









Zo gij niet inziet hoe Ik ben diep verborgen 27-03-1990, 2      Rotterdam, lezing 





Zohra: Seksualiteit is kosmische levensenergie. Seksualiteit is verdichting van goddelijke kracht, van geestkracht, in de mens gebracht opdat hij zich zou kunnen vermenigvuldigen. Hij mocht daar ook zijn genot aan hebben, want anders zou de drang om zich te vermenigvuldigen al gauw verzand zijn, laat ik het zo maar zeggen. 

De bedoeling van seksualiteit is dat de man met zijn partner, of dat nu een vrouw of een man is, dat wordt niet gegeven, dus dat is niet belangrijk, maar dat de partners in een diepe erkenning van elkaars unieke zijn, geest en vrijheid elkaar in liefde benaderen. 

Seksualiteit is een zo hoge kosmische energie dat zij niet gebruikt mag worden alleen en enkel vanuit begeerte. Wordt zij dit wel dan wordt deze allerhoogste kosmische energie gedegradeerd tot een dusdanige materialisering dat zij zich tegen de mens kan keren. 



En Ik zeg u zo gij niet inziet hoe Ik ben diep verborgen, juist in datgene wat gij noemt seksualiteit, doch is de kosmische levensenergie, zult gij uzelve en Mij tekort doen. 

Besef o mens uw verantwoordelijkheden in deze en sluit u aan in dit nieuwe bewustzijn bij die engelen, bij die geestelijke energieën die u mensheid door de eeuwen heen heeft beschermd en beveiligd. 

Zo gij u afkeert van deze hoogste levensenergie zet gij een wiel in ... 

laat bij het wiel draaien 

van karma, zo groot, dat gij zult nodig hebben een geheel nieuw tijdperk om het te verlossen." 



















Indaling van geest in het bewustzijn 28-03-1990,     Maarn, inwijding huis 





Zohra:  Ik wil iedereen bedanken voor zijn aandeel en medewerking aan datgene wat hier kon gebeuren. Het lijkt maar klein, een klein centrumpje, werkplaats. 

Twee mensen die de moed hadden dit helemaal op eigen kracht, met gebroken nagels en blauwe plekken, voor elkaar te krijgen, dat hier zoiets kon ontstaan. 

En straks moeten jullie maar zien hoe mooi het is geworden. 

Er wordt vanuit de sferen hiervoor gedankt, er wordt vanuit de sferen gevraagd: 



"Gedenk dit dan in vreugde, 

laat het zijn, zie het ook zo, 

als één van de vele voetstappen die de mensheid zet op weg naar het grote Licht, de herkenning van dat Licht, de gemeenschap met het Licht" 



Indaling van geest in het bewustzijn van de mensheid. 

Met het aanstaande Pasen zal de geest in het bewustzijn van de mensheid een zo grote omvang gaan nemen, 

dat de gehele mensheid tot een diepere verbinding in zichzelf zal kunnen geraken van geest. 

De kosmische velden van energieën, 

vanuit de sferen indalend tot in de materie, zijn nu van een zo grote en zo diepe frequentie, dat zij de materie kunnen doorlichten en verlichten. 

En dit nu kàn geschieden omdat gij mensheid de oproep hebt opgezonden. 

Zo zeg Ik u, dat in de komende tijden gij allen diep in uw eigen zijn de kracht, de gloed en de oproep in uzelve 

van uw eigen hart zult onderkennen en zult herkennen, als de poort waardoor geest tot diepste realisatie in u zelf kan komen. 

Zo schroom dan niet om door deze poort van liefde heen te gaan. 

Want Ik zeg u: 

IK zal komen over de wateren, 

Ik zal komen van over de wolken, 

Ik zal komen als een dief in de nacht. 







En gij zult Mij herkennen in verbazing, gij zult Mij herkennen in al het kleine en in al het grote, en gij zult herkennen uw verbond met Mij in uzelve. 

Zo spreek Ik tot u vanuit de Geest, 

opdat gij allen uw eigen discipelschap wederom ter hand zult kunnen nemen en de weg vervolgen die gij zelve zijt ingeslagen. 

Lang is de weg. 

Groot zullen die energetische velden zijn, 

waardoor absolute vernieuwing in de denkvormen - vormen van het denken - 

in de pijlers uwer emoties, 

in uw eigen zijn tot stand zullen brengen. 

Zo vrees dan niet en weet dat gij zijt in groot verbond met Mij. 

Vanuit dit Verbond zijt gij in uw eigen veiligheid ingebed. 

Zijt gij in uw eigen licht, in uw eigen kracht, zijt gij de gouden roos in uzelve. 



Zo zal iedere keer dat u zich richt op uw eigen aangezicht in deze gouden roos in uzelve, 

het kruispunt van wegen van geest en materie, een diepe bewustzijnsflits vanuit uzelve worden opgezonden tot het hoogste Zijn. 

Deze bewustzijnsflits die is een energie, een zeer grote energie, zal dan wederom terugkeren 

en in uzelf een vernieuwing zowel in denken als in emoties, maar vooral een integratie van geest in uw eigen hart brengen. 

En u zult merken dat iedere keer wanneer u zich bewust, zuiver, stil en belangeloos richt 

op deze gouden roos met uw eigen aangezicht in uzelve, staand op het kruispunt van wegen, 

er een nieuwe kracht, nieuwe moed, nieuwe levensvreugde door u heen zal stromen. 

En zo zult u meehelpen 

om het universele bewustzijn over deze gehele wereld te helpen tot een nieuwe verlichting te komen. 











Zodat het nieuwe bewustzijn overal, juist daar waar maar een klein plekje is, 

gaatje is om te ontvangen, 

ook ontvangen zal kunnen worden. 

En zo helpen wij allen mee 

aan het vestigen van dit nieuwe bewustzijn. 

Onderschat niet uw eigen kracht hierin, 

uw eigen energie hiervoor, 

onderschat niet uw eigen goddelijk zijn hierin. 

Wij zijn met u, 

Wees met ons. 





Er wordt vanuit de sferen hiervoor gedankt, er wordt vanuit de sferen gevraagd: 

Gedenk dit dan in vreugde, 

laat het zijn, zie het ook zo, 

als één van de vele voetstappen die de mensheid zet op weg naar het grote Licht, de herkenning van dat Licht, de gemeenschap met het Licht. 






Zij denken allen 

01-04-1990,1      Enschede, gesprek 

Karel met Zohra in gesprek 



Karel: Jij vroeg wat er gaande was. Laat ik eerst even zeggen over de geestelijke oefeningen. Wonderlijk zoals dat aan het groeien gaat. Ik ben daar heel erg mee bezet. Er heeft een dag of tien geleden een vrij groot artikel in Trouw gestaan, heel goed. (...) 

Wat betekent het? 



Zohra: Het betekent dat in de filosofische groeperingen, esoterische groeperingen, alle doorgevingen, verlichten, ook daar grensverleggend gewerkt moeten worden. 



Zij denken allen dat zij de werkelijke verlichting hebben gevonden. 





Doch Ik zeg u: de werkelijke verlichting is zo flexibel, is zo vervloeiend, dat zij zich niet in de vastheid van de materie kan 'indiepen'. 

Zij kan zich niet in de vastheid van de materie door vormgeving verdiepen. 

Zij kan zich niet door vastlegging van vormgeving in de materie verdiepen. 

Zij kan alleen vloeien. 





Zo zeg Ik u dat al hetgeen er nu gebeurt 

01-04-1990, 2      Enschede, gesprek 



Zohra: "Wij zullen daar eerst de akker voor moeten omploegen." 

Karel: Hoe gebeurt dat dan? 

Zohra: Dat alles wat reeds gebeurt - en gij Carolus hebt dat van dichtbij meegemaakt.... 



En zo zeg Ik u dat al hetgeen er nu gebeurt, vooral op het kerkelijke gebied, waar nieuwe ideeën, nieuwe bewustzijnsverruimingen, in welke mate, in welk niveau dan ook reeds aanwezig zijn nu, 

zo zeg Ik u dat dat is het ploegen van den akker. 

En dan zal Ik mijn zaad uitstrooien, en gij zult degenen zijn die het zaad in de voren zal doen belanden. 

Vreest niet Zohra, Wij weten dat uw zorg hiervoor voortkomt uit droefheid voor de mensheid. 

Doch Ik zeg u: zaad kan pas gestrooid worden wanneer de bodem daartoe is bereid. 

Leg uw zorg terneder, en vertrouw u toe aan de zorg van de Allerhoogste. 

Werd gij niet geleid op al uw schreden? 

Alles wat is voorzegd en voorzien 

zal ook werkelijk in de materie tot diepste realiteit worden gebracht. 

De maand april zult gij aan de ene kant in zeer grote stilte doorbrengen, doch aan de andere kant zo zeg Ik u, zult gij in zeer belangrijke contacten worden gebracht, 

en ook dit is het ploegen van een akker. 

En zie, in de opstanding zult gij Mij in uw diepste zijn tot uw grootste realiteit in dit zijn brengen. 

Zo in ieder mens. 

Deze Pasen zal voor de gehele wereld een diepe betekenis krijgen. 

En gij zult de uiterlijke materiële consequenties hiervan overal herkennen als tekenen van Mijn hand. 





Bereid u voor op dit lichtende Pasen. 

Daartoe zijt gij ontheven van uw werkzaamheden. 

Keer in, kijk en luister, en bid met Mij. 

Vrede zij u. 






Zo verenigt u nu 

03-04-1990, 1     Bilthoven, Melchisedekgroep Aanwezig: Zohra, Pim, Ellen, Karel, Ruud, Paulus, Magnolia, Emile, Ted, Kees. 



Zo verenigt u nu, 

vanuit de eenheid die gij allen zijt, 

lichtend in uw individuele persoonlijkheid. 

Dan zult gij niet splijten, doch fuseren. 

Hoe kunt gij fuseren? 

Slechts door het toelaten van hetgene wordt gegeven diep in uzelf, geest, in de menselijke realisatie is het hart, daar te laten landen. 

De wil hiertoe is het formeren van de landingsbaan. 

Ga nu heel bewust, kijkend naar uzelf, hiermede werken. 

Overweeg hetgeen is gezegd en zie toe hoever gij hierin kunt meegaan. 

Wij hebben uw heilige vrije wil zo, zo van node, opdat hetgeen Wij mogen en kunnen geven werkelijk kan landen. 

Hiertoe is niet slechts nodig het openstaan van het bewustzijn, doch vooral uw eigen heilige vrije wil, de vleugelslag van de heilige Geest, zo diep in uzelve te laten werken, 

dat gij de opening van uw harten daardoor bewerkstelligt. 

Concentreer u nu in grote eerbied en stilte 

op uw eigen kleine licht in uzelf, uw goddelijk zijn. 

Zie nu hoe er vanuit het hoogste kosmische zijn een brede stroom van licht indaalt in uw kruinchakra. 

Zie dan hoe dit een fusie teweeg brengt met uw eigen kleine licht. 

En zie nu het wonder door deze fusie aangericht, het lichtende kruis in uzelf, 

verticale indaling, horizontale verwerkelijking door uw eigen zijn. 

En zie dan op het kruispunt van deze twee lichtwegen uw eigen gezicht. 

Vrede zij u. 





Het denkvermogen van de bewuste mens 03-04-1990, 2      Bilthoven, Melchisedekgroep Zohra: Zeker, maar er wordt gevraagd je niet tot die visualisatie te beperken of je daarin in te kapselen, dat is alleen maar een realisatie van datgene wat in de geest gebeurt. 

Waar het om gaat is dat ... 



Het denkvermogen van de bewuste mens, 

bewust van de geest, bewust van de eenheid met geest, nu zodanig wordt geactiveerd 

dat daardoor het denken, het denkvermogen 

het vermogen zal verkrijgen om nieuwe vormen te creëren. 

Deze nieuwe vormen zullen dan niet meer gebonden en beperkt zijn door tijd en ruimte. 

En Ik zeg u: zo zal Ik u voeren boven tijd en ruimte. 

Het zal kunnen plaats vinden omdat gij allen vanuit uw zijn hebt opgezonden hiertoe uw medewerking te willen verlenen. 



Edoch Ik zeg u 

indien gij dit doet hoofdzakelijk vanuit de werking van uw hersencellen dan zeg Ik u dat gij hoog zult stijgen en diep zult vallen. 

Doch wanneer gij dit doet vanuit de eenheid van het hart, de indaling van geest tot in het diepste van uw hart laat plaats vinden, zult gij niet alleen stijgen, doch u dan ook horizontaal met uw medebroeders en zusters zodanig verenigen dat de lichtindaling die nu op het hoogtepunt van haar vermogen om in te dalen staat, dan ook werkelijk tot in de materie in ieder mens benadrukt en herkend zal worden. 























Indien gij uw energieën geheel vanuit de liefdeswil 

03-04-1990, 3      Bilthoven, Melchisedekgroep Zo spreekt Jahwe tot u. 

Indien gij uw energieën geheel vanuit de liefdeswil en de liefde in uw harten aan Mij zoud willen geven 

zal door Mij, in u, want gij zijt die Ik ben en Ik ben die gij zijt, dan zal in u een zodanige vernieuwing komen 

dat gij uw eigen creaties zult kunnen realiseren. 

Doch daarvoor is nodig dat gij u nu, vanaf heden, vanaf dit cruciale moment, 

in uw diepste vertrouwen aan Mijn handen wilt toevertrouwen. 



Gij zijt die Ik ben, Ik ben die gij zijt. 

Zo wees dan Mij, opdat Ik u kan zijn. 

Zo reik Mij uw hand en vertrouw Mij zodanig 

dat gij in uw diepste overgave 

Mijn licht in uw hart zult voelen trillen, 

zodanig trillen dat gij een kracht in uzelve zult herkennen en onderkennen, waardoor gij werkelijk in de uiterste werkelijkheid Mij in u en door u tot herkenning zult kunnen brengen in deze uw maatschappij. 

En dit zal op alle mogelijke niveaus gebeuren. 

Dit zal zijn diep innerlijk in ieder mens. 

Dit zal zijn collectief in het gehele bewustzijn van de gehele mensheid. 

Het zal zijn in de realisatie 

van al het geestelijk goed dat gij u hebt verworven, in al het kleine in uw leven. 



Zo zal het worden het grote van Ons leven. 

Vrees niet, wees niet ongeduldig. 

Tracht niet naar beneden te halen wat nog niet is. 

Het kan pas zijn indien het in u tot werkelijke bloei is gekomen van herkenning, van erkenning. 











In al wat hier wordt gegeven, vanuit uw zijn opgeroepen, vanuit uw zijn en opzending de deuren geopend, zo zeg Ik u 

dat zal slechts dienen tot vernieuwing van nieuwe vormen die het bewustzijn accepteert, vanuit de indaling van geest in het hart, opdat het denken het werk zal kunnen doen. 

Zie uw denken slechts als ondergeschikte energieën die moeten uitvoeren wat uw geest in uw eigen liefdeskracht heeft doen ontbranden. 

Zo gij op deze wijze met uw eigen energieën durft om te gaan en ze op deze wijze durft te zien in uw naaste zult gij tot een niet vermoede, zo grote nieuwe impuls kunnen komen, en Wij zijn met u, in u. 

Gij zijt die Ik ben, Ik ben die gij zijt. 





Zo zijt gij bouwers aan uw en Mijn tempel 03-04-1990, 4      Bilthoven, Melchisedekgroep Zo zijt gij bouwers aan uw en Mijn tempel. 

Steen voor steen zal worden aangedragen, 

en gij zijt de metselaars, de bouwers. 

Laat u niet verleiden door andere energieën dan diegenen die juist nu in uw verbinding met Ons spelen. 

Met Ons, en met elkaar. 

Want Ik zeg u, Wij vragen u, 

wees in eenheid met Ons opdat gebouwd kan worden een huis waarin datgene tot u kan komen wat door uzelve wordt gevraagd en opgezonden. 

Weet dat Ik eens heb gezegd: Klop en u zult worden opengedaan. 

Welnu, klop dan aan Mijn hart. 

Want Mijn hart is in u. 

En iedere harteklop van u en Mij 

is opnieuw een steen voor het bouwwerk in deze gehele kosmos, uw en Mijn harteklop, warm, levend, stromend bloed door uw aderen, door uw handen omgebouwd tot een stenen bouwwerk, een tempel van de geest. 







Daarin zult gij zijn, uw geest, Mijn zijn, Ik in u, en slechts zo, Mijn broeders en zusters, zult gij werkelijk de liefde door uw harteklop tot in de materie in uw bouwwerken doen uitstralen. 

Nu eindelijk zijt gij zover dat Wij met u 

in een totale eenheid van zijn tot de werkelijke vernieuwing kunnen komen van geest in materie. 

Wij danken u voor het vertrouwen, 

wij danken u voor die energieën die konden leiden tot een scheiden der wateren 

en het onderscheidingsvermogen in u allen konden prikkelen. 

Zo is gebeurd wat vanochtend het kanaal in de auto heeft gezien, de blauwe kleine vlammetjes die speelden in die hersencellen die nog niet tot werkelijke realisatie zijn gebracht in het menselijk denkvermogen. 

Doch nu is deze poort geopend. 

O, in vele delen van de wereld, in vele volkeren is deze poort geopend, en overal werkt zij vanuit haar eigen zijn. 

Doch met u, gij in deze groep, gij zijt ingebed in een speciale stroming juist voor dit land aan u gegeven. 

Zo geeft elkander een hand en voel in deze verbinding die op het fysieke vlak plaats vindt, 

de verbinding vanuit de geest die Wij met u allen hebben. 

En weet dan dat er is geen onderscheid tussen geest en materie dan hetgeen juist door de materie als verharding en verdichting is neergezet. 

Materie is de spiegel van de geest. 

Uw spiegels waren beslagen, 

doch nu zijn zij helder. 

Voel de energie nu die stroomt door uw handen, voel de liefde in uw hart, 

en wees nu in uw uiterste bereidheid in eenheid te zijn met Ons. 

Wij danken u. 



Om 











In de vreugde van Ons hart deel Ik u mede 12-04-1990, 1      Enschede, brief 

in aanwezigheid van Kees opgenomen doorgeving voor de Melchisedekgroep Zo luistert dan nu naar Mijne stem. 

Ik groet u in vrede. 

En in de vreugde van Ons hart deel Ik u mede dat Wij door uw grote oproepende kracht 

tot een diepgaand en verstrekkend besluit zijn gekomen, opdat door dit besluit 

de consequenties tot in de materie van uw maatschappij zullen doordringen. 

Het besluit is dat Wij, uw Broeders in de geest, in overweging nemende de grote oproepende kracht, het diepe verlangen, het geëvolueerde spirituele bewustzijn van u mensen, nu weten dat het moment is aangebroken 

dat Wij een nieuwe spiritualiteit, 

die in vele vormen en wegen de aarde bereikt, nu op de weg van de nieuwe geestelijke lering, de Psychosofia tot een alleszins duidelijke en reële realiteit kunnen brengen, juist met u, die uw energieën hebt gebundeld in een oproepende kracht. 



Het doe en Ons streven, u mensen in de stof, Wij wezens in de geest, is het totale spirituele bewustzijn over de gehele wereld te bevorderen, in de gehele kosmos tot een zodanige uitdijing te kunnen laten gebeuren, waardoor Gods Geest zich in een dieper bewustzijn en in een groter en intensere realiteit in de materie gevestigd kan worden. 



Gij mensen in deze kleine groep zijt geroepen om met Zohra 

tot een werkelijke stoffelijke realisatie te gaan geraken van die nieuwe spirituele leringen, 

leringen, weg van lering, weg van zielsbeleving, weg van spirituele groei, van een werkelijke geestelijke bewustwording van eenheid en heelheid in ieder wezen, 

om deze weg tot in de materie te realiseren. 









Hiertoe is nodig een moederschoot, die al het gegevene kan baren, in gradaties van niveau zodanig het licht kan doen schenken, kan doen zien, opdat mensen de lering eruit kunnen halen die zij, en juist zij nodig hebben. 

Alles wat werd geschonken, alles wat is gegeven is niet van of voor één mens, 

doch door de verdichtingen van materie, van fijnstoffelijke materie, de zielsgebieden 

gekomen in een persoon die functioneert als het kanaal. 

En Ik zeg u dat slechts deze persoon mocht functioneren als dit kanaal voor deze spirituele leringenweg. 

Nu is de tijd aangebroken dat de persoonlijkheid van dit kanaal zich los makend van oude karmische gebondenheden, nu zodanig kan gaan staan in de eigen verantwoordelijkheid voor hetgeen via haar wordt geschonken, 

dat daar nu pas, gij mensen met uw volle bewustzijn en uw werkelijke inzet kunt mededragen hetgeen vanuit geest in de materie gerealiseerd moet worden. 



Zo vragen Wij u, zo reiken Wij u aan 

dat gij hier niet in deze groep zijt geroepen om tot diepgaande spirituele praatdagen uzelve te verzamelen, doch dat gij zijt geroepen om vanuit uw eigen verantwoordelijkheden, uw eigen inspiratie, uw eigen kennis, 

al datgene wat gij u hebt veroverd in uw levens, nu zoud willen bundelen 

om het grote gegeven van deze nieuwe spirituele leringen die onder de naam Psychosofia zijn gegeven, 

werkelijk in de stof te willen gaan realiseren. 

En dit kan alleen geschieden zo gij u niet losmakend van uw eigen werkterreinen, 

doch wel uzelve inbeddend in uw eigen werkterrein, verbindend in een verbond van uw eigen geest, indalend tot in uw persoonlijkheid, 

u in de stof tot een diepgaande realisatie wilt komen. 

Het is nu mogelijk. 







Tracht u los te maken van de denkvormen in uzelve waardoor gij deze nieuwe spirituele leringen, genaamd Psychosofia, toch steeds wilt binden op de persoonlijkheid van Zohra. 

Gij kunt ze verbinden met Zohra, doch niet binden op haar persoonlijkheid. 

Zo gij deze denkvorm kunt loslaten 

zult gij komen in een diepe eigen vrijheid. 

Want hebt gij allen niet in de Psychosofia uw eigen zijn herkend? 

Zo bid Ik u dan nu dit eigen zijn van u tot in de stof zodanig te willen verbinden 

dat gij dit eigen zijn in de eenheid van het zijn wilt en kunt realiseren. 



Zo vult u dagen dan niet met woorden en woorden en woorden, doch beraad u nu over het tot stand komen, 

inhoudelijk, vormgevend in de materie, 

van de wijze waarop gij vanuit uw eigen inzet de Psychosofia het eigen aangezicht in de materie zult geven. 



Adviezen zullen u worden aangereikt, 

doch gij weet, Onze adviezen zullen altijd zodanig zijn dat gij al uw kennen en kunnen, al uw eigen inspiratie en wijsheid nodig zult hebben 

om tot een werkelijke realisatie in de materie te kunnen komen. 



Allereerst vragen Wij u: 

onderzoek uzelf of u werkelijk in een zodanig verbond met Zohra en via Zohra met Ons, doch ook in uzelve, via uw eigen hoger zijn met Ons, verbonden wilt zijn in deze eenheid. 

Gij zult dan zijn de dragers en de pioniers 

van een nieuwe geestelijke levensstroming, 

die de mens zal kunnen helpen tot een werkelijke heelwording te geraken. 

Vele wegen zijn gegeven. 

Deze weg is één van de wegen. 

En zo zal ieder mens tot een bepaalde weg aangetrokken worden. 

Niet voor niets zijt gij aangetrokken geworden tot deze weg. 

Kosmische en karmische verbindingen zijn daartoe de basis geweest. 







Zoals Wij zijn met u, zo bid Ik u, wees met Ons. 

Wij hebben de taak deze nieuwe geestelijke stroming in dit land, waar vrijheid van godsdienst en religie altijd het beginsel was, tot stand te brengen. 

Wij kunnen in de materie niets realiseren zo gij niet zijt met Ons. 

Gij krijgt uw hoogste inspiratie vanuit de geestelijke dimensies waar Wij in eenheid zijn met u. 

Zo ziet gij dat alles gelijkwaardig is doch niet gelijk. 

Doch wanneer Jahwe tot u zegt: Ik ben die gij zijt, dan zijt gij 

het zaad, waaruit de vruchten zullen ontstaan, die Mij in zich dragen. 



Laat nu los al uw kommernissen, 

laat nu gaan al de beperkingen die gij uzelve hebt opgelegd. 

Laat gaan datgene en diegenen die gij in uw sociale maatschappij in uw functies 

bent geworden. 

Weest nu in de stilte en de ontvangenis van de diepste geest in uzelf en weet dat uw opdracht verder reikt 

dan hetgeen uw persoonlijkheden tot nu toe volbracht hebben. 



Bezin u hierop, en kom in vrede, vooral in vrijheid en vreugde de vierde mei tezamen. 

En wees dan in een zodanige eenheid met Ons 

dat Wij Onze adviezen aan u kunnen doen toekomen, opdat gij daar werkelijk mede zult werken. 

Zo helpt gij mede uw wereld en Onze hemelen 

tot een nieuw bewustzijn te brengen. 

Zo zijt gij Wij en Wij u. 



Gegroet zij u in vrede. 

















Psychosofia zal de basis zijn 12-04-1990, 2      Enschede, brief 



Psychosofia zal de basis zijn 

van alle geledingen in uw maatschappij, 

van al uw wetenschap 

en al uw sociaal-maatschappelijk-cultureel verkeer, in uw religie, 

in al hetgeen gij u als mens in de materie hebt gevormd. 

Psychosofia zal de poort zijn 

tot de orde voor universele eenheid. 

Gij zult pas de poort van de universele eenheid kunnen openen indien gij in uzelve tot uw eigen waarachtige Psychosofia zijt gekomen. 

En zo zal deze nieuwe spirituele levensleerweg niet zijn een afgesloten geheel, 

doch zij zal zijn leringen en geesteswetenschap schenkend in een open relatie met alle andere waarden 

in stromingen en groeperingen gegeven. 

En nooit zal zij zich verheffen boven een andere groepering, nooit zal zij ontkennen de waarden vanuit de eeuwen heen gegeven en die nog zullen gegeven worden 

in andere wegen tot spiritueel bewustzijn. 

Zij zal zijn een van de vele wegen die leiden tot de poort van universele eenheid. 

En gij mensheid draagt de sleutel van deze poort in uw linkerhand, daar waar gij het Christuskind, de kosmische Christus in uzelf, de eenheid van geest in uzelf 

draagt en behoedt en beschermt. 

En gij zult met uw rechterhand het kind voeden en doen opgroeien. 

Uw rechterhand waarin gij de geestelijke leringen, het zijn van geest, indalend in uzelve, 

zult aanbieden aan dit Christuskind, de indaling van geest in uw persoonlijkheid. 











Opdat uiteindelijk uw persoonlijkheid stralend zal zijn van geest, de afspiegeling van de Heer van het Licht, 

gij, dragers van licht, 

gij die de gouden roos zijt, op het kruispunt van de twee lichtwegen, de verticale indaling van het hoogste kosmische zijn in uzelf, de horizontale verwerkelijking in uzelf 

van deze hoogste kosmische geestindaling in uw zijn. 

En alleen gij, uw gezicht, uw aangezicht herkennend in de gouden roos op dit kruispunt, 

heeft de kracht en de macht om dit hoogste kosmische zijn in horizontale verwerkelijking in de materie te realiseren. 

Vreest niet, gij zijt licht. 

Ik ben die gij zijt, en zo zult gij zijn in Mijn zijn. 



Aum 





Alleen door de bundeling van deze krachten 04-05-1990, 1      Bilthoven, Melchisedekgroep Aanwezig: Zohra, Pim, Ellen, Karel, Ted, Emile, Ruud, Magnolia, Paulus, Steven, Kees. 



Alleen door de bundeling van deze krachten van u mensen zal kunnen geschieden dat in het landelijk centrum een dusdanig volume zal kunnen ontstaan 

dat daardoor in dit uw land maatschappij en zelfs tot in regeringskringen aanraking van het hart zal kunnen geschieden. 

Zo zeg Ik u, gij kunt dit alleen bereiken 

indien gij u werkelijk verbindt in een zo diep verbond vanuit uw eigen zijn, uw eigen achtergronden en werkterreinen. 

Dit zal in de stof gerealiseerd moeten worden. 

Dit kan niet blijven in abstracties, 

dit kan niet blijven in gesprekken en in woorden, doch Ik zeg u dat dit zal moeten geschieden in stof, in materie, in het realiseren van alles wat gij inhoudelijk en spiritueel al deze jaren tot u hebt genomen en hebt uitgedragen, 

dan nu ook werkelijk gerealiseerd zal worden in de materie, zodanig dat het een focuspunt kan worden in dit uw land. 





Ik zeg u, nog niet alles is gegeven, nog niet alles is geopenbaard. 

Doch datgene wat wij verder willen en kunnen openbaren, aan u schenken, in evenredigheid van gelijkwaardigheid van u naar Ons, van Ons naar u, zal slechts kunnen geschieden zo dat wordt opgevangen in een zodanig verbond, in een zodanige 'goodwill', as soon as possible. 

Gij zult nu diep in uw hart moeten voelen de drang, het verlangen vanuit Ons, vanuit de sferen, 

dat gij mensen, gij mensen van materie, 

materie door geest doorstraald nu zult gaan realiseren. 

Vraag Ons niet waarom. Geef u daaraan over. 

Herken toch in uzelve de drang, de roep der gehele mensheid, waardoor dit werkelijk tot uw noodzakelijkheden behoort. 

Van u wordt niet gevraagd uw eigen zijn opzij te zetten, uw eigen zijn te verloochenen, u eigen zo door geest en geïnspireerde werkzaamheden te verlaten, te verloochenen, integendeel. 

Breng ze zo groot, zo warm, zo diep als het u mogelijk is in dit landelijke geheel. 

Gij zult daardoor een zodanige aantrekkingskracht krijgen, een uitstraling krijgen 

dat - voor u noodzakelijk in dit land - 

van regeringswege, sociaal-maatschappelijk, medisch, op alle andere manieren wetenschappelijk, gekeken wordt, geluisterd zal worden, gericht zal worden. 

Ik bid u, wees stil in uzelve en herken hierin de liefde Gods, in uzelve. 

En Wij, Wij zijn slechts uw Broeders die u de hand willen reiken hierin. 

In de stilte van uw hart, in de gouden roos van liefde in uzelve, zo help dan, zo vouw dan uw bladen open, zo laat Ons dan Ons werk doen, met u, door u, via u, gelijkwaardig in broederschap, werkend voor universele eenheid. 



Aum 



















Vanuit datgene wat vanuit de hoogste sferen 04-05-1990, 2      Bilthoven, Melchisedekgroep Zo vraag Ik dan u broeder Carolus 

of gij met Mijn kanaal in een zodanige samenwerking wilt geraken dat er een nieuw licht geworpen zal worden op de waarachtige achtergronden van Hem die de Christus is geworden. 

Zo zeg Ik u dat vanuit datgene wat vanuit de hoogste sferen wordt gegeven, een geheel nieuw beeld tevoorschijn zal komen voor de christenmensheid, een zodanig beeld dat de christenmens zich vrij en onafhankelijk, in liefdevolle verbinding met Hem die de Christus mocht zijn kan begeven. 

Wat er nu gevraagd wordt vergt moed, vergt een zo groot vertrouwen, een zo diepe innerlijke overgave 

dat Wij niemand, en zeker u niet, geliefde broeder Carolus, zouden willen dwingen, toewijzen, zelfs niet stimuleren. 

Alles is in uw eigen vrijheid. 



Doch niet alleen gij, broeder Carolus, zult hierin dan gemengd worden, doch gij allen. 

Alles wat gij doet, alles wat gij zult gaan ondernemen zal gebaseerd worden op een geheel nieuwe geestelijke basis, spirituele levensvormen, die religie: mystiek, kennis: esoterie, leven, bewust leven op uw aarde: rituaal zal behelzen. 

Gij zijt vandaag zover gevorderd, Wij zijn u zo dankbaar. 

Gij hebt zo uw goede wil getoond, al uw hebben en zijn, al uw kennen en kunnen in dienst gesteld 

van hetgeen uw Broeders in de sferen van u vragen, in gelijkwaardige broederschap, 

dat gij nu zijt aangeland op dat punt waarvan haast geen terugkeer meer mogelijk is, realiseer u dit. 

En de weg gaat verder. 

En het zal dan zodanig worden dat gij niet een nieuwe godsdienst zult gaan stichten, 

doch wel een nieuw inzicht, een nieuw begrip, een nieuwe beleving, een nieuwe innerlijke religieuze beleving 

van datgene wat de Christus heeft gebracht. 





En dit in een zodanige samenwerking met al hetgene wat vanuit de sferen is geschonken, duizenden jaren en duizenden jaren al geleden tot nu toe, waardoor in de gehele mensheid uiteindelijk 

- dit is maar een klein zaadje - 

doch zij zal grote vruchten voortbrengen: 

dat er uiteindelijk in de gehele mensheid een besef gaat komen van de eeuwige waarden die van eeuw tot eeuw in verschillende vormgevingen aan de mensheid is geschonken. 

Dit is de werkelijke 'operatie nieuw bewustzijn', kosmisch bewustzijn: diepste integratie en acceptatie van geest in materie. 



En gij broeder Carolus, aan u wordt de vraag voorgelegd, die gij geheel vanuit uw diepste vrijheid zult beantwoorden: wilt gij vanuit uw - zoals reeds eerder werd gezegd, tot uw ergernis broeder Carolus - theologische achtergronden, doch Wij bedoelen niet uw exact theologische achtergronden op de universiteit behaald, 

doch met uw wijdere en diepere inzichten deze theologische achtergronden gebruikend, 

om te kunnen komen tot de realisatie van dit nieuwe godsbegrip. 



Zoals is gezegd hebt gij allen hier uw eigen aandeel in. 

En onderschat vooral niet uw eigen aandeel. 

Elke schakel is een glanzende parel in dit snoer van parels. 



Ik zie enige nervositeit bij het kanaal, Ik zal nu afbreken, opdat er rust kan komen en overgave vanuit de gouden roos in het hart. 

Amen. 






Zo hoort nu Mijne stem 

04-05-1990, 3      Bilthoven, Melchisedekgroep 



"Zo hoort nu Mijne stem. 

Dit is de wijdere en diepere achtergrond 

van datgene wat gij u vandaag hebt afgevraagd: wat is daar nog wat nog niet is gezegd en nog niet is gegeven? 





Ik zeg u, vanuit Psychosofia, wijsheid van geest zal dan nu komen een zodanige nieuwe godsbeleving, inzichten, werkzaam in de levende mens, 

dat daardoor, en alleen hierdoor, 

dit wat nu wordt gezegd en gegeven, 

overal ter wereld werkend, in verschillende vormgevingen en aangezichten, de redding van uw wereld zal kunnen plaatsvinden. 

En alles op de gehele wereld heeft daar zijn eigen plaats in, zijn eigen aangezicht, zijn eigen unieke zijn. 

En niets kan vergeleken worden met elkaar in meerdere of mindere waarde. 

Dat bestaat in de geest niet. 

Zo begrijp dat gij zijt een onderdeel van het geheel en dat in ieder onderdeel juist datgene wordt gegeven wat past in dit onderdeel 

en wat gerealiseerd kan worden door dit onderdeel, door de mensen die zich verbinden met dit onderdeel. 

Zo werken Wij, zo verbinden Wij, zo overleven Wij spiritueel en uiteindelijk in de materie." 





Gij zijt allen hogepriesters van de geest 04-05-90, 4      Bilthoven, Melchisedekgroep Dit (tekst: Zo hoort nu Mijne stem - red) was uw Broeder Inayat, Hij is uw beschermheer, 

Hij beschermt u, Hij geleidt u. 

Opdat gij zult komen tot de diepste kennis, 

daar waar uw Broeder Morya dan de geestelijke wetenschap kan overdragen. 

Doch dan zal zij u leiden tot het hogepriesterschap van Heer Melchisedek. 

Gij zijt allen hogepriesters van de geest, levend in de stof, werkend in de stof. 

Dan zult gij vorm geven aan datgene wat Ik als Jahwe duizenden jaren geleden alreeds heb gegeven. 

Doch de bewustzijns der mensen was toen destijds nog niet zo geëvolueerd als zij nu is. 









Nu kan de Heer der vormen, Jahwe, tot een dieper en een bewuster realisatie van vormgeving 

in het bewustzijn der mensheid geraken 

waardoor de grenzen van de oude denkvormen langzaamaan losgelaten kunnen worden. 

Zo zal ook in uw stoffelijk lichaam, in het functioneren van uw hersencellen, 

vernieuwing komen, ontsluiting komen. 

Ontsluiting zodanig dat gij tot totale nieuwe hoogste wetenschap zult komen, 

zodanig dat gij de gouden roos in uzelve tot nieuwe bloei kan brengen. 

Vrede zij u. 





In waarheid en gerechtigheid, 


boven tijd en ruimte 

18-06-1990 1,     Bilthoven, Melchisedekgroep Aanwezig: Zohra, Ruud, Ted, Karel, Pim, Ellen, Paulus, Kees, Steven, Magnolia, later Klaas en Henk. 





Waarheid en gerechtigheid, boven tijd en ruimte. 

Waardoor er een vernieuwde basis van samenleving in de gehele wereld zal komen, in al uw rijken, 

daar zult gij Mij herkennen. 

En de tekenen die Ik zal geven 

zullen zodanig werken in uw eigen hart 

dat gij zult komen in die sfeer van waarheid en gerechtigheid, opdat gij zult maken van deze uw aarde 

de blauwe troon voor de Heer van het Licht. 

En gij allen zijt geschaard om de Heer van het Licht. 

Uw transparantie die zal komen 

zal u geven een zodanige verlichting 

dat gij zult zijn in staat van licht. 

Doch deze weg zult gij pas kunnen betreden 

indien gij, en waarachtig, zo zeg Ik u, 

het is van node dat dit zal gaan geschieden, 





zo luistert naar Mijne stem, want Ik zeg u dat gij nu zult intreden in die grote energetische bewegingen die over u gehele en door uw gehele zonnestelsel gaan van waarheid en gerechtigheid, boven tijd en ruimte. 

Niets zal gebonden blijven aan materie, 

doch zal in licht in zichzelve tot hoger bewustzijn ge- bracht worden. 

Zo zult gij in licht zijn. 

Wij zijn er om u allen te helpen. 

De Heer Melchisedek zal komen opdat die geesteswetenschap zal kunnen indalen, 

waardoor de mensheid tot een diepe aanraking en vernieuwing in zichzelve kan komen. 

En zo zeg Ik u, gij allen hebt daar uw eigen aandeel in, zo zijt gij allen reeds gevormd, vanuit levens her. 

Herinnert u, gij waart de bouwers. 

Gij zult blijven de bouwers aan de tempel van het licht, de tempel van de geest. 





Zo dient gij u dan te verbinden 

18-061990, 2     Bilthoven, Melchisedekgroep Zo dient gij u dan te verbinden 

vanuit datgene wat gij in uzelve hebt opgebouwd, en wel zodanig dat gij 

vanuit het behoud uwer eigen vrijheid en aangezicht, al uw kwaliteiten en al uw verworvenheden vanuit levens her, nu kunt verbinden zodanig, dat gij met u allen zult vormen die basis waarop Ik mijn recht, waarheid en gerechtigheid zal doen plaatsen. 



Zo zeg Ik u, Ik ben Jahwe, Heer der vormen. 

En gij allen, al uw achtergronden, al uw inwijdingen, al uw gradaties van datgene wat gij u hebt verworven, zult gij nu kunnen plaatsen in deze ene samenwerkende kracht, die in materiële vorm zal zijn ceremoniële magie, 







doch in werkelijkheid is 

het nieuwe godsbegrip van een zodanige diepte, dat gij alleen vanuit dit godsbegrip 

tot een waarachtigheid in de materie kunt komen die zal leiden tot waarheid en gerechtigheid. 



Aum 





Zo hoort dan Mijne stem, opent uw harten 

04-07-1990, 1      Enschede, gesprek 

Jan en Kees bij Zohra over de instrumenten ed. 



Zo hoort dan Mijne stem 

opent uw harten, sursum corda. 

En weest bereid te luisteren vanuit de diepte vanuit uw ziel. 

Gij weet, gij Johannes, dat gij zijt gekomen opdat gij in dit leven uw hoogst spirituele opdracht zoud vervullen. 

Dit zoud gij kunnen doen met Mijn discipel Zohra zo gij in uzelve uw zeer grote kennis, uw zeer grote macht zoud willen ombuigen naar een diepe innerlijke kracht. 

Al de kennis, ook hetgeen gij in de punten hebt opgeschreven die gij Zohra hebt gestuurd, zo zeg Ik u, 

al deze kennis die gij opvangt vanuit die energieflitsen die tot u komen hebt gij ingevuld en verwerkelijkt 

vanuit uw grote eigen kennis en magische achtergronden diep in uw onderbewustzijn. 



Ik gaf vanmorgen Zohra een beeld. 

Zij zag een kist, een zeer oude kist, 

zoals wel in sprookjes wordt getoond, in oude verhalen, geheel volgepakt met schatten, met koningskronen, met scepters, met parelsnoeren, met diamanten, flonkerende robijnen, en Ik vroeg haar: Wilt gij hiermede werken? 











Maar weet wel, voorwaar Ik zeg u, weet wel dat in deze kist die gij nu ziet, in uw onderbewustzijn ligt opgesloten al die kennis, alle macht, al hetgeen gij u u duizenden en duizenden jaren hebt vergaard. 

Doch Ik zeg u dat gij nu zijt op het pad 

waar gij deze kennis niet meer van node zijt. 

Bepaalde energieën hiervan worden wel gebruikt als basis voor hetgeen nu tot u komt. 

De energieën van de mensheid zijn zodanig geëvolueerd dat zij niet mag voortbouwen op achtergebleven kennis in het onderbewuste. 

Want dan zal zij nooit het karma kunnen transmuteren. 

En Ik zeg u, 

juist opdat gij uw deel zult kunnen leveren aan de transmutatie van het karma, 

hebt gij u bereid verklaard Mijn discipel te zijn, en zo met u 

- want gij waart in vele levens diegene die vanuit uw hoogst spirituele opdracht 

mensen om u heen verzamelde, 

want gij hebt ze verzameld door de levens heen, opdat zij met u, allen vanuit het eigen aandeel, dezelfde opdracht zouden kunnen vervullen. 

Nu hebt gij in de vrijheid uwer geest de keuze hoe gij wilt werken. 



En Ik zeg u, niets is voor u alleen Zohra, 

deze woorden tot u gesproken gelden voor eenieder, en zeker voor u Johannes, ook voor u Cornelis, opdat gij zult weten 

hoe en waarom Wij op deze wijze met de mensheid willen werken. 



Gij Johannes, hetgeen gij tot nu toe hebt verwerkelijkt is, hoewel gebruik makend van de energieën die gij opvingt, die Wij u toezonden, 

hebt gij toch alles gerealiseerd vanuit uw eigen schatkist, in uw eigen onbewoonde eiland, diep in uw onderbewustzijn, uw schateiland, en daar hebt gij, hoewel niet bewust, en niet op macht belust, 







toch in een eigen bevrediging en genietend van al datgeen hetgeen gij u vergaard hebt, uw schatten tevoorschijn gehaald, 

en ze zodanig gebruikt, opdat gij iets zou kunnen realiseren van datgene wat van Ons uit u is toegezonden. 

Doch Ik zeg u Johannes 

dat gij nu op het pad zijt van wederom de magische alchemie die gij in vroeger levens ook hebt gedaan. 

Doch het bewustzijn van dit gehele zonnestelsel, van de gehele mensheid, en zeker van u is nu op een zodanig niveau gekomen dat gij nu afstand zoud kunnen doen, vanuit uw eigen vrijheid, van deze oude waarden. 

Afstand doen van deze oude waarden betekent niet dat gij ze zult ontkennen, doch wel dat gij nu kunt begrijpen dat deze oude waarden hebben geleid tot die evolutie die Wij allen in het gehele zonnestelsel, ook Wij in de geest, nodig hadden. 

Nu zullen deze oude waarden wel gebruikt worden als een basis, als een grondlegger 

van datgene wat nu in vernieuwing en in geheel nieuw aangezicht tot u zal komen. 

Maar dan, en alleen dan, kunt gij hiermee werken, indien gij werkelijk uzelve vrij wilt maken van uw oude schatten. 

En gij zult nieuwe schatten daarvoor in de plaats krijgen. 

En deze nieuwe schatten zullen u niet verrijken. 

Zij zullen u in de geest ten diepste in uzelve het goddelijk zijn bevestigen. 

Want dan zult gij werkelijk een grote medewerker zijn aan het plan, het grote goddelijke plan, de transmutatie van het karma in dit zonnestelsel. 



Zo zeg Ik u, laat deze Mijne woorden indalen in uw diepste zijn. 

Reageer niet direct, laat het bezinken. 

Zend het op in uw meditatie, en wees dan met Ons in het juiste dienaarschap. 

Want dan zijt gij uw eigen meester. 









En gij Zohra, vanochtend hebt gij geworsteld met de liefde in uzelve, uw moederlijke gevoelens voor de mensheid, 

maar toch hebt gij de juiste weg gekozen. 

Wij hebben u geheel in uw eigen vrijheid gelaten: wilt gij verder bouwen op uw oude schatten, 

of wilt gij u daar geheel van vrijmaken en slechts zijn het gouden kanaal waardoor datgene wat tot u komt gerealiseerd kan worden. 



Gij hebt gekozen, gij hebt nu bewust gekozen. 

Al vijftien jaar hebt gij onbewust gekozen, 

doch nu is het moment aangebroken 

dat gij u zeer bewust en zeer duidelijk in uw zijn zult opstellen vanuit datgene wat gij zijt. 

Wij danken u. 



En Wij vragen u, gij broeders, om hiermede rekening houdend, alles in de eigen waarden latend, 

te begrijpen hoe groot, hoe belangrijk het voor het gehele zonnestelsel is dat daar een transmutatie komt, 

niet alleen een transformatie, maar zelfs een transmutatie, opdat de oude schillen zich zullen oplossen, en de evolutie voortgang kan hebben. 



Wij danken u in liefde. 

Om. 






Gij zult u kunnen voorbereiden 

20-081990, 1      Enschede, gesprek 

gesprek van Karel met Zohra 



Gij zult u kunnen voorbereiden op de zeer sterke oppositie die gaat komen. 

De voorbereiding die Ik u hierin hiermee zal belichten is het volgende: In uzelve kunt gij u zo sterk maken 

dat gij in een zo diepe eenheid met uw hoogste zijn, met het goddelijk zijn in uzelve, Mij, Ik die u mocht voorgaan, tweeduizend jaar geleden, tot een hele diepe herkenbare realisatie kunt brengen. 





En zo zult gij beiden, ieder op uw eigen stoel gezeten, juist datgene tot directe realisatie brengen waarin en waardoor gij uw verbinding met Ons, de geestelijke krachten en machten 

tot uitdrukking zult brengen. 

Het besef dat de mens, in een diepe eenheid met de hogere geestelijke krachten kan zijn 

zal al een zo grote verwarring brengen, 

voorwaar Ik zeg u, dat gij dan zult zijn 

hoeders van Mijn schapen, 

hoeders van Mijn lammeren. 

Zie, Ik laat u zien hoe door de eeuwen heen de macht van de geest, de kracht van de geest in de macht van de materiële mens tot uitdrukking werd gebracht 

door het zich verheffen, beroepen en beroemen op deze geestelijke krachten. 

Hierdoor verkreeg de mens een hoop macht, die geestelijke invloed had op de mensheid. 

Dit nu zullen Wij nu niet meer toestaan, 

gij zult, gij beiden, in de eenvoud des harten, in de eenheid van verbinding met Ons 

deze hoge geestelijke krachten slechts in liefde en tot liefde herleiden naar de mens aan u toevertrouwd. 

Edoch, hoe liefdevol gij dit ook zult doen, 

toch zal het zeer grote verwarring en oppositie brengen. 

Gij zult u daarop voorbereiden, in uzelve en gezamenlijk. 

Want Ik zeg u dat gij beiden, vanuit uzelf, zeer sterk moet kunnen staan in uw eigen zijn, in Ons, 

en vanuit dit eigen zijn in Ons 

u met elkander zult kunnen verbinden, zo gij wilt, dan zult gij sterker staan dan alleen. 

Dit geldt slechts voor bepaalde opzichten, in bepaalde aspecten. 

Het zal u dan nog duidelijk gegeven worden in welke opzichten en in welke aspecten Wij dit bedoelen. 

Gij zult ook ieder uzelve, zoals gij zijt in uw verbinding met Ons, naar buiten brengen. 









Veel van wat is gegeven zal nu opnieuw worden gegeven in een zodanige setting 

dat gij daar nu op een directere wijze mee kunt werken. 

Vrees niet, wees ook niet overmoedig, doch wees alert op de tekenen die Ik u zal zenden, 

in liefde bereid, in de eenvoud des harten, met opgeheven hoofd zult gij zijn één met Mij. 



 

Zo zult gij verder gaan op de weg 

20-08-1990, 2      Enschede, gesprek 

Karel: Ik waag het nog een paar concretere vragen te stellen, eerst maar de vraag ten aanzien van de eigen taak van ieder van ons. 



Zo zult gij verder gaan op de weg die gij uzelve hebt gesteld, in eenheid met Mij, gij Carolus, en ook gij Zohra, doch Ik zeg u 

op een gegeven moment zult gij bemerken dat uw wegen parallel lopen, dat doen zij al heel lang, doch dat zij naar een punt van samenkomst gaan. 

In deze punt van samengaan zult gij nieuwe adviezen van Ons krijgen. 

Ieder van u zal nu zijn eigen weg bewandelen, met diep in uw bewustzijn ingebed het weten 

dat gij op een zeker moment in bepaalde aspecten zult samengaan. 






In de machtsstructuren 

20-081990, 3      Enschede, gesprek 

Karel: Heeft deze ontwikkeling die nu geschilderd is ook iets te maken met belangrijke gebeurtenissen binnen de kerken in het komende najaar? 



In de machtsstructuren waarmede gij uw kerken hebt opgericht, zullen - zijn zelfs al heel lang bezig - bepaalde aspecten een ondermijnende rol gaan spelen. 

Dat zal steeds sterker worden. 











Er zullen ook schandalen komen, er zal veel naar boven komen wat in de loop der tijden was afgedekt. 

Er zal steeds meer oppositie komen, en zelfs, Ik zeg u zelfs de dogma's, die de machten, de menselijke machten hebben gecreëerd, zullen wankelen. 

Dit zal tot grote verwarring leiden. 

Daarom zeg Ik u: hoed Mijn schapen, hoed Mijn lammeren. 

Wij willen niet vooruit lopen op de gebeurtenissen. 

Wanneer de gebeurtenissen plaats vinden zult gij in uzelve weten nu is het de tijd. 

Dit weten in uzelf is belangrijk voor uzelf. 

Hetgeen erna zal gebeuren zal u zodanig worden toegevoegd dat het u niet in verwarring zal brengen. 






De ineenstorting van de geldmarkt 

20-08-1990, 4      Enschede, gesprek 

Karel: Ik weet niet of het nieuwsgierigheid is of dat het toch nuttig is om te weten, of er in de politieke ontwikkelingen van de komende maanden ook ernstig verwarrende gebeurtenissen zullen plaatsvinden, bijv. t.a.v. de ineenstorting van de geldmarkt. 



De ineenstorting van de geldmarkt is niet iets wat nu plotseling zal gebeuren. 

Het zal zich op langere termijn gaan voordoen, de tekenen zijn u reeds gegeven. 

Doch stel u niet voor dat het in één keer zal geschieden. 

Daar zal heel veel aan vooraf gaan, 

zowel in de politiek als in de religieuze achtergronden van de maatschappij. 

Alles zal samen gaan. 

In de komende vier jaar zult gij bemerken 

dat gij steeds dieper tot de bodem van uw zijn gebracht zult worden, zo niet gij alleen, doch ieder ander mens evenzo. 

Zo zal er in de politiek, in datgene wat in het buitenland gebeurt, in al de grootmachten, in al de opgezweepte agressie, het fundamentalisme, alles wat geschiedt 

zult gij Mijn hand herkennen. 

Want ik zeg u, deze complot is noodzakelijk opdat datgene kan geschieden wat is het plan Gods. 

Zo de mens slechts door lijden tot bezinning zal komen dan zal lijden datgene zijn wat tot hem komt. 





Veel kan gekeerd worden 

wanneer in het westen goedwillende mensen, 

eenvoudingen van hart, grote geesten, 

al het hunne willen geven opdat er nieuwe bewustwording kan komen. 

Bewustwording die niet alleen gestoeld is op de ervaring van het lijden, zal tot een dieper en een grotere reformatie aanleiding geven, transformatie daardoor, en uiteindelijk transmutatie. 

Want Ik zeg u, dat is waarnaar wij streven, 

de transmutatie van al het oude karma. 

Uw stelsel, uw zonnestelsel, uw planeet heeft dit zeer, zeer hard van node. 

En al wat gij hebt te geven, gij Carolus met uw boek, de geestelijke oefeningen, met de nieuwe strijdbaarheid die wij in u hebben gezien, is, zo zal het lijken, een druppel op de gloeiende plaat, doch Ik zeg u, voor dit land van grote betekenis. 

Gij Zohra, gij zult uit uw cocon breken, 

gij zult uw vleugels uitslaan 

en vliegen tot aan de zon. 

Gij zult beiden worden geleid en gesteund, vertrouw hierop. 







Over de gehele wereld zullen wij spreken 

20-081990, 5      Enschede, gesprek 

Karel: Dan wil ik misschien nog een vraag stellen t.a.v. wat ik vermoed dat een van de speerpunten gaat worden die een omwenteling in het dogmatisch denken van de kerk teweeg gaat brengen, de dood van de Meester Jezus. Kan daar nog iets meer over gezegd worden. 



Voorwaar Ik zeg u, over de gehele wereld zullen Wij spreken over de Meester Jezus, Hij die de Christus mocht dragen. 

In datgene wat via Zohra tot u zal komen 

zal daar uiterste duidelijkheid over gegeven worden. 

Doch ook voor uzelve Carolus, zult gij horen via uw pendel al datgene wat gij van node zijt 

om u in de eenvoud des harten, strijdbaar 

en ten diepste in eenheid met Mij 

een zodanig nieuw licht te willen schenken 

over al de oude geheimen. 







En gij zult er niet alleen in staan, vanover de gehele wereld zullen dezelfde aspecten naar voren worden gebracht. 

Dit zal juist de kracht zijn dat het niet vanuit één mens zal komen, maar vanuit de gehele wereld. 

Doch in ieder mens, in ieder boodschapper, in ieder spreker zijn daar de eigen aspecten aanwezig. 

En Ik zeg u, in dit land zijn bepaalde aspecten aanwezig waardoor bepaalde gebeurtenissen zich kunnen voltrekken." 





Zij zal nog dieper onderzocht moeten worden 20-08-1990, 6      Enschede, gesprek 

Karel: Heeft de lijkwade van Turijn daar ook iets mee te maken? 



Zij zal nog dieper onderzocht moeten worden. 

Er is nog veel niet verklaard. 

Er is nog veel niet kunnen verklaard worden, daar het menselijk begrip niet voor open stond. 

Doch Ik zeg u, over enige tijd zal dit menselijk begrip zover opengaan, dat zij vanuit geheel andere perspectieven 

de doeken van Turijn wederom zullen gaan onderzoeken en nieuwe gegevens en nieuwe belichting zullen daaruit voortkomen. 





Het zal niet in de kerk geschieden 

20-08-1990, 6      Enschede, gesprek 

Karel: Een van de dingen die ik in mijzelf als een overtuiging zie groeien betreft het komen van de Christus in deze tijd. Het verschijnen van de Christus in menselijk bewustzijn. En ik zie dat in profane zin, buiten de kerk, die komt erachter aan. 



Karel: Ja, maar ik zeg nogal eens een keer dat het verschijnen van de Christus nu juist betekent buiten het sacrale alleen, maar juist in vrijheid, zorg voor de aarde, menselijkheid, en dat dat iets te maken heeft met de tweede komst of de wederkomst als je wilt. 













Het zal niet in de kerk geschieden. 

Dat is onmogelijk. Want Ik zeg u 

dat de macht en de kracht die daarmee gepaard gaat vanuit de mens die het geestelijke heeft ingeperkt niet in staat is om een zodanig niveau te creëren dat dit zou kunnen gebeuren. 

Zij perkt zichzelve in. 



Het zal komen in de gewone menselijkheid, in datgene wat de mens behoeft en beleeft. 

En het zal niet meer zijn vanuit het sacrale, het devotionele, wat het plaatst buiten het innerlijk van de mens. 

Want nu zal Hij komen in het innerlijk van de mens en zich op deze wijze ook materieel kunnen realiseren. 



Wat zal komen is het bewustzijn dat het er is. 

Doch dit bewustzijn zal een zo grote strijd geven, daar de mens door zijn eeuwenlange schuld 

en zich schuldig makend aan de schulden 

niet kan accepteren. 

En wederom zal de mens het buiten zichzelve plaatsen en nog eerder dan het te zien als Godes licht zal zij het zien als een teken van de duisternis, in rook en zwavel. 

Doch ook dit zal voorbij gaan, 

want ook dit zijn aspecten om die inperkingen, die beperking die de menselijke macht over het geestelijke zichzelve heeft gesteld. 







Het komen van de Christus is 

20-081990, 7      Enschede, gesprek 

Karel: Ik zou toch nog graag een wat duidelijker beeld hebben van wat nu onder het komen van de Christus te verstaan is. 



Het komen van de Christus is dat in de gehele mensheid het absolute begrip en inzicht zal zijn dat alles wat is en bestaat in eenheid Gods bestaat. 





Dat in de mens dit goddelijke in zijn hoogste vorm, vanuit oorsprong, is gesteld. 

Dat het bewustzijn van de mens dit beginsel reëel moet gaan stellen. 

Dat dit goddelijk zijn in de mens aan de mens een zo grote verantwoordelijkheid geeft, 

dat hierdoor de mens niet meer in macht hoeft te regeren over een dier, 

over zijn medebroeders en -zusters, 

over de aarde, 

doch dat de mens dan zal worden in werkelijke broederschap met al wat is. 

Doch Ik zeg u dat het bewustzijn hiervan nog ettelijke honderden jaren nodig zal hebben, 

en zo werkt gij, individueel en tezamen, aan de realisering van dit bewustzijn. 

De mensheid zal denken, vanuit de denkvormen die het zich heeft geschapen, dat het strijden moet, dat het offers zal kosten om tot dit diepe bewustzijn te geraken, 

helaas, dit zijn denkvormen die de mensheid zichzelf heeft geschapen. 

Zeer langzaam zal zij tot het besef komen 

dat zij deze denkvormen zal moeten loslaten 

wil zij werkelijk in een zo diepe eenheid met de goddelijke oorsprong in zichzelve kunnen geraken. 

En niets gaat vanzelf, 

alles moet de mens zich veroveren. 

Doch veroveren vanuit de eenvoud des harten in liefde is een geheel andere mogelijkheid 

dan het willen veroveren in nieuwe macht, 

weliswaar op een andere wijze gestoeld, 

doch wel dezelfde macht. 

En ook dat zal gebeuren, ook in uw land. 

En al wat gij hebt te geven is om deze twee mogelijkheden zodanig te belichten 

dat de mens in vrijheid zal kunnen kiezen. 













Over uw gehele aarde waait nu een nieuwe wind 20-081990, 8      Enschede, gesprek 

Karel: Ja. Maar zijn we nu toch niet op een omslagpunt gekomen, waar het nieuwe aan het doorbreken is? 



Over uw gehele aarde waait nu een nieuwe wind. 

Ik zeg u dat er een zo grote golf van geestelijke energieën over uw zonnestelsel, over uw aarde heen waait, 

waarin eenieder vanuit het eigen niveau wordt opgenomen. 

Het is de diepste eenheid met het goddelijk zijn die aanzet tot vrijheid. 

In de lagere niveaus, in de materiële begeertes wordt zij opgevangen juist op die niveaus 

die aanzetten tot strijd en bloedvergieten, 

tot wederom andere macht, doch altijd macht, doch Ik zeg u dat zij uiteindelijk zal verkeren in werkelijke liefde en broederschap. 



(Zohra: Ik zie zwarten die elkaar vreselijk afslachten. Dat komt ook vanuit macht.) Vrijheid, de geest van vrijheid waaide 

en heeft hen gevoerd tot een nieuwe belichting van de oude macht. 

Zo zal het u ook vergaan in uw politiek, in uw economie, in uw religie. 

Doch vreest niet, uiteindelijk zal de geest in haar ware schoonheid en grootheid overwinnen. 



Uiteindelijk zal de macht van de kerk op een andere wijze, in een nieuwe vorm van macht, 

tot de mensheid komen. 

Maar de mens zal het herkennen en het afwijzen. 

Dezelfde oude macht zal zich in nieuwe vormen tot de mensheid richten, 

doch dan zal de mensheid tot een dieper en een grotere bewustzijnsverruiming zijn gekomen en deze macht afwijzen. 







Het bewustzijn in uw wereld 28-08-1990, 1      Nijmegen, lezing 



Het bewustzijn in uw wereld 

zal slechts door de toename van het lijden tot wezenlijke verandering komen. 

Doch voorwaar Ik zeg u 

dat zo gij, juist gij westerse mens, 

in uzelve wilt toelaten 

het begrip van de wezenlijke eenheid die gij zijt in Mij, zo zeg Ik u dan zult gij, gij allen in uw westerse wereld die mogelijkheden gaan creëren waardoor gij het lijden in andere werelddelen kunt transformeren. 

En Ik zeg u dat slechts onschuld het kwaad kan doen transformeren. 

Heb eerbied voor hen die zich offeren 

opdat het totale bewustzijn zich zal vernieuwen. 





Zo zeg Ik u dat in die tijden 

03-09-1990, 1      Enschede, gesprek 

Gesprek Zohra, Nicolette, Paulus, Kees over de Meester Jezus. 

Vraag Paulus: Maar hij was al Grootmeester toen hij kwam. Je noemde hem geen Meester maar Grootmeester. 

Kun je iets vertellen over het kosmische, want natuurlijk komt hij uit een kosmisch gebied. 

Opnieuw komt hij om de mensen, maar er is iets van een kosmisch zicht: waarom toen? 



Zo zeg Ik u dat in die tijden 

vanuit de orde der vormgeving, de orde boven tijd en ruimte juist die kosmische constellatie aanwezig was waardoor deze Grootmeester, die van een zeer hoge kosmische oorsprong is, in Zijn realisatie 

de karmische transmutatie tot stand kon brengen. 

Ik zeg u dat hierdoor de poort werd geopend, de poort der genade, waardoor de mensheid zich kon bevrijden 

van de oude karmische aspecten. 

In die tijd, toen de Heer Jahwe werd aanbeden als zijnde de grote Vormgever, 

was dit een afsluiting van die periode. 





Want in het bewustzijn der mensheid moest beginnen te dagen dat in de mens zelf 

het vormgevende aspect, wat werd toegedicht aan de Heer Jahwe alleen in henzelve aanwezig was. 

Zo is de Heer Jahwe de verdichting van datgene wat Wij God noemen. 

Zo zeg Ik u dat veel van de mysteries, 

veel van de grote diepten en kosmische achtergronden zeer binnenkort onthuld zullen worden. 

Overhaast u niet, grijp niet naar de sterren, en diep terdege uit wat u zojuist is gegeven. 

In ieder woord, voorwaar Ik zeg u, in ieder woord ligt zoveel besloten dat gij daarmee de hemel zult kunnen openen, opdat in het bewustzijn en in de ziel des mensen vernieuwing, vertroosting en eenheid kan plaatsvinden. 



De Grootmeester Jezus 

is vanuit Zijn eigen kosmische oorsprong, 

in de realisatie van de verdichting die Hij toen mocht dragen, de Maitreya, de Verlosser. 

Doch in datgene wat Hij nu zal zijn, wanneer Hij wederkomt, zal Hij zijn een diepere verdichting van de kosmische Christus dan Hij toen destijds heeft kunnen zijn. 

Dit kan slechts geschieden omdat het bewustzijn der mensheid zich zodanig kan openen en zich kan vernieuwen, waardoor hetgeen de Verlosser in Zijn wederkomst tot een diepere realisatie kan brengen in de mensheid. 

Het is niet aan u om uit te zoeken op welke Troon en in welke hoogste kosmische dimensie 

uw grote Voorganger is geweest. 

Ik zeg u, alles zal worden gegeven 

wanneer de tijd daar rijp voor is 

en wanneer het betamelijk is dit hoogste weten tot u te nemen. 

Hetgeen Wij van u vragen is 

om datgene wat u is geschonken 

zodanig diep in u te laten inwerken, 

u daaraan te willen overgeven, 







niet direct vanuit het denken of vanuit uw emotiewereld, doch alles in de onschuld van een kind 

in u te laten indalen 

en alzo de eigen werken te kunnen doen plaats vinden. 

Dan zult gij merken dat in uw bewustzijn, in uw denken, in uw spreken een geheel nieuwe, zeer verheugende, zeer lichtende expressie zal komen in hetgeen gij aan uw medebroeders en -zusters zult schenken. 

Wij vragen u dan ook om hierin, met Ons samen, u op voor te bereiden, want Ik zeg u, groot zijn de werken die nog zullen geschieden en die gij slechts zult kunnen ondergaan 

en in uzelve tot wasdom brengen, 

indien gij wilt en kunt zijn 

in deze onschuld des harten. 

In vrede, 

Uw Broeders. 





Het kruis is over de gehele mensheid 

14-091990, 1 



Het kruis is over de gehele mensheid, doch is ook in uzelve aanwezig. 

Het kruis is de verticale indaling van het licht, in uzelve ontvangen door uw eigen hoogste zijn in uzelve, daar waar Ik ben, in uzelve. 

Deze verticale indaling van licht, 

vanuit het hoogste zijn, in uzelf ontvangen, horizontaal gerealiseerd, door uw eigen licht, vormt in uzelf het lichtende kruis. 



En zo gij mens in vertrouwen u wilt geven aan Mij, Ik die in u ben, dan zult gij zijn een roos van liefde, een gouden roos van het hart. 

En gij, en gij alleen o mens, 

zal vanuit het hart van deze gouden roos uw eigen werkelijkheid creëren. 

Zo sta dan toe dat gij Mij herkent in uzelve, Ik die u voor mocht gaan, 

Ik die ben uw Broeder 

en in de materie het offer der liefde mocht brengen. 





Zo zeg Ik u, in ieder mens is alles aanwezig om vanuit het eigen zijn in liefde een straal van licht te kunnen zijn. 



Wees in vertrouwen, 

wees in Gods genade, 

wees één met Mij, Ik die u voor mocht gaan, 

doch maak u niet afhankelijk van Mij. 

Wees uzelve. Zijt gij niet als goden? 

Zo groet Ik u, gij broeders en zusters, 

en Ik bid u 

laat het vrucht dragen in uzelve, 

durf te zijn die gij zijt in liefde. 

Durf in uw eigen kracht te zijn, in uw gouden roos, en wees daar één met Mij. 

En zo zijn Wij dan één in de Vader. 



Zo kom dan nu 

in uw diepste acceptatie, in vertrouwen, 

in uw diepste vergeving, in liefde, 

in uw diepste genezing, in eenheid, 

in Gods heilige Naam. 



Om 

































Gij mensheid, gij mens 

29-09-1990, 1      Bilthoven, lezing 



Gij mensheid, gij mens 

zo gij werkelijk tot het god-zijn in uzelf wilt geraken zo open dan uzelve 

en sta uzelve toe om in uw diepste gevoelsgebieden in uw hart de bloem van het hart te willen openen. 

En zo zeg Ik u 

dan zal aanbreken een tijd van geest, in materie gerealiseerd, waardoor gij in uw wereld 

een zodanige vernieuwing zult kunnen aanbrengen dat gij Mij, Ik die u mocht voorgaan, 

in uzelve, in uw kinderen, in uw gehele maatschappij wederom zult gaan herkennen. 






Gebruik Mijn naam 

26-10-1990, 1      Soest, bijeenkomst 

Studiebijeenkomst kader "Geestelijke oefeningen". 

--- Wat zegt dan de verhouding tot de Meester Jezus daarin? 

Omdat veel van die overwegingen juist over de geheimen van zijn leven gaan. 



Gebruik Mijn naam, want Ik zal met u zijn. 

Zo zult gij 

door die liefdesenergie die verbonden is met Mijn naam aan gesloten deuren kloppen die zullen open gaan. 

Doch waak u ervoor om de deuren met geweld te willen openen door middel van Mijn naam. 

Want Ik zeg u 

dat Mijn naam slechts in liefde zal werken 

indien gij haar, Mijn naam, 

in de grootste eerbied, 

in liefde 

en in een diep gevoel van verbondenheid met Mij, Ik die u voor mocht gaan, zult gebruiken. 







Zo zult gij in het heden niet meer zijn in de afhankelijkheid die gij mensheid in de voorbij gegane eeuwen hebt betoond, doch zijt gij nu gekomen in een zodanige draaiing van de levensspiraal dat gij uzelve in mate van gelijkwaardigheid en broederschap met Mij  kunt verbinden. 

Zo gij Mij op deze wijze in uzelve integreert en zodanig uitstraalt vanuit deze integratie, zult gij juist die deuren doen openen 

die op een andere wijze gesloten zouden zijn. 



Gebruik Mijn naam, want Ik zal met u zijn, 

doch gebruik haar in eenvoud en bescheidenheid. 

Gebruik haar met mate 

en gebruik haar nooit en te nimmer vanuit macht, macht van het eigen ego. 

Gebruik haar in de kracht van heerlijkheid. 

Amen. 



"Mijn naam" 



Mijn naam is toen Ik mocht zijn de Christus, de hoogste Christuskracht die drie jaar lang in Mij mocht zijn opdat zij de gehele mensheid zou bereiken, 

ook hen die zich van Mij afkeerden. 

De naam van Mijn menselijk zijn, Jezus, 

is in de loop der tweeduizend jaar na Mijn verschijnen zodanig overschaduwd door macht, door geweld, door tranen en bloed 

dat zij nog bij velen oude pijntrillingen, weerstanden oproept. 

Zo zeg Ik u, 

wees zeer bescheiden met Mijn menselijke naam. 

Doch spreek vanuit uw hart 

met Mijn naam van God gegeven. 

Gij hoeft het niet te scheiden, het een van het ander. 









Doch wat nu in het bewustzijn van de gehele mensheid zal gaan doordringen is 

dat Ik was een mens; 

vanuit Mijn menselijk zijn, dat Ik verkreeg meesterschap over de elementen; 

dat ik Mijzelve mocht bekwamen in magie, in witte magie 

- dit is het werken met de hogere geestelijke energieën; dat Ik mijzelve mocht wijden aan de mensheid totdat Ik zover was gezuiverd en was ingewijd dat mocht en kon komen 

die hoogste Christusenergie 

waardoor Ik kon zijn voor drie jaar lang de Christus op aarde. 

De mythen en legenden die de mensheid om Mijn persoon heeft opgebouwd hebben de naam van de Christus, 

hebben de hoogste liefdesenergie die werd gegeven geen goed gedaan. 

Doch Ik zeg u dat alles nodig is geweest, 

opdat de mensheid door haar evolutie heen zou kunnen gaan. 

Nu zijt gij aan de vooravond van een gehele nieuwe zienswijze en beleving. 

Vanuit een geheel nieuw bewustzijn zult gij zijn met Mij en in Mij. 

En zo zeg Ik u, indien gij in uzelve schroom, weerstanden, trillingen van pijn en leed ervaart 

indien gij Mijn naam, Mijn menselijke naam verneemt, dan zeg Ik u dat dit oude energieën zijn  

die nog in uzelve van zich doen spreken. 

Doch nu zijt gij in uw nieuwe bewustzijn. 

Gij zijt mens, gij zijt Mijn broeder en Mijn zuster. 

En gij zijt gerechtigd om met Mij samen te zijn in Christus, zodanig dat gij de naam van Hem die werd gezonden zult kunnen zuiveren. 



En niet alleen gij in deze groep zult dat doen, doch de gehele mensheid zal dat tot zich krijgen in de eigen vrijheid, 

want zo zijn de wetten van het karma. 





En hierdoor zal er komen over de gehele wereld een zo nieuw bewustzijn, 

een zo diepe broederschap, 

dat er zal zijn het herwonnen paradijs. 

Doch gij zult daarvoor moeten werken 

en zelfs strijden, strijden zonder geweld, 

strijden in uzelf, strijden om te zijn 

een stil, een liefdevol, een zuiver bekken 

waarin het water der inspiratie gegoten zal zijn. 



Zo vreest niet, 

doch geef u in liefde en vertrouwen aan Mij, opdat gij in uw eigen aangezicht in Mij tot de diepste broederschap zult kunnen geraken. 

Vrede zij u. 





Zo wees dan nu in stilte 

02-11-1990, 1      Bilthoven, themadag 

Themadag spirituele genezing. 



Zo wees dan nu in stilte. 

Zo wees dan nu als en jonge maagd, wachtend op haar geliefde. 

En zie toe dat gij in uzelve uw reinigingsdrang, uw begeerte om uzelf zo schoon mogelijk te maken nu in de diepste liefde en offervaardigheid wilt loslaten. 

Gij mens, zijt gij niet als goden, 

ben Ik niet in u? 

Zo zeg Ik u 

indien gij de zo grote begeerte vanuit het ego u steeds maar weer en weer en wederom te vervolmaken nu vrij wilt laten, 

uzelve daar vrij van wilt maken, 

dan zult gij nu komen in uw nieuwe huis. 

En gij zult dit huis niet hoeven in te richten, want het huis is klaar, en open, en verwacht u. 







En in dit huis zult gij zijn in uw diepste verbinding en eenheid met Mij, in liefde, 

in zo hoge broederschap, 

dat Ik tot u kan zeggen: 

Zie Ik ben uw Broeder, Ik mocht u voorgaan. 

Voor u heb Ik het menselijk offer geleden, 

doch nu keert zij zich in vreugde tot u en tot Mij. 

En zo zult gij mens, en Ik die u voor mocht gaan, gezamenlijk dit grote karma 

tot een diepe en intense huwelijksvoltrekking brengen van stof en geest. 

Ik vertrouw u toe al degenen die tot u komen, Ik vertrouw u toe uzelf te mogen zijn in uw eigen menselijk zijn, in uw mate van mededogen en liefde. 

Ik vertrouw u toe om u in broederschap te durven richten op Mij, Ik die werd genoemd de Christus, 

opdat gij en Ik, in deze eenheid 

de mensheid tot herkenning van Mijn zijn in ieder wezen mag brengen. 



Dan zult gij komen in deze verticale lichtindaling, die gij dan horizontaal zult opvangen 

en doen integreren in uzelve, 

dan zult gij komen tot de bloei, tot de opening van de gouden roos der liefde. 

Hetgeen betekent dat gij mens dan in uzelve de kracht zult krijgen vanuit uw hart, uw werkelijk diepste gevoel, in uzelve en met uzelve, 

doch voorzeker met hen die aan u zijn toevertrouwd, in gelijkwaardigheid wilt verkeren. 

De energie van de opening van het hart, de bloei van de gouden roos, is van een zodanige hoge diepste lichtende eenheid dat gij mens, die tot deze bloei zijt gekomen, alle kracht in uzelve zult ervaren 

om dit in liefde en gelijkwaardigheid te delen met uw naaste. 

Zo zeg Ik u dat dan Mijn woorden zullen zijn vervuld: heb uw naaste lief als uzelve. 







Zo gij niet in uw diepste liefde, eerbied en eenheid in uw eigen hart het licht zult herkennen 

zult gij niet de kracht hebben uw naaste werkelijk lief te hebben. 

En dit nu is Mijn boodschap: 

Ga, en spreek deze woorden, 

en draag uit deze energie, en Mijn licht in uzelve, opdat in de mensheid zal komen dat punt van verlossing wat zij zo van node heeft. 

Zo zegen Ik u 

en zie nogmaals, Ik ben uw Broeder. 

Zo zijt gij mens in gelijkwaardigheid met Mij verbonden, niet in afhankelijkheid, niet in vreze, 

doch in liefde, in eerbied, in eenheid met Mij zult gij zijn in het licht. 

Zo zeg Ik u, dan zult gij zijn, in Gods heilige Naam, in uw diepste acceptatie - in vertrouwen, 

in uw diepste vergeving - in liefde, 

in uw diepste genezing - in eenheid. 

Om. 





In zijn hoogste instantie was de Meester Jezus 05-11-1990      Enschede, gesprek 

gesprek van Nicolette, Paulus, Kees met Zohra. 



In zijn hoogste instantie 

was de Meester Jezus de Vorst van het licht, Hij die het bewustzijn in de materie zou brengen. 

Daartoe bracht Hij 

in de eerste verdichting van geestelijke energieën, kosmische energieën, datgene aan 

waardoor Hij het spel der engelen kon leiden, opdat de mensheid uiteindelijk Gods beeld en gelijkenis ten diepste zou ervaren. 



Zo zeg Ik u, vrees niet Zohra, uw hart klopt te snel, wees nu in stilte. 

Gij zijt een boodschapper die voert tot het diepste licht. 





Realiseer u dit, en trek u terug met uw persoonlijkheid. 

Dan zal ook de angst afnemen. 



De Vorst van het licht 

zou in verdichting van kosmische energieën 

uiteindelijk datgene 

wat in de stof gerealiseerd zou worden als mensheid, als realisatie van Gods beeld en gelijkenis, door duisternis voeren tot het licht. 



Zo werd dit besluit genomen in het hoogste zijn, omdat in de Vorst van het licht, Lucifer, 

al datgene aanwezig was waardoor juist Hij 

het tot werkelijke diepste realisatie 

in de materie zou kunnen brengen. 



Zo zeg Ik u 

Zijn licht was zo groot 

dat slechts Hij het spel der engelen kon leiden. 

Zijn tweelingbroeder Michaël was degene 

wiens licht zo groot, zo behoudend en teder was dat dit licht zou behoeden voor totale vernietiging. 

En zo kwamen Zij gezamenlijk, 

in de eenheid van het zijn, 

in dezelfde bewustzijnsflits die in Hen indaalde tot dit hoogste besluit. 



En zie, Ik laat u zien 

hoe Lucifer, de Vorst van het licht, indaalde, het spel der engelen leidde, 

uiteindelijk tot zo grote verdichting kon komen dat het bewustzijn der mensen kon ontstaan 

opdat uiteindelijk en eens 

het goddelijk zijn in zijn volle glorie 

in dit bewustzijn tot diepste ontplooiing zou komen. 









Dit gegeven is in de komende verdichtingen de basis geweest van de karmische aspecten 

die uiteindelijk zouden leiden tot de Meester Jezus. 



In de vele levens 

voor zijn verschijnen als de Meester Jezus 

is Hij geweest, 

en heeft Hij gewerkt in een zodanige mate 

dat Hij in zijn stoffelijk omhulsel al deze energieën in die mate van beheersing zou brengen 

dat Hij zou kunnen zijn de Meester der vijf elementen. 



Zo is Hij, die mocht worden de Meester Jezus geweest de Heer van het bewustzijn, Heer Boeddha, die mocht brengen aan de mensheid 

het bewustzijn in de hogere mentale gebieden, opdat de mens in zijn materie 

zich hiermede kon verenigen. 



Zoals met alle geestelijke gegevens 

is de verdichting in de stof van een zodanige vormgeving dat zij nooit meer geheel beantwoordt 

aan datgene wat vanuit geest is gegeven. 

Dit is een zodanig gegeven in de geest, 

dat daarmee gewerkt kan worden, 

wees dus niet verontrust. 



Nadat de Vorst van het licht, 

in gradaties van niveau van verdichting, 

zich in de Heer Boeddha manifest maakte 

en zo het hogere mentale gebied 

van de mens kon verlichten, 

en de mens daarmede, 

met deze verlichting van het bewustzijn, 

kon gaan werken, 









werd eeuwen later de tijd juist bevonden dat zou kunnen komen nu 

de realisatie van de liefde, 

veroorzaakt door de verlichting, 

de hogere mentale gebieden, 

opdat dan in de stof gerealiseerd zou kunnen worden de werkelijke eenheid van stof en geest. 



En zo zeg Ik u dat al de aspecten 

die in de levens daarvoor 

in de Meester Jezus aanwezig waren 

nu werden gerangschikt, 

en zodanig ten dienste werden gesteld, 

opdat Hij, in het leven als de Meester Jezus tot die diepste realisatie 

van de verlossing van het karma, door liefde, zou kunnen geraken. 

Dit nu was hetgeen de Meester Jezus 

vanuit zijn hoogste bewustzijn, de Vorst van het licht, de mensheid moest schenken. 



Zo mocht Hij dan, 

van gradatie tot gradatie, van niveau tot niveau, in de hemelen het spel der engelen leiden 

opdat in de stof 

de mensheid bewustzijn van het goddelijke zou krijgen. 

Zo mocht Hij dan dit bewustzijn zodanig verlichten dat het in het verstand der mensen 

opgenomen kon worden, 

en zo mocht Hij dan 

in het bewustzijn van de mensheid, 

in het diepste gevoel, 

de diepste gevoelslagen van het menselijk zijn de liefde realiseren. 











En Ik zeg u 

dat Hij, die heeft geleid tot het spel der engelen, tot indaling van geest in materie, 

bewustzijn des mensen, 

deze zelfde taak in alle niveaus zal vervullen, in bepaalde niveaus reeds heeft vervuld 

en nog verder zal vervullen. 



Want gij mensheid zult in de komende tweeduizend jaar een zeer grote evolutie doormaken. 

En steeds weer zal Hij, in nieuwe gedaantes, dit hoogste licht, Lucifer, tot diepste realisatie brengen. 



En Ik zeg u 

dat de begeertes van de stof, van de materie, waardoor zij zich tot materie kon ontplooien, in evenredigheid van gelijke delen zal worden gebracht zo het ego van de mens, de menselijke persoonlijkheid tot een steeds dieper bewustzijn 

van het goddelijk zijn in zichzelf zal kunnen geraken, en hierin het kosmisch huwelijk in vrijheid van zijn, op de vleugelslag van de heilige geest, 

dit kosmisch huwelijk zal sluiten. 



En zo zult gij mens in de loop der tijden 

tot steeds grotere en diepere bewustzijnslagen geraken van dit goddelijk zijn in uzelve. 

Zo zult gij uw kosmische krachten en energieën gaan herkennen 

en daarmede werken. 

Zo zult gij deze herkenning gepaard doen gaan met al datgene wat u zojuist is gegeven: 

Het weten van het lichtende huis, 

uw gaan van huis tot huis, 

het huilen der wolven, de ijselijke winden, 

het verzengende vuur. 







En gij zult uw witte kleed dichter om u heen slaan en u zonder op of om te zien begeven 

naar het eigen huis van licht. 



Dit is de diepste en waarachtige basis 

waarom Ik tweeduizend jaar geleden, 

in de rol die Ik toen mocht vervullen, sprak over: 

'Want Ik zal bij u zijn, 

Ik wil dat gij met Mij tot de Vader geraakt.' 



Want Ik moest in Mijn hoogste zijn de mensheid, door de grootste duisternis heen, 

tot het licht brengen. 

En zie, het einde van de duisternis is in zicht. 

Want uw bewustzijn 

zal zich steeds meer en meer ontplooien 

en zodanig openen 

dat gij de kracht des heiligen geestes 

in uzelve zult beleven, ervaren. 

En zo zult gij ook Mijn liefde, 

Mijn diepste en hoogste zijn in uzelve, 

als uw schutsengel ervaren. 



En gij zult dit nu doen 

in die gelijkwaardigheid die Ik u nu geef. 



Gij zijt Mijn broeder en Mijn zuster. 

Ik ben uw Broeder, 

vanuit het hoogste zijn aangesteld, 

in Mijn eigen vrijheid, om u te begeleiden, gij mens. 



Zo roep Mij dan aan in uzelve, 

en doe dit dan in een nieuwe vrijheid, 

in een zodanige schoonheid van gelijkwaardigheid dat gij u niet wederom 

afhankelijk aan Mij zult opstellen, 

doch inziet dat Ik slechts mocht zijn uw Geleider. 





En dat daar nu in u is 

de hoogste straling van diepste innerlijke beleving te zijn in Gods aanschijn. 



Aum 





Zie, Ik ben in u 

19-11-1990, 1      Bilthoven, lezing 

2e lezing in de serie Helende energieën: "versluiering en ontsluiering" 



Zie, Ik ben in u. 

Gij mens zijt licht van Mijn licht, 

Ik die u voor mocht gaan 

en leeft in uw harten, in uw bewustzijns, sinds tweeduizend jaar, doch nu in een zo grote vernieuwing van verbinding met u kan zijn, zo gij Mij toestaat in uw harten te wonen, 

zo gij uw kracht en uw liefde met Mij samen wilt verbinden, opdat over de gehele wereld in ieder mens 

leniging van leed, transformatie van kwaad, licht en liefde mogen plaatsvinden. 



Gij mens hebt in uzelve de kracht u te bevrijden van al hetgeen u drukt, 

innerlijk kunt gij zijn meester in uzelve, 

zo gij niet toestaat dat het lijden en het kwaad in een te grote identificatie met uzelf zal geraken. 

Gij mens zijt meer dan uw persoonlijkheid, uw materiële menszijn alleen. 

Gij zijt kracht, licht en liefde in uzelve. 



Om 

















Zo gij in uzelf nog niet 

19-11-1990, 2      Bilthoven, lezing 



Zo gij in uzelf nog niet tot de diepste onderscheiding bent gekomen hoe gij u verwijdert van Mij, Ik die ben in u, zult gij in datgene wat tot u komt 

nog steeds die aspecten meedragen, juist die aspecten, die u van Mij verwijderen. 



Zo wordt dan van de mens van nu gevraagd 

dat Hij zich 

- gij mens, man en vrouw, - 

in uzelf tot een zodanige vrijheid brengt 

dat gij durft te werken met uw eigen onderscheidingsvermogen. 

Dit vraagt van u dat gij het licht zult werpen op al datgene wat in uzelve nog niet tot verlichting is gebracht. 

Hetgeen niet tot verlichting is gebracht 

zijn juist die aspecten die in u donkere schaduwplekken werpen. 

Dat zijn uw angsten, 

uw angst om u te verbinden met uw diepste zelf, met Mij, de angst van de materie, het niet durven loslaten van de gebonden- heid aan de materie. 



En zo zeg Ik u, de weg van de spiritueel bewuste mens in de komende tijden zal zijn 

dat zij zich zal richten op het eigen onderscheidingsvermogen, opdat het licht ten volle zal kunnen schijnen. 

























Mijn volk, met grote dankbaarheid en eerbied 10-12-1990      Enschede, gesprek 

Uit gesprek Zohra, Karel, Nicolette, Paulus, Kees met als uitgangspunt de "geestelijke oefeningen". 



Mijn volk, met grote dankbaarheid en eerbied voor uw inzet staan Wij naast u. 

En zo zult gij zijn, naast vele anderen over de gehele wereld, maar u op de plek waar gij nu zijt gesteld, 

zult gij zijn met Mij, 

opdat er een totale vernieuwing in de mensheid kan geraken. 

Want Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u 

dat zij nu, deze mensheid, op een dieptepunt is aangeland, waarvoor Wij zien, met grote zorg, 

dat daar grote mogelijkheden zijn tot vernieuwing en transformatie, doch nog steeds dreigende schaduwen van groot geweld, in liefdeloosheid, en een diepere neerwaarts dalende spiraal van het oude karma. 

Doch Ik zeg u, het mededogen vanuit de hoogste sferen is zodanig dat Wij niet zullen toestaan 

dat het duister de mensheid geheel zal vernietigen. 

En daartoe zijt gij allen geroepen, 

opdat gij allen uw licht zult verbinden met het hoogste Licht, waardoor er zal zijn een zo diepe 

en zo liefdevolle tegenkracht 

dat het kwaad niet zal kunnen overwinnen. 

Hoe lief zijt gij Mij, gij broeders en zusters. 

En zo spreek Ik tot u, 

doch zo spreek Ik tot ieder die Mij in het hart kan horen. 

Gij mens, hoe lief zijt gij Mij. 

Waak met Mij, wees hart van Mijn hart, 

wees licht van Mijn licht, 

wees liefde, in uzelve. 

Zegen over u, zegen over uw werken, zegen over uw pad. 

Zegen over uw woorden, zegen over uw tong, 

opdat gij uw spraakorganen zult gebruiken in dienst van de liefde. 

Vrede zij u. 

Aum 





Zo zijt gij, hart van mijn hart 14-12-1990, 1      Amersfoort, lichtviering 

Zohra: Er word mij gevraagd of ik mij open wil stellen opdat Hij die ons tweeduizend jaar geleden tot inzicht van liefde bracht, zou kunnen spreken. 



Zo zijt gij, hart van mijn hart, licht van mijn licht, nu in een zo diepe verbinding met Mij, 

Ik die u voor mocht gaan, 

dat Ik tot u kan zeggen: 

bevrijdt Mij van mijn kluisters, 

bevrijdt Mij 

na twintig eeuwen van strijd en bloed en tranen, van datgene, wat zonder kwaden wil, 

toch door de mensheid tot vorm is gebracht. 



Zo zeg Ik u, voorwaar Ik zeg u: 

Ik was niet alleen Degene 

die gij kent vanuit uw bijbel, 

doch Ik was voorheen Degene 

die het licht van het bewustzijn mocht brengen, tot in de materie. 

En zo mocht Ik in de incarnatie die Ik was 

als Jezus van Nazareth 

de liefde in de materie realiseren, 

opdat in ieder mens het bewustzijn kon komen dat slechts liefde al het leed der wereld kan keren. 



En zo hebt gij Mij tweeduizend jaar lang aanbeden en vereerd. 

En dit was het tijdperk wat voor u mens noodzakelijk was, doch voorwaar Ik zeg u dat gij nu zijt gekomen aan de vooravond van een geheel nieuw tijdperk, daar waar gij zult zijn 

als mijn medebroeders en -zusters, 

vrij zult zijn in uw eigen godsbeleving 

en niet meer afhankelijk van Mij 

die u voor mocht gaan. 







En zo zeg Ik u 

dat het de bedoeling was van de Heer van het Licht, van de Vader, Hij die Wij in de hemelen kennen als de hoogste Heer, zo was het de bedoeling dat gij mens in uw eigen zijn uw eigen goddelijk zijn zoudt gaan herkennen. 

Eeuwen van kluisters, eeuwen van strijd en leed, hebben toch de bloem doen bloeien 

waardoor gij nu tot een gehele en algehele vernieuwing zult kunnen geraken. 



Vrees niet, gij kunt mijn Naam gebruiken, 

gij kunt Mij in uw hart een plaats geven, 

gij kunt Mij in uw hart in liefde in uzelve tot realiteit brengen. 

Doch Ik bid u, gij nieuwe mens, 

wees dan nu in de diepste eerbied 

voor het eigen goddelijk zijn in uzelve. 

En herken dit goddelijk zijn in iedere andere mens, in al wat is geschapen, 

en red uw wereld van de vernietiging. 

Zo zal Ik met u zijn 

tot in de laatste dagen. 

Doch Ik bid u, wees mijn broeder, wees mijn zuster, wees niet meer mijn slaaf. 

Laat los de oude gebondenheden, 

laat los deze oude vormen 

en kom tot nieuwe bloei en nieuw licht in uzelf. 



En zo zal Ik dan met u zijn 

en u voeren tot het licht, 

Ik die mocht zijn 

de drager van de Heer van het Licht, 

de Kosmische Christus, 

opdat eens vrijheid, vrede en liefde 

in de materie gerealiseerd zou kunnen worden. 













Vrede zij u, licht zij in u. 

Wees één met Mij, 

opdat wij de duisternis van het kwaad 

zullen doorlichten. 

Uw vrede zij met Mij, mijn vrede geef Ik u. 



Amen 





Zo spreek Ik dan tot u 

10-01-1991, 1      Hengelo, lezing 

2e lezing in serie Helende energieën te Hengelo Zo spreek Ik dan tot u, 

voorwaar Ik zeg u, Ik die u voor mocht gaan 

en ben uw hoogste Broeder in de geest, 

zo zeg Ik u dat gij mens 

in al datgene wat is aan kwaad en liefdeloosheid in uw wereld, dat slechts gij mens 

dit kwaad en deze liefdeloosheid zult kunnen keren. 

Ik gaf u Mijzelve, opdat gij in uzelve 

in een zodanige herkenning van Mij zoud kunnen komen dat gij met Mij samen 

in uw wereld de liefde zult kunnen realiseren. 



Juist nu mens, nu gij staat aan de vooravond van een grote crisis, zo bid Ik u, ontsluit uw hart. 

Zie, laat Mij binnen in uw hart, in uw liefde. 

En deel datgene wat Ik met u mocht delen, 

deel dat met uw broeders en zusters. 



Zo bid Ik u, vanuit de hemelen en de Vader, zo bid Ik u, gij mens verenig u, in eenheid en in liefde, en weet dat gij de kracht en de macht hebt 

om het kwaad en de liefdeloosheid te keren. 

En zo zal Ik dan met u zijn, tot in de lengte der dagen. 

Amen 





Gij broeders en zusters, Wij vragen u 15-01-1991, 1      Enschede, gesprek 

Uit 2e gesprek Zohra, Karel, Nicolette, Paulus, Kees met als uitgangspunt de "geestelijke oefeningen". 



Gij broeders en zusters, 

Wij vragen u, verbindt u met elkaar en met Ons, opdat deze energieën van verbinding 

zullen reiken tot ver over de horizon. 

De tijd van waarheid en gerechtigheid is nabij. 

En Ik zeg u 

dat heel de wereld zal schudden op haar grondvesten. 

Dit heb Ik u reeds voorzegd 

in wat gij noemde de Melchisedekgroep. 

Dat is toen niet helemaal 

in uw bewustzijn doorgedrongen. 

Doch Ik zeg u, dat er nog zoveel zal komen, 

doch vreest niet, Wij geleiden en beschermen u. 



Aum 





Het schudden der wateren is begonnen 

15-01-1991, 2      Enschede, gesprek 



Het schudden der wateren is begonnen. 

Alle bewustzijns zullen als het ware geheel worden omgekeerd. 

Oude waarden zullen vervallen. 

Hetgeen is geweest en waaraan gij u hebt vastgeklampt zal uit uw handen worden geschud en getrokken. 

Zo zeg Ik u dat gij u allen zult instellen 

op het zijn vanuit uw zijn in God, uw hoogste verbinding. 

En dat gij u niet meer kunt verlaten op al hetgeen is geweest, in welke gradatie van niveau het ook tot u is gekomen. 

Bezin u hierop, en laat deze dag vruchtbaar zijn in de integratie van hetgeen Ik u zojuist heb aangereikt. 

Ik ben de Hogepriester, boven tijd en ruimte. 





Ik ben Hem die gij noemt Melchisedek. 

Ik zeg u dat Ik ben gezonden opdat in de mensheid zal zijn het verlangen naar waarheid en gerechtigheid, dat er nu zal komen een kracht in ieder individu, uiteindelijk in ieder volk, 

om werkelijk te geraken tot waarheid en gerechtigheid. 

Bereidt u voor, niets kan zonder schokken, revolutie, overal ter wereld. 

Ik zeg u, bereidt u voor, Wij zullen u geleiden en beschermen. 





Zo ben Ik in u en met u en door u 

21-01-1991       Bilthoven, lezing 

3e lezing in serie Helende energieën 



Zo ben Ik in u en met u en door u, 

gij broeders en zusters, gij die nu zijt de mensen, die nu met uw menselijke krachten, 

vanuit uw heilige vrije wil, 

uw hart kunt openen 

voor Mij die is en ben uw hoogste Broeder, 

die u mocht voorgaan en in u mocht leggen 

het bewustzijn van de liefde: 

'zo hebt uw naaste lief als uzelve'. 



Voorwaar Ik zeg u 

dat slechts indien gij de kracht kunt opbrengen in uw liefdeskracht te willen gaan staan, 

vanuit uw diepste zijn, in eenheid met Mij, die u voor mocht gaan, dat gij daardoor een zo grote kracht zult hebben, waardoor gij uw wereld zult kunnen behoeden voor vernietiging. 



En het is niet zo, voorwaar Ik zeg u, 

het is niet zo dat gij dit kunt bereiken 

door slechts te bidden tot de Heer uw God. 

Doch Hij die is de hoogste Geest 

kan zich slechts door het bewustzijn en de vrije wil der mensen in materie realiseren. 





Gij mens, en gij alleen mensheid, vanover de gehele wereld, zult het kwaad kunnen afwenden 

en transformeren in liefde. 



En Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u 

dat deze liefdesenergieën 

in het mededogen dat Wij, uw Broeders in de geest, met u, broeders en zusters in de stof, verenigt, 

dat Wij deze energieën, uw hoogste lichtenergieën, over de gehele wereld, in ieder mens 

nu mogen stimuleren. 



Gij zijt nu gekomen tot een zodanige integratie van geest in materie 

dat gij de verantwoordelijkheid kunt dragen 

om geest in materie tot diepe werkelijkheid te doen geraken. 



Zo bid Ik u, zo roep Ik u op: 

wees met Mij, waak met Mij, wees een met Mij, wees in diepste eerbied voor het hoogste in uzelve. 

En zo, zo zeg Ik u, 

zult gij en Ik, en al uw broeders en zusters in de geest tot de vernieuwing van deze planeet, uw aarde, kunnen geraken. 



Onderschat niet uw menselijk zijn. 

Onderschat niet de kracht die gij als mens in uw menselijk zijn hebt, indien gij handelt, spreekt en denkt 

vanuit belangeloze warmte. 

Slechts zo zult gij een brug kunnen slaan 

tussen al die geschillen die uw wereld verdelen. 

Geen ras, geen kleur, geen nationaliteit, geen godsdienst, geen esoterische of filosofische groepering 

heeft alleen de waarheid in zich. 

De waarheid is zo groot 

dat zij aan ieder van u, aan de gehele mensheid in bepaalde wegen en gradaties van niveaus van bewustzijn is geschonken. 





En zo heeft alles de eigen waarden. 

Dan zult gij zijn 

in diep respect voor al deze waarden die zijn gegeven, dan zult gij zijn, staand in uw waarden, vanuit uw geest in uzelve, in uw ontvangenis, in uw liefdesvermogen, 

in de warmte van uw hart zult gij dan zijn 

in eenheid en verbinding. 



Zo hef uw harten dan omhoog en reikt elkander de hand en betrek dan in deze handreiking 

al degenen die zo smeken om een straaltje licht en warmte, al degenen die zo eenzaam zijn en wanhopig, 

al degenen die de tunnel doorgaan van materie naar geest, al degenen die in geest zijn 

en nog niet het licht geheel hebben gezien. 

Zo verbindt u met elkaar, in deze handreiking, en voel slechts dat gij zijt 

als goden, want gij zijt het licht in uzelve, verenigd met Mij, Ik die u voor mocht gaan. 

Zo wens Ik u op uw levenspad, 

in datgene wat gij zijt en kunt uitstralen, 

vrede, 

een diep vertrouwen in uw eigen geestelijk zijn, een diepe vergeving naar uzelve en naar anderen, en een zo grote eenheid dat gij zult zijn 

de realisatie, de verwerkelijking van de kosmische Christus, indalend in u, mensheid. 



Amen 





















Mens, gekomen vanuit licht 01-02-1991      Eindhoven, lezing 

uit lezing: "bewuste spiritualiteit in de jaren '90" 



Mens, gekomen vanuit licht, 

mens in uzelve één bron van licht, 

gij mens, het grootste bewustzijn in de gehele schepping, Ik zeg u, gij mens, en alleen gij mens 

zult in staat zijn het lijden der wereld te keren. 

Het is niet de God die gij aanroept, 

het is niet datgene wat gij hebt geleerd vanuit uw boeken, het is alleen datgene dat gij zijt in uzelve. 



En zo zeg Ik u, gij mens, Ik die ben uw hoogste Broeder, die u voor mocht gaan tweeduizend jaar geleden, opdat het bewustzijn van de liefde gerealiseerd kon worden, Ik zeg u mens, dat Ik u slechts voor mocht gaan opdat gij in uzelve Mij zoud kunnen herkennen, opdat gij Mij zoud worden. 

Want slechts zo zult gij vanuit uw goddelijke oorsprong de schepping, die de spiegel is van de geest, tot licht en liefde in de materie transformeren. 



Ik bid u, open uw harten. 

Besef dat gij in u hebt een zo grote mate van warmte, van liefde, dat gij in uw hebt een genezende kracht 

die al uw wonden zal kunnen helen. 

En gij mens, gij kunt uw naaste helen, 

herstellen in de eigen menselijke waardigheid, zo gij dat wilt doen naar uzelve op dezelfde wijze. 

Herstel uzelve in uw eigen menselijke waardigheid. 



Gij zijt gekomen uit licht, 

gij zijt van licht. 

Geen kwaad, geen duisternis kan u vervormen 

zo gijzelve dit niet toe wilt staan. 







Hoe kunt gij handelen opdat gij uzelve niet toestaat in duisternis te zijn? 

Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u, 

dat kunt gij alleen indien steeds in uw denken, in uw diepste gevoel, in uw gehele zijn 

doordrongen zal zijn van dat gij zijt van goddelijke oorsprong, dat gij zijt licht, 

en een zo grote macht van licht en warmte in u hebt, waardoor gij het leed uwer wereld zult kunnen keren. 



Ik bid u, laat deze woorden diep doordringen in uw harten. 

Sta het toe, voel Mijn liefde in al datgene wat u wordt gegeven. 

En weet dat gij zijt hart van Mijn hart, 

opdat eens het hart van liefde zodanig zal kloppen dat geen leed en kwaad uw wereld zal verduisteren. 



Aum 






Wat vanuit geest is 

12-02-1991, 1      Enschede, gesprek 

Uit gesprek Zohra, Karel, Nicolette, Paulus, Kees met als uitgangspunt de "geestelijke oefeningen". 



Wat vanuit geest is, zo zeg Ik u, 

zal in stof ten diepste gerealiseerd worden. 

En zo zal ieder mens vanuit het eigen niveau van bewustzijn deze realisatie in zichzelve tot uitdrukking kunnen brengen. 

Ik zeg u, al hetgeen gij nu spreekt 

is de voorbereiding voor datgene wat zal gaan komen, in uzelve en buiten uzelve. 

Gij zijt allen, wat toen destijds werd gegeven, 

'Stellvertreter, oder Stellvertreterin'. 

Vergis u niet, 

besef uw diepste verantwoordelijkheid hierin, uw diepste liefde hiertoe, 

uw diepste geestindaling in uzelve. 





Dan zijt gij man en vrouw, 

in eenheid van uw schepping. 



Aum 





Gij zult allen in Mijn vuurzuil zijn 

12-02-1991, 2      Enschede, gesprek 

tijdens handen geven bij het afsluiten van de bijeenkomst Gij zult allen in Mijn vuurzuil zijn. 

Geen vogel zal verbranden zonder dat het is geweten. 

Zo ook zal bij u niets tot destructie kunnen geraken zonder dat gij dit zelve hebt gewenst. 

In u en om u is een zo grote energie van liefdevolle begeleiding, dat Ik u bid uw laatste reserves, uw laatste angsten, uw eigen menselijke klein zijn 

te willen doen verkeren in het grote wat gij zijt. 

Ik zeg u, zijt gij niet als goden? 

ben Ik niet in u? 

Zo wees met Mij, 

wees een vurige zuil, 

bedenk dat al hetgeen gij vanuit dit besef 

kunt uitzenden en uitstralen 

en kunt realiseren in uw eigen omgeving 

van een zo grote importantie is 

dat zij mede verantwoordelijk zal zijn voor het geheel van de gehele mensheid, 

van uw planeet, van dit zonnestelsel. 

Wij vragen u Ons te vertrouwen, 

Ons de hand te willen reiken. 

Wij vragen u nu om uw hand in Onze hand te willen leggen, opdat Wij gezamenlijk kunnen werken aan het Rijk Gods. 



Amen 









Zo zeg Ik u dat gij Mij zult vinden 14-02-1991, 1      Utrecht, inleiding 

Avond van vriendschap en vrede 



Zo zeg Ik u, gij broeders en zusters, 

voorwaar Ik zeg u, dat gij Mij zult vinden 

in al datgene waarin gij liefde herkent. 

Doch ook ben Ik zelfs in datgene wat gij als kwaad zult herkennen. 

Want Ik ben in al wat leeft en al wat is. 

En gij mens hebt in u de macht en de kracht om in uzelve kwaad en liefdeloosheid tot schoonheid en liefde te transformeren. 

En zo zeg Ik u dat in ieder mens het leed en de liefdeloosheid vaak de basis zal zijn om liefde en schoonheid wederom te kunnen herkennen in zichzelve en in de schepping. 

Lijden, al het leed der wereld, is niet wat gewenst wordt vanuit Godes wil. 

Doch gij mens hebt het in uw macht 

om uw begeertes, het kwaad en de liefdeloosheid te transformeren op een zodanige wijze 

dat gij uw aarde tot een oord van vrede zult brengen, hetgeen zal resoneren tot in de hemelen, 

opdat ook daar een zodanige vernieuwing zal kunnen plaatsvinden dat daar zal zijn, in de continuïteit van leven, een nieuwe aarde in een nieuwe hemel, 

een nieuwe in de nieuwe aarde. 

Zo zeg Ik u, gij mens, wanhoop niet. 

Gaat niet in wanhoop zodanig terneder zitten dat gij vergeet uw kracht te gebruiken die u is geschonken vanuit het goddelijk zijn, 

de kracht in uzelf om uw liefdesvermogen, om de warmte van uw hart tot uitdrukking te brengen in uzelve, naar uw broeder en uw zuster. 

Onderken de begeertes die leiden tot oorlog, tot kwaad, tot liefdeloosheid. 

Onderken dat deze begeertes in ieder mens aanwezig zijn, doch dat gij zijt gekomen als de mens die gij zijt, opdat gij in uzelve de kracht zult ontwikkelen in God te zijn. 









Zo wees dan nu op deze avond in een diepe en stille vreugde, in uzelve, dat gij in uzelve hebt herkend uw macht en uw kracht om in Gods liefde uw leven te kunnen leven. 

En deel dan, deel met die ander om u heen. 

En Ik zeg u dat dat zal zijn als gebeden van dank, als gebeden van schoonheid, 

als bloemen die gij nederlegt aan de voeten van de Heer van het Licht. 

En zo zeg Ik u dat gij nu zult kunnen geraken in uw diepste zijn. 

Zo kijk dan nu in vrede naar die mens die gij zijt en accepteer deze mens die gij zijt. 

En in deze vrede zo richt dan nu de blik naar binnen en zie hoe daar is in uzelve een stil klein licht. 



Zo vraag Ik u nu in een diepe stilte te komen, in een meditatie. 



 

Gij mens, hoe lief heb Ik u 

28-02-1991, 1      Rotterdam, lezing 

titel lezing: Sterven is leven 



Gij mens, hoe lief heb Ik u. 

Gij mens, over de gehele wereld, nu met Ons in verbinding, o mens besef uw grootheid. Besef de kracht in uzelve om uw medemens, die in pijn en ellende verkeert, om hem of haar te kunnen helpen, 

zo gij durft zijn in uw mededogen, 

in uw eigen menselijke warmte, 

zo gij durft zijn in uw eigen licht, 

in de herkenning van dit eigen licht, 

en dat in mededogen, in uw eigen menselijke warmte wilt delen en uitzenden 

zonder dat gij uw ego daarin bevoordeelt, 

dan zult gij zijn als goden. 

Want gij zijt geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. 







Dat is niet uw menselijke vorm, maar dat is dit grote zijn in uzelve, de liefdeskracht, de goddelijke oorsprong in ieder wezen. 

Zo bidden Wij u dat gij uw krachten zult bundelen en dat gij niet meer bang zult zijn, 

geen vrees zult hebben om te sterven. 

Zo gij sterft zult gij leven, 

zo gij leeft zult gij sterven. 

Het is onlosmakelijk met elkander verbonden. 

Doch Ik zeg u dat gij de pijn van het sterven, de overgang van al degenen die in pijn en geweld, in haat en liefdeloosheid 

deze grote stap moeten nemen, 

dat gij die pijn kunt verlichten 

zo gij wilt zijn het baken van licht dat gij zijt, zo gij dit in uw denken, in uw diepste gevoelsleven wilt bewaren en koesteren 

alsof gij een juweel in diepste eerbied en bewondering in uw hart sluit. 

Gij zijt het juweel. 

Zo help Ons dan, Wij uw Broeders in de geest, Wij bidden u, reik Ons de hand 

en werk met Ons samen, opdat wij, u en Wij, 

uw wereld zullen kunnen redden van de geestelijke ondergang. 

Ieder mens moet sterven, en ieder mens wordt wederom geboren, in steeds vernieuwende energieën, 

vernieuwende kosmische en karmische aspecten. 

Doch Ik zeg u 

dat er nu een tijd is aangebroken dat gij mens, met uw grote liefdeskrachten, die gij nog nauwelijks hebt ontwikkeld, nu een geheel nieuw tijdperk zult kunnen inluiden, het tijdperk van de geest, 

het tijdperk van de ontvangenis in ieder mens van dit goddelijk zijn in zichzelve. 

In uw is een zo groot veld van energieën, is een zo grote liefdeskracht aanwezig, 

laat de beklemming los, 

laat al datgene los waardoor gij nooit tot een zo diepe erkenning van dit goddelijk zijn in uzelve kon geraken. 





Nu is daar zo'n grote energie dat gij hiertoe zult kunnen komen. 

Dan zult gij zijn de ontvangenis van de indaling van de kosmische Christus, dan zult gij zijn het veld van licht, het veld van liefde, waardoor de kosmische Christus tot herkenning in ieder wezen kan geraken. 

En slechts zo zult gij uiteindelijk, gij mensheid, vrede, liefde, broederschap in eenheid op uw wereld verkrijgen. 



Vrede zij u. 

En zo vraag Ik u, Ik die gij noemt Jezus van Nazareth, die gij noemt de Christus, 

zo vraag Ik u, Ik die u voor mocht gaan tweeduizend jaar geleden, of gij Mijn naam en Mijn liefdeskracht wilt gebruiken, opdat gij in uzelve tot uw liefdeskracht zult kunnen geraken. 

Wees niet afhankelijk van Mij, Ik ben uw Broeder, Ik mag zijn uw begeleider, opdat gij en Ik samen zullen werken met al onze broeders en zusters in de geest en in de stof, opdat er eens zal zijn vrede, liefde, harmonie in uw wereld. 

Zo herken en erken uw goddelijke oorsprong, uw eigen licht, en straal dan zodanig uit dat gij zult worden een piramide van licht, waarvan de top zal reiken tot in de sferen. Aum. 






Zo zal deze ziel verkeren 

28-02-1991, 2      Rotterdam, lezing 



Zo zal dan deze ziel verkeren in die mate van eenzaamheid door het ontbreken van het bewustzijn van de goddelijke essentie in zichzelve. 

Zo zeg Ik u, gij mensen, Ik uw Broeder Morya spreek tot u, Ik zeg u dat deze zwaar beschadigde zielen 

over een dergelijke mate van innerlijke kracht beschikken om door deze weg van lijden, 

deze weg van totale eenzaamheid heen te kunnen gaan, opdat zij uiteindelijk door het vuur der loutering tot vernieuwing van goddelijke essentie in zichzelve kunnen geraken. 

In uw rechtvaardigheidsgevoel zult gij denken dat dit niet is zoals gij hebt geleerd vanuit uw religieuze en culturele achtergronden. 







Doch Ik zeg u dat de mate van ontbreken van bewustzijn van de goddelijke essentie het vreselijkste is 

wat een lichtwezen kan gebeuren. 

Verdere uitleg hiervan moge Ik u nu niet geven, dit zou u slechts verwarren. 

Ik vraag u, Wij vragen u, Wij bidden u 

richt toch uw aandacht, uw krachten, uw liefde, al datgene wat gij in uzelve aanwezig hebt 

in liefde en belangeloosheid op vrede, harmonie en liefde in dit uw zonnestelsel. Gij hebt de kracht en Wij zijn met u. 






Zo spreek Ik tot u  

opdat gij in Mij zoud herkennen 

06-03-1991, 1       Sittard, lezing 

titel: Kunnen wij ons hoger zelf herkennen? 



Zo spreek Ik tot u, 

Ik die u voor mocht gaan, tweeduizend jaar geleden, opdat gij in Mij zoud herkennen wie gij zijt. 

Ik heb u mogen brengen de realisatie van de liefde, Ik heb u mogen brengen een zo groot bewustzijn van de liefde, van God in ons, 

dat Ik daardoor kon komen tot werkelijke vergeving van hen die Mij vijandig waren gezind. 

En zo zeg Ik u, voorwaar Ik zeg u 

dat ook gij dat in uzelve vertegenwoordigd hebt. 



Tweeduizend jaar hebt gij uw goddelijk zijn, uw licht onder Mijn korenmaat geschoven. 

Tweeduizend jaar lang hebt gij u alleen op Mij verlaten. 

Zo zeg Ik u dat gij dit van node had, 

dat op een andere wijze uw evolutie niet zodanig tot integratie kon geraken dan door u geheel op Mij te verlaten. 

Doch nu o mens, zijt gij zover in uw evolutie genaderd dat gij kunt zijn als hetgeen Ik heb gezegd: zijt gij niet als goden? Want gij zijt Gods beeld en gelijkenis. 





Zo zeg Ik u, voorwaar Ik zeg u indien gij het koninkrijk Gods wilt beërven 

zult gij in uzelve uw eigen licht tot straling moeten brengen. 

Dan kunt gij Mij, Ik die u voor mocht gaan, 

die gij zegt de Christus te zijn, 

dan kunt gij Mij als uw Begeleider erkennen en liefhebben, doch niet in afhankelijkheid, 

doch in waarachtige broederschap. 

En zie dan hoe Mijn wonden zijn geweest 

opdat gij in uzelve uw eigen wonden zoudt kunnen helen. 

Vrees niet. Accepteer Mij als uw hoogste Broeder, doch wees vrij in uzelve, 

heb eerbied en respect voor het eigen licht, want slechts zo zult gij zijn in Gods genade. 



Amen 





Mijn broeders en zusters, zo waak dan met Mij 07-03-1991, 1      Hengelo, lezing 

3e avond: 'verwerkelijking' in serie Helende energieën Mijn broeders en zusters, 

zo waak dan met Mij, 

waakt met Mij, opdat gij uw harten zodanig zult kunnen openen dat gij in eenheid zult zijn met Mij. 

Want zijt gij niet hart van Mijn hart? 

Ik, die u voor mocht gaan, Ik die ben uw hoogste Broeder, die de liefde mocht realiseren in de materie, Ik bid u, gun Mij Mijn plaats in uw zijn. 

Weet dat Mijn liefde en Mijn kracht, de Christuskracht, in u allen leeft en dat gij met uw vrije wil tot werkelijke realisatie kunt komen 

van deze liefdeskracht in uzelve. 











Zo waakt dan en bid, 

waakt, opdat gij niet zult toestaan 

in die negatieve aspecten te geraken in uzelve waardoor gij het licht, het goddelijk zijn in uzelve zult verduisteren. 

Zo bid dan tot de hoogste Heer 

dat gij moogt zijn, en altijd wilt zijn 

in Zijn licht in uzelve, opdat gij in eenheid en mededogen uw naaste zult kunnen liefhebben. 

Ik zeg u dat de tijden dringen 

en dat alleen gij mens het in uw macht hebt om het kwaad en de duisternis te keren en te transformeren. 

Het is niet de God die gij aanroept die dat zal kunnen doen plaats- vinden, doch het is uw heilige vrije wil 

waardoor gij uw aarde en uw mensheid van de vernietiging zult redden. 

Gij hebt een zo grote macht in u, 

gij zijt u daar niet van bewust, 

doch in u is een zo grote liefdeskracht aanwezig, is macht van de vrije wil om in liefdeskracht te willen zijn. 

Zo gij Mijn naam gebruikt in uw zijn, 

zo gij Mijn naam tot u neemt opdat gij zult zijn in eenheid, hart van Mijn hart, 

dan zult gij kunnen werken, kunnen leven, kunnen stralen vanuit uw eigen hartenergieën, 

dan zult gij zijn in liefde verenigd met Mij. 



Ooit heb Ik gevraagd: zijt gij niet als goden? 

Nu zeg Ik u, voorwaar Ik zeg u: gij zijt als goden in uzelve. 

Wees zo sterk en zo moedig om dit gegeven in uzelve te accepteren en kom dan in die verantwoordelijkheid 

die liefdeskracht u zal ingeven 

om dit zijn in God werkelijk in materie te realiseren. 

Vrede zij u. 



Amen 











Gegroet gij broeders en zusters, Ik ben met u 22-03-1991      Leende, lezing 

titel: De kosmische achtergrond van Pasen 



Gegroet gij broeders en zusters, 

Ik ben met u. 

Ik die u voor mocht gaan, tweeduizend jaar geleden, ben en zal altijd in uw bewustzijns aanwezig zijn. 

Zo werd Mij gegeven 

dat Ik het bewustzijn der mensheid tot werkelijke realisatie van de liefde mocht brengen. 

En gij o mens, voorwaar Ik zeg u, 

gij staat nu aan de rand van een zo grote bewustzijnsvernieuwing, van een zo totale revolutie 

in al uw denken, in al uw materie 

dat gij mens hiertoe tot de diepste integratie zult geraken. 



Zuster, laat Mij toe in uw hart, 

zo ontwaak dan hart van Mijn hart 

en sta Mij toe in uw hart te verblijven. 



En gij allen, o mens, voorwaar Ik zeg u 

gij hebt in de kracht van uw hart, in de mogelijkheden van uw liefde een zo groot vermogen 

dat gij zijt de hoop van al hetgeen is geschapen. 

Want uw bewustzijn, 

uw kracht van liefde, 

uw vermogen tot deling van liefde 

is de enige basis waarop gij onrecht zult kunnen elimineren. 



Ik bid u, verlos Mij van mijn kluisters, 

maak u niet afhankelijk van Mij, 

wees Mijn broeder, wees Mijn zuster, wees één met Mij opdat wij het Pasen, het zo grote gebeuren 

in eenheid zullen kunnen vieren. 









Wanneer gij Mij toestaat te wonen in uw hart zult gij deelachtig worden aan de werkelijke Broederschap. 

Zo wees dan in uzelve in eenheid met Mij, 

zodanig verenigd dat gij zult zijn 

licht vanuit de Vader, licht komend in materie, materie doorlichtend, 

opdat gij uw wereld van vernietiging zult bewaren. 



Vrede zij u. 

Diepste vergeving zal in uzelve u tot liefde leiden. 

In uw diepste acceptatie zult gij in vertrouwen tot eenheid met Mij geraken. 

Vrede zij u. 





Omdat gij zijt geest, gekomen uit licht 

28-03-1991      Hengelo, viering 

Waterwijding 



Omdat gij zijt geest, gekomen uit licht, 

zo kunt gij zijn licht in materie. 

Omdat gij zijt in liefde verbonden met Mij, 

Ik die ben uw hoogste Broeder, 

die u voor mocht gaan, tweeduizend jaar geleden, zo zeg Ik u dat in deze verbinding van u en Mij gij nu op een punt zijt gekomen dat gij uw eigen zijn in vereniging met Mij 

tot diepste realiteit kunt brengen. 



Vrees niet, Ik zal met u zijn. 

Was Ik niet duizenden jaren met u? 

Soms, somwijlen hebt gij Mij kunnen herkennen in vreugde, in leed, in schoonheid, 

doch ook in duisternis, want ook daar was Ik met u, opdat gij door de duisternis zoud kunnen heen geraken. 









En nu zeg Ik u, 

Ik kan u niet beloven dat gij geen lijden meer zult hebben, Ik kan u niet zeggen dat gij geen duisternis meer zult ervaren, doch Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u 

dat uw licht zodanig stralend kan zijn 

dat gij, door uw eigen duisternis heen, het licht zult kunnen dragen. 

Zo zal lijden niet tot in het diepste van uw zijn meer lijden zijn. 

Doch gij kunt dan, vanuit uw zijn in licht, 

door het lijden heengaan. 

Licht zij u, zuiverheid zij u, gewassen heb Ik u. 

Uw voeten zullen u dragen door dit leven heen. 

Hecht waarde aan uw voeten, aan de materie, 

doch weet dat gij zijt gekomen in de materie niet opdat gij zult zijn van de materie, 

doch vanuit geest, vanuit licht 

zult zijn in de materie, 

opdat materie het licht zal herkennen. 

Zo zult gij geweld, haat, liefdeloosheid en duisternis kunnen keren. 



Ik bid u broeders en zusters, de tijd dringt. 

Ik bid u, verenigt u met elkaar, en wees één met Mij, want Ik zeg u, de tijden dringen. 



En zo wens Ik u dan op deze dag, 

deze herdenking van de avond dat Ik was met Mijn discipelen, nu ben Ik met u, en gij zijt Mijn discipelen. 

Want wij allen zijn discipelen van de Heer van het Licht. 

En zo wens Ik u dan: 

open uw harten, 

wees zuiver als de lotus, diep in de materie, open uw kelk, zuiver wit, 

en laat instromen het licht, 

en laat uitstromen uw warmte. 

Wees mens onder de mensen, 

opdat gij zult zijn één met Mij. 



Amen 





Geliefde broeders en zusters, Ik die was voor u 12-04-1991       Zwolle, lezing 

titel lezing: Omgaan met spirituele dimensies Geliefde broeders en zusters, 

Ik die was voor u degene die tweeduizend jaar geleden de historische Christus mocht zijn, 

Ik die ben uw hoogste Broeder, 

zie Ik bid u, kom in eenheid met Mij. 

Maak u los van die vormen van devotie, slaafsheid, afhankelijkheid die de mensheid in de afgelopen tweeduizend jaar zichzelf heeft gegeven. 

Want Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u 

Ik mocht slechts komen en voor u zijn de drager van de Heer van het Licht, de drager van de kosmische Christus, 

opdat in u mens zou komen 

uiteindelijk dat diepste besef dat gij zijt God in uzelve. 

Zo heb Ik u reeds gezegd tweeduizend jaar geleden: zijt gij niet als goden? 

Welnu, Ik zeg u nu: gij zijt God in uzelve, 

gij zijt licht, gij zijt schoonheid, gij zijt vreugde en harmonie, zo gij slechts in uw materiële leven, 

het leven dat gij leidt van dag tot dag, 

al uw lijden, al de negatieve aspecten die tot u komen, negatief is liefdeloosheid, zo gij vanuit het weten te zijn God in uzelve, dan dit weten als witte bloemen, als witte rozen wilt leggen op die aspecten van liefdeloosheid die in uw leven tot u komen. 

Dan zult gij in uzelve zo'n kracht ervaren 

dat gij al het leed, al de pijn die tot u komt in liefde zult kunnen transformeren. 

Vreest niet, zo gebruik dan Mijn naam, doch doe dit in vrijheid, weet dat ik ben uw Broeder, niet uw Meester, niet uw God. 

Ik ben uw Broeder. 

Zo gebruik Mijn naam als bescherming en als een zo grote liefdesband dat gij uw eigen liefde tot diepste realiteit in uw leven zult kunnen maken. 

Vrede zij u, vreugde zij u. 

Vergeving zij u, genezing zij u. 

Amen 





Zo ervaar Mij dan 

02-05-1991, 1      Hengelo , verdiepingsavond Zo ervaar Mij dan, gij broeders en zusters, 

Ik die u voor mocht gaan, Ik die ben in uw bewustzijns, in de laatste tweeduizend jaar als de Christus, doch voor deze tweeduizend jaar in vele andere namen en vormgevingen. 

Ik ben uw Broeder. 

Ik ben met u verbonden, zo diep in uw hart, 

dat gij zijt hart van Mijn hart. 

Hetgeen Ik mocht geven, tweeduizend jaar geleden, in de diepste acceptatie en vertrouwen, 

in de werkelijke vergeving vanuit de liefde, heeft mogen leiden tot de genezing van elk levend wezen. 

Genezing is eenwording met God. 

Gij mens hebt in uw vermogen alle kracht, alle liefde, alles aanwezig om te zijn zoals Ik ben, Ik die u voor mocht gaan. 

In u is een zo grote mate van liefdeskracht, een zo diepe vergeving en een zo grote basis om tot de diepste eenheid te geraken 

dat Ik u bid, 

o mens bezin u hierop. 

Geef van uw overvloed, 

deel vanuit uw warmte, 

verbind u met al degenen die in duisternis zijn. 

Dan zult gij mens, vanover de gehele wereld 

uw wereld redden van de vernietiging. 

En zie, Ik zal met u zijn, tot het einde der dagen. 

Zo neem Mij dan op in uw hart, 

zo weet dan dat Ik ben in liefde uw Broeder. 

Wees niet afhankelijk van Mij, 

wees Mijn broeder vanuit uw hoogste zijn, het goddelijk zijn in uzelve. 

Dan zult gij hebben en zijn de hoogste liefdeskracht op deze uw planeet. 

Veel staat op het spel, ontzaglijk grote gebeurtenissen zullen uw wereld doen schudden en schokken. 

Het kan niet gekeerd worden, doch Ik zeg u 

dat gij mens uiteindelijk uw wereld zult redden. 





Vrees niet, want Ik ben met u. 

En zo zult gij dan zijn, in Gods heilige naam, in uw diepste acceptatie in vertrouwen, 

in uw diepste vergeving in liefde, 

in uw diepste genezing in eenheid van heelheid. 



Om 





Ik ben in u, voel Mij in u 

30-05-1991, 1      Hengelo, verdiepingsavond Ik ben in u, voel Mij in u. 

Hef dan uw handen op, omhoog, 

met de palmen naar voren 

en voel de straling uit uw handen 

en de resonantie en de respons die tot u komt. 

Uw handen, zij zijn gezegend. 

Met uw handen kunt gij kwetsen en kunt gij liefhebben. 

Met uw handen kunt gij leed lenigen, vanuit uw hart. 

Zo heb eerbied voor uw menselijk zijn, 

heb eerbied voor uw handen, 

heb eerbied voor uw lichaam. 

Omring het met respect en liefde 

en sta niet toe dat zij een speelbal wordt van de lusten van de ander of van uzelve. 

Heb uw ziel lief, uw ziel die door de eeuwen heen steeds weer opnieuw de moed vond om te incarneren, totdat zij in een mate zou komen 

van vrede en vrijheid. 

En slechts uw persoonlijkheid, uw ego kan dat bewerk- stelligen. 

Zo heb u lief uw ziel en uw persoonlijkheid, wees trouw aan uw ziel in uw persoonlijkheid. 

Wees in zuiverheid. 

En zie nu hoe u dan bent, ziel en persoonlijkheid, de ontvangenis van geest, van dit goddelijk zijn in uzelve. 







Leg nu uw handen op uw hart, rechts over links. 

En voel nu hoe in uw hartcentrum de kiem ligt van al hetgeen gij mens zult kunnen realiseren met dit nieuwe bewustzijn, een nieuwe spiritualiteit die zo oud is als de wereld, als uw zonnestelsel. 

Want in al wat is is geest, is dit goddelijk zijn. 



En zie, Mijn broeders en zusters, 

een nieuwe horizon zal zich voor u openen. 

Licht zal tot u komen 

en gij zult het uitstralen. 

Vrede zal in u zijn 

en gij zult het uitstralen. 

In u, door u en met u zal zijn de geest Gods. 

En slechts zo zal het hoogste zijn zich, verbonden met Mij, in uw wereld tot werkelijkheid kunnen vestigen. 

Heb Mij lief, Ik die u voor mocht gaan 

Ik heb u lief, zo oneindig. 

Eeuw na eeuw was Ik met u, en nu, nu ben Ik met u nog dieper, nog dieper in uzelve dan het ooit geweest is. 

Want gij staat aan de vooravond 

van een totale vernieuwing in uw wereld. 

Verbind u met elkaar, 

vorm één gesloten front van liefde in uw maatschappij. 

En Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u 

dat uw maatschappij hierdoor zal vernieuwen. 



Wees nu stil 

en richt u op het licht in uzelf, het stille kleine licht, en zie uw gezicht daarin. En voel nu in deze stilte, in dat stille gezicht van uzelf in het licht, Gods zijn. En zie Mij nu naast u staan, Ik die was en ben en zal zijn met u, tot in het einde der dagen. 

Benoem Mij vanuit uw nieuwe inzichten, vanuit uw nieuwe spiritualiteit, maar benoem Mij bij mijn naam, Ik, Jezus, die de Christus mocht zijn. 

Ik zal met u strijden, in liefde, zo gij Mij wilt aanvaarden. 









En zie nu hoe prachtig, stralend wit licht indaalt in uzelf, in uw kruinchakra. Zie nu hoe u als het ware gebaad wordt in wit licht, door u heen gaand, u zuiverend, verwarmend, verlichtend, u brengend tot uw werkelijke huis. 

Dit licht door u heen spelend, al uw gebieden door- lichtend, u bevestigend in uw menszijn, weer terugkerend tot geest. 

En voel nu ten diepste in uzelf hoe u nu bent in een staat van diepste acceptatie in uw menselijk vertrouwen, in uw diepste vergeving naar al hetgeen u is geschied in pijn in liefde, in uw diepste genezing in uw eenheid van zijn. 

Aum 






Alles herhaalt zich 

18-06-1991, 1      Enschede, gesprek 

Pim, Ellen, Kees in gesprek met Zohra over stukken uit Amerika Alles herhaalt zich, en ook nu zal de geschiedenis zich herhalen. 

Maar de mensheid is nu zodanig geëvolueerd dat zij tot een dieper bewustwording en realisatie van de eigen lichtenergieën kan geraken. 

Daartoe roep Ik u allen op 

en vraag u mede te werken aan deze veldslag van lichtenergieën. 

Want Ik zeg u zo gij niet met Ons samen 

uzelve wilt geven in 'this battle of skylight', dan zal er een grote vernietiging plaats vinden op deze uw planeet. 

Vreest niet, want Wij zullen met u zijn, 

doch dan wordt van u gevraagd niet alleen het passieve luisteren, doch het actieve werken met hetgeen u wordt ge- schonken. 

Veel is u reeds gegeven vanover de gehele wereld. 

Hier in Nederland is u veel gegeven, nog veel zal komen. 

Doch er wordt verwacht dat gij 

u openstellend voor hetgeen zal komen en zal worden geschonken, al uw eigen creativiteit, uw hele zijn zult offeren, zult geven, opdat datgene wat wordt geschonken in werkelijke realisatie kan komen. 









Niets is van of voor u alleen, gij zijt allen slechts schakels in het grote geheel. 

Doch iedere schakel is zo sterk of zo zwak als zij is, en bepaalt de keten van eenheid. 



Ik bid u, richt u in uw diepste zijn hierop 

en laat niet toe dat hetgeen komt 

vanuit uw oude structuren en patronen, 

vanuit uw eigen onderbewustzijn, 

of uw eigen gemak of genotzucht, 

uw eigen egoïsche belangen, 

uw angsten, uw twijfels, uw onzekerheden, 

uw schuld- of miskenninggevoelens; 

al het oude wat u als mens heeft bepaald 

is nu van geen belang. 

Van belang is slechts het lichtwezen dat gij zijt. 

Want slechts zo zult gij een sterke schakel zijn in de keten van lichtwezens die overal ter wereld, 

in dit gehele heelal, 

hun eigen plaats hebben. 

Wij beschermen en begeleiden u en dienen u, 

met liefde, 

zo ook vragen Wij dit van u. 



Veel zal worden gegeven. 

In dit jaar '91 zullen er zeer opzienbarende gegevens worden doorgegeven, die ook in de materie te her- kennen zullen zijn. 

Het hoe en waarom is nu niet belangrijk. 

Bereid u hierop voor. 

Verbind u in broederschap. 

Scherp uw onderscheidingsvermogen 

en zie om u heen al datgene wat vele mensen beweegt en in een bepaalde spiritualiteit tot herkenning zal geraken. 

Onderscheid hierin wat waar is en onwaar. 

Scheid kaf van het koren. 

In ieder mens is waarheid en onwaarheid. 

In ieder mens is behoefte aan erkenning. 





Wanneer de behoefte aan erkenning groter is dan de waarheid in deze mens, zal hetgeen als kosmische gegevens werd doorgegeven in een bepaalde mate van onwaarheid geraken, zodat zij slechts verwarring zal stichten. 

Scherp uw onderscheidingsvermogen. 



In de jaren die zullen komen zult gij allen, Ik herhaal: gij allen, 

diepe reële contacten met Ons opbouwen. 

Gij zult deze contacten nodig hebben. 

Nu is de tijd nog niet daar dat dit in alle lichtfrequenties mogelijk is. 

Doch Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u 

in de komende jaren zal dit behoren tot uw frequenties. 

Zo sprak tot u Heer Melchisedek, 

Hij die is boven tijd en ruimte. 

Hij zal u geleiden, opdat gij met uw menselijk ver- stand zult kunnen realiseren wat uw handen te doen zullen vinden. 

Ik groet u, in liefde, in respect." 





Zo zeg Ik u, gij mensheid, en u mens 

27-06-1991, 1      Hengelo, verdiepingsavond Zo zeg Ik u, gij mensheid, en u mens hier aanwezig, dat in u is een nieuwe mogelijkheid om tot diepere realisatie te komen van dit goddelijk zijn in uzelve. 

Gij zijt niet meer afhankelijk van Mij, 

gij hebt uw eigen levenslot in eigen handen. 

Doch Ik zeg u dat Ik altijd met u zal zijn. 

Voor u heb Ik mogen brengen de realisatie van de liefde, opdat in uzelve de spiraal van de transformatie van het karma op gang kon komen. 

Gij mens moest uzelve bewust worden 

dat gij in uzelve de macht hebt om tot transformatie van uw eigen karmische aspecten te komen. 

Dit bewustzijn is hier in Nederland in grote groepen reeds aanwezig. 





In dit land van vrijheid, in dit land van toch een grote tolerantie zal dit nieuwe godsbeeld tot uitdrukking komen. 

En Ik bid u, u mensen, u mensen in deze groep, mensen in heel Nederland, om tot een zo diepe, werkelijke bewustwording te komen van dit hoogste zijn in uzelve, 

dat u de kracht zult kunnen opbrengen 

om dit in uw leven, in uw omstandigheden tot werkelijkheid te maken. 

Zo zeg Ik u, zie Ik reik u Mijn hand. 

Betrek Mij dan, met Mijn Naam aan u gegeven, in uw leven. 

Maar doe het zo dat u, mens, in uzelve uzelve zult blijven. 

Wees zo in broederschap met Mij 

dat Ik voor u mag zijn een broeder, een broederhand die Ik u aanreik. 

En zo zult gij mens dan, 

door uw eigen kracht, door de liefde verbonden met Mij, tot een werkelijke vernieuwing en verandering in dit uw land komen. 

Groot zijn de consequenties hiervan, kerken zullen in elkaar storten, gezagspatronen, structuren zullen ondermijnd worden. 

De oude vormen zullen zich oplossen. 

Uw wereld zal schudden op haar grondvesten. 

Doch gij mens zult stevig staan in uw zijn. 

En Ik zeg u dat de uitstraling die Mijn Geest in de wereld mag hebben, geheel tot uw beschikking staat, 

opdat u mens, in liefde daarmee verbonden, zult kunnen handelen. 

Vreest niet, vreest vooral niet 

dat u teruggebracht zult worden in de oude afhankelijkheden. 

Gij zijt u nu bewust. 

Maak uzelve vrij. 

Geef uzelf de ruimte. 

Wees in eerbied en respect met uzelf. 

In u is God aanwezig, Hij die geen naam heeft, Hij die van een zo grote levensenergie is 

dat deze energie alles doordringt wat is en zal zijn. 

Nu is het tijdstip aangekomen, in de komende tijden, de komende maanden, 

dat iets van al hetgeen u is gegeven, 

tot realisatie zal komen in uw eigen levens. 

Wees dan in werkelijk vertrouwen hierin. 





Vergeef in uzelf al hetgeen als droesem is achtergebleven in uw onderbewustzijn, 

en in uw bewustzijn in dit leven tot uitdrukking is gekomen. 

Vergeef in liefde. 

En zie, dan zal tot u komen de werkelijke eenheid. 



Zo wees dan nu in een diepe stilte 

en ervaar Mijn aanwezigheid 

en voel de verbondenheid met al wat is. 

Elke schakel is zo sterk of zo zwak als zij is, doch onontbeerlijk. 



Ervaar nu in uzelf het eigen licht. 

Voel het als een warme zinderende energie in uzelf. 



Hef uw handen omhoog en voel hierin de straling. 

En weet dat in datgene wat u uitstraalt 

het hoogste verborgen is, namelijk de kracht van liefde. 

Heb uzelf lief. 

Slechts dan zult gij uw naaste kunnen liefhebben. 

Heb eerbied voor uzelf. 

Slechts dan zult u eerbied voor de ander kunnen hebben. 

Plaats uzelf in uw eigen ruimte. 

Laat uzelf zijn in uw eigen waarden. 

Slechts dan zult u die ander in de eigen ruimte kunnen laten, in de eigen waarden kunnen laten zijn. 

Vergeef uzelf. 

Slechts dan zult u de ander kunnen vergeven. 

Accepteer uzelf in alles wat u bent. 

Slechts dan zult u de ander kunnen accepteren. 

Verbind uzelf in uzelf met dit hoogste goddelijk Zijn en weet dat Ik daarin uw broeder ben 

die u daarin de hand mag reiken. 

Want slechts zo, en niet anders, 

zult gij uzelf kunnen verbinden en in eenheid geraken met al wat is. 







Zie nu hoe u bent opgenomen in een zo grote lichtval, hoe een straling in u indaalt 

en hoe uzelve weer terug straalt. 

En zie hierin uw eigen aandeel, 

en heb daar eerbied voor, 

en wees daarover in vreugde. 

En zie nu dit stralend witte licht, indalend in uw kruinchakra, indalend in uw hele wezen, komend in uw hart, u juist daar raakt waar uw eigen licht is vertegenwoordigd. 

En hoe hieruit ontstaat een lichtend kruis. 

En gij mens, gij zijt hier het middelpunt van. 

Uw zijn, uw straling, uw licht. 



Zo laat dan zijn nu deze straling 

in een zo diepe eenheid met al wat is, 

in een zo grote vergeving, 

in een zo liefdevolle omarming van alle pijn en alle leed en alle duisternis over de wereld, 

dat zij daardoor zal zijn 

een baken van licht, in alle vrijheid, voor hen die dat van node zijn. 

Zo zeg Ik u, kom dan nu in Gods heilige Naam in uw diepste acceptatie in volledig vertrouwen, in uw diepste vergeving in werkelijke liefde, in uw diepste genezing van al de oude pijn, al de oude wonden, in waarachtige eenheid. 



Aum 
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