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Uit deze publicatie mogen uitsluitend de originele teksten in ongewijzigde vorm worden overgenomen met vermelding van de bron en de naam van de auteur 

Mystiek  



Herkenning en integratie in ons dagelijkse leven Over het algemeen denkt men dat mystiek iets is wat boven of buiten het leven staat. Mystiek, het ervaren van Geest, kan slechts door de mens in het gewone leven ervaren worden. 



Er zijn twee wijzen van ervaren van mystiek:  

- Bewuste herkenning en ervaring  

- Onbewuste beleving  



Onbewuste beleving van mystiek ervaren wij o.a. in de natuur. 

De verstilling die de schoonheid van de natuur teweeg kan brengen, is de onbewuste beleving van de rudimentaire manifestatiekracht, die wij geest kunnen noemen. 



In de seksualiteit beleven wij deze rudimentaire manifestatiekracht onbewust in het orgasme. Het orgasme geeft de mens door de totale fysieke en mentale ontspanning een flits van mystiek beleven. 

Ontkrachting van de mystieke beleving in de seksualiteit, geschiedt wanneer zij slechts als een fysiek genotsmiddel wordt gebruikt. 



De dieper liggende gevoelens van de vereniging hebben scheppende energieën. 

Iedere gedachte, woord of daad bevat in gradaties van niveau scheppende energieën. Hoe meer een gedachte woord of daad is gericht op helende aspecten, hoe groter de lichtuitstraling van de scheppende energieën is. 



Meditatie, innerlijke ruimte creëren door het leren loslaten van de zwaarten van het lijden, denken en emotie, geeft innerlijke rust. 

We beleven dan een zodanige geestelijke ontspanning dat de rudimentaire geestkracht in onszelf positief vernieuwend en helend kan werken. 













Bewuste herkenning en beleving van mystiek in het leven, behelst het inzicht te behoren tot één groot geheel waar alles met alles te maken heeft. 



'Bovenaardse' geestkracht, kosmische energie kan door inzicht en integratie tot 

'aardse' realisatie gebracht worden. 



Wat is 'bovenaardse' geestkracht of kosmische energie? 

Het is datgene wat in de vier natuurrijken, het mineralenrijk, het plantenrijk, het dierenrijk en het mensenrijk als subtiele en intuïtieve manifestatie kracht aanwezig is. In de mens kan zij bewust geïntegreerd zijn. 



Waar komt manifestatiekracht vandaan? 

De wetenschap zegt dat alles is ontstaan uit splitsing en fusie van atomen. 

Spirituele wetenschap kan in deze atomische krachten een voortstuwende rudimentaire energie herkennen die wij geest kunnen noemen. 



De menselijke verbeeldingskracht schiet tekort om het totaal te kunnen omvatten. Noodgedwongen schiep de mens zich een vermenselijkte persoonlijke God of godin in grote verscheidenheid van vormgevingen. 



In de vernieuwde spiritualiteit die tot ons komt, kunnen wij wel of niet vanuit de eigen vormgeving, de diepste rudimentaire manifestatiekracht die wij Geest noemen in alle natuurrijken herkennen en erkennen. 

Grenzen vanuit menselijke vormgeving van geest zullen de mensheid dan niet meer hoeven te scheiden. 



De mensheid kan dan in liefdevolle verbondenheid met alle natuurrijken in broederschap in werkelijke gelijkwaardigheid Geest realiseren in de mystiek van het leven. 



Zohra Noach 











Zo zeg Ik u dat gij in de stilte van het hart 11-11-1991      Bilthoven, lezing 



Zo zeg Ik u, Mijn broeder en zuster, 

dat gij in de stilte van het hart 

altijd Mijn stem zult horen, 

dat Ik ben in u, vanaf het begin tot het einde der tijden, dat gij nooit werkelijk alleen zijt, 

dat geen eenzaamheid u zal kunnen deren, 

geen lijden u werkelijk kan vernietigen, 

zo gij wilt zijn in deze eenheid met Mij. 

Want Ik ben het licht, 

Ik ben het goddelijke in u 

en gij zijt in eenheid met Mij, Mijn hoogste broeder, Mijn zuster, tot in de hoogste geestelijke gebieden. 

Vrees niet, sta Mij toe in u te zijn. 

Zo gij u opent voor Mijn aanwezigheid 

zult gij Mij altoos herkennen en ervaren in uzelve. 

Want Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u 

dat alleen zo gij mens uw wereld zal kunnen redden van de vernietiging. 

Slechts vanuit de vereniging, de diepste eenheid met het goddelijk zijn in uzelve, Mijn licht in u, 

zult gij uw wereld kunnen redden van de vernietiging. 

Licht zult gij dan uitstralen 

en licht verdrijft de duisternis. 

Wees dus bereid, 

wees in uw diepste verantwoordelijkheid, in uw liefde, in uw medemenselijkheid, in uw diepste innerlijke relatie met het goddelijke in uzelf, 

want zijt gij niet als goden? 

Ik bid u, wil Mij accepteren in uzelve, 

Ik die u voor mocht gaan, tweeduizend jaar geleden, en daarvoor duizenden en duizenden jaren eerder, altijd was Ik met u 

in verschillende vormgevingen en namen. 

In al de eeuwen hebt gij Mij herkend, 

doch uzelve in een te nederige verbinding tot Mij gewend. 





Nu is de tijd aangebroken dat gij vanuit uw waarden, uw menszijn, uw hoger goddelijk zijn in eenheid met Mij kunt zijn. 

Deze tijden zullen veel van u vergen. 

Alles zal tot op de bodem worden veranderd. 

Nieuwe waarden, die in wezen zeer oude waarden zijn, zullen weer in het bewustzijn treden. 

En gij mensen hebt in uzelve de kracht om deze vernieuwing tot een werkelijke realisatie te brengen. 

En Wij, vanuit de sferen, Wij zijn één met u en reiken u de hand om tot deze werkelijke vernieuwing te kunnen komen. 

Vrede zij u, kracht zij u, moed zij u, liefde zij u. 



Amen 





En Ik zeg u dat Ik dan met u zal zijn 

09-12-1991, 1      Bilthoven, lezing 

(titel: Psychosofie in de praktijk van het dagelijks leven) En Ik zeg u dat Ik dan met u zal zijn 

en dat Mijn zegen over u zal zijn 

en zo zult gij zijn in het Plan Gods de dienaren der mensheid waardoor er uiteindelijk vrede zal zijn op deze uw planeet. 

O mens hoor Mijn bede, 

o hart van Mijn hart, 

ervaar Mij toch in uw hart 

en weet dat slechts uw liefde 

tot uiteindelijke vrede en deling van al het voedsel zal kunnen leiden. 

Ik bid u gedenk Mijn woorden, 

wat gij hebt gedaan voor de minste der Mijnen, hebt ge Mij gedaan, want Ik ben in u. 

Heer van het Licht, zegen ons mensen en uw broeders die zijn in de Geest. 

Verbindt ons met elkaar en laat niet zijn een veld van onbegrip en weerstanden tussen ons. 

Zo U wilt, zo U uw krachten wilt bundelen, 

zal er een totale vernieuwing en ommekeer komen. 

Vrede zij u, liefde zij u. Om. 





Ik ben in u, juist in die momenten 15-12-1991, 1      Naarden, lichtwijding 

(titel: de Christusimpuls) 



Ik ben in u, 

juist in die momenten dat gij zo verre van Mij zijt. 

Zo lijkt dat in uw denken, in uw emotiegebieden. 

Doch Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u 

dat Ik dan juist in u ben. 

In de nieuwe tijden die nu gaan komen, zo zeg Ik u, wees in uw diepste weten dan nu in zo'n grote moed en vreugde dat gij Mij juist in uw schaduwkanten, in pijn, in de schillen die gij om u heen hebt gevormd, wilt gaan herkennen. 

Want voordat gij Mij kunt herkennen zult gij uw heilige vrije wil hiertoe moeten openen. 

Wil Mij dan herkennen in uw schaduwzijden. 

Wil Mij dan ontvangen in een zo grote eenheid in uw hart dat gij zult zijn hart van Mijn hart. 

Opdat wij samen, u en Ik, 

uw schaduwkanten, uw parels geregen aan het snoer uwer levens in licht en vreugde kunnen transformeren. 

En nooit zal een mens het in de volle volmaaktheid kunnen, doch Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u 

dat hetgeen in u tot uw mogelijkheden behoort die vervolmaking is die gij u in dit leven in deze momenten kunt eigen maken. 

En doe dit dan in onbevangenheid, in vrijheid, in eenvoud, in nederigheid, want hij die staat zie toe dat hij niet valle. 

En zo, slechts zo zult gij zijn hart van Mijn hart. 

Ik dank u voor het willen meegaan hierin 

en Ik dank u vooral voor de moed die gij hebt opgebracht om te kijken naar uw schaduwkanten. 

Doch Ik zeg u, 

licht zal in u zijn. 



Amen 







En zo, geliefde broeders en zusters 15-12-1991, 2      Naarden, lichtwijding 



En zo, geliefde broeders en zusters, 

zo zeg Ik u, zo ben Ik in uw harten, 

en zo zult gij Mij ervaren in dit uw leven, zo gij wilt. Want uw heilige vrije wil is de poort tot verlossing van de oude dwangmatigheden en gebondenheden, de schillen, het kaf van het koren, het geestelijk voedsel. 

En Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u, gij broeders en zusters dat op u mens alle hoop is gevestigd 

vanuit uw Broeders in de geest, 

vanuit al die Machten en Krachten om de troon van de Heer van het Licht, want alleen gij mens zult in de eenheid van zijn, in het licht uwer liefde, 

in de vreugde van onze verbinding en verbondenheid werkelijk de kracht kunnen opbrengen 

om de liefde in deze uw wereld te realiseren. 

Geen haat, geen geweld, geen macht en geen duisternis zal bestand kunnen zijn tegen deze zuil van licht, tegen deze grote uitstraling van licht en liefde die gij mens in uzelve als uiterste en enige krachtbron hebt. 

Zo wees dan bereid met Mij in de komende tijden in de diepste liefdesverbinding met Mij, Ik die u voor mocht gaan tweeduizend jaar geleden, 

nu te willen komen tot een zodanige eenheid dat gij u in vrijheid en gelijkwaardigheid 

Mijn hoogste broeder en zuster zult zijn. 

Dat gij niet zult zijn in verslaving en afhankelijkheid aan datgene wat Ik u mocht geven, 

doch dat gij juist vanuit uw eigen licht, uw eigen schoonheid, uw goddelijk zijn, 

een zo grote kracht zult gaan ontwikkelen 

dat gij hierdoor en alleen hierdoor 

hetgeen door Mij werd gegeven 

tot werkelijkheid zult brengen. 

Vrede zij u. 





Licht zij u, altijd in uw donkerste momenten ben Ik met u. 

Hart van Mijn hart, gij zijt nu ontwaakt, 

ga verder op deze weg 

en laat Mij altijd in uw hart zijn, 

want gij zijt hart van Mijn hart. 

Zegen, liefde, licht. 



Amen 





En zo zal Ik dan met u zijn 

11-03-1992       Den Haag  ?? 



En zo zal Ik dan met u zijn, gij geliefden van mijn hart, Ik, die u voor mocht gaan tweeduizend jaar geleden, ben met u en in u. 

Voor tweeduizend jaar was Ik een boodschapper die onder de mensen mocht zijn onder andere namen. 

Tweeduizend jaar geleden mocht Ik tot u komen onder de naam van Jezus, die werd de Christus. 

Zo spreek Ik door dit kanaal, opdat gij, geliefden van mijn hart, Mij zult herkennen en opnieuw plaatsen in uw eigen harten. 

Want Ik zeg u, dat al hetgeen Ik heb gesproken, wat mij door de Vader werd gegeven, tweeduizend jaar geleden, nog steeds en nu in dezelfde kracht van liefde existeert. 

En nooit zult gij en nimmer zult gij andere woorden horen dan deze woorden die tot u werden gericht: 

Heb uw naaste lief als uzelve, 

heb uzelve lief in respect en eerbied 

voor datgene wat in u is gehuisvest, de Geest Gods. 

Ik was met u en ben nu altijd met u, 

Ik mocht zijn uw leraar. 

Doch Ik zeg u: laat los de verslaving en de afhankelijkheid die gij aan mij, die u voor mocht gaan, hebt gehad. 

Want nu zijt gij gekomen tot de werkelijke eenwording van u en mij, nu zijt gij gekomen tot de werkelijke realisatie van God in uzelve. 







Zo ken dan uzelve en laat los alle afhankelijkheden, want dan zal openbloeien de Geest Gods in uw persoonlijkheden. 

Dan zal uw wereld opbloeien in de geest van liefde, want alleen gij mensen zijt verantwoordelijk voor al hetgeen op uw wereld plaats vindt. 

Geen God tot wie gij kunt bidden en smeken zal u verhoren, daar Hij zetelt in uw hart, 

zodat slechts gij mens 

werkelijke vernieuwing en transformatie tot stand kunt brengen. 

En vrees niet 

want Ik zal met u zijn tot in het einde der tijden. 

Zo roep mij aan in uw hart 

en weet dat Ik uw broeder ben. 

Zo ga dan met mij deze weg van vernieuwing 

en breng in uzelve het licht tot diepste erkenning. 

Laat geen uiterlijkheden en geen uiterlijke vormgevingen het licht weer versluieren. 

Zo dank Ik u, gij broeders en zusters in de geest, dat Ik via dit kanaal tot u mocht spreken. 



Aum 





En zo zal Ik met u zijn, geliefden van Mijn hart 11(23)-03-1992        Den Haag 



En zo zal Ik dan met u zijn, gij geliefden van Mijn hart, Ik, die u voor mocht gaan tweeduizend jaar geleden, ben met u en in u. 

Voor tweeduizend jaar was Ik een boodschapper die onder de mensen mocht zijn onder andere namen. 

Tweeduizend jaar geleden mocht Ik tot u komen onder de naam van Jezus, die werd de Christus. 

Zo spreek Ik door dit kanaal, opdat gij, geliefden van Mijn hart, Mij zult herkennen en opnieuw plaatsen in uw eigen harten. 









Want Ik zeg u, dat al hetgeen Ik heb gesproken, wat Mij door de Vader werd gegeven, tweeduizend jaar geleden, nog steeds en nu in dezelfde kracht van liefde existeert. 

En nooit zult gij en nimmer zult gij andere woorden horen dan deze woorden die tot u werden gericht: 

Heb uw naaste lief als uzelve, 

heb uzelve lief in respect en eerbied 

voor datgene wat in u is gehuisvest, de Geest Gods. 

Ik was met u en ben nu en altijd met u, 

Ik mocht zijn uw leraar. 

Doch Ik zeg u: laat los de verslaving en de afhankelijkheid die gij aan Mij, die u voor mocht gaan, hebt gehad. 

Want nu zijt gij gekomen tot de werkelijke eenwording van u en Mij, nu zijt gij gekomen tot de werkelijke realisatie van God in uzelve. 

Zo ken dan uzelve en laat los alle afhankelijkheden, want dan zal openbloeien de Geest Gods in uw persoonlijkheden, dan zal uw wereld opbloeien in de geest van Liefde, want alleen gij mensen zijt verantwoordelijk voor al hetgeen op uw wereld plaats vindt. 

Geen God tot wie gij kunt bidden en smeken zal u verhoren, daar Hij zetelt in uw hart, 

zodat slechts gij mens 

werkelijke vernieuwing en transformatie tot stand kunt brengen. 

En vrees niet 

want Ik zal met u zijn tot in het einde der tijden. 

Zo roep Mij aan in uw hart 

en weet dat Ik uw Broeder ben. 

Zo ga dan met Mij deze weg van vernieuwing 

en breng in uzelve het licht tot diepste erkenning. 

Laat geen uiterlijkheden en geen uiterlijke vormgevingen het licht weer versluieren. 

Zo dank Ik u, gij broeders en zusters in de geest, dat Ik via dit kanaal tot u mocht spreken. 



Aum 







De zuiverheid bestaat daaruit 24-02-1993 



De zuiverheid bestaat hoofdzakelijk daaruit... 

dat u Mij liefhebt, 

dat u Mij in uw zijn tot zó grote herkenning brengt in zó diepe liefde in eerbied voor u zelf, 

en zo, slechts zo voor uw naaste. 

U bent hart van Mijn hart en licht van Mijn licht En zo is een ieder hart van Mijn hart en licht van Mijn licht. 

Slechts wanneer u 

vanuit deze diepe liefdesverbondenheid 

met Mij in uzelf 

uw eigen innerlijk wilt doorlichten 

en wilt zijn in werkelijke acceptatie, 

dan zult u komen tot de diepste vergeving in uzelf opdat u zult zijn in de eenheid van genezing van al uw wonden. 

Dan zult u leggen uw leed in Mijn handen 

opdat Ik zal zijn in u, uw vreugde. 

Waakt en bidt opdat uw wereld niet ten onder zal gaan aan de duisternis van liefdeloosheid. 

Het waken doet u in uzelf naar uzelf gericht, niet naar de ander, maar naar uzelf. 

En zo vanuit uw diepste zijn, de eenheid in Mij verbindt u met de ander. 

En besef dat geen mens níet is licht van Mijn licht en hart van Mijn hart. 

Dat ieder wezen, ook uw jongere broeder het dier, het plantenrijk en het mineralenrijk 

slechts uitingen zijn van Mijn zijn. 

Verenig u dan diep in uzelf en dan met de ander in liefde. 

















In de schoonheid van dit gegeven 28-05-1993       Bilthoven, datum 05 of 06? 

Velden van licht II 



En nu Mijn broeders en zusters 

in de schoonheid van dit gegeven 

in de straling van uw licht 

zo mag Ik u zeggen 

dat in u is het Koninkrijk Gods. 

Tweeduizend jaar geleden, toen Ik voor u het offer mocht brengen, heb Ik u dit gebracht. 



Want zie het licht is in u 

en zou het Koninkrijk Gods tot werkelijkheid maken op deze wereld. 

Zo wees dan nu met Mij, 

zo wees dan hart van Mijn hart 

opdat het vuur van de Heilige Geest, 

uw eigen diepste zijn in God, 

ook werkelijk tot u kan komen. 

Verhef u boven u materiële, emotionele en mentale depressies, beperkingen. 

En dit is mogelijk geliefden van Mijn hart, omdat Gij zijt het licht van God 

en gij zijt met Mij één van hart. 

Want mocht Ik niet zijn voor u, tweeduizend jaar geleden Diegene die voor u het licht in de materie mocht brengen. 

Zo wees dan met Mij in dit licht 

opdat u en Ik, mijn broeder en zuster, 

de duisternis zullen kunnen verdrijven 

van deze wereld. 



Zo wees dan in uzelve in de genade van God. 

Dat zegen op uw pad mogen zijn, 

dat vrede in uw harten mogen zijn. 



Amen 







Ik zeg u dat u zult zijn die vrije mens 08-09-1993       Biltsche Hoek, cursus mystiek De oneindige uitstraling van de historische Christus die tweeduizend jaar lang in de harten en de hoofden van de mensheid heeft geleefd, is niet gedoofd. 

Deze uitstraling, Zijn oneindig lichtende uitstraling vraagt om herkenning in het eigen menselijk wezen, de mens van het nieuwe tijdperk. 



Zo vraag Ik u, Mijn broeders en zusters 

zo wees dan met Mij 

opdat gij kunt zijn hart van Mijn hart. 

Zo zal Ik met u zijn door de eeuwen heen. 

Edoch Ik zeg u dat u zult zijn die vrije mens die waarlijk Mijn broeder, Mijn zuster zal zijn. 

Weet dat alles wat Ik u heb mogen geven 

is gegeven opdat in u zelve 

juist datgene tot realisatie zal komen in uw levens zoals vanuit uw eigen goddelijk zijn is beslist toen gij incarneerde. 

Want Ik zeg u 

datgene wat over uw aarde zal komen 

vraagt om een vernieuwd bewustzijn. 

Het vraagt om een zo diepe liefdesenergie in uw eigen harten, een groot inzicht in uw denken, 

dat u zult kunnen uitstralen juist die liefdesenergieën, die vergevings-energieën 

die acceptatie-energieën, 

die zuivering zal aanbrengen in al hetgeen deze planeet aarde zo verduistert 

dat alleen daardoor uw wereld verlost zou kunnen worden van de duisternis van de haat, de macht, het gewin. 

Zo geliefden, ontvang dan vanuit uw eigen diepste zijn, uw goddelijke natuur, 

Mijn broederhand, Mijn liefde in uw harten. 

En zie stel u voor, visualiseer, het kruis 

niet als het teken van lijden, maar als het teken van verlossing. 

Verlossing in uw eigen ziel. 

Het verticale kruishout de indaling, de herkenning van uw hoogste zijn. 





Opgevangen door het horizontale kruishout in menselijk zijn. 

En daar in het midden u zelve. 

De gouden roos van de liefde in het midden van het kruishout met uw eigen aangezicht daarin. 

Slechts uw eigen aangezicht, 

uw eigen zijn in uw volle vrijheid en verantwoordelijkheid zal u brengen tot de diepste verlossing. 





Zo bent u nooit en te nimmer alleen degene 28-09-1993       Bilthoven, groep A en B 



Zo bent u, mijn geliefde, 

nooit en te nimmer alleen degene die uzelf zijt, want altijd zult gij zijn in eenheid met de ander. 

Dit is de diepste betekenis van het woord die ik ooit heb gegeven 

'Zijt gij uw's broeder hoeder?' 

De diepste betekenis van het broeder's hoeder zijn is dat u zo diep innerlijk herkent, 

dat niets is van u alleen, of voor u alleen, want de gehele schepping is een eenheid. 

En Ik die ben uw hoogste broeder, 

die voor u mocht komen om het bewustzijn, 

dat Ik eeuwen eerder ook heb mogen brengen, dit diepste innerlijke bewustzijn 

tot werkelijke realiteit te brengen. 

Ik die u gaf mijn hartebloed, 

Ik zeg u dat al hetgeen gij mensen nu lijdt met uw hartebloed, dat dit dient opdat in uzelf uw hart werkelijk tot herkenning zou komen. 

En wat is het hart? 

Het hart, mijn geliefden, is uw diepste eenheid met God, het goddelijke in uzelf. 

Zo gij dit herkent in uw naaste en erkent in uw naaste, zal er uiteindelijk komen vrede op uw aarde. 

De weg is lang. 

En al deze groepen, al deze leringen, overal ter wereld, dienen als lantaarns langs een duistere weg. 





Elk mens heeft zijn eigen verantwoordelijkheid hoe hij deze lange, lange weg van licht en schaduw zal bewandelen. 

Zo zeg Ik u, 

wees dan zodanig dat Ik voor u mag zijn een lamp ten uwen voet. 

Zo neem mij dan op in liefde, 

Ik die u nog eeuwen zal mogen begeleiden. 

Laat datgene wat is gegeven door het offer dat ik mocht brengen niet verloren gaan. 

Doch Ik zeg u, 

maak het vrij uit de kluisters waar gij mensheid het hebt gebracht. 

Vrij, in werkelijke geestelijke vrijheid. 

Zo zal de mens het goddelijke in zichzelf tot werkelijkheid brengen in de broederlijke, de liefderijke begeleiding van Mij, uw Broeder. 







Want zo zeg Ik u, dat zo Ik wederkom 

09-11-1993, 1      Bilthoven, groep A en B 



Want zo zeg Ik u, 

dat zo Ik wederkom, 

gij allen zult zijn de dragers van dit grote bewustzijn, die Ik tweeduizend jaar geleden u heb mogen brengen. 

Gij, mens van deze tijd, 

besef hoe diep en groot uw diepste waarden zijn, uw goddelijk zijn in uzelve. 

En begrijp dan, dat uw kracht, uw wezenlijke zijn ligt in het hanteren van al datgene wat u is gegeven. 

Gij, mens zijt de drager god's. 

Al uw talenten, 

al datgene wat gij hebt, 

al datgene wat u ten dienste staat, 

zal nu in het komende tijdperk tot grote hoogten worden opgestuwd. 

Doch Ik zeg u, voorwaar Ik zeg u, 

wees op uw hoede, 

begrijp dat hier ook ligt de valkuil van Ahriman. 

Gij zijt Lucifer, de lichtdrager. 





Gij allen, ieder mens. 

Doch naast u staat ook Ahriman, de drager van het kwaad. 

Wat en wie is de drager van het kwaad? 

Dat is de bevestiging van het materiële ego boven het goddelijke in uzelf. 

Zodra gij dit in uzelve toestaat 

komt gij in de macht van Ahriman. 

En Ik zeg u, 

met alles wat is gegeven is dit niet meer noodzakelijk. 

Wees bereid 

en verlos uw wereld van de drager van het kwaad, van Ahriman. 

Gij zijt Lucifer, de lichtdrager van uw wereld. 



Aum 



Begrijp, mens dat al hetgeen wordt gegeven 

slechts leidt tot het verdiepen, het uitzuiveren en het verlossen van uw eigen menselijk zijn. 

Waardoor uw wereld in een vernieuwing zal kunnen komen. 

Wij vragen u, geef uw reacties. 

Aan u is gegeven de samenwerking met de geestelijke hiërarchie in gelijkwaardig partnerschap. 

Zo vragen Wij u, werk met ons samen vanuit uw zijn. 

En breng naar voren al datgene wat nog niet tot directe klaarheid in uzelve is gekomen. 





En zo zeggen Wij u, u mensen in de materie 30-11-1993, 1       Bilthoven, groep A en B 



En zo zeggen Wij u, 

u, mensen in de materie, 

broeders en zusters van Ons in de geest, 

Ik zeg u, dat zal komen van over de hemelen, een lichtende energie, diep in u allen aanwezig, 

doch tot zo'n grote herkenning gebracht in uw bewustzijn en in uw materiële, menselijke persoonlijkheid. 





Daarmede zult gij uw wereld veranderen. 

Wij zijn in vreugde en in hoopvolle verwachting. 

Want het is nu duidelijk te zien in de mogelijkheden in uw etherische velden, 

dat dit in gradaties van niveau mogelijk zal worden. 

Het betekent dat van u, westerse mens, 

die niet gewend is om met deze onzienlijke energieën om te gaan, het in uw bewustzijn te plaatsen, dat van u wordt gevraagd een omschakeling in uw bewustzijn, 

opdat de samenwerking met deze geestelijke energieën Wij, uw broeders in de geest, tot stand kan komen. 

Zo zeg Ik u, dat de samenwerking van u, 

mensen in de stof, met Ons in de geest 

tot een dermate vreugdevol lichtende, diepe indalende energie zal leiden. 

Zo groot, dat u, mens, 

uzelf en uw wereld zult verlossen van het karma. 

Uiteindelijk zal er dan geen karma zijn. 

Uiteindelijk zal alles ophouden. 

Ook de reïncarnatie. 

Dan zult u zijn in licht en in God. 

Zo richt u dan nu op de duistere gebieden. 

Kijk en zie afschuwelijke dingen. 

U ziet bloed, u ziet pijn, leed, geweld, criminaliteit, grote macht, ontzaglijke luxe. 

U ziet honger, ellende, naaktheid. 

Kijk ernaar en zie nu in uzelve uw mogelijkheden om met uw uitstraling, met uw licht, veel van deze duisternis te kunnen verlichten. 

Dat nu, broeders en zusters in de stof, 

dat is wat het komende jaar over de wereld zal gaan. 

Ook zo in Nederland. 

Wij zullen u geleiden en begeleiden in het leren hanteren en omgaan met uw diepere en hogere energetische krachten. 

Zij zijn groot en Ik zeg u, 

dat deze krachten uiteindelijk uw wereld zullen redden. 

Zo wees dan nu wederom gericht op dit duister. 

Op al het leed, op al het kwaad. 

Zie in uzelf het licht. 





Voel in de warmte van de hand van uw naaste naast u de menselijke waarden, die gelijkwaardig zijn aan die van de ander. 

Voel de kracht die u hebt, wanneer u zich verbindt. 

Voel de vreugde en de dankbaarheid van het zijn in een eenheid. 

Richt nu dit gevoel, deze warmte, als een straal van licht op dit duister. 

In deze donkere tijden, vlak voordat het licht zal indalen, de zonnewende zal plaats vinden, daalt alles in in stilte, in afsterven. 

En u, u heeft nu de vreugde, de kracht, de schoonheid, de liefde en de vrede in uzelve, 

om uw deel te kunnen toevoegen aan het verlichten van deze duisternis. 

Wees nu met Mij, 

Ik die u mocht voorgaan, tweeduizend jaar geleden, wiens naam en komst u straks zult herdenken met het kerstfeest, in de schoot van uw familie, in de warmte van uw dierbaren. 

Toch denkend, stralend, medevoelend, medelevend met al het duister. 

Ik zeg u, Wij danken u voor uw bereidheid zo te willen zijn. 

Uw wil, uw heilige vrije wil, om te willen leven vanuit deze inzichten. 

Uw heilige vrije wil om te willen komen tot broederschap. 

Uw verantwoordelijkheid voor uzelve en daardoor voor uw naaste. 

Want u bent uw broeders hoeder. 



Amen 





Want Ik zeg u dat alleen gij mens van deze tijd 10-01-1994       Bilthoven 



Want ik zeg u, gij broeders en zusters, 

dat alleen gij mens van deze tijd, uw wereld zult kunnen redden van de werkelijke vernietiging, 

zowel spiritueel als materieel. 

Het is aan u, 

en wij, uw broeders in de Geest begeleiden en beschermen u en geven u die kracht en die impulsen 

opdat gij mens, uw liefdeskracht werkelijk in de materie zult kunnen realiseren. 

Alles begint bij het eigen zelf. 





En zo zult u dan vanuit uw eigen zelf u verbinden in die eenheid met Mij, 

Ik die u bent voorgegaan tweeduizend jaar geleden. 

Want zie, ontwaakt dan hart van mijn hart, 

Ik roep u op met mij te zijn, 

opdat geen haat en geweld meer uw wereld zal regeren. 

Zo wees vrij en weet dat Ik ben die stimulans, die kracht in uzelf, 

die u zal helpen tot u diepste vreugde en liefde te kunnen komen. 

Ik groet u. 



Amen 





Zo ontwaak dan hart van Mijn hart 

11-01-1994       Bilthoven, cursus heel de mens Zo ontwaak dan hart van mijn hart. 

Want zie Ik ben met u, 

Ik die ben uw hoogste broeder, 

die tweeduizend jaar geleden u mocht brengen tot het inzicht van het verlossing van het karma. 

Zo zeg Ik u, 

nu zijt gij allen geroepen om te komen tot de realisatie van verlossing van karma, 

in uzelve, uitstralend naar uw naaste. 

En daar is niet voor nodig zeer grote kennis, daar is niet voor nodig 

vreselijk hard werkend uw eigen persoonlijkheid geselen, daar is alleen voor nodig het durven en willen open stellen van uw hart voor de liefdeskracht 

om in u zelf tot verandering te kunnen komen. 

Zo laat los de gehechtheid aan de innerlijke aspecten die u overheersen, 

die uw liefdeskracht versluieren, 

die u afhouden van het Goddelijk zijn. 







Zo kom in jezelf tot die zuivering in uzelf, die in u in zo grote mate aanwezig is, laat het toe. 

Kom, kom met mij, ontwaakt hart van mijn hart, kom met mij, stel u open. 

U zult mijn kracht en mijn liefde voelen, 

waardoor in uzelf uw eigen kracht en liefde zodanig zal worden gestimuleerd, 

dat u zult zijn wonderen van schoonheid, van harmonie, dat u zult worden uw eigen levenscreator. 

Opdat u met Mij zult zijn, in de eenheid Gods. 





Mens, Ik spreek tot u, Ik die u ben voorgegaan 11-01-1994, 2       Bilthoven, groep ABC 



Mens, Ik spreek tot u, 

Ik, die u bent voorgegaan, tweeduizend jaar geleden, Ik die ben uw hoogste Broeder. 

Ik bied u aan een broederschap, zo diep, zo oneindig, dat u zult zijn hart van Mijn hart. 

Ik bid u, sta toe, dat u zult zijn met Mij in deze eenheid. 

Ik weet dat u, vanuit uw menselijke waardigheid, het goddelijke in uzelf zult kunnen realiseren, zo u weet, dat juist uw menselijke waardigheid, uw mens zijn de enige poort daartoe is. 

Zo red dan uw wereld. 

Wees met Mij in onze liefdes strijd om te kunnen komen tot vrede en harmonie in uw wereld. 



Zo plaatst dan nu uw rechterduim op uw voorhoofd en verbindt die geestelijke aspecten van uw kruinchakra, die punten van geest, van liefde, van inzicht 

met uw hartchakra. 

Voel hoe groot de energie is, die nu vanuit uzelf uitgaat en u zelf mag ontvangen. 









Wees dan nu in die lichtende oneindigheid, in God's heilige naam, 

in uw diepste acceptatie, in werkelijk vertrouwen in dit uw leven. 

Wees dan in uw diepste vergeving naar uzelf en naar anderen toe in werkelijke liefde. 

Kom dan nu in uw diepste innerlijke genezing, in de vrijheid van uw zijn, in werkelijke eenheid. 



Aum 





Zo zeg ik u dat vanuit het eerste zijn 

22-02-1994, 1       Bilthoven, cursus heel de mens Zo zeg ik u, gij mens, 

dat vanuit het eerste zijn, het begin van het eerste zijn, lag besloten dat er zou komen, materie als spiegel van geest. 

Dat het noodzakelijk was dat indaling van geest zou plaatsvinden in gradaties van niveau, van bewustzijn in materie. 

Waardoor bewustzijn van geest en licht kon komen in materie. 

Hiertoe was nodig Lucifer en Michael, zon en maan, zon en regen, licht en duisternis, 

twee componenten in het bewustzijn van materie aanwezig. 

Zo zie om u heen en kijk naar de natuur, 

daarin zult gij zien licht en duisternis. 

Zo houdt materie zich in stand door de indaling van geest. 

Wanneer, in het bewustzijn der mensheid, hetgeen is het hoogste bewustzijn in dit zonnestelsel. 

Wanneer in dat bewustzijn is gekomen, inzicht en begrip van licht en duisternis aanwezig in al wat is, 

de mensheid de innerlijke stuwing en kracht zou gaan ervaren van geest om tot vernieuwing en doorlichting van materie te komen, dan zal uiteindelijk zijn bereikt de eenheid van het zijn. 

Dan zal alles terugkeren tot het eerste begin. 

Het is niet aan u o mens, 

te willen doordringen in deze allerdiepste mystiek van het zijn. 







Wat van u is, is dat u mens in uzelve aanwezig hebt, gesteund en gebaseerd op uw verlichte bewustzijn, de kracht in uzelve om in liefde te transformeren, al hetgeen wat tot duisternis heeft geleid. 



Hierdoor zult gij als mensheid, in zijn geheel, dit zonnestelsel bevrijden van datgene wat tot duisternis heeft geleid. 

Ik zeg u dat de tijd is gekomen. 

Dat in ieder van u de kracht zo groot aanwezig is dat u werkelijk vanuit uw goede wil, 

met de begeleiding van onze geestelijke energieën, wij die staan aan de andere kant van materie; dat er nu een begin gemaakt kan worden van het herstel van het plan Gods op aarde. 



Ik roep u op, u mens van deze tijd, 

om met ons samen, uw begeleiders vanuit de geest tot een werkelijke realisatie van uw eigen liefdeskracht, het goddelijk zijn in u nu te willen komen. 

Zo richt u dan in diepste acceptatie op uw uzelf, zo richt u dan in diepste acceptatie op uw medemens, zo richt u dan in vergeving van uw zelf, 

zo richt u dan in vergeving naar uw medemens. 

En weet dat in al wat is dit goddelijk zijn in die mate is vertegenwoordigd die het behoeft. 

Wij zegenen uw werken. 

En wij roepen op; laat niet af, verenigt u en verbindt u en wees dankbaar dat gij mens moogt leven in dit bewustzijnsniveau. 

U mens is de uiteindelijke glorie van de liefde. 



Aum 

















Zo zeg Ik u, bereid u voor 22-02-1994, 2      Bilthoven, groep ABC 



Zo zeg Ik u, bereid u voor. 

De komst van de Maitreya is zeer dichtbij. 

Richt u niet op de buitenkant hiervan. 

Stel u niet afhankelijk op aan het komen van de Maitreya, doch begrijpt dat in uzelve 

de komst van de Maitreya het allerbelangrijkste is. 

Zo zie dan hoe Ik mijn aangezicht in u allen tot diepste herkenning zal brengen. 

Vanuit uw zijn 

in de ontvangenis uwer schoot zal mijn komst tot werkelijkheid worden. Zo vreest niet. 

Al hetgeen u denkt te moeten opgeven, 

alle veiligheden, die u uzelf hebt opgebouwd, zo zeg Ik u, dat zij illusionair zijn, 

dat de veiligheid in uzelve is te willen en te durven, 

- want daar is moed voor nodig - 

te komen tot het kind zijn in uzelve. 

Zo gij niet zijt als kinderen, zult gij het koninkrijk Gods niet beërven. 

En Ik zeg u, het koninkrijk Gods is in u 

en is zo nabij in het bewustzijn der mensheid. 

Wij vragen u, uw broeders in de geest, 

Wij die met u in al de levens zijn meegegaan in het bestel van deze aarde, het plan Gods, zo zeg Ik u, 

dat Wij onze hoop hebben gevestigd op juist die mensen, die vanuit dit  vernieuwd spiritueel bewustzijn dan ook daadwerkelijk daarmee willen werken 

naar zichzelve toe 

en daardoor resonerend en uitstralend naar uw broeder en uw zuster. Besef dat de tijd dringt. 

Dat daar zal komen over uw wereld zeer grote gevolgen van haat en liefdeloosheid. 

In al wat is maakt u het mee. 

Ziet u hoe het zich vormgeving krijgt in de materie. 





En Ik zeg u dat het op zeer grote diepten zal keren. 

Edoch, er is zo'n grote kracht in u aanwezig, er is zo veel liefde in u aanwezig, 

er is zo'n groot bewustzijn in u aanwezig. 

En niet alleen in u, mensen van deze groep, doch in zo vele groeperingen over heel de wereld, dat Wij met u tot een werkelijke, totale transformatie kunnen komen van het geweld en de liefdeloosheid in uw wereld. 

Doch dit vraagt inspanning. 

Dit vraagt uw eigen verantwoordelijkheid omgezet in daden naar uzelve en uitstralend naar de ander. 



Draal niet. 

Wees zeker in uzelf, dat u bent het licht Gods in uzelve, dat er in u is een kracht zo groot, zo vol liefde, die is opgewekt en gestimuleerd, zeker, in deze groepen, doch, alreeds vanaf het begin der tijden in uzelve aanwezig was. 

Zo werkt dan, mijn broeder, mijn zuster, 

en weet dat Wij met u zijn en u begeleiden op deze weg. 

In datgene wat in de komende zes weken naar u toe zal komen zult u deze, mijne woorden, herinneren. 

Zult u deze, mijne woorden, herkennen in al datgene, wat tot u komt. Zo draal niet en schroom niet. 

Wees licht in uzelve. 

Ik groet u. 



Amen 

























Dit is nu gekomen op een nieuw niveau 23-02-1994, 1       Bilthoven, gesprek 

deelnemers: Pim, Ellen, Zohra. 

Zohra ziet in de kamer een grote gestalte van Jehovah. 

Wij vragen wat de reden is dat zij hem ziet. 

Zohra: Het vervolg creëren op de Melchizedek groep zoals die geweest is, 

"opdat kennis, zeer hoge verdieping, integratie in uw maatschappij kan plaats vinden...." 



... opdat kennis, zeer hoge verdieping, integratie in uw maatschappij kan plaatsvinden. 

Dit is nu gekomen op een nieuw niveau 

hetgeen nu zal uitwaaieren over heel Nederland. 

Zo zeg ik u: Verbindt u met elkaar en volg vanuit uw eigen intuïtie, uw eigen weten, die pijlen die vanuit uw eigen zijn gericht kunnen worden naar hen die passen in deze groep. 

Een nieuw platform kunt gij nu vormen zodanig dat zij van wezenlijke betekenis zal zijn in de materie van uw maatschappij, hetgeen zal omvatten wetenschap en religie. 

Hetgeen 29 mei zal plaats vinden 

is een manifestatie van verbindingen van velerlei niveaus. 

Wij zijn vreugdevol gestemd dat dit mogelijk is, zonder die rivaliteitsaspecten die wij helaas zo vaak hebben gezien in uw wereld, 

doch Ik zeg u dat dit slechts een voorspel (zal zijn om) tot een wezenlijke verbinding in het samen opbouwen van een platform van vernieuwd spiritueel bewustzijn in Nederland zal zijn. 

U zal kennis doorgegeven worden 

zodanig dat al degenen die zich met u zullen verbinden, hiermede kunnen werken in dit uw land. 

Hoewel Ik niet zal spreken over enige haast, wil Ik u toch in overweging geven dat de tijden zo dringend zijn dat nu die energie aanwezig is, 

waardoor begonnen kan worden met het platform zoals Wij dat hebben gesteld. 

Al uw inspiratie, al uw wijsheid, al hetgeen gij allen in de vele levens tot stand hebt gebracht, 

zult gij nu in een bepaalde mate van eensgezindheid tot realisatie brengen. 







Aarzel dus niet, stel u open en laat diegenen de revue passeren die in uzelve meetrillen met uw eigen harteklop. 

En Ik zeg u, Wij begeleiden u. 

En zodra vanuit uw kant is opgestegen hoe u dit wilt gaan realiseren zullen Wij in de begeleiding u duidelijkheid verschaffen hoe en op welke wijze hiermede gewerkt kan worden. 

Ik ben de Heer der Vormgeving 

en gij zult mijn opperpriester, 

Hij die is over tijd en ruimte, als uw geleider ervaren. 

Niet alleen Zohra zal hem ervaren, doch u allen, aanwezig in Mijn Naam. 





Dan zal Ik met u zijn 

05-04-1994, 1       Bilthoven, cursus heel de mens aan  het slot van de visualisatie: 

Laten we elkaar een hand geven en weten dat deze materiële verbinding een kleine realisatie is van wat wij in de geest kunnen  doen: 's ochtends en 's avonds in licht verbinden, opdat eens de mensheid een piramide van licht mag zijn waarvan de top zal reiken tot in de sferen. 

Dan zal wederkeren de levende Christus in ieder mens... 



... dan zal Ik met u zijn, zodanig 

dat Gij zult zijn Mij, zoals Ik voor u mocht zijn tweeduizend jaar geleden. 

Zo weet dan mijn broeder, mijn zuster 

dat gij mensheid zijt uitverkoren om te zijn een levende Christus in uzelve. 

Opdat er mag komen waarlijke broederschap, 

werkelijke deling van al het Zijn. 

Opdat er een eenheid zal zijn waarin God zelve, de Heer van het Licht in uw licht tot realisatie zal komen. 

Zo dank Ik u, mijn broeder, mijn zuster 

voor uw goede wil, uw getrouwheid, uw moeizame arbeid, maar bovenal voor uw vreugde, voor uw liefde, voor uw kracht. 

Zo wees dan in de komende tijden 

op uw wijze, in uw eigen voetstappen een levende Christus. 

Ik zal met u zijn. 



Aum 





 

In hetgeen over u zal komen 

05-04-1994, 2       Bilthoven, groep ABC 



In hetgeen over u zal komen zult gij Mijn aangezicht herkennen. 

Zo zult gij Mijn aangezicht in uw eigen essentie tot waarachtig leven brengen. 

Wees niet bevreesd, 

want in uw overgave aan het goddelijk Zijn in uzelf plaatst u zichzelf in het Licht 

en daar zult gij Mij ontmoeten. 

In deze eenheid van Licht zult gij met Mij samen tot vernieuwing en herstel van het plan op aarde komen. 

In dit, uw land, zal veel gebeuren. 

En gij, mensen van goede wil, 

vanuit uw eigen trouw en uw ja-woord aan het Hoogste Zijn zult daarbij betrokken raken. 

Vreest niet. 

Weest in de genade van overgave, van vergeving en van werkelijke genezing hierdoor in uzelf. 

Wees stil en hoor hoe in deze streken in uzelf uw hart meevibreert op de zilveren tonen van de kosmos. 

De zilveren tonen, die het hart raken en die het hart oproepen om zich open te stellen voor deze diepste kracht in uzelf. 

Dan zal er komen, in Gods heilige naam, in uzelf, in diepste acceptatie, in werkelijk vertrouwen, uw diepste in werkelijke liefde, uw diepste genezing in werkelijke eenheid. 



Aum 





















Zo ontvang dan nu die energieën 11-03-1995       SPH 



Zo ontvang dan nu die energieën, die nu aan u zullen worden medegedeeld. 

Al hetgeen door de mensheid is verricht, 

door middel van het evoluerende bewustzijn, is slechts, en Ik zeg u, is slechts een voorbode geweest van hetgeen nu 

door de revolutie die ontstaat in uw bewustzijns, nu tot een veel dieper en wijdser perspectief gebracht zal worden. 

Dit is door het erkennen en toelaten 

in het bewustzijn van de mens, 

dat daar is voor u als mens nu nog een ondefinieerbare hoogste energie die u God kunt noemen in uzelve, 

zodanig werkzaam in al hetgeen behoort tot de schepping dat dit bewustzijn in alle gradaties van niveau in uzelve niet slechts toe te laten 

doch te ondersteunen en te voeden. 

De voeding die u, u mens kunt geven aan dit bewustzijn, beoogt dat dit bewustzijn, in uw levens, in uw maatschappij tot een zodanige levensvatbare realisatie kan komen 

dat u mens hierdoor 

tot een directe en waarneembare eenheid en beheersing zult kunnen komen van uw scheppende energieën. 



Zo stel ik, wat zijn scheppende energieën? 

U mens bent niet alleen een schepsel Gods. 

U mens bent de schepping Gods in uzelve. 

En Ik zeg u, dat dit besef een zodanige volkomen transformatie en zelfs transmutatie zal geven 

dat de beheersing van uw wereld op een directere en bewustere wijze tot uw mogelijkheden zal behoren. 

Doch Ik zeg u dat het twee kanten zal hebben, van duisternis en van licht, 

van liefde en liefdeloosheid, 

van macht en onmacht. 







Al wat in u aanwezig is, dit zijn uw eigen scheppende energieën. 

Elohim heb Ik u doorgegeven, de goddelijke krachten. 

Wetenschappelijk kunt gij het verklaren als de fotonen, de lichtdeeltjes die informatie dragen 

die de hersens kunnen accepteren 

en via het centrale zenuwstelsel door het lichaam kunnen brengen, de persoonlijkheid van de mens. 

Die hersencellen die nu nog niet in werking zijn zullen dan zodanig verlicht worden 

dat er geheel nieuwe mogelijkheden in alle opzichten voor de mens bereikbaar zullen zijn. 

Maar nogmaals mag Ik u waarschuwen dat zij twee kanten hebben: negatief, hetgeen inhoudt liefdeloos, duisternis, voornamelijk het kwaad van de macht, 

de macht die de ene mens zich wil doen stellen boven de andere mens. 

Zolang deze energie aanwezig is in uw eigen scheppingstrilligen, op welke wijze dan ook, hoe groot of klein dan ook, zo zeg Ik u, dan zult u niet 

werkelijk optimaal uw scheppingsenergieën in liefde kunnen gebruiken. 



In al hetgeen wij via Zohra hebben aangereikt zal nu een vernieuwend aspect worden aangedragen om de macht die in ieder mens, 

de machtstrilling die in ieder mens aanwezig is om die te gaan herkennen, 

te gaan onderzoeken opdat zij gereguleerd en getransformeerd kan worden. 

En Ik zeg u dat in iedere tak van hulpverlening deze machtstrilling aanwezig is. 

Zij is vernietigend, zij werkt vernietigend en heeft een grotere energie uitstraling dan andere aspecten in u zelf. 

De machtsenergie in uzelf, die zich baseert hoofdzakelijk op aangedane liefdeloosheid of liefdeloosheid ten opzichte van de ander, 

deze macht wil zich profileren in iedere menselijke persoonlijkheid. 











Het herkennen hiervan behoort zeker tot die middelen die u als spirituele hulpverlener ten dienste staan 

om op de enige juiste wijze, 

die van de liefde in uw werk, 

die mens die zich aan u toevertrouwt tot de herkenning van het eigen God zijn, de eigen liefde 

te kunnen brengen. 



Wij zijn u dankbaar voor uw komst, 

voor uw luisterend oor, 

voor al hetgene gij doet vanuit uw eigen achtergronden, uw eigen goodwill, in samenwerking met ons, bewust en onbewust. 

En Ik zeg u dat ieder mens die zich openstelt voor de waarachtige Geest Gods in hem/haarzelf 

daarvoor dan ook die begeleidende energieën krijgt, waardoor de eigen scheppende energieën worden gestimuleerd. 

Maar nogmaals, ik waarschuw u, 

deze stimulatie werkt beide kanten uit. 

Zij kan dan leiden tot vergroting van het ego, of juist tot het terugtrekken van het ego. 

De beide aspecten zijn niet ten volle dienstbaar aan het geheel. 

Laat het zijn in uzelf, 

het weten van deze hoogste scheppende energie in uzelf, het weten van dat Geest u geleidt en begeleidt in uzelf en ook buiten uzelf, 

vanuit uw vrijheid en verantwoordelijkheid. 

u niet brengen in de macht van het ego, 

doch evenmin voeren tot de miskenning van de eigen persoonlijkheid. 

Uw persoonlijkheid, uw mens-zijn 

is van het hoogste belang 

opdat wij vanuit de Geest 

en u in de materie 

tot de diepste samenwerking en realisatie kunnen komen van Geest. 













Volg de roep wie luistert 02-051996       Bilthoven, bestuur AP 



Volg de roep wie luistert. 

Zo hij of zij die roep volgt en luistert, 

zal hij of zij in zichzelf 

de kracht van het hart moeten openstellen 

hetgeen betekent 

dat de zwaarten van de persoonlijkheid, het ego: de  angsten, onzekerheden, de twijfels 

niet meer de overhand zullen krijgen op de kracht van het hart, dus de werkelijke liefdeskracht. 



Het betekent ook dat er een hechte band moet gaan komen tussen deze mensen die u bent, 

niet  alleen in samenwerking, maar in eenheid met Zohra, opdat Wij datgene zullen kunnen geven 

wat voor u van het hoogste belang zal zijn. 

Gij zijt de top, doch gij zult toezien 

dat gij niet topzwaar zult worden. 

Al hetgeen u wordt geschonken vanuit de Geest, via Zohra, zal slechts mogen leiden tot een zodanige kracht waarmede gij Psychosofia zult realiseren 

doch niet als een machtstrilling naar uw eigen persoonlijkheid. 



Zo zult gij niet bepalen 

wie wel of niet in een bepaalde groepering zal horen. 

Zo zult gij niet bepalen wat wel of niet kan gebeuren. 

Doch slechts in overleg, 

in absolute erkenning en acceptatie van de begeleiding met Ons zal mogen geschieden wat in de stof gerealiseerd moet worden. 

En Ik zeg u dat gij zult bevinden 

dat alles wat wordt gegeven in uw diepste zijn, uzelve zal aanraken. 











Het ego kan soms weerspannig zijn, doch weet Mijn geliefden, 

dat de weerspannigheid dan gebaseerd is 

op hetgeen u in uw leven is gepasseerd, 

waarvan de basis diep in het onderbewustzijn verborgen ligt. 



Nu zijt gij geestelijk zo volwassen 

dat gij hetgeen u is gepasseerd in uw leven nu zodanig met liefde kunt accepteren, 

dat gij daardoor een zo grote ruimte in uzelf zult hebben waardoor Wij, u en Wij in ons gezamenlijk werk 

tot grote hoogte kunnen komen. 

Verzamel u, wees in kracht 

en sta om haar heen die u is geschonken als de pionier van deze brede stroom Psychosofia. 

Wij danken u. 






Hart van Psychosofia 

30-05-1996       Bilthoven, structuurgroep 



Het hart is dat gij zult brengen in deze maatschappij een dusdanige spirituele persoonlijkheidsontwikkeling voor de gewone mens 

dat deze gewone mens heel langzaamaan, 

zonder in een earthquake terecht te komen 

tot een nieuw Gods- mens- en maatschappijbeeld in zichzelve zal kunnen komen. 

Daartoe zijt gij geroepen. 

Doch verder dan deze attitude die Ik u geef is hetgeen nog verder zal geschieden in het derde jaar. 

Wat Wij u vragen is een doelmatige, zodanige opzet van het beleid, de structuur, de vormgeving, 

die deze diepten in zich houdt, dus niet 'flat' zal zijn. 











Versta u hierover met elkaar en weet dat gij allen hetzelfde bedoelt, 

doch ieder een eigen woordgeving, vormgeving in uw denken bezigt. 

Probeer dit te verbinden. 



Psychosofia is ontsproten aan de inspiratie via Zohra gegeven. 

De naam Zohra komt straks heel sterk naar buiten. 

Psychosofia is daar een consequentie van. 

Alles wat met de naam Zohra is verbonden 

mag niets in zich dragen van macht, gezag, 

ontwaarding van het menselijk zijn, 

mag geen vooroordelen hebben, 

mag zich niet een bepaalde status aanmeten, moet zodanig zijn dat ieder mens die innerlijk de roep hoort zich daarbij kan aansluiten 

zonder dat hij zijn eigen structuur moet gaan veranderen. 








Gij allen zijt aangeraakt 

03-06-1996       Bilthoven, gesprek SNT, El Morya Gij allen zijt aangeraakt, het is aan u of gij deze aanraking in uw eigen zijn, leven en werken, tot realisatie wilt brengen. 

Geen enkele verplichting bindt u, 

gij zijt in liefde, in vrijheid met Ons verbonden, doch niet gebonden. 

Doch Ik bid u, bezin u hierop, 

Wij hebben u zo van node, en gij Ons. 

Wij danken u. 



Uit deze belofte zult gij het pad openstellen voor de komst van de Verlosser, de Maitreya. 

De Maitreya die is een wezenseenheid van Licht, doch diep verborgen in ieder mens aanwezig is. 

Slechts door de eigen herkenning van de Verlosser in zichzelf zal de Maitreya kunnen verschijnen. 





Waartoe is het noodzakelijk dat deze verschijning tot in de materie zal plaatsvinden? 

Ik zeg u dat ieder mens het nodig heeft 

om zich te kunnen richten naar iets wat buiten hemzelf is, doch in hemzelf tot werkelijke diepste herkenning zal komen. 

En wederom zal de mens in een bepaalde afhankelijkheid komen. Dit is niet te vermijden. 

Doch Ik zeg u 

dat dit fasen zijn van bewustwording en verlichting. 

En zo zal uiteindelijk de tijd aanbreken dat wat buiten is zo diep binnen is geworden 

dat er geen afhankelijkheid meer zal zijn. 



Uw weg is 

de weg van verlossing te doen openstellen, vanuit uw zijn. 

Vele wegen leiden tot deze verlossing 

en velen zijn er voorgegaan. 

Doch in deze context is uw verantwoordelijkheid te werken aan hetgeen wordt geschonken, 

opdat een deel van de weg tot verlossing 

zeer herkenbaar en verlicht zal zijn. 

Wij danken u voor uw medewerking. 



Hij die was de drager van de kosmische Christus zal Zijn trilling eenheid, 

Zijn niveau van liefde zodanig herkenbaar laten schijnen in de harten der mensen. 

Zijn energieveld is zo groot dat zij gebruikt zal kunnen worden om de mens tot verlossing te brengen, 

doch dan nu niet in die uiterste afhankelijkheid, zoals het is geweest, 

doch in de waardigheid van iedere geest 

in het menselijk zijn aanwezig. 

Ik zeg dat dit is het reddingsplan voor uw wereld. 











Het zal tijd vergen, 

doch tijd is niet het doel waarop gij u moet richten. 

Uw doel is te werken aan de verlichting van het pad tot verlossing. 

Dat zij uw doel. 

En tot u zal komen, ook in uw eigen zijn, 

juist die inspiratie die gij zult kunnen gebruiken in dit project. 



Veel zal u nog verbazen en in diepe beroering brengen. 

Doch wetend van hetgeen is gegeven 

zal dit u niet in verlegenheid brengen, 

doch juist sterken in uw eigen weten. 

Laat u niet afleiden, begeef u niet op zijpaden, wees in geen enkele afhankelijkheid. 

Wees in broederlijke samenwerking met Ons, 

die u hebben geroepen vanuit zeer oude verbindingen. 



Gij zijt allen verbonden met Zohra, vanuit oude levens die zeer diep hebben ingegrepen in uw eigen levens. 

Met Ons vormt gij hierdoor een lotus, 

waarvan het hart zodanig zal opbloeien en stralen, dat zij de mensheid tot de grootste verwondering en eenheid zal brengen. 

Vrede zij u, 

Wij groeten u. 







Weet dat van nu af aan El Morya  


in de persoonsvorm 

08-08-1996, 1       Scottsdale, Quetzal Xcoatl, (El Morya) Wij groeten u en danken u 

voor het zo vanuit uw eigen dienstbaarheid en uw zelve openstellend in uw materie. 



Weet dan mijn geliefden, 

dat van nu af aan El Morya zich in de persoonsvorm van de Heilige Inka zal vertonen die Hij is geweest. 





Gij drieën hebt diepe banden met hem gehad in het leven zeer lang geleden in Mexico. 

In de vele levens daarna hebt gij met Hem, in verscheidenheid van vormgeving, 

uw levens wederom uitgewerkt. 

Nu zijt gij vereend om, in Zijn leiding, 

tot die diepste transformatie, 

die uiteindelijk tot de transmutatie zal leiden, niet alleen van uw zelve, maar ook van die energieën waarmede gij nu zijt verbonden; 

en Ik zeg u, dat zij zeer groot zijn. 

Gij kunt niet bevroeden hoe groot de stappen zijn die gij nu zult gaan ondernemen. 

Dit geldt voor u allen die met de Heilige Inka verbonden zijn. 



Datgene wat nu tot u zal komen in de materie zal u opening van zaken geven, waardoor gij juist datgene zult kunnen realiseren dat gevraagd wordt om te kunnen komen tot een nieuwe Cristian community. 

Waarom - zult gij denken - een Christian community en waarom niet terugkeren tot de oude Goden, de Zonnegod, van dit land? 

Ik zeg u, de Zonnegod die hier werd aanbeden in dit land is de Sanat Kumara, de Zonnelogos, de Heer van het Licht. 

Hij die de Christus was 

droeg in zich, was de incarnatie van de Kosmische Christus, de verdichting van de Heer van het Licht. 

Hij nu zal zegevieren over de gehele wereld, niet in een bepaalde vorm van religie of geloof die de mensen afhankelijk maakt en zal binden, 

doch juist in een vernieuwing van de diepste religieuze tendensen in de mens, 

de essentie waaruit de mens bestaat 

en vernieuwing en vrijheid brengt. 

Zo zal de grootsheid van de Zonnelogos, de Heer van het Licht, in ieder mens tot werkelijke realisatie kunnen komen. 











Dit zal eeuwen vergen, 

doch Ik zeg u, dat de punt van de spiraal reeds 25 jaar geleden in de materie is gezet 

en dat zij nu in een nieuwe draai van de spiraal is gerealiseerd. 

Zuiverheid van denken, zuiverheid van gevoelens is vereist, dat betekent dat gij in uw zelve in uw denken uw persoonlijke achtergronden niet meer zult laten prevaleren, waardoor in uw mentaal bewustzijn een grote mate van zuiverheid zal zijn. 

Op uw emotionele gebied zult u bemerken 

dat in de draai van de spiraal waarin gij u nu bevindt, de zwaarten van uw eigen emotionele achtergronden steeds lichter zullen zijn; 

uiteindelijk zullen zij licht als een veder zijn. 

Zo weegt dan uw hart en uw zijn 

en laat uw zijn als een veder zijn. 



De inzichten die u zullen worden gegeven 

zijn die inzichten die u van node hebt om de kennis die u werd geschonken tot een diepere en een dieper doorvoelde wezenseenheid te brengen. 

Kennis alleen is niet voldoende, vele boeken zijn geschreven, veel van de kennis is reeds gegeven, 

doch wat gij zult doen mijn geliefden 

is de diepten die in deze kennis verborgen ligt, verduidelijken. 

En gij zult dat doen vanuit uw eigen zijn, 

doch wel - en luister goed -, in de eenheid van uw drieën met Mij, Ik die u mag geleiden. 

Zo noem mij dan Xcoatl, de Inka die u geleidt. 

In deze persoonsvorm zult u zich kunnen instellen op de oude trillingen vanuit een leven zeer lang geleden, 

doch in een zodanige transformatie, 

dat de denkpatronen en emoties van die tijd u niet meer zullen belasten, doch wel u zullen geleiden, 

waardoor gij nu kunt komen tot die vernieuwing. 













Hetgeen gij gisteren hebt gedaan was een inwijdingspoort die gij binnen zijt getreden, uwzelve hebt gezuiverd 

en daarna, in het lied wat Zohra heeft gezongen, lag ook van u mijn broeders, uw eigen offer. 

Niets is van of voor Zohra alleen. 

In uw werken met haar zijt gij steeds in hetzelfde trillingsniveau, bedenk dit. 



Zojuist zag Zohra, 

- toen het gordijn werd geopend, en daarachter de zonsopgang - 

heel even associeerde zij dit met het hellevuur. 

Dit was nog een laatste weerhaak die zich naar haar uitstrekte ten aanzien van haar eigen angsten haar persoonlijkheid zodanig te transformeren, 

dat zij een gehele nieuwe persoonlijkheid zal worden. 

Zo zeg ik u geliefde Zohra, dat gij deze angsten nu hebt los te laten. 

Uw kracht is zodanig 

dat het u geen moeite zal kosten, zo gij u werkelijk richt op datgene wat gij zijt 

en u niet in uw kleinmoedigheid begeeft van de vermomming die u zelf hebt gekozen. 

Wij hebben u die niet gegeven; 

gij hebt deze vermomming gekozen om uit de oude schuld- en machtstrillingen die gij nog had. 

Doch ik zeg u dat dit nu voorbij is! Wees uwzelve! 

Ik sprak u ietwat gestreng toe, 

doch weet dat dit de liefde is die ons verbindt. 



Het gordijn werd geopend, de zonsopgang mocht gij zien. 

Het betekent - en luister goed mijn broeders - 

dat de kennis die u werd gegeven ten aanzien van het gehele systeem in het menselijk zijn, 

hoe dit werkt in eenheid met de ziel, 

opdat zal zijn een eenheid van geest in het geheel van de mens. 









De zonsopgang, dat betekent dat in de mens, in ieder mens, wanneer hij kan komen tot het inzicht dat zijn ziel is een verdichting van geest, van Gods zijn, 

in twee deelstukken, in het denken en de emoties van de mens gescheiden, doch in wezen een eenheid, de twee componenten van de ziel. 

Het ene deel in totale overgave, gericht op Gods zijn, het andere deel werkend in het menselijk zijn, om tot de bewuste diepste erkenning te kunnen komen. 

Dit nu is het komende tijdperk, gij zijt pioniers hierin. 

In al wat u is gegeven de afgelopen dagen 

was deze essentie de spil waar het om draaide. 



Ik groet u in eerbied en Ik betuig u Mijn dank en Mijn grote broederschap, dat gij met Mij en Haar die Wij hebben gezonden zo wilt samenwerken als tot nu toe, 

hetgeen Ons zeer heeft ontroerd en grote vreugde heeft geschonken. 

Ik dank u Mijn broeders, Ik groet u in liefde. 



Quetzal Xcoatl 





De basis van het gehele SNT 

08-08-1996, 2       Scottsdale, El Morya 



De basis van het gehele Spiritual Neuro-Transmission, integratie en transformatie daarvan, 

is de werking die de trilling in het energieveld van de mens vanuit de continuïteit van levens in de mens latent aanwezig doch stimulerend, onbewust stimulerend, 

opdat datgene wat (bij) u in het huidige leven daarmee kan resoneren in het bewustzijn zal kunnen komen. 

De werking van dit alles 

zowel in het stoffelijke, fysieke, lichaam alswel in het psychische en emotionele lichaam 

is datgene waar u een sluitend geheel van kan maken. 









Al hetgeen u is gegeven zijn die laten Wij het geen losse draden noemen 

doch gegevens, die niet los van elkander zijn te zien doch juist in hechte verbinding met elkander staan. 

De verbinding hiervan, die gij op uw eigen wijze, vanuit uw kennis en inspiratie en creatief vermogen zult plaatsen, de verbinding hiervan is van ontzaglijk grote waarde voor de wetenschap. 

Ik zeg u, heel langzaam aan zal de wetenschap de continuïteit van leven accepteren, 

zowel in het stoffelijke als in het meer abstracte. 

Gij zijt nu pioniers daarin, de voorlopers. 

Binnen de tijd van leven die Zohra heeft, zo zeg Ik u, zal dit geaccepteerd worden. 

Hoe dat geaccepteerd zal worden in de verschillende lagen van bewustzijn van de mensen 

zal geheel afhangen van de realisatie, vertaling, cultuur-historische en sociaalmaatschappelijke gegevens, die men zal kunnen maken. 



Van u wordt gevraagd, dat uw vertaling aangepast zal zijn aan de juiste christelijke overtuiging. 

Zohra zal merken dat deze Christus-energieën zodanig tot deze energieën herkend zullen worden, 

dus niets mag deze werking in de weg staan. 

Uiteindelijk zal de integratie 

die de historische Christus tot stand bracht, door te zijn de drager van de Kosmische Christus, 

zegevieren over de wereld. 

Dit is hetgeen Ik u reeds heb doorgegeven. 

U zult u afvragen op welke wijze? 

Dat kan alleen wanneer in de mens die opening zal komen van het besef dat Gods zijn niet in een enkele zucht, één leven, te vangen is, doch dat begrepen wordt dat de Liefde Gods zo groot is dat ieder mens uiteindelijk tot eigen verlossing zal komen, waardoor de component van de ziel die gericht is naar de materie, bevrijd, jubelend kan terugkeren tot Gods Zijn. 







Ik zeg u dat u werkelijk hiertoe een opening zal geven, niet de enige opening, maar een opening. 

Verwijd u niet in conclusies of verwachtingen. 

Wees sterk en zuiver in uw eigen zijn, waartoe gij werd geroepen. 

Gij zijt niet per toeval verenigd met Zohra en Mij, die gij El Morya noemt, doch vanuit uw eigen diepe, diepste emotionele contacten uit andere levens daartoe geleid. 

De heilige Inka zal u op een ander moment wederom geleiden. 

Doch nu zeg Ik u dat uw kennis volledig is, zo groot is, dat gij datgene wat is gegeven in directe geïntegreerde vertaling zult kunnen brengen. 

Zo wil steeds voor ogen houden, dat gij de Christus-energieën, in verscheidenheid van vormgeving, 

zult leren zien, voor hetgeen gij beiden, broeders, tot stand zult brengen. 

Vrees dus niet, niets kan u geschieden wat niet is gewild vanuit de Begeleiding. 

De spiraal is opwaarts gericht, draait steeds sneller voor hetgeen gij zelf daarmee kunt doen. 

Zo keer nu terug tot de basis van alles wat u is gegeven, stel uw vragen daarover 

en wees met Mij in vreugde, dat alles zodanig is geschikt, dat nu alle mogelijkheden gegevens zijn geworden. 

Ik dank u. 





Zo zeg Ik u dat het leerplan Psychosofia 21-08-1996       Enschede, gesprek, El Morya Gegroet, broeders en zusters, 



Ik spreek tot u, El Morya. 

Zo zeg Ik u dat het leerplan Psychosofia geheel gebaseerd zal zijn op datgene wat Wij door Zohra aan u doorgeven. 

Het doorgegevene zal de basis zijn van een geheel nieuw besef en inzicht, door de menselijke geest in de materie van de persoonlijkheid gebracht. 









Zij omvat totaal in de mens aanwezig die onbewuste spirituele energieën, heilzaam werkend voor de eigen spirituele ontwikkeling die de mens ook in de schaduwkanten van het leven tot diepste inzichten zal brengen. 

Inzicht is vereist om de basis van de schaduwkanten in het eigen leven, in de eigen emotionele en mentale gebieden te kunnen doorgronden. 



De lering van Psychosofia zal aldus zijn: 

onbewuste spirituele energieën, latent aanwezig als herinneringstrillingen uit het verleden van niet of onvoldoende verwerkte schaduwkanten, brengen in de mens in zijn gehele persoonlijkheid, zowel mentaal, emotioneel als fysiek, 

die vervormingen aan die de mens juist van node is opdat hij tot het inzicht zal komen waartoe en waarom deze vervormingen in hem zelf aanwezig zijn. 



Met de lering van Psychosofia hebben Wij u gegeven een vernieuwd inzicht, 

een dieper besef van die spiritualiteit als levensenergie in u mens aanwezig. 

Zo zeg Ik u: dat gij het gehele leerplan zult baseren op deze basis. 



Zohra zal daar niet de ontwikkelaar van zijn, doch gij zult, 

- zij die betrokken zijn bij het leerplan en wellicht ook nog enige anderen - 

altijd, Ik zeg u altijd, met Zohra samen de ontwikkeling van dit leerplan tot stand brengen. 

Geen andere menselijke signatuur zal dit leerplan dragen dan die alleen die Wij door Zohra hebben aangereikt. 



Ik zeg u dat gij allen zijt geroepen om met haar, die Wij hebben geroepen, tot deze scholing te kunnen komen. 

Ze leg uw verlangen, die gij allen hebt, dan in de kring van zijn die gij met haar vormt. 

Dit is niet de eerste keer dat gij werd geroepen om met haar, die Wij hebben gezonden, iets tot stand te brengen in uw wereld. 

Zo richt u allen tot haar en conformeert u met haar. 





Vreest niet dat uw eigen onafhankelijkheid, zelfstandigheid, inspiratie of identiteit hierdoor zal veranderen; integendeel, uw identiteit, uw kennis, uw capaciteiten, uw eigen inspiratie en uw wijsheid 

zijn zo hard van node, opdat het plan zal slagen. 

Doch het zal alleen slagen zo gij u nú voor de volle honderd procent conformeert 

met datgene wat zij, die Wij hebben geroepen, daartoe u zal geven. 

De tijd is nu gekomen. 

Werkt met elkander, de spiraal draait verder en Ik moet u waarschuwen dat de energieën geheel zullen afnemen zo gij u nu niet in deze constellatie begeeft; dan zal het wederom jaren duren voordat de spiraal wederom op hetzelfde niveau zal draaien. 



Ik bid u Mijn broeders en zusters, 

bedenk hoe groot uw eigen verantwoordelijkheid is in deze. 

Weest één van geest in de verscheidenheid van uw eigen vormgeving. 



Wij danken u in liefde, 

Uw Broeder El Morya. 





Dat de verbinding vanuit uw harten 

28-08-1996       Bilthoven, structuurgroep, El Morya Dat de verbinding vanuit uw harten, uw zielsgemeenschap, vanuit levens her, 

nu vanuit uw eigen eenheid met uw hoger zijn, in de stof tot die hoogten en 'diepten' (tussen aanhalingstekens) zal mogen komen, 

waartoe gij zijt geroepen, 

waartoe Ik u heb uitgenodigd te vormen die grote inspiratiegroep, die zal gaan realiseren datgene wat via Zohra is gegeven. 











En Ik zeg u geliefden, dat alles in uw handen ligt. 

De energieën die Wij u hebben doen toekomen zullen juist door u, en alleen door u allen  

- niet alleen deze groep, doch allen die hiermee werken - 

in de stof gerealiseerd moeten worden. 

Hetgeen betekent dat gij allen het gezicht richt naar het oosten; uw aandacht, uw inspiratie, uw gehele wezen richt, zult gaan richten op datgene wat u wordt gegeven. 

Uw eigen creativiteit, uw eigen spiritualiteit, al uw eigen capaciteiten, uw gehele unieke zijn 

zult gij zeer, zeer hard van node hebben om de inspiratie die u wordt gegeven tot een werkelijke realiteit te brengen. 

En Ik zeg u, wees getrouw. 

Wees rechtvaardig, tot uzelve, 

wees in vreugde. 



Rechtvaardig tot uzelve betekent dat gij 

in uw eigen aanschijn uw persoonlijkheid die plaats moet durven, kunnen geven 

die uw unieke persoonlijkheid in dit leven tot realisatie zal brengen. 

Doch deze unieke persoonlijkheid in dit leven hebt gij zelve vanuit uw eigen oproepende kracht 

willen stellen in de eenheid met uw eigen hoger zijn, met Ons. 



Hiertoe zijt gij gegroepeerd om degene die Wij hebben gezonden om in dit land een geheel nieuwe 

religieuze, innerlijke, bevestigende, diep, diep bevestigende energie te brengen van het goddelijk Zijn. 



Ik dank u mijn broeders en zusters, 

en bid met u dat gij in staat zult zijn 

in uw eigen volle verantwoordelijkheid, 

in rechtvaardigheid jegens uzelf en de ander, in uw diepste vreugde met Ons zult samenwerken. 



Uw Broeder, El Morya. 







Het doel van alle zielen 28-09-1996        Baarn, symposium, El Morya Het doel van alle zielen is dat uiteindelijk de verlossing, van datgene wat in uw godsdienst werd genoemd de erfzonde en hetgeen is het karma van ieder mens, 

tot die verlossing en transformatie kan komen, dat ieder mens in zijn menselijk bestaan tot een mate van verlichting door liefde zal kunnen komen. 

Liefde, in vergeving en mededogen, 

hetgeen tot een uiteindelijke verlossing van alle zielen zal leiden. De tijd waarin dit zal geschieden is voor u nog niet van belang. 

Voor u mensen is van belang dat u in uw menselijke zijn zult komen tot waarachtige broederschap, 

in de vormgeving van het waarachtige zusterschap. 

Hetgeen betekent dat gij dat in uw vrouwelijke ontvangenis tot werkelijke realisatie zult brengen. 

Vrouwelijke ontvangenis is ook in de man, 

en houdt in dat de mens, man en vrouw, 

datgene wat vanuit geest in de ziel aanwezig is, in licht en liefde 

in de materie van de persoonlijkheid zal realiseren. 

Dat is het doel, 

opdat er zal komen in uw wereld liefde en broederschap. 































Ik verzoek u dat gij zult komen 07-10-1996       Bilthoven, structuurgroep, El Morya Ik groet u broeders en zusters, uw Broeder El Morya spreekt. 

Ik verzoek u dat gij zult komen tot het diepste van uw hart, opdat gij met alles wat in u aanwezig is, 

al uw inspiratie en uw kwaliteiten, 

slechts dit ene doel voor ogen zult stellen dat gij met elkaar in Nederland zult brengen een nieuwe innerlijk religieuze spirituele beweging, die Psychosofia is genoemd, 

en die gij allen vanuit uw waarden zult ondersteunen, 

- zo gij dat vanuit uw vrijheid zelf wilt. 

Wees met Ons, gij broeders en zusters, de tijd dringt. 

Ik bid u, zet al uw eigen belemmeringen, voor zover zij voortkomen uit uw eigen persoonlijke achtergrond, belangen, pijnlijkheden, Ik bid u, probeer ze nu los te laten 

en wees met Ons in eenheid van geest. 

Wij danken u. 



Z: Dan moet ik daarop het volgende zeggen: 



Dat in het zijn van de academie Psychosofia, vanuit de eenheid van geest, 

zoals Wij u die hebben doen toekomen, 

een verscheidenheid van vormgeving de enige mogelijkheid is om deze vernieuwde innerlijk religieuze spirituele stroming in Nederland totaal tot haar eigen recht te doen komen. 

Ik verzoek u dan nu om in uzelf in te keren en heel duidelijk uw eigen plaats daarin te willen zien en te willen innemen 

en te begrijpen dat gij geen van allen, 

zo gij de naam Psychosofia wilt voeren, 

u afzijdig kunt houden van het geheel. 











Slechts wanneer gij werkelijk vanuit uw eigen zijn, uw eigen plek, al uw eigen inspiratie, kunnen en wijsheid 

wilt zijn met allen die Psychosofia dragen, dan pas, zo zeg Ik u Mijn geliefden, 

zal Onze reële geleiding zodanig zijn 

dat zij die stroming tot een werkelijke diepgaande vernieuwing in Nederland zal gaan brengen; 

pas dan Mijn geliefden. 

En Ik zeg u, de tekenen wijzen erop dat de ingangen nu mogelijk zullen zijn hiertoe. 



Richt u daarop. 

De naam Psychosofia, zo heb Ik aan Zohra doorgegeven dat zij moest worden beschermd bij de wet, 

opdat de academie zodanig zal kunnen gaan werken dat hetgeen daar wordt gedoceerd 

overal in Nederland haar ingang zal kunnen vinden, vanuit deze stroming. 

En Ik zal u uitleggen waarom. 

Deze stroming is gegeven via een medium dat geen kennis heeft van hetgeen er gegeven zal worden. 

Dat is opdat er zal komen een opening in het god-, mens- en maatschappijbeeld, uw hedendaagse maatschappij, dat geest zichzelve een weg zoekt om tot materie te komen. 

En zo, en alleen zo zal het geschieden. 

Doch al uw kennis, al uw inspiratie, al uw eigen kwaliteiten, uw eigen zijn in eenheid met Ons, 

is de basis waarop het tot stand zal komen. 

Bedenk dit Mijn geliefden: waarop het tot stand zal kunnen komen. 

Schaar u dus naast elkaar, bestrijd elkaar niet. En weet dat gij allen geroepen zijt om tot deze eenheid te komen. 

Ik dank u. 

















Wanneer we ingaan op de  


kosmische wetmatigheden 

19-10-1996       Baarn, cursus intimidatie, El Morya Wanneer we ingaan op de kosmische wetmatigheden, dan wordt hier aangereikt dat in uw bestaan als mens de kosmische wetmatigheden van zo grote diepe waarden zijn, dat u als mens daar niet u aan kunt onttrekken. 

Wanneer een mens een ander mens fysiek en spiritueel, emotioneel en mentaal tot de allerdiepste nood heeft gebracht, 

dan zal de mens die deze daad heeft gepleegd nog vele levens lang daarvan de lasten met zich dragen 

totdat hij of zij dat in zichzelve geheel tot vernieuwing en verlossing heeft gebracht. 

Het slachtoffer van dergelijke daden zal tot in lengte van dagen en levens de trillingen van het slachtoffer-zijn met zich mede dragen, totdat hij of zij in zichzelve deze trillingen zodanig heeft gereconstrueerd 

en daardoor getransformeerd, 

dat er in zichzelve een verlossing zal kunnen zijn. 



En met verlossing, zo zeg ik u geliefden, wordt bedoeld, dat in uzelve die acceptatie en daardoor de macht en de kracht van vergeving 

in uzelve uw hoogste kracht is. 

Want ik zeg u dat zo gij mens in uzelve niet tot deze kracht kunt geraken, uw wereld steeds in dezelfde spiraal van geweld en duisternis zal verblijven. 

Slechts de liefde van de algehele overgave, de liefde van de totale acceptatie en vergeving kan in uw wereld van opgebouwde elementalen uit kosmische energieën een directe verandering teweeg brengen. 



En gij geliefden hier aanwezig, van u wordt gevraagd dat vanuit uw inzichten en begrip voor alles wat u wordt geschonken in uzelve een zo grote mate van directe kracht ontwikkeld zal worden, dat gij daarmede uw uitstraling zult verlichten 





en anderen die tot u komen tot herkenning van het eigen Licht zult brengen. 

Want ik zeg u mijn geliefden, dat in de jaren tweeduizend die nu gaan komen, 

het totale bewustzijn van de gehele mensheid op een absoluut ander en spiritueel bewuster niveau gebracht zal worden. 

Het is de hoogste tijd dat dit zal gebeuren. 

Veel calamiteiten zullen over uw wereld gaan. 

Doch gij mens hebt in uzelf een onvernietigbare kracht om het zodanig te kunnen transformeren dat gij zeker geestelijk niet ten onder zult gaan. 



Ik wens u toe mijn geliefden dat gij in u uw Lichtkrachten zodanig zult stimuleren, 

dat gij nu reeds, voordat de calamiteiten er zullen zijn, uw bewustzijn vol liefde zult verlichten. 

Want ik zeg u de nood is hoog. 

De nood is zo hoog, dat Wij vanuit de Geest uw oproep en diepste verlangen hebben gehonoreerd 

door overal over de wereld onze Lichtkanalen zodanig te verlichten, dat het gehele bewustzijn van de mensheid op een ander niveau gebracht kan worden. 



In Liefde met u verbonden. 



El Morya. 





























Ik groet u gezegende mens 23-11-1996       Baarn, cursus intimidatie, slotdoorgeving Ik groet u, gezegende mens 

en zeg u dat in uw hart is ontwaakt 

die liefdeskracht, waardoor Ik, uw Broeder in de geest, en Wij allen, aanwezig in de geest, 

met u mens 

tot vernieuwing van uw maatschappij en uw wereld zullen kunnen komen. 

Gezegende mens, Ik groet u in diepe liefde en eerbied. 

O mens, in het ontwaken van uw hart zijt gij met Mij in eenheid gekomen. 

Geliefde mens, gezegende mens, 

werk met de geest Gods in uzelve, nu 

in diepe vreugde en dankbaarheid, 

in werkelijke gelijkwaardigheid 

aan uw wereld. 

Zegen rust op uw pad, op uw werken, op uw zijn. 

Wees in vreugde, en gedenk deze mijner woorden dat gij nooit en te nimmer alleen bent, 

eenzaam bent, want in uzelve is de geest Gods aanwezig. 

Zo onderhoud het rudimentaire, 

behoed het rudimentaire, hetgeen in u aanwezig is, voed het, spijzig het, 

omring het met uw liefde, 

draag het op uw linkerhand en voed het met uw rechterhand. 

Zo zegen Ik u, Ik die tot u spreek 

en tot u kwam tweeduizend jaar geleden, 

en nu met u zal samenwerken 

tot vernieuwing van uw wereld. 

Dat gij zijt in de zegen des Allerhoogste, 

in eenheid met Mij, uw Broeder. 



Amen 













Datgene wat met u zal komen Zohra 19-12-1096       Bilthoven, SNT gesprek 

K: Maar die mystiek wordt gegeven in Soeria en wat Soeria later gaat doen is een uitvloeisel daarvan. 



Z: Nou, alles gaat tegelijkertijd, anders duurt alles te lang. 

Dat heeft te maken met persoonlijkheidsaspecten van mij; Dat hetgene wat met u zal komen, Zohra, zo zeg Ik u, dat Wij het niet verantwoord vinden zo gij zoud blijven in uw huis in Enschede. Emotioneel en fysiek zult gij niet in staat zijn de druk daarvan te weerstaan. 

In Onze begeleiding met u, 

die Wij tot een redelijk goed einde willen brengen, moeten Wij nu tot een totale materiële verandering in uw leven gaan komen. 

En Ik zeg u dat deze materiële verandering voor u grote gevolgen zal hebben. 

Wij willen hier niet verder op ingaan, 

gij zijt nu emotioneel en psychisch aan bepaalde grenzen gekomen die Wij willen respecteren, 

en pas na uw vakantie zullen Wij hierover verder met u spreken. 

Wees niet nieuwsgierig 

en tracht niet het gordijn der liefde weg te rukken. 





Inderdaad is het licht nu op groen 

06-01-1997       Enschede, bestuursvergadering, El Morya Nu vragen wij uw aandacht en vragen wij u in liefde u te willen richten op datgene wat nu via Zohra aan u wordt geschonken, daar dit de basis zal zijn voor hetgeen wij verder met u zullen gaan doen. 

Mijn geliefden: 

inderdaad is het licht nu op groen, zoals Zohra tot haar verbazing las in haar horoscoop en ik zal u nu uitleg geven waarom dat zo is. Het licht op groen betekent dat er nu een energie aanwezig is in Zohra zelve, waardoor zij de kracht kan gaan opbrengen om met ú samen dit centrum en alle consequenties die hier uit zullen voortvloeien, te kunnen dragen. 







En ik zeg u: dit is een energieveld waar gij niet aan voorbij kunt gaan door uzelve daarnáást op te stellen vanuit uw eigen innerlijke en ook uiterlijke in de materie gerichte belangen, zelfs niet vanuit uw kennis en uw kunde, uw kwaliteiten en uw capaciteiten. Doch dat gij in uzelve nu tot de diepste innerlijke beslissing zult komen dat gij geheel vanuit Psychosofia zoals u dat is aangereikt via Zohra, wilt leven en werken met haar die wij daarvoor hebben gezonden. Al uw kwaliteiten, uw capaciteiten, uw wijsheid, uw kennis, uw inspiratie, zult u zo hard van node hebben om te kunnen realiseren wat u is gegeven en nog zal worden geschonken. Onderschat dit vooral niet! Begrijp dan goed, mijn geliefden, dat niet alleen gij, die hier om deze tafel verenigd zijt, doch allen, juist zij, die vanuit hun diepe betrokkenheid toch niet hier aanwezig zijn, doch wel vanuit deze diepe betrokkenheid bij dit grote project zijn geroepen, met u samen zullen gaan werken. Stel u open, heb geen weerstanden, vrees niet, onze leiding is met u. Lang hebben wij gewacht om u dit groene licht te kunnen geven. Wat is de kleur groen? Hoop, leven, hart. En ik zeg u dat het nu pas mogelijk is om dit groene licht geheel tot u te brengen. Wij zullen niet verder ingaan op de diepste basiselementen hiervan, doch wel op de consequentie hiervan hoe dat dan ín u allen zal gaan werken. Bedenk, mijne geliefden, dat in de afgelopen jaren, zowel in de Open Lotus als in het centrum in Bilthoven, nadat Zohra was vertrokken, het geheel wederom verstrooid werd in de diaspora. Nu zeg ik u dat dit niet nogmaals zal gebeuren, want daarvoor werd Zohra niet geroepen en hebt gijzelve niet de oproep in uw eigen hart gehoord. Nu zal het werkelijk een diepe, het hart rakende, vernieuwende, innerlijk religieuze stroming worden in Nederland, die haar vertakkingen zal hebben in uw gehele maatschappij. Verhovaardig u niet hierover, gij zijt slechts dienaren, zoals ook Zohra een dienaar is. Ook wij zijn dienaren, want wij behoren allen tot dezelfde ene geest Gods. 



In al wat gegeven is, zal daar moeten zijn een groepering van mensen, wel of niet in het bestuur van de Academie aanwezig, doch vanuit een zo diepe betrokkenheid, dat zij zich werkelijk willen gaan offeren, offeren, hetgeen betekent dat niet meer de persoonlijkheid met haar eigen verlangens zal prevaleren, doch het offer durven brengen dat zij, mét hun persoonlijkheid, dit grote geheel zullen dragen. 









De tijd is nu gekomen en ik zeg u dat in hetgeen nu gaat komen de buitenwereld van meet af aan de energieën van de historische Christus zullen herkennen. In uw realisatie van hetgeen gij zult bewerkstelligen in het centrum zult gij zeer langzaam in uw eigen innerlijk hiertoe geraken. Niets wordt van u verlangd wat niet behoort tot uw eigen zijn. Vertrouw hierop, vertrouw ons en ik bid u: vertrouw elkander, heb geen rivaliteit naar elkaar, heb geen miskenning of schuldgevoelens naar elkaar. 

Wees ervan overtuigd dat gij allen zijt geroepen en dat gij zelf slechts bepaalt in hoeverre deze roep tot realisatie kan leiden. Gij zult, zo gij werkelijk hiertoe innerlijk beslist, hier in Nederland in het centrum wat gaat komen, nú gaat komen, vanuit de leringen door Zohra gegeven, die nog veel dieper zullen uitgediept worden, 

waar nog grotere kennis bij zal komen, daarin zult gij uw medemens aanreiken datgene wat dan in uw eigen hart heeft plaatsgevonden. 

En bedenk wel, mijn geliefde, dat gij niet kunt realiseren wat niet in uzelve plaatsvindt. En deze dragende energie is nu aanwezig bij u allen. Gij bevroedt niet hoe intens vreugdevol dit voor ons is geweest dit te mogen zien en te mogen begeleiden. De tijden die nu gaan komen zult gij met uw eigen krachten ditgene wat ik u zojuist heb aangereikt, ook werkelijk kunnen realiseren. Twijfel daar dus niet meer aan! Gij kunt dit, daartoe zijt gij geroepen. En gij, Zohra, voor wie deze laatste weken zeer zwaar zijn geweest, ik zeg u, dat gij door deze laatste inwijdingen zijt heen gekomen, dit is wat u noemde dat gij uw partus achter de rug hebt. Zwak zijt gij nog, fysiek, doch ik zeg u binnen een week zal ook dit veranderen. 

Hoe lang hebt gij getwijfeld aan uw eigen waardigheid om te mogen brengen hetgeen u nu als sluitstuk van de 20 jaar waarin gij hiermee bezig waart, wordt gegeven. En het sluitstuk, hetgeen gij hebt genoemd: de mystiek, hetgeen door de rituaal, de handeling, de esoterie en de kennis nu tot werkelijkheid kan worden. Dit sluitstuk, geliefde van ons hart, is wat gij nu zult volbrengen. Vertrouw, twijfel niet langer, hef uzelve op, fier en welbewust, niet trots of hovaardig, en gij om haar heen zijt in hetzelfde energieveld. Er zullen nu reële voorstellen komen om het geschonken spirituele erfgoed te behouden en te behoeden. Er zullen regels moeten komen, reglementen van het huis. Er zal een bepaald gezag moeten zijn, Zohra heeft lang geweigerd om enig gezag te hebben. 







Vanuit deze weigering, die wij hebben gerespecteerd, kan nu een geheel nieuw energieveld ontstaan, hetgeen betekent dat er wel degelijk in dit centrum een bepaald gezag zal zijn. Een gezag dat bepaalt hoe het daar zal reilen en zeilen vanuit de diepste innerlijke Psychosofia-energie, in vertrouwen, in respect en gelijkwaardigheid van ieder mens. Dit is geen macht, mijn geliefden, verwar dit nooit met macht, doch zo er totaal geen gezag zou zijn in uw centrum, zal zij door alle interventies van buiten, versplinteren en verdwijnen. Het behouden van het spirituele erfgoed is niet alleen hetgeen notarieel vastgelegd zal worden, doch is zeer zeker, en juist, hetgeen gijzelve vanuit uw eigen beleving hierin, tot stand zult brengen. Uw uitstraling bepaalt het energieveld waarop alles gebaseerd zal zijn. Ben ik mijn broeders hoeder? Ja! Gij zijt vanuit uw diepste zijn uw broeders hoeder in uzelve. 



Zohra raden wij aan, wij adviseren u, u niet te laten leiden door uw adviseurs in de materie, doch wel met open oren en open hart te luisteren wat uw adviseurs tot u zullen brengen. Want gij weet: in ieder mens is de eenheid met het eigen hoger zijn direct aanwezig. Zo ook in u allen. En ieder mens, ook Zohra, heeft vanuit het menselijk zijn soms drempeltjes, kleine kuiltjes. Wij glimlachen. Zo zeg ik u dat van nu af aan de energie van Zohra, die wij haar hebben gegeven, nu gericht zal worden op het centrum dat gaat komen. Dit betekent wel dat deze energie hier in dit pand langzaamaan zal afnemen. Wees daar niet droevig over of angstig, het is noodzakelijk. Het afnemen van de energie in dit pand betekent alleen dat deze energie nu gebruikt gaat worden om het andere pand te gaan realiseren. 

En gij, mijn geliefden, zult staan in uw eigen zijn, met of zonder deze energie en ik zeg u, hoewel ik weet dat velen van u en ook Zohra ietwat ongeloofwaardig naar mij uitstralen, zeg ik u toch dat alles hiertoe nu geleid zal worden, ook uw financiën. Meer wil ik hier nog niet over zeggen om u niet te provoceren. Dan verzoek ik u nu, uit hoofde van uw eigen innerlijke beslissing die gij in alle vrijheid in bepaalde niveaus reeds hebt genomen, dan nu in uzelve, dat hoeft niet hier in het openbaar te gebeuren, doch in uzelve, uzelve wilt plaatsen, het hoeft niet, in dit geheel. Dan nodig ik u uit om met mij uw handen open te leggen op tafel, uw rechterhand op uw hart te leggen en zo enkele seconden stil in uzelve wilt gaan beleven, ervaren, misschien in uw denken, in uw bewustzijn, dat is geheel vrij, of u werkelijk zo diep wilt gaan. 





Zo leg dan nu uw hand weer op tafel. Er is geen enkele onvrijheid, er is geen enkele dwang, wat gij ook beslist in uzelve dat kunnen wij zien en ik zeg u dat wij nu al weten dat de dragende energieën van die mensen die met Zohra dit centrum zullen realiseren, voldoende zijn om het te laten gebeuren in de materie. Ik dank u en groet u, in liefde en respect, en wens u de zegen des Allerhoogste, uw broeder El Morya. 





Want Ik zeg u dat nu het moment  


is aangebroken 

19-02-1997       El Morya 



Want Ik zeg u dat nu het moment is aangebroken dat Wij en u, in eenheid met elkaar, zullen gaan staan 

voor datgene wat nu zal komen. 

Ik bid u Mijn broeders en zusters, 

verenigt u nu werkelijk, niet slechts mentaal, in uw woorden, maar werkelijk vanuit uw hart. 

Dan zult u Onze aanwezigheid, in ieders eigen zijn, ten diepste ervaren. 

Uw Broeder, in liefde, 

El Morya. 




Besluit

Laat los Zohra, 

heb nu geen angst meer, vrees niet. 

Ik heb u gezegd hoe het zal gaan vandaag. 

Uw vertrouwen was niet groot genoeg. 

En Ik zeg u nu wederom 

dat gij absoluut met die mensen die betrokken zijn bij het werk, 

- de schoonheid, die Wij u hebben geschonken, - 

dat gij met hen samen zult opbouwen wat u is voorzegd. 















Laat los Zohra, 

gij zult fysiek hierdoor in moeilijkheden komen als gij nu niet zult gaan loslaten. 

Ben Ik niet uw behoeder en uw beschermer? 

Hebt gij Mij dan verlaten? 

Ik heb u nooit verlaten. 

Kom tot Mij Zohra, opdat gij hen die met u samen zijn zult kunnen stimuleren. 

Ik zeg u Mijn geliefden, 

dat het nu van het allergrootste belang is dat gij werkelijk een diepe bewogen, menselijke bewogenheid uit uw hart, nu als draagvlak zult aanbieden aan Ons, 

aan haar die Wij hebben gezonden. 

Want Ik zeg u dat alle zegen hierop zal rusten. 

Vreest niet Mijn geliefden, 

gij zult allen tot uw eigen waarden komen, 

uw eigen zijn en identiteit, uw eigen unieke zijn kunnen realiseren op uw eigen plek. 

Dat is toch Psychosofia? 



In liefde, Mijn geliefden. 
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